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... En dan wordt het Kerst.

De Adventstijd is een tijd van verwachting, van
verlangen. Tijd om je af te vragen: waar zie ik
reikhalzend naar uit? Waar droom ik van? Niet
alleen voor mezelf, maar ook voor anderen, voor
dat grotere geheel waarvan ik deel uitmaak.
Gezondheid en vrede zullen voor veel mensen
tamelijk boven aan hun verlanglijstje staan.

En dan wordr het Kerst. Dan wordt duidelijk hoe
wat klein en zwak is een begin kan zijn van het
vervullen van onze verlangens. Een kind dat
wordt geboren in arme en donkere omstandig-
heden zal voor een nieuw begin zorgen. Een kind
dat het verlangen van mensen naar liefde en
vriendschap, naar gezondheid, vrede en recht
wakker schudt. Een kind als teken van ‘God-met-
ons’, van Gods aanwezigheid in de wereld.

‘In Hem is de goedheid en de menslievendheid
van God onder ons verschenen.’ Dat schreef de
apostel Paulus over Jezus van Nazareth aan zijn
medewerker Titus. Deze zin geeft heel kern-
achtig aan waar het met Kerstmis ten diepste
over gaat: God, die niemand ooit heeft gezien,
openbaart zich in een mens als uen ik. En in die
mens Jezus kunnen we zien hoe God graag heeft
dat wij met elkaar omgaan. God is méns met de
ménsen geworden. Van ons wordt gevraagd om
naar het voorbeeld van Jezus goed en mens-
lievend met elkaar om te gaan in daden van
gerechrigheid en vrede, om zo mee te werken aan
het geluk van iedere mens op aarde.

Als we in deze dagen stilstaan bij het afgelopen
jaar en vooruir kijken naar het nieuwe jaar
kunnen we er niet om heen te denken aan de
oorlog in Oekraine, die de levens van zoveel
mensen drastisch heeft veranderd. Er zijn ralloze
dodelijke slachroffers en miljoenen mensen op
de vlucht. Ook de Russische dienstplichtige
soldaten mogen we als slachroffers van Wladimir
Poetin zien, die zich blijkbaar niet bekommert
om mensenlevens. En ook de rest van de wereld
is het slachtoffer van deze zinloze actie: graan-
tekort wereldwijd, een energiecrisis en een
torenhoge inflatie. Wonderlijk hoe één man de
wereld zo kan verduisteren.

1k las ooit: ‘Het kwade schreeuwt, het goede fluistert’.
Wellicht kunnen we met onze soms wat stillere
inzet toch weer wat licht brengen in de duisternis
die ons is overkomen en met hernieuwd vertrou-
wen de roekomst tegemoet gaan, verlangend
naar vrede en gerechtigheid. Aan de hand van
Jesaja, Johannes de Doper en Maria leven we in
de Adventsweken toe naar Kerstmis. De teksten
uit Jesaja in het Oude Testament vinden — zo
mogen we geloven - hun vervulling in Jezus.
Johannes de Doper was door zijn verkondiging
de wegbereider van de Blijde Boodschap van
Jezus, en Maria was létterlijk in verwachting

van Jezus.

Als alles duister is of de nieuwe dag grauw oogt
als altijd, hoop ik dat dat kleine kind ons op de
been houdt. Een teken dat God de wereld raake,
toekomst verwekt, en met zijn liefde onder ons
woont. Zijn kind, kwetsbaar nog en athankelijk,
wordr als het ware in onze armen gelegd. En als
we ontroerd kijken naar dat nieuwe leven wekt
Hij ons verlangen. En beantwoordt ons verlangen
met een nieuwe toekomst.

Zalig Kerstfeest en vrede en alle goeds
voor het jaar des Heren 2023.

Maickel Prasing, pastoor




Vieringen Kerstdagen en Jaarwisseling

zaterdag 24 december
Heilige Kerstavond en Kerstnacht

17.00 uur
17.00 uur

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
H. Laurentius Oud Gastel
Kinderkerstviering

19.00 uur  H. Laurentius Oud Gastel

met medewerking van Gastels Fanfare
H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
Kinderkerstviering

19.00 uur

21.00 uur Kapel Bovendonk Hoeven

23.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
zondag 25 december
Hoogfeest van de Geboorte van de Heer

09.30 uur Kapel Bovendonk Hoeven
09.30 uur  H. Laurentius Oud Gastel
11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

maandag 26 december
Heilige Stefanus, martelaar

09.30 uur
11.00 uur

Kapel Bovendonk Hoeven

H. Laurentius Oud Gastel

Kindje wiegen

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Op zondag 18 december wordt in Oud Gastel
een gezellige Kerstmiddag georganiseerd
door de Protestantse Kerk en de Bernardus-
parochie. Van 14.00 uur tot 16.00 uur is erin
de protestantse kerk aan de Dorpsstraat een
Sing-in met medewerking van het jeugd-
orkest van Gastels Fanfare. Samen zingen,
luisteren, creatief bezig zijn, het kan allemaal.

Het kerstverhaal beleven in het centrum van
Oud Gastel? Dat kan tijdens de Herdertjes-
tocht van 16.30 uur tot 18.00 uur. Vertrokken
wordt in de protestantse kerk en we eindigen
bij de Kerststal in de Laurentiuskerk. Een

zondag 1 januari
Heilige Maria, Moeder van God

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

zaterdag 7 januari
Openbaring van de Heer

17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd

zondag 8 januari
Openbaring van de Heer

09.30 uur
09.30 uur

Kapel Bovendonk Hoeven
H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

creatie kun je komen versieren tijdens de
Sing-in, daarna zullen wij het vullen met wat
je nodig hebt voor onderweg.

ledereen is van harte welkom om samen te
zingen en/of te knutselen met de kinderen.
Wij zorgen voor chocolademelk met marsh-
mallows en soep.

Elk jaar vieren we met kinderen op tweede
Kerstdag het feest van Jezus’ Geboorte
tijdens het Kindje wiegen. Kinderen, ouders
en grootouders, iedereen is vanaf 11.00 uur
welkom in de Laurentiuskerk om te luisteren
naar een mooi kerstverhaal, te knutselen en
te frutselen, en om te genieten van een kerst-
hapje, een drankje en mooie muziek.

tasje voor onderweg of een andere kerst-
*****ﬁ*******



Gedoopt
6 november

Gedoopt
20 november

Gedoopt
27 november

Overleden
29 oktober

Bosschenhoofd

Familieberichten

= s

Sofie van Boeckholz

Hoeven

Fenna ledema

Oud Gastel

Jurre Bakx

Jaantje van Rooij (95),
weduwe van Rook Backx

Gedoopt

5 november
6 november
12 november

20 november

Overleden
24 oktober
31 oktober

31 oktober
1 november

8 november

Thomas Verheijen
Royseziano Struijs
Djaylicia van der Ven
Amelia Huncks
Melvin Jongenelen
Luuk Matthijssen
Sam Matthijssen

Rini Mol (72)

Rieka Duits (68),
echtgenote van

André van Lusdonk

Br. Burchard Sprenger (90)
Anneke Janssen (86),
weduwe van Jac Brabers
Annie van Boxel (90),
weduwe van Adrie Konings
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Kun jij nog

een kaarsje branden van hoop,
ook al gaat de wereld in deze dagen Ke rsfg edachte
gebukl onder oorlog en ellende,
ook al nemen allerlei zorgen toe
in jouw leven?

Kun jij nog

een kaarsje branden van hoop,

bij haar bidden en dromen en zien
dat zijn licht krachtiger is

dan het duister?

Kun jij nog

een kaarsje branden van hoop,

je hoofd en je hart eraan verwarmen
en geloven dat liefde en goedheid
sterker zijn dan al het kwaad?

Die hoop kan levend blijven,

waar menser omzien naar elkaar,
waar God woning vindt

in het hart van mensen.

Die hoop wordt ons aangereikt,
elk jaar opnieuw mel Kersimis.
Vreugde mogen we vinden in God

die mens is willen worden als wij Laten we in deze onzekere tijden

in Jezus, zijn Zoon. voor elkaar een sprankje hoop zijn,
een lichtpuntje, dat niet dooft,

Nls een warme uitnodiging: en iedereen die we fegenkomen

heb Mij lief in dit Kerstkind, gezegende Kerstdagen toewensen

volg Hem in zijn mensenliefde en een voorspoedig en gezond 2023.

en goedheid, laal Mij ook
wonen in jouw leven,
word drager van mijn hoop.

Welkom Nieuw Jaar In 2023
verschijnt dit parochiemagaZIN op
Op zondag 8 januari bent u

na afloop van de viering om 11.00 uur dinsdag 14 februari
in Oudenbosch van harte welkom dinsdag 18 april
in de ontmoetingsruimte onder de Basiliek dinsdag 20 juni
om elkaar alle goeds toe te wensen dinsdag 22 augustus
voor het nieuwe jaar. dinsdag 17 oktober
U bent eveneens in de gelegenheid dinsdag 12 december
om pastoor Maickel Prasing te feliciteren
met zijn verjaardag. Kopij ontvangt de redactie graag
Wees welkom! uiterlijk twee weken

voor de verschijningsdatum.
* Als u de jarige iets wilt aanbieden,
dan graag geen alcoholische dranken.

*************



Van het parochiebestuur

Kanselbericht

In het weekeinde van 26 en 27 november is
namens het pastoraal team en de besturen van de
Immanuelparochie en de parochie H. Bernardus
van Clairvaux de volgende mededeling over het
pastoraal team gedaan.

In mei dit jaar heeft teamassistent Eric Roovers
om persoonlijke en gezondheidsredenen bij de
besturen het verzoek ingediend om met ingang
van 1 januari aanstaande zijn arbeidstijd te
halveren. De besturen hebben met het verzoek
ingestemd, maar zich tegelijk gerealiseerd dat
daardoor een aanzienlijk deel van de onder-
steuning, die hij in de afgelopen jaren heeft
geboden aan het pastoraal team, vervalt. Daarom
is, in overleg met het bisdom, gezocht naar een
mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het team
kan blijven rekenen op ondersteuning door een
fulltime teamassistent.

Team en besturen zijn dan ook blij te kunnen

mededelen dat met ingang van 1 januari Bas
7an Haeren kan worden aangesteld als halftime

teamassistent. Daarnaast zal hij, eveneens in

een halftime dienstverband, worden aangesteld

als pastoraal projectmedewerker met als

aandachtsgebied ‘kind en geloof’, ‘pastoraat

voor jonge gezinnen’ en de contacten met

de basisscholen. In die functie zal hij zich

het komende jaar met name oriénteren op

de voortgang van vieringen voor kinderen, zoals

de Kinderkaravaan, en op de voorbereiding en

de vieringen van de Eerste Communie en

het Vormsel. We heten Bas van harte welkom

in onze parochies. Begin volgend jaar zal er

een mogelijkheid worden geboden om nader

met hem kennis te maken.

Mededeling

Door de huidige politicke en economische
omstandigheden in de wereld hebben we allemaal
te maken met toenemende kosten van levens-
onderhoud. Met name de toegenomen kosten
voor energie zijn voor het parochiebestuur reden
om te besluiten dat in de winterperiode, en dus
ook tijdens de feestdagen, de kerken niet worden
verwarmd.

Alleen voor uitvaarten wordt hierop een uit-
zondering gemaakt en zullen de kerken in
beperkte mate worden verwarmd. Het bestuur
begrijpt dat dit voor niemand prettig is, maar
vertrouwt op uw begrip voor dit besluit. We
adviseren u om u de komende maanden extra
warm te kleden en eventueel een dekentje, een
warmwaterkruikje of iets anders om u warm te
houden mee te nemen.




Op de avond voordat Jezus werd geboren,
was het enige dat vanuit de hemel nog moest
gebeuren het ophangen van de kerstster die de
herders en koningen moest wijzen waar Jezus
was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie
het mocht doen: 'lk mag het doen, want ik ben
de oudste!' 'Nee, ik mag het doen, want ik ben
de langste!' 'Nee, ik!' 'Nee, ik!" God hoorde dat
geschreeuw en riep de drie bij zich. 'Stop met
dat gekibbel, zei Hij. 'Wie de stal opvult, waar
straks mijn Zoon zal worden geboren, die mag
de kerstster ophangen!

De engelen stopten met ruzie maken en de
grootste engel daalde als eerste af naar de
aarde. Onderweg kwam hij een klein sterretje
tegen. 'Mag ik met je mee?, riep het sterretje.
'Nee), zei de engel nors, 'daar heb ik geen tijd
voor' Toen hij op aarde kwam, zag hij de lege
stal. De engel keek om zich heen en zag een os
grazen in het veld. De engel pakte het dier bij
zijn horens en bracht hem naar de stal. Hij vond
ook nog een paar muizen en een paar vogels
die wel een slaapplekje wilden op de balken
onder het dak van de stal. De engel was
tevreden. God zou vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden.
Ook hij kwam onderweg het kleine sterretje
tegen. 'Mag ik met je mee?, vroeg het sterretje.
'‘Nee, zei de engel, 'daar heb ik het veel te druk
voor'. Op het veld bij de stal verzamelde de
engel alle balen stro die hij kon vinden. Zo
konden Jozef en Maria straks lekker zacht zitten
en met een beetje stro in de kribbe hadden ze
een mooi bedje voor hun kindje. God zou trots
op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij
was de kleinste van de drie en had geen idee
waarmee hij de stal moest vullen. Onderweg
kwam hij hetzelfde kleine sterretje tegen en
weer vroeg het sterretje: 'Mag ik met je mee?'
'Is goed,, zei het derde engeltje, 'dan kunnen we
elkaar wat gezelschap houden' Samen daalden
ze af naar de aarde. Toen hij bij de stal kwam,
schrok de engel. Het was er zo donker! Jozef en
Maria zouden er niets kunnen zien.

Met behulp van het kleine sterretje stak hij toen
een lampje aan. In het warme licht zag hij de
dieren en het stro waarmee de andere twee
engelen de stal al hadden gevuld. Hij wist niet
waarmee hij de stal nog verder kon vullen en
teleurgesteld ging het kleine engeltje terug.
Onderweg hing hij het kleine sterretje op een
mooi plekje aan de donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar God
om te vertellen dat hij niets had gevonden om
de stal mee te vullen. Maar God glimlachte en
zei: 'Kleine engel, jij hebt de stal gevuld met
licht! En datzelfde licht zal ook van de hemel
naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de
ster die je aan de hemel hebt gehangen: De
kleine engel keek en kon zijn ogen niet geloven.
Zijn vriend, het kleine sterretje, was uitgegroeid
tot een prachtige stralende kerstster. Met een
lange staart van licht wees hij de weg naar
Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren
in de stal.

Bron: www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-engel-en-de-ster

*************



Wie zou dat zijn?
Een nieuw gezicht in de parochie

Mijn naam is Bas Van Haeren, 41 jaar geleden
geboren in het Belgische Turnhout en opge-
groeid in het grensdorp Baarle-Hertog. Van
jongs af aan heeft de liturgie in de Kerk mij
geboeid en geinteresseerd. In de vierde klas
mocht ik (eindelijk) misdienaar worden, later
werd ik tevens lector, cantor, vormselcatechist,
lid van de decenale raad, van de avondwake-
werkgroep en van het parochiekoor. Door de
jaren heen heb ik de ins en outs van de kerke-
lijke structuren leren kennen.

Roeping

Ik heb mogen onderzoeken wat mijn roeping
was. Zo heb ik geproefd van het Norbertijnse
leven in de abdij van Tongerlo en heb ik twee
jaar Godsdienstwetenschappen gestudeerd aan
het Hoger Instituut voor Godsdienstweten-
schappen van het bisdom Antwerpen. Toch
bleek dit niet Gods plan met mij te zijn. Samen
met Liesbeth beleef ik, inmiddels 14 jaar, de
roeping van het huwelijk en het gezin, en zijn
we de ouders van Milan (13), Seppe (9) en
Amber (4). Ik ken en herken dan ook het leven
van onze jonge gezinnen.

Werk en vrije tijd

Na mijn opleiding verzorging en verpleegkunde
in Turnhout heb ik elf jaar gewerkt in ‘Huize
Ruitersbos’ in Breda op de afdelingen psycho-
geriatrie en somatiek. Ook was ik er lid, en
uiteindelijk voorzitter, van de ondernemings-
raad. Vier jaar geleden had ik nood aan een
totaal andere werkomgeving en kreeg de
mogelijkheid om aan de slag te gaan als
productiemedewerker bij ‘Van Gils Sweet
Creations, waar ijs en mousse-desserts worden
gemaakt. In mijn vrije tijd ben ik een echte
bedevaartganger. Het ‘samen op weg gaan’
ligt me nauw aan het hart, in het verleden
naar Lourdes en thans naar Banneux en
Kevelaer. Ook ben ik actief betrokken bij de
wereld van ‘erfgoed en heemkunde’ in mijn
woonplaats Weelde.

Inspiratie

De persoon van Jezus van Nazareth was en is
voor mij nog steeds de inspiratiebron voor de
wijze hoe ik zelf in het leven wil staan. Hem
probeer ik na te volgen, met vallen en opstaan,
samen met anderen. Want kerk zijn we immers
samen: de wekelijkse kerkganger, maar ook
diegene op wat grotere afstand. Het is mijn
droom om mensen, op zoek naar zingeving,
door de figuur van Jezus te raken en daarvoor
wil ik een verbindende factor zijn binnen onze
geloofsgemeenschappen en parochies.

Daarom ben ik dankbaar dat ik de kans krijg om
in onze parochies taken te mogen oppakken als
teamassistent en om het geloofsleven met
mensen te delen, vooral met onze jonge gezin-
nen in de functie van projectmedewerker. Ik kijk
uit naar onze ontmoetingen: graag in een van
onze kerken, maar het mag ook daarbuiten. Tot
binnenkort!

Bas Van Haeren

*************



Facebookgroep
‘Onderweg met Bernardus’

Een paar maanden geleden heeft een enthou-
siaste werkgroep een Facebookgroep opgesteld
met het doel om samen met u op weg te gaan.
De Facebookgroep heeft dan ook, onder
inspiratie van de heilige Bernardus, pelgrim

in kerk en wereld zoveel eeuwen geleden,

de treffende naam ‘Onderweg met Bernardus’
gekregen. We zoeken hierbij naar sporen van
Gods aanwezigheid in ons menselijk bestaan.
Om dit te bewerkstelligen putten we uit de
rijke, katholieke traditie. Uvindt in de groep
woorden, beelden, muziek en liederen die u
kunnen bemoedigen en/of kracht en richting
kunnen geven. Ons verlangen is te komen tot
een hartverwarmende en inspirerende, digitale
community die over de parochiegrenzen heen
strekr. Bijdragen worden altijd op prijs gesteld
en kunnen bij de beheerders van de groep
worden aangeleverd. Wij heten u hartelijk
welkom in de groep die u kunt vinden op

www. facebook.com/groups/onderwegmetbernardus/.
Aarzel niet en wordr lid zodat we samen

de weg van Bernardus kunnen bewandelen.

JThuma Cassiman,
namens de Facebookgroep

Ouderenmiddag

Vindt u ook dat de winter zo lang kan duren,
zeker na alle feesten en hun gezelligheid in de
maand december? Het is’s avonds nog lange
tijd vroeg donker. Buiten is het koud en doods,
niet bepaald uitnodigend om de deur uit te
gaan. Als lichtpuntje, als iets om naar uit te
kijken, organiseert de werkgroep Diaconie

in deze periode van winterdip op woensdag 18
januari een gezellige ouderenbijeenkomst in
de Cuyperszaal, onder de Basiliek in Ouden-
bosch. Vanaf 14.00 uur staan koffie en thee voor
u klaar. Om 16.00 uur wordt het samenzijn
afgesloten. Deelname is gratis, een vrije gift is
altijd welkom. Met het oog op de hapjes en
drankjes willen we graag weten hoeveel
mensen er komen. Mocht het vervoer een
probleem zijn, laat dit dan weten, dan wordt
naar een oplossing gezocht. Bent u geinteres-
seerd? Meldt u dan aan voor 16 januari:
Bosschenhoofd, Pastoor van Breugelstraat 52,
06 16 54 08 40;

Hoeven, Sint Janstraat 38, 0165 502 336
(maandag, woensdag, vrijdag tussen 9.30 uur en11.30 uur);
Oud Gastel, Korte Dreef 4, 0165-511 286
{maandag en vrijdag tussen 10.00uur en 12.00 uur);
Oudenbosch, Markt 59, 0165 330 502

(op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

Werkgroep Diaconie

Kinderkaravaan
Kinderzegen en pannenkoeken eten!

Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, viert
de Kerk her feest van de opdrachr van Jezus in
de tempel in Jeruzalem, in de volksmond ‘Maria
Lichrmis’ genoemd. Rondom dit feest zijn in

de loop der eeuwen meerdere tradities ontstaan.
Een daarvan is her bakken van pannenkoeken.
In West-Vlaanderen werd Maria Lichtmis ook
wel eens ‘Onze-Lieve-Vrouw-schud-de-panne’
genoemd. Op die dag werden in het boerenleven
de knechren en meiden uitberaald en kon men
voor het nieuwe seizoen een andere werkgever
kiezen. De boerin rrakreerde bij die gelegenheid
het blijvende en nieuwe personeel op pannen-
koeken. Een andere rraditie is de kinderzegen.
Op zondag s februari willen we met de Kinder-
karavaan beide tradities recht doen.

Alle kinderen tot 12 jaar zijn van harte welkom om
tijdens de viering om 11.00 uur in de Basiliek de
kinderzegen te ontvangen. De kinderen hoeven
niet te zijn gedoopt om deze zegen te ontvangen.
Na de viering gaan we met jong en oud samen
pannenkoeken eten in de Hellemonszaal.

Wie pannenkoeken wil eten, kan zich het best
vooraf aanmelden bij:

- Bas van Haeren, bas.van haeren@skynet.be;

- pastor Petra Mergaerts,
depelgrim@bernardusparochie.nl;

- de pastorie in Qudenbosch, 0165 330 502

(op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

Wij kijken uit naar een mooie viering

en een gezellig samenzijn.

Werkgroep Kinderkaravaan




Stilte

Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt
voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer
Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die
danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: ‘Let
it snow, let it snow.... Kosteres mevrouw Bontje is er
helemaal niet blij mee. “Meneer Blok,” foetert ze,

“dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!”
“Jawel!” zegt hij. “Want Kerst is een VROLIJK feest en
iedereen houdt van sneeuw, nou, dan komen ze vrolijk
binnen, een witte Kerst voor niks!” Mevrouw Bontje
wordt rood. “U hebt het mis, de mensen komen voor
stilte en verwondering over de geboorte van
het kind Jezus!”
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“Ja, precies,” zegt meneer Blok, “midden in de
winternacht was dat! Het HAGELDE en 't SNEEUWDE
en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it
snow!” Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de
sneeuwman op OFF. “Meneer Blok, snap het nou: die
sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de heilige
familie. Z6 arm was het Jezuskind toen hij op aarde
kwam! Voor ons!” Eindelijk wordt meneer Blok stil.
“0. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja." Hij pakt de
sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw
Bontje weerklinkt door de stille kerk.

Een paar weken later heeft meneer Blok een roze
engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen

en weer en zingt ‘Stille Nacht’. Nou vooruit.
Die mag blijven. In het zaaltje.

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurritns
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Kerngegevens van onze parochie
om te bewaren

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux Pastoraal team
Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch
Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
info@bernardusparochie.nl

www. bernardusparochie.nl

IBAN NL 17 RABO 0140 7020 32

Maickel Prasing, pastoor
0165 330502
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
0613549688

Geloofsgemeenschappen p.mergaerts@immanuel-parochie.eu
H. Hart van Jezus Bosschenhoofd A Bas Van Haeren, projectmedewerker
Pastoor van Breugelstraat 52 Ao bas.van haeren@skynet.be

4744 AD Bosschenhoofd ﬁg e

061654 08 40 L@ﬁ Ol Alex Schuerman, priester-assistent

info@bernardusparochie.nl

h 0628211515

alex.schuerman@gmail.com

St. Jan de Doper Hoeven lﬂ\l

St. Janstraat 38

4741 AR Hoeven AN

0165 502 336 N

bereikbaar op maandag, woensdag

en vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur

hoeven@bernardusparochie.nl

Teamassistent

Eric Roovers, 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

Parochiebestuur

M. Prasing, voorzitter, 0165 330 502

H. Laurentius Oud Gastel pastoor@bernardusparochie.nl
H.H. Martelaren van Gorcum Stampersgat \ )

Korte Dreef 4 C.van Qers, vicevoorzitter
4751 HZ Oud Gastel = )

0165511 286 mw. S. Qictus '
bereikbaar op maandag en vrijdag secretaris@ bernardusparochie.nl
tussen 10.00 uur en 12.00 uur _
oudgastel@bernardusparochie.nl H. Scheepens, penningmeester

061094 2165

penningmeester@bernardusparochie.nl
H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

H. Paulus Oudenbosch

H. Johannes de Doper
Standdaarbuiten

Markt 59

4731 HN Oudenbosch

0165 330 502

bereikbaar op werkdagen
tussen 09.00 uur en 12.00 uur
basiliek@bernardusparochie.nl

M. van de Wassenberg, lid, gebouwen
0165313770

.y contactpersoon parochiekerncommissie
. Oudenbosch - Standdaarbuiten

Meer gegevens en onze digitale
parochiegids kunt u vinden op
www.bernardusparochie.nl.
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Parochiekerncommissies

Hoeven - Bosschenhoofd
p/a. St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven
mw. D. Schouw, voorzitter, 06 46 65 17 50

Qud Gastel - Stampersgat
p/a. Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
mw. M. Ernest, voorzitter, 0165 511 974

Oudenbosch - Standdaarbuiten
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch
mw. L. Bruggink, voorzitter, 06 12 41 67 52

Bestuur Parochiéle Caritasinstelling
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch

mw. M. Dirven, voorzitter

mw. C. Snijders, secretaris
caritas@bernardusparochie.nl

A. van Tetering, penningmeester
mw. M. Koenraadet, lid

Beheer begraafplaatsen

Bosschenhoofd

E. Roovers, 06 16 54 08 40
Hoeven

G. van Lier, 0165 502 933
Oudenbosch

J. Bedaf, 0165 312 564
Stampersgat

J. Frijters, 0165 511 617

Qud Gastel en Standdaarbuiten
Stichting Zuylen, 076 521 94 53

Contactpersonen sacramenten

Doop

Bosschenhoofd en Oud Gastel

E. Roovers, 06 16 54 08 40

Hoeven

mw. M. Wapstra, 0165 504 915
Qudenbosch

mw. A. van de Klundert, 0165 318 572
doopbasiliek@xs4all.nl

Eerste Communie

voor de vieringen in Oud Gastel en Oudenbosch
E. Roovers, 06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

voor de viering in Hoeven

H. Langemaire, 0165 502 946

Vormsel
E. Roovers, 06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

Huwelijken

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

Ziekenzalving
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Boete en verzoening
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502

Melden overlijden en verzoeken uitvaart

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Kosters

Bosschenhoofd

G. Verschuren, 0165 315 582
Hoeven

C.van Loon, 0165 327 304

Oud Gastel

mw. R. van Sprundel, 0165 511 425
J. Frijters, 0165 511 617
Oudenbosch

J. Schijven, 06 16 91 23 12

Aanvragen pastoraal bezoek

Indien u het op prijs stelt dat een van de pastores
u thuis, in het ziekenhuis of een verzorgingshuis
een bezoek brengt, kunt u hiervoor contact
opnemen met het pastoraal team.

Aanvragen communie thuis

Indien u het op prijs stelt om de communie thuis
te ontvangen. dan kunt u hiervoor contact
opnemen met pastoor M. Prasing, 0165 330 502.

Aanvragen misintenties

Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van
uw geloofsgemeenschap. Misintenties aange-
boden voor vrijdag verschijnen in de eerst-
volgende Halderbergse Bode. Als ze later worden
aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar
wel afgeroepen. De kosten voor een misintentie
bedragen in 2023 € 12.00.
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Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans. Ook in het
komende jaar - 2023 - roepen wij u weer op om
uw geloofsgemeenschap te steunen met een
financiéle bijdrage. Onze parochie ontvangt
geen subsidies en is daarom grotendeels
afhankelijk van uw bijdrage. Voor u is het
belangrijk te weten dat binnen onze parochie
per 1 januari 2023 een projectmedewerker zal
worden aangesteld, die zich zal richten op de
pastorale onderwerpen 'gezin, kind en geloof’.
Dit heeft ook financiéle gevolgen, maar is voor
een vitaal kerkgenootschap van levensbelang.

Er is geen parochie in het bisdom die geen
zware verliezen lijdt. Her en der worden kerken
gesloten, mede omdat de kosten niet meer zijn
op te brengen. Ook onze parochie lijdt jaarlijks
een verlies van € 150.000 tot € 200.000. Daarom
is - en blijft - uw gift zo broodnodig. De bijdrage
die wij in 2023 van u vragen is door het Bisdom
vastgesteld op € 156,00 per gezin, maar we zijn
echt blij met ieder bedrag dat u ons wilt
schenken. U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekening NL17 RABO 0140 7020 32 ten
name van R.K. Parochie H. Bernardus van
Clairvaux.

U kunt ook nog even wachten want in de derde
week van januari ontvangt u van ons een brief
waarin u, in het kader van Actie Kerkbalans, om
uw kerkbijdrage wordt gevraagd. Graag ont-
vangen wij uw toezegging of incassomachti-
ging ingevuld retour. Dit kan ook per e-mail
naar leden@bernardusparochie.nl. Heeft u
eerder een doorlopende machtiging afgegeven,
dan hoeft u alleen iets te doen als u het bedrag
wilt aanpassen.

Wilt u meteen in actie komen? Dat kan!

Met het formulier op de volgende bladzijde
kunt u zich aanmelden voor deelname aan het
parochiefonds door de machtiging in te vullen.
Het formulier kunt u - ter attentie van de
penningmeester - opsturen naar

Parochie H. Bernardus van Clairvaux,

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch

of Markt 59,4731 HN Oudenbosch.

Henk Scheepens, penningmeester

EEERE A 4 S B EEE

Actle
Kerkbalans

De kerk is daar
waar mensen zijn
die geven om elkaar.

Geen hoge God
zal met hen zijn,
maar God dicht bij de grond.
De kerk is daar
waar mensen zijn
die staan in dit verbond.

De kerk is daar
Wwaar mensen zijn
die rouwen met elkaar.
En niemand draagt
alleen de pijn.
maar ieder wordt bevrijd.
De kerk is daar
waar mensen zijn,
die Goede Geest gewijd.

De kerk gedijt
waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt.
Hier krijgt het leven
nieuwe zin,
verliest de dood zijn macht.
Wij samen
gaan de toekomst in
en dat is onze kracht.

Adri Bosch
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MACHTIGING
betreffende Parochiebijdrage

Begunstigde / Incassant

Naam R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Adres Markt 59,4731 HN Oudenbosch
Incassant ID NLO6ZZZ302696441775

Ondergetekende
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Ondergetekende gaat deelnemen aan het parochiefonds en verleent hierbij machtiging aan

begunstigde om jaarlijks € ............... af te schrijven van vermelde bankrekening.
Datum Handtekening ..o
PAROCHIEINFORMATIE

Deze kersteditie van ons parochiemagaZIN is bezorgd bij alle ingeschreven parochianen. Het blad
verschijnt zesmaal per jaar. Als u kosteloos ook de andere edities van ‘Bernardus’ wilt ontvangen —
en daarvoor hoeft u geen lid te zijn van het parochiefonds — vul dan onderstaande antwoordstrook

in en lever die in.

Ondergetekende
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wil graag parochiemagaZIN ‘Bernardus’ ontvangen
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www.adventsactie.nl
IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00

storl

Adventsactie steunt dit jaar projecten
die zich richten op het recht van
kinderen op een goede start in het
leven, met aandacht voor voeding, zorg
en een stimulerende omgeving.

Helpt u mee?

Doneer eenvoudig via de QR-code

ADVENTSAC IE

EEN CAMPAGNE VAN YASTENACTIE

Een goede start voor ieder kind...

... geeft kinderen de kans om op te groeien tot
zelfstandige volwassenen die in staat zijn een
goede toekomst op te bouwen. Daarvoor zijn de
eerste vijf levensjaren van essentieel belang, want
dan wordt de basis gelegd voor hun lichamelijke,
verstandelijke, emotionele en sociale ontwikke-
ling. Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging
voor de ontwikkeling van jonge kinderen, met
name in landen die kampen met voedseltekorten,
zoals rond de evenaar, waar oogsten mislukken
en vee sterft door overstromingen of extreme
droogte. Of in oorlogs- en conflictgebieden, waar
mensen op de vlucht slaan en ontheemd raken en
de distributie van voedsel stilvalt.

Jonge kinderen...

... zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van
voedselschaarste, van infectieziekten, het gebrek
aan medische zorg en het verlies van een veilige
woonplek. Elk jaar overlijden hierdoor vijf mil-
joen baby’s en peuters. Ongeveer 150 miljoen
ondervoede kinderen hebben een groeiachter-
stand of ondergewicht en lopen een blijvende
achterstand op in hun ontwikkeling.

Dankzij effectieve hulp zijn in de afgelopen
decennia gelukkig hoopgevende resultaten
behaald. Maar nog altijd zijn in delen van de
wereld de bedreigingen voor jonge kinderen
onacceptabel groot.

Adventsactie...

... steunt dit jaar projecten die bijdragen aan de
gezonde ontwikkeling van jonge kinderen.

In Sierra Leone wordt ondervoeding tegengegaan
door ouders zaden voor voedzame planten te
geven en voorlichting over gezonde voeding.

In de DR Congo wordt een project gesteund dat
straatkinderen opvangt. De kinderen krijgen eten,
zorg, onderwijs, een veilige plek en worden - zo
mogelijk - herenigd met hun familie. Een zieken-
huis in Somalié krijgt een duurzame stroomvoor-
ziening en apparatuur om infectieziekten bij
kinderen vast te stellen, zodat ze kunnen worden
behandeld. In El Salvador wordt een project
gesteund dat zorgmedewerkers en ouders leert
jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Helpt u...?
... Namens jonge kinderen wereldwijd: dank!

*************




Orthodoxe viering

Op zaterdag 26 november is voor de derde
keer in de Basiliek een viering gehouden
volgens de orthodoxe ritus en vooral bedoeld
voor Oekraiense vluchtelingen. De viering
stond in het teken van de herdenking van de
slachtoffers van de Holodomor, de genocide
door hongersnood tijdens het bewind van
Stalin. De dienst werd voorgegaan door
aartspriester Willibrord van Ulft en Vader
Victor Yudin, beiden van het Aartsbisdom
Belgié en het Exarchaat Nederland en
Luxemburg, vallend onder het Oecumenisch
Patriarchaat van Constantinopel. In een
orthodoxe dienst worden veel gebeden
gezongen, dus was het mooi dat er deze keer
vier zangers met hen waren meegekomen die
er mede aan hebben bijgedragen dat het een
mooie en stemmige dienst werd aan het
Maria-altaar. De eerstvolgende viering is op
zaterdag 7 januari om 09.30 uur. We vieren
dan het orthodoxe Kerstfeest in het
weekeinde dat we in de Room-katholieke
Kerk de Openbaring van de Heer vieren.

Orthodox Kerstmis

Wist u dat de Oekraiens Orthodoxe Kerk
Kerstmis niet op 24-25 december viert,
maar op 7-8 januari en eigen tradities kent?
Zo is Kerstmis pas compleet met een speciale
Kerstmaaltijd die bestaat uit twaalf soorten
gerechten die symbool staan voor de twaalf
apostelen en de twaalf dagen Kersttijd.

Een belangrijk onderdeel van de traditionele
maaltijd vormt een zoete tarwepudding,kutia’
genaamd. Verder worden door zowel kinde-
ren als volwassenen Kerstliederen gezongen.
In speciale kostuums wordt langs de deuren
gegaan en worden liederen, die gaan over de
geboorte van Jezus, gezongen. Als beloning
ontvangen de zangers snoep of geld. In
Oudenbosch willen we op zaterdag 7 januari
de mensen die zijn gevlucht uit Ockraine
helpen bij het vieren van Kerstmis volgens
hun eigen traditie. Die dag zal de goddelijke
liturgie om 09.30 uur in de Basiliek in het
teken staan van Orthodox Kerstmis. Vanaf
9.00 uur is er gelegenheid voor een biecht-
gesprek. ledereen is welkom bij deze viering.
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Mini-conferentie over de missionaire parochie

Op 24 en 25 maart vond in Breda een succesvolle
tweedaagse conferentie plaats over de missio-
naire parochie ‘Als God renoveert. Een flink
aantal parochianen uit de Bernardus- en de
Immanuelparochie hebben daaraan deelgeno-
men. Precies een jaar later vindt op zaterdag 25
maart 2023 van 09.30 uur 17.00 uur een follow-
up plaats met een eendaagse mini-conferentie in
Veenendaal. Die dag wil bemoedigen en inspire-
ren, maar bovenal ook concrete handvatten
aanreiken om met de missionaire parochie aan
de slag te gaan. Missionaire parochies dragen bij
aan het op weg zijn naar de Kerk van de toe-
komst: de synodale Kerk. Het pastoraal team
roept geinteresseerde parochianen op om te
overwegen deel te nemen aan deze mini-confe-
rentie. De deelname kost tot 1 februari € 25,00
per persoon (incl. lunch), daarna stijgt de prijs.
Wie met een groep van vijf deelnemers tegelij-
kertijd inschrijft krijgt 20% korting. Zoals
tijdens de tweedaagse conferentie is gebleken,
werkt met een groep deelnemen inspirerend.
Meer informatie? www.missionaireparochie.nl

MISSI
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ZA 25 MAART 2023

missionaireparochie.nl

Bezinning

Ik vroeg om kracht
en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.
Ik vroeg om moed
en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde.
en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.
Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen.
Ik kreeg niets waarom ik vroeg; ik kreeg alles wat ik nodig had.

Tijdens de Alpha cursus dit najaar bracht een van
de deelnemers deze tekst mee, die mij onmiddel-
lijk trof. Waarom? Het laat zo mooi zien dat we
als eigenwijze volwassenen denken, en nog erger
geloven, dat we precies weten wat we nodig
hebben om gelukkig te worden. Ik zeg dan vaak
tegen mezelf: eigenlijk zijn we schapen en hebben
we onze leermeester Jezus als Goede Herder
nodig, die ons liefheeft en daardoor weet wat voor
ons cc‘:ht goed is in ons leven, een Goede Herder -
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die ons helpt om echt gelukkige mensen te wor-
den. Kijk maar naar deze tekst: zes keer staat er
‘ik vroeg... en zes keer *...en God gaf me, en wat
ik vroeg, kreeg ik niet..., maar ik kreeg alles wat
ik nodig had. Misschien heb je tijdens de Kerst-
periode of de jaarwisseling tijd om met deze tekst
te mediteren over wat je het afgelopen jaar hebt
gevraagd en gekregen, en over wat je tegen onze
Goede Herder in gt,bcd naar voren zou willen
brengen: =




Wie wil niet bij een luisterende Kerk gaan behoren?

Sinds najaar 2021 zijn we in ons Bisdom op weg  Een onlangs verschenen boek met als titel ‘Op

naar de Kerk van de toekomst: de synodale weg naar een |uisterende Kerk. Synodale

Kerk. In die Kerk is geen mens echt de ‘baas’ ervaringen in het verleden en heden! kan ons
over hoe die er uit gaat zien en welke koers daarbij zeker helpen. Daarin komen eerdere
wordt gevaren. Paus, bisschoppen, priestersen ~ vormen van synodaliteit in onze eigen Kerk aan
‘diakens, pastoraal werk(st)ers en parochianen — de orde, maar ook ervaringen inandere kerk=—— =
luisteren namelijk in voortgaande geloofs- genootschappen en in kloosterordes, zoals bij
gesprekken naar wat het woord van God tegen  de Benedictijnen en de Jezuieten. Mede naar
ons wil zeggen over belangrijke zaken die ons aanleiding van dit boek zal begin volgend jaar
hart raken. Daarbij worden we geholpen door een parochiebijeenkomst worden georgani-
Gods Geest, die in ons wil wonen en die ons seerd met als vragen: Wat betekent de luiste-
helpt naar elkaar en naar het Gods woord te rende Kerk voor ons als parochianen? Hoe
luisteren om vervolgens, steeds met liefdeenin  kunnen we zelf bijdragen aan het op weg gaan
vrede, vreugdevol daarmee samen op weg te richting zo'n Kerk? Na een inleiding, waarin voor

gaan. Synode / synodaliteit betekent 'samenop  ons belangrijke inzichten in het boek naar voren
weg gaan' De Kerk van de toekomst is daarmee  worden gebracht, is er gelegenheid om in klei-
vooral een luisterende Kerk. nere groepen met elkaar daarover in gesprek te
‘gaan. Informatie over deze bijeenkomst zalte
zijner tijd worden gepubliceerd op de parochie-
website in het kader van het programma van

het pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim

Frans van den Bosch, pastoraal assistent

Voor gen .Synodale [terk
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Is een luisterende Kerk iets nieuws? Nee, bij het
‘begin van de Kerk stond het naar elkaar ! ‘
luisteren onder leiding van de heilige Geest 0P WEG NAAR EEN i

centraal. In de loop der eeuwen is dat naar de
achtergrond geraakt. Pas tijdens het Tweede lu IS].E REND E
Vaticaans Concilie (1962-1965) werd een

serieuze poging gedaan om de Kerk weer bij de
———tijd te krijgen. Ruim 50 jaar later, in 2021, is het
proces richting een luisterende, synodale Kerk
van start gegaan. Met zijn droom van een echte
missionaire ommekeer van de Kerk speelt paus ‘
Franciscus daarin een sleutelrol. Maar wat !‘I
betekent een luisterende Kerk voor ons als \ y
parochianen en bestaat daarmee al ervaring? ]

N
Synodale ervaringen L

in verleden en heden

J.Moons, 5. Mulder, K. Schelkens (red.), Op weg naar een luisterende
Kerk Synoda!e ervaringen :'n het verfeden en heden.
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Doe goed, zoek recht

Week van gebed voor de eenheid

De Week van gebed voor eenheid van christenen
2023 moedigt kerken aan om goed te doen en
recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor
de verdeeldheid die wordt veroorzaakt door het
onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens
deze week bidden wereldwijd miljoenen chris-
tenen mee. Door samen te bidden ervaren we
dat we zijn verbonden, met God en met elkaar.
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving
in de voorbede een plaats te geven. Het mate-
riaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023
werd voorbereid door kerken uit de Ameri-
kaanse staat Minnesota. Ze kozen het thema
‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van
een Bijbeltekst uit het boek van de profeet Jesaja.
De dood van George Floyd in deze staat in 2020,
als gevolg van het handelen van een politieagent,
bracht wereldwijd een beweging op gang waarin
(de gevolgen van) racisme en etnocentrisme
worden besproken, ook in de kerk. De jaarlijkse
Week van gebed voor eenheid wordt georgani-
seerd door MissieNederland, de Raad van
Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN).

Verzekeringen
A
Financieel advies 4

Makelaardij

Uw bank dichtby

RegioBank

Vermijd alle kwaad en leer goed te doen.
Zoek het recht, houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

Jesaja16b-17
Gebed

God,
Schepper en Verlosservan alles en allen,
leer ons naar binnen te keren
om gegrond te blijven
in uw liefdevolle Geest.
Zo kunnen wij naar buiten gaan
met wijsheid en moed
om telkens weer het pad van liefde
en gerechtigheid te kiezen.
We vragen het U omwille van uw Zoon,
onze Heer Jezus christus,
die ons op dat pad is voorgegaan
en numet U en de Geest leeft in eeuwigheid.
Amen.

15 t/m 22 januari
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Bidden aan de hand van
Jesaja 1vers 17




Het water stroomt weer.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of
Immanuelparochie vertelt over de eigen
geloofsweg, staat stil bij de keerpunten
op deze weg, bij het eigen bidden en de
betrokkenheid bij anderen. Het woord is
aan Tineke Steegmans. Ze groeide op in
Baarle-Nassau, samen met haar man
woont ze in Oudenbosch. Sinds kort

is ze een van de vertrouwenspersonen
in beide parochies.

Tijdens een toerustingscursus in Huissen
bij de Dominicanen ontdekte ik voor het
eerst, dat ik in mijn geloof een hele
eigen ruimte ervoer. De medecursisten
gingen bijvoorbeeld soms gebukt onder
de zwaarte van de Tien Geboden. Mijn
ouders groeiden op in Belgié, via mijn
moeder kende ik de Tien Geboden op
rijm. Door deze rijmvorm kwam die toch
wel zware tekst op een hele speelse
manier bij mij binnen. Daarnaast waren
opa en ook mijn vader onafhankelijk in
hun denken. Ze weerspraken de eigen
pastoor als het nodig was! Op de PABO
in Tilburg had de godsdienstleraar een
verrassend eigen invalshoek met betrek-
king tot het lezen van de verhalen over
Jezus. We waren 17, 18 jaar, hij zei:
‘Matthetis, Lucas, Marcus waren vol van
het optreden en de woorden van Jezus.
De taal die zij gebruiken is de taal van
iemand die verliefd is. Als je zelf verliefd
bent, dan kan de geliefde op geen enkele
manier stuk. Je schrijft hem of haar iets
toe wat je normaal niet zou durven
zeggen.” ‘Jezus die over het water loopt,
is een manier waarop iemand die ziels-
veel van Hem houdt, kan schrijven’,
aldus deze docent.

Een andere bouwsteen voor mijn geloof
werd me aangereikt door mijn moeder.
Ze gaf mij een boek bij mijn Eerste
Communie. Op een afbeelding stonden
twee engeltjes met elk een mandije.

In het ene mandje lagen veel briefjes met
vragen; het andere mandje met dank-
briefjes was bijna leeg. Waarschijnlijk,
door deze afbeelding is dankbaarheid
een vitaal onderdeel van mijn geloven
geworden. [k ga met mijn dankbaarheid
altijd bij Maria langs, Er is mij zoveel
toegevallen tijdens mijn levensweg. Mijn
man en ik zijn heel gelukkig met onze
kinderen en kleinkinderen, blij met het
werk voor de klas, blij met mijn betrok-
kenheid bij de parochies waarin we
hebben gewoond.

Het levensverhaal van Jezus is en blijft
fascinerend, hoe Hij vrouwen en mannen
ziet, hoe Hij niemand klakkeloos voorbij
loopt, hoe Hij zijn nek durft uit te
steken. Gerechtigheid is ook wezenlijk
voor mij en daarbij denk ik aan mijn
eigen vader. Aan het einde van oorlog
woonden mijn ouders in Baarle-Nassau.
Enkele dorpelingen waren bij de Cana-
dezen aangegeven als vermeende colla-
borateurs. Mijn vader sprak genoeg
Engels om naar de Canadese comman-
dant te gaan. Hij heeft daar uitgelegd,
dat deze mensen beslist geen nazisym-
pathieén hadden, maar dat ze voor de
Duitsers hadden gewerkt omdat ze
straatarm waren. Deze mensen probeer-
den op die manier in leven te blijven.
Het was riskant wat vader deed, maar
het heeft geholpen. Dit verhaal speelt
op de achtergrond mee toe mij werd
gevraagd om een van de vertrouwens-
personen in beide parochies te worden.
Als het erop aankomt, wil ik naast
iemand staan die in de verdrukking is
gekomen.

Piet de Meijer
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Ter inspiratie - column

DE STILTE VAN DE
KERSTSTAL

reccio is een dorpje in de bergen, op zo'n

60 kilometer van Assisi. In de advent van 1223

verbleef de heilige Franciscus daar enige tijd

in een klooster. Ver weg van de bewoonde we-

reld, omgeven door bossen en bergen. De be-
volking vroeg zich af waarom God zo vaak onzichtbaar was,
eigenlijk net als nu, 800 jaar later. Franciscus had daar een
antwoord op dat tot op de dag van vandaag voor de hele
wereld zichtbaar is: de kerststal. Hij vroeg de dorpsbewo-
ners een os en een ezel te regelen, met stro en een kribbe.
En hij riep de mensen ook op om met fakkels te komen.
Daar stonden ze dan, midden in de kerstnacht, de eenvou-
dige mensen van een vergeten dorp, hoog in de bergen,
met fakkels in het donker. Franciscus hield van een geloof
dat zo concreet mogelijk was, om het wonder van God die
ons leven komt delen in het kindje Jezus echt te ervaren.
Daarom vroeg hij mensen ook om even niet meer te klagen,
maar gewoon mee te doen met het verhaal en opnieuw
de geboorte van Christus te ervaren, samen met Jozef en
Maria. Zo kwam het licht daar acht eeuwen geleden in het
donker. En iedereen werd er stil van. Want in die stilte zagen
ze dat een kwetsbaar kind een gemeenschap van mensen
nodig heeft. En in die stilte mochten ze meemaken dat
het licht het kan winnen van het donker; dat midden in de
schepping mensen geheeld worden in hun verdriet, hun
zorgen en hun armoede. Het mooiste van die stilte was de
vrede in hun hart: daar werd Jezus geboren. Mooier kan het
geloof niet zijn, dieper kan de stilte van de eerste kerststal
niet zijn. Daarom heeft deze stilte de wereld veroverd, tot
op de dag van vandaag. En onze wereld heeft die stilte van
de eerste levende kerststal meer dan ooit nodig. Luister
opnieuw naar het kerstverhaal, wees stil in de kersthacht en
ervaar dat Christus ook in 2022 in ieders hart geboren kan
worden, net als 800 jaar geleden in Greccio. m




Voor mindervaliden (scootmobiel, rollator)
iseeningang aan de linkerzijde
van het gebouw om naar de kapel te gaan.

Deze toegang staat met borden aangegeven.
Bij deze ingang mag niet worden geparkeerd
metauto’s en fietsen.

De kapel is ook altijd toegankelijk
via de hoofdingang.

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl
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Oud Gastel
Het Hof 2b
4751 JK Oud Gastel
(0165) 20 60 24 L]
oud-gastel @ fysioholland.nl
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Fijnaart iy zodat U weer met plezier en pijnvri
Eersto Kruiswog BA Bl

4783 RS, Fijnaart
(0168) 20 36 55
fijnaart@tysioholland.n

/

Nieuwe Dorpsweg 1
4793 BR, Fijnaan
(0168) 46 28 16
fijnaart @fysioholland.ni

Meer weten of een afspraak maken?

Neem contact op met één van onze locaties!
: —

fysloholland.nl
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Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

AfSChe L nemne Ook als u niet of elders verzekerd bent.
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VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappele |
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Gas Water CV <+ Dakbedekking <« Sanitair <« Airconditioning

Meirstraat 20

Lid van
4751 AD Oud Gastel UNETO VNI
Tel.: 0165 - 51 4149  email: p.j.hagens@hotmail.com a
Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhaven

Tel.: 0165 - 58 32 58 Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

LIEBREKS

VASTGOEDONDERHOUD

liebreks.nl



