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MagaZIN van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174
4730 AD Oudenbosch

Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
QOudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter

Kees de Bruijn, vicevoorzitter

mw. Leontine Antens, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl

Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
Marc Sweere, lid (Actie Kerkbalans)

Piet Verrest, lid (vrijwilligers)

Mari van de Wassenberg, lid (gebouwen)

Pastoraal team
p/a. Markt 59
4731 HN Oudenbosch

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

Peter Derks, pastoraal werker
telefoon 0165 330 502 (ma t/m do)
telefoon 0168 323 218 (ma t/m do)
phf.derks@home.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 0164 248 005
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl



Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!

'Wij komen tesamen onder het sterrenblinken’.
In bijna iedere viering in de komende Kersttijd
zullen we het zingen. Voor onze parochie zal het
dit jaar een bijzondere lading hebben, omdat
we nog meer gaan samenwerken met onze
zusterparochie, de Immanuelparochie in
Zevenbergen en omstreken.

Ontwikkelingen in het pastoraal team

Nadat de beide pastorale teams de afgelopen
jaren al intensief hebben samengewerkt, zullen
we vanaf januari gaan samenwerken als één
pastoraal team voor beide parochies. Daarnaast
wordt deze Kersttijd ook getekend door een
aantal ingrijpende ontwikkelingen in het
pastoraal team. Nadat we in het tweede week-
einde van de Advent in Zevenbergschen Hoek
al afscheid hebben genomen van pastoraal
werkster Mariélla Bossers - van Langh, nemen
we op het feest van de Openbaring des Heren
(Driekoningen) en de week erna, op het feest
van de Doop des Heren, in Fijnaart, Zevenberg-
schen Hoek en Zevenbergen afscheid van
pastoraal werker Piet de Meijer, die met
pensioen gaat. Op het feest van de Opdracht
van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) wordt
diaken Michaél Bastiaansen 75 jaar en gaat hij
met emeritaat. We zijn met hem in overleg over
welke taken hij in onze parochies als emeritus-
diaken zal blijven behartigen.

Het team in het nieuwe jaar

Het team voor het samenwerkingsverband van
de Immanuelparochie en de Bernardusparochie
zal vanaf dan bestaan uit pastoraal werker Peter
Derks en ondergetekende als pastoor.

We worden gelukkig - met name in de week-
einden - ondersteund door priester-assistent
Alex Schuerman en emeritus-pastoor Peter de
Rooij, diaken Frank van Gerven, de teamassis-
tenten Eric Roovers en Marja van Meel en
pastoraal assistent Frans van den Bosch.
Daarnaast mogen we zo nodig ook een beroep
doen op emeritus-pastoor George Dirven,
legeraalmoezenier Marco Spies en geestelijk
verzorger Lars Koks. Tevens is er een vacature
voor een derde fulltime beroepskracht in het
team. Ons werkgebied omvat de burgerlijke
gemeenten Halderberge, Moerdijk én Lage
Zwaluwe dat in de gemeente Drimmelen ligt.
Een heel groot gebied, maar sémen met u
kunnen we laten zien dat we op een vitale
manier de Blijde Boodschap van Jezus van
Nazareth, God-met-ons, gestalte kunnen geven
in onze omgeving. We doen dat graag met u in
en rondom onze kerken in Bosschenhoofd,
Fijnaart, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch,
Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek en op
verschillende andere manieren in de parochie-
kernen en clusters.

De genade van God is in Jezus verschenen
Het was de apostel Paulus die in zijn brief aan
zijn medewerker Titus de mooie woorden
schreef: ‘De genade van God, bron van heil voor
alle mensen, is op aarde verschenen in Jezus.
Ook schreef hij: 'In Hem is de goedheid en de
menslievendheid van God onder ons
verschenen' Deze woorden geven heel
kernachtig aan waar het met Kerstmis ten
diepste over gaat: God, die niemand ooit heeft
gezien, openbaart zich in een mens als u en ik.
God is méns met de ménsen geworden.



Toeleven naar ...

Aan de hand van Jesaja, Johannes de Doper en
Maria leven we in de Adventsweken toe naar
Kerstmis. De teksten in het Oude Testament uit
Jesaja vinden — zo mogen we geloven - hun
vervulling in Jezus. Johannes de Doper was
door zijn verkondiging de wegbereider van de
Blijde Boodschap van Jezus en Maria was
létterlijk in verwachting van Jezus. In Jezus van
Nazareth, het Kind van Bethlehem, wil God
laten zien dat Hij ons nabij wil zijn op alle
momenten van ons leven, bij voorspoed en
tegenslag, bij lief en leed. En in die mens Jezus
kunnen we ook zien hoe God graag heeft dat
wij met elkaar omgaan. Dominee Martin Luther
King droomde daar ooit over, zoals het
volgende gedicht zo mooi verwoordt.

Ik koester een droom dat mensen

eens zullen opstaan en zullen inzien,

dat ze geschapen zijn

om als broers en zussen te leven met elkaar.

Ik heb een droom dat op een dag
de rechtvaardigheid neerstroomt als water
en dat gerechtigheid vloeit als een stroom.

Ik koester een droom

dat eens op een dag oorlogen eindigen,

dat mensen hun zwaarden omsmeden

tot ploegijzers,

dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan
en niemand meer aan oorlog denkt.

Ik draag een droom in mij

dat we de dag naderbij kunnen brengen
waarop er vrede zal zijn op aarde

en goede wil bij alle mensen.

Die dag zal een dag van glorie zijn
en de Mensenzoon zal zich erover verheugen.

Graag wens ik u allen, mede namens het
pastoraal team, de beide parochiebesturen en
de zes parochiekerncommissies een goede
voortzetting van de Advent, een Zalig Kerstfeest
en alle goeds voor het nieuwe jaar 2020 toe, in
de hoop dat het ons is gegeven elkaar te dragen
en op te beuren bij alles wat ons op onze
levensweg overkomt.

Mogen we zo samen op weg gaan!

Maickel Prasing, pastoor
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Uitnodiging

verjaardag pastoor

Op woensdag 8 januari 2020 hoop ik mijn

50e verjaardag te vieren, En net als

voor-

gaande jaren nodig ik u van harte uit om
op dit nieuwe levensjaar te proosten en
elkaar alle goeds, een goede gezondheid
en veel voorspoed voor het nieuwe jaar

toe te wensen.

U bent welkom in de Cuyperszaal in

astoraal-diaconaal centrum 'de Pelgrim’
Finqanq aan het Doelpad) tussen 14.00
uur en 17.30 uur en tussen 19.30 uur en

22.00 uur.

Maickel Prasing

Macht u iets willen geven, dan graag
een bifdrage voor de priesteropleiding
in de Derde Wereld. Liever geen

alcohalische dranken of zoetigheden!




Terugblik parochiebestuur over het werkjaar 2019

Aan het eind van dit werkjaar willen we nog
even stilstaan bij bijzondere gebeurtenissen
binnen onze parochie(s).

Beleidsplan

In ons beleidsplan hebben we onder andere een
visie geschreven over gebouwen. Het zoge-
naamde gebouwenplan hebben we ter goed-
keuring voorgelegd aan het bisdom. Inmiddels
heeft het bisdom ons laten weten te kunnen
instemmen met ons gebouwenplan. De rest

van het beleidsplan staat 'in de steigers' en zal
binnenkort ter goedkeuring naar het bisdom
worden gestuurd.

Samenwerking Inmanuelparochie

We hebben de intentie uitgesproken om de
samenwerking tussen de Immanuelparochie en
onze parochie te intensiveren. Een eerste stap
daartoe is dat de leden van beide pastorale
teams in dienst komen van onze parochie en
dat er een verrekening in loon- en reiskosten
komt. Komend jaar streven we ernaar ook op
andere terreinen met elkaar samen te werken
om op die manier krachten te bundelen en
gebruik te maken van elkaars expertise.

Vertrek bestuursleden

We hebben dit jaar afscheid genomen van drie
parochiebestuursleden: Peter van Iperen,
Madeleine Bartelen en Jan Bedaf. Wij willen hen
nogmaals bedanken voor hun inzet en fijne
samenwerking. We zijn momenteel dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden. Mocht u
belangstelling hebben om parochiebestuurslid
te worden, laat het ons dan weten. In een
persoonlijk gesprek kunnen we met u van
gedachten wisselen over de mogelijkheden.

Wijzigingen pastorale teams

In september hebben we afscheid genomen van
diaken Peter Hoefnagels. Hij is een nieuwe
uitdaging aangegaan in Oosterhout. We
wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan
en bedanken hem nogmaals voor zijn inzet
voor onze parochies gedurende de afgelopen
jaren. Peter Derks is 1 september begonnen als
pastoraal werker in onze parochies. Hij zal
onder andere als taak 'Kind en Geloof' voor zijn
rekening gaan nemen en zijn werkplek zal in
Zevenbergen zijn.

Op 7 december hebben we afscheid genomen
van Mariélla Bossers — van Langh. Ze gaat zich
volledig richten op haar herstel. We willen ook
haar bedanken voor haar inzet in onze paro-
chies gedurende de afgelopen jaren. Met het
bisdom zijn we in overleg over de bemensing
van het pastoraal team. Dit heeft mede te
maken met de samenstelling van het team van
de Immanuelparochie, waar door het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd begin
volgend jaar afscheid genomen gaat worden
van twee teamleden.

Dank-je-wel-avond

Op 18 oktober hebben we voor het eerst
parochiebreed onze dank-je-wel-avond
gehouden. De opkomst was hoog en de avond
was een succes. We hebben besloten om
volgend jaar weer een parochiebrede
dank-je-wel-avond te gaan organiseren.

Wij wensen u een zalige Kerstmis en een
gelukkig Nieuwjaar toe en danken u
voor het in ons gestelde vertrouwen.

Namens het parochiebestuur
H. Bernardus van Clairvaux,

mw. L. Antens, secretaris




Leuke en gezellige dank-je-wel-bijeenkomst

Op vrijdagavond 18 oktober werd er voor het
eerst in onze parochie een parochiebrede
dank-je-wel-bijeenkomst gehouden voor de
vrijwilligers en hun partners. Zo'n 250 vrijwil-
ligers en partners woonden om 19.00 uur de
eucharistieviering in de Basiliek bij, waarna het
gezelschap werd ontvangen in 'de Pelgrim. De
Cuyperszaal en de Hellemonszaal bleken samen
precies groot genoeg om iedereen te kunnen
laten zitten. Al snel was zichtbaar dat er
gesprekken op gang kwamen tussen vrijwil-
ligers of partners uit verschillende geloofs-
gemeenschappen. De sfeer was vanaf het
moment van binnenkomen prima.

Het organisatiecomité had ervoor gezorgd dat
de inwendige mens niet werd vergeten: men
kreeg koffie of thee met een petit four, gevolgd
door heerlijke hapjes en drankjes. Eerst was er
een quiz/puzzel die een beroep deed op het
denkvermogen en geheugen van de aan-
wezigen, zeker ook omdat men geen telefoon
mocht gebruiken. Maar onze vrijwilligers en
partners bleken met onderlinge ruil van
antwoorden ook meer vragen goed te kunnen
beantwoorden: alleen maar leuk om te zien.

Vervolgens werden de Paaskaarsen en twee
vrijkaarten voor het Kerstconcert van Trijntje
Oosterhuis verloot. Tegen 23.30 uur, iets later
dan gepland, eindigde de avond. Afgaand op
de vele positieve reacties na afloop kunnen
het pastoraal team, het parochiebestuur en
het organisatiecomité terugzien op een zeer
geslaagde avond.

Voor wie de vragen nog bij de hand heeft
en de juiste antwoorden nog wil weten:

1. Pastoor; 2. Poétisch; 3. Ezelsbruggetje;

4. Cartoonrel; 5. Led Zeppelin;

6. H. Bernardusparochie; 7. Willy Walden;

8. Snuitje; 9. Missaal of volksmissaal;

10. Winkelstraat; 11. Hockeystick;

12. Egan Bernal; 13. Duitsland-Nederland: 2 - 4;
14. Padel; 15. Speed pedelec of spedelec;

16. de Dames; 17. Bauke Mollema; 18. Benidorm;
19. Thomas Cook; 20. Cyprus

e
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‘team van de quiz.
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foto's Willem Snijders
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Twee tickets .
het Kerstconcert van
Triijntje Oosterhuis
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Zorg voor
de inwendige mens
met een hapje

en een drankje



hristus, Gij zijt het licht in ons leven!
evende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.

Sytze de Vries, gezang 84 Liedboek 2013



Familieberichten

Bosschenhoofd

Overleden
25 oktober pastor Herman Pitt (86)
27 oktober Toon Jongenelen (93),
weduwnaar van
Trees van Meer
Oud Gastel
Gedoopt

Rick Aarssen
Thijs Aarssen
Aiden Buijs
Esmee Tak

24 november

Gedoopt

18 oktober Matthias Steenbergen

19 oktober Annie Willemse

9 november Djailey de Rooy
Elisabeth Stam

10 novermber Bruno Kudlak
Jayden van Tilborg
Esmee Timmermans
Marie Lustenhouwer
Milan Kooistra

Overleden

23 oktober Heinz Friesen (85),
echtgenoot van
Marianne Cooiman

16 november  Helena van der Ven (59),

echtgenoot van
Paul van Wanrooij

Rouwbezoek aan parochianen

Sinds 2016 is de Rouwbezoekgroep Ouden-
bosch-Hoeven-Bosschenhoofd namens de
parochie actief met het bezoeken van paro-
chianen van wie de partner is overleden. We
luisteren vooral naar wat de mensen met ons
willen delen. Tijdens het bezoek overhandigen
we het boekje Tijd om te troosten' van Marius
van den Berg. Jaarlijks worden ook inloop-
ochtenden voor nabestaanden georganiseerd
over de onderwerpen die door de deelnemers
zelf naar voren worden gebracht.

Op dinsdag 26 november vond de laatste
van vier inloopochtenden in 2019 plaats in
pastoraal-diaconaal centrum 'de Pelgrim.

Die bijeenkomst, waarbij 15 personen aanwezig
waren, begon met een korte bijdrage van een
van de deelnemers, waarin een persoonlijk
beeld werd gegeven van hoe met het verlies is
omgegaan. Daarna vonden in de groep
gesprekken plaats, waarbij ervaringen werden
uitgewisseld, naar elkaar werd geluisterd en
bemoediging werd ervaren. Zoals een van de
deelnemers na afloop zei: 'Het is fijn om zo bij
elkaar te komen en te horen dat je niet alleen bent
met je verdriet, maar ook dat er naar je wordt
geluisterd'. De eerstkomende inloopochtend
voor nabestaanden is op dinsdag 10 maart

van 10.00 uur tot 11.30 uur in 'de Pelgrim' in
Oudenbosch.

de Rouwbezoekgroep




Jaarlijks is er rond de feestdag van de heilige
Caecilia, een optrecen door een van beide
afdelingen van de Hoevense Muziekvereniging
'St. Caecilia' in de kerk van St. Jan de Doper, Om
de beurt spelen de Fanfare en het Drum- en
Malletkorps (DMK). Dit jaar was het op zondag
24 november de beurt aan DMK. Het DMK
bracht zes muziekstukken ten gehore. Deze
waren met zorg uitgekomen; niet echt kerk-
muziek, maar stemmig en melodieus als
waande je jezelf in de natuur of hoger sferen.
Het instrumentarium bestaat uit verschillende
soorten drums of trommels, waarbij de
melodie komt van marimba’s, klokkenspelen,
en buisorgel. Het DMK staat onder leiding van
de dirigent Wil Veeke. Achteraf waren de
reacties van de kerkbezoekers zeer lovend.

Sfeervolle Ceciliaviering in Hoeven

Vrijwilligers

voor onderhoud kerkhof gezocht
Om de twee weken is op het kerkhof in %’?
Hoeven een groep vrijwilligers te vinden om '
het kerkhof netjes te houden. Op dit moment
zoeken we nog enkele mensen om ons onder-
houdsteam te komen versterken. Hou jij ook
van werken in de buitenlucht, in een gezellig
team, voor enkele uren per maand? Neem
dan vrijblijvend contact op met Gied van Lier,
de beheerder van het kerkhof, via telefoon-
nummer 06 20 65 43 02.




Vieringen Kerstdagen en Jaarwisseling

dinsdag 24 december zondag 29 december
Heilige Kerstavond en Kerstnacht Heilige Familie, Jezus, Maria Jozef
15.30 uur St.Jan de Doper Hoeven 09.30 uur St. Jan de Doper Hoeven
Bambinoviering 09.30 uur  H. Laurentius Oud Gastel
17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd 11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
17.00 uur  H. Laurentius Oud Gastel
Kinderkerstviering woensdag 1 januari

Heilige Maria, Moeder van God
19.00 uur St.Jan de Doper Hoeven

Kinderkerstviering 11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
19.00 uur H. Laurentius Oud Gastel

met medewerking zaterdag 4 januari

van Gastels Fanfare Openbaring van de Heer
19.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Kinderkerstviering 17.00 uur  H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
21.00 uur St. Jan de Doper in Hoeven zondag 5 januari

Openbaring van de Heer
23.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
09.30 uur St. Jan de Doper Hoeven

woensdag 25 december 09.30 uur  H. Laurentius Oud Gastel

Hoogfeest van de Geboorte van de Heer 11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
viering KinderKaravaan

09.30 uur St. Jan de Doper Hoeven 'Op kraamvisite met de Koningen'

09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel -

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch / P

15.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch } e N

Kindje wiegen

donderdag 26 december / TN
Heilige Stefanus, martelaar / e
09.30 uur St.Jan de Doper Hoeven
11.00 uur H. Laurentius Oud Gastel

Kindje wiegen
11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

zaterdag 28 december
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

17.00 uur H.Hart van Jezus Bosschenhoofd
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Kerngegevens van onze Parochie
om te bewaren

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Postbus 174, 47030 AD Oudenbosch
Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
info@bernardusparochie.nl

www. bernardusparochie.nl

IBAN NL17 RABO 0140 7020 32

Geloofsgemeenschappen

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
Pastoor van Breugelstraat 52
4744 AD Bosschenhoofd

06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

St. Jan de Doper Hoeven

St. Janstraat 38

4741 AR Hoeven

0165502 336

bereikbaar op maandag, woensdag
en vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur
hoeven@bernardusparochie.nl

H. Laurentius Oud Gastel

H.H. Martelaren van Gorcum Stampersgat
Korte Dreef 4

4751 HZ Oud Gastel

0165511 286

bereikbaar op maandag en vrijdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur
oudgastel@bernardusparochie.nl

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
H. Paulus Oudenbosch

H. Johannes de Doper
Standdaarbuiten

Markt 59

4731 HN Oudenbosch

0165 330 502

bereikbaar op werkdagen

tussen 09.00 uur en 12.00 uur
basiliek@bernardusparochie.nl

i Q

Meer gegevens en onze parochiegids

kunt u vinden op www.bernardusparochie.nl.

I
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Pastoraal team

Maickel Prasing, pastoor
0165 330502
pastoor@bernardusparochie.nl

Peter Derks, pastoraal werker
0165 330502 (ma t/m do)
0168 323 218 (ma t/m do)
phf.derks@home.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
0164 248 005
alex.schuerman@gmail.com

Teamassistent

Eric Roovers, 06 16 54 08 40
teamassisten@bernardusparochie.nl

Parochiebestuur

M. Prasing, voorzitter, 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

K. de Bruijn, vicevoorzitter, 0165 512 636
contactpersoon parochiekerncommissie
Oud Gastel - Stampersgat

mw. . Antens, secretaris, 0165 502 472

secretaris@bernardusparochie.nl
contactpersoon parochiekerncommissie
Hoeven - Bosschenhoofd

H. Scheepens, penningmeester
0165 504 472
penningmeester@bernardusparochie.nl

M. Sweere, lid, Actie Kerkbalans

. 0165512835

P. Verrest, lid, vrijwilligerzaken
0651308350

M. van de Wassenberg, lid, gebouwen
0165313770

contactpersoon parochiekerncommissie
QOudenbosch - Standdaarbuiten



Parochiekerncommissies

Hoeven - Bosschenhoofd
p/a. St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven
mw. D. Schouw, voorzitter, 0165 503 327

Oud Gastel - Stampersgat
p/a. Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
mw. M. Ernest, voorzitter, 0165 511 974

QOudenbosch - Standdaarbuiten
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch
mw. K. van Gorp, voorzitter, 0165 318 022

Bestuur Parochiéle Caritasinstelling
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch

J. Willemse, voorzitter, 0165 513 777

mw. C. Snijders, secretaris, 0165 321 027
caritas@bernardusparochie.nl

G. van Lier, penningmeester, 0165 502 933
mw. M. Dirven, lid

J. Dekkers, lid

Beheer begraafplaatsen

Bosschenhoofd

E. Roovers, 06 16 54 08 40
Hoeven

G. van Lier, 0165 502 933
Oudenbosch

J. Bedaf, 0165 312 564
Stampersgat

J. Frijters, 0165511617

Qud Gastel en Standdaarbuiten
Stichting Zuylen, 076 521 94 53

Aanvragen sacramenten

Doop

Bosschenhoofd en Oud Gastel

E. Roovers, 06 16 54 08 40

Hoeven

mw. M. Wapstra, 0165 504 915
QOudenbosch

mw. A. van de Klundert, 0165 318 572
doopbasiliek@xs4all.nl

Eerste Communie

voor de vieringen in Oud Gastel en Oudenbosch
E. Roovers, 06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

voor de viering in Hoeven

H. Langemaire, 0165 502 946

Vormsel
E. Roovers, 06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

Huwelijken

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

Ziekenzalving
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Boete en verzoening
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502

Melden overlijden en verzoeken uitvaart

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Kosters

Bosschenhoofd

G. Verschuren, 0165 315 582
Hoeven

C.van Loon, 0165 327 304

Oud Gastel

mw. R. van Sprundel, 0165 511 425
Oudenbosch

C. Kops, 0165 320 954
Stampersgat

J. Frijters, 0165 511617

Aanvragen pastoraal bezoek

Indien u het op prijs stelt dat een van de pastores
u thuis, in het ziekenhuis of een verzorgingshuis
een bezoek brengt, kunt u hiervoor contact
opnemen met het pastoraal team.

Aanvragen communie thuis

Na de vieringen op de 1e vrijdag van de maand
in Hoeven en Oudenbosch is er gelegenheid om
de communie thuis te ontvangen. U kunt
hiervoor contact opennemen met pastoor

M. Prasing, 0165 330 502.

Aanvragen misintenties

Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van
uw geloofsgemenschap. Misintenties aange-
boden voor vrijdag verschijnen in de eerst-
volgende Halderbergse en/of Moerdijkse Bode.
Als ze later worden aangeboden, worden ze niet
gepubliceerd, maar wel afgeroepen. De kosten
voor een misintentie bedragen in 2020 € 11.00.
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Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus en zijn
volgelingen ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken
en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer onder ons aanwezig als we
eucharistie vieren en door de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in
Jezus Christus. In onze parochie worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste
tijden vieringen gehouden. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van
woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering.
Actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de
Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag  09.30 uur St Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag  09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag 19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch
enin ‘het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een oecume-
nisch middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebeds-
kring ‘Biddende Moeders’ bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Eveneens op vaste tijden zijn er wekelijks vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuysen, die met regelmaat worden verzorgd door leden van het pastoraal team.
maandag 17.00 uur ‘de Zellebergen'in Oudenbosch

woensdag 10.30 uur ‘Kroonestede’ in Hoeven

donderdag 10.30 uur ‘Blankershof’ in Oud Gastel (tweewekelijks)

vrijdag 10.00 uur ‘Blomhof’ in Standdaarbuiten

Agenda
zondag 12 januari Doop van de Heer =
zondag 19 januari 2e zondag door het jaar
viering KinderKaravaan (Oud Gastel)
oecumenische viering Week van Gebed voor de Eenheid (Oudenbosch)
zondag 26 januari 3e zondag door het jaar
zondag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
zondag 9 februari 5e zondag door het jaar

viering KinderKaravaan (Hoeven)
zondag 16 februari  6e zondag door het jaar
zondag 23 februari  7e zondag door het jaar
Carnavalsvieringen in Hoeven (09.30 uur),
Oud Gastel (11.00 uur) en Oudenbosch (11.00 uur)
woensdag 26 februari Aswoensdag
uitreiken van het askruisje in Bosschenhoofd (09.00 uur), Hoeven (18.00 uur),
Oud Gastel (18.00 uur) en Oudenbosch (19.30 uur)
zondag 1 maart 1e zondag in de Veertigdagentijd
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Nederlanders bezoeken in het buitenland de
ene kathedraal na de andere, maar in eigen
land lopen ze eraan voorbij. Met de opening
vorig jaar van het 'Grootste Museum van
Nederland! een uniek initiatief van Museum
Catharijneconvent in Utrecht, is een eerste stap
gezet om dit te veranderen. In het afgelopen
jaar bekeken zo'n honderdduizend mensen
meer dan voorheen de mooiste religieuze
gebouwen van Nederland, waaronder ook de
Rooms-katholieke kathedralen en basilieken.
Wat is eigenlijk een kathedraal of basiliek? En
waar vinden we die in Nederland?

Hugo Kolstee (* 1942) studeerde enige jaren
bouwkunde en daarna geneeskunde. Als arts
werkte hij binnen en buiten Nederland. Toen hij
'hij toeval' in een basiliek kwam, besloot hij
vanwege zijn interesse voor bouwkunde en
geschiedenis die allemaal te bezoeken, te
fotograferen en hun wetenswaardigheden te
verzamelen. Het resultaat is een handzame gids
getiteld ‘Alle kathedralen en basilieken van
Nederland, verschenen bij Berne Media.

"Toen ik enige jaren geleden hoorde dat erin
Nederland een basiliek bestond in Schiedam
was ik met stomheid geslagen. Ik associeerde
basiliek met oude kerken in Frankrijk of Italié.

Zeven kathedralen en zevenentwintig basilieken
een ontdekkingsreis met Hugo Koolstee

Dit deed mij besluiten om uit te zoeken wat een
basiliek is en waar die dan wel staan. Ik bezocht
alle kathedralen en basilieken in Nederland,
maakte foto’s en las gretig over deze kerken.

Ik leerde veel: over de plaats, de geschiedenis,
de voorlopers van de kerk, de architect, de
bouw, het exterieur en de hoogtepunten van
het interieur. En iets over carillons, orgels en
klokken, want volgens orgelbouwer Michaél
Maarschalkerweerd heeft een kerk twee
stemmen: het orgel is de stem van binnen en
de klokken vormen de stem van buiten. Ook
patroonheiligen, processies en ommegangen
kwamen aan de orde. Inmiddels merk ik dat
velen daadwerkelijk alle zeven kathedralen en
zevenentwintig basilieken in ons land ten-
minste eenmaal willen bezoeken, al dan niet
met het gidsje bij de hand. Ik hoop dat velen in
deze hectische tijden daadwerkelijk in deze
prachtige kerken gaan kijken en mogen
genieten van deze grootse monumenten van
rust, ruimte en licht!

Op donderdag 30 januari is Hugo Koolstee om
19.30 uur te gast in de Cuyperszaal in pasto-
raal-diaconaal centrum 'de Pelgrim' in Ouden-
bosch. Aan de hand van veel foto’s komt hij
vertellen over de kathedralen en basilieken in
ons land, over geschiedenis en architectuur,
inrichting en tradities, processies en bede-
vaarten. En ook de vele fraaie anekdotes, die hij
tijdens zijn speurtocht tegenkwam, zijn het
waard om te worden doorverteld. Samen met
hem maken we een ontdekkingsreis om de
culturele, spirituele en historische rijkdom van
ons religieus erfgoed zélf te gaan zien.

L Alle
en basilieken
van Nederland




Start nieuwe Alpha-cursus

M 1
it

Heb je vragen over de zin van je leven of over
ons geloof? Heb je moeite om met andere
mensen, je kinderen en kleinkinderen, die
willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit
je hart onder woorden te brengen? Wil je leren
je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren?
Dan is een Alpha-cursus echt iets voor jou!

Elke Alpha bijeenkomst begint met een
gemeenschappelijke maaltijd. Zo leer je de
andere deelnemers op een ontspannen manier
kennen. Na de maaltijd luister je naar een
korte, inspirerende inleiding over belangrijke
vragen zoals: Wie is Jezus voor mij?, en Bidden:
waarom en hoe? Daarna is er alle ruimte om

je vragen en gedachten te delen in kleine
groepen. De cursus bestaat uit negen bijeen-
komsten.

Na de succesvolle eerste Alpha-cursus in dit
najaar gaat op dinsdag 11 februari een
nieuwe Alpha-cursus van start, om 18.30 uur in
de Cuyperszaal in Pastoraal-diaconaal centrum
'de Pelgrim' in Oudenbosch. Informatie over
deze cursus en over de data van de bijeen-
komsten is te vinden op de parochiewebsite
www.bernardusparochie.nl. Heeft u vragen of
wilt u zich aanmelden, stuur dan een email
naar pastoraalassistent.bern.par@gmail.com.

Franciscus en

il

Rumi als gidsen

voor onze tijd

Gespreksserie

Tijdens mijn presentatieviering op 29 septem-
ber in de Basiliek, klonk een tekst van Mevlana
Rumi. Daarna kreeg ik de vraag of het mogelijk
zou zijn om in een groep teksten van Rumi te
bespreken. Dat gaan we doen aan de hand van
het boek 'De herberg van het hart'van Hein
Stufkens en Marcel Derkse. Daarin komen de
christelijke mysticus Franciscus van Assisi
(1181-1226) en de moslimmysticus Mevlana
Rumi (1207-1273) aan het woord. Deze inspi-
rerende Middeleeuwers blijken aan elkaar
verwant, ondanks hun verschillende culturele
en religieuze achtergronden. Het accent in het
boek ligt echter op de actualiteit. Franciscus en
Rumi kunnen ons de weg wijzen naar de Bron,
naar de Liefde die alle tegenstellingen over-
stijgt: persoonlijke en maatschappelijke. Voor
elke bijeenkomst lezen de deelnemers één of
enkele hoofdstukken uit het boek. Wat maken
Franciscus en Rumi bij de deelnemers aan
eigen ervaringen los? We beginnen op maan-
dag 13 januari en dan plannen we samen
verder, eenmaal in de 4 a 6 weken, steeds op
maandag van 13.30 uur tot 15.00 uur. We
komen samen in de Cuyperszaal in pastoraal-
diaconaal centrum de Pelgrim' in Oudenbosch
(ingang aan het Doelpad). Als u belangstelling
heeft om mee te doen, meld u dan aan via
phf.derks@home.nl.

Peter Derks, pastoraal werker
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Annie Konings 40 jaar koorlid

Annie Konings is in 1979 bij het Dameskoor
gekomen op verzoek van pastoor Landsbergen
die het koor heeft opgericht. Hij heeft haar vier
keer gevraagd, maar ze aarzelde steeds, omdat
ze naast de zorg voor haar drie kinderen ook
een manufacturen- en kruidenierswarenwinkel
runde in het St. Annastraatje. Ze wilde niet dat
haar man naast zijn eigen werk teveel werd
belast met de zorg voor de kinderen en de
winkel. Ze heeft toch toegestemd om in dat
toen grote Dameskoor te gaan zingen. Vooral in
de beginjaren waren de rouw- en trouwmissen
bijna een wekelijks gebeuren. In het weekeinde
zong het Dameskoor meestal op zaterdag, want
de hoogmis op de zondag was gereserveerd
voor het Herenkoor. De aanwezigheid van de
dames werd keurig bijgehouden en per
'uitvoering' werd een vergoeding uitbetaald.
Het juiste bedrag durf ik hier niet te vermelden,
vermoedelijk tien of twintig cent.

Op 20 oktober 2002 werd het 40-jarig bestaan
van het Dameskoor gevierd en Annie vierde
haar 25-jarig jubileum op 21 november 2004.
Zelf heeft Annie helaas geen wetenswaardig-
heden over het Dameskoor te melden, omdat ze
als braafste lid altijd direct na de vieringen naar
huis ging. Ook bij de repetities bleef ze niet
nazitten. Het was echter niet alleen zingen in de
Basiliek. Vele malen ging ze mee naar andere
gebedshuizen in de omgeving en ze zong voor
een KRO-uitzending in 1996. Zingen was
trouwens niet haar enige parochieactiviteit.

Annie heeft 25 jaar ‘s morgens de poort van het
kerkhof ontsloten, de kerkhofkapel en 'de Pilaar
gepoetst. Ook het rondbrengen van de paro-
chieblaadjes nam ze voor haar rekening. In 2005
zijn het Heren- en Dameskoor samengevoegd.
Er ontstond toen toch een groot koor. Ook met
de heren erbij was het fijn zingen. Ze vindt het
jammer dat het Basiliekkoor veel leden heeft
zien vertrekken door overlijden of anderszins.
Annie is nu 87 jaar en hoopt het zingen in het
koor nog wat jaren vol te houden.

Marianne de Ruiter

De herberg

Dit mens-zijn is een soort herberg:
elke ochtend weer een nieuw bezoek

Een vreugde, een depressie,

een benauwdheid,

een flits van inzicht komt

als een onverwachte gast

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij.

Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt,
die met geweld

je hele huisraad kort en klein slaat,

behandel dan toch elke gast met eerbied.

Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase...

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt.
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

Mevlana Rumi (Perzisch dichter, 1207-1273)




Feestelijke afsluiting Alpha-cursus

De Alpha-cursus staat volop in de belang-
stelling. In heel Nederland gaan of zijn de
parochies er mee aan de slag gegaan. In het
kader van parochievernieuwing speelt de
Alpha-cursus een stimulerende rol. Gelovigen
en mensen die zoeken naar de zin van hun
leven houden zich met vragen bezig als: Is er
meer in het leven dan het dagelijkse leven? Hoe
kun je geloven? Wie is Jezus? En leidt God ons?
Maar ook: Wat kan ik eigenlijk zeggen als
iemand mij vraagt waarom ik geloof. De
Alpha-cursus richt zich op dit soort vragen.

In de periode september-november hebben

26 mensen aan de eerste Alpha-cursus deelge-
nomen. Daarvan waren er zes afkomstig uit de
Immanuelparochie en 20 uit de Bernardus-
parochie. De tussentijdse evaluatie door de
deelnemers leverde als gemiddeld rapportcijfer
een 8 op. Enkele reacties: een geweldige
opbouw’; ‘de moeite waard om anderen warm
voor te maken’; ‘ga zo door’; ‘de Alpha-cursus

is een prima en leerzame cursus, daar steek ik

Op maandag 14 november vond de feestelijke
afsluiting van de eerste cursus plaats. Veel dank
werd uitgesproken voor de inzet van de
mensen die een inleiding hebben gegeven,
voor Sjaan Scholten die voor de maaltijden
zorgde, en voor de leden van ons Alpha-team
die de cursus leidden: Tonnie van Bruinisse,
Adje van Geel, Jozien Notten, Tineke Steegmans
en de beide gespreksleiders: Corrie Antens en
Frans van den Bosch. Aan de deelnemers zijn
certificaten uitgereikt, ondertekend door onder
andere pastoor Maickel Prasing. De avond werd
besloten met een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje. Afgesproken is om in
januari 2020 elkaar weer te ontmoeten tijdens
een relinie. De deelnemers aan de cursus
mogen dan geinteresseerden uitnodigen om
kennis te maken met de Alpha-cursus.

veel van op’; ‘'voor mij een rijke ervaring,
dank voor deze Alpha-cursus!

Alpha-werkboek

ALPHA CURSUS SEPTEMBER - NOVEMBER 2019

Beste

fijn dat je hebt deelgenomen aan de eerste Alpha cursus van onze beide parochies.

Tezamen met de andere deelnemers heb je in de periode september - november
2019 de g ppelij B igd en ‘'met je hart’ kunnen
luisteren naar de inleidingen over belangrijke geloofsvragen. Die vragen gaan over
het begin [de alpha) van ons geloof en zijn van werenlijk belang voor het
levenslang werken aan een persoonlijke relatie met God en Jezus. In de
groepsgesprekken heb je ‘met jo hart’ kunnen luisteren naar, én leren van, hoe de
andere deelnemers hun geloof beleven en hebt je daar zelf in het gesprek aan bij
gedragen, Zo heb je ook op deze wijze ervaren dat we elkaar als
geloofsgemeenschap van broeders en zusters in Christus nodig hebben om
leerlingen van Jezus te kunnen blijven. Tezamen op weg naar een

‘Missionaire Parochie’.

d aan het

Hartelijk dank voor je deel en voor de bijdragen die je hebt gel
welslagen van de doelstellingen van de Alpha cursus.

Frans van den Bosch
Coordinatos en gerekseder groep 1

Pastoor Maickel Prasing  Corrie Antens,
grsprekuleer groep 1

Uitgereikt op de lootste Alpha de f ijke afs g von de 1* Alpha cursus
op moandogavend 11 november 2019 in de Cuypersrool van de Crypte von de Basilek van
Oudenbaosch,
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Met Kerstmis komen we weer met velen bij
elkaar in onze kerken. Ook veel scholen komen
naar onze kerken om, net voordat de Kerst-
vakantie begint, samen Kerstmis te vieren.
Sommige kinderen geven hun ogen wel heel
erg goed de kost als ze in de kerk komen.
Afgelopen november kreeg ik een mailtje van
Emma (7 jaar) dat ze samen met haar moeder
had getypt. Ze stelde me een vraag: ‘Waarom
hangen er zoveel enge plaatjes aan de muur
van de kerk? Ik vind dat helemaal niet fijn!’ Ik
mocht bij Emma en haar moeder op bezoek
komen en we hadden een heel mooi gesprek.
‘Waarom is het kindje Jezus later aan het kruis
gehangen? Waarom liep Hij niet weg toen Hij

gevangen werd genomen?’ Emma stelde goede

vragen. We vieren Kerstmis juist omdat Jezus
nooit is weggelopen. Toen de machthebbers
boos op Hem waren, omdat Hij zei dat ze niet
goed voor de gewone mensen zorgden, bleef
Hij even aardig als altijd. Jezus zat niet vast aan
zijn eigen gelijk, aan zijn eigen leven. Hij wilde
alleen maar vrede en liefde brengen.

DE

MISSIE, ¢NAIRE
PAROCHIE

ALS GOD RENOVEERT

24 & 25 maart 2020

Oudenbosch
Kom ook!
Bid met ons mee!

Emma zei: ‘Zo kunnen wij toch ook leven? Met
vrede en liefde? Die spijkers in de handen van
Jezus: dat zou eigenlijk niet moeten kunnen!
Maar als Jezus toen niet tot het einde toe trouw
was geweest aan zijn geloof zouden wij nu
geen Kerstmis vieren. Met Kerstmis willen we
graag vrede ontvangen en iedere mens is er toe
geroepen om die vrede zelf ook door te geven.
Kinderen gaan ons voor. Laten wij allemaal ons
hart blijven openstellen voor elkaar. Emma,
bedankt voor het fijne gesprek!

Peter Derks

Op initiatief van mgr. J. Liesen, bisschop van
Breda, wordt volgend jaar een landelijke
conferentie over parochievernieuwing
georganiseerd in en om de Basiliek in
Oudenbosch. Leidraad voor de conferentie is
het boek ‘Als God renoveert. De parochie van
onderhoud naar bloei, geschreven door de
Canadese priester James Mallon. Tijdens de
conferentie zal hij de hoofdspreker zijn.
Mallon gaat in zijn boek onder meer in op de
grote uitdaging om onze identiteit en missie
als Kerk en parochie weer goed voor ogen te
krijgen en op de vraag waarvan we ons
moeten ontdoen om te kunnen vernieuwen,
om meer naar buiten en op groei gericht te
zijn door als leerlingen van Christus in de
wereld te staan.

De conferentie is bedoeld voor allen die
belangstelling hebben om de weg naar een
missionaire parochie in te slaan: betrokken
parochianen, vrijwilligers en pastorale
beroepskrachten. Zie voor actuele informatie
over de conferentie en de mogelijkheid om in
te schrijven www.missionaireparochie.nl.



Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

VAN DE RIET Eiaiatan / TulF s Hium

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pnotaardappeleni
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Beter in Beweging
0165 820040 | www.fysioholland.nl

Zorg rondom overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

Het adressenbestand voor het bezorgen

van dit parochiemagaZIN, evenals de leden-
administratie van de parochie, proberen we
20 goed mogelijk actueel te houden.

Laat 't (OOI’() Maar om dat te kunnen doen zijn we steeds
de parochie meer afhankelijk van adreswijzigingen of
g andere relevante informatie die we van u

weten? ontvangen. Dus als u iets heeft te melden,

laat het weten en stuur een email naar
info@bernardusparochie.nl.
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Bernardus en de missionaire parochie

Op 24 en 25 maart 2020 vindt in en rond de
Basiliek in Oudenbosch een landelijke confe-
rentie plaats met als thema ‘De missionaire
parochie. Als God renoveert. Een missionaire
parochie is een parochie die op weg wil gaan
naar een bloeiende geloofsgemeenschap, waar
mensen van alle leeftijden en achtergronden
graag komen, zorgdragen voor elkaar en oog
hebben voor mensen buiten de parochie. Als
wij naar de Basiliek gaan, en volgend jaar
mensen uit heel Nederland de conferentie
bezoeken, 'ziet' de heilige Bernardus van
Clairvaux ons en hen van verre aankomen. Op
de voorgevel van de Basiliek staat namelijk het
beeld van Bernardus. Wat heeft Bernardus, die
ruim 900 jaar geleden werd geboren, te maken
met het op weg gaan naar een missionaire
parochie?

'Wordt andere mensen, met een nieuwe visie'
Volgens onze bisschop, die het initiatief tot de
conferentie heeft genomen, vragen verande-
rende tijden om een nieuwe doordenking van
de missie van parochies. Een bloeiende
parochie is een parochie waarin het geloof
gemeenschappelijk wordt beleefd en wordt
uitgedragen. Het vanuit ons hart proberen te
werken aan een persoonlijke relatie met God,
onze Vader, en met Jezus Christus, zijn Zoon,
staat daarbij centraal.

Helpt Bernardus ons op weg

naar een missionaire parochie?

Het levenslang werken aan een persoonlijke
relatie met God en met Jezus is door Bernardus
in zijn leven en geschriften krachtig naar voren
gebracht. Hij leefde, net als wij, in een woelige
tijd, waarin de Kerk op zoek was naar waar het
bij het geloof echt om gaat. Paus-emeritus
Benedictus XVI wijst in zijn catechese over
deze kerkleraar in 2009 op het volgende:

"Voor Bernardus ligt de ware kennis van God in de
persoonlijke en diepe ervaring van Jezus Christus

en zijn liefde voor ons. Alleen zo leer je Hem steeds

beter kennen, beminnen en volgen.' En hij voegt
daar nog aan toe: ‘Moge dat voor ieder van ons
geschieden

'Theologe van het hart'

Benedictus XVI beschouwt Bernardus als een
voorvechter van een 'theologie van het hart'
Dat lees je bijvoorbeeld in Bernardus' boek
'Ommekeer, de omvormende kracht van Gods
woord'. De woorden 'ommekeer' en 'andere
mensen worden, waarop de bisschop wijst,
liggen in elkaars verlengde. In zijn boek stelt
Bernardus dat God tot het hart van de mens
spreekt. Hij kan daar worden gehoord en
worden ervaren. Het met het hart verbonden
geloof kan, stelt Bernardus, helpen om -
biddend - op weg te gaan naar een missionaire
parochie. Mooi dat onze parochie naar hem is
genoemd.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent

Uiterst links op de voorgevel staat het beeld
van de heilige Petrus met de gouden sleutels,
daarnaast het beeld van de heilige Bernardus.
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Geloven doe je samen,
Kerk ben je samen.

Geef om je kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen
betekenis. De een is van huis uit opgegroeid
met het geloof en de zondagsviering en neemt
actief deel aan het parochieleven. Een ander
komt weliswaar niet meer naar de vieringen,
maar vindt het wel belangrijk dat het gebouw
behouden blijft vanwege het dorpsaanzicht of
de culturele betekenis. En nog een ander komt
alleen nog maar in de kerk met Kerstmis of op
scharniermomenten in het leven van mensen:
voor de doop van een kind, voor een huwelijks-
zegen of om een dierbare overledene de laatste
eer te bewijzen. leder is en blijft welkom! Maar
de kerk kan niet leven zonder de inzet van vele
vrijwilligers, zonder pastorale beroepskrachten,
zonder kerkgebouwen die moeten worden
verlicht en verwarmd, zonder activiteiten die
mensen weer in contact brengen met de Blijde
Boodschap van Jezus Christus.

Geefvoor je kerk

Daarvoor is uw jaarlijkse financiéle steun, klein
of groot, nodig. Daarvoor is uw lidmaatschap
van het parochiefonds nodig. Daarvoor wordt
jaarlijks in januari Actie Kerkbalans gevoerd.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in
Nederland en de Oud-katholieke Kerk van
Nederland. Jaarlijks vragen deze kerkgenoot-
schappen u gul te geven voor uw eigen
plaatselijke kerk en parochie. ‘Geef voor je kerk'
is ook in 2020 het thema voor de actie. Geef,
zodat ook in de komende jaren uw kerk een
plaats blijft om samen te komen, te bidden, de
sacramenten te ontvangen, elkaar tot steun te
zijn en ons geloof door te geven.

Actie
Kerkbalans

2

Geef aan je kerk

Geef aan Actie Kerkbalans of geef meteen! Met
het formulier op de volgende bladzijde kunt u
zich aanmelden voor deelname aan het
parochiefonds door de machtiging in te vullen.
Het formulier is eveneens bedoeld om aan te
geven dat u dit parochiemagaZIN wilt blijven
ontvangen en zo op de hoogte wilt blijven van
activiteiten in de parochie.

Het formulier kunt inleveren op de volgende
adressen:

Bosschenhoofd: Pastoor van Breugelstraat 52
Hoeven: St. Janstraat 38

Oud Gastel: Korte Dreef 4

Oudenbosch: Markt 59

De kerk is daar
waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Geen hoge God

zal met hen zijn,
maar God dicht bij de grond.
De kerk is daar
waar mensen zijn
die staan in dit verbond.

De kerk is daar
waar mensen zijn
die rouwen met elkaar.
En niemand draagt
alleen de pijn.
maar ieder wordt bevrijd.
De kerk is daar
waar mensen zijn,
die Goede Geest gewijd.

De kerk gedijt
waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt.
Hier krijgt het leven
nieuwe zin,
verliest de dood zijn macht.
Wij samen
gaan de toekomst in
en dat is onze kracht,

Adri Bosch
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MACHTIGING
betreffende Parochiebijdrage

Begunstigde / Incassant

Naam R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Adres Markt 59,4731 HN Oudenbosch
Incassant 1D NLO6ZZ7302696441775

Ondergetekende
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Tenaamstelig BAN oo msn s s s e S e e

Ondergetekende gaat deelnemen aan het parochiefonds en verleent hierbij machtiging aan

begunstigde om jaarlijks € ............... af te schrijven van vermelde bankrekening.
Datum .. Handtekening .. ....oooooiiiiiiiii
PAROCHIEINFORMATIE

Deze kersteditie van ons parochiemagaZIN is bezorgd bij alle ingeschreven parochianen. Het blad
verschijnt zesmaal per jaar. Als u kosteloos ook de andere edities van ‘Bernardus’ wilt ontvangen —
en daarvoor hoeft u geen lid te zijn van het parochiefonds — vul dan onderstaande antwoordstrook

in en lever die in.

Ondergetekende

POSECOAE BN WOONPIAALS . vttt ittt ittt e et et e e ettt e e e s cr e et eerevaeannas
o wil graag parochiemagaZIN ‘Bernardus’ ontvangen

o wil graag via email op de hoogte worden gehouden van parochieactiviteiten
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Monuta Ellen Kok

Markt 26,4731 HP Oudenbosch
T0165-326372

| www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

De steun bij ieder afscheid,

Monuta ¥ Ellen Kok

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
~ Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
y Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
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SCHILDERWERKEN BV
=

Tel.:

0165 - 58 32 58
Mail: info@liebreks.nl

Tel.: 040 -24 83 185
Mail: info@liebreks.nl

WWW.LIEBREKS.NL

Welkom bij de
goedkoopste
van Oud Gastel!

Jumbo BROOS staat iedere dag voor u klaar, Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat
u nodig heeft. En dat voor de laagste pris bij u in de buurt. Tot snelt

Openingstijden:

Maandag 08,00 - 20.00 uur
Dinsdag 08.00 - 20.00 uuir
Woensdog 08,00 - 20.00 uur
Donderdog 08,00 - 20.00 wur
Vrijdag 08.00 < 20.00 uur
Zoterdag 08.00- 20.00 uur
Jondag 10.00 - 18.00 uur
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SWEERE™

.. . vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,
Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Hoofdvestiging
Dorpsstraat 3
4751 AH Oud Gastel
Tel. 0165 - 51 28 51

Vestiging Lepelstraat
Steenbergseweg 61
4664 RV Lepelstraat
Tel. 0164 — 65 27 10

Vestiging Zundert
Bredaseweg 7
4881 DC Zundert
Tel. 076 - 59 71 700

a wwwsweerenl n Yolg ons op Facel
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