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Een engel van de Heer
verscheen aan Jozef en
zei: ‘Sta op en vlucht met
het kind en zijn moeder
naar Egypte. Blijf daar
tot ik je weer roep. Jozef
stond op en week nog
diezelfde nacht met het
kind en zijn moeder

uit naar Egypte.

Daar bleven ze
tot de dood van
Herodes, en zo ging

in vervulling wat
bij monde van de
profeet door de

Heer is gezegd: ‘Uit

Egypte heb ik mijn
Z0ON geroepen.
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Nu zijt wellekome!

De Adventsdagen zijn al weer een tijdje bezig als
u dit leest. We kijken verwachtingsvol uit naar het
Kerstfeest, wanneer we vieren dat de onzichtbare
en verre God héél dichtbij is gekomen in een
mens als wij, Jezus van Nazareth, de Christus, We
drukken met Kerstmis ons verlangen uit naar een
betere wereld, naar meer vrede en gerechtigheid,
naar verlossing en redding uit alle wederwaardig-
heden die ons als mensen kunnen overkomen.

Aan de hand van Jesaja, Johannes de Doper,
Paulus en vooral Maria leven we in deze
Adventsweken toe naar Kerstmis, De teksten uit
Jesaja, in het Oude Testament, vinden - zo
mogen we geloven - hun vervulling in Jezus.
Johannes de Doper was door zijn verkendiging
de wegbereider van de Blijde Boodschap van
Jezus. En Maria was létterlijk in verwachting van
Jezus. Haar ontvankelijke geloofshouding mag
ook voor ons een voorbeeld zijn. Samen met
Jozef was ze bereid om Gods Zoon bij zich thuis
op te nemen. Er kwam heel wat op haar af. In
plaats van de geboorte in Nazareth af te wachten
moesten Jozef en Maria op pad naar Bethlehem
vanwege de volkstelling die keizer Augustus had
bevolen. Ze gingen op weg en uiteindelijk was er
alleen maar plaats voor hen in een grot in het
open veld. Daar beviel ze van Jezus. Ik denk dat
Maria het zich z6 allemaal niet had voorgesteld.

Het was de apostel Paulus die in zijn brief aan zijn
medewerker Titus de mooie woorden schreef:'De
genade van God, bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen in Jezus. Ook schreef hij:
'In Hem is de goedheid en de menslievendheid
van God onder ons verschenen.

Zalig Kerstfeest,

(Gezegend Nieuwjaar

Deze woorden geven heel kernachtig aan waar-
over het met Kerstmis ten diepste gaat: God, die
niemand ooit heeft gezien, openbaart zich in een
mens als u en mij. God is méns met de ménsen
geworden. In Jezus van Mazareth, het Kind van
Bethlehem, wil God laten zien dat Hij ons nahij
wil zijn op alle momenten van ons leven, bij
voorspoed en tegenslag, bij lief en leed. En in die
mens Jezus kunnen we ook zien hoe God graag
heeft dat wij met elkaar omgaan.
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Bij Maria en Jozef hield de ellende niet op na hun
verblijf in Bethlehem. Ze moesten viuchten naar
Egypte. Na enkele jaren konden ze terugkeren
naar Nazareth en hadden ze - waarschijnlijk, want
daarover is niets bewaard gebleven - een gelukkig
gezinsleven. Na Jezus'doop in de Jordaan, tijdens
zijn openbare optreden, waren er vele moeilijke
momenten in het leven van Maria, tot onder het
kruis toe. De levensloop van Maria, getekend door
veel tegenslag en verdriet, is voor velen van ons
herkenbaar en daarom heeft ze ook zo'n bijzon-
dere plaats in het leven van veel mensen. In de
Advent leven we met haar mee,

Met Kerstmis vieren we dat in Jezus het Rijk Gods
is begonnen en daarmee uiteindelijk alle kwaad is
overwonnen. Een troostvolle gedachte, waarmee
we elkaar kunnen opbeuren als het leven te zwaar
en te duister wordt. Ik hoop dat het feest van
Gods menswording ook dit jaar weer welkom is in
ons leven en dat we er kracht en bemoediging uit
kunnen putten, in het besef dat God - Immanuel -
steeds met ons is en licht wil brengen in ons
leven! Graag wens ik u allen, mede namens het
pastoraal team, het parochiebestuur en de
parochiekerncommissies een goede voortzetting
van de Advent, een zalig Kerstfeest en alle goeds
voor het nieuwe jaar toe, in de hoop dat het ons is
gegeven elkaar te dragen en op te beuren bij alles
wat ons op onze levensweg overkomt.

pastoor Maickel Prasing

Actie

Kerkbalans
2018

'Als ik iets te vieren heb,
komt mijn kerk naar het feest.
Als ik geen woorden heb,
bidt mijn kerk.

Als ik raad nodig heb,
heeft mijn kerk een luisterend oor.
Ik heb mijn kerk nodig,
dus geef ik aan mijn kerk.

Vieringen Kerstmis en Jaarwisseling

23 december - 4e zondag van de Advent
17.00 uur H. Hartvan Jezus Bosschenhoofd

24 december - 4e zondag van de Advent
11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

24 december - Kerstavond en Kerstnacht

15.00 uur Viering voor de allerkleinsten
5t. Jan de Doper Hoeven
17.00 uur Kerstavond
H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
17.00 uur Kinderkerstviering met lichtjestocht
H. Laurentius Oud Gastel
19.00 uur Kinderkerstviering
5t. Jan de Doper Hoeven
19.00 uur Kerstavond
H. Laurentius Oud Gastel
19.00 uur Kinderkerstviering met kerstspel
H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
21.00 uur Kerstavond
5t. Jan de Doper Hoeven
23.00 uur Kerstnacht
H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

25 december - Geboorte van de Heer

09.30 uur 5t. Jan de Doper Hoeven
09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel
11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
15.00 uur Kindje wiegen
H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

26 december - H. Stefanus

09.30 uur 5t Jan de Doper Hoeven
11.00 uur Kindje wiegen
H. Laurentius Oud Gastel
11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Qudenbosch

30 december - H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd

31 december - H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
09.30 uur 5t. Jan de Doper Hoeven

09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

1 januari - H. Maria, Moeder van God
11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch




Familieberichten

iR

Boss;:henhoofd

Overleden
25 november Alexander Verkooijen (71),
echtgencot van
Catharina Wagtmans
,
Hoeven
Gedoopt

26 novernber Femke van de Riet
Lena Aleksandridi
Rena Aleksandridi
Chlog Gommers

Overleden
3 november Nicolaas Schoonen (71),
echtgenoot van Johanna Ossenblok
1 december Antonius Kerstens (84),
echtgenoot van
Adriana van den Nobelen
Oud Gastel
Gedoopt
22 oktober Wout Nagtzaam
Thijs Roomer
5 november Lieve Stoutjesdijk
26 novermber Mason van Caam
Timm de Jong

Miene van Merrienboer

A Qo
Tt

Oudenbosch

Gedoopt

11 november Mila-Eliza Walbeek
12 november Vayenne Bosua

Gehuwd
18 november Gerrit van Veldhoven
en Wendy Roks

Overleden
26 oktober
4 november

Antonius Houtepen (81)
Johanna Goedschalk (87),
weduwe van Jacobus Frijters
Maria van den Plas (81),
weduwe van Antonius Ros

17 november Snezana Leijs - Milojkovic (67)

4 november

Overleden
3 november Ferdinand van Merrienboer (44),
echtgenoot van

Elisabeth van Sprundel

15 november Josephina Staps (96),

weduwe van Leanardus Plasmans




Ceciliafeest Basiliekkoor met een feestelijk tintje

Op 12 november vierde
het Basiliekkoor het

i jaarlijkse St. Ceciliafeest.
Dit jaar werd een aantal
jubilarissen in het
zonnetje gezet. Mevr,

Christ van Agtmaal
werden gehuldigd
vanwege hun 12,5 jarig
lidmaatschap en kregen een mooie corkonde en
een set glazen kandelaars cadeau.

Mevrouw Dinie Dirne kreeg het erelidmaatschap
van het koor aangeboden door pastoor Maickel
Prasing in de vorm van een mooie oorkonde.
samen met alle leden van het Basiliekkoor
vierden ze deze middag hun Ceciliafeest in de
Hellemonszaal onder de Basiliek.

Anneke van de Riet, mevr.
Will van der Rijzen en dhr.

Erelid

Het kersverse erelid van het Basiliekkoor Dinie
Dirne werd geboren op 20 juni 1924 en was in
2014 veertig jaar lid van het koor. In april van dit
jaar is ze gestopt met zingen en werd ze rustend
lid. Sinds 1974 is ze een trouw lid geweest van
het rouw- en trouwkoor en van het dameskoor
en later het Basiliekkoor. In een interview met de
redactie van 'Bernardus’ vertelde mevr, Dirne dat
ze aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
samen met haar moeder en zus van Standdaar-
buiten naar Oudenbosch werd geévacueerd. Ma
de bevrijding is ze hier blijven wonen. Ze is
getrouwd en kreeg drie kinderen. Haar man
werkte op Sint Anna, waar hij vele klusjes deed
en als chauffeur de zusters overal naartoe bracht.
Haar man is helaas 12 jaar geleden overleden,
Haar kinderen wonen gelukkig alle drie in
Oudenbosch en kemen nog altijd elke zondag
allemaal bij haar op de koffie.

Vervlogen tijden

Dat ze destijds lid werd van het dameskoor van
de Basiliek kwam eigenlijk door haar buurvrouw
Nellie, die lid was van het koor. Het koor zocht
nieuwe leden en Nellie haalde Dinie over om lid
te worden. De man van mevr. Dirne is lid geweest
van het herenkoor. In die tijd zongen de mannen
tijdens de zondagmis en verzorgden de dames
de rouw- en trouwmissen. Mevr, Dirne is al die
tijd trouw lid gebleven omdat ze het erg leuk
vond om te zingen. Ze was er graag bij. Haar man
zei wel eens tegen haar: “Zou je je bed niet
meenemen naar de kerk?"Het dameskoor had
de handen vol aan alle rouw- en trouwmissen.

Veranderingen

In de loop der tijd heeft mevr. Dirne wel het een
en ander zien veranderen. Het aantal uitvaarten
en huwelijken in de kerk is erg teruggelopen en
de koren zijn samengevoegd tot het Basiliekkoaor.
Vroeger werden de rouwmissen in het latijn
gezongen. Dat mist mevr. Dirne wel. Een
requiemmis vindt ze nog altijd mooier dan een
Mederlands gezongen mis. Het koor zingt al weer
geruime tijd beneden in de kerk. Dit in tegen-
stelling tot vroeger. Toen werd gezongen vanaf
het koor, bij het orgel. Dat was 49 treden
omhoog. Mevr, Dirne telde ze iedere keer weer,
Het was een hele klim, en zonder leuning!




Mevr. Dirne vindt het jammer om te moeten
constateren dat het koor steeds minder leden
telt. Mensen willen niet meer naar de kerk en
gaan zeker de verplichting om elke zondag te
komen om te zingen niet meer aan. Al die jaren
heeft Mevr, Dirne met heel veel plezier gezongen
bij het koor. Andere hobby's had ze eigenlijk niet,
vroeger ook geen tijd voor gehad met de kleine
kinderen.

En ook nog een mooie bos bloemen
van de voorzitster van het koor.

Albanoweg 7

4731 VG Oudenbosch
Tel: +31 [0})165 312 236
Fax: +31 (0)165 318 B&O

E-mail: info@wagemakersbw.nl

www.wagemakersbv.nl

Inmiddels heeft zij de respectabele leeftijd van
93 jaar mogen bereiken. Op onze vraag wat haar
geheim hierbij is, was het antwoord verrassend
eenvoudig en laconiek: "Gewoon adem blijven
halen”. De boodschap die mevr. Dirne aan ons,
haar medeparochianen, zou willen meegeven is
om vooral gewoon te blijven doen. Dan doen we
al gek genoeg.

De redactie van 'Bernardus’ feliciteert al de
jubilarissen van harte met het jubileum en
mevr. Dirne met het erelidmaatschap van
het Basiliekkoor. Proficiat!

Willem Snijders
pirk:rm en Zingen
tegelijk.
Van Zuilichem
palikinische revalidatiegeneeskunde

Poliklinische revalidatiegeneeskunde is bedoeld
voor mensen met chronische pijnklachten aan het
bewegingsapparaat waarbij 0.a. alleen
fysiotherapie onvoldoende resultaat heeft
gegeven en/of als er sprake is van een complexe
z0rgvraag.

Een gespecialiseerd team van verschillende
hulpverleners onder leiding van een
revalidatiearts staat klaar om u verder te helpen.

P VOOR MEER INFORMATIE:
0165-512257
info@vanzuilichemzorg.nl
www.vanzuilichemzorg.nl




pastorie Hoeven

Wijziging openingstijden %

Tot nu toe was de pastorie dagelijks geopend en
bereikbaar. Omdat de berichten steeds meer via
e-mail worden doorgegeven en er steeds minder
mensen aan de deur komen, hebben we
besloten om met ingang van 1 januari 2018 op
dinsdag en donderdag de deur gesloten te

Hartjesviering houden. U kunt dus persoonlijk en telefanisch
(0165 502 336) nog terecht op maandag,
De Hartjesviering voor de kinderen die in 2017 woensdag en vrijdag tussen 9.30 uuren 11.30
zijn gedoopt zal op zondag 4 februari om uur en via e-mail hoeven@bernardusparochie.nl.
15.00 uur plaatsvinden in de Basiliek in Ouden- In dringende gevallen kunt u altijd contact
bosch. Tijdens deze speciale viering krijgen de opnemen met teamassistent Eric Roovers, 06
ouders het hartje uitgereikt dat tijdens de 165 40 840, Mocht een activiteit in de pastorie
doopviering in de kerk voor hun dopeling is op dinsdag of donderdag echt nedig zijn, dan
opgehangen. Een uitnodiging voor deze viering kan in overleg altijd iets worden geregeld.
krijgt u eind deze maand persoonlijk thuis- We hopen U hiermee voldoende te hebben
gestuurd. We verwelkomen u graag in deze geinformeerd.
viering!
Doopwerkgroep Basiliek Parochiekerncommissie Hoeven
Hoofdkantoor
Viierwerf 13

L N 2P Postbus 1310
; R " 4700 BH Roosendaal

Kantoor Eindhoven
Ondernemingsweg 7

Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

SCHILDERWERKE N BV,

email: info@liebreks.nl
internet: www.liebreks.nl

Aannemersbedrijf
Van Agtmaal
Oudenbosch _..o..b...

Telefoon: +31 (0)165 31 90 00 Internet www.vanagtmaal.nl




Christenen
in het Midden-Oosten

Inleiding verzorgd
door Kerk in Nood

dinsdag 16 januari
19.30 uur

Cuyperszaal
in pastoraal-diaconaal centrum 'de Pelgrim’

Tijdens een lezing, die wordt verzorgd door dhr.
van Voorst en/of Peters, kunt u kennis maken
met de nieuwste ontwikkelingen en met
persoonlijke verhalen van christenen in het
Midden — Oosten. Als bakermat van drie religies,
het Jodendom, het Christendom en de Islam, is
het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het
gebied is al eeuwenlang toneel van strijd.
Miljoenen christenen uit Irak en Syrié viuchten
voor de barbaarse daden van Islamitische Staat.
In Libanon houden christenen echter al een
millennium stand. De lezing wordt gehouden op
dinsdag 16 januari om 19.30 uur in de Cuypers-
zaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’
in Oudenbosch. De toegang is gratis; na afloop
wordt een collecte gehouden ter ondersteuning
van het werk van Kerk in Nood en er is een
boekenstand.

Kerk in Nood ontstond op de puinhopen van de
Tweede Wereldoorlog toen in 1947 een jonge
pater Norbertijn, pater Werenfried van Straaten,
een actie begon om de noden onder de oorlogs-
slachtoffers te lenigen. Hij begon met het
inzamelen van kleding en voedsel, maar al
spoedig bleek de geestelijke nood onder de
viuchtelingen veel groter te zijn dan de materigéle
problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp
zich op de ondersteuning van pastorale
activiteiten onder de vluchtelingen. De indruk-
wekkende preken en oproepen tot verzoening
van pater Werenfried raakten de harten van
velen en zijn hulpverleningswerk kreeg steeds
meer reikwijdte. In de jaren '50 van de vorige
eeuw zette hij zich onvermoeibaar in voor
gelovigen in communistische landen, met name
in Hongarije, en Kerk in Nood bouwde

‘forten voor God' kerken langs het |Jzeren
Gordijn.

In 1959 bezocht hij viuchtelingen in Azié en had
hij voor het eerst een ontmoeting met Moeder
Teresa van Calcutta. In 1962, tijdens het Tweede
Vaticaans Concilie, vroeg paus Johannes XXl
hem om het werk van Kerk in Mood uit te breiden

naar Latijns-Amerika. Gedurende de daarop-
volgende vijftig jaar bleef de organisatie groeien
om tegemoet te komen aan de noden van de
lijdende Kerk en breidde zich uit naar de
Filipijnen, daarna naar Afrika en in 1975 naar
Vietnam (voor de hulp aan bootvluchtelingen)
en naar Thailand en Maleisié (voor de hulp aan
vluchtelingen uit de communistische landen
Laos en Cambaodja). Aan het eind van de jaren ‘80
en in de jaren '90, toen de communistische
regimes instortten, bracht Kerk in Nood hulp
naar gelovigen in Oost-Europa. Vanaf het nieuwe
millennium gaat er ook hulp naar de slachtoffers
van de conflicten in onder andere Rwanda,
Sudan en Congo. De laatste jaren richt Kerk in
Mood zijn aandacht met name ook op het
Midden-Oosten waar katholieken worden
vervolgd door islamitische fundamentalisten.

Kerk in Nood is uitgegroeid tot een inter-
nationale katholieke hulporganisatie met
kantoren in 22 landen en geeft jaarlijks steun
aan projecten wereldwijd voor de vorming

van seminaristen, het drukken en verspreiden
van Bijbels en andere religieuze literatuur, voor
steun aan priesters en geestelijken in moeilijke
omstandigheden, hulp aan viuchtelingen en
andere noodlijdenden, en voor de bouw en
herbouw van kerken en kapellen. Op dit moment
gaat ongeveer 20% van alle hulp naar de
vroegere communistische landen, 60% naar
ontwikkelingslanden en 20% naar het Midden-
Oosten.




Het kerkelijk nieuwjaar begon een
maand geleden op de eerste zondag
van de advent. Ook de wereldse nieuw-
jaarsdag is voor de kerk een bijzondere
dag, want dan viert ze het feest van de

Heilige Maria, Moeder van God. Het
feest wordt gehouden op de octaafdag
- de achtste dag - van Kerstmis en wil
het moederschap van Maria benadruk-
ken. Een moeder over wie geschreven
staat dat ze veel dingen ‘in haar hart
bewaarde’

LEZINGENRDOSTER
ZONDAGEN JANUARI 2018

1 januari

H. Maria, maeder van God
Numeri &,22-27

Galaten 4,4-7

Lucas 2,16-21

7 januari
Openbaring des Hewen
lesaja 60,16
Efeziérs 3,2-32.5-6
Matteis 2,1-12

14 januari

Tweede zondag door het jaar
1 5amuél 3.36-10.19
Korintiérs 6,13c-15a.17-20
Johanmes 1,35-42

1 januari

Derde rondag doar her joar
Jona 3,1-5.10

Korintigrs 7,29-31

Marcus 1,14-20

28 januari

Vierde zondng daor het jaar
Deuteronomium 18,15-20
Korintiérs 7,32-35

Marcus 1,21-28

Bijbelverhalen

céeuefn vanwit het hart

Het geett te denken dat er geregeld in het evangelie over Ma-
ria geschreven staat dat ze de dingen ‘in haar hart bewaarde
en erover nadacht. Het getuigt van geestelijke wijsheid als

je niet meteen je mening geeft, maar de tijd neemt om na te
denken. Dan leef je vanuit het hart.

Op het feest van de Openbaring des Heren openbaart het
Christuskind zich aan de Wijzen die vanuit het Oosten een
ster gevolgd hebben. De heidense wereld komt naar de Zoon
van God toe. En het kerstkind openbaart zich aan de wereld.
De Wijzen zijn wijs. Ze stellen geen vragen, maar vallen op
hun knieén en halen hun schatten tevoorschijn: goud, mirre
en wierook, Mirre is voor de doden en wijst al vooruit naar
hoe het met dit kind zal aflopen.

Dan volgen er twee 'gewone zondagen door het jaar’ en

ligt de kersttijd achter ons, Alsof er geen tijd te verliezen

is horen we op de derde zondag de roeping van de vissers
Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. Zij blijven vissers,
maar zullen voortaan vissers van mensen zijn, Deze eerste
vier leerlingen gaan in de rest van het evangelie als vrienden
van Jezus een bijzondere rol spelen.

Op de laatste zondag van deze maand horen we dat niet
alleen mensen, maar ook boze geesten onder de indruk zijn
van |ezus optreden. Juist wat niet goed is, heeft weet van
wat wél deugt.

Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond
in heel Galilea

Marcus 1,28

Tekst: Sipke Dralsma
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Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is
altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd
in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 09.30 uur 5t.Jan de Doperkerk in Hoeven
0930 uur H.Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag  19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch en
in 'het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een oecumenisch
middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebedskring
'‘Biddende Moeders’ bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen' in Qudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in 'Kroonestede’ in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof" in Qud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda

zaterdag 23 december 4e zondag van de Advent (Bosschenhoofd)
zondag 24 december  4e zondag van de Advent (Oudenbosch)

zie bladzijde 4 voor de vieringen tijdens de Kerstdagen en de Jaarwisseling

zondag 7 januari Openbaring van de Heer
zondag 14 januari 2e zondag door het jaar
zondag 21 januari 3e zondag door het jaar
zondag 28 januari 4e zondag door het jaar
zondag 4 februari Se zondag door het jaar
zondag 11 februari 6e zondag door het jaar

Carnavalsvieringen
zaterdag 10 februari 19.00 uur 5t. Jan de Doperkerk in Hoeven
zondag 11 februari 11.00 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch

woensdag 14 februari  Aswoensdag
zondag 18 februari 1e zondag van de Veertigdagentijd
zondag 25 februari 2e zondag van de Veertigdagentijd
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de Bronzen Klanken van onze Parochie

‘De luidklok, al eeuwenlang met het wel en wee van
de mensheid verbonden, is ook in onze moderne
samenleving niet weg te denken. Wiens gedachten
staan niet even stil bij de blijde of soms droevige
omstandigheden die worden aangekondigd door
klokkenklanken? Het geluid van klokken is een
wezenlijk deel van ons leven. De sfeer en stemming
die worden gewekt wanneer de bronzen klanken
ons bereiken, eerst aarzelend en dan langzaam
maar zeker met regelmaat, zijn enig in hun soort.
Het klokkengebeier is van een onvergetelijke
schoonheid en heeft een wereld van inhoud.,

zo lezen we op de website van Eijsbouts,
Mederlands klokkengieter.

U heeft het wellicht gemerkt, dat er de laatste
maanden een nieuw geluid komt uit de kerk-
torens van onze Bernardusparochie. De kerken
van de parochie zijn gezegend met een aantal
mooie klokken. In de moederkerk, de H. Lauren-
tius in Oud Gastel, hangen er drie — hele mooie.
Op de Basiliek in Oudenbosch staan er zes,
waarvan drie afkomstig uit Standdaarbuiten -
eveneens een mooi gelui. En in Hoeven hangen
twee mooie klokken. De kerk van Bosschenhoofd
heeft een heldere luidklok en nog klepklokjes
voor het Angelus. Dat komt uit op een totaal van
twaalf luidklokken in onze parochie, die worden
gebruikt om het uur en gebedsmomenten aan te
geven, en om gelovigen op te roepen om naar de
kerk te komen. Deze luidklokken worden dus
gebruikt voor diverse gebeurtenissen in of buiten
de kerk, maar ze worden voornamelijk ingezet
om kerkelijke diensten aan te kondigen, zoals de
zondagse viering, uitvaarten en vieringen van
doop en huwelijk.

Doorgaans hoort u bij gewone gelegenheden
niet alle klokken luiden. Op (hoog)feesten
worden deze gewone klokken aangevuld met de
zwaardere en/of lichtere klokken tot een
zogenaamd "volgelui’ of 'plenum’. Op andere
bijzonder feestelijke momenten klinkt eveneens
het volledige gelui, bijvoorbeeld bij de jaar-
wisseling. Bij bijzonder droeve momenten en
momenten van gedachtenis, zoals bij de
Dodenherdenking op 4 mei, luidt vaak enkel

de zwaarste klok van elke kerk.

De laatste maanden is getracht wat meer uitdruk-
king te geven aan de momenten van de dag
waarop vanouds het Angelusgebed werd
gebeden, doorgaans om 8.00 uur, om 12.00 uur
en om 18,00 uur. Op die momenten hoort u na
de uurslag drie maal drie klokslagen, waarna
gedurende twee minuten een van de lichtste
klokken luidt. Deze ordening geeft precies de
volgorde van het gebed 'de Engel des Heren' aan.
Op vrijdag luiden onze kerken om 15.00 uur één
minuut met de zwaarste klok ter plaatse. Dit om
de gedachtenis van het stervensuur van Christus
- traditioneel rond 15.00 uur op de vrijdag van
het Paastridulim - aan te kondigen. Op zaterdag
wordt om 18.00 uur in Oud Gastel en Hoeven en
om 19.00 uur in Qudenbosch het luiden van deze
enkele klok vervangen door het gelui van alle
klokken. Dit is namelijk het moment waarop de
zondag - de Dag des Heren, de dag van de
Verrijzenis, de belangrijkste dag van de week -
wordt ingeluid. De Rooms-katholieke Kerk houdt
daarvoor gebruikelijk het begin van de voor-
avond aan (denk aan de Kerstnacht en de Paas-
nacht). Deze traditie voert terug op de sabbat die
in de joodse traditie de dag van God is. Het
daadwerkelijke begin van de sabbat was enis, u
raadt het al, op de vooravond van de dag zelf,

Zo worden we als christengelovigen gevraagd stil
te staan bij allerlei zaken en momenten die diep
in ons hart en in ons geloof zijn geworteld. Ook
houden we zo mooie tradities uit het verleden
nog altijd levend en actueel in onze gemeen-
schap. Dat dit alles bij mag dragen aan een
verrijking van ons geloof en welbevinden.

pastoor Maickel Prasing
Lars Koks
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R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Pelgrim in kerk en wereld

Actie

Kerkbalans
2018

Geloven doe je samen,
Kerk ben je samen.

Geef om je kerk

Vioor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.
De een is van huis uit opgegroeid met het geloof
en de zondagse viering en neemt actief deel aan
het parochieleven. Een ander komt weliswaar
niet meer naar de vieringen, maar vindt het wel
belangrijk dat het gebouw behouden blijft
vanwege het dorpsaanzicht of de culturele
betekenis. En nog een ander komt alleen nog
maar in de kerk met Kerstmis of op scharnier-
momenten in het leven van mensen: voor de
doop van een kind, voor een huwelijkszegen of
om een dierbare overledene de laatste eer te
brengen. leder is en blijft welkom! Maar de kerk
kan niet leven zonder de inzet van vele
vrijwilligers, zonder pastorale beroepskrachten,
zonder kerkgebouwen die moeten worden
verlicht en verwarmd, zonder activiteiten die
mensen weer in contact brengen met de Blijde
Boodschap van Jezus Christus,

Geef voor je kerk

Daarvoor is uw jaarlijkse financiéle steun, klein of
groot, nodig. Daarvoor is uw lidmaatschap van
het parochiefonds nodia. Daarvoor wordt jaarlijks
Actie Kerkbalans gevoerd. Kerkbalans is een
gezamenlijke actie van de Rooms-katholieke
Kerk, de Protestantse Kerk in Mederland en de
Oud-katholieke Kerk van Nederland. Jaarlijks
vragen deze kerkgenootschappen u in de tweede
helft van januari gul te geven voor uw eigen
plaatselijke kerk. 'Geef voor je kerk'is het thema
voor de actie in 2018. Geef, zodat ook in de
komende jaren uw kerk een plaats blijft om
samen te komen, te bidden, de sacramenten te
ontvangen, elkaar tot steun te zijn en ons geloof
door te geven.

Geef aan je kerk

Geef aan Actie Kerkbalans of geef meteen! Met
het formulier op de volgende bladzijde kunt u
zich aanmelden voor deelname aan het
parochiefonds door de machtiging in te vullen.

Het formulier is eveneens bedoeld om aan te
geven dat u dit parochiemagaZlM wilt ontvangen
of dat u via email op de hoogte wilt blijven van
activiteiten in de parochie.

Het formulier kunt inleveren
op de volgende adressen:

Bosschenhoofd: Pastoor van Breugelstraat 52
Hoewven: 5t. Janstraat 38
Oud Gastel: Korte Dreef 4
Oudenbosch: Markt 59

Kerk

Een plaats om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten,
waar je een luisterend oor vindt
of stilte om voor je eigen bezinning.
Een plaats om te vieren en te geloven,
waar je bemoedigd en geinspireerd raakt,
waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.

Een plaats om gemeenschap te zijn
en te geven aan anderen.

Zo'n plaats wil onze kerk zijn,
ook in deze tijd!
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MACHTIGING
betreffende Parochiebijdrage

Begunstigde / Incassant

Naam R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Adres Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
Incassant ID NLO6ZZZ2302696441775

Ondergetekende

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

IBANCNUMIMNEr: i i e e e e e e e

Tenaamstelling bankrekening

Ondergetekende gaat deelnemen aan het parochiefonds en verleent hierbij machtiging aan

begunstigde om jaarlijks € ............... af te schrijven van vermelde bankrekening.

Datum Handtekening

PAROCHIE-INFORMATIE

Deze Kersteditie van ons parochiemagaZIN is bezorgd bij alle ingeschreven parochianen. Het blad
verschijnt zesmaal per jaar. Als u kosteloos ook de andere edities van 'Bernardus' wilt ontvangen - en
daarvoor hoeft u geen lid te zijn van het parochiefonds - vul dan deze antwoordstrook in en lever die
in.

Maam

Adres

Postcode en woonplaats

o wil graag parochiemagaZIN ‘Bernardus’ ontvangen
o wil graag via email op de hoogte worden gehouden van parochieactiviteiten

T BT L 2 L e e
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Tekst: Kalien Blonden Foto: Wim van der Viugt

IEI Simone van der Viugt

‘Er is niet 8én waarheid’

naastenliefde

vrijheid -

schepping -

Simone van der Viugt (1966) is een succesvol thrillerschrijfster. Wereldwijd verkocht ze
meer dan twee miljoen boeken. Onlangs verscheen haar nieuwe roman Ginevra. Van
huis uit is ze 'licht-katholiek’ maar van kerk en geloof afgedreven, al sluit ze niets uit:

vergeving - liefde - hulpvaardigheid

klooster - eucharistie - verrijzenis - gastvrijheid - verschilligheid - Heilige Geest

Naastenliefde

Mijn man en ik willen iets betekenen voor de wereld
waar we in leven. Dat heeft ook te maken met onze
levensfase: de kinderen zijn groot, we hebben suc-
ces behaald in ons werk. Alleen maar voor jezelf
leven en reizen vind ik een beetje leeg. Toen we op
vakantie waren op het eiland Sal in Kaapverdié nam
iemand ons mee naar een schooltje midden in een
getto. Kinderen krijgen daar Engelse les, zodat ze
later geld kunnen verdienen in de toeristenindu-
strie. Maar er is gebrek aan van alles, met name aan
goed lesmateriaal. We besloten ter plekkes om het
schooltje te gaan steunen en hebben een founda-
tion opgericht. Onze missie: verschil maken in leven
van kinderan zonder hoop. De lesmaterialen die we

tot nu toe hebben ingezameld gaan we samen met
onze dochter naar het schooltje brengen.

Hulpvaardigheid

Op een of andere manier ben ik er vaak als eerste bij
als er een ongeluk gebeurt. Het heeft te maken met
een aangeboren sociaal gevoel, maar misschien ook
met een reflex; andere omstanders bevriezen, ik ren
ernaartoe. Dit gebeurt zo vaak dat het lijkt alsof het
gestuurd wordt. Door wat of wie weet ik niet, maar
het voelt alsof het geen toeval is. Dat je iets voor
iemand kunt betekenen geeft me 2en goed gevoel,
maar ik breng mezelf cok regelmatig in een kwetsba-
re positie. Zo ben Ik eens aangereden door een brom-
mer, terwijl ik iernand hulp aan het verlenen was.

Verschilligheid

Ik ben op een fijne plek geboren en alles wat ik ooit
wilde heb ik bereikt en gekregen. Ik voel een morele
verplichting om lets terug te doen. Maar ik merk dat
het hier best moeilijk is om mensen tot naastenliefde
te bewegen. Ze zijn Afrika-moe, je krijgt er de handen
niet meer voor op elkaar. “Het is water naar de zee
dragen’; hoor ik, als ik mensen vertel over onze foun-
dation. Dan ben ik verbijsterd. Het is niet mijn streven
om de wereldproblemen op te lossen, maar als ieder-
een nou een klein beetje doet? Dat de armoede en
ellende op de wereld za groct zijn, betekent toch niet
dat we het er maar bij moeten laten zitten?

www.vanderviugtfoundation.nl




Op weg naar het Heilig Land

13-daagse rondreis in oktober 2018

In Jezus'voetstappen ...

Lopen waar Jezus liep, waar Hij zat, waar Hij
preekte, waar Hij werd geboren, stierf én verrees.
En tegelijkertijd ervaren hoe joden en moslims
hier hun eigen heilige plaatsen koesteren, soms
zelfs dezelfde. Israél heet niet voor niets het
Heilig Land. Al langer speel ik met de gedachte
om er naar toe te gaan. Enerzijds heeft het me
nooit getrokken vanwege de gespannen situatie
in Israél en Palestina, anderzijds vind ik dat ik er,
zeker als priester, toch wel eens moest zijn
geweest. Mijn zilveren priesterjubileum vond ik
een mooi moment om de knoop door te hakken:
‘Als ik het nu niet doe, komt het er nooit meer
van. Het werd het cadeau voor mijn jubileum. In
oktober 2018 ga ik op reis.

... langs bijzondere plaatsen

Wellicht dat u ook met de gedachte speelt om
eens naar Israél te gaan. Misschien is dit een
mooie gelegenheid om mee te gaan. Ik zou het
leuk vinden als mensen uit de parochie deze reis
ook zouden meemaken! Tijdens onze rondreis
bezoeken we bijzondere Bijbelse plaatsen in dit
in alle opzichten bijzondere land. We komen op
plaatsen waar anderen niet komen en genieten
tegelijkertijd van de natuur, van de lokale keuken
en van plaatselijke folkloristische tradities. Uniek
aan deze reis is dat we ook mensen met een
verschillende achtergrond ontmoeten die
vertellen over hun leven, hun geloof en hun
hoop op vrede. Tijdens de reis zijn er verschil-
lende eucharistievieringen op Bijbelse plaatsen.

De reis naar lsraél duurt 13 dagen. We beginnen
met een verkenning van het noorden van het
land: de regio rond Nazareth en het Meer van
Galilea. In de tweede week zakken we af naar
Jeruzalem en Bethlehem. Enkele hoogtepunten
op een rij.

Jaffa

Jaffa is de stad van de sinaasappels. Maar het is
ook de plaats met de oudste zeehaven van Israél
en al eeuwenlang een toegangspoort tot het
Heilig Land. In Jaffa wekte Petrus het meisje
Tabhita tot leven (Handelingen 9, 32-43).

Caesarea

Langs de kust van de Middellandse Zee gaat het
naar Caesarea. Hier had Pontius Pilatus zijn
residentie. Hier zat Paulus ook gevangen,
voordat hij naar Rome werd gebracht. Verschil-
lende bouwwerken in Caesarea (aquaduct en
amfitheater) getuigen nog van het Romeinse
verleden,

Berg Tabor

De Berg Tabor was in het Oude Testament al een
strategische plaats. Ook in de kruisvaarderstijd
was deze berg één van de obstakels op weg naar
Jeruzalem. Uit het evangelie kennen we Tabor als

. de berg van de Gedaanteverandering. lezus

straalde als de zon en zijn kleren werden wit als
het licht, terwijl Hij met Mozes en Elia sprak
(Matthelis 17, 2).




Nazareth

Mazareth kennen we natuurlijk als de woonplaats
van Jozef en Maria. Hier kreeg Maria de bood-
schap dat zij moeder van Gods Zoon zou worden
(Lucas 1, 26-38). Boven haar grotwoning is een
enorme basiliek gebouwd. In en rond deze kerk
staan ontelbare afbeeldingen van Maria,
geschonken door gelovigen uit de hele wereld.
Even verderop staat de Sint Jozefkerk, op de
plaats van zijn timmermanswerkplaats. Bij ‘Mary's
Well' (de bron van Maria) is nog niet zo lang
geleden een enorm badhuis ontdekt wit de tijd
van Jezus. Archeologen spreken over de grootste
vondst op dit gebied in Israél.

Kana

Kana is een plaats die ons herinnert aan het
eerste openbare wonder van Jezus. Op de
bruiloft maakte Hij van water wijn (Johannes 2,
1-11). Uiteraard gaan wij hier proeven van de
echte Kanawijn.

Berg van de Zaligsprekingen,

Tabgha en primaatschap

Op de Berg van de Zaligsprekingen hebben we
een prachtig uitzicht over het Meer van Galilea.
Op deze berg sprak Jezus de Bergrede uit
{Matthelis 5-7). We bezoeken onder meer Tabgha
aan de oever van het meer, waar Jezus met vijf
broden en twee vissen de grote menigte mensen
te eten gaf (Matthels 14, 13-21). Een korte
wandeling brengt ons naar de plaats van het
‘houtskoolvuur, waar Jezus na zijn verrijzenis het
primaatschap van de kerk aan Petrus toever-
trouwde (Johannes 21, 9-19).

Meer van Galilea

Wie in Israél komt, moet natuurlijk een boottocht
over het Meer van Galilea maken. Dit meer speelt
in veel Bijbelverhalen een belangrijke ral.

Drar

Met een replica van een vissershoot uit Jezus'tijd
steken we het meer over. Ook aan de oever van
het meer herinneren verschillende heilig-
dommen aan bekende evangelieverhalen. We
bezoeken de cude cpgravingstad Kafarnadm. Dit
was Jezus'tweede woonplaats, waar Hij onder
meer de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1,
29-31) en de bediende van de Romeinse
honderdman genas (Lucas 7, 1-10).

Sichem / Nabloes

De ongekroonde Keningin van Palestina, zo
wordt Sichem - het huidige Nabloes - wel
genoemd. De stad is beroemd vanwege de
overheerlijke knafah (traditionele zeep van
olijffolie) en gezellig drukke markten. In de Bijbel
komt de stad voor in de verhalen over Abraham,
lsaak en Jakob. We reizen vanuit Galilea naar het
land van de Samaritanen, via het mooiste traject
door het Heilig Land: the Biblical Route. De weg
brengt ons naar de put van Jakob, waar Jezus de
Samaritaanse vrouw aansprak (Johannes 4, 5-30);
naar de graftombes van Johannes de Doper en
de profeet Elia; naar het oude Samaria, de
vroegere hoofdstad van het koninkrijk lsraél.

Jericho, Dode Zee, Doopplaats en

Berg van de Bekoringen

lericho is de oudst bewoonde stad ter wereld. De
vele opgravingen bewijzen dat er duizenden
jaren geleden al vaste bewoners in dit land
waren. We bezoeken de plaats waar Johannes de
Doper preekte en hernieuwen daar onze
doopbelofte. Aan de rand van Jericho ligt de
berg waar Jezus, na zijn eigen doop door
Johannes, veertig dagen en nachten vastte en
waar Hij in bekoring werd gebracht. In de
rotswand is een Grieks-orthodox klooster
uitgehouwen, dat enkele uren per dag is te
bezoeken. Natuurlijk is er ook gelegenheid om
op het zoute water van de Dode Zee te drijven,
genietend van het prachtige uitzicht over de
woestijn en Jordanié aan de overkant.
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Massada

Koning Herodes liet op het rotsmassief Massada
een burcht bouwen om naar toe te kunnen
vluchten. Zelf heeft hij er nooit gebruik van
gemaakt, maar na de Joodse opstand in 70 is een
grote groep Zeloten hierheen gevlucht om aan
de Romeinen te ontsnappen.

Bethlehem

Even ten zuiden van Jeruzalem, maar wel aan de
andere kant van de Palestijns - Israélische grens,
ligt Bethlehem: Jezus' geboorteplaats. Hier
sluiten we aan in een eeuwenlange rij van
pelgrims die de Geboortegrot van Jezus
bezoeken. Eerst waren het de eenvoudige
herders, toen de wijzen uit het oosten en nu is
het onze beurt.

Jeruzalem

‘We gaan op naar Jeruzalem, zeggen de Joden,
omdat de stad een belangrijke ral speelt in hun
geloofsbeleving én omdat ze op een hoog punt
ligt. Jeruzalem is het hoogtepunt van onze reis,
letterlijk en figuurlijk. Hier komen de lijnen van
Jodendom, Christendom en Islam bij elkaar. We
bezoeken alle bekende heilige plaatsen: de
Olijfberg met de kerk van de Hemelvaart, de
Onze Vaderkerk en de Hof van Olijven. We lopen

; & '_ gezamenlijk de Via Dolorosa, de kruisweg. De

Hebron

Mog een stuk zuidelijker ligt Hebron. Al Khalil in
het Arabisch, wat 'Vriend van God' betekent, een
heilige stad voor zowel moslims, christenen als
joden. Dit is de plaats waar koning David werd
gezalfd en waar de tombes van Abraham en
Isaak zijn te vinden. Ook staat hier de eeuwen-
oude eik van Abraham, waar hij onder zat toen
de drie engelen hem bezochten (Genesis 18,
1-15).

indrukwekkende weq leidt ons naar de Heilig
Grafkerk op de top van Golgotha, waar Jezus

- werd gekruisigd. Daar bevindt zich ook het

rotsgraf, waarin Hij werd gelegd.

Op de Sionsberg bezoeken we het huis van de
hogepriester Kajafas, het graf van koning David,
de Bovenzaal van het Laatste Avondmaal en de
plaats waar Maria volgens de traditie is
ontslapen. Ook bezoeken we de plaats die voor
joden de meest heilige is geworden, nadat de
tempel werd verwoest: de Klaagmuur en
mogelijk het tempelplein met de Al-Aksamoskee,
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Pelgrrm

Datum 13-daagse rondreis

De organisatie is in handen 'Huis voor de Pelgrim
in Maastricht (www.huisvoordepelgrim.nl) en de
reis staat onder leiding van diaken Guido van
Dierendonck, gekwalificeerd gids voor het Heilig
Land. De reis vindt plaats van 3 tot en met 15
oktober 2018.

Kosten

Per persoon op basis van een tweepersoons-
kamer (richtbedrag) € 1990,00; toeslag
éénpersoonskamer (richtbedrag) € 590,00 (zeer
beperkt beschikbaar) Bovenstaande prijzen
golden voor de reis van 2017. De prijs van de reis
in 2018 kan hiervan afwijken.

Inclusief

= Vliegreis (Rechtstreekse viucht Amsterdam -
Tel Aviv met EL AL)

«  Vervoer per luxe touringcar in Israél

« Begeleiding door eigen pastores, reisleiding
en MNederlandstalige gids

«  Overnachtingen in goede hotels op basis van
halfpension

«  Lunches (m.u.v. lunch op vrije middag)

«  Excursies, entrees en fooiengeld

= Reisverzekering (voor deelnemers die in
Mederland wonen)

Denk er eens over na, het is zeker de moeite
waard!
Maickel Prasing

Psalm 122
Een pelgrimslied van David

Verheugd was ik toen ik hoorde:

‘Wij gaan naar het huis van de HEER!
Verheugd ben ik, nu onze voeten staan

binnen je poorten, Jeruzalem.

Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.

Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,
om Israéls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.

Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.
Vraaq om vrede voor Jeruzalem:

‘Dat rust hebben wie van je houden,

dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.

Om mijn verwanten en vrienden
zeq ik: ‘Virede zij in jour.

Om het huis van de HEER, onze God,

wens ik je al het goede,

Nestaurdit Le Jardin

Rucphenseweg 21 Rucphen
D63gdcter?

www restaurantiejardinn




Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Qudenbosch
T0165-326372

| www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Qudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mpnytg_ _ Ellen Kok

L
job
Beter in Beweging
0165 820040 | www.fysioholland.nl

feestdagen toe en een Gezond 2018 -‘ -\ )

Jezuitenplein 33
OQOudenbosch

0165 726 996
info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.nl

‘ Specialist in fauteuils en
bankstellen op comforthoogte

gemeten en geplaatst

inbetweens, vouwgordijnen, cvergordijnen

] ] 22 L ‘MI
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KERSTMIS cv” KiK

‘Kikker, we zijn verhuisd!’ riepen de muizen.

Ze kwamen door de kerk aangerend, waar het
druk was. Mevrouw Bontje en de vrijwilligers waren
bezig de kerk in kerstsfeer te brengen! Ze sleepten
met dennentakken en lampjes en werkten aan

de kerststal. Maar de muizen hadden iets fijins
ontdekt: er stond een grote stapel dozen achterin,
waar niemand naar omkeek.

‘Kom kikker, dan laten we je ons nieuwe huis zien!’
Ze hadden een deurtje in de onderste witte doos
geknaagd en waren naar binnen gekropen, tussen
de houtwol. Kikker was te groot voor het gaatje,

maar hij wilde best geloven dat het daarbinnen heel

warm en gezellig was. De muizen sleepten nog
wat koekkruimels naar binnen en gingen slapen.
Maar de volgende morgen werd hun huis

met een grote zwaai opgetild.
Zo, nu deze nog’, hoorden ze et
een man zeggen. Ze viogen
met huis en al door de lucht
en kwamen zachtjes neer,

p

Toen ging hun dak eraf. Een grote hand

duwde alle houtwol met de muizen opzij.

"He, dit is het kindje Jezus', zei de man, ‘Dat hoeft
pas met Kerstmis in de kribbe. Ik zet het zolang
onder de stal.” De doos ging weer dicht.

De muizen keken elkaar aan.

"Heb je dat gehoord?” fluisterde de een.

“Jal’ zei de ander, "Hier woont het kindje Jezus!
We moeten weer verhuizen.” Ze waren er nog maar
net uit, toen de man terugkwam met plakband.
‘Even dat gat dichtplakken’, bromde hij.

"Straks komen er nog muizen in!’

Zever) woorden uit het kerstverhaal:
bedenk an notesr ze ollemedl.

by lees je van boven raar onderen
wit zich aver ket Kind verworderen!

— = f.l

| Je kunt hier overriachien
2 Arouw lostdier
3 lange tocht maken

‘f b ",

t ohmishoar boven hun hoofd '
5 hemels wezen \

£ ander woord voor voederbak
7 wo'fabriekjes

-
=

Het Enige Echte Kerstverhaal in de Bijbel adl:

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven N At
door het stralende licht van de Heer zodat ze hevig schrokken. b Sty
be engel zei tegen hon: Weaes niet barna, want ik kom jullie ; et
goed nieuwws brengen, dot het hele volk met grete vreugde zdl Ty

N 1) T}:’ 7]
o i : /

vervullen: vandoag is in de sted van bavid jullie redder geboren.
Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijin:

Jullie zulen een pasgeboren kind vinden dat
i een doek gewikkeld in een voederbak ligt.
(Lucas 2,9-12)

. Teksten: Mariet ge Jorg
Treningen: Marcal Jurridns
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VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisteri] / Tuincentrum

*  Vellingverse snijbloemen en kamerplanten

*  Extlusieve bloem:-, bruids-, en rouwarrangementen

*  Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

*  Tuinplanten in heel veel soorten en varigteiten en waterplanten

* Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappele ‘r

* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk woor binnen en buiten

*  Zwembaden en alle toebehoren

*  Aanleg en onderhoud van tuinen en (sierjbestratingen

*  Tuinonderhoudscontracten woor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Ll itvaartzorg met aandacht voor uw wensen!

() CO pens Vaor een persoonlijke begeleiding

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
076-5015006

KERKSTRAAT 2
4751 HN
OUD GASTEL

DE MARTWIENKEL SIgnesleding voor
Markt 5 mensen met een
4751 HR OUD GASTEL beperking
0165-760088

Tweedehands goederen,tekstborden,relatiegeschenken,
cadeau-artikelen,schoenreparaties, toeristische info,

pakketdienst en nog veel meer....




