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Door vasten en versterving,
door water en woestijn,
geleidt ons zijn ontferming
envoert ons aan het eind
de gouden stralen binnen

en door de gouden poort. H
Zo laat ons Gode dienen !
en vragen naar zijn woord.

Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of die mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn gangen sturen
in ‘tduistervan de tijd.

Willem Barnard
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Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper
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Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
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Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
Mari van de Wassenberg, lid (gebouwen)
mw. Coby Snijders, lid
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Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 511 286
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
telefoon 06 13 54 96 88
p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Bas Van Haeren, projectmedewerker
0623013626
projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 0628 21 15 15
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl



‘De beste wensen!' Hoe vaak hebt u het aan het
begin van dit nieuwe jaar gezegd? Welgemeend
of uit gewoonte, zonder erbij na re denken,
omdat het zo hoort? ‘De beste wenser?, is dat ‘het
beste gewenst, dat het je goed mag gaan in de
maanden die voor je liggen'? Of ‘dat je eigen beste
wensen maar mogen uitkomen, de wensen voor
je hoogst individuele zelf’? Of het beste voor ons,
‘het volk’ dat zich in november mer de verkie-
zingen heeft uitgesproken dat het in ons land
anders moet, beter...2 Dat ‘volk’ dat heeft laten
merken dat het uitverkoren is om gestalte te
geven aan een andere samenleving, waarin
wij-zij weer de boventoon mag voeren, waarin
de ogen worden gesloten voor de problemen
waarmee mensen wereldwijd worden gecon-
fronteerd, waarin zorgen om de schepping en de
mensheid worden genegeerd en zelfs ontkend,
als niet bestaand, als waanideeén? Dat ‘volk’ dat
zich wil laten voorgaan door leiders die omwille
van ‘het pluche’, de macht, van het ene op het
andere moment, zonder blikken of blozen de
scherpe kantjes van hun overtuigingen in de
ijskast zetten. Maar een ijskast dient om te
conserveren, goed te houden, te bewaren. Wat
erin zit kan er op ieder moment weer worden
uitgehaald, klaar voor gebruik. Dit ‘volk’, het
krijgt waar het om heeft gevraagd: een eigen god,
eigen profeten, een eigen redder...

En die andere Redder, geboren uit ‘de gezegende
onder de vrouwen', geboren in een krotwoning,
die heeft laten zien dat God een andere wereld
voor ogen staat, een Koninkrijk van vrede,
waarin gerechtigheid en rechtvaardigheid
leidend zijn? Die Redder, de Gezalfde, heeft zijn
boodschap met zijn leven moeten bekopen om
tegelijkertijd een leven voor de eeuwigheid te
verwerven, in het vertrouwen dat Zijn leven niet
voor niets is geweest. Die Leidsman zou in onze
dagen met lede ogen moeten aanzien dat mensen
nog steeds worden verdrukt, verjaagd, mis-
bruikt, dat de schepping steeds meer wordt
verkwanseld, dat zijn Goede Boodschap in een
doos op zolder wordt gezet. Niet meer aan
denken. Het zijn enkel nog de kleine dingen die 't
doen, die nog iets van Zijn licht laten schijnen.
Het zijn de kleine mensen die in weer en wind
volhouden, die de handen uit de mouwen steken
voor een ander, die blijven geloven en hopen,
wellicht tegen beter weten in, die zich blijven
uitspreken, zolang het nog kan.

In de Bijbel, dat grote verhalenboek, dat levens-
boek, is voortdurend sprake van mensen die door
de Eeuwige op weg worden gestuurd, weg uit het
bekende, het vertrouwde, het ‘eigene’; van
mensen die op weg zijn gegaan naar een door

de Ene beloofd ‘land van melk en honing’; van
mensen die dat land alleen maar van verre
mogen zien, maar niet opgeven en blijven
geloven in de belofte dat volgende generaties er
mogen binnengaan. Het zijn gewone mensen,
die zich onderweg regelmatig afvragen of ze nog
wel op de goede weg gaan, in de juiste richting,
die op de knieén gaan als ze een verkeerde afslag
hebben genomen. En God, ‘Ik-ben-er’ is zijn
Naam, zegt telkenmale: ‘Hier is mijn hand, Ik
leid je voort. Mijn zegen heb je. Zegen jij op jouw
beurt wie met je op weg zijn, wie met je willen
optrekken, en vergeet niet wie achreraan komen.’

Als pelgrims van alle tijden zijn we nog steeds
onderweg. We bereiden ons voor op het feest van
de Verrijzenis: veertig dagen ‘door de woestijn
naar een beloofd land’, een tijd van bezinning op
de weg die we kunnen gaan, die we willen gaan.
Een tijd om elkaar eens te meer tot zegen te zijn,
niet met ‘de beste wensen', maar met deze ene
wens: “Moge de HEER u zegenen en u bescher-
men, moge de HEER her licht van zijn gelaat over
u doen schijnen en u genadig zijn, moge de
HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’.
(Numeri 6, 24-26; NBV21) Dan zal de HEER zegenen
wie zijn zegenrijke Naam uitspreekt en er naar
handelt, nu en altijd, over alle grenzen heen.

Eric Roovers, teamassistent



Ontmoetingsmiddag

Met het bord op schoot of aan een mooi
gedekte tafel? Paella, Kip Siam of een Hollandse
stamppot? Zelf kokkerellen of een kant-en-klare
maaltijd? Ben je een hartige tante of een zoete-
kauw? Deze middag gaan we samen vier kleine
hapjes proeven, delen en genieten. Klinkt dat
uitnodigend in uw oren? Geef u dan snel op!
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Deze ontmoetingsmiddag op donderdag 29
februarivindt plaats in de Cuyperszaal onder
de Basiliek in Oudenbosch, van 14.00 uur tot

ongeveer 16.00 uur.

Deelname is gratis, een vrije gift is altijd welkom.
Bent u geinteresseerd? Meldt u dan aan véor 21
februari. Met het oog op het aantal hapjes willen
we immers graag weten hoeveel mensen
komen. Aanmelden kan: bij voorkeur via
depelgrim@bernardusparochie.n! of via de volgende
adressen en telefoonnummers:

Bosschenhoofd
Pastoor van Breugelstraat 52 - 06-16 54 08 40

Hoeven
Sint Janstraat 20-06 42 81 48 50

{maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur)

Oud Gastel
Korte Dreef 4-0165 511 286

{maandag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur)

Oudenbosch
Markt 59-0165 330 502

(op werkdagen tussen 9.30 uuren 11.30 uur)

Mocht het vervoer een probleem zijn, laat dit
dan weten, dan wordt er naar een oplossing
gezocht. Komt u ook? Graag tot ziens!

Werkgroep Diaconie en pastor Petra

Veertigdagenproject
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In het Veertigdagentijdproject dit jaar vieren we
de nabijheid van andere mensen en van God in
ons bestaan. In de verhalen ontdekken we wat
het betekent om er niet alleen voor te staan:
‘Wat goed dat jij er bent!

Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen
zijn om samen te genieten van het leven, maar
ook om elkaar te troosten en te steunen als dat
nodig is. Jezus heeft laten zien wat het betekent
dat God naar mensen omziet. Hij deed voor hoe
mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg
naar Gods Koninkrijk. Wie daar iets van ervaart,
kan dankbaar zeggen: ‘Wat goed dat jij/u er
bent!’ Tijdens een aantal vieringen en bijeen-
komsten in onze parochies gaan we met dit
thema aan de slag. Ook is er weer een project-
boekje voor thuis. Zo ga je, dag na dag, samen
met het hele gezin op weg naar Pasen. Alvast
een projectboekje bestellen? Dat kan met een
email naar projectmedewerker@bernardusparochie.nl.

De aangemelde communicanten ontvangen
het projectboekje vanzelf. We wensen jullie een
hele bijzondere en mooie Veertigdagentijd toe.

Bas Van Haeren, pastoraal projectmedewerker



Familieberichten+

Hoeven Oudenbosch
Gedoopt Gedoopt
21 januari Eline van den Berg 9 december Faith-lynn de Laat
Maarten van den Berg Inaya Rosa
Ja enely Rosa
10 december  Lizzy Ros
Gwen Jaspers
Tim Klemans
Overleden
10 december  Jan Tak (83),
weduwnaar van
Jovan Zundert
Oud Gastel 13 december Leo Achterberg (95),
weduwnaar van
Gedoopt Riet van Hasselt
28 januari Seppe Vroon 20 december  Toos de Rooij (82),
Jill van Caam echtgenote van
Wim Rennings
Overleden 9 januari Riet Luijkx (90),
2 december Wim Piggen (76), weduwe van
echtgenoot van Jos van Lier
Maria Kamp 13 januari Neeltje Schoone (94),
27 december  Corrie de Rooij (89), weduwe van
weduwe van Jac Kraus
Jan Lauwen 25 januari Ger Ambrosius (87),
16 januari Arie van de Kar (90), echtgenote van
echtgenoot van Jan Timmermans

Corrie Verholen

* In deze berichten worden de namen van dopelingen en huwelijksparen vermeld. De namen van overledenen worden
vermeld, wanneer in een van de kerken in de parochie, in de aula van een crematorium, in een uitvaartcentrum of op een
andere geschikte locatie een uitvaart is gehouden, waarbij een van de leden van het pastoraal team betrokken is geweest.



Veertigdagentijd:

tijd van bezinning en actie

Vastenactie: ‘Leven in een veranderende wereld’

De gevolgen van de klimaatveranderingen
worden steeds meer voelbaar, ook in Europa en
Nederland. In de zomer van 2023 teisterde een
ongekende hittegolf Zuid-Europa, steeg de tem-
peratuur van het water in de Middellandse Zee
tot een recordhoogte, vielen rond het Gardameer
hagelstenen zo groot als tennisballen en zijn er
steeds vaker langere periodes zonder regen.

Ook in Nederland werden warmterecords
verbroken. In 2024 kijken we tijdens de Vasten-
actiecampagne hoe deze veranderingen kwets-
bare gemeenschappen in Zimbabwe beinvloeden
en waar mogelijke oplossingen liggen.

In de plattelandsgemeenschappen in de distric-
ten Bikita en Guru in de provincie Masvingo (een
deel van het bisdom Masvingo) leven boeren die
voor hun voedselvoorziening en levensonder-
houd grotendeels athankelijk zijn van kleinscha-
lige landbouw en regenwater. Dat systeem is
echter heel gevoelig voor de klimaatverande-
ringen die in de afgelopen jaren steeds ernstiger
werden. Langere droge periodes, cyclonen en
overstromingen zijn toegenomen, zowel in
aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedsel-
zekerheid van de plartelandsgemeenschappen en
ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan
schoon, veilig water.

Campagneproject in het kort

* yier waterputten met pomp, zonnepanelen

en opslagtanks

* vier gemeenschappelijke tuinen

* trainingen in traditionele en agro-ecologische
landbouwtechnieken

* 20 mensen worden getraind in het onder-
houden en repareren van de pompen

* 40 boeren worden getraind in waterbeheer en
hygiéne rondom de waterputten en de water-
opslagtanks

* 100 boeren leren hoe ze hun producten

het beste kunnen verkopen

* 200 mensen hebben leren naaien en hebben
materialen ontvangen om te starten

* 20 groepen hebben een naaimachine ontvangen
* vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun
rechten

Hoe kunnen we helpen?
Landbouwtraining per persoon € 15,00
Naai-opleiding voor twee personen<€ 35,00

Startset om kleding te naaien € 45,00
Afrastering moestuinen € 65,00
Waterleidingen en kranen € 85,00
Naaimachine € 340,00
Watertank voor 5000 liter € 550,00
Waterpomp op zonnepanelen €3.500,00

Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag of scan de QR-code
met de mobiele telefoon en maak het bedrag over
via iDEAL.




Vastenactieweekend 2-3 maart

In de weekendliturgie van 2 en 3 maart zal overal
in de parochie extra aandacht worden geschon-
ken aan de Vastenactie. Er is dan ook een Cari-
tascollecte voor de Vastenactie. Doet u mee?
Misschien wilt u voor uzelf een streefbedrag
vaststellen aan de hand van de vermelde
bedragen. Eenieder kan en mag meedoen naar
eigen draagkracht.

Hongerdoeh

Tijdens de Veertigdagentijd laten we ons ook
weer inspireren door een hongerdoek, dit keer
van de uit Nigeria afkomsrige kunstenaar Emeka
Udemba. Via zijn kunstwerk stelt hij ons de
vraag: wat kunnen wij doen om zorg te dragen
voor onze aarde, voor de mensen? Wat is heilig
voor ons? Aan dit hongerdoek wordt bijzondere
aandachr besteed tijdens de liturgie op 2 maartin
Bosschenhoofd, 3 maart in Hoeven, 10 maart in
QOudenbosch en 17 maart in Oud Gastel.

-

-
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Sobere maaltijd 12 maart

Ook dit jaar wordt er weer een sobere maaltijd
georganiseerd. Maar afwijkend van andere jaren
zal deze plaatsvinden in de Cuyperszaal onder de
Basiliek in Oudenbosch (toegang 'De Pelgrim 2.
De maaltijd begint om 17.30 uur. Aansluitend is
er een bezinningsmoment aan de hand van het
hongerdoek. Omstreeks 19.30 uur sluiten we de
bijeenkomst af. De toegang is gratis; een vrije gift
is heel welkom en komt ten goede aan de Vasten-
actie. Graag vooraf aanmelden met een email
naar depelgrim@bernardusparochie.n!

of telefonisch via 0165 330 502 (op werkdagen tussen
9.30 uUr en 11.30 uur)

Filmavond 6 en 20 maart

In Zevenbergen en in Oudenbosch zal, onder
impuls van ‘De Pelgrint, ‘The Letter’ worden
vertoond, een indrukwekkende, persoonlijke
documentaire over vijf mensen die laten zien
wat klimaatverandering doet met hun thuis.
Het klimaart verandert, ecosystemen worden
vernietigd en we zijn het contact kwijt met de
aarde en elkaar. Ofwel: we zorgen slecht voor ons
gemeenschappelijke huishouden. Wereldleider
paus Franciscus roept ons op om de verbinding
weer aan te gaan, met de aarde en met elkaar,
door te luisteren naar degenen die niet zijn
vertegenwoordigd in het politieke debat:

* de stem van jongeren

die last gaan hebben van de veranderingen,

* de stem van inheemse volken

die hun leefgebied beschermen met hun leven,

* de stem van dieren en ecosystemen

die op het punt staan uit te sterven,

* de stem van mensen in armoede

die het zwaar hebben omdat ze zich nauwelijks
kunnen aanpassen aan de veranderingen.

Deze groepen hebben een verhaal te vertellen.
Door naar hen te luisteren en met hen samen te
werken, ontstaat hoop. Hierover maakte Laudato
Si Movement een film, die inmiddels al door
zeven miljoen mensen is bekeken. We nodigen u
van harte uit om deze samen met ons te bekijken
en erover in gesprek te gaan op woensdag 6 maart
om 20.00 uur in de Bartholomeiiskerk in Zeven-
bergen en op woensdag 20 maart om 20.00 uur in
de Basiliek in Oudenbosch. De toegang is gratis;
een vrije gift is welkom. Aanmelden voorafvia
depelgrim@bernardusparochie.nl.

Petra Mergaerts, pastoraal werkster



In en om 't Stoofje kom je vaak de naam van
Franciscus van Assisi tegen. Het zijn de waarden
van deze middeleeuwse mysticus die onze
leidraad en inspiratiebron zijn voor alles wat we
doen: eenvoud, aandacht, respect voor de aarde
en omzien naar elkaar. Maar wie was die man
eigenlijk? En wat hebben we in deze tijd aan zijn
manier van leven? Tijdens een cursus gaan we
met elkaar op zoek naar antwoorden op deze
vragen. Tijdens een startbijeenkomst op vrijdag 2
februari heeft broeder Roland Putman een
introducrie gegeven op het leven van Franciscus.
Roland is franciscaan en woont in stadsklooster
San Damiano, midden in Den Bosch. In het
klooster wonen franciscanen, kapucijnen,
clarissen en leden van de derde orde (‘leken)
samen. Ze leven ieder volgens hun eigen regel,
maar toch onder één dak.

Leven als Franciscus

Vanafvrijdag 16 februari worden vijf cursus-
ochtenden gegeven. De cursus wordt op vrijdag
22 maart afgesloten met een bezoek aan stads-
klooster San Damiano. In elke bijeenkomst staat
een van de waarden van Franciscus centraal.

- 16-02: Eenvoudig leven (met minder)

- 23-02: Duurzaam leven (groen)

- 01-03: Leven voor een ander (dienstbaar)

- 08-03: Leven in kwetsbaarheid (die van jezelf)
- 15-03: Ego-loos leven (armoede van geest)

- 22-03 in het stadsklooster in Den Bosch:
Leven vanuit stilte (meditatie en bezinning)

We staan stil bij elke waarde door middel van
gesprek en verschillende werkvormen zoals
tekenen en bezinnend schrijven. Aangezien in

't Stoofje al bijna vijftig jaar wordr gemediteerd,
zal ook meditatie deel uitmaken van deze bijeen-
komsten. De bijeenkomsten zijn van 9.30 uur tot
11.30 uur en vinden plaats in 't Stoofje, Stoof-
straat 15 in Oudenbosch. Er zijn geen kosten
verbonden aan de bijeenkomsten. Je betaalt
alleen je reiskosten naar het klooster. Heb je een
wat krappe beurs, laat het dan weten, er zijn
altijd mogelijkheden om mee te doen.

Aanmelden kan met een email naar
stoofjehierennu@hetnet.nl of bel naar 06 33 14 85 12.
Van harte welkom!

Jamie Nederpel

'Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt,

zoals hij door hem gedragen wil worden, als

hij in een soortgelijke situatie verkeert.'
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Wij zijn 24 dur per.dag |
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s Zorg rondom afscheid.

U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, ook indien u elders of niet verzekerd bent.

Coppens ©

6000

@ www.uitvaartcoppens.nl

fo@uitvaartcoppens.n



DE PELGRIM

Inspiratie

Dialoog

foy

Zingeving

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Pelgrim in leere en werelil

o Beﬁﬁoediging

%aloofsverdieping

g

" Diaconie

£ """Qn'thoeting

l‘@_ﬁliefde -

De Pelgrim is her inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde,
zingeving en reflectie in de Bernardusparochie en de Immanuelparochie, met een positieve uitstra-
ling naar de plaarselijke samenleving. In samenwerking mer allerlei groepen en organisaties, stimu-
leert ‘De Pelgrim’ op veelvormige wijze de ontmoeting met en tussen mensen die op zoek zijn naar
zingeving en geloofsverdieping en daagt ze uit tot nieuwe vormen van nabijheid en naastenliefde.

Ze vormt een belangrijke broedplaats voor innoverend pastoraat en diaconaal handelen.

Samenstelling programmaraad van ‘De Pelgrin?’
Codrdinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker
Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters, Bas Van Haeren en Coby Snijders

Contact
depelgrim@bernardusparochie.nl



Filmavonden

THE .
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Gaat alles wat de klimaatverandering betreft u ook zo ter harte? Dan is de film “The Letter’ een sterke
aanrader. Het is een indrukwekkende, persoonlijke documentaire over vijf mensen die laten zien wat
klimaatverandering doet met hun thuis. Ze hebben een verhaal te vertellen. Laudato Si Movement
maakte er een film over, die inmiddels door zeven miljoen mensen is bekeken. We nodigen u van harte
uit om deze film samen met ons te bekijken en erover in gesprek te gaan. Komt u ook? De toegang is
gratis, een vrije gift is welkom. Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl.

Datum: woensdag 6 maart Datum: woensdag 20 maart
Tijdstip: 20.00 uur - 22.30 uur Tijdstip: 20.00 uur - 22.30 uur
Locatie: Bartholometiskerk in Zevenbergen Locatie: Basiliek in Oudenbosch

Voettocht naar 'Maria' in Zegge

Volgens traditie trekken we op Hemelvaartsdag weer te voet van de Basiliek in Oudenbosch naar "Maria'
in Zegge. We verzamelen op het plein voor de Basiliek en vertrekken daar om 7.30 uur. In Zegge sluiten
we aan bij de viering om 9.30 uur, waarin pastoor Maickel Prasing voorgaat. U dient zelf voor vervoer
terug naar Oudenbosch te zorgen.

Datum: donderdag 9 mei
Tijdstip van vertrek: 7.30 uur, vanaf de Basiliek in Oudenbosch
Graag vooraf aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl




De film rond het levensverhaal van Pater Damiaan, afgelopen najaar, maakte zoveel indruk dat de
gedachte ontstond om dit jaar een bezoek te brengen aan zijn geboortehuis - en museum - in Tremelo
en zijn herdenkingskapel in Leuven, beide in Belgié. Ook wanneer u de film niet heeft gezien, bent u
van harte welkom deel te nemen aan deze excursie en zo een indruk te krijgen van het leven en werk
van deze bijzondere Vlaamse pater.

Datum: zaterdag 22 juni

Vertrek: om 8.45 uur vanaf de Basiliek in Oudenbosch

Kosten: + € 45,00 per persoon (athankelijk van het aantal deelnemers), inclusief toegang en rondleiding,
lunch en deelname in de vervoerskosten.

Aanmelden tot uiterlijk 31 mei via depelgrim@bernardusparochie.nl

Het Jaar Rond

Twee jaar geleden is in Fijnaart een initiatief gestart om wat beter thuis te raken in de woorden die in

de kerk worden gesproken: woorden in de liturgie, het woord van God in de Bijbel. Zo worden ze veel
meer verstaanbaar, krijgen ze meer diepgang en betekenis, worden ze bron van hoop en houvast in het
leven. Elke bijeenkomst heeft een nieuw thema, dat samenhangt met de eerstkomende zondagsviering.

Data: donderdag 15, 29 februari; 14 en 28 maart; 11 en 25 april; 16 mei; 6 en 20 juni; 4 en 11 juli
Tijdstip: 11.00 uur - 12.00 uur.

Locatie: de zijruimte in de Jacobuskerk, Molenstraat 26 in Fijnaart

Contactpersoon: diaken Michaél Bastiaansen, telefoon 06 46 34 11 38, michaelbastiaansen@kpnmail.nl

Als je met de Bijbel wilt kennismaken en je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofsontwikkeling kan
gaan betekenen, als je met medegelovigen over Bijbelteksten wil praten en vooral naar elkaar wil
luisteren, dan is deze cursus van vier bijeenkomsten, om de 14 dagen op maandagavond, te overwegen.
De deelnemers ontvangen bij de aanvang een klein boekje, 'Bijbel in 't Kort, en een exemplaar van de
Bijbel in Gewone Taal. Voor deelname wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Ter voorbereiding wordt voor elke bijeenkomst een viertal korte Bijbelteksten toegezonden om zelf
thuis te lezen. Bij elke tekst staan enkele vragen over wat die tekst voor jou zou kunnen betekenen.
Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over wat hen in die tekst gelovig
raakt. De cursus wordt verzorgd door pastoraal assistent Frans van den Bosch. Het maximum aantal
deelnemers bedraagt 12 personen.

Locatie: Cuyperszaal in Oudenbosch (ingang 'De Pelgrim 2')
Data: maandag 25 maart, 8 april, 22 april en 6 mei
Tijdstip: 19.30 uur - 21.00 uur

Aanmelden tot 15 maart via pastoraalassistent@outlook.com

1



&

De KinderKaravaanvieringen zijn eucharistievieringen met speciale aandacht voor jonge gezinnen.

In deze vieringen laten we op een laagdrempelige manier jong en oud kennis maken met het katholieke
geloof. Daarnaast is er de KinderKaravaan+. Voorafgaand aan de KinderKaravaanviering komen we in
de bijzondere periodes van het kerkelijk jaar met de kinderen samen om op een creatieve manier aan de
slag te gaan met het thema van de viering en de periode. Ouders kunnen op de achtergrond meedoen
onder het genot van een kopje koffie of thee.

+

4
Aravad

Thema: “Wat goed dat jij er bent!” Project veertigdagentijd en Pasen 2024

Wat goed dat jij er bent!

We komen samen bij de start van de Veertig-
dagentijd, een bijzondere periode op weg naar
Pasen. Het is goed dat mensen er voor elkaar
kunnen zijn, om samen te genieten van het leven,
maar ook om elkaar te troosten en te steunen als
dat nodig is. Tijdens het project gaan we met de
verhalen op weg en ontdekken we wat het betekent
om er niet alleen voor te staan. Juist op moeilijke
momenten kunnen we God ervaren in ons leven.

Datum: zondag 18 februari

Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur, met om 11.00 uur de KinderKaravaanviering

Locatie: Hellemonszaal in Oudenbosch (ingang ‘De Pelgrim 1°) en aansluitend in de Basilick
Deelname is gratis.

Datum: zondag 24 maart

Thema: Palmzondag: start van de Goede Week

Tijdstip: om 11.00 uur beginnen we de viering achter in de Basilieck in Oudenbosch met de Palmwijding,
het intochtverhaal en de Palmprocessie. Hierna gaan we met alle kinderen naar de crypte onder de
Basiliek om het verhaal van de Goede Week verder te verwerken.

Datum: zondag 2 juni
Thema: Gezinsmiddag
Schrijf de datum al in je agenda, info volgt later via verschillende kanalen. c \7

Datum: zaterdag 8 juni

Thema: Heilig Hartviering

In de late namiddag komen we samen en gaan op een leuke en creatieve manier aan de slag met het feest
van het Heilig Hart van Jezus. We zorgen ervoor dat er ook iets lekkers te eten is. Aansluitend houden
we - bij goed weer - de viering in de tuin.

Locatie: Emmaus Langeweg

Schrijf de datum al in je agenda, vitnodigingen en info volgen later.

Info over activiteiten van de KinderKarvaan vindt je:

* op de website Bernardusparochie - Kinderkaravaan

* op onze Facebookpagina: scan de QR-code:

* of mail naar projectmedewerker@bernardusparochie.nl
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Samen aan tafel

Elke 3¢ of 4e zondag van de maand wordt er van 12.00 uur tot 13.30 uur een gezamenlijke lunch
georganiseerd in het Bartholometishuis in Zevenbergen. Zo wordt een stukje eenzaamheid op zondag
verdreven en wordt gebouwd aan verbondenheid. Iedereen is van harte welkom om aan deze lunch deel
te nemen, ook als men geen kerkganger is. Men dient zich uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de
lunch aan te melden. Hebt u interesse? Kent u mensen in uw omgeving voor wie zon lunch een opkik-
ker kan zijn? Breng dan dit initiatief onder hun aandacht of neem ze een keer mee als de drempel voor
hen te hoog is om alleen te komen. Wel altijd bij de aanmelding aangeven met hoeveel mensen u komt.

Data: 18 februari, 17 maart, 21 april, 26 mei en 16 juni
Locatie: Bartholomeiishuis, Markt 19a inZevenbergen
Aanmelden: via pkmidden@immanuel-parochie.eu of telefonisch via 0168 323 567

(op werkdagen tussen 09.30 uuren 11.30 uur)
De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.

Bijeenkomsten Rouwverwerking

Afgelopen najaar zijn er op verschillende plaatsen in beide parochies laagdrempelige bijeenkomsten
georganiseerd voor mensen in situaties van rouw. Het waren waardevolle bijeenkomsten waarin
mensen op verhaal konden komen, op een respectvolle manier naar elkaar werd geluisterd en met
elkaar werd gedeeld. Het smaakte naar meer. Daarom is er nu het aanbod om opnieuw dergelijke
bijeenkomsten te houden.

Oud Gastel Fijnaart

Datum: maandag 11 maart Datum: woensdag 20 maart

Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur Tijdstip: 10.00 uur - 11.30 uur

Locatie: pastorie, Korte Dreef 4 Locatie: Jacobushof, Molenstraat 26
Aanmelden via oudgastel@bernardusparochie.nl Aanmelden via akannekens@ziggo.nl
Zevenbergen Oudenbosch

Datum: donderdag 14 maart Datum: nog te bepalen dinsdag in mei
Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur Tijdstip: 10.00 uur - 11.30 uur

Locatie: Bartholomeiishuis, Markt 19a Locatie: Cuyperszaal (ingang 'De Pelgrim 2')

Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu Info via pastoraalassistent@outlook.com

Franciscusgroep

De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeenkomt om zich te verdiepen rond
een bepaald thema. ledereen kan zich aansluiten bij deze bezinningsmomenten, die steeds verlopen in
een gezellige, ontspannen sfeer.

Locatie: Cuyperszaal in Oudenbosch (ingang ‘De Pelgrim 2”)
Vrije toegang, en ook koffie en thee zijn gratis.

Zalige Carlo Acutis (1991-2006)

Fredi Hagedoorn-Timmermans komt vertellen over het leven
van deze Italiaanse computerprogrammeur die de eucharistie
als inspiratiebron beleefde.

vrijdag 16 februari om 14.30 uur
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‘De’ Islam

We maken kennis met de grondbeginselen van de islam en de verschillende stromingen daarbinnen.
Op deze Internationale Vrouwendag geven we vooral aandacht aan de rol van de vrouw in de islam.
vrijdag 8 maart om 14.30 uur

Zuster Bertken (1426-1514)

Deze vrije vrome vrouw leefde 57 jaar lang als kluizenares in de Utrechtse Buurkerk. Ze schreef een
boekje over de passie van Jezus en enkele liederen. Frank van Gerven neemt ons mee naar de bloeitijd
van de Moderne Devotie, de vernieuwingsbeweging in het Noord-Nederlandse christendom.

vrijdag 12 april om 19.30 uur

Leven in ‘De Herbergier’

Mario Winters is zorgondernemer in ‘De Herbergier’ in Oudenbosch, een huis waar mensen met een
geheugenbeperking leven. Waar haalt hij zijn inspiratie vandaan?

vrijdag 17 mei om 19.30 uur

Heilige Antonius (1195-1231)

Tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomer kijken en luisteren we naar het leven van de heilige
Antonius. Hoe wordt hij afgebeeld en welke devoties zijn aan hem verbonden?

vrijdag 14 juni om 19.30 uur

Oecumenische gebedsmomenten

Het middaggebed is een wekelijks bezinningsmoment om even stil te staan bij de vraag wat ons bezig
houdt en wie dat mogelijk maakt. Het wordt verzorgd door medewerkers en beroepskrachten van de
Protestantse Gemeente Oudenbosch en van de Bernardusparochie. De vieringen kenmerken zich door
een actieve betrokkenheid van de aanwezigen. Gemiddeld zijn dat wekelijks zo'n 20-24 mensen, waar-
onder bezoekers van de Basilick. Het middaggebed is vrij toegankelijk, zonder aanmelding.

Datum: elke woensdag

Tijdstip: 12.00 uur

Duur: ongeveer 20 minuten

Locatie: Basiliek in Oudenbosch

Informatie via pastoraalassistent@outlook.com

Het avondgebed staat open voor iedereen die zich wil bezinnen op de christelijke levenswijze. We
luisteren naar live muziek, zingen samen, laten ruimte voor stilte, lezen uit de Bijbel en bidden. Na
afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het inititief is geinspireerd door de opzet van
Taizévieringen. Het gebed is vrij toegankelijk, zonder aanmelding.

Datum: zondag 17 maart en 19 mei

Tijdstip: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Duur: ongeveer 30 minuten De liefde
Locatie: Protestantse kerk, van Christus
Fenkelstraat in Oudenbosch beweegt

de wereld
tot verzoening
en eenheid
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~ |Is er meer?

Alpha-bijeenkomsten

Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je over je geloof met andere zoekende mensen praten en
elkaar stimuleren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriendschappelijke sfeer is er alle ruimte om
het gesprek aan te gaan, je vragen en beleving te delen en vooral ook om naar elkaar te luisteren.

Organisatie

In elke bijeenkomst staat een Alpha-vraag centraal. Die vragen gaan over de kern van ons geloof en
staan in het Alpha-werkboekje, dat de deelnemers ontvangen. Voorbeelden van die vragen zijn: Wie is
Jezus voor jou? Hoe kun je geloven? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? De
bijeenkomsten beginnen met tezamen een kop koffie of thee drinken en met elkaar te praten over het
dagelijkse leven. Daarna kijken we naar een video over de Alpha-vraag die dan op het programma staat.
In een gespreksgroep gaan we in op hoe we zelf tegen die vraag aankijken. Het gaat dan om het delen
van jouw eigen geloofsbeleving en -vragen, en niet om ‘boekenkennis. Er wordt dus niet over het geloof
gediscussieerd. Deelname is gratis.

Ervaringen van deelnemers

De afgelopen jaren hebben ruim 75 mensen deelgenomen aan Alpha-cursussen in de parochies. Die
waren in het bijzonder te spreken over de sfeer. De deelnemers gaven aan vooral de geloofsgesprekken
waardevol te vinden en zich meer betrokken te voelen bij hun geloofsgemeenschap.

Bernardusparochie

Start najaar 2024

Tijd: 18.30 uur - 21.15 uur

Locatie: Cuyperszaal in Oudenbosch (ingang ‘De Pelgrim 2’).
Voor informatie over de data en aanmelding:

Elly Augustijn, ejmaugustijn@home.nl

Frans van den Bosch, pastoraalassistent@outlook.com

Immanuelparochie

Locatie: Bartholomeiishuis, Markt 19a in Zevenbergen.

Wie belangstelling heeft voor het volgen van een Alpha-cursus kan dit laten weten met een email naar
coordinator@immanuel-parochie.eu
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Voor de agenda

DE PELGRIM

vanaf 15 februari Fijnaart "Het Jaar Rond'

16 februari Oudenbosch Franciscusgroep: Zalige Carlo Acutis

18 februari Oudenbosch KinderKaravaan+: Veertigdagentijd
Zevenbergen ‘Samen aan tafel’

06 maart Zevenbergen Filmavond "The Letter’

08 maart Oudenbosch Franciscusgroep: 'De’ Islam

11 maart Oud Gastel Bijeenkomst Rouwverwerking

14 maart Zevenbergen Bijeenkomst Rouwverwerking

17 maart Zevenbergen 'Samen aan tafel'
Oudenbosch Oecumenisch avondgebed

20 maart Fijnaart Bijeenkomst Rouwverwerking
Oudenbosch Filmavond "The Letter’

24 maart Oudenbosch KinderKaravaan+: Palmzondag

vanaf 25 maart Oudenbosch "Waar gaat de Bijbel over?

12 april Qudenbosch Franciscusgroep: Zuster Bertken

21 april Zevenbergen 'Samen aan tafel'

09 mei Voettocht naar 'Maria' in Zegge

17 mei Oudenbosch Franciscusgroep: Leven in 'De Herbergier'

19 mei Oudenbosch Oecumenisch avondgebed

26 mei Zevenbergen ‘Samen aan tafel’

02 juni KinderKaravaan+ Gezinsmiddag

08 juni Langeweg KinderKaravaan+ en Heilig Hartviering

14 juni Oudenbosch Franciscusgroep: Heilige Antonius

16 juni Zevenbergen 'Samen aan tafel'

22 juni Excursie 'In het spoor van Pater Damiaan’

_ De Veertigdagentijd...
1s een uitnodiging om eens van levensritme te veranderen
1jd om eens na te denken over waar we eigenlijk mee bezig zijn.

Schrijft God nog echt mee aan ons levensboek?
Is het evangelie onze reisgids?
Bidden we nog wel eens?
Zien we elkaar nog staan?

De Veertigdagentijd...
even de tijd stopzetten en bezinnen, ons heroriénteren,
nieuwe energie en levenskracht opdoen,
gewoon blij zijn dat we Gods kinderen zijn
en ons, net als een kind, kunnen laten leiden door Hem.
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Ter inspiratie - column

LIEFDE EN
VERGEVING

aatst was ik in Bergen op Zoom, in de prach-

tige Gertrudiskerk, voor een lezing. Die stond in

het teken van Maria. Voor me stonden allemaal

beelden van de moeder van ons allemaal. Met een

vraag ook aan ons allemaal: welke kleur geef jij
aan Maria? Ik hoefde daar niet zo lang over na te denken:
de kleur van gezien worden en er mogen zijn, de kleur van
vrede en vergeving in een tijd die zoveel geweld kent, de
kleur van verzoening in een wereld van haat en oorlog, de
kleur van trouw en geduld in een tijd van wraak en vergel-
ding, de kleur ten slotte van machteloos waken bij je dode
zoon, zonder te oordelen, in een digitale wereld die mensen
kapotmaakt. Dat is allemaal voor mij het beeld van Maria in
deze angstige dagen. Toen ik op de terugweg naar huis was
vroeg ik me af welke kleur het best bij deze beelden past.
Ik kreeg het antwoord niet uit de vele oorlogsgebieden van
dit moment, maar juist uit een onverwachte hoek. Van een
leeftijdsgenoot die ik via mijn kerk had leren kennen en me
steeds dierbaarder is geworden. Noem het vriendschap die
stukje bij beetje is gegroeid, niet in voorspoedige tijden
maar juist in tegenslag en beproeving. Toen hij getroffen
werd door een ernstige ziekte klaagde hij geen steen en
been en toen hij als door een wonder toch weer genezen
leek, was er vooral dankbaarheid, altijd naar Maria. En dat
deed hij ook toen hij voor de tweede keer beproefd werd.
We gingen eten in Lage Vuursche, niet lang voor de be-
slissende operatie. Hij straalde rust uit, hoe onzeker zijn
vooruitzicht ook was. En hij deed een belofte. Mocht hij
de operatie overleven, dan wilde hij een Mariavlag voor
onze kerk kopen. Hij hield woord. Midden in de hel op de
intensive care bestelde hij een vlag. Als teken dat Maria er
ook voor je is in de beproeving van je leven. Ze ziet je, geeft
vrede, oordeelt niet, is trouw en schenkt liefde en verge-
ving. En deze Maria - zo hard nodig in onze tijd - kleurt
hemelsblauw. m
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Geloofsgesprek

‘God is niet in je hoofd te vinden, maar in je hart!

Eind vorig jaar werd op NPO2 een geloofs-
gesprek met bisschop J. Liesen uitgezonden.

In gesprek met Leo Fijen kijkt hij terug op de
periode van ernstig ziek zijn, en op wat hij ervan
heeft geleerd. Zo ontdekte hij dat er meer is dan
kennis van de Bijbel. 'lk heb mogen studeren,
heb dingen mogen leren en vind het heerlijk
om die door te geven. Maar er is geen studie
nodig om vanuit je hart te leven. En het hart is
wel waar het echt om draait. Wat God van ons
zoekt is niet alleen maar het verstand, maar het
hart, en dat als eerste! De bisschop wijst er
verder met nadruk op dat God in ons hart
woont. Daar moet je dan ook worden geraakt,
in je binnenste. Dat zet je in beweging en in de
ontmoeting met je naasten wil je die ervaring
en kracht van binnen gaan delen, net als Jezus
ons heeft voorgeleefd. Ook paus Franciscus
wijst er in een catechesereeks op: ‘Het woord
van God raakt het hart en verandert je leven.

Het woord van God is een levendige aanwezig-
heid. Het is de werking van de heilige Geest die
bemoedigt, leert, licht geeft, kracht, herstel en
levenslust. De Bijbel lezen, een deel lezen, een
of twee stukjes, zijn als het ware kleine tele-
grammen van God die je onmiddellijk in het
hart raken! Het geloofsgesprek met de bisschop
biedt voor ons een uitnodiging om God in ons
hart te blijven ontmoeten. Het is nog te zien op
www.bisdombreda.nl/algemeen/terugkijken.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent

AX

Bisdom Breda

Vieringen Aswoensdag

Op woensdag 14 februari begint de
Veertigdagentijd. Als teken van
bezinning wordt ons de as van
Ealmtakl{en opgelegd. Deze as

erinnert ons eraan 'dat we uit stof
zijn gemaakt en tot stof zullen
weerkeren'.

In de parochie zijn er drie vieringen
waarin de as wordt opgelegd:

om 10.30 uur
in Woon-zorgcentrum Kroonestede
in Hoeven

om 14.00 uur
in Woon-zorgeentrum Blankershof
in Oud Gaste

om 19.00 uur in
de Basiliek van de H.H. Agatha
en Barbara in Oudenbosc

Wees welkom!

SWeere

Vertrouwd zak )81

Verzekeringen
A
Financieel advies 4

Makelaardij

Uw banh dichtbij
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In de winkel in de crypte van
de Basiliek is sinds enige tijd
een legpuzzel van 1000 stukjes
te koop. De puzzel, voorstel-
lende de buitenzijde van de
Qudenbossche Basiliek, kost

€ 29,90. Het is een mooi
verjaardagsgeschenk, maar u
kunt er natuurlijk ook uzelf
mee verrassen.

Naast de puzzel zijn er veel
devotionalia te koop in de
winkel. Zo zitten er bijvoor-
beeld noveenkaarsen met een
passende afbeelding in het
assortiment.

Legpuzzels Basiliek te koop

De miniatuur-basiliekjes zijn ook weer te koop. Deze verlichte basiliekjes zijn een heel jaar een opval-
lende aanvulling van uw interieur. Met de aankoop van artikelen in de winkel draagt u bij aan het in
stand houden van voorzieningen binnen de parochie. De winkel is alle dagen geopend van 13.00 uur
tot 16.00 uur. Op de foto neemt pastoor Prasing een van de eerste exemplaren van de legpuzzel in
ontvangst. Zowel de basiliekjes als de puzzels zijn in een beperkte voorraad aanwezig, dus wees er op

tijd bij.

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 160,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’

Actle

21




-

Secretariaat Parochiekern Hoeven is verhuisd naar 'Het Heemhuis,
St Janstraat 20, 4741 AP Hoeven, telefoonnummer 06 42 81 48 50.
Wij zijn aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

E
MISSIONAIRE PAROCHIE
VEENENDAAL

Op zaterdag 6 april vindt weer een landelijke

conferentie over de missionaire parochie plaats.

Het is echt een belevenis om met gelovigen uit
heel Nederland bijeen te zijn om naar mooie
ontwikkelingen in onze kerk te luisteren, om
erover met elkaar in gesprek te gaan en te
bidden. Je krijgt er nieuwe energie van om er in
de eigen parochie gezamenlijk mee aan de slag
te gaan, op weg naar een missionaire parochie.
Het thema van de conferentie is: ‘Volg Mijl’

Met slechts die twee woorden riep Jezus 2000
jaar geleden zijn leerlingen. Dat geldt ook van-
daag voor ons als parochianen. Tijdens de con-
ferentie zal worden ingegaan op de betekenis
daarvan voor ons en hoe dat ons leven kan
gaan veranderen. Aan de vorige conferentie
hebben ongeveer 15 personen uit de Bernar-
dus- en Immanuelparochie deelgenomen.
Voor wie dit jaar (ook) wil deelnemen: zie
www.missionaireparochie/conferentie-2024.

Frans van den Bosch

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165-583258  Tel.

E-mail; info@liebreks.nl  E-mail:

040-24 83185
info@liebreks.nl

LIEBREKS
T

VASTGOEDONDERHOUD

liebreks.nl
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De kinderen Muis scharrelen rond in de keuken op
zoek naar kruimels. Dan komt mevrouw Bontje, de
kosteres, koffie zetten. Tijd voor de muisjes om zich

te verstoppen! Ook de pastoor komt handenwrijvend
binnen. “Ha! Koffie! Brenda, ik ga je even bijpraten
over onze plannen voor de veertigdagentijd!” “Ik ben
benieuwd, pastoor,” zegt Brenda Bontje en schenkt de
mokken vol. “Koekje erbij?” De muisjes juichen - héél
zachtjes! De pastoor legt uit: “Het koffiedrinken na de
viering zal anders gaan. Geen koffie, thee en fris. Geen
koekjes. We gaan voor Eénvoud!” Brenda kijkt
verschrikt. Dat van die koekjes wist ze. Maar... “Geen
koffie, thee en fris, pastoor?? Dat wordt toch bijzonder
ongastvrij?”. “Dat lijkt zo, Brenda, maar de mensen
worden verwend met schoon kraanwater
en crackertjes.

Raadselversje

Eenvoud

KiK

Zo ervaren ze dat er veel is om dankbaar voor te zijn”".
Brenda ziet zichzelf al kannen water klaarzetten.
“Goed, pastoor,” zegt ze. Maar de muisjes zijn in
paniek. Ze rennen de keuken uit naar Kikker op zijn
wijwaterbakje. “Kik! Help! De mensen gaan zondags
geen koekjes meer eten! En ze gaan water drinken!
We moeten VERHUIZEN! We gaan VERHONGEREN!".
Kik lacht. “Het is vast niet voor altijd, muisjes.” “Jawel
hoor, de mensen moeten maar wennen aan eenvoud,
zei de pastoor”. Kik springt op de grond. “Dit duurt
veertig dagen, tot Pasen.” “O? Is de eenvoud dan
voorhij?” piepen de muisjes opgelucht. “Nee,” zegt Kik
wijs, “De koekjes komen terug. De eenvoud blijft in de
mensen achter. En dan vieren ze DANKBAAR Pasen.”

Wijske ging op zoek naar het eenvoudigste op aarde.
Zij zocht het in haar huis en in haar straat en in haar stad.
Alles was bijzonder, complex, en van hoge waarde, ) £
horloges, auto’s, mobieltje, microchip en reuzenrad. el

Wijske ging de natuur in en daar werd het ook niet beter.
De planten en de dieren, nee, daar was geen eenvoud bij.
Ze waren ingewikkeld, mooi tot op de millimeter.

Steeds dieper ging ze zoeken en toen kwam ze er dichtbij.

Eenvoud was overal, verstopt in planten, dieren, mensen.
Maar ook gewoon te zien, heel groot of klein en zonder kleur,
altijd op weg naar het laagste punt, siepelend of plenzend,

het vulde elke vorm, bescheiden, plat en zonder geur.

Wijske is weer thuis, nu kan ze eenvoud 6veral voelen.
Alles laat het groeien, onopvallend, kostbaar, rein.
Het houdt de aarde warm én het helpt de aarde koelen.
Het begin van alle leven, iets om zuinig op te zijn!
Weet jij wat Wijske vond? St

;l‘ﬁf;ﬁﬁm 1 ‘

Johannes de Doper zei: Tk doop jullie met water
als teken van jullie inkeer Maar Na i
komt iemahnd die machtiger is dah ik.

Uit de Bijbel
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Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Thaneé Aertsen | Monuta E”en KOk

Ellen Kok-Dekker

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten & X

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen J

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten - L

Iwembaden en alle toebehoren .

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Leven in een
veranderende wereld

Klimaatveranderingen bedreigen de
voedselzekerheid in het zuiden van Zimbabwe.
Weduwe Thandekile maakt zich daardoor elke
dag zorgen of haar kinderen genoeg te eten
hebben, Vastenactie wil onder meer samen
met de lokale bevolking gemeenschappelijke
moestuinen en waterpunten aanleggen.

Voor € 45 geeft u al een training
tuinieren op agro-ecologische
basis voor drie personen.
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