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Geef kleur aan het leven!

Het nieuwe werkjaar komt in zicht. Dat wil ook
zeggen dat de zomervakantie (bijna) voorbij is.
De zomervakantie is voor mij altijd een soort
van overgangsperiode geweest. Zaken waar je
mee bezig bent geweest worden afgewerkt of
komen tot een ‘natuurlijke’ stilstand. De drukte
in onze dorpen 's morgens en ‘s middags van de
schoolgaande kinderen en jongeren verdwijnt,
maar maakt dan weer plaats voor toeristen en
vakantiegangers die onze streken komen
verkennen. De ene groep heeft plaatsgemaakt
voor de andere. Dat is kenmerkend aan de
zomervakantie. Het is een stop- en een start-
moment tegelijk. Zelf gaan we de plannen die
we maakten om onze vakantiedagen in te
vullen uitvoeren, een dagje of misschien wat
langer er op uittrekken. Het inlassen van ‘quality
time’ met gezin en familie, misschien ook wel
even tijd maken voor jezelf. Het is ook terug-
kijken op de periode die achter ons ligt. Wat is
er, wat hebben we de afgelopen tijd allemaal
gedaan?

Ondertussen ben ik ruim zeven maanden werk-
zaam in onze parochies. Tijdens deze maanden
heb ik met vele mensen kennisgemaakt en
mogen meedenken en -werken aan projecten,
zoals voor de Vastentijd. Samen met de leden
van de werkgroepen van de Eerste Communie
en het Vormsel heb ik onze kinderen en jonge-
ren mogen voorbereiden op deze sacramenten,
een aantal huisbezoeken mogen afleggen, lief
en leed gedeeld met mensen.

Het contact en vooral de samenwerking met
iedereen tijdens de afgelopen maanden
hebben mijn leven kleur gegeven. Ze hebben
bijgedragen aan mijn werk en vooral mijn
levensvreugde! En deze kleuren vinden hun
oorsprong bij God: het rood van de liefde, het
geel van de zon, het groen van de hoop en het
blauw van dankbaarheid ... We krijgen zelfs de
mogelijkheid om kleuren te mengen, om zo nog
meer gevoelens een kleur te geven: een regen-
boog aan kleuren om uit te stralen naar alle
mensen die we op onze levensweg ontmoeten.
Met al deze kleuren kunnen we de wereld, in
Gods naam, mooier maken.

Zoals mijn leven door velen van jullie al gekleurd
is geworden, hoop ik dat ook ik het leven van
anderen kleur mag geven op de momenten dat
we elkaar ontmoeten en met elkaar op weg zijn.
Die opdracht wil ik ons geven: geef kleur aan
het leven, je eigen leven, maar vooral het leven
van een ander. Is het kleur geven aan het leven
van een ander makkelijk? Nee niet altijd, je
probeert wel eens, maar dan pakt het anders uit
en is het bedoelde geel paars geworden. Of je
hoopt op een snelle en vooral grote uitwerking
en die blijft uit. Ik probeer me dan vast te
houden aan de woorden van paus Franciscus:
‘Blijf het goede zaaien, ook al zie je niet direct
resultaat’

We starten een nieuw werkjaar. Werkgroepen
pakken de draad weer op. Het parochieleven,
dat zeker niet heeft stilgelegen, gaat verder.
Ook ik ga verder werken aan de uitwerking van
het ‘Missionair Project Jonge Gezinnen’ en met
de gelegde contacten volgende stappen zetten.
De focus ligt nu op de diaconale kant: waar
kunnen we als Kerk, als parochie dienstbaar zijn
voor gezinnen? Met deze vraag ga ik de
komende tijd aan de slag: onderzoeken hoe de
sociale kaart van onze gemeenschappen er uit
ziet en vooral informatie naar boven proberen
te halen om daadwerkelijk handen en voeten te
kunnen geven aan datgene wat Jezus ons zegt,
en hierdoor kleur geven aan mensen die mis-
schien voor ons kleurloos lijken, maar het zeker
niet zijn.

Bas Vlan Haeren, projectmedewerker



ﬂEIDUUM

Tevredenheid bij de organisatie na het afsluiten
van het 68ste Tridulim. Het waren weer drie
geweldige mooie dagen, mede door het ent-
housiasme van de gasten en de fijne onderlinge
samenwerking van de vrijwilligers. Veel ver-
trouwde gezichten uit de omliggende kerk-
dorpen hebben het Triduim weer bezocht.

Tijd voor ontmoeting en samenzijn, maar vooral
genieten. Dagelijks een warm welkom voor
iedereen met koffie en gebak, met aansluitend
een eucharistieviering die op de laatste dag
werd afgesloten met een gezamenlijke zege-
ning. Het thema van dit jaar was: 'Geef mij wat
te drinken’, een thema dat in de vieringen
duidelijk naar voren kwam. Na de viering op
woensdag was er ruimte om in kleinere groe-
pen daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Vele bronnen, waaruit men kracht kan putten,
die leiden tot positiviteit, werden benoemd.
Verder was er een gevarieerd dagprogramma,
op dinsdag en donderdag een bingo en op
woensdag een optreden van Zeemanskoor 'De
Kreekrakkers' uit Stampersgat.

Dank ook aan het koor dat al vele jaren de zang
en muziek verzorgt tijdens de vieringen. Na het
afsluiten van het Tridutim op donderdag 28 juli
heeft de organisatie veel positieve reacties
mogen ontvangen van de gasten. Dank aan
iedereen en alle sponsoren die het mogelijk
maken om het jaarlijkse Tridutim te organi-
seren, in het bijzonder ook 'Het Veerhuis' Onze
gasten hebben tijdens de vaste collecte ook een
aardige duit in het zakje gedaan, ook daarvoor
onze dank. Het 69ste Triduilim in 2024 zal zijn op
dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 juli.

Het bestuur zoekt op korte of langere termijn
naar vervanging. Bent u geinteresseerd of weet
u iemand, die hier interesse in heeft, neem dan
contact op met onze secretaris dhr. M. van
Zundert, Doelen 7, 4751 HW Oud Gastel,
telefoon 0165 513 527 of 06 53 41 00 54,

email: mvzundert1954@gmail.com.




Overleden
28 juni

Gedoopt
18 juni

Gehuwd
10 juni

14 juli
Overleden
11 juli

8 augustus

Familieberichten

Nol Krijnen (94), weduwnaar
van Riek de Bruijn

Hoeven

Lauren Jongbloed

Maxim van de Vreken
en Marlou Mertens
Bas Middendorp

en Heidi den Braber

Thea Tanke (78), echtgenote
van Ben van der Valk
Jo Oostvogels (88), weduwe
van Jan van Dongen

Gedoopt
25 juni

Gehuwd

1 juli
Overleden
3juli

28 juli

Gedoopt
2 juli
8 juli

9 juli
12 augustus

Overleden
14 juni
30 juni

6 augustus

Oud Gastel

Finn Vos

Anton Bartelen
en Natalie Kooij

Ali Oude Maatman (82),
weduwe van Hans Bonnerman
Piet de Rooij (85),

echtgenoot van Ria Briaire

Oudenbosch

Rens van Nispen
Sean van de Ruit
Julie van Ast
Rosie Mae Wirken
Ayana Adriano
Tomas Tuleja
Juliano Schneider

Alisha Kuijstermans (0)
Margje Wachtmeester (89),
weduwe van Cornelis

van der Harst

Riet de Bruijn (88),
weduwe van Harrie Broos



Ter inspiratie - column

LEVEN VOOR JE
NAASTE

reng de zieken weer tot heelheid, wek de doden

weer tot leven en sta klaar voor een ander.

Zonder je op de borst te kloppen en jezelf groter

te maken dan de ander. Midden in de zomer

lees ik deze woorden uit de Schrift voor aan een
goed gevulde kerk. En om het niet bij woorden alleen te
laten, vertel ik het verhaal dat me het meest heeft geraakt
in de afgelopen maanden: het wonder van de dertienjarige
Lesley die in de jungle van Colombia door haar stervende
moeder op pad werd gestuurd om haar twee zusjes en
broertje in veiligheid te brengen. Het werd een tocht van
veertig dagen, een Bijbels getal, alsof Mozes zijn volk in vei-
ligheid bracht. Zo deed deze Lesley het, slapend in de holte
van boomstammen, etend van wat meel en levend van de
vruchten van de jungle. Toen ze gevonden werden, had
Lesley de baby van elf maanden in haar armen en haar zus
van negen jaar aan haar hand. Haar broertje kon niet meer
lopen, te verzwakt. Deze dertienjarige deed wat de Schrift
ons vraagt. Als zij haar zusjes en broertje van de ondergang
kan redden, waarom doen wij dat niet in onze buurten en
dorpen, in onze kerken en gemeenten? In diezelfde vie-
ring liep ik later naar zuster Henriétte Tap. Haar hele leven
heeft zij als augustines van Sint-Monica gegeven voor haar
naaste. Je helpt als er een beroep op je wordt gedaan.
Ze vertelde dat erin een nacht geen treinen meer reden
en drie buitenlandse tieners op het perron achterbleven.
Dat zag de spoorwegpolitie, die hen meenam naar zuster
Henriétte. Ze zorgde voor een bed en wat eten. De vol-
gende ochtend waren ze nog niet vertrokken of de politie
stond weer aan de deur, dit keer met vier kinderen die geen
vader en moeder meer hadden. En weer ging de deur open
en gaf de zuster onderdak aan deze vier kinderen. Omdat
je als christen voor je naaste leeft en het goede wilt doen.
En soms heb je dan het gevoel dat Christus niet ver weg is.
Laten we zo het nieuwe kerkelijk jaar van start gaan: levend
voor je naaste, met Christus dichtbij. m
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UNVREDE
ENNU?

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog
en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat
iedereen aan. Vredesbeweging PAX is er dan
ook van overtuigd dat iedereen iets voor vrede
kan doen. Daarom organiseert PAX ieder jaar
in de derde week van september de Vredes-
week, met op donderdag 21 september de
Internationale Dag van de Vrede. We delen
verhalen van moedige mensen in oorlogsge-
bieden, die ondanks alles toch blijven opstaan
voor vrede, om hun geluid te versterken, om
voor hen te bidden. Maar ook moedigen we
mensen aan om in de eigen omgeving actief
bij te dragen aan een inclusieve en vreedzame
samenleving. Dit jaar kijken we naar onze
democratie die onder druk staat. Blijvende
vrede begint bij een inclusieve samenleving
waarin iedere mens een stem heeft, ongeacht
achtergrond of gender, met een eerlijke en
rechtvaardige verdeling van macht, met
zeggenschap voor lokale gemeenschappen,
met sterke democratische waarden en
instituten.

Brand een kaarsje voor de vrede

In onze parochie willen we graag met u wat
meer bewust stilstaan bij en bidden voor
vrede. Daarom zal er gedurende heel de
Vredesweek in elk kerkgebouw in de Bernar-
dusparochie een ‘vredeshoekje’ zijn te vinden
waar ieder die dat wil een kaarsje voor de
vrede kan branden. Dit ‘vredeshoekje’ is te
herkennen aan de vredesvlag die er hangt en
een informatiepaneel over de Vredesweek. U
kunt er niet alleen een waxinekaarsje aan-
steken, maar er ook een vredesgebed vinden
om mee naar huis te nemen. Met dit gebeds-
kaartje kunt u meebidden om vrede in de
wereld, ver weg en dichtbij huis. De opbrengst
van het kaarsengeld is voor Vredesbeweging
PAX.

Eeuwige en Ene,
altijd zijn uw vleugels wijd gespreid:
veilige plek en ruimte voor rust,
koesterende warmte en nieuw vertrouwen.
Mogen wij op onze beurt
met open armen staan,
veiligheid bieden, een plaats van vrede
om nieuwe energie op te doen
en het leven weer te kunnen aangaan.
En waar onze armen tekort zijn,
komen we bij U:
wees aanwezig waar onrecht heerst,
waar onmacht alle goeds tegenhoudt
en onvermogen grenzeloos is.
Wijs ons de weg naar uw Rijk.

Eeuwige en Ene,
altijd zijn uw vleugels wijd gespreid:
om op te vangen wie valt,
om een teken van leven te brengen
waar alles onderging,
om het groen van vrede te brengen
en van alle kleuren van de aarde.
Mogen wij op onze beurt
daar gaan waar we nodig zijn,
ondersteunen en dragen,
helen en bekleden, zaaien en begieten.
Mogen wij onze mond openen
en stem geven aan wie niet worden gehoord.
Mogen wij onze mond openen om te spreken
voor rechtelozen en op te komen voor allen
van wie de mond is gesnoerd.
Mogen wij onze stem verheffen
vanwege de uitbuiting van de aarde,
vanwege misbruik van mensen en macht,
vanwege eigenwaan en cogkleppen.
Mogen wij onze stem verheffen
om door te dringen in verdoofde oren.
Wijs ons de weg naar uw Rijk.




In deze maand, waarin de
Vredesweek valt, vestigen de
lezingen de aandacht op onze
verhouding tot de naaste. De naaste
is op de eerste plaats wat je zelf
ook bent: een kind van God. Als
onze haaste ons niet goed gezind
is, willen we dat wel eens uit het
oog verliezen. Het evangelje leert
ons dat liefde en geduld dan de
instrumenten zijn die ons gegeven
Zijn om de naaste die kwaad doet
tegemoet le treden.

LEZINGENROOSTER
Zondagen september 2023

3 september 17 september
22e zondag door het jaar 24e zondag door het jaar
Jeremia 20,7-9 Sirach 27,30 28,7

Romeinen 12,1-2
Matteis 16,21-27

Romeinen 14,7-9
Mattels 18,21-35

10 september 24 september
23e zondag door het jaar 25e zondag door het jaar
Ezechiél 33,7-9 Jesaja 55,6-9
Romeinen 13,8-10 Filippenzen 1,20c-24.27a
Matteiis 18,15-20 Matteiis 20,1-16a

Bijbelverhalen

MEER DAN
GENOEG

Is Jezus in de eerste evangelielezing van deze
maand zegt dat Hij in Jeruzalem zijn dood
zal vinden, neemt Petrus Hem terzijde. “Dat
verhoede God, Heer! Zoiets mag U nooit
overkomen!”Waarop Jezus hem terechtwijst
en over zijn hoofd ook tegen ons zegt: “Wie zijn leven wil
redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om
Mijnentwil, zal het vinden’.
Vervolgens horen we in deze maand van vrede een stevig
betoog van de profeet Ezechiél. Als je een boosdoener
niet waarschuwt voor zijn eigen gedrag dan ben je mede-
schuldig aan de ellende die hij aanricht. Niks geen gedogen
dus of wegkijken.
De lezingen van de rest van de zondagen in september
grijpen terug op de houding ten opzichte van onze naaste.
God is oneindig in zijn erbarmen. Zijn gedachten gaan onze
gedachten ver te boven. De parabel van de onrechtvaardige
rentmeester herinnert ons daaraan. Wij vinden dat we loon
naar werken moeten krijgen maar als je God als werkgever
hebt, krijgt iedereen het volle pond. Laatsten zullen eersten
en eersten zullen laatsten zijn in Gods economie. Het is de
wereld op zijn kop maar dat is wellicht de bedoeling. Je
kunt er ook goddelijke humor in zien. Niemand komt tekort
in het Rijk Gods, integendeel, je krijgt letterlijk meer dan
genoed...

Sipke Draisma

Het is wel eens lastig om de ander als kind
van God te zien. Zou dat omgekeerd ook
niet zo zijn? Begin eens met jezelf als kind
van God te zien die onvoorwaardelijk van
je houdt. Dan wordt het vast gemakkelijker
om die lastige ander ook als kind van God
te zien.




DE PELGRIM

Inspiratie

Dialoog

Zingeving

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Pelgrim in leere en werelil
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De Pelgrim is her inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde,
zingeving en reflectie in de Bernardusparochie en de Immanuelparochie, met een positieve uitstra-
ling naar de plaarselijke samenleving. In samenwerking mer allerlei groepen en organisaties, stimu-
leert ‘De Pelgrim’ op veelvormige wijze de ontmoeting met en tussen mensen die op zoek zijn naar
zingeving en geloofsverdieping en daagt ze uit tot nieuwe vormen van nabijheid en naastenliefde.

Ze vormt een belangrijke broedplaats voor innoverend pastoraat en diaconaal handelen.

Samenstelling programmaraad van ‘De Pelgrin?’
Codrdinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker
Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters, Bas van Haeren en Coby Snijders

Contact
depelgrim@bernardusparochie.nl



Leeskring: De kerk is fantastisch! - NIEUW!

Rik Torfs kijkt op de door hem gekende manier - scherpzinnig én met de
nodige humor - vanuit acht verschillende invalshoeken naar de kerk. Om
er enkele te noemen: de kerk als gebouw, als oase, de kerk en humor, de
kerk en schoonheid. Het levert boeiende leesstukjes op die aanzetten tot
nadenken en overweging.

Tijdens de leeskring willen we gedurende een vijftal avonden samen enkele
hoofdstukken van het boek bespreken. Er is ruimte voor elkaars beleving
(wat heeft je getroffen?) en hoe we hiermee kunnen omgaan (wat neem je
eruit mee?). Elke avond is opgebouwd uit de volgende elementen:
luisterend gesprek, moment van stilte en kans tot ontmoeting.

Data: donderdag 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november

Tijdstip: 19.30 uur - 21.00 uur

Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek in Oudenbosch (ingang ‘Pelgrim 2)
Begeleiding door Petra Mergaerts en Mario Winters

Aanmelden v46r 15 september via depelgrim@bernardusparochie.nl

De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.

Omgaan met verlies en rouw

Net als vorig jaar organiseren de Bernardusparochie, de Gemeente Halderberge en Ontmoetingshuis
’t Stoofje een kennisavond waarop je specialistische informatie ontvangt, ditmaal rond het thema
verlies en rouw. Ingrijpende gebeurtenissen in het leven veroorzaken vaak gevoelens van eenzaam-
heid. Niemand minder dan de bekende Vlaamse klinisch psycholoog, prof.-em. Manu Keirse hebben
we bereid gevonden om in Oudenbosch een inleiding te verzorgen.

Deze bijeenkomst is interessant voor mensen die in hun (vrijwilligers)werk te maken hebben met
mensen die kampen met verlies en rouw, voor mensen die een ander zouden willen helpen én voor
mensen die zelf worstelen met ervaringen van verlies en rouw. Voorkennis is niet nodig; heb je die
wel, dan zal deze zich verdiepen tijdens deze avond.
Datum: dinsdag 3 oktober

Tijdstip: 19.30 uur - 21.30 uur

met aansluitend de mogelijkheid om na te praten.
Locatie: Basiliek in Oudenbosch

Aanmelden via depel 1
Er zijn geen kosten aan verbonden.

. — Vi [ R I
rm@bernarausparochie.nl

Bijeenkomsten Rouwverwerking

Oudenbosch Oud Gastel

Datum: dinsdag 12 september Datum: maandag 2 oktober

Tijdstip: 10.00 uur - 11.30 uur Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur

Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek Locatie: pastorie, Korte Dreef 4

Aanmelden via pastoraalassistent@outlook.com Aanmelden via oudgastel@bernardusparochie.nl
Zevenbergen Fijnaart

Datum: donderdag 28 september Datum: woensdag 4 oktober

Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur Tijdstip: 10.00 uur - 11.30 uur

Locatie: Bartholomeiishuis, Markt 19a Locatie: Jacobushof, Molenstraat 26
Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu  Aanmelden via akannekens@ziggo.nl
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Filmavonden

ROBERT JEREMY

DE NIRO TRONS

Dit najaar worden er wederom op twee verschillende locaties
twee verschillende films vertoond, ditmaal rond inspire-
rende mensen die zich, ieder op eigen wijze, op indruk-
wekkende wijze met huid en haar hebben ingezet voor een
grotere sociale rechtvaardigheid.

The Mission (1986)

Slavenhandelaar Mendoza (Robert de Niro) besluit zijn leven
te beteren en sluit zich aan in de missie van de Spaanse
Jezuiet Gabriel (Jeremy Irons). Dan wordt de kolonie
verkocht aan de Portugezen die de hele bevolking als slaven
beschouwen. Mendoza breekt zijn gelofte en probeert het
verzet te organiseren om de Indianen te beschermen.

Datum: woensdag 25 oktober

Tijdstip: 20.15 uur - 22.30 uur

Locatie: Markland College, Pagnevaart 7 in Oudenbosch
Kostprijs: € 7,- en € 6,- voor Fanfare pashouders en voor wie
zich vooraf bij ons aanmeldt.

Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl

Molokai: The Story of Father Damian (1999)

Het inspirerende waargebeurde verhaal van de Vlaamse
missionaris Damiaan (1840-1889) die zich vrijwillig op het
Hawaiaanse eiland Molokai vestigde om daar steun te
bieden aan de mer lepra besmetre bewoners, die om deze
reden naar het eiland werden verbannen. Damiaan heeft
zich vele jaren ingezer om het leven van deze mensen zo
menswaardig mogelijk te maken en voor de ontwikkeling
van een genezend medicijn.

Datum: woensdag 22 november

Tijdstip: 20.00 uur - 22.15 uur

THE STORY OF FATHER DARTER Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen
e = o Kostprijs: € 7,50

Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl

150 Jaar opening van het St. Elisabethgesticht

Op 27 oktober 1873 vond in Oudenbosch de officiéle opening
plaats van het St. Elisabethgesticht, de voorloper van het huidige
Medisch Centrum. Bij de naamgeving heeft men zich indertijd
geinspireerd aan de heilige Elisabeth van Thiiringen (1207-1231),
een zeer diaconaal bewogen jonge vrouw. In Nederland zijn,
omwille van haar grote inzert voor zieke en kwetsbare mensen,
veel ziekenhuizen en verzorgingshuizen naar haar vernoemd.
Als herinnering aan het St. Elisabethgesticht en omdat het
zalencomplex onder de Basiliek vaak voor diaconale doeleinden
wordr gebruikr, is een van de ruimres aldaar ook naar de heilige
Elisabeth vernoemd. Allemaal mooie redenen om komend najaar
extra aandachr te geven aan deze bijzondere vrouw, en wel op
drievoudige wijze.
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Elisabethnoveen
Negen dagen achrter elkaar zal er een gebedsviering plaatsvinden, waarbij telkens wordt ingegaan op
een bepaald facet van haar leven en haar diaconale bewogenheid.

9 tot en met 16 november: 19.00 uur - 19.30 uur
vrijdag 17 november: 16.15 uur - 16.45 uur
Locatie: Pauluskapel onder de Basiliek in Oudenbosch

Gezellige middag
Aan de hand van oud beeldmateriaal zal Mark Buijs
herinneringen ophalen aan het oude St. Elisabethgesticht.

vrijdag 17 november
Tijdstip: 14.00 uur - 16.00 uur
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang ‘Pelgrim 2)

Zegening van beeltenis St. Elisabeth
Tijdens het noveengebed op de feestdag van St. Elisabeth van Thiiringen zal een nieuwe beeltenis van
haar worden gezegend door pastoor Prasing. Deze zal later een eigen plek krijgen in de Elisabethzaal.

vrijdag 17 november
Tijdstip: 16.15 uur - 16.45 uur
Locatie: Pauluskapel onder de Basiliek

Waar gaat de Bijbel over en wat betekent dat voor mij?

Als je met de Bijbel wilt kennismaken, je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofsontwikkeling kan
gaan betekenen, of als je bent geinteresseerd om met medegelovigen over Bijbelteksten te praten en
vooral naar elkaar te luisteren, dan is deze introductiecursus van vier bijeenkomsten, om de 14 dagen
op maandag, te overwegen.

We gebruiken een klein boekje, Bijbel in 't Kort, dat de deelnemers bij de aanvang krijgen, alsmede een
exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal. Ter voorbereiding wordt voor elke bijeenkomst een viertal
korte Bijbelteksten zelf gelezen, met bij elke tekst een concrete vraag. Tijdens de bijeenkomsten gaan
de deelnemers met elkaar daarover in gesprek. Aan het eind van de cursus heb je een eerste indruk
van wat voor boek de Bijbel is en hoe je de Bijbel zelf kunt gaan lezen.

Data: maandag 25 september, 9 en 23 oktober en 6 november
Tijdstip: telkens van 19.30 uur - 21.00 uur
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek
(ingang ‘Pelgrim 27)

De cursus wordt verzorgd door pastoraal
assistent Frans van den Bosch.
Aanmelden via pastoraalassiste
tot 11 september 2023

Let op: het maximum aantal deelnemers
bedraagt 10-12 personen.
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Alpha-bijeenkomsten

Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je over je geloof met andere zoekende mensen praten en
elkaar stimuleren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriendschappelijke sfeer is er alle ruimte om
het gesprek aan te gaan, je vragen en beleving te delen en vooral ook om naar elkaar te luisteren.

Organisatie

In elke bijeenkomst staat een Alpha-vraag centraal. Die vragen gaan over de kern van ons geloof en
staan in het Alpha-werkboekje, dat de deelnemers ontvangen. Voorbeelden van die vragen zijn: Wie is
Jezus voor jou? Hoe kun je geloven? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe?

De bijeenkomsten beginnen met tezamen een kop koffie of thee

drinken en met elkaar te praten over het dagelijkse leven. Daarna u“" .,,Avn\
kijken we naar een video over de Alpha-vraag die dan op het L._L
programma staat. In een gespreksgroep gaan we in op hoe we (_ﬁ:fr I

zelf tegen die vraag aankijken. Het gaat dan om her delen van v 3
jouw eigen geloofsbeleving en -vragen, en niet om ‘boekenkennis’. élojé\‘

Er wordrt dus niet over het geloof gediscussieerd.

Ervaringen van deelnemers
De afgelopen jaren hebben ruim 60 mensen deelgenomen aan Alpha-cursussen van de parochie. Die
evalueerden de cursus mer gemiddeld een 8 en waren in het bijzonder te spreken over de sfeer en over
de groepsgesprekken. De deelnemers gaven aan vooral deze gesprekken waardevol te vinden en zich
meer berrokken te voelen bij hun geloofsgemeenschap.

Bernardusparochie

Data: dinsdag 26 september, 10, 24, 31 oktober; 7, 14, 21, 28 november

Tijdstip: 18.30 uur - 21.15 uur

Op zaterdag 11 november van 09.45 uur tot 14.00 uur zijn er twee aansluitende bijeenkomsten.
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang ‘Pelgrim 2)

Aanmelden bij Elly Augustijn, efmaugustijn@home.nl

of Frans van den Bosch, pastoraalassistent@outlook.com

Deelname is gratis.

Immanuelparochie

Datum: dinsdag 26 september, 3, 10, 24, 31 oktober en 7, 14, 28 november, met weekend op 24-25 november
Tijdstip: vanaf 18.00 uur, met een maaltijd

Locatie: Bartholomeiishuis, Markt 19A in Zevenbergen

Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu

Informatie: zie de parochie website www.immanuel-parochie.eu

Deelname is gratis.

Franciscusgroep

De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeenkomrt om zich te verdiepen rond
een bepaald thema. ledereen kan zich aansluiten bij deze bezinningsmomenten, die steeds verlopen
in een gezellige, ontspannen sfeer. Ook in 2023-2024 is de rode draad van de samenkomsten:
‘Luisteren naar inspirerende mensen’.

Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang ‘Pelgrim 27)
Vrije toegang; koffie en thee zijn gratis.

13



Teresia van Avila (1515-1582)

Deze Spaanse karmelietes leefde in een spannende tijd van hervormingen. Ze beschreef op indruk-
wekkende wijze haar mystieke ervaringen. Daarin getuigt ze van een leven in diepe verbondenheid
met God en toont ze hoe gebed en praktische inzet samengaan. Samen ontdekken we, onder meer
aan de hand van kunstultmgen haar actualiteit, ook na 500 jaar.

v ll-\\""\L

Edith Stein (1891-1942)

Deze Joods-Duitse filosofe wordt geraake als zij de autobiografie van Teresia van Avila leest. Ze bekeert
zich in 1922 tot het katholicisme en treedrt in bij de karmelietessen. Vanwege haar Joodse achtergrond
wordt ze door de nazi's vermoord.

agi3c oktober vanaf '1 11

Uil

Elisabeth van Thiiringen (1207-1231)

Deze adellijke vrouw werd al vroeg uitgehuwelijkt aan Lodewijk IV van Thiiringen, met wie ze drie
kinderen krijgt. Een gelukkige echrgenote en moeder. Wanneer Lodewijk onverwachts sterft, kiest ze
radlcaal voor een Ieven in dienst van mensen die ziek zijn en die honger lijden.

Sint Jozef

Petra Mergaerts neemt ons deze middag mee op haar bijzondere ontdekkingsreis naar de figuur van
Sinr Jozef. We volgen haar - mer een hapje en een drankje - om alvast in de sfeer van Kerstmis te
kornen en elkaar te bedanken voor het afgelopen jaar.

14 20 u1
m ‘l Wi ".1—l 30 uur

Liduina van Schiedam (1380-1433)

Liduina ging met haar vriendinnen schaatsen in Schiedam. Ze viel op het ijs, brak een rib en liep
koudvuur op. Daardoor raakte ze verlamd. Omdat ze door haar bedlegerigheid erg opstandig was,
raadde haar biechtvader haar het gebed aan. Zo veranderde ze in een biddende vrouw, die haar
ziek-zijn wist te aanvaarden. De grote bewondering van haar omgeving voor die kracht maakre haar
tot een helhg voorbceld voor veel chronisch zieke mensen.

Twee jaar geleden is in Fijnaart een initiatief gestart om wat beter thuis te raken in de woorden die in
de kerk worden gesproken: woorden in de liturgie, het woord van God in de Bijbel. Zo worden ze veel
meer verstaanbaar, krijgen ze meer diepgang en betekenis, worden ze bron van hoop en houvast in
her leven. Elke bijeenkomst heeft een nieuw thema, dat samenhangt met de ecrstkomcndc zondags-
viering. L

Data:«

& €7
€N 30 no

Tudstlp 11.00 uur - 12.00 uur.

Locatie: in de zijruimte in de Jacobuskerk,
Molenstraat 26 in Fijnaart

Contactpersoon: diaken Michaél Bastiaansen,
telefoon 06 46 34 11 38, email:
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Oecumenisch middaggebed

Het middaggebed is een wekelijks bezinningsmoment om even stil te staan bij de vraag wat ons bezig
houdt en wie dat mogelijk maakt. Het wordt verzorgd door medewerkers en beroepskrachten van de
Protestantse Gemeente Oudenbosch en de parochie H. Bernardus van Clairvaux.

Elke woensdag om 12.00 uur

Duur: +/- 20 minuten

Locatie: Basiliek in Oudenbosch

Vrije toegang zonder aanmelding
Informatie: pastoraalassistent@outlook.com

Oecumenisch avondgebed

Hert oecumenisch avondgebed staat open voor iedereen die zich wil bezinnen op de chrisrelijke
levenswijze. We zingen samen, laten ruimte voor stilte, lezen uit de Bijbel en bidden. Na afloop is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het initiatief is geinspireerd door de opzet van Taizévieringen.

Datum: zondag 17 september, 19 november, 21 januari, 17 maart en 19 mei
Tijdstip: 20.00 uur (inloop vanaf19.45 uur)

Duur: +/- 30 minuten, met aansluitend gelegenheid tot ontmoeting
Locatie: Protestantse kerk in Oudenbosch

Vrije toegang zonder aanmelding

Kinderkaravaan+

De KinderKaravaanvieringen zijn eucharistievieringen met speciale aandacht voor jonge gezinnen.

In deze vieringen laten we op een laagdrempelige manier jong en oud kennis maken met het katholiek
geloof. Daarnaast is er de KinderKaravaan+. Voorafgaand aan de KinderKaravaanviering komen we in
de bijzondere periodes van het kerkelijk jaar met de kinderen samen om op een creatieve manier aan
de slag te gaan met het thema van de viering en de periode. Ouders kunnen op de achtergrond mee-
doen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Datum: zondag 3 december
Thema: begin van de Advent
Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur, met om 11.00 uur de KinderKaravaanviering
Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenbosch
Toegang: gratis

Datum: zondag 18 februari
Thema: Veertigdagentijd / Vasten
Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur, met om 11.00 uur de KinderKaravaanviering
Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenbosch

Toegang: gratis

Indien u op de hoagte wilt blijven van de activiteiten die ‘De Pelgrin? organiseert, kunt u uw naam en mailadres
doorgeven aan de Programmaraad via depelgrim@bernardusparochie.nl. In de loop van dit werkjaar zullen we
werken aan de uitgave van een digitale nieuwsbrief die u via email kunt ontvangen.
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Kalender

o7 september  Tijnaart

o8 september  Oudenbosch
12 september ~ Oudenbosch
17 september Oudenbosch
25 september  Oudenbosch
26 september  Oudenbosch
26 september  Zevenbergen
28 september  Zevenbergen
28 september  Oudenbosch
o2 oktober Oud Gastel
03 oktober Oudenbosch
04 okrober Fijnaart

09 oktober Oudenbosch
13 oktober Oudenbosch
23 oktober Oudenbosch
12 oktober Oudenbosch
25 oktober Oudenbosch
26 oktober Oudenbosch
06 november Oudenbosch
09 november Oudenbosch
09 november Oudenbosch
10 november Oudenbosch
17 november Oudenbosch
19 november Oudenbosch
22 november Zevenbergen
23 november Oudenbosch
03 december Oudenbosch
08 december Oudenbosch
12 januari Oudenbosch
21januari Oudenbosch
18 februari Oudenbosch

DE PELGRIM&

Franciscusgroep: Teresia van Avila
Bijeenkomst rouwverwerking
Oecumenisch avondgebed
Introductiecursus Bijbel

Start Alpha-cursus

Start Alpha-cursus

Bijeenkomst rouwverwerking
Leeskring ‘De kerk is fantastisch’

Bijeenkomst rouwverwerking
Lezing: Omgaan met verlies en rouw
Bijeenkomst rouwverwerking
Introductiecursus Bijbel
Franciscusgroep: Edith Stein
Introductiecursus Bijbel

Leeskring ‘De kerk is fantastisch’
Filmavond ‘The Missionf

Leeskring ‘De kerk is fantastisch’

Introductiecursus Bijbel

Start Elisabethnoveen

Leeskring ‘De kerk is fantastisch
Franciscusgroep: Elisabeth van Thiiringen
Lezing: 150 jaar St. Elisabethgesticht
Oecumenisch avondgebed

Filmavond ‘Molokar’

Leeskring ‘De kerk is fantastisch

KinderKaravaan+ - Advent
Franciscusgroep: Sint Jozef

Franciscusgroep: Liduina van Schiedam
Oecumenisch avondgebed

KinderKaravaan+ - Veertigdagentijd / Vasten

Niet is het laatste woord gesproken,

er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, reisgenoten,

op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal, is nog verborgen,
God weet wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen,
waarmee ik mij verzoenen laat.

Wie als het water uitgegoten

de dorre grond tot bloeien brengt;

wie als de dauw daalt in de morgen

en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren

in duisternis van niemandsland.

Een naam klinkt in het wuivend koren:
belofte van het nieuwe land.

Andries Govaart
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Samen naar Rome:
ontdekken, bewonderen en ontmoeten

ledere 25 jaar viert de Katholieke Kerk een Heilig
Jaar. Het komende Heilig Jaar, in 2025, heeft als
thema ‘Pelgrims van de Hoop. Als Immanuel- en
Bernardusparochie willen we tijdens dit Heilig
Jaar ook samen optrekken tijdens een reis naar de
eeuwige stad. Ook wij zijn ‘Pelgrims van de Hoop:
Tijdens de herfstvakantie van 12 tot en met 18
oktober organiseren we daarom een inspiratiereis
naar Rome.

Al eeuwenlang trekken christenen erop uit voor
een pelgrimage naar heilige plaatsen. Rome is één
van de oudste bedevaartplaatsen ter wereld, zeker
tijdens een Heilig Jaar. Bijzonder zijn in zo'n jaar
de Heilige Deuren’ die worden geopend in de
‘grote’ Basilieken. Tijdens onze reis bezoeken we
daarom zeker deze Basilica Majors.

Het wordt een reisaanbod voor ieder die altijd al
eens naar Rome had willen gaan, maar ook voor
mensen die uitzien naar een hernieuwde kennis-
making met de eeuwige stad. We gaan in de voet-
sporen van de eerste christenen en ontdekken het
culturele, religieuze, historische maar ook het
gezellige Rome. Een bezoek aan de Sint-Pieter en
Vaticaanstad mag natuurlijk niet ontbreken, net
als de mogelijkheid om deel te nemen aan een
audiéntie bij paus Franciscus.

We willen deze reis al op tijd onder uw aandacht
brengen, vandaar deze vooraankondiging. Aan
het samenstellen van een schitterend programma,
waarbij alle aspecten van deze indrukwekkende
stad aan bod komen, wordt achter de schermen
gewerkt. Het is natuurlijk moeilijk om de precieze
prijs voor deze reis al te kunnen geven, omdat
kosten voor vliegtickets en hotels nog niet bekend
zijn voor 2025. We mikken op een richtprijs van
ongeveer € 1.250,00 per persoon.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen N
aan deze parochiereis dan kunt u dat al laten
weten met een email naar &
projectmedewerker@bernardusparochie.nl.
We houden u dan verder op de hoogte van

de ontwikkelingen van deze parochiereis.
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Het water stroomt weer

Een vrouw of man uit de Bernardus- of Immanuel-
parochie vertelt over de eigen levens- en geloofsweg,
staat stil bij de keerpunten op deze weg, bij eigen
inspiratie en bij de betrokkenheid bij anderen. Het
woord is aan Mavieke van Opzeeland. Samen met haar
echtgenoot en hun drie kinderen woont ze in Hoeven. ‘Je
moet het een plaats geven’ is een bekende uitspraak.
Soms zijn er echter ervaringen, die z6 diepgaand zijn,
dat we ze niet ‘ingepast krijgen in ons leven tot dan toe’.
Er zijn immers ervaringen die ons op een nieuwe
manier in het leven zetten!

‘Mijn vader, die pas is overleden, was jarenlang
diaken in een huis voor geestelijk gehandicapte
vrouwen en mannen in Bennebroek. Hij maakte
mij vertrouwd met het gebed. Als we elkaar
ontmoetten, dan stelde hij regelmartig voor:
‘Zullen we even stil zijn en een kaars aansteken?
Meas, onze tweede dochter, is acoliet en na de
dienst op zondag steken we samen ook vaak een
kaarsje aan. Soms bidden we voor iemand die het
nodig heeft, of soms gewoon maar voor het ‘zijn’.

Zes jaar geleden bleek dat mijn ogen snel
achteruit gingen. Voor mijn man, voor onze
kinderen en ook voor mij zelf was dat heel
verdrietig. In loop van de voorbije jaren proberen
we er samen het beste van te maken. Ik heb altijd
in de verpleging gewerkt, gaf zorg aan patiénten
en deed dat met liefde en plezier. Nu ik athanke-
lijker wordt, merk ik dat her soms nog steeds

Lang heb ik geprobeerd om met mijn denken een
weg te vinden door datgene wat me overkwam.
Ik kwam daar niet aan uit, het maakte me
onrustig. Gaandeweg ontdekte ik telkens
opnieuw dat ik de stilte nodig heb, dat ik daar
mijn rust en vertrouwen hervind. Daar in die
stille momenten groeit het vertrouwen dat het
goed is zoals het is. In mijn geloof maak ik geen
beeld meer van God. Geloven is nu vooral mezelf
meer en meer toevertrouwen aan de weg die het
leven met mij en met ons gaat. In mijn geloof
ben ik dus op een ander spoor gezet.

Nu mijn zicht praktisch helemaal weg is, nu
ontdek ik dart luisteren steeds belangrijker
wordt. Ik herken iemand nu aan haar of zijn
stem. Op vergaderingen valt het soms op dat ik
zoveel onthoud van wat er wordt gezegd. In de
contacten met anderen merk ik datik steeds
meer oppik van wat iemand feitelijk zegt. Onze
woorden verhullen soms wat we gevoelsmatig
overbrengen.

Mijn vader heeft onze kinderen gedoopt in
voormalige parochiekerk van St. Jan de Doper.
Ook zij zijn nu ondergedompeld in de stroom
van het leven en ze gaan ieder hun eigen weg. Bij
een doop wordr altijd een kaars aangestoken,
licht van Godswege dat met ons oploopt op onze
weg. Met datlicht durfik hetaan’

lastig is om dat te accepteren. Gelukkigisereen  Pief de Meijer

brede kring van vrienden en bekenden waarop

ik, waarop wij kunnen terugvallen.
Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

— Tel:  0165-583258  Tel:  040-2483185

E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

VASTGOEDONDERHOUD

liebreks.n
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die zich op verschillende manieren inzetten voor
de geloofsgemeenschap van St. Jan de Doper in Hoeven

Op zondag 17 september is er om 9.30 uur
een eucharistieviering in de kapel van Bovendonk.
Aansluitend gaan we naar 'Het Punt’ waar iedereen van harte
welkom is en waar we met elkaar kunnen genieten van een heerlijke

lunch. We hopen op een gezellig samenzijn. Ook vindt de verloting g

van de paaskaars plaats. Voor u als vrijwilliger is deze dag gratis. ﬂ ﬂ
Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, laat het ons even weten:

Dimph Schouw (06 46 65 17 50) of Toos de Rooij (06 25 06 53 47).

Jubileum koorlid

In de eucharistieviering van zondag 4 juni in Oud Gastel
heeft pastoor Maickel Prasing ons koorlid Marianne
Knoot in het zonnetje gezet. Als dank voor haar
jarenlange inzet kreeg ze een beeld van de Heilige
Laurentius aangeboden. Marianne is 25 jaar trouw lid van
koorgroep Regenboog. Ze zingt de altpartij en heeft jaren
in de liedjescommissie gezeten, samen met Corina. We
zijn heel blij met Marianne als lid en hopen dat haar stem
nog lange tijd in ons koor zal klinken. Na de viering
hebben we gezellig samen koffie gedronken om dit
jubileum te vieren.

Namens koorgroep Regenboog,
Nicole Rockx

Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl
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Gastvrij Geloven

Tekst: Dick Vos
Beeld: Regine Pijning

“Asielzoekers die een tijdje opgevangen zijn door
kerken, zijn daar eigenlijk altijd positief over. Na
een vaak moeilijke reis naar Ter Apel hebben ze
ervaren: er zijn mensen die wél naar ons omzien
en die ons nietin de kou laten staan.” Gastvrijheid
kenmerkt de opvang door kerken volgens John
van Tilborg, directeur van INLIA. “Eigenlijk gaat
dat al terug op Abraham, die in Genesis 18 drie
vreemdelingen uitnodigt om te komen eten en
krachten op te doen voor het vervolg van hun
reis. Hij kent ze niet, ook hun dossier niet. Maar
hij benadert ze met respect en is gastvrij. Hij
verzorgt ze, zodat ze verder kunnen.”’

De opvang van asielzoekers is niet de verant-
woordelijkheid van de kerken maar van de
overheid, weetVan Tilborg. “Maar als het erop
aankomt, helpen we waar geen helper is”" Juist de
vraag naar de verhouding tussen kerk en over-
heid leidde in 1988 tot de oprichting van INLIA,
het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatie-
ven met Asielzoekers. Overal in Europa zagen
kerken dat het vluchtelingenbeleid ten koste
ging van medemensen. Mag je je daartegen
verzetten als de Bijbel leert dat de overheid het
zwaard niet tevergeefs draagt (Rom. 13)?

NIET
WEGKIJKEN

INLIA

Hoe verhoudt zich dat tot Jezus' woorden: wat
jullie voor de minsten hebben gedaan, heb je
voor Mij gedaan (Mat. 25)7

Geconcludeerd werd dat de overheid het be-
voegd gezag is. Tegelijkertijd dat de kerk niet
mag wegkijken als viuchtelingen en asielzoekers
onrecht aangedaan wordt. Dit kreeg z'n neerslag
in het Charter van Groningen. Aartsbisschop
Desmond Tutu was de eerste ondertekenaar,
honderden kerken volgden. INLIA werd opge-
richt als expertisecentrum en dienstverlenende
organisatie voor de aangesloten kerken.
“Noodopvang is misschien dweilen met de kraan
open’, weet Van Tilborg. “Maar voor die mensen
is het broodnodig. We ontvangen ze daarom als
gasten en bieden alle zorg die nodig is om weer
zelfstandig te kunnen gaan bouwen aan een toe-
komst. Of die nu in Nederland ligt, of elders.”
www.inlia.nl

Vele kerken volgden
Desmond Tutu
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Nieuw seizoen @a‘ﬂ

Ook in het komende werkjaar staan er weer een aantal KinderKaravaanactiviteiten op de planning.
Schrijf ze alvast maar in jullie agenda!

Zondag 8 oktober Sint Franciscus en Werelddierendag
KinderKaravaanviering met dierenzegening
om 11.00 uur in de Basiliek

Zondag 3 december  Begin van de Advent
KinderKarvaan+ - bijeenkomst om 9.30 uur in de Hellemonszaal
en om 11.00 uur KinderKaravaanviering in de Basiliek

Zondag 24 december  Kerstavond
19.00 uur Gezinsviering in de Basiliek,
waarin we samen Kerstmis vieren

Zondag 4 februari Maria Lichtmis
KinderKaravaanviering met kinderzegen om 11.00 uur in de Basiliek, en daarna pannenkoeken eten

Zondag 18 februari Veertigdagentijd / Vasten
KinderKaravaan+ - bijeenkomst om 09.30 uur in de Hellemonszaal
en om 11.00 uur KinderKaravaanviering in de Basiliek

Zondag 24 maart Palmzondag en het verhaal van de Goede Week
Palmintocht om 11.00 uur in de Basiliek, en daarna kindernevendienst tijdens de viering

Zondag 2 juni Gezinsmiddag
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De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van
de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een
slinger maken voor Kik, voor dierendag- ‘Papier hier!”
roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast.
'Goed zo!’ roepen haar broers, ‘Nu de verf en de
kleurtjes!” Ricardo duwt tubes verf en een bol draad
van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en
een pakje viltstiften. Ze sjouwen de buit naar huis. ‘En
nu,’ zegt Florans, ‘gaan we herfstbladeren maken. Voor
de slinger’ Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm
heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het
steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun
tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt
aan de draad gehangen.

Frahcesco is de zoon van een koopmah in stoffen.
Zijn vader verdient heel veel geld, dat is boffen.
Francesco werkt mee, hij is rijk. hi) is knap

en daat elke avond met vrienden op stap.

Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel:
mijn leven is leuk zo, Maar wat is mijn doel?
Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk.
Plots hoort hij: 'Franciscus, dit wordt jouw werk.
"Hij Kijkt op. Het kerkje is oud en kapot.

Dit kerkje herstellen! Dst doe ik voor God!

Ziin ouders, zijn buren, iedereen is verwonderd, 45
dat vrolilke Frans zich heeft afgezonderd

en alle dagen maar druk loopt te sjouwen,

met balken en steen om de kerk te herbouwen.
Maar hi) straalt van geluk, dat ziet iedereen.
Zijn vrienden gaan helpen, een voor een.

Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld

aah deze woorden van Jezus: Neem geen zak geld,
geen extra kleren en schoenen mee, en laat je niet
afleiden onderweg. Als jullie een huis binnengaah,
zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis! Lucas 10

\ En in het muizenhol hangt er ook een.

Eenvoud % KK

De muizen zuchten. ‘Het lijkt nergens op- Het moet
beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of
twintig-’ Florans roept: ‘We hebben een véérbeeld
nodig!” en ze trippelt weg. Even later komt ze terug
met een prachtig esdoornblad- ‘Kijk, z6 moet het!’
IJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft
ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. Jongens.
Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!’ Ze
rennen achter haar aan en komen terug met pootjes
vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot.
Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik
wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd.

-
.....

EN zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld,

door dankbaar te leven in het vrije veld,

in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud.

Hij koos voor de Heer voor de liefde en eenvoud,
zoals Jezus gevraqgd had vanaf het kruishout.



MIisSsio -4

Op 22 oktober is het Missiezondag. Christenen in
Libanon hebben een hart dat brandt van naasten-
liefde (Lucas 24, 32) en van de missie om daar te zijn
waar mensen in moeilijkheden verkeren. Ze ver-
laten het land niet, ze blijven, om een bron van
hoop te zijn.

Het land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis
beland. De Libanese munteenheid heeft 98% van
haar waarde verloren. Een groot deel van de
middenklasse kwam onder de armoedegrens
terecht. De staat is nog slechts een facade, overal
is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land.
Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De
explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de
spreekwoordelijke druppel die de emmer deed
overlopen.

Drama’s en wonderen

Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200
mensen omkwamen, wilden de parochianen van
de parochie St. Maron helpen. Van de overheid is
niets te verwachten. De pastoor van de parochie,
Richard Abi Saleh, kwam met het initiatief
‘drames et miracles, ‘drama’s en wonderen’

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee
en geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op
Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB
0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Bosch.

www.missio.nl

Wereldmissiemaand
Met brandend hart

‘Wanneer men in Beiroet door de straten loopt,
denkt men een stad te zien die niet arm is. Maar
dan vergist men zich. De Libanezen verbergen
hun armoede. Het beste is om de mensen te
bezoeken, bij hen te gaan zitten en te luisteren
naar hun angsten en vrees. Met ‘drama’s en won-
deren’ is dat precies wat we doen. We luisteren
naar de families. We zijn er. We bidden met hen.
We huilen en lachen met hen. De stad is gevallen.
Ik bedoel daarmee niet de gebouwen die zijn
ingestort. De mensen zijn in elkaar gestort. Om
de mensen van binnenuit weer op te richten, moet
men zorgen dat ze weer levenslust krijgen. Men
moet hen bemoedigen, alles weer opnieuw
opbouwen, maar ook zichzelf weer oprichten.

Ik weet niet waar ik mijn kracht vandaan haalde
om weer op te staan, om te proberen anderen te
helpen op te staan, om een stad en een land op te
bouwen. Van binnen ben ik moe. De mensen zijn
moe. Het land is moe. Het is als bij iemand die uit
zijn zwakte zelf kracht schept. Danielle Aramou-
ni, een van de vele vrijwilligers in de parochie,
zegt het kernachtig: “Voor mij is mijn werk geen
baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp
nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt!

God, ik dank U voor uw goedheid.
Dank, dat U mij in de zwaarste tijden,
waarin niets goed lijkt te gaan,
met uw vrede en zorg omringt.

Dank voor uw onwankelbare liefde,
wanneer de wereld om ons heen onzeker wordt.
Als onder het dichte dak van een ceder
voel ik mij bij U geborgen.
lk weet, dat U zich om mij bekommert
en mijn hand vasthoudt.

Ik vertrouw erop dat U de as van mijn verleden
in schoonheid verandert
en de tijden van verdriet in vreugde.
Behoed mijn hart en versterk mijn innerlijke vrede.
Door uw bescherming zullen mijn angsten
de macht over mij verliezen.

Heer, richt mijn ogen op de hoop
die wij in U vinden, en op de zekerheid,
dat U onze toekomst bent. Amen.

Zr. Marianne Awaraji
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VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Iwembaden en alle toebehoren
Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappele |
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta " Ellen Kok

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 156,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’




