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Een veilig nest

Op het moment dat ik dit schrijf, begin augustus,
is het volop zomer. In de zomer vliegen veel
mensen uit. De een nestelt zich behaaglijk in een
zomernest, bijvoorbeeld een tent, een caravan of
een vakantiehuisje. De ander trekt rond en ziet
wel waar hij of zij uitkomt. Maar altijd is er een
huis achter de hand waar je naar terug kan, een
plek waar je je geborgen voelt, waar je thuis
bent, een plek om te blijven: een veilig nest. Een
veilig thuis is een mensenrecht. Dat geldt voor
iedere mens. Voor het kind dat het vindt bij diens
ouders, voor de volwassene die op een bepaald
moment het ouderlijk nest verlaat om elders op
eigen benen te gaan staan, en voor de vluchte-
ling die in een vreemd land gastvrijheid wordt
geboden.

Een dag nadat me gevraagd werd om dit stukje te
schrijven werd het thema me door toeval in de
schoot geworpen. Op de laatste zondag van juli,
na de eucharistieviering in de Basiliek in Ouden-
bosch zag ik, bij het verlaten van de kerk, de
organist op het plein naar boven kijken en foto's
maken. Wat was er te zien? Wel, twee duiven
waren druk bezig om boven in de bekroning (het
kapiteel) van een zuil in het buitenportaal van de
kerk een nestje te bouwen. Ze vlogen af en aan
om in de buurt takjes te zoeken en daarna boven
op die pilaar hun nieuwe onderkomen te
bouwen. Een kraamkamertje waarin eitjes
kunnen worden gelegd en uitgebroed, waar de
jongen de eerste tijd onder moeders vleugels
veilig opgroeien en later zullen uitvliegen.

Er schoten mij drie verwante thema'’s door het
hoofd die mij momenteel bezighouden: * de
sluiting van twee kerken in parochie De Bron
(Hoogerheide) waar ik momenteel waarnemend
pastoor ben: Huijbergen in augustus, Putte in
september; * de wereldwijd meer dan 1 miljoen
vluchtelingen en migranten die momenteel een
warm nest antberen, en * de Fatimaviering op 13
oktober in Zevenbergschen Hoek, die dit jaar als
thema heeft ‘Maria, hulp en troost van de
migranten’ De tekst hiermaast heb ik in mijn
openingswoord bij de sluiting van de kerk in
Huijbergen, op 14 augustus, tot de aanwezigen
gezegd, en ik hoop dat ze ook voor u mogen
gelden, die deze woorden leest.

Elke mens
heeft een veilig nest nodig
en ik hoop dat ieder van u dat heeft.

Het is een plek
waar je je thuis voelt,
waar je je geborgen voelt.

Het kan thuis zijn,
daar waar je woont;
een veilig thuis is een mensenrecht,

Het kan ook een kerkgebouw zijn,
thuis zijn in je kerk,
met de vertrouwde deur
van kaarsen en wierook.

Een plek waar je rust vindt, warmte,
een inspirerende voorganger,
vertrouwd orgelspel, mooie zang.

Een plek ook waar je het leven viert,
je eiden leven,
en dat van je familie, bekenden.

Een plek ook
waar je de feesten
van het liturgisch jaar viert.

Een plek waar je jezelf mag zijn,
met je talenten,
maar ook met je fouten en tekorten.

Kortom: een plek van geloof,
een plek waar Jezus aanwezig is
in het heilig sacrament,
het huis van God.



Bij de Fatimaviering op 13 oktober om 14.00 uur
zal ik Maria in verband brengen met migranten.
Er zijn er velen in ons land, afkomstig uit
verschillende landen, meest recent uit Oekraine.
Maria is met Jozef en Jezus ook vluchteling
geweest. Zij moesten vluchten naar Egypte
omdat koning Herodes, na de geboorte van
Jezus, onmondige kinderen liet ombrengen.

We herdenken dat elk jaar op 28 december,

de heilige Onschuldige Kinderen. Je kunt dit
teruglezen in Mattheus 2, 13-18. Tirannen, ze
zijn van alle tijden. Ook vandaag de dag. De
paus sprak er eerder dit jaar over toen hij de
moed van het Oekraiense volk loofde. Ook riep
hij toen op de oorlogen in Noord-Nigeria,
Congo, Myanmar en andere ‘verre’ landen niet
te vergeten. ‘De wereld verkeert in oorlog.

Een paar jaar geleden kwam het in mij op om
te zeggen dat wij de Derde Wereldoorlog in
stukjes aan het beleven zijn. Voor mij is de
Derde Wereldoorlog reeds uitgeroepen; aldus
paus Franciscus. Het zijn allemaal oorlogen die
leiden tot een grote asielstroom, ook in Neder-
land. Allemaal mensen die het vertrouwde
achter zich lieten, het onbekende tegemoet,
trekvogels, onderweg naar morgen. Dat zij allen
eens kunnen terugkeren op het oude nest, dan
wel een onderkomen vinden in een nieuw en
warm nest, waar ze welkom zijn en bescher-
ming mogen ondervinden van Maria tot wie zij
en wij mogen zeggen: Troost van de migranten,
bid voor ons.

Peter de Rooij, emeritus priester
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Paus Franciscus heeft in juni 2020 drie
mariale titels toegevoegdd aan de Litanie van
de Heilige Maagd Maria, beter bekend als de
Litanie van Loreto. Maria wordt voortaan
ook aangeroepen als Mater misericordiae
(‘Moeder van Barmhartigheid"), Mater spei
(‘Moeder van de Hoop') en Mater solacium
migrantium (‘"Moeder, troost en hulp van de
Migranten'). Het Latijnse woord solacium
kan zowel met hulp als met troost worden
vertaald. De eerste aanroeping wordt
deplaatst na Mater Ecclesiae (Moeder der

Kerk'), de tweede na Mater divinae gratiae
(‘Moeder der goddelijke Genade"), terwijl
de derde geplaatst wordt na Mater refugium
peccatorum (‘Moeder, toevlucht der
Zondaars’). De litanie bestaat nu uit 55
mariale titels, waarna de gelovigen telkens
antwoorden ‘Bid voor ons’. In de loop van
de geschiedenis werden al verschillende
aanroepingen aan de litanie toegevoegd.
De laatste, ‘Moeder van de Kerk', debeurde
op gdezag van paus Joannes Paulus II.




Overleden
18 juli

Gedoopt
19 juni

17 juli
24 juli

Overleden

4 augustus

5 augustus

Gedoopt
26 juni
24 juli

Overleden
24 juli

Familieberichten

: " Bosschenhoofd

Koen Snijders (91),
weduwnaar van
Corrie Suijkerbuijk

Hoeven

Marieke Scheepers
Milou Boeren
Frenkie Gijbels

Kas Peters

Piet Vergouwen (93),
weduwnaar van

Toos Rietjens

Leo van der Donk (91),
weduwnaar van

Pien den Hartog

Oud Gastel

Lasse Cloin
Gennaro Pavone
Noa Hellemons
Feline Kouters

Adrie Geers (91),
echtgenoot van
Maria Taks

Gedoopt
25 juni
9 juli

10 juli

13 augustus

14 augustus

Gehuwd

7 mei

2 juli

12 juli
Overleden
26 juni

2 juli

15 juli
17 augustus

Sivana Jaspers
Anniesa Walter
Hailey van Bouwhorst
Jaevey de Kreek
Selina de Kreek
Andreas Heuverling
Djeslynn Sebregts
Jayden Hazen
Jeremy Hazen
Joshua Hazen
Julian Hazen

Benz Kroes

Julia Ottenbros
Louise Ottenbros
Hannes van Boxtel
Pénelopé van den Berge
Dino Nieuwland
Samanta Mercelina
Gabriél Nieuwland
Michaél Nieuwland
Guus van Egmond

Frank Gijzen en Cindy Lips
Frank de Jong en

Nancy van den Boomen
Tim Klemans en

Laura Jane van Balen

Annie Willemse (92),
weduwe van Driek Lips
Tina Brood (57),
echtgenote van

Tonnij van Krugten
Jeanne de Kort (87)

Jo Frijters (90),

weduwe van Geert van Oers



Benoeming vertrouwenspersonen

De besturen van de Bernardusparochie en de Immanuelparochie
hebben besloten om vertrouwenspersonen te benoemen en
hebben gekozen om daarvoor een vrouw en een man te
bencemen: Tineke Steegmans uit Oudenbosch en Piet de Meijer
uit Zevenbergen. Wij willen ook als team gaan werken. Toen de
vraag kwam of wij vertrouwenspersoon wilden worden, hebben
we ‘ja’ gezegd, omdat wij een veilige werkomgeving heel
belangrijk vinden. Als vertrouwenspersoon kunnen wij daaraan
meewerken.

Het is belangrijk dat er op allerlei viak een goede samenwerking
en communicatie is. Hierbij kunnen echter problemen ontstaan.
Je kunt je onveilig voelen in bepaalde situaties of problemen
hierbij ervaren. Het is niet altijd duidelijk met wie je daarover
kunt praten. In deze situaties kan een vertrouwenspersoon
helpen om in een veilige omgeving bespreekbaar te maken
wat je ervaart/ hebt ervaren of wat je is overkomen. In deze
gevallen willen wij een luisterend oor bieden, hulp bieden en /of
adviseren hoe tot een oplossing te komen. Per 1 oktober zal er
op de website van beide parochies een mailadres komen
waarop wij zijn te bereiken.

Tineke Steegmans en Piet de Meijer

SWEEere.

Vertrouwd zakendoen sind.

Verzekeringen
Financieel advies 4

Makelaardij

Uw bank dichtbi

RegioBank
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Tridutim 2022 was weer als vanouds: drie dagen
van samenzijn, elkaar weer kunnen ontmoeten en
nieuwe gasten verwelkomen. Veel vertrouwde
gezichten uit de omliggende kerkdorpen hebben
het Triduiim weer bezocht. Tijd voor ontmoeting
en samenzijn, maar vooral genieten. Dagelijks een
warm welkom voor iedereen, met koffie en gebak,
met aansluitend een eucharistieviering die op de
laatste dag werd afgesloten met een gezamenlijke
zegening.

Het thema van dit jaar was ‘Ruimte voor
vriendschap, een thema dat in de vieringen
duidelijk naar voren kwam. Na de viering op
woensdag was er ruimte om in kleinere groepen
met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

De gasten vonden dit erg leuk. Verder was er

een gevarieerd dagprogramma: op dinsdag en
donderdag een bingo en op woensdag een concert
door harmonie ‘Harvano.

Na het afsluiten van het Triduiim op donderdag 28
juli was er bij de organisatie en alle vrijwilligers
dan ook grote tevredenheid. Dank aan iedereen

en alle sponsoren die het mogelijk maken om het
jaarlijkse Triduiim te organiseren, in het bijzon-
der ook aan ‘Het Veerhuis. Dank ook aan het koor
dat al velen jaren zang en muziek verzorgt tijdens
de vieringen. Onze gasten hebben tijdens de vaste
collecte ook een aardige duit in het zakje gedaan,
ook daarvoor onze dank.

Het 68ste Tridulim in 2023 zal zijn op dinsdag 18
juli, woensdag 19 juli en donderdag 20 juli. Voor
meer informatie over het Tridutim kunt u contact
opnemen met dhr. M. van Zundert, Doelen 7,
4751 HW Oud Gastel, 0165 513 527 of 06 53 41
00 54, mvzundert1954@gmail.com.




Er is een grote vergadering in het kerkzaaltje. De heer
Pennings, die voor het geld van de kerk zorgt, staat voor
een bord. Onderaan schrijft hij jaartallen op een rij: 1990,
2000, 2010, 2020, tot nu. Daarboven tekent hij een
blauwe lijn van links naar rechts. Die begint hoog en zakt
langzaam af. ‘Dit zijn de kerkbezoekers’ zegt hij ernstig.
‘Het worden er steeds minder!” Daarboven tekent hij
een rode lijn, ook naar beneden, ‘Dit is het geld. Er komt
steeds minder binnen.” Dan volgen lijnen voor de
doopsels en de huwelijken ... allemaal omlaag. De
mensen in het zaaltje zuchten. De heer Pennings pakt
een paarse stift. Gelukkig, die lijn loopt omhoog.

‘Dit ... zijn de kosten! Alles wordt duurder.” Pfff... hoor je
in de zaal, ndg meer slecht nieuws. ‘Wij moeten groeien!’
besluit de heer Pennings. ‘Anders houdt de kerk op.
Dank voor uw aandacht.’

Puzzelversje

Er Staan acht bloempotten op een ri),
wat zit erin, kun Jij erbij?
In elke pot zit een ander zaad,
Je bent heel knap als je het raqdt.
Klim steeds omhoog tot aan de rand. |,
dan lees je wat er is geplant. )/

Uit de Bijbel

De mannen die alvast in het beloofde land
hadden rondgekeken, zeiden tegen Mozes:
"We zijn in het land geweest waar u ons _
Naartoe stuurde. Het is een vruchtbaar land,
Er is inderdaad meer dah genoeg te eten voor
iedereen. Kijk maan dit zijn de vruchten die
er groeien! Noar Meer/ 13,27

EN als dat opkomt groot en sterk,
dahn groeit en bloeit de hele kerk!
De negende pot Staat hiet rechtop.
Groeit daar een plant in, op zijn kop?
Vul de letters in, zodat je het ziet.
0 nee ... die wil je liever niet!

De dominee staat op. ‘Lieve mensen,” zegt hij, en neemt
een nieuw vel papier, ‘Graag wil ik een bloempot
tekenen’. Daaromheen mogen de mensen briefjes
opplakken met wat ze GOED vinden gaan en waar ze
BLU van worden. Al gauw zit het bord vol briefjes!

De dominee tekent lijnen vanuit de bloempot naar elk
briefje. ‘Kijk,’ zegt hij, ‘GROEI! Dat komt door wat er is
geplant.’ Hij tekent een stipje op de pot. ‘Een mosterd-
zaadje. Puur geloof. Moet u zien hoe dat groeit!’
ledereen wordt weer vrolijk. Ze tekenen er vogels
tussen en bloemen en bijen.
En ... een paar muizen.




Nieuw seizoen Kinderkaravaan

In het najaar van 2021 zijn we gestart met een
nieuwe werkgroep voor de Kinderkaravaan. Met
een leuke groep ouders - aanwas is zeker welkom!
- maken we mooie eucharistievieringen, speciaal
voor jonge gezinnen. Op een laagdrempelige wijze
willen we kinderen kennis laten maken met het
geloof.

Onze eerste drie Kinderkaravaanvieringen hebben
we inmiddels gehad en geévalueerd. Het verbete-
ren van de publiciteit is een punt van aandacht.
Daarom hebben we alvast voor 2022-2023 een
jaarplanning gemaakt. Noteer de data alvast in uw
agenda! De vieringen zijn op zondag om 11.00
uur in de Basiliek in Oudenbosch, op zaterdag 24
december, Kerstavond, om 19.00 uur.

2 oktober

Sint Franciscus
en Werelddierendag,
met dierenzegen

Kinderkaravaan+
in het teken van de Advent

27 november

24 december Kerstmis,
met zegening Kerstkindje
in de kribbe

5 februari Maria Lichtmis,

met kinderzegen
en aansluitend
pannenkoeken eten

Kinderkaravaan+
in het teken van de
Veertigdagentijd

12 maart

2 april Palm-/Passiezondag
en het verhaal

van de Goede Week
2 juli Gezinsmiddag

In dit overzicht staat ook ons nieuwe idee van

een Kinderkaravaan+, met name in de bijzondere
periodes van het kerkelijk jaar, zoals Advent en
Veertigdagentijd. Bij een Kinderkaravaan+ komen
we voorafgaand aan de eucharistieviering bijeen
om met de kinderen op een creatieve manier met
het thema van de viering aan de slag te gaan.
Ouders kunnen op de achtergrond meedoen
onder het genot van een kopje koffie of thee.

We nodigen u van harte uit voor onze eerste
viering op 2 oktober, die in het teken zal staan van
Sint Franciscus en Werelddierendag. Na afloop
van de eucharistieviering kan ieder die dat wil zijn
huisdier laten zegenen. Aarzel niet om vrienden,
kennissen en kleinkinderen mee te nemen!

U kunt voor meer informatie terecht op de
facebookpagina KinderKaravaan - Startpagina |
Facebook en op de website van de parochie:
www.bernardusparochie.nl



Ter inspiratie - column

GEBED VAN
DANKBAARHEID

p een mooie nazomeravond pak ik de fiets.
Geen vergadering van de liturgiegroep, ook
geen overleg over de vrijwilligersavond in het
najaar, evenmin de korte bespreking voor de
huiskerken in onze geloofsgemeenschap naar
Kerstmis toe. Er is even niets, Daarom zoek ik de stilte van
het platteland, met fietspaden door de weilanden, langs de
boerencamping en in de verte de kerktoren van ons dorp.
Ik ben weg en voel me gezegend omdat ik voor de laatste
keer dit jaar het net gemaaide gras ruik, de machines door
de maisvelden zie gaan, de luchtballonnen boven me hoor
en gewoon even op een bankje ga zitten.
Dat is genieten op de drempel van de herfst. Want ik hoef
niets te doen, er alleen maar te zijn en goed te kijken. Om
de hoek zie ik tussen de strobalen twee fietsen liggen en
hoor ik stemmen van twee jonge mensen die in de avond-
zon opgaan in elkaar en in de schepping. Achter me is een
feest van studenten uit Gouda bij de opening van hun
studiejaar. Er hangen vlaggetjes in de grote tuin van de
boerderij. Ze zijn blij want ze weten dat ze gezegend zijn
met elkaar en met de Schepper. Dan komt er een trauma-
helikopter overvliegen, op weg naar het Academisch
Ziekenhuis. Ook op dit idyllische uur van de oogst, de
romantiek en de blijheid is er gebrokenheid. In de wereld
vanwege oorlog, maar ook nabij in jonge levens die zomaar
verloren gaan. Het begint in mij te bidden:

Dank U Heer voor de vruchten van het land

Dank U voor het geschenk van liefde aan elkaar

Dank U voor de zegen van boven

Dank U dat we zo ook een zegen voor onze naaste kunnen zijn
Dank U voor de geloofsgemeenschap om ons heen

Dank U voor de steun in de diepste pijn

Dank U voor Uw vrede in harten van mensen midden in de oorlog
Dank U voor Uw genade elke dag in ons leven.
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DE PELGRIM&

Najaar 2022

De kracht van verbinding

'De Pelgrim'

is het inspirerende centrum van aandacht en
ontmoeting, bemoediging en naastenliefde, zinge-
ving en reflectie in de Bernardusparochie en de
Immanuelparochie, met een positieve uiistraling
naar de plaatselijke samenleving. In samenwer-
king met allerlei groepen en organisaties, stimu-
leert ‘De Pelgrim’ op veelvormige wijze de ont-
moeting met en tussen mensen die op zoek zijn
naar zingeving en geloofsverdieping, en daagt ze
uit tot nieuwe vormen van nabijheid en naasten-
liefde. Ze vormt een belangrijke broedplaats voor
innoverend pastoraat en diaconaal handelen.

1

Samenstelling programmaraad van 'De Pelgrim’
Coordinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker
Leden: Tonnie van Bruinisse, Tineke Sieegmans,
Lars Koks, Eric Roovers, Peter Wapsira en Mario
Winters

Contactadres:
depelgrim@bernardusparochie.nl

Indien u op de hoogte wilt blijven van de activi-
teiten die 'De Pelgrim' organiseert, kunt u uw
naam en uw emailadres doorgeven via
depelgrim@bernardusparochie.nl. In de loop van
dit werkjaar gaan we werken aan een digitale
nieuwsbrief die u dan via email ontvangt.



In het kader van de Week tegen Eenzaamheid, die van 29 september tot en met 6 okiober wordt
gehouden, worden in de Bernardus- en de Immanuelparochie verschillende activiteiten georganiseerd.
Meer hierover kunt u lezen elders in dit parochiemagaZIN.

Kom erbij & denk mee: Wat kunnen we doen tegen eenzaamheid?

Aan het begin van de Week tegen Cenzaamheid, organiseren de gemeente Halderberge, de Bernardus-
parochie en ontmoetingshuis 't Stoofje een bijeenkomst waarop je specialistische informatie ontvangt
over eenzaamheid.

Datum en tijd: donderdag 29 september van 19.30 uur tot 21.30 uur
Aansluitend wordt de mogelijkheid geboden om na te praten.
Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch (ingang via het Doelpad)

Kom erbij & loop binnen: een gezellige middag voor 70+

Tussen Nationale Ziekenzondag en de Week tegen Eenzaamheid organiseert de Werkgroep Pastoraat
van de Immanuelparochie, Cluster West, een gezellige middag voor 70+. Men hoeft geen lid te zijn van
de parochie om binnen te lopen en mee te doen. Voorop staat de ontmoeting met elkaar. Een verhaal
over Onze Lieve Vrouw der Eenzaamheid prikkelt die middag tot onderling gesprek.

Datum en tijd: dinsdag 20 september van 13.30 uur tot 16.00 uur
Locatie: Jacobushol in de Jacobus de Meerderekerk in Fijnaart
Aanmelden: via akannekens@ziggo.nl. Toegang: vrije gift 8

Kom erbij & loop binnen: een gezellige middag voor 55+

In Week tegen Eenzaamheid organiseert de Werkgroep Diaconie van de Bernardusparochie een
gezellige middag voor 55+. Een verhaal over Onze Lieve Vrouw der Eenzaamheid prikkelt die middag
tot onderling gesprek.

Datum en tijd: maandag 3 oktober van 13.30 uur tot 16.00 uur
Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch (ingang via het Doelpad)

Alpha-bijeenkomsten

Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten wordt gepraat over het leven en het geloof, in een
informele, plezierige en vriendschappelijke sfeer. Boekenkennis over het geloof is absoluut niet nodig.
Elke bijeenkomst begint met een gemeenschappelijke maaliijd en duurt ongeveer twee uur. Zie voor
meer informatie: www.immanuel-parochie.eu - www.bernardusparochie.nl.

Bernardusparochie

Datum: vanaf dinsdag 27 september

Tijdstip: van 19.30 uur tot 21.15 uur

Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch

(ingang via het Doelpad) 7o

3
Info en aanmelden: via pastoraalassistent@outlook.com Nl
Ralpha
ol

Immanuelparochie

Datum: vanaf dinsdag 11 oktober

Tijdstip: vanaf 18.30 uur

Locatie: H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart
Aanmelden: via coordinator@immanuel-parochie.eu
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500 jaar kerkhervorming:
van Paus Adrianus VI
naar paus Franciscus

Adrianus VI is de enige Nederlandse paus in de geschiedenis van de Katholieke Kerk, en dan ook nog
een bijzondere. Zo'n 500 jaar geleden, in 1522, wilde hij de kerk echt gaan hervormen. Ook onze
huidige paus Franciscus zet allerlei stappen naar een hervorming van de Kerk. Wat verbindt deze twee
pausen met elkaar? Op deze vraag zal Twan Geurts, bekend van zijn boek over paus Adrianus VI, dieper
ingaan. Deze hijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Promotie Basiliek.

Datum: zondag 2 oktober van 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch (ingang via het Doelpad)
Aanmelden: via pastoraalassistent@outlook.com; vrije toegang

Luisteren naar inspirerende mensen

De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand een keer bijeenkomt om zich te
verdiepen rond een bepaald thema. ledereen kan aansluiten bij deze bezinningsmomenten, die steeds
verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer. We komen samen in de Cuyperszaal, onder de Basiliek in
Oudenbosch (ingang via het Doelpad). Toegang, koffie en thee zijn gratis. Voor de komende maanden
staan de volgende onderwerpen op de agenda. Wees welkom!

vrijdag 9 september - 19.30 uur

Heilige Bernardus van Clairvaux, abt, kerkleraar

en patroon van onze parochie

Kan hij ons inspireren om vredestichters te worden?

vrijdag 14 oktober - 19.30 uur

Heilige Laurentius, diaken, martelaar

en patroon van Oud Gastel

Kan hij ons inspireren tot een oprechte diaconie?

vrijdag 11 november - 19.30 uur

Heilige Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuietenorde,

hezieler van de Broeders van Saint-Louis

Kan hij ons inspireren om te komen tot een leven in verwondering?

vrijdag 16 december - 14.00 uur
Dietrich Bonhoetfer, luthers theoloog, martelaar van de Tweede Wereldoorlog.
Kan hij ons inspireren tot een diepe beleving van het Kerstfeest?

Oecumenisch middaggebed

Het middaggebed vindt reeds meer dan vijf jaar plaats. Het is een wekelijks bezinningsmoment om even
stil te staan bij de vraag wat ons bezighoudt en wie dat mogelijk maakt. Het middaggebed wordt
verzorgd door medewerkers en beroepskrachten van de Protestantse Gemeente Oudenbosch en de

Bernardusparochie.

Datum: elke woensdag om 12.00 uur
Duur: ongeveer 20 minutenLocatie: Basiliek in OudenboscVrije toegang zonder aanmelding
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Oecumenisch avondgebed - nieuw!

Het avondgebed is een nieuw project dat vanaf september van start gaat. Naar aanleiding van het
vijtjarig bestaan van het oecumenisch middaggebed kwam de suggestie om ook een avondgebed te
gaan organiseren. Het avondgebed staat open voor iedereen die zich wil bezinnen op de christelijke
levenswijze. We zingen samen, laten ruimte voor stilte, lezen uit de Bijbel en bidden. Na afloop is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het initiatief is geinspireerd door de opzet van Taizé-vieringen.

Datum: op de 3de donderdag in de maand: 15 september, 20 okiober, 17 november en 15 december
Tijdstip: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Duur: ongeveer 30 minuten, met aansluitend gelegenheid tot ontmoeting

Locatie: Protestantse kerk in Oudenbosch

Vrije toegang zonder aanmelding

Kinderkaravaan+ - nieuw!

Afgelopen werkjaar is een nieuwe werkgroep van jonge ouders begonnen met het organiseren van
Kinderkaravaanvieringen. Dat zijn eucharistievieringen met speciale aandacht voor jonge gezinnen. In
deze vieringen laten we op een laagdrempelige manier jong en oud kennismaken met het katholieke
geloof. Dit najaar starten we vanuit de werkgroep met een nieuw initiatief: Kinderkaravaan+.
Voorafgaand aan de Kinderkaravaanviering komen we in de bijzondere periodes van het kerkelijk jaar
met de kinderen samen om op een creatieve manier aan de slag te gaan met het thema van de viering.
Ouders kunnen op de achtergrond meedoen onder het genot van een kopje kotlie of thee.

Datum: zondag 27 november

Thema: Advent

Tijdstip: van 9.30 uur tot 10.30 uur

met om 11.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch de Kinderkaravaanviering
Locatie: Hellemonszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch

Vrije toegang

Kalender

09 september Bijeenkomst over Bernardus van Clairvaux

15 september Oecumenisch avondgebed

20 september Kom erbij & loop binnen: gezellige middag 70+ in Fijnaart

27 september Start Alpha-cursus in Oudenbosch

29 september Kom erbij & denk mee: wat kunnen we doen tegen eenzaamheid?
02 oktober 500 jaar kerkhervorming: van paus Adrianus VI naar paus I'ranciscus
03 okiober Kom erbij & loop binnen: gezellige middag 55+ in Oudenbosch
11 oktober Start Alpha-cursus in Fijnaart

14 oktober Bijeenkomst over Laurentius

20 oktober Oecumenisch avondgebed

11 november Bijeenkomst over Ignatius van Loyola

17 november Oecumenisch avondgebed

27 november Kinderkaravaan+

15 december Oecumenisch avondgebed

16 december Bijeenkomst over Dietrich Bonhoeffer

Elke woensdag om 12.00 uur in de Basiliek: oecumenisch middaggebed
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Onze joodse wortels

FEEUWIG LICHT

n katholieke kerken hangt voor het tabernakel een
lampje dat altijd brandt: de Godslamp. Het mag geen
elektrisch licht zijn. De Godslamp brandt op olie of was
die regelmatig moet worden aangevuld zodat de lamp
niet uitgaat. Het gebruik gaat terug op de Middeleeu-
wen, toen de gewoonte opkwam om het geconsacreerde
brood op een aparte plaats te bewaren en te vereren. De zo-
genaamde Godslamp symboliseert de blijvende aanwezig-
heid van Christus, overdag en 's nachts, in licht en donker.
Weinig katholieken zullen weten dat het jodendom een
soortgelijke traditie kent die ook pas vrij laat, in de zestien-
de of zeventiende eeuw, is ontstaan. In de synagoge brandt
voor de Arke, waarin de Torarollen worden bewaard, het
zogenaamde ‘eeuwige licht’ (Hebreeuws: neer tamied). Het
licht moet in principe altijd branden. Dit '=euwige licht' her-
innert de joden die de synagoge bezoeken aan de lampen
die altijd moesten blijven branden in de Tent van Ontmoe-
ting en de Tempel. In Exodus 27,20 lezen wij dat Adron
en zijn zonen ervoor moesten zorgen dat er ook ‘s nachts
lampen brandden. En de jonge Samuél sliep, in de nacht
waarin hij door God werd geroepen, bij de’lamp van God’
(1 Samuél 3,3). Voor joden symboliseert het ‘eeuwige licht’
de sjechina, de aanwezigheid van God die onder de mensen
woont, dag en nacht. Daarnaast kent het jodendom nog
een ander gebruik dat hieraan verwant is. Wanneer iemand
is overleden, steken de nabestaanden een rouwlampje aan
dat een jaar lang moet blijven branden.
Het is fascinerend om te zien hoe twee verschillende
tradities een lamp kennen die altijd blijft branden. Joden
bewaren de Torarollen in de Arke. Katholieken bewaren het
geconsacreerde Brood in het tabernakel. Zowel joden als
katholieken ervaren daarbij Gods blijvende aanwezigheid,
in licht en donker, zoals eertijds de Israélieten dat deden
in de‘tent van de ontmoeting; tijdens hun tocht door de
woestijn en later in de tempel in Jeruzalem. m

God woont onder de
mensen, dag en nacht
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Van 29 september tot en met 6 oktober vindt
de landelijke Week tegen Eenzaamheid plaats:
een bijzondere aanleiding voor de gemeente
Halderberge, de Bernardusparochie en
ontmoetingshuis 't Stoofje om zich over dit
onderwerp te buigen en gezamenlijk een
kennisbijeenkomst te organiseren.

Veertig procent van de mensen in Nederland
voelt zich (te) vaak eenzaam, sinds corona zelfs
47%. De kernen van Halderberge zijn hierop
helaas geen uitzondering. Hoe komt dat?

En wat kunnen we hieraan doen, bij onszelf of
bij een ander? Want dat we hier met elkaar iets
aan moeten doen is inmiddels wel duidelijk.
Onderzoek na onderzoek wijst uit dat lang-
durige eenzaamheid, en vooral de stress die dat
geeft, kan leiden tot hart- en vaatziekten,
vroegere alzheimer en een lager 1Q. En dat nog
bovenop effecten als gevoelens van leegte, het
minder goed doen in gezelschap en minder lol
hebben in gezelschap.

Tijdens de kennisavond krijg je specialistische
informatie over eenzaamheid. Je leert wat
eenzaamheid nu eigenlijk is en hoe je een ander
en jezelf kunt helpen. Na een inleiding over
eenzaamheid gaan we met elkaar in gesprek
aan de hand van laagdrempelige initiatieven uit
de Halderbergse praktijk.

Deze bijeenkomst is interessant voor mensen
die in hun (vrijwilligers)werk te maken hebben
met mensen die zich eenzaam voelen, voor
mensen die een ander zouden willen helpen én
voor mensen die zelf last hebben van gevoelens
van eenzaamheid. Voorkennis is niet nodig; heb
je die wel, dan zal deze zich verdiepen tijdens
deze avond.
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Datum:
Tijdstip: van 19.30 uur tot 21.30 uur met
aansluitend de mogelijkheid om na te praten
Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in
Oudenbosch (toegang via het Doelpad)

via stoofjehierennu@hetnet.nl
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Heeft u ooit gehoord van Onze Lieve Vrouw
der Eenzaamheid? Tijdens de coronalockdown
kwam pater Jan Stuyt SJ haar op het spoor.

Eenzaamheid, misschien heeft u daarmee in
coronatijd regelmatig geworsteld. Dat is geen
prettig gevoel. Gelukkig komt er de |aatste jaren
meer aandacht voor de eenzaamheid waar
mensen onder kunnen lijden. Denk maar aan
de oproep die deze zomer regelmatig heeft
geklonken, tussen de reclameberichten op
radio en TV, om extra aandacht te geven aan
ouderen, omdat hun kinderen en kleinkinderen
op vakantie waren en allerlei organisaties en
verenigingen een vakantiestop hielden. Tegen-
woordig wordt er zelfs jaarlijks een landelijke
Week tegen Eenzaamheid georganiseerd die
op allerlei manieren uitdaagt tot initiatieven
om eenzaamheid onder mensen te bestrijden.



Belangrijk om ook als parochie iets mee te
doen, zo dachten we in de Werkgroep
Diaconie. Daarom organiseren we op
maandag 3 oktober een gezellige middag
voor 55+ers in ons midden. U hoeft geen lid
van de parochie te zijn om binnen te lopen en
mee te doen. Voorop staat de ontmoeting met
elkaar. Een verhaal over Onze Lieve Vrouw der
Eenzaamheid prikkelt die middag tot
onderling gesprek.

Bent u geinteresseerd? Meld u dan aan

voor 26 september. U kunt hiervoor het
aanmeldformulier, dat u achterin de kerk kunt
vinden, ingevuld bij het secretariaat van uw
geloofsgemeenschap inleveren.

Aanmelden kan ook met een email naar
depelgrim@bernardusparochie.nl of
telefonisch.

Datum:

Tijdstip: van 13. 30 uur tot 1600 uur
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek te
Oudenbosch (toegang via het Doelpad)

- Bosschenhoofd, Pastoor van Breugelstraat 52,
0616540840

- Hoeven, St. Janstraat 38, 0165 502 336
(maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.30 uuren
11.30 uur)

- Oud Gastel, Korte Dreef 4, 0165 511 286
(maandag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur)

- Oudenbosch, Markt 59, 0165 330 502

{op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur)
Toegang: vrije gift

Werkgroep Diaconie
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Is de Alpha-cursus iets voor jou?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je
geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook
luisteren naar hoe andere mensen geloven,
bidden en God zoeken en daar samen over gaan
praten? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart
te gaan ervaren? Vind je het moeilijk om over je
geloof te praten met anderen, of met je (klein-)
kinderen? Dan zou je kunnen overwegen om
aan de Alpha-cursus te gaan deelnemen.

De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten en
vindr doorgaans op dinsdag van 19.30 uur tot
21.15 uur plaats in de Cuyperszaal onder de
Basilick. We beginnen op 27 september en op
15 november is de afsluitende bijeenkomst.

Ervaringen van deelnemers

De afgelopen jaren hebben ongeveer 35 mensen
deelgenomen aan Alpha-cursussen in de
parochie. De deelnemers evalueerden de cursus
met gemiddeld een 8 en waren te spreken over
de sfeer en de groepsgesprekken. Veel deel-
nemers gaven na afloop aan beter met anderen
over het geloof te kunnen praten, zich vrijer te
voelen om te bidden en zich meer betrokken te
voelen bij hun geloofsgemeenschap.

Aanmelden, info en vragen

Je kunt meer informatie vinden op
www.bernardusparochie.nl, en vragen stellen,
nadere info ontvangen en je aanmelden met een
email naar pastoraalassistent@outlook.com.
Hopelijk tot ziens!

Frans van den Bosch, pastoraal assistent




God,
onze barmhartige Vader,
in deze Vredesweek denken we
aan onze broeders en zusters in Zuid-Soedan.

Alle hoop op een waardig leven
in een onafhankelijke nieuwe staat lijkt verdwenen.

Met verdriet brengen we onze pijn voor U,
dat zoveel gruweldaden, haat en geweld
in plaats van vrede en verzoening
het hele land overschaduwen.

Omdat het uw wil is dat alle mense:
in harmonie, mde en eer o
?l‘agenm, U omwills

r—-ad’l.l! Mﬂ i
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Bidden om vrede,
bidden om eenheid

Tijdens de Vredesweek van 17 tot en met 25
september, met als thema ‘Generatie Vrede,
vraagt PAX aandacht voor conflictgebieden
overal ter wereld. Zo wordt gevraagd om
gebed en steun voor de bevolking van Zuid-
Soedan, voor de jongeren en vrouwen die
lijden onder het geweld, voor het werk van
de kerk en voor al die vredes- en mensen-
rechtenactivisten die dag in dag uit vrezen
voor hun leven, om hun noodkreet voor
rechtvaardige vrede kracht bij te zetten.

Samenwerking

PAX ondersteunt de kerk en de Raad van
Kerken in Zuid-Soedan, onder meer door het
Actie Plan voor Vrede (APP), een oecume-
nische samenwerking en strategie om de
oorzaken van het conflict en de lange-
termijneffecten aan te pakken. Het APP
promoot lokale verzoeningsprocessen en
traumaverwerking, zoals neutrale forums om
gewapende groepen en andere partijen via
geweldloze dialoog bij elkaar te brengen. Dit
in navolging van de geplande oecumenische
pelgrimage van paus Franciscus naar Zuid-
Soedan, samen met de aartsbisschop van
Canterbury Justin Welby en moderator van
de Church of Scotland Lain Greenshields,
onder het motto: ‘| pray that all may be one’.

Eerder, in april 2019, had paus Franciscus

de politieke leiders van Zuid-Soedan
uitgenodigd voor een retraite in het Vaticaan
om samen met de Raad van Kerken in
Zuid-Soedan te pleiten voor een inclusieve
politieke dialoog en een waarborg van het
huidige vredesakkoord dat afloopt in 2023,
wanneer ook nieuwe verkiezingen zijn
gepland. Gebed en steun zijn hard nodig om
een nieuwe oorlog te voorkomen, dialoog te
bevorderen tussen gewapende groepen en
andere partijen. En de weg te bereiden naar
rechtvaardige vrede voor een bevolking

die al tientalle jaren lijdt onder oorlog en
marginalisatie.

PAX

staat voor vrede. Samen met mensen in
conflictgebieden en kritische burgers in
Nederland wordt gewerkt aan een
menswaardige en vreedzame samenleving,
overal in de wereld. Voor vrede is moed
nodig. De moed om te geloven dat vrede
mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien
en je uit te spreken en toch door te gaan.
ledereen ter wereld kan iets voor vrede doen,
maar daar is durf voor nodig. De durf om
vrede te bezingen, van de daken te
schreeuwen en op de muren te schrijven.
De durf om de politiek ter verantwoording
te roepen en over je eigen grenzen heen te
kijken. De durf om mensen aan te spreken en
uit te nodigen om mee te doen ongeacht
iemands achtergrond. ledereen die in vrede
gelooft, kan iets voor vrede doen. PAX zet
vrede in beweging. PAX, VREDE, wie durft?
Op de wehsites www.paxvoorvrede.nl en
www.vredesweek.nl leest u meer.

De opbrengst van de Caritascollecte in het
weekeinde van 3 en 4 september is bestemd
om het werk van PAX en vredesinitiatieven
wereldwijd te ondersteunen. Doneren kan via
de website van PAX of door een bijdrage over
te maken op IBAN NLO3 TRIO 0390 5150 00.

DB
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WERELD
MISSIE
MAAND

oktober 2022

NL65 INGB 0000 0015 66

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn.” Met dit citaat it
het boek Handelingen van de Apostelen voert
Missio dit jaar de campagne voor Wereldmissie-
maand. Elke christen is geroepen om te getuigen
van Christus, aldus paus Franciscus.

Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera,
de grootste sloppenwijk van Nairobi. Op slechts
zes procent van de oppervlakte van de metropool
Nairobi leeft zo'n 60% van de stadsbevolking.
Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende
gebied de stad binnen in de hoop op werk en een
betere toekomst. Naar schatting een half miljoen
mensen woont hier dicht opeengepakt. Slechts
een vijfde deel van de huizen heeft stroom.
Drinkwater moet bij waterstations worden
gehaald. Hygiéne is een groot probleem.

ANBI m

De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn
echter slechts één kant van de medaille. Er is nog
een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen
waar het nodig is. Linet Mboya is een van de
bewoners van de slum. De alleenstaande moeder
van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleeg-
kinderen, die anders op straat zouden moeten
leven. Zuster Mary Wambui woont met haar
gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera
en heeft onder andere microkredietgroepen
opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt
de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en
vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel
andere mensen is Kibera hun thuis.

Help mee! Geef aan de collecte voor Missio
Pauselijke Missiewerken op 23 oktober - Missie-
zondag - of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000
0015 66, Ln.v. Missio Wereldmissiemaand Den
Bosch.




Het water stroomt weer.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of de
Immanuelparochie vertelt over de eigen levens-
weg, staat stil bij de keerpunten op deze weg, staat
stil bij eigen inspiratie en bij de betrokkenheid bij
anderen. Het woord is aan Anneke Wijne uit
Zevenbergen. Ze is al jaren betrokken bij de
vormselvoorbereiding, draait op dit moment -
alleen - het JOP, het Jongerenpastoraat. Ze is een
van de drijvende krachten achter het jaarlijkse
Kerstspel en ook achter The Passion. Ze werkt het
liefst samen met de andere kerken in Zevenbergen.

'Bij een van de vormselavonden, of als de
jongeren van het JOP bij elkaar komen, gaan
we altijd eerst naar het Mariabeeld, links
vooraan in de kerk. leder mag een kaarsje
aansteken, ieder mag - als men wil — vertellen
voor wie men wil bidden. Als ze naar huis gaan,
dan zeg ik steevast '...... en lief zijn voor elkaar!’
Ik was altijd al bij kinderen en jongeren betrok-
ken. Vanuit de Neerhof kwam de vraag of ik
wilde deelnemen aan een werkgroep. Daarna
ontstond de band met de parochie. Onze eigen
kinderen deden de communie en het vormsel
en ik ben daarbij betrokken geraakt tot op
vandaag.

Van mijn moederskant zaten drie broers en drie
zussen in het klooster. In Heesch woonde tante
Miena, ze was Benedictines. Daar ben ik wel
eens een paar dagen geweest. De sfeer in huis
was sereen maar ik wist dat dat niets voor mij
was. Wat me telkens weer verbaasde was dat ze
erg teruggetrokken leefde. Ze was 80 jaar en
toch kon ik overal met haar over praten!

VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Zwembaden en alle toebehoren
Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappeleng
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Mijn vader was ook een biddende man en

hij zei heel vaak: ‘Anneke, alles komt goed:
Het biddende leven, dat me vertrouwd was
in mijn familie, heeft in mijn persoonlijke
levensweg echt wortel geschoten. Als er iets
speelt waarmee ik geen raad weet, als ik een
keuze moet maken waar ik onzeker over ben,
dan ga ik altijd naar een kapel en leg daar neer
wat ik meedraag in mijn hart. Ik bid altijd om
een uitweg waar de ander en ook ikzelf echt
mee vooruit kunnen, dus niet dat je achteraf
spijt hebt van een bepaalde stap. In de kapel
steek ik dan een kaarsje aan, bid een Onze
Vader en een Wees gegroet, en weet uit
ervaring dat ik dan altijd weer met vertrouwen
de kapel verlaat. Dan heb ik het gevoel dat ik
echt antwoord krijg, dat er lemand is die mijn
bidden hoort. Soms krijg ik voldoende kracht
om een bepaalde situatie mee uit te houden.
En altijd komt weer de dag dat ik de woorden
van mijn vader herneem: ‘Alles komt goed'.

Deze persoonlijke geloofservaring, dat jouw
bidden wordt gehoord, dat er lemand is die
echt naar je luistert en je een uitweg biedt, deze
ervaring wil ik graag doorgeven aan kinderen
en jongeren binnen de kerk van Zevenbergen.
Deze ervaring, die me gelukkig maakt en
vertrouwen geeft, is mijn drijvende kracht
binnen de kerken in Zevenbergen. ledere keer
als we naar het Mariabeeld lopen, een kaarsje
aansteken, waarbij ieder kan aangeven voor wie
men bidt, gaan we staan in dat vertrouwen dat
God voor ieder van ons alles ten goede zal
keren!

Piet de Meijer

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum




Ter inspiratie -

Leven met TERUGKIJKEN IN

euthanasie

DANKBAARHEID

uthanasie is in ons land een veelbesproken thema.
Steeds meer nabestaanden krijgen van nabij te
maken met de zorg voor het levenseinde. In het
boek Leven met euthanasie komen 43 van hen
aan het woord: dochters, zonen, echtgenoten
en vrienden. Het zijn ervaringsverhalen die diep gaan. De
samenstellers Theo Boer, Stef Groenewoud en Wouter de

LEVEN MET EUTHANASIE Jonge willen met deze bundel duidelijk maken dat eutha-
Auteurs: Theo Boer, nasie emotioneel, ethisch, juridisch en medisch complex
Stef Groenewoud en is. Dat blijkt ook wel uit het lezen van de zeer gevarieerde

Wouter de Jonge bijdragen. Zomaar een flard uit een verhaal van de dochters
ISBN: 978-9043-536-745 van een moeder van 73:
Prijs: € 20,- ‘Wij als dochters hebben haar die ochtend mooi gemaakt

voor het moment waar zij zo naar uitkeek: we lakten

haar nagels, deden haar haar en trokken haar de mooiste
kleren aan. Het was een lang gevecht om tot dit moment
te komen, maar ontzettend de moeite waard. Wij hebben
op een mooie manier afscheid kunnen nemen, en wat het
allerbelangrijkste was: onze moeder heeft op een waardige
manier kunnen sterven. Haar dood was als haar leven, zelf
de touwtjes in handen houden!

Of de woorden van een dochter over de euthanasie van
haar zieke vader en moeder op eenzelfde dag:

‘Heel fijn dat je voor een waardig en liefdevol afscheid kunt
kiezen als er geen kwaliteit van leven meer is. Mijn vader
zei:'Nu is dit nog een heel issue, over tien jaar vinden men-
sen dit heel normaal’ En mijn moeder zei: ‘Lieve meiden, ik
houd heel veel van jullie, maar een lijdensweg wil ik mezelf
en jullie niet aandoen. Vergeet niet, als ik er niet meer ben,
om alle leuke dingen te herinneren die we samen hebben
meegemaakt. Denk eraan: Alles is Liefde.”

Indrukwekkende verhalen. Je leest en leert hoe mensen
soms met tegenslag in het afscheidsproces komen, maar

Recensent Teun-Jan Tabak ook hoe waardig het afscheid kan verlopen. Vooral interes-

is journalist, gespecialiseerd sant is hoe nabestaanden terugkijken: met weemoed, met

in kerkelijke en religieuze liefde, soms met pijn in het hart (‘moest het allemaal zo?'),
berichtgeving. maar vooral toch in dankbaarheid. m
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Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 142,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan.

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’

Actle I

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13

Postbus 1310

4700 BH Roosendaal

Ondernemingenweg 7
Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165 - 58 32 58 Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

LIEBREKS
B

VASTGOEDONDERHOUD

liebreks.nl

Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien

u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

: ¥ Mrondoni overlijden'
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~ . Monuta Ellen Kok
.~ W Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

' Monuta " Ellen Kok

Oud Gastel

Het Hof 2b

4751 JK Oud Gastel
{0165) 20 60 24

oud-gaste| @fysioholland.nl

Oudenbosch
West-Vaardeke 11a
4731 MA Oudenbosch
{0165) 31 22 56

h@fy ni

Fijnaart

Eerste Kruisweg 8A
4793 RS, Fijnaart
(0168) 20 36 55
fijnaart @fysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1
4793 BR, Fijnaar
(0168) 46 28 16
fijnaart@fysioholland.nl

Meer weten of f een afspraak maken?
eem contact op met één van onze locaties!

SO0

fysioholland. nl

!y Hagens

Gas Water CV <+ Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20 i van
4751 AD Oud Gastel UNETO VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com a




