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Op weg naar de kerk van morgen
met de Geest van God als kompas

In Dagblad Trouw stond recent op de voor-
pagina een artikel waaruit bleek dat tweederde
van de katholieken bezorgd is over de toekomst
van de kerk. Ik hoop dat u na lezing van onder-
staand artikel merkt dat er wel degelijk een
vreugdevolle toekomst mogelijk is, waaraan u
zelf mag bijdragen. Een overzicht van een aantal
belangrijke stappen, die de afgelopen tien jaar
zijn gezet, laat zien dat we aan het begin staan,
op de weg naar de kerk van morgen.

De oproep van de paus

In 2013 verscheen de brief ‘De vreugde van het
Evangelie’ van paus Franciscus. Daarin bena-
drukt hij dat voor de toekomst van de kerk maar
één ding absoluut noodzakelijk is: dat we Jezus
persoonlijk leren kennen door het Evangelie en
zijn leerling gaan worden. Dat alleen geeft
gelovigen in hun hart een diepe vreugde, die
we vervolgens graag met andere zoekende
mensen willen gaan delen. De parochie zou
eigenlijk de plaats moeten worden waar het
Woord wordt beluisterd en het christelijk leven
tot groei komt, en een plaats van dialoog,
verkondiging, aanbidding en viering. Zo'n
parochie moedigt door haar activiteiten
parochianen aan en vormt hen om actief
werkzaam te zijn in de evangelisatie. Maar

om dat te bereiken, concludeert de paus,

is een missionaire omvorming van de kerk
noodzakelijk.

Het boek ‘Als God renoveert’

Mede gestimuleerd door deze visie van de paus
verscheen een jaar later het wereldwijd als
baanbrekend beschouwde boek van de
Canadese priester James Mallon. Dat boek
heeft, in de Nederlandse vertaling uit 2019, als
aandacht trekkende titel ‘Als God renoveert; de
parochie van onderhoud naar bloei’ Deze titel
vind ik mooi gekozen, omdat de kerk van God
weliswaar mensenwerk is, maar wij moeten
natuurlijk tegelijkertijd wel blijven luisteren
naar, en vooral ook doen, wat God van ons wil.
Het eerste deel van het boek gaat over de
identiteitscrisis van de kerk: waartoe is de kerk
eigenlijk op aarde? Kerk en parochies moeten
namelijk weer terug naar de missie die Jezus
ons zelf heeft gegeven.

Het tweede deel is gebaseerd op de eigen
ervaringen van Mallon in zijn parochies. Hierin
wordt besproken welke stappen nodig zijn. Het
gaat dan om een aanzienlijke cultuurverande-
ring in de parochie, waarbij geloofsverdieping
steeds centraal staat. De Alpha-cursus spelen
daarbij een belangrijke rol.

Ontwikkelingen in Nederland

Op initiatief van ons bisdom zou in 2020 de
landelijke conferentie ‘De Missionaire parochie -
Als God renoveert; plaatsvinden. Door de uit-
braak van de coronacrisis kon de conferentie
niet doorgaan. Medio 2021 verscheen het boek
van de Belgische kardinaal J. De Kesel, ‘Geloof &
Godsdienst in een seculiere samenleving, waar-
in ook belangrijke inzichten worden geboden.
‘De vraag is niet of de kerk missionair moet zijn,
maar hoe. De kerk is namelijk missie: de kerk
maakt Gods liefde voor de mens bekend en dat
is het beste middel om missionair te blijven!
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Over de vraag wat een missionaire parochie

is, is intussen meer duidelijkheid gekomen. Op weg naar een synodale kerk )

Onze pastoor schreef eerder het volgende: Onze parochie staat niet alleen voor de uit-
"De zogenaamde volkskerk, waar je min of daging om missignalrie Word.en. Die uitdaging
meer automatisch bij hoorde en waarin je van speelt wereldwijd. Paus Franciscus heeft daarom
wieg tot graf werd verzorgd, ligt inmiddels gekozen voor een wereldwijde aanpak onder de
ver achter ons. Daarom moeten we toe- noemer ‘Voor een synodale kerk: gemeenschap,

groeien naar missionaire geloofsgemeen-
schappen. Dat vraagt van ons een missionaire
instelling, waarbij we over grenzen en
schaduwen heen moeten durven stappen’
Een missionaire parochie draagt Jezus Blijde
Boodschap van het evangelie uit. In zon
parochie worden parochianen opgeroepen
om leerlingen van Jezus te worden en worden
mogelijkheden geboden om een leven lang in
het geloof te blijven groeien. Parochianen
helpen mee om buiten de eigen kerk het
evangelie te brengen naar de randen van de
lokale samenleving en daarmee relevant te
blijven voor die samenleving.

- S

Conferentie ‘De Missionaire parochie’

De conferentie zal nu op 24 en 25 maart in
Breepark in Breda worden gehouden. Er is een
interessant programma met elke dag gezamen-
lijk gebed, eucharistieviering, inleidingen door
James Mallon en een tiental seminars waaruit je
kunt kiezen. De conferentie zal ongetwijfeld ook
aandacht geven aan de start van de wereld-
wijde ‘Missionaire omvorming van de kerk'
richting de synodale kerk. Meer informatie over
de conferentie kunt u lezen op de website
www.missionaireparochie.nl.
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participatie en zending; die vorig jaar van start
is gegaan. Op 17 oktober vond de aftrap door
de bisschop plaats in Oudenbosch. Het woord
synodaal betekent samen onderweg zijn. Dat
zie je terug in het mooie en aansprekende logo.

Voor een Syno

| pat

dale Kerk
paftie | Zending
Je ziet symbolisch een gemeenschap die op
weg is. Of preciezer: een gemeenschap van
leerlingen van Jezus die Hem willen navol-
gen. Met die gemeenschap trekt de Geest van
God mee in de vorm van een vurige rode bol
boven de mensen. Die wil hen inspireren,
bemoedigen en aanvuren om door te gaan.
De Geest functioneert daarmee als een soort
kompas of richtingaanwijzer. Je ziet ook dat
de bisschop niet voorop loopt, maar in het
midden, om goed te kunnen luisteren naar de
andere leerlingen en samen te onderscheiden.
Een synodale kerk kent drie met elkaar
verbonden pijlers. De eerste verwijst naar de
geloofsgemeenschap van leerlingen van Jezus.
De tweede benadrukt dat alle leerlingen
participeren in die gemeenschap, gebruik-
makend van de aan hen geschonken gaven en
talenten. De derde gaat over de zending van
alle leerlingen om de Blijde Boodschap voor
te leven en ervan te getuigen.




Het is de bedoeling dat in elk bisdom en in
elke parochie geloofsgesprekken onder
leiding van de Geest plaatsvinden. Die
gesprekken gaan over wat ons als gelovigen
in de kerk echt ter harte gaat en ons echt
bezielt en over wat we echt ten diepste nog
missen in de kerk. Vervolgens worden de
samenvattingen van al die bevindingen per
bisdom, per land en per werelddeel samen-
gevat in een document, waarin als het ware
de stem van het ‘'volk van God' spreekt. Dit
document vormt de basis voor het werk-
document voor de algemene bisschoppen-
synode in oktober 2023.

Visietekst van de bisschop

In ons bisdom wachten we niet op ‘Rome;
maar gaan we alvast aan de slag. De bisschop
heeft bij de aftrap namelijk een visietekst
gepubliceerd. Daarin staan voor de komende
jaren vier kernpunten uit het Evangelie, in lijn
met de synodale kerk, centraal: geloofsver-
dieping, leerling van Jezus worden, geloofs-
gemeenschappen vormen, de weg van Jezus
volgen. De visietekst sluit af met een mijn
inziens typisch synodale zin: ‘Als uw bisschop
en als uw medeleerling van Christus wil ik
samen met u die weg gaan, met het geloof
voorop.

Meedoen en initiatieven nemen

Als parochiaan en vrijwilliger ben ik echt
verheugd en geinspireerd door het ‘visioen’
van het samen op weg gaan naar een meer
synodale kerk. Laten we als parochianen met
ons hart daar samen aan meewerken. leder-
een is daarbij welkom om, geinspireerd door
de Geest en het Evangelie van Jezus, als zijn
leerlingen aan de slag te gaan door in je
geloofsgemeenschap samen met medeparo-
chianen initiatieven op te pakken, die zijn
gerelateerd aan de vier kernpunten uit de
visietekst. Die initiatieven zullen een eerste
bescheiden stapje zijn op weg naar de kerk
van morgen. En het mooie is, dat er na elke
maorgen, weer een nieuwe morgen komt, jaar
na jaar. Zo krijgen we de tijd om als leer-
lingen van Jezus te gaan groeien en daarmee
groeit ook de kerk van morgen met ons mee,
op de weg naar een meer synodale kerk.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent

Familieberichten

Overleden
23 december

25 januari

Overleden
14 januari

1 februari

Gedoopt
23 januari

Gedoopt
9 januari

Overleden
5 januari

11 januari

25 januari

Bosschenhoofd

Tonnij van Peer (92),
weduwe van Cees van de Kar
Joke Broeren (84),

weduwe van Kees Melissen

Hoeven

Fien de Graaf (94),
weduwe van Kees Dekkers
Toon Rombouts (90),
weduwnaar van

Jovan 't Westende

Oud Gastel

Nore van Dorst

Oudenbosch

Jay-Jay de Wit

Dina de Krom (97),

weduwe van Nico Dirne
GertJan van den Eijkel (76),
echtgenoot van Ineke Corte
Janus Vervaart (94),
weduwnaar van Riek Tuitel



Vergeten groenten

Het is de laatste jaren een regelrechte hype,
overal werd erover gesproken. Ineens werden
er kookboeken met stapels tegelijk gedrukt.
Gerechten werden uit de grond gestampt. En
smakelijke gerechten kwamen in restaurants op
de kaart. Ik heb het over vergeten groenten:
groenten die dagelijkse kost waren in de tijd
van onze grootouders. Ze zijn vandaag de dag
weer helemaal in. Ik noem er zeven: pastinaak,
schorseneren, aardperen, mierikswortel,
rammenas, meirapen en koolraap. In het kook-
boek van de Amsterdamse Huishoudschool,
destijds van mijn moeder, maar nu in mijn
keukenkastje, kom ik ze tegen, en ook in de
groentezaak en bij de supermarkt. En de
heerlijke soepen en andere gerechten? Velen
zijn er lyrisch over.

De zeven vergeten groenten gebruik ik hier als
opstapje naar de sacramenten van de Kerk. Ook
zeven stuks. Kent u ze nog? Doopsel, vormsel,
eucharistie, huwelijk, wijding, biecht en als
laatste het sacrament van de zieken. En over
dat laatste - vaak ook letterlijk het laatste -
sacrament wil ik graag iets zeggen. Juist omdat
het bij velen in de vergetelheid is geraakt, soms
angst inboezemt, of zelfs onbekend is. Toch
heeft dit sacrament, dat is een heilig teken
waarbij God je aanraakt, oude papieren. De
apostel Jakobus schreef er al over in de eerste
eeuw: 'ls iemand onder u ziek, laat hij de
priesters van de gemeente roepen. Zij moeten
een gebed over hem uitspreken en hem met
olie zalven in de naam des Heren. En in feite
doen we dat nog steeds. Als we een zieke willen
zalven komen er overigens geen drommen
priesters tegelijk, zoals in die eerste eeuw, maar
zal er — als je dat vraagt — een priester naar de
zieke toekomen, thuis, in het verpleeghuis of
ziekenhuis. En als er geen priester beschikbaar
is om het sacrament toe te dienen kan een zieke
door een diaken of pastoraal werker worden
gesterkt door een ziekenzegen en gebed.

Zelf mag ik geregeld de ziekenzalving toe-
dienen. Maar vaak is het wel jammer, dat zieken
of verzorgenden veel te lang wachten om dit
sacrament te vragen. Dat is een erfenis uit het
verleden. Vroeger werd dit sacrament ook wel
het sacrament van de stervenden genoemd, het
heilig Oliesel. Maar sinds het Tweede Vaticaans
Concilie, dat zestig jaar geleden begon, is er een
nieuwe naam aan gegeven. Het sacrament
beoogt kracht te geven aan iemand die ernstig
ziek is, naar lichaam of geest, aan iemand die
door ouderdom is verzwakt of die een zware
operatie moet ondergaan. Je kunt het sacra-
ment individueel ontvangen, maar ook
gezamenlijk. Er zijn parochies die jaarlijks een
viering organiseren waarin iedereen welkom is
om de ziekenzalving te ontvangen, of die de
zalving onderdeel laten zijn van een (zieken-)
tridutim.

Handoplegging en zalving zijn traditioneel onderdeel
van een eucharistieviering tijdens het jaarlijkse Triduiim
in Oud Gastel.




De belangrijkste onderdelen van de viering zijn
de handoplegging en de zalving. En uiteraard is
er het gebed. Mijn vroegere pastoor zei eens:
'Als je een sacrament ontvangt, raakt God je
aan, je krijgt een kus van God' En inderdaad, de
zieke wordt aangeraakt. Met de handoplegging
laten we voelen dat God zijn hand op de zieke
legt. Ik vraag ook aan de omstanders hun hand
op het hoofd van hun dierbare te leggen, als
teken van nabijheid, als teken ook van liefde.

De zalving gebeurt door met olie een kruisje te
maken op het hoofd en op de handen. Daarmee
wordt het genezend karakter van dit sacrament
uitgedrukt. Mijn ervaring is dat het sacrament
rust geeft aan de ontvanger. Vaak wordt de
angst voor de dood weggenomen en gaat de
zieke met vertrouwen de toekomst tegemoet.
Ook de andere aanwezigen vinden vaak troost
in wat er gebeurt. Als het kan, delen allen in de
communie die wordt uitgereikt.

Als we weten dat het de laatste keer is dat de
zieke de communie krijgt, noemen we dat het
viaticum: voedsel voor onderweg, de weg van-
uit het aardse leven naar het andere, eeuwige
leven.

Ik hoop dat we dit sacrament steeds ter sprake
brengen als we met ernstige ziekte te maken
krijgen. Het is zoals bij de vergeten groenten:
we wisten niet meer hoe lekker die groenten
zijn. Dat geldt ook voor het voor velen onbe-
kende sacrament van de zieken. Maar als men
de plechtigheid heeft bijgewoond, dan is er
grote dankbaarheid, zowel bij de zieke die we er
een dienst mee hebben bewezen - we spreken
niet voor niets van ‘bedienen’ - als bij familie en
vrienden. Het geeft kracht, het biedt troost.

pastor Peter de Rooij

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van

vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-
komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 142,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’

Actle
Kerkbalans




Het water stroomt weer.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of Inmanuel-
parochie vertelt over de eigen geloofsweg, staat
stil bij de keerpunten op deze weg, bij het eigen
bidden en bij de betrokkenheid bij anderen. Zoals
het water soms weer gaat stromen, z6 wordt ook
het verhaal van God met ieder van ons telkens
doorverteld. Het woord is aan Kitty Lokate, opge-
groeid in Zevenbergschen Hoek.

Ons ma zei vroeger weleens: ‘Ons Kitty heeft
weer een verhaal geschreven!’ Ik zet al verhalen
op papier sinds ik kan schrijven, herschreef
soms een sprookje, omdat ik het verhaal dan
beter of mooier vond. Ik ben steeds blijven
schrijven, meestal over iets dat ik heb meege-
maakt, voor schoolkranten, verenigingshladen
en de laatste tijd voor het parochieblad 'Kijk op
Immanuel’ Als iets mij raakt, als een gebeur-
tenis mij in verwondering achterlaat, dan ga ik
achter de laptop zitten. Als je schrijft ligt de
wereld aan je voeten, je schept je eigen wereld
en de lezer mag daarin binnentreden.

Naast het schrijven is muziek maken een grote
hobby van mij. Organist Gerrit van der Schouw
heeft me wegwijs gemaakt op het orgel in
Zevenbergschen Hoek. Zo raakte ik gaandeweg
vertrouwd met het begeleiden van koorzang en
volgde op een zeker moment een dirigenten-
opleiding. Nu sta ik al weer jaren voor verschil-
lende koren.

Zelf word ik soms echt geraakt door verhalen
die binnen de kerk worden gelezen. Het schep-
pingsverhaal steekt er met kop en schouders
bovenuit. Op het eind van iedere scheppings-
dag staat: ‘En God zag dat het goed was' Deze
woorden klonken op onze trouwdag. Ze ver-
tellen hoe ik tegen het leven aankijk: dat het
prachtig is als je iets hebt gedaan of gemaakt
en je daarover tevreden bent.

Mijn man en ik zijn op een gegeven moment in
contact gekomen met de beweging van Don
Bosco, een Italiaanse priester die zich in Turijn
inzette voor jongeren die tussen wal en schip
vielen. Hij zei: ‘Als je een bijdrage wilt leveren
aan het welzijn in deze wereld, bekommer je
dan om de jongeren’ Mijn man en ik maakten
deel uit van de kookstaf van de Don Bosco
zomerkampen in Belgié. Onze kinderen
speelden met anderen, wij kookten voor zestig
vrijwilligers. Door die jaren bij Don Bosco zijn
we er als echtpaar naar toe gegroeid om
pleegkinderen op te nemen in ons huis. Een
inmiddels volwassen jongen, die vanaf zijn
vijfde maand bij ons kwam wonen, onder-
steunen we nog steeds waar mogelijk.

Van een geloofscursus in het Bisdom Breda blijft
me een uitspraak bij: ‘Wij zijn de handen en
voeten van God' Binnen de liturgie is me veel
aangereikt, maar mijn geloof, ons geloof komt
pas tot bloei als we concreet betrokken raken
bij een ander, als we blijven vertrouwen op de
onverwoestbare goedheid in deze concrete
mens.

Piet de Meijer




Don Bosco:
vader en meester van de jeugd

Giovanni Bosco werd geboren in 1815 in het
gehucht Becchi in het aartsbisdom Turijn. Hij was
de zoon van arme boeren. Zijn vader stierf toen
Giovanni twee jaar oud was. Na zijn wijding tot
priester in 1841 werkte hij als kapelaan in Turijn.
Daar kwam hij in contact met de verwaarloosde
straatjeugd. Hij trok zich het lot van de wees-
jongens aan en stichtte in 1846 een opvanghuis.
Zijn verdere leven stond in het teken van opvoe-
ding en onderwijs. Don Bosco was een geniale
pedagoog. Hij verhief zich niet boven zijn leer-
lingen, maar was voor hen een solidaire metgezel.
Don Bosco leerde dat jongeren enkel door liefde
kunnen uitgroeien tot verantwoordelijke
personen. Die liefde komt van God, leerde hij.

Don Bosco stichtte twee religieuze congregaties:
in 1859 de Salesianen, genoemd naar de heilige
Franciscus van Sales en in 1872 de Zusters van
Maria Hulp der Christenen. Tijdens zijn leven
waren er 250 huizen en instellingen in Europa en
Amerika waar in zijn geest werd gewerkt. In die
instellingen vonden 130.000 kinderen een thuis
en jaarlijks leerden 18.000 jonge mensen een vak.

Visioen

Don Bosco was in woord en geschrift een hart-
stochtelijk verdediger van de katholieke leer en
het gezag van de paus. Bekend is zijn visioen,
waarin hij het schip van de Kerk met op de boeg
de paus op een woeste zee ziet varen. Het schip
kan zich enkel handhaven door zich vast te
klampen aan twee enorme zuilen. Op de ene zuil
staat de heilige hostie en op de andere de Maagd
Maria, de twee speerpunten van zijn apostolaat.

Heer God, Gij hebt Don Bosco geroepen en hem
begeleid op de weg die de uwe was. Levend vanuit zijn
liefde voor de jeugd werd hij een teken en aanreiker
van uw liefde voor elke mens. Ook vandaag nog nodigt
Gij ons uit in zijn spoor te treden. Daarom bidden wij U,
God: vorm ons tot gemeenschappen waarin jongeren
kunnen opgroeien tot oprecht bewogen mensen en
goede christenen. Maak onszelf tot dienstbare mensen
die beschikbaar kunnen zijn voor wie in nood verkeren.
Moge Don Bosco voor ons een aansporing en uitdaging
blijven om zijn evangelische levenswijze tot de onze te
maken. Door Christus Jezus, onze Heer. Amen.

Geestelijk leidsman

Don Bosco's zielzorg richtte zich niet alleen op
kinderen en jongvolwassenen. Ook voor veel
volwassenen was hij een geestelijk leidsman en
biechtvader. Velen kwamen door zijn prediking
en voorbeeld tot bekering. Don Bosco stierf op 31
januari 1888 te Turijn.

Canonisatie

Paus Pius XI verklaarde Don Bosco, de Apostel
van de Jeugd, zalig op 2 juni 1929 en heilig op 1
april 1934. Zijn lichaam werd in een zijaltaar
geplaatst van de basiliek van Maria Hulp der
Christenen in Turijn. Paus Johannes Paulus II riep
hem op 31 januari 1988 uit tot Vader en Meester
van de Jeugd. Zijn geboortedorpje Becchi maakt
thans deel uit van de gemeente die naar hem is
vernoemd: Castelnuovo Don Bosco. In 1961 werd
daar ter ere van de heilige een kerk gebouwd,
thans de Basiliek van Don Bosco.




Veertig-dagen-tijd voor bezinning

De Veertigdagentijd nodigt ons elk jaar opnieuw
uit tot extra bezinning en verdieping als voor-
bereiding op het hoogfeest van Pasen. Dit jaar
willen we dit extra stimuleren aan de hand van
het campagneproject van de Vastenactie ‘Je land
is je leven, en van het hongerdoek ‘U geeft mijn
voeten de ruimte. Dit hongerdoek zullen we laten
rondgaan in de kerken in de Bernardus- en de
Immanuelparochie, als extra bron van inspiratie
in de liturgie van die zaterdag of zondag. Tijdens
die viering willen we ook aandacht geven aan de
Vastenactie en collecteren voor de projecten.

De vieringen waarin bijzondere aandacht wordt
besteed aan Vastenactie en hongerdoek zijn

op zondag 6 maart in Hoeven,

op zondag 13 maart in Fijnaart en Zevenbergen,
op zaterdag 26 maart in Bosschenhoofd

en Zevenbergschen Hoek,

op zondag 27 maart in Oud Gastel

en Oudenbosch.

Hongerdoek

Het hongerdoek ontstond aan het begin van de
coronapandemie in het atelier van kunstenares
Lilian Moreno Sanchez in Augsburg. Ze ontwik-
kelde de ideeén voor de afbeelding al in 2019,
maar nu kregen deze ideeén een andere lading
doordat de wereld veranderde. Het virus legt
grenzen op en confronteert ons met de kwets-
baarheid van een mens. Met het hongerdoek

wil de kunstenares de hoop delen dat een betere
wereld mogelijk is als we samen verantwoorde-
lijkheid nemen voor elkaar. In die hoop sluit ze
niet haar ogen voor de harde realiteit. In deze
hongerdoek staat dan ook de spanning tussen
het lijden en de hoop op een beter leven centraal.

Landrechten en biodiversiteif

De Vastenactiecampagne staat dit jaar in het
teken van het beschermen van landrechten van
inheemse volken. Hun recht op land raakt aan
grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiver-
siteit, milieu en klimaat. Wereldwijd leeft een op
de drie mensen van de opbrengst van hun land.
Het meeste voedsel wordt kleinschalig geprodu-
ceerd met behulp van natuurlijke hulpbronnen.
Inheemse gemeenschappen beschermen op deze
manier 80% van de biodiversiteit.

Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit
hun huizen gezet, omdat overheden of grote
ondernemingen deze kostbare grond willen
exploiteren, bijvoorbeeld voor het aanleggen van
een palmolieplantage of de bouw van een water-
krachtcentrale. Landonteigening voor de aanleg
van plantages met slechts één gewas leidt tot
vermindering van de biodiversiteit en het vernie-
tigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige
houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en
klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten
van lokale gemeenschappen te beschermen.

VASTENAC IE
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Vastenactie steunt

De afgelopen jaren heeft Vastenactie ongeveer
28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor
landrechten. Dit jaar ondersteunt de organisatie
Mayagemeenschappen in Guatemala bij conflic-
ten over landrechten. In Libanon krijgen 250
gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het
opbouwen van een menswaardig bestaan en in
Brazili¢ ontvangen zestig families materialen en
begeleiding bij het opzetten van een tuinbouw-
project. Uw bijdrage aan Vastenactie wordt
bijvoorbeeld gebruikt voor de reparatie van het
drinkwatersysteem voor één familie (€ 23,00),
voor de aanschaf van een bijenkorf voor een gezin
van bijenhouders (€ 45,00) of voor juridische
bijstand voor é¢én persoon gedurende het hele
proces (€ 790,00).

Steun Vastenactie

Op www.vastenactie.nl leest u meer over de
projecten. U kunt op verschillende manieren
Vastenactie ondersteunen: met een bijdrage aan
de kerkcollecte, door te doneren via de website
van Vastenactie, door een bijdrage over te maken
op IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van
Vastenactie, Den Haag of door gebruik te maken
van deze QR-code.

Digitale Veertigdagenretraite

‘Hem achterna’ is de titel van de digitale
Veertigdagenretraite van de Jezuieten, die
begint op Aswoensdag, 2 maart, en eindigt op
Paaszondag, 17 april. Op vragen van de
zoekende mens geeft Jezus een ontwapenend
antwoord: ‘'Kom maar mee, dan zal je het zien’
Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag:
‘Kom maar mee, word mijn leerling en leer Mij
(beter) kennen’ Deelnemen aan de retraite is
ingaan op die uitnodiging: Jezus achterna, op
weg naar Pasen. Deelnemers aan de retraite
krijgen dagelijks een email met Bijbelteksten en
meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis
om de Veertigdagentijd, de Goede Week en het
Paasmysterie intenser te beleven. Je kunt je
voor deze gratis retraite inschrijven via
www.40dagenretraite.org.

Deelnemers uit de Bernardus- en de Immanuel-
parochie, die zich hebben ingeschreven,
worden uitgenodigd om bij de start op
Aswoensdag fysiek bijeen te komen. We gaan
dan samen aan de hand van de email van die
dag oefenen. Wil je aan de oefening deel-
nemen? Stuur dan een email met naam en
adres naar p.mergaerts@immanuel-parochie.eu
of pastoraalassistent@outlook.com. Afhankelijk
van de belangstelling kunnen daarna nog
enkele bijeenkomsten worden gepland. Plaats
en tijd van deze bijeenkomst(en) worden op de
website van de parochies bekend gemaakt.

Petra Mergaerts, pastoraal werker
Frans van den Bosch

LIEBREKS
—

VASTGOEDONDERHOUD

Hoofdkantoor

Viierwerf 13
Postbus 1310
4700 BH Roosendaal

Tel.:
E-mail:

Kantoor Eindhoven

Ondernemingenweg 7
Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

0165 - 58 32 58
info@liebreks.nl

Tel.:
E-mail:

040 - 24 83 185
info@liebreks.nl
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ChAL W&

Om meer diepgang te geven aan de persoon-
lijke beleving van de Veertigdagentijd wordt op
woensdag 23 maart een challenge georgani-
seerd gebaseerd op drie pijlers: vasten, gebed
en geloofsverdieping, naastenliefde.

Vasten

Vasten is een van de belangrijkste vormen van
boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Het is
bewust afzien van voedsel of andere geneugten
met als doel zo ontvankelijker te worden voor
de boodschap van Gods liefde. Vanouds
beperkt men zich op een vastendag tot één
maaltijd, het liefst zo laat mogelijk op de dag.
Een moderne manier van vasten bestaat erin
dat men zich een hele dag onthoudt van
bepaalde genoegens, zoals een dag of zelfs de
hele Veertigdagentijd geen televisie kijken of
afzien van het gebruik van alle vormen van
sociale media.

Gebed en geloofsverdieping

In ons gebed zoeken wij als gelovigen het
contact met God. In gebed openen we ons hart
voor God, luisteren we naar wat Hij ons heeft te
zeggen. Regelmatig gebed geeft inspiratie en
richting aan onze manier van leven. Tijdens ons
gebed kunnen we God danken en om hulp
vragen. We kunnen bidden voor onszelf én voor
andere mensen. We kunnen ons geloof verder
verdiepen door onder andere deel te nemen
aan een geloofsgesprek, een bezinningsavond
of door het lezen van een spiritueel boek.

Naastenliefde

Uniek aan de persoon van Jezus is dat Hij de
liefde voor God wezenlijk verbindt met de liefde
voor de naaste. Liefde voor God kan niet los-
gekoppeld van de solidaire, opofferende,
helpende liefde voor de mens, zo mogen wij
menigmaal lezen in de Bijbel. In onze solidaire
liefde voor de naasten, in het bijzonder voor de
‘allerkeinsten; de minderbedeelden, de lijden-
den, de zieken en vervolgden, krijgt onze liefde
voor Jezus gestalte. Elke christen en elke
christelijke geloofsgemeenschap heeft dan ook
een belangrijke roeping tot naastenliefde.

Challenge

Het bedrag dat u uitspaart door te vasten op
23 maart zou u als gebaar van naastenliefde
kunnen doneren aan de Vastenactie. Maar u
kunt er natuurlijk ook voor kiezen om op die
dag iemand die eenzaam is te bezoeken of een
andere daad van naastenliefde inplannen. We
bieden u graag wat extra’s aan om invulling te
geven aan deze dag en die samen te beleven.

12.00 uur - 12.30 uur

oecumenisch middaggebed in de Basiliek
17.30 uur - 18.30 uur

vriendschapsmaaltijd (agapé) in ‘de Pastorije’
18.30 uur - 20.30 uur

Bezinningsavond in 'de Pastorije’; ‘U geeft mijn
voeten de ruimte’

Voor de maaltijd en de bezinningsavond dient u
zich voor 19 maart op te geven met een email
naar info@bernardusparochie.nl of telefonisch
bij de pastorie in OQudenbosch, 0165 33 05 02
(bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en
12.00 uur). Wij hopen dat u meedoet en wensen
u een inspirerende Veertigdagentijd toe.

Petra Mergaerts en de Werkgroep Diaconie

seere.

Verzekeringen
Financieel advies 4

Makelaardij

Uw bank d

RegloBank




De pastoor houdt een vergadering in de keuken met
mevrouw Bontje en Henk Hartman van het zangkoor,
De muizen luisteren stickem mee, want ze horen
graag welk feest eraan komt en hoeveel lekkers er dan
klaarstaat! “Punt één. De veertigdagentijd!” galmt de

pastoor. "Dat is de voorbereidingstijd op het paasfeest.

Veertig dagen gaan we ons bezighouden met Jezus’
lijden, met vasten, inkeer, sdber leven. Is dat geen
mooi thema, Sober Leven?” Henk Hartman kucht.
“Meneer pastoor, is dat nu wel zo'n goed idee?” zegt
hij. Mevrouw Bontje staart naar het plafond. Ook de
muizen rollen met hun ogen, want sober |leven, daar
houden ze nu eenmaal niet van. “Wat bedoel je,
Henk?” vraagt de pastoor, “We doen dit toch elk jaar,
veertig dagen vasten?”

Puzzel

In plaats van...

Geen koek
J

SOBER LEVEN © KIK

“Jawel,” zegt Henk, “maar ... de mensen zijn al een heel
jaar sober aan het leven. We mochten van alles NIET.
Niet op reis, niet winkelen, niet feesten, niet knuffelen,
niet naar de kerk, het was verschrikkelijk!” “We hébben
al gevast!” zegt mevrouw Bontje met een traan op
haar wang, “Het is gendég geweest. Ik wil een
feestelijke veertigdagentijd! Een fleurige vasten!” De
pastoor is even stil. “Ik geloof dat jullie gelijk hebben.
Jezus houdt van het leven.” Mevrouw Bontje schenkt
koffie in. “Op het leven!” roept ze. “Op het leven!”
antwoordt de rest. En dan gaan ze plannen maken
voor een feestelijke vasten “Op het leven”. Met veel
gezelligheid en ... koek. Dat gaan de muizen gauw aan
Kikker vertellen!

In plaats van

bl b Muciek dragien  Samen zingen en pelen

binnen te S

keren in de //_,_SLJH Aleen wandelen  Met 2N dlen op s/ ap

veertig- N 1 =
cagentle L) W ke kamer ersiering en bloemen 0%

kun je je ook )
naar buiten .

keren. _ Voor het schern zitten  Naar de ke 1k goan ,g- ﬂfd
E;irlgiis\t;:r? . Huispak en sloffen M “ole Kleren en geurtje

‘In plaats van ...
Raad de letters
die hier
ontbreken.

Als je ze goed

hebt ingevuld, Water en broed
lees je waar

de puzzel Heer, ontferm U
over gaat!

Uit de Bijbel

Deel je feestmaal met mensen die niets hebben.
Droog Je tranen en wees blij met

wat de Heer voor jullie doet. Q@%
*\g‘a"iﬁ:@ 7

(Vehemiq 810)

Kaartjes en apples
Thuishljven

Handen en omhe~zingen
Mensen opzoeken en bl maken o

Lekker  1oken voor elkaar



Advent in de Laurentiuskerk

Op zondag 12 december waren de geschilderde
panelen van het project ‘Onderweg naar
Kerstmis’ opgesteld in onze kerk. Om 9.30 uur
opende pastoor Maickel Praising de dag met
een eucharistieviering, waarin werd gezongen
door het Bernarduskoor uit Ulicoten. De koor-
zang had een zeer goede kwaliteit en de
muziek sprak ons heel erg aan. Na de viering
kon je achter in de kerk kerstcadeautjes kopen
of kunstwerkjes van de Wereldwinkel uit Steen-
bergen. In de namiddag werden we verrast
door het opleidingsorkest van Harmonie Sint
Cecilia uit Stampersgat en ‘Blaaslust), een groep
muzikanten uit Oud Gastel en Stampersgat.
Woensdag en donderdag kwam de lagere
school uit Oud Gastel in groepjes kijken en
luisteren naar het verhaal over de Advent dat
op de panelen stond afgebeeld. Ongeveer
honderd leerlingen deden actief mee en
kregen een begeleidend boekje mee om thuis
nog eens na te lezen.

PKC Oud Gastel - Stampersgat

Coppens © 23 aan ()

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

5Hagens

Gas Water CV <+ Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20 td van
4751 AD Oud Gastel UNETo VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S
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Weer op bedevaart

Na een pauze van twee jaar is het in 2022 weer
mogelijk met het ‘Huis voor de Pelgrim’ op bede-
vaart te gaan naar Lourdes, Rome, Israél of een
van de andere mooie bedevaartplaatsen. Voor het
‘Huis van de pelgrim’ is het tevens een bijzonder
seizoen, omdat met een jaar vertraging alsnog het
100-jarig jubileum kan worden gevierd. In juni
1921 vond de eerste Lourdesreis plaats van wat
toen ‘Limburgse Bedevaart naar Lourdes” heette,
die met andere bedevaartorganisaties is opgegaan
in het ‘Huis voor de Pelgrin

Een belangrijk kenmerk van de bedevaarten is de
solidariteit tussen de deelnemers: jong of oud,
ziek of gezond, vrijwilliger of pelgrim. ledereen
spant zich in om er samen een onvergetelijke reis
van de maken. Wat dat betreft is er in de afge-
lopen 100 jaar niets veranderd. De onderlinge
sfeer, de saamhorigheid en het als volk van God
samen onderweg zijn, zijn nu niet anders dan
tijdens die eerste bedevaart een eeuw geleden.
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In Lourdes, Banneux en Fatima is het Maria die
ons uitnodigt om samen op weg te gaan. Op
andere plaatsen zijn het andere heiligen, zoals
Jacobus in Santiago of Padre Pio in Zuid-Italié,
die ons hebben voorgeleefd wat het betekent om
pelgrim te zijn. We mogen in hun voetsporen
treden en ontdekken dat op tocht gaan je verder
brengt.

In februari, april/mei en september biedt het “Huis
voor de Pelgrim’ verschillende periodes aan om
een reis naar Lourdes te maken. Tijdens uw
verblijf daar wordt een volledig verzorgd pro-
gramma aangeboden met vieringen, processies,
verdiepingsmomenten, wandelingen door Lour-
des en excursies nar de Pyreneeén. Aan het pro-
gramma kunt u geheel vrijblijvend deelnemen.
Hoogtepunt is voor veel pelgrims de eucharistie-
viering aan de Grot, de plaats waar Bernadette
Maria ontmoette. Al zullen er wellicht nog
bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden
genomen, u mag erop vertrouwen dat geen risicos
worden genomen, zodat pelgrims, begeleiders en
vrijwilligers een mooie en veilige bedevaart
kunnen hebben.

Informatie over de bedevaarten kunt u vinden op
de website www.huisvoordepelgrim.nl. of
opvragen bij mw. Petra Roks - Buijs, contactper-
soon voor het ‘Huis van de Pelgrim; Velletriweg 3,
4731 DP Oudenbosch, 06 40 83 47 96.

Wat in meerdan 100 jaar niet is veranderd:
Maria in de grot in Lourdes.
Ze was ertoen en ze is er nu nog steeds.
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: !?\ . Monuta Ellen Kok
5 Markt 26, 4731 HP Oudenbosch

T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Thaneé Aertsen | Monuta E”en KOk

Ellen Kok-Dekker
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Oud Gastel

Het Hot 2b

4751 JK Oud Gastel
(0165) 20 60 24
oud-gastel @ fysicholland.nl
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Oudenbosch
West-Vaardeke 11a
4731 MA Oudenbosch
(0165) 31 22 56

oudenbosch @ fysioholland.nl

Fijnaart

Eerste Kruisweg BA
4793 RS, Fijnaart
(0168) 20 36 55
fijnaart @fysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1
4793 BR, Fijnaart
(0168) 46 28 18

fijnaart @ fysioholland, ni

Meer weten f een aispr_gak maken?
Neem contact op met één van onze locaties!
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‘7AN D I‘: RIE'I‘ Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

*  Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

* Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

* Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten
Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen

tysioholland.ni

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
* Zwembaden en alle toebehoren

* Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl



