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Bernardus

MagaZIN van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174

4730 AD Oudenbosch
www.bernardusparochie.nl
info@bernardusparochie.nl

IBAN NL17 RABO 0140 7020 32

Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter

Cor van Oers, vicevoorzitter

mw. Sophie Dictus, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl

Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
Mari van de Wassenberg, lid (gebouwen)

Pastoraal team
p/a. Markt 59
4731 HN Oudenbosch

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
telefoon 06 13 54 96 88
p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 06 28 21 1515
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl



‘Mam, kunnen wij dit jaar de kerstboom vroeg
zetten?; vraagt mijn dochter. ‘Lieve schat, het is
nu half november en de Advent moet nog
beginnen; antwoord ik, turend naar de kleine
kerstboom bij de voordeur van mijn overburen.
Ja, ik begrijp het wel, die mooi versierde kerst-
bomen en de feestlichtjes zorgen voor gezellig-
heid in een periode van het jaar dat het vroeg
donker is. En sinds het begin van de wintertijd
is het ineens wel erg vroeg donker geworden.
Donkerder dan andere jaren, zo lijkt het wel.
Misschien wordt dat gevoel extra ingegeven
door die nieuwe coronagolf. Is er nog hoop? Is
er nog gewoon gezellig leven mogelijk?

Zelf ben ik gehecht aan de adventskrans. Deze
krans leert mij de waarde van groei en geduld.
Ook een moeilijk iets in deze tijd. We willen zo
graag alles zo snel mogelijk, liever gisteren nog
dan morgen. Groeien kost tijd. Het gaat ook
gepaard met vallen en opstaan, met soms drie
passen vooruit en twee achteruit. Toch heb je
die tijd nodig, de ene keer meer dan de andere
keer, om tot verandering te komen van vaste
patronen die niet altijd gezond zijn. De Advent
roept ons op tot verandering, tot omkering van
onze manier van leven. Hoe kunnen we gezon-
der leven, gezonder voor onszelf, gezonder voor
onze omgeving? Hoe kunnen we meer ruimte
geven aan vrede en geluk? Hoe kunnen we de
hoop levend houden in sombere tijden? Wat
vraagt licht en verlichting in ons eigen leven?
De vier kaarsen op de adventskrans nodigen
ons uit tot verstilling en groei.

Jawel, de kerstboom krijgt een plaats in ons huis,
maar niet zonder de kerststal. De kerstkribbe
blijft wel leeg tot de kerstnacht. Leegte: mag dat
er ook zijn? Leegte om uiteindelijk te kunnen
ontvangen. We hebben als mens niet alles in de
hand, hoe intelligent we sommige zaken ook
kunnen oplossen. Als mens blijven we beperkt
in onze mogelijkheden, blijven we worstelen
met afhankelijkheid. Veel in het leven is niet
vanzelfsprekend. In deze moeilijke jaren van
coronapandemie kunnen we dat meer dan ooit
ervaren. Kan het ons openen voor een houding
van durven ontvangen? In het bijzonder het
ontvangen van Gods Licht?

In een kwetsbaar kind is God onder ons komen
wonen, weerloos en afhankelijk, met open
armen naar ons uitgespreid: neem Mij aan, heb
Mij lief. Kunnen wij bij Hem innerlijke vrede en
vreugde vinden? Kan Hij ons kracht geven om
de donkere dagen vol te houden? Kan Hij ons
omvormen tot hoopvolle mensen, ondanks
alles? Mag Hij ons leven vullen en vervullen met
zijn licht en warmte? Durven wij vervolgens
Gods Licht en zijn Boodschap van hoop ook
door te geven? Dat alles wens ik ieder van u toe!
Voor straks namens het hele pastoraal team:
Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar!

Petra Mergaerts, pastoraal werkster



"~ Elk jaar opnieuw daagt Kerstmis ons uit
tot een houding van hoop en vertrouwen.

Pls wij met onze warme aandacht
het hart verwarmen van wie eenzaam zijn,

als wij zorgzaam omgaan
met wie kwetsbaar in het leven staan,

als wij met een eenvoudig gebaar
troostvol nabij zijn,

als wij mel een bemoedigend woord
de donkere nacht verdrijven,

dan groeien er vrede en licht,
hoop en verirouwen

in het hart van mensen,

dan komen Gods mensenliefde

en goedheid tastbaar nabij.

Moge hel Kerstkind ons bezielen
om vreugde te vinden in het kleine

Mogen wij deze kerstgeschenken
doorgeven aan elkaar en elkaar
gezegende Kerstdagen toewensen
en een voorspoedig en gezond 2022.

In 2022

verschijnt dit parochiemagaZIN op

dinsdag 22 februari
woensdag 20 april
dinsdag 28 juni
dinsdag 30 augustus
_____dinsdag 25 oktober
dinsdag 13 december

Kopij ontvangt de redactie graag uiterlijk twee weken
voor de verschijningsdatum.




Gehuwd
13 november

Overleden
13 november

17 november

Gedoopt
17 oktober

31 oktober
Overleden
27 oktober
7 november

21 november

29 november

Familieberichten

Bosschenhoofd

Robert Verbaten
en Sandra Nagelgast

Jac van Dijk (87),
echtgenoot van

Ad van Qosterhout
Hans Groenendijk (66),
echtgenoot van

Lenie Zonneveld

Hoeven

Lizzy van Wanrooij
Fleur Buijs

Lhola Post

Dilan Berendsen

Koos Bol (89),

weduwe van

Hendrik van der Vorst

Cor van Baal (95),

weduwe van Wim Wierikx

To Hagens (94),

weduwe van Jos van de Riet
Joke Koevoets (74)

weduwe van Ad Braspenning

Overleden
19 oktober

Gedoopt
13 november
14 november

Overleden
22 oktober

17 november
19 november

2 december

Oud Gastel

Riet van Dijk (87),
weduwe van Willem Tak

Sienna Heuverling
Jaylaise Aghoulame
Jayden Russell
Jules Cleijsen

Kees Koenraadt (85),
echtgenoot van Ineke Korsmit
Marie Oomen (94),

weduwe van Thijs Zwijgers
Carolien Welsing (92),
weduwe van Simon Duits
Consuela Schoop (74)



| 'Breek uw tent op, ga op Yeis
naar het land dat Ik u wijs.'

Onze 'tent' in de kerk'van St. Jan de
Doper werd min of meer opgebroken
en gereed gemaakt vooryvertrek naar

een nieuwe 'tent’ in de Kapel van

A "’\V , Bovendonk, toegewijd aan de heilige

Iozef Op de drempel van een oud naar

ieen nieuw kerlijk jaar zijn we ook
k!tierhlk een drempel naar de
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Op woensdag 1 december zijn door de Neder-
landse bisschoppen verscherpte maatregelen
afgekondigd met betrekking tot het kerkbezoek.
Dat betekent dat 's avonds geen vieringen kunnen
worden gehouden, behalve in de kerken waar een
livestream mogelijk is en zonder kerkgangers.

vrijdag 24 december
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
* alleen livestream, zonder kerkgangers

19.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
Kinderkerstviering

23.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
Nachtmis

zaterdag 25 december
Hoogfeest van de Geboorte van de Heer

09.30 uur  Kapel van Bovendonk Hoeven

09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
15.00 uur  H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Kindje wiegen

Vieringen Kerstdagen en Jaarwisseling

zondag 26 december
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

09.30 uur  Kapel van Bovendonk Hoeven
09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel
11.00 uur  H. Laurentius Oud Gastel
Kindje wiegen
11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

zaterdag 1 januari
Heilige Maria, Moeder van God
11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

zondag 2 januari
Openbaring van de Heer

09.30 uur Kapel van Bovendonk Hoeven
09.30 uur  H. laurentius Oud Gastel
11.00 uur  H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

* De vieringen gaan door onder voorbehoud van wijzigingen.
Het actuele overzicht en berichten mel betrekking tot de
vieringen zijn te vinden op www.bernardusparochie.nl.

LIEBREKS

VASTGOEDONDERHOUD

Hoofdkantoor

Vlierwerf 13
Postbus 1310
4700 BH Roosendaal

Tel.: 0165-583258  Tel:
E-mail: info@liebreks.nl

Kantoor Eindhoven

Ondernemingenweg 7
Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl



Dankwoord aan het St. Janskoor
14 november 2021

Het St. Janskoor is een begrip in onze geloofs-
gemeenschap. Meer dan 43 jaar hebben jullie
voor ons gezongen tijdens de zondagsvie-
ringen, de eerste jaren boven, na 1985 met het
Engels orgel beneden. Nadat het orgel door
technische storingen in onbruik was geraakt,
werd er gebruik gemaakt van een elektrisch
orgel of piano. De banken werden speciaal voor
jullie aangepast, zodat elke zanger en zangeres
de dirigent goed kon volgen.

Verschillende leden werden onderscheiden met
de Gregoriuspenning of -ketting in verband met
25- of zelfs 40-jarig lidmaatschap. Vandaag mag
Piet Voermans deze onderscheiding ontvangen
voor zijn 40-jarige inzet. Voor alle koorleden is
er een gouden noot, gemaakt door Corry
Braspenning met bij behorende tekst:

Namens de hele geloofsgemeenschap wil ik de
leden van het koor hartelijk danken voor al die
jaren dat ze voor ons hebben gezongen op zon-
en feestdagen, de laatste jaren onder de
bezielende leiding van Christ Vergouwen. lk heb
jullie ervaren als één grote familie, die lief en
leed met elkaar delen. Heel hartelijk bedankt.

Dimph Schouw,
voorzitter parochiekerncommissie







Wij hebben voor U gezongen.

Op het moment van afscheid nemen als
parochiekoor kijken we als deel van de
geloofsgemeenschap van Hoeven terug naar de
tweeledige opdracht van dit koor: opluisteren
van de eredienst en het bevorderen van de
samenzang. Bij de eerste taak, het opluisteren
van de eredienst, is het goed te kijken naar de
muurschilderingen boven het hoofdaltaar. Wel
wat slecht verlicht zien we Gods troon. Hem
wordt eer en dank gebracht door de hemelse
serafijnen, cherubijnen, machten en krachten
en wat dichter bij de mensen komende engelen
en aartsengelen. De gelovigen in het schip van
de kerk sluiten zich, met de heiligen die in deze
kerk in het bijzonder worden uitgebeeld: Maria,
Johannes de Doper en Bernardus, als het ware
aan bij de eredienst tijdens de liturgie van de
heilige Mis, waarbij we als gemeenschap van
mensen onze eerbied en dank, maar ook onze
zorgen neerleggen bij God. Als koor hebben we
in de eredienst onze bijdrage daaraan gedaan.

1

Wij hebben voor U, onze God, gezongen.

De tweede taak, het bevorderen van de samen-
zang, is gericht naar de mensen die ter kerke
zijn gekomen om te bidden en te zingen. Eerst
zongen we vanaf het koor achter in de kerk over
de hoofden van aanwezigen in de hoop hen aan
te zetten om mee te zingen. Later werd - nadat
er een orgel aan de linker voorkant van de kerk
was gekomen, als het ware deel van de aan-
wezige kerkgangers - gezongen om hen mee te
nemen in het zingen. Hier hebben we samen
met elkaar onze vreugde en zorgen en ons
verdriet aan God voorgelegd.

Wij hebben voor en met U gezongen.

Ton Wouters
St. Janskoor Hoeven



Kerngegevens van onze parochie
om te bewaren

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch
Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
info@bernardusparochie.nl

www. bernardusparochie.nl

IBAN NL 17 RABO 0140 7020 32

Geloofsgemeenschappen

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
Pastoor van Breugelstraat 52
4744 AD Bosschenhoofd

06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

St. Jan de Doper Hoeven

St. Janstraat 38

4741 AR Hoeven

0165502 336

bereikbaar op maandag, woensdag

S e

en vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur

hoeven@bernardusparochie.nl

H. Laurentius Oud Gastel

Korte Dreef 4

4751 HZ Oud Gastel

0165511 286

bereikbaar op maandag en vrijdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur
oudgastel@bernardusparochie.nl

H.H. Martelaren van Gorcum Stampersgat

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
H. Paulus Oudenbosch

H. Johannes de Doper
Standdaarbuiten

Markt 59

4731 HN Oudenbosch

0165 330 502

bereikbaar op werkdagen

tussen 09.00 uur en 12.00 uur
basiliek@bernardusparochie.nl

—_—

-
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Pastoraal team

Maickel Prasing, pastoor
0165 330502
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
0613549688
p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Alex Schuerman, priester-assistent
0628211515
alex.schuerman@gmail.com

Teamassistent

Eric Roovers, 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

Parochiebestuur

M. Prasing, voorzitter, 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

C. van Oers, vicevoorzitter

mw. S. Dictus
secretaris@ bernardusparochie.nl

H. Scheepens, penningmeester
061094 2165
penningmeester@bernardusparochie.nl

M. van de Wassenberg, lid, gebouwen
0165313770

contactpersoon parochiekerncommissie
Oudenbosch - Standdaarbuiten

Meer gegevens en onze digitale
parochiegids kunt u vinden op
www.bernardusparochie.nl.



Parochiekerncommissies

Hoeven - Bosschenhoofd
p/a. St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven
mw. D. Schouw, voorzitter, 06 46 65 17 50

Qud Gastel - Stampersgat
p/a. Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
mw. M. Ernest, voorzitter, 0165 511 974

QOudenbosch - Standdaarbuiten
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch
mw. K. van Gorp, voorzitter, 0165 318 022

Bestuur Parochiéle Caritasinstelling
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch

mw. M. Dirven, voorzitter

mw. C. Snijders, secretaris, 0165 321 027
caritas@bernardusparochie.nl

A. van Tetering, penningmeester

mw. M. Koenraadet, lid

Beheer begraafplaatsen

Bosschenhoofd

E. Roovers, 06 16 54 08 40
Hoeven

G. van Lier, 0165 502 933
Oudenbosch

J. Bedaf, 0165 312 564
Stampersgat

J. Frijters, 0165 511 617

Qud Gastel en Standdaarbuiten
Stichting Zuylen, 076 521 94 53

Aanvragen sacramenten

Doop

Bosschenhoofd en Oud Gastel

E. Roovers, 06 16 54 08 40

Hoeven

mw. M. Wapstra, 0165 504 915
Qudenbosch

mw. A. van de Klundert, 0165 318 572
doopbasiliek@xs4all.nl

Eerste Communie

voor de vieringen in Oud Gastel en Oudenbosch
E. Roovers, 06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

voor de viering in Hoeven

H. Langemaire, 0165 502 946

Vormsel
E. Roovers, 06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

Huwelijken

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

Ziekenzalving
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Boete en verzoening
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502

Melden overlijden en verzoeken uitvaart

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Kosters

Bosschenhoofd

G. Verschuren, 0165 315 582
Hoeven

C.van Loon, 0165 327 304

Oud Gastel

mw. R. van Sprundel, 0165 511 425
Oudenbosch

J. Schijven, 06 16 91 23 12
Stampersgat

J. Frijters, 0165 511 617

Aanvragen pastoraal bezoek

Indien u het op prijs stelt dat een van de pastores
u thuis, in het ziekenhuis of een verzorgingshuis
een bezoek brengt, kunt u hiervoor contact
opnemen met het pastoraal team.

Aanvragen communie thuis

Indien u het op prijs stelt om de communie thuis
te ontvangen. dan kunt u hiervoor contact
opnemen met pastoor M. Prasing, 0165 330 502.

Aanvragen misintenties

Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van
uw geloofsgemeenschap. Misintenties aange-
boden voor vrijdag verschijnen in de eerst-
volgende Halderbergse en/of Moerdijkse Bode.
Als ze later worden aangeboden, worden ze niet
gepubliceerd, maar wel afgeroepen. De kosten
voor een misintentie bedragen € 11.00.
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Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Geef om je kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen
betekenis. De een is van huis uit opgegroeid
met het geloof en de zondagsviering en neemt
actief deel aan het parochieleven. Een ander
komt weliswaar niet meer naar de vieringen,
maar vindt het wel belangrijk dat het gebouw
behouden blijft vanwege het dorpsaanzicht of
de culturele betekenis. En nog een ander komt
alleen nog maar in de kerk met Kerstmis of op
scharniermomenten in het leven van mensen:
voor de doop van een kind, voor een
huwelijkszegen of om een dierbare overledene
de laatste eer te bewijzen. leder is en blijft
welkom! Maar de kerk kan niet leven zonder de
inzet van vele vrijwilligers, zonder pastorale
beroepskrachten, zonder kerkgebouwen die
moeten worden verlicht en verwarmd, zonder
activiteiten die mensen weer in contact
brengen met de Blijde Boodschap van

Jezus Christus.

Geefvoor je kerk

Daarvoor is uw jaarlijkse financiéle steun, klein
of groot, nodig. Daarvoor is uw lidmaatschap
van het parochiefonds nodig. Daarvoor wordt
jaarlijks in januari Actie Kerkbalans gevoerd.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in
Nederland en de Oud-katholieke Kerk van
Nederland. Jaarlijks vragen deze kerkgenoot-
schappen u gul te geven voor uw eigen
plaatselijke kerk en parochie. ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’ is het thema voor de
actie in 2022. Geef, zodat ook voor toekomstige
generaties uw kerk en de parochie plaatsen
kunnen blijven om samen te komen, te bidden,
de sacramenten te ontvangen, elkaar tot steun
te zijn en ons geloof door te geven.

Geef aan je kerk

Geef aan Actie Kerkbalans of geef meteen! Met
het formulier op de volgende bladzijde kunt u
zich aanmelden voor deelname aan het
parochiefonds door de machtiging in te vullen.
Het formulier kunt u - ter attentie van de
penningmeester - opsturen naar

Parochie H. Bernardus van Clairvaux,

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch

of Markt 59, 4731 HN Oudenbosch.

Actle
Kerkbalans
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De kerk is daar
waar mensen Zzijn
die geven om elkaar.

Geen hoge God
zal met hen zijn,
maar God dicht bij de grond.
De kerk is daar
waar mensen zijn
die staan in dit verbond.

De kerk is daar
waar mensen zijn
die rouwen met elkaar.
En niemand draagt
alleen de pijn.
maar ieder wordt bevrijd.
De kerk is daar
waar mensen zijn,
die Goede Geest gewijd.

De kerk gedijt
waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt.
Hier krijgt het leven
nieuwe zin,
verliest de dood zijn macht.
Wij samen
gaan de toekomst in
en dat is onze kracht.

Adri Bosch
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MACHTIGING
betreffende Parochiebijdrage

Begunstigde / Incassant

Naam R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Adres Markt 59,4731 HN Oudenbosch
Incassant ID NLO6ZZZ302696441775

Ondergetekende
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Ondergetekende gaat deelnemen aan het parochiefonds en verleent hierbij machtiging aan

begunstigde om jaarlijks € ............... af te schrijven van vermelde bankrekening.
Datum Handtekening ..o
PAROCHIEINFORMATIE

Deze kersteditie van ons parochiemagaZIN is bezorgd bij alle ingeschreven parochianen. Het blad
verschijnt zesmaal per jaar. Als u kosteloos ook de andere edities van ‘Bernardus’ wilt ontvangen —
en daarvoor hoeft u geen lid te zijn van het parochiefonds — vul dan onderstaande antwoordstrook

in en lever die in.

Ondergetekende
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wil graag parochiemagaZIN ‘Bernardus’ ontvangen
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Rucphenseweg.21  Rucphen ,
0Bogdc02rt www restaurantiejardinn

‘7AN DE RIE'I‘ Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

*  Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
* Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten J

*  Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen
* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
* Zwembaden en alle toebehoren

*  Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Onderweg naar Kerstmis

T T ( Op verzoek van de werkgroep
Diaconie heeft Arie Onnink, lid van
het Kunstenaarscollectief Oudenbosch,
zeven afbeeldingen gemaakt waarop
hij, op een hedendaagse wijze, het
Kerstverhaal heeft weergegeven.
Tijdens de Advent gaan deze panelen
op tournee door onze parochiekernen.
Van zondag 19 december tot woensdag
6 januari bent u in de gelegenheid om

JORDAN VA LEY

— A
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- r . de expositie in de Basiliek te bezich-

f 8 . . vs ) Vs F

;‘ I = tigen tijdens de gebruikelijke openings-
) I _ = tijden. Deafbeeldingen nodigen uit

¢ | BN om met andere ogen naar het aloude

i l » verhaal te kijken en te ervaren wat het

voor ons in deze tijd betekent. Petra
Mergaerts heeft gezorgd voor
verbindende teksten.

U bent van harte welkom.




Nieuwe (in vuur en) Vlam...

Weet niet goed, hoe ik het zeggen moet,
maar ik heb mijn Redder in nood ontmoet,
een wonderbare Raadsman,

die mij genezen kan.

Hij is zachtmoedig en vergevingsgezind,
echt lemand bij wie ik rust vind.
Hij bevrijdt mij, als een Goddelijke Held.

Zijn liefde is het enige wat nog telt.

Wat mij misschien nog wel 't meeste raakt,

is dat Hij zelf ook zoveel heeft meegemaakt.

Kijk naar zijn handen, dan kun je het be-amen,
zo'n oneerlijke strijd, van bloed, zweet en tranen.

Hij is mijn Rots in de branding, mijn héle handel,
mijn nieuwe Weg, die ik met Hem bewandel.

Hij gaf mij weer hoop en al klinkt het raar misschien,
Hij heeft mij het ware licht laten zien.

Hem wil ik, maar heus niet voor mij alleen,

Hij is zo behulpzaam, Hij helpt iedereen.

Je kent Hem vast wel, viert ook altijd zijn verjaardag
als ik me niet vergis.

Hij is geboren in het jaar nul, met Kerstmis...!

b )
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Een vrouw of man uit de Bernardus- of Immanuel-
parochie vertelt over de eigen levens-en geloofs-
weg, staat stil bij de keerpunten op deze weg, bij
eigen inspiratie en bij de betrokkenheid bij
anderen. Het woord is aan Kees Suijkerbuijk uit
Stampersgat. Hij is lector en lid van de parochie-
kerncommissie Oud Gastel - Stampersgat. Op hun
secretaire aan de straatkant staat een ‘Maria’ uit
het ouderlijke huis van Wilma, op de vensterbank
aan de tuinzijde een ‘Maria; die ze tegenkwamen
tijdens een vakantie in Frankrijk.

'Deze week moest ik terugdenken aan de tijd
dat we samen nog een tuinderij hadden in
Oudenbosch. In het voorjaar ging ik dan
weleens in alle vroegte naar de kas waar we
tomaten teelden. Buiten was het koud en ki,
binnen zette ik de plantjes op het witte plastic.
Ik herinner me een keer dat ik daar echt op mijn
knieén bij heb gezeten, verrast over de schoon-
heid van zo'n klein plantje, verwonderd over de
groeikracht van de natuur. Mijn verhaal is daar-
mee niet begonnen. Wilma en ik kregen samen
één zoon en twee dochters. Bij ieder kind heb je
toch ook weer de verwondering hoe ze uit-
groeien tot wie ze zijn. Ze zijn ons heel dierbaar
en dat geldt natuurlijk ook voor de kleinkin-
deren. Dat moment in de kas is echter wel het
vonkje, dat me altijd is bijgebleven.

In Oudenbosch trokken we met vijf andere
echtparen op, allemaal betrokken bij de Basiliek.
We vormden een hechte groep. Wilma sloot in
een vroeg stadium aan bij een paar moeders die
de kindernevendiensten hadden opgezet. In
Stampersgat zijn we, na een paar jaar,

betrokken geraakt bij de parochie in Oud Gastel.

Zelf ben ik vooral iemand van de praktische
aanpak. In de achterliggende coronatijd dacht
ik vanuit de parochiekerncommissie mee over
een verantwoord gebruik van de kerk. Jaren
terug was ik ook betrokken bij het bestuur van
de ZLTO. Op zo'n plaats voel ik me dan als een
visin het water.

Deze praktische insteek kwam me goed van pas
bij Rijkzwaan in Fijnaart. Het bedrijf richt zich op
de veredeling van de gewassen. Mijn eigen
betrokkenheid bij de natuur, van vroeger uit,
vond hier een nieuwe bedding. In het begin viel
me op dat verschillende collega’s een kruisje
maakten voordat ze hun boterham opaten.
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Het water stroomt weer. -

Dat kan daar gewoon, niemand maakt daar een
opmerking over. Naast de natuur staat het wel-
zijn van de medewerkers hoog in het vaandel.
Op een zeker moment overleed iemand uit de
kantine. leder die wilde kon naar de uitvaart,
binnen de tijd van de baas.

Ik merk dat we samen wel eens praten over

de toekomst van de kerk. Er zijn bijna geen
jongeren. Hoe bereik je ze? Zelf heb ik, zelf
hebben wij ervaren hoe weldadig het is om een
groep om je heen te hebben, met wie je dingen
kunt delen die ertoe doen, om er voor elkaar te
zijn. Als twaalf mensen zijn we nauw met elkaar
verbonden geraakt. We zouden dat ook erg
gunnen aan anderen.

Piet de Meijer



Op weg naar een synodale en missionaire kerk

Tijdens de eucharistieviering in de Basiliek op

17 oktober zette onze bisschop uiteen wat paus
Franciscus bedoelt met de noodzaak om de kerk
te gaan aanpassen door op weg te gaan naar
een synodale kerk. Dat is een kerk die op drie,
met elkaar verbonden, pijlers wordt gebouwd
door samen te bidden en te luisteren naar wat
de heilige Geest ons ingeeft.

De eerste pijler is gemeenschap, het op weg
gaan om een meer hechte en ook voor buiten-
staanders aantrekkelijke gemeenschap van
leerlingen van Jezus te worden. De tweede
pijler is participatie van alle betrokkenen. De
derde pijler is gericht op zending. Wij allen zijn
geroepen de Blijde Boodschap voor te leven in
doen en laten.

Elk bisdom in de wereld is uitgenodigd om met
alle betrokkenen, biddend en luisterend naar de
heilige Geest, na te gaan hoe die drie pijlers in
de context van het bisdom vorm zouden
kunnen gaan krijgen. Over twee jaar vindt dan
een bisschoppensynode in Rome plaats, waar
de resultaten van de wereldwijde raadpleging
aan de orde komen.

Tegelijkertijd maakte de bisschop op 17 oktober
zijn visietekst bekend, die sterk is gerelateerd
aan de synodale kerk en aan de wens om als
kerk missionair te zijn. In de tekst zijn vier kern-
begrippen van belang: verdieping van ons
geloof, bewust kiezen meer leerling van Jezus
te willen worden, als gemeenschap samen
verbonden blijven met Jezus en samen met
Jezus op weg gaan. Hij is de Weg, de Waarheid
en het Leven.

Voor een synodale Herk

hap | participatie | Zendi

ng
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Op 28 oktober is voor de Bernardus- en de
Immanuelparochie een gezamenlijke bijeen-
komst over bovenstaande onderwerpen,
gehouden, waarbij ongeveer 23 parochianen
alsmede het pastoraal team aanwezig waren.

Pastoor Maickel Prasing gaf een boeiende
presentatie over het waarom van missionair
parochie zijn en over de twee eerder genoemde
onderwerpen. Daarna hebben we op een groot
scherm gekeken naar een online bijeenkomst
over de missionaire parochie, met bijdragen van
onder meer James Mallon en de bisschop.

De bijeenkomst werd afgesloten met de actuele
en belangrijke vraag: Wat betekent missionair
parochie zijn voor jullie als parochianen en
willen jullie daaraan bijdragen, zoals op het
gebied van geloofsverdieping? Uit de reacties
bleek dat de aanwezigen in eerste instantie
daarover wat verbaasd waren. En toch zal die
vraag ons moeten aanzetten om onze geloofs-
gemeenschappen, stapje voor stapje, te gaan
helpen op weg naar missionair parochie zijn.

Het synodaal proces en de visietekst zijn daarbij
inspirerende richtingwijzers. Meer informatie
over het synodaal proces en de visietekst is te
vinden op de website van het Bisdom van
Breda.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent



Het wordt koud, de muizen werken hard aan hun
wintervoorraad. Martje Muis was het eerste klaar en
daarna is ze gaan klimmen, in haar eentje, naar het orgel
en nog hoger, de toren in. Daar zit ze nu, bij de klokken.
Ze kijkt naar buiten. Het is hoog. Het is eng. Maar Martje
heeft alleen maar oog voor de verte. Want ze verwacht
iemand. Haar zus Geurtje komt logeren met Kerstmis!
Er is niets heerlijkers, vindt Martje, dan een gast
verwennen. Vooral als het je zus is! Ze tuurt in de verte
of ze misschien een glimp van Geurtje ziet, een neus,
een staart. Maar nee. Martje voelt zich raar: blij en
tegelijk doodongelukkig. Wachten is z6 maeilijk! Ze

Uitzien Naar ... .
Hier zie je zeven puzzelwoorden.
Wat zien ze er raar uit!! bat komt zo:
de woorden kijken de verkeerde kant op!
Zet jij ze de goede kant op? Let op:
hun beginletter ontbreekt, bij alle zeven
dezelfde letter. bie zit in het woord ADVENT.
Puzzelen maar!
neghalre '
ghithcawre
hegadhoz rei
neeolsl

N
"t
terproo 3
ressolre ,r

® neduohlo - ()

e

Uit de Bijbel

Mijn ziel verlangt naar de Heen
zoals wachters uitzien naar de morgen.
1k zie uit naar Hem, nog méér
dah wachters Naar de morgen!

Naar Psalm 130:6 =

roetsjt langs de balken terug omlaag en gaat naar Kikker.

;,0
=

UITZIEN @ms-; KIK

Die zit op zijn wijwaterbakje, diep in gedachten.

‘Kik, hoe kan ik z6 blij én ongelukkig tegelijk zijn?" vraagt
ze. ‘Tja,’ zucht Kik, ‘Dat is een typisch adventsgevoel. Je
wacht op de komst van je zus. Je zet alles klaar. Je voelt
al hoe licht en warm Kerstmis zal zijn. Maar nu is het
nog koud en moet je blijven geloven. Probeer glimpen
te zien, Martje!" ‘Dat héb ik geprobeerd, met het verste
uitzicht, maar geen glimp van mijn zus!’ Kik neemt haar
mee naar de adventskrans. ‘Kijk, als alle vier de kaarsjes
branden, komt je zus. Elke week een glimp erbij.’ Dat
stelt Martje gerust. Wachten dus. De krans heeft alvast
een heerlijk geurtje...

. verlangen, volhouden, verlosser, verwaching, vier zondagen.



‘Zal ik een lichtje in de vensterbank zetten,
mam?’, roept Irina, ‘dan kunnen opa en oma
ons makkelijk vinden!’ Het is kerstavond en
alles is versierd. Zelfs Borneo, de hond, draagt
een lichtkrans om zijn nek. Na wat krabben en
schudden heeft hij zich verzoend met de
batterij onder zijn halsband. Afleiding genoeg.
Alles in huis is anders. Want na maanden
komen opa en oma logeren. In plaats van met
z'n vieren zullen ze vanavond en morgen met
zessen zijn. Het past precies in de huiskamer
met die extra bijgeschoven tafel onder een
meterslang papieren kleed. Geen Skype meer,
geen Zoom, nog geen zoer, maar wel samer.

Het mooiste vindt Irina de logeeroplossing.
Opa en oma mogen in het kraakhelder
opgemaakte bed van pap en mam, die zelf in de
schuur gaan slapen. De hele week zijn ze bezig
geweest om de schuur op te ruimen. Ze hebben
er met kleden en luchtbedden een redelijke
slaapplaats van gemaakt. Verwarming is er niet,
wel een stopcontact. Maar het komt goed. Ze
hebben straks kerstlampjes, dekbedden en

elkaar.
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Welkom bij ons

Auteur: Marjet de Jong
Illustratie: Marcel Jurriéns

>

Eerder vanavond heeft Irina een hete kruik
onder hun dekbed verstopt. Elkaar verrassen,
een lichtje zijn, daar gaat het om, vindt ze. Ja,
zet maar neer, hoe meer hoe mooier!’, ant-
woordt mama. Met interesse volgt Borneo hoe
Irina de jampotlichtjes voor het raam zet.
‘Welkom bij ons’ schrijft ze in fraaie letters op
een groot vel papier en plakt dit tegen het raam.
Het duurt niet lang of opa en oma staan in de
gang tussen volle tassen en een rondspringende
hond. Er komen glazen op tafel, koekjes en
hapjes, schotels en schalen. En verhalen, veel
verhalen. Het is fijn elkaar weer te zien, een
spelletje te doen bij kerstmuziek, alle zorgen te
vergeten. Borneo ligt tevreden in zijn mand.
Dan spitst hij zijn oren en jankt even. Het
janken gaat over in geblaf. Hij staat op en duwt
zijn neus tegen het raam, gromt. ‘Af, Born’,
roept Irina. ‘het is Kerstmis. Niks aan de hand.’
Maar na een tijdje gegrom en gekwispel stuift
Borneo naar de keuken en moet Irina
erachteraan. Hij wil naar buiten. Er is iets aan
de hand in de schuur. En als ze de deur
opendoet, krijgt Irina de schrik van haar leven.
Twee onbekende mensen glimlachen naar haar
vanuit het schemerdonker. De liggende vrouw
koestert een pasgeboren baby, de man spreekt
onverstaanbare woorden en maakt veront-
schuldigende gebaren. Irina begrijpt hem niet,
en toch wel. Ze knielt neer bij de baby. ‘Oh, wat
lief. Welkom bij ons!’, fluistert ze. En dan roept
de kwispelende Borneo alle anderen erbij. Het
is Kerstmis.
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Ter inspiratie -

DE BIJBEL
BIUDETIIDS

aal verandert omdat mensen veranderen. Wij ge-
bruiken de taal van onze grootouders niet meer,
en op straat ontstaat ‘nieuwe’ taal. Wie wekelijks
het radioprogramma De Taalstaat beluistert, weet
dat taal altijd in beweging is.
Voor de Bijbel geldt hetzelfde. Willen we de boodschap van
de Bijbelboeken blijven begrijpen en toepassen, dan moet

BIJBEL - NBV21 die Bijbelse taal met ons meegaan. In oktober verscheen de
ISBN: 9789089124005 NBV21, de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, aangepast aan
Prijs: € 38,00 de taalwereld anno 2021. In vier jaar tijd zijn twintigduizend

‘kwesties, aangedragen door lezers en specialisten, bekeken
en twaalfduizend wijzigingen doorgevoerd. U begrijpt: daar
is uitvoerig over gesproken en gesteggeld.

Nu op zoek naar de wijzigingen, met daarbij de vraag: staat
er nog wat wij er eerder in lazen? Neem Genesis 12,3b. Daar
stond: ‘Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te
worden als jij: Dat is in de NBV21 geworden:’In jou zullen
alle volken op aarde gezegend worden. Een zin die God
direct tot Abraham richtte. Je moet dus wel van goeden
huize komen om het te veranderen, want om minder zijn
geloofsgemeenschappen gescheurd. Vooral het verdwij-
nen van het woord ‘wensen’gaf veel stof tot overleg. Een
ander voorbeeld is Exodus 20,4-6, over kinderen die moeten
boeten voor de schuld van de ouders. De vraag is: moeten
kinderen werkelijk boeten voor wat hun ouders gedaan
hebben? In de NBV21 roept God de kinderen ter verant-
woording. Dat is een heel andere toon. Terug van wegge-
weest is de eerbiedshoofdletter’)’ als Je' verwijst naar God,
Jezus en de Heilige Geest.

Wie van alle wijzigingen wil weten wat de reden is geweest,
kan terecht op nbv21.nl. De Bijbel: een bron van inspiratie
en ophef. Dat was zo en zal zo blijven, ook met deze bijde-
tijdse NBV21.m

Recensent Teun-Jan Tabak
is journalist, gespecialiseerd
in kerkelijke en religieuze
berichtgeving.
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. Monuta Ellen Kok
4 Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Thanes Aerts on , Monuta E”en KOk

Ellen Kok-Dekker
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4761 JK Oud Gastel
(0165) 20 60 24
oud-gastel @ tysioholland.nl
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LU UEREE O, Onze fysiotherapelit van, FysioHo'é‘#d' helpt u graag

Fijnaart van uw klachten @ff zodat u'weer met plezier en pijnvri
Earstoe Kruisweg 8A ) \ f

4793 AS, Fijnaart

(0168) 20 36 55
fljnaart @fysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1
4793 BR, Fijnaar
(0168) 46 28 16

fiinaar @tysioholland.nl

Meer weten ot f een afspraak maken?
aern contact op met één van onze locaties!
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fysioholland.nl
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