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Nieuw gezicht in het team

Ik was 24 lentes jong toen ik op 1 september 1990
de sprong waagde om vanuit Baal (Tremelo) het
Vlaams-Brabantse land te verlaten en mij te
vestigen in het Zuid-Hollandse Hendrik-ldo-
Ambacht. Ik ging mijn droom achterna die in
Vlaanderen in die dagen moeilijk was te realiseren:
als pastoraal werkster aan de slag gaan. Spijt dat ik
ooit die grote sprong heb gemaakt? Neen, ik heb
een vruchtbare bodem gevonden waarin ik als
mens, gelovige en pastor heb kunnen groeien en
openbloeien. Daar ben ik heel dankbaar voor.

Acht jaar heb ik gewerkt in de Zwijndrechtse Waard,
met toen nog drie zelfstandige parochies die
samen één pastoraal team deelden, bestaande uit
een priester en een pastoraal werkster. Ik heb dus
vanaf het prilste begin gewerkt in teamverband.
Hierna heb ik vijf jaar gewerkt in de Alblasser-
waard-West, ook samen met één priester. Tegen-
woordig vormen beide gebieden, tezamen met
geheel Dordrecht, één grote parochie. Schaal-
vergroting van parochies heb ik van dichtbij
meegemaakt. Het vroeg en vraagt een andere kijk
op het pastorale werk. Wat organiseer je centraal
en waar is juist pastorale nabijheid heel wezenlijk?
Welke nieuwe kansen en uitdagingen komen er
vrij? Ik kijk graag met een positieve blik naar de
mogelijkheden die er zijn.

Op mijn tweede werkplek ben ik mij studieus gaan
verdiepen in de liturgiewetenschap. Dit laatste
omdat ik in en voor het bisdom Rotterdam steeds
meer werd betrokken bij de ontwikkeling van
liturgisch beleidsadvies. De tweejarige individuele
leerroute liturgiewetenschap aan de toenmalige
Theologische Faculteit Tilburg mondde niet alleen
uit in een certificaat, maar ook in het schrijven van
een proefschrift, als assistent in opleiding. Dit
betekende dat ik voor vijf jaar vaarwel heb gezegd
aan het pastorale werk. Het is een zeer interes-
sante, leerzame periode in mijn leven geweest. Aan
het eind van dit traject ging het bij mij kriebelen
om mijn wetenschappelijke expertise in te zetten
in de concrete pastorale praktijk.




Op 15 mei 2009 kwam ik terecht in Roosendaal
en Nispen, halftijds, als functionaris liturgie en
als basispastor. Daarnaast bleef ik halftijds
wetenschappelijk werkzaam, eerst als
coordinator van het Instituut voor Liturgische
en Rituele Studies aan de Universiteit van
Tilburg, later als adjunct uitgever bij Berne
Media. In 2018 heb ik de keuze gemaakt om
fulltime in dienst te treden van de Sint Norber-
tusparochie in Roosendaal, als seniorenpastor
en als teamleider. Met name als seniorenpastor

En nu dus de uitdaging om in de Bernardus-
parochie en in de Immanuelparochie van start
te gaan als pastoraal werkster. Ik ben benieuwd
naar het parochieleven in dit uitgestrekte
gebied. Welke zichtbare en verborgen parels
zijn er hier te vinden? Wat vraagt aandacht?
Waar droomt u van, denkend aan uw parochie?
Wilt u mij wegwijs maken? Graag wil ik
kennismaken met ieder van u. Ik hoop op een
mooie, vruchtbare samenwerking.

werd ik uitgedaagd om verder te kijken dan Petra Mergaerts,
alleen de kerkmuren en verbinding te zoeken pastoraal werkster
met allerlei maatschappelijke organisaties.

Kanselbericht

Namens het pastoraal team en de parochie-
besturen van de Immanuelparochie en de
parochie H. Bernardus van Clairvaux is in het
weekeinde van 1 en 2 mei de volgende mede-
deling over de samenstelling het pastoraal team
gedaan.

"Zoals bekend is het pastoraal team van onze
parochies klein geworden. Onze besturen en onze
pastoor hebben regelmatig met het bisdom
gesproken over aanvulling van het team. Bisschop
Liesen heeft een beroep gedaan op pastoraal
werkster Petra Mergaerts om lid te worden van
het pastoraal team. Petra heeft kennisgemaakt
met het team en de parochiebesturen. Die kennis-
making is positief verlopen en we zien haar graag
komen.

Sinds 2009 is Petra werkzaam als pastoraal
werkster in de Sint Norbertusparochie in
Roosendaal en ze is daar op dit moment
teamleider. Bisschop Liesen heeft haar gevraagd
om tot 1 januari in deeltijd werkzaam te blijven in
de Norbertusparochie om haar taken daar goed te
kunnen overdragen. Ze zal daarom vanaf 1 mei
voorlopig gedurende twee dagen per week haar
werk bij ons beginnen. In de komende weken zal
ze kennismaken met onze parochies.

Petra zal algemene pastorale taken op zich nemen
en met name aandacht geven aan het diaconaal-
catechetisch programma in ‘de Pelgrin’ in
Oudenbosch. Het moment waarop Petra als
nieuw teamlid zal worden gepresenteerd moet
nog worden bepaald. We houden u daarvan op de
hoogte.

Pastoraal team en beide parochiebesturen zijn blij
met de komst van Petra Mergaerts. De kennis-
making met haar gaf veel vertrouwen in een
vruchtbare en goede samenwerking.

We realiseren ons ook dat ons pastoraal team nog
meer aanvulling nodig heeft. We blijven daarover
in gesprek met het bisdom.’

Inmiddels is bekend dat Petra als nieuw lid van
het pastoraal team zal worden gepresenteerd
tijdens de eucharistieviering op zondag 5
september om 11.00 uur in de Basiliek van de
H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. We
hopen natuurlijk dat het tegen die tijd mogelijk
zal zijn om velen van u te kunnen begroeten.




Familieberichten

Hoeven
Gedoopt
18 april Lieke Jongenelen
25 april Wess Buijs
16 mei Sofie van de Riet
Overleden
14 juni Sjaak Bosman (92),
weduwnaar van
Netje Lauwerijssen
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader;
wij danken U voor al wat leeft.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn Lichaam is het levend brood.

tekst: Huub Oosterhuis

Oud Gastel

Gedoopt

25 april Oliver Hartman

Overleden

27 april Piet den Ouden (90)

Oudenbosch

Gedoopt

9 mei Noélle Glerum
Jagger Danelon

12 juni Ryaney Heberlé
Juaney Heberlé
Thijs Buijk

13 juni L'estevana-Louana van Emden
Julia van Ham

Overleden

25 april Cor Kops (82),

weduwnaar van
Lidie Phylipsen



Afscheid bestuursleden

Na de totstandkoming van de Bernardus-
parochie uit zeven voormalige parochies in de
omgeving van Oudenbosch werden wij -
Leontine Antens (secretaris) en Piet Verrest
(vrijwilligerszaken) uit Hoeven en Kees de Bruijn
(vicevoorzitter) uit Oud Gastel - bestuurslid van
de nieuwe parochie. We hebben twee termijnen
van vier jaar deel uitgemaakt van het bestuur
en overeenkomstig een destijds onderling
gemaakte afspraak stellen we ons niet her-
kiesbaar en loopt ons bestuurslidmaatschap
aan het einde van dit werkjaar af. Voor Leontine
en Kees zijn inmiddels opvolgers gevonden.
Voor Piet nog niet. Zijn taken worden voorlopig
uitgevoerd door de zittende bestuursleden.
Tijd om na de periode van acht jaar even stil te
staan. In een gezamenlijk interview blikken we
terug.

Hoe ben je destijds lid geworden van het parochie-
bestuur?

Kees: 'lk werd voor de zomervakantie gebeld
door Maickel met de vraag of hij met mij na de
vakantie in gesprek mocht over het nieuwe
parochiebestuur. In die tussenliggende periode
werd in BN De Stem een artikel gepubliceerd
over het nieuwe bestuur. Alleen naar een vice-
voorzitter werd nog gezocht. Toen Maickel met
mij in gesprek ging, wist ik dus al dat hij mij
daarvoor zou vragen. Ons gesprek was positief
en het nieuwe bestuur had een vicevoorzitter!

Leontine: ‘Tijdens de vergadering van het oude
bestuur werd door Maickel gevraagd wie er
wilde deelnemen aan het nieuwe bestuur. Ik
wilde dit wel doen, maar eigenlijk als gewoon
bestuurslid. Uiteindelijk werd ik secretaris!

Piet: ‘Na een periode van negen jaar als
secretaris en lid van het dagelijks bestuur van
de Interparochiéle Vereniging Oudenbosch en
omstreken was ik bereid om zitting te nemen in
het bestuur van de Bernardusparochie. Bij het
verdelen en toedelen van specifieke taken
onder de nieuwe bestuursleden waren er
typisch niet veel “vrijwilligers voor” de taak
“vrijwilligerszaken’, zo herinner ik me nog wel.
Onbekendheid met wat deze taak zou kunnen
inhouden heeft hierbij wellicht een rol
gespeeld. Dit gold ook voor mijzelf!

Hoe heb je de eerste jaren binnen het bestuur
ervaren?

Kees: Ik kwam in het bestuur met leden, die ik
niet echt kende, wel van naam. De enige, die ik
kende, was Adri Dam. Toen ik destijds studeerde
aan PA De Vossenberg was hij in het tweede
deel van mijn eerste schooljaar mijn stagebege-
leider. Binnen het bestuur hebben we direct
afspraken met elkaar gemaakt, zoals op tijd
aanwezig zijn, houden aan de agenda en op een
respectvolle manier met elkaar omgaan. De
sfeer tijdens onze vergaderingen was informeel.
Het gebeurde wel eens dat we het niet met
elkaar eens waren, maar uiteindelijk kwamen
we altijd tot besluiten, waarin iedereen zich kon
vinden. In het eerste jaar zijn we naar elkaar
toegegroeid. De onderlinge band werd steviger,
mede door onze oase-dag, waarop we een
beleidsplan in de steigers hebben gezet. Ons
streven om onze vergaderingen om uiterlijk
22.00 uur te beéindigen lukte niet, waarna we
besloten om als eindtijd voortaan 22.30 uur aan
te houden. We hebben veel organisatorische
zaken kunnen regelen en kwamen geleidelijk
aan ook toe aan echte beleidszaken!

Leontine: 'lk kende ook niet vee|l mensen, alleen
Dimph Schouw die ook lid van het oude
bestuur was. Er kwam veel op ons af wat je van
tevoren niet echt beseft, maar daardoor leerden
we elkaar steeds beter kennen en kregen we
steeds meer een band en wist je wat je aan
elkaar had.



Piet: ‘In de eerste jaren moest er natuurlijk veel
energie worden besteed en aandacht worden
gegeven aan de bestuurlijke eenwording van de
zeven geloofsgemeenschappen. Na het vormen
van het parochiebestuur en de besturen van de
drie parochiekerncommissies bleek in het begin
nogal eens, dat het niet altijd duidelijk was over
welke zaken het parochiebestuur en over welke
zaken de kerncommissies het beste konden
beslissen. Aan de cursus voor (nieuwe)
bestuursleden heb ik veel gehad, omdat aan die
onduidelijkheid met casussen aandacht werd
gegeven. Zo verminderde die onduidelijkheid
snel en kon er effectiever worden gehandeld.
Het op papier zetten van het beleid met
betrekking tot onze vrijwilligers heb ik in de
loop van de jaren gedaan. Kernpunten hierbij
zijn het zorgen voor voldoende aantallen
enthousiaste vrijwilligers, aandacht voor het
welbevinden van de vrijwilligers en waardering
voor hun activiteiten. Dit laatste in allerlei
vormen, maar niet geldelijk. Vrijwilliger ben je
pro deo!

Welke gebeurtenis uit de afgelopen acht jaar
is je het meest bijgebleven en waarom?

Kees: 'Dat zijn er eigenlijk twee. De lastigste
gebeurtenis vond ik de avond waarop we in

de Pauluskerk aan de parochianen moesten
meedelen, dat we deze kerk aan de eredienst
zouden onttrekken. Dat lag heel gevoelig bij de
parochianen binnen die geloofsgemeenschap.
Zowel Maickel als ik hebben toen het woord
gevoerd en ons besluit toegelicht. Wat ik in de
voorbereiding voor die avond en de avond zelf
het meest heb gemist, is de begeleiding en
ondersteuning vanuit het bisdom. Persoonlijk
vind ik dat een vicevoorzitter, als vrijwilliger,
deze rol niet voor zijn rekening dient te nemen.
Een tweede gebeurtenis was het zilveren
priesterjubileum van Maickel. Aan het einde van
de eucharistieviering zou ik hem toespreken. Ik
had mijn speech goed voorbereid, maar
gedurende de viering kwam ik tot de conclusie
dat die wellicht te lang zou zijn. Dit werd mede
veroorzaakt door het verloop van de viering, die
langer duurde dan ik had verwacht. Ik heb toen
overwogen om stukken uit mijn toespraak over
te slaan. Echter, dat was geen optie, omdat er
een rode draad doorheen liep. Uiteindelijk heb
ik mijn speech in zijn geheel gehouden. Na
afloop van de viering heb ik een enkele paro-
chiaan daarover horen klagen, maar ik ben blij

dat ik het zo heb gedaan. Het was een goed
moment om Maickel in het zonnetje te zetten!

Leontine: ‘Bij mij zijn het ook twee dingen: de
sluiting van de Pauluskerk en de bijeenkomst
waarin dat werd verteld aan de parochianen.
De ‘heidagen’ zijn mij ook bijgebleven door het
maken van het beleidsplan en de saamhorig-
heid om het beleidsplan met elkaar te maken
en uit te voeren.

Piet: 'De sluiting van de Pauluskerk en de
gevolgen hiervan voor de vele heel enthou-
siaste en zeer betrokken vrijwilligers van die
geloofsgemeenschap in Oudenbosch. Een
aantal vrijwilligers heeft gelukkig toen toch
besloten om hun activiteiten voort te zetten in
en ten behoeve van andere geloofsgemeen-
schappen in onze parochie. Een aantal anderen
zijn destijds gestopt vanwege hun leeftijd of
door de frustratie over de sluiting. Zelf had ik de
sluiting van de kerkgebouwen in Standdaar-
buiten en Stampersgat al meegemaakt als lid
van het IPV-bestuur, en de grote impact hiervan
voor parochianen en vrijwilligers!




Hoe staat de parochie er volgens jou nu voor?

Kees: ‘Organisatorisch en beleidsmatig hebben
we flinke stappen kunnen zetten. De samen-
werking met het bestuur van de Immanuel-
parochie verloopt goed. De mutaties binnen
het pastoraal team en de uitbraak van corona
hebben er wel voor gezorgd dat we enige
vertraging hebben opgelopen: het lijkt alsof de
parochie even tot stilstand is gekomen. Finan-
cieel staan we er niet goed voor en door de
coronamaatregelen is het er zeker niet beter op
geworden. Dit is het grootste zorgenkindje voor
onze parochie!

Leontine: ‘Als bestuur zijn we heel ver gekomen
in de afgelopen acht jaar, maar de financiéle
kant is zorgelijk, mede door corona en mede
daardoor de terugloop van parochianen’

Piet: '‘Op papier telt onze parochie veel
gelovigen, maar helaas zijn weinigen hiervan
nog kerkelijk betrokken. Deelname aan
vieringen en aan Actie Kerkbalans verminderen
in snel tempo. Ook neemt het aantal vrijwil-
ligers, vooral op grond van hun leeftijd,
zienderogen af. Door deze ontwikkelingen ben
ik best somber. Maar mogelijk verandert dat
gevoel bij het realiseren van een missionaire
parochie, een parochie die nog meer oog heeft
en van betekenis is voor haar leden en haar
omgeving. Jongeren en hun ouders zien te
betrekken bij de kerk en hen enthousiasmeren
voor activiteiten als vrijwilliger is volgens mij
de grote opgave!

Heb je nog een advies voor de blijvende leden van
het parochiebestuur?

HELeh pus
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Kees: ‘Zorg ervoor dat het samenhorigheids-
gevoel binnen onze parochie belangrijk blijft.
Probeer met name parochianen in de leeftijds-
klasse 30 tot 50 jaar en kinderen te binden. Zij
zijn de toekomst voor onze kerk. Ik heb er alle
vertrouwen in dat onze opvolgers en de
blijvende bestuursleden de juiste stappen gaan
zetten. Ik wens hen daarbij veel succes!

Leontine: ‘Blijf communiceren met elkaar en ik
hoop dat er in de toekomst meer vrouwen in
het bestuur gaan komen. In de beginperiode
van het bestuur waren we met drie vrouwen en
nu is er nog maar één en dat is weinig.

Piet: ‘Blijf zo doorgaan, want ik heb het volste
vertrouwen in jullie bekwaamheden!

Blijf je nog actief als vrijwilliger in de parochie? Zo
ja, wat ga je doen?

Kees: Ja, ik blijf lid van Koorgroep Regenboog en
blijf lector. Ook blijf ik beschikbaar voor hand-
en spandiensten binnen onze parochie. Daar
laat ik het voorlopig even bij.

Leontine: Ja, ik doe al dingen in de geloofs-
gemeenschap in Hoeven en die zal ik blijven
doen, maar ik wil me voorlopig nog niet binden
aan een bestuursfunctie!

Piet: ‘Als collectant heb ik momenteel niets te
doen door de coronapandemie. Desgevraagd
komen er mogelijk nog activiteiten bij!

Kees de Bruijn,
aftredend vicevoorzitter




Na een lange tijd met veel onzekerheden

en beperkingen door het coronavirus gaat het
nu weer de goede kant op en zijn er weer meer
positieve berichten. Dit geldt ook voor het
Tridutim dat dit jaar mogelijk weer kan woden
georganiseerd. Doordat het 65ste Tridutim
vorig jaar niet kon doorgaan, willen we er dit
jaar alsnog een feestelijk tintje aan geven.

Alle vrijwilligers kijken er weer naar uit om de
gasten te mogen ontvangen en er drie mooie
dagen van te maken. Het zal een aangepast
programma worden, omdat we nog steeds
maar een beperkt aantal mensen per dag
mogen ontvangen. De gasten krijgen tijdig een
uitnodiging, zodat iedereen op de hoogte is
op welke dag ze welkom zijn. Het wordt een
dagvullend programma met liturgie, ontspan-
ning, samen genieten van een maaltijd en
vooral gezelligheid en saamhorigheid. Het
thema van de liturgie is 'Onderweg met geloof,
hoop en liefde

—’EIDU'UM

We hopen u allen dit jaar weer te kunnen
ontvangen in 'het Veerhuis' in Oud Gastel op
een van de dagen van het Tridulim:

We wensen iedereen het allerbeste toe en
hopelijk blijft u gezond.

Mochten er ondanks alles door het RIVM nieuwe
regels worden voorgeschreven, waardoor het
Tridutim niet kan doorgaan, dan wordt iedereen
tijdig geinformeerd.

Heeft U nog vragen, neem dan contact op met:
Martien van Zundert, Secretaris Tridulim
Doelen 7, 4751 HW Oud Gastel, 0165 513 527
mvzundert1954@gmail.com

Toos de Rooij

Autozegening in Hoeven

De autozegening in Hoeven is voor het eerst
georganiseerd op 20 november 1927. De toen-
malige pastores waren bezorgd over de steeds
grotere gevaren in het verkeer en het veelvuldig
gebruik van mascottes om die gevaren tegen te
gaan. Bissschop Hopmans wilde dit bijgeloof
voorkomen door de verering van St. Christoffel
te bevorderen. In Hoeven kreeg hij gehoor. De
zegening kon gelden voor alle voertuigen die in
het verkeer werden gebruikt. Behalve in Hoeven
werden ook in Bergen op Zoom en in Breda
soortgelijke zegeningen georganiseerd.

Toen in 1969 Christoffel van de heiligenkalender
verdween, bleef alleen in Hoeven deze traditie
bestaan. Terecht werd vanuit Hoeven een
beroep op Rome gedaan, zodat de verering van
deze heilige mocht blijven bestaan. Ook in deze
tijd blijft zo'n sterk gebruik de moeite waard.
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Het is goed om te ervaren dat wij niet alles zelf
in de hand hebben. De autozegening mag ons
bewust maken van onze verantwoordelijkheid
in het verkeer. Daarom mogen ook fietsers en
andere (motor)voertuigen deze zegening
ontvangen. De zegening is geen magische
handeling in de zin van 'nu kan mij niets meer
gebeuren'. Ze gaat veel dieper. Ze betekent een
oproep aan u om onze verantwoordelijkheid in
het dagelijkse verkeer serieus te nemen. Moge
de zegening op voorspraak van Christoffel ons
allen goed doen.

We zien u graag op het kerkplein van de St. Jan
de Doperkerk in Hoeven op zaterdag 3 juli
tussen 14.00 uur en 16.00 uur of zondag 4 juli
na de viering die om 9.30 uur begint.

Werkgroep Christoffelviering




Het water stroomt weer.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of de
Immanuelparochie vertelt over de eigen geloofs-
weg, staat stil bij de keerpunten op deze weg, bij
het eigen bidden en bij de betrokkenheid bij
anderen. Het woord is aan Nouhad Heijkoop -

Haidar. Ze groeide op in het noorden van Libanon.

Samen met haar man en kinderen woont ze sinds
1999 in Oudenbosch. Ze is betrokken bij de
geloofsgemeenschap rond de Basiliek, onder
andere als een van de kosters.

"Mijn dag begint en eindigt met het kruisteken.
Beneden in de kamer steek ik eerst een kaars
aan en zet dan koffie. Bidden is belangrijk voor
mij, daar vind ik mijn rust, alles wat me bezig-
houdt, datgene wat ik soms meedraag als een
last op mijn schouders. Ook mijn dankbaarheid
en vreugde leg ik bij God neer. Hoe kunnen
mensen leven zonder geloof? |k weet het niet!
Mijn ouders waren christelijk, maar het gebed
heb ik niet via hen leren kennen. Het keerpunt
wat het bidden betreft, gaat terug op het
kraambed van onze dochter. Door de ontmoe-
ting met mijn man kwam ik naar Nederland.
Door de bevalling kon ik eigenlijk niet meer
lopen. Onze dochter huilde in de kamer naast
de onze en ik kon mijn bed niet uit! Dit ver-
scheurde mij. Ineens zag ik een vrouw met lang
zwart haar en een blauw kleed naast mijn bed
staan. Ze sprak niet.

Haar aanwezigheid bracht me tot rust en haalde
mijn pijn weg. In de jaren daarna kon ik deze
aanwezigheid meer en meer plaatsen. In
Libanon en ook Pontmain in Frankrijk wordt ze
vereerd als 'Maria van Hoop' Door deze ervaring
op mijn kraambed besefte ik dat ik nooit alleen
ben, dat ik erop mag vertrouwen dat ook een
lastige periode ten goede zal keren.

lk ben Franstalig opgevoed. Daarmee kwam ik
niet zover in Nederland. Vanuit de Randstad
verhuisden we naar Oudenbosch en ik sprak
nog maar enkele woorden Nederlands. Op een
dag ben ik naar de bakker gegaan en bestelde
een taart voor de verjaardag van onze dochter,
Ik kende alleen het woord 'taart' De vrouw van
de bakker nam alle tijd, was vriendelijk en met
handen en voeten kwamen we er samen aan
uit. Ik wilde direct afrekenen, maar dat hoefde
niet. Er sprak zoveel vertrouwen uit. Overduide-
lijk was ik een vreemdeling en toch behandelde
ze mij als iedere klant.

Charbel, een Libanese heilige, is voor mij ook
een steun en toeverlaat geworden. Charbel
leefde als een kluizenaar hoog in het gebergte.
Nog steeds zijn er moslims en christenen die
door hem worden genezen. Mijn man en ik
hebben een kapelletje van St. Charbel ontdekt
in de Kathedraal van Laon, waar we regelmatig
naar toe gaan. Maria is een van de doopnamen
van onze dochter, Charbel van onze zoon. 'Maria
van Hoop' en Charbel zijn degenen die mijn
weg hier mogelijk maakten.

De naam 'Libanon' komt voor in de Bijbel, vaak
verbonden met ceders, met naaldbomen. Mijn
geboorteland heeft hele oude wortels en ik ben
daar trots op. Als een vrouw, geworteld in deze
oude traditie, z6 voel ik mij geplant in Ouden-
bosch."

Piet de Meijer, 29 april 2021

Wie haar of zijn verhaal wil vertellen is van harte
uitgenodigd om contact op te nemen: 06 25 33 21
01, p.demeijer53@gmail.com.
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Heilige Charbel
24 juli

Joessef Makhlouf wordt op 8 mei 1828 geboren
in Beqa Kafra in de Libanon. Zijn familie bestaat
uit eenvoudige, gelovige, hardwerkende mensen.
Zijn vader is boer, een van diens zussen is
kloosterzuster en twee van zijn ooms zijn
monnik. Als hij drieéntwintig is, geeft Joessef te
kennen monnik te willen worden. Hij treedt toe
tot het Maronitische Onze-Lieve- Vrouwe-
klooster in Maifuq en neemt de kloosternaam
Charbel (ook Sjarbel) aan, een heilige uit de
eerste eeuwen van het christendom (f 101).
Enige tijd later verhuist hij naar het verderaf
gelegen St. Maroklooster in Annaya. In 1851 legt
hij zijn eeuwige geloften af en in1859 wordt hij
priester gewijd. Zestien jaar lang woont hij in de
kloostergemeenschap. De laatste drieéntwintig
jaar trekt hij zich verder in de eenzaamheid
terug om het leven te leiden van een kluizenaar.
Toch weten ook daar de mensen hem te vinden.
Nadat hij in 1898 is overleden gaat dat onver-
minderd door. Men komt bidden bij zijn graf
en vraagt voor allerhande noden om zijn
voorspraak in de hemel. In 1977 is hij heilig
verklaard

1

Het wordt tijd dat ik me even aan u voorstel,
want ik ben al ruim twee maanden actief in
zowel de Immanuel- als de Bernardusparochie.
Mijn naam is Els Ettes (67) al bijna 44 jaar
getrouwd met Willem Edam, moeder van drie
kinderen, oma van vier kleinkinderen. Ik ben
geboren en opgegroeid in West-Friesland
(N.H.), maar heb 35 jaar in Zeeland gewoond.
Nu wonen we al weer zeven jaar in Roosendaal.
QOorspronkelijk ben ik opgeleid tot onder-
wijzeres, maar ik ben op latere leeftijd met veel
genoegen theologie gaan studeren. Ik heb tien
jaar als pastoraal werker in de Sint Norbertus-
parochie in Roosendaal gewerkt met als
belangrijkste aandachtspunt catechese. Sinds
juli 2019 ben ik met (vervroegd) pensioen,
maar ‘het bisdom’ wist mij nog te vinden.
Vanwege het onverwachte vertrek van
pastoraal werker Peter Derks was er behoefte
aan een extra beroepskracht die de Eerste
Communie in beide parochies kon begeleiden,
en zodoende mag ik dit jaar een deel van die
taak op mij nemen. Het werken met jonge
kinderen vind ik nog steeds ontzettend leuk.
Daarom is het wel jammer dat veel bijeen-
komsten online plaatsvinden, omdat het te
riskant is om met grote groepen bij elkaar te
komen. Ook de communievieringen kunnen
niet zo groots zijn als men misschien gewend
is. Wat dat betreft zijn er verschillende keuzes
gemaakt: vieringen in kleine groepjes of
gedeeltelijk uitstel tot september. Maar met
creatieve, handige, deskundige en praktische
werkgroepen, en met het begrip en de
medewerking van de ouders, lukt het! Ik hoop
dat ik op een prettige manier kan bijdragen
aan een zinvolle en plezierige voorbereiding
op en een feestelijke viering van de Eerste
Communie in onze parochies. Wie weet tot
ziens!

Els Ettes

Even voorstellen




Vormsel op 9 en 23 april toegediend
in de Basiliek in Oudenbosch

—a —

foto’s: Ilona van Nijnatten




'Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.’

Zo werd gezongen over de heilige
Geest tijdens de eucharistievieringen,
waarin het vormsel werd toegediend
door vicaris Paul Verbeek.

We wensen de vormelingen toe dat de
zeven gaven van de Geest hen mogen
leiden op hun weg door het leven:

de geest van wijsheid,
de geest van inzicht,
de geest van ontzag voor de Heer,
de geest van kracht,
de geest van kennis,
de geest van verstandig beleid en
de geest van eerbied voor de Heer.

1=
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Bernardusdagen 2021

Exposities in vier monumenten in West-Brabant

De parochies van Oud Gastel, Hoeven, Ouden-
bosch en Wouw hadden eeuwenlang een hechte
band met een Vlaams klooster van Cisterciénzer
monniken. Vanaf het einde van de middeleeuwen
tot in de twintigste eeuw zijn de vier parochie-
kerken vrijwel altijd bediend door monniken van
de Bernardusabdij in Hemiksem en Bornem. De
Bernardusdagen, die dit jaar voor de vijfde en
laatste keer worden georganiseerd, zijn dé kans
om meer over deze eeuwenlange band met deze
abdij te weten te komen.

Bernardus van Clairvaux was tot midden vorige
eeuw een populaire heilige bij veeboeren. Dat is
nog te zien in de kerk in Hoeven. Naast het
Bernardusbeeld hangt een lijst met ex votos -
kleine zilveren afbeeldingen van een koe, een
paard, een varken - die als dank werden
geschonken bij de genezing van een dier. Tijdens
de Bernardusdagen is de kerk te bezichtigen
tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

De bevlogen Cisterciénzer Willem Hellemons was
de schepper van de Basiliek. Ook speelde hij een
belangrijke rol bij de werving van de Zouaven.
Tijdens de Bernardusdagen is een tentoonstelling
te zien over deze excentrieke bouwpastoor en
worden in de kerk de sporen van de Cister-
ciénzers uitgelicht. Hier is ook een tijdsbalk te
zien die de geschiedenis van de Bernardusabdij en
zijn Brabantse bezittingen in beeld brengt. De
expositie in het kader van de Bernardusdagen is te
zien van 22 augustus tot en met 12 september,
dagelijks tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen
13.00 uur en 16.00 uur, behalve tijdens vieringen.

In de jaren zestig ondergingen veel katholieke
kerken in Nederland een make-over en
verdwenen veel muurschilderingen onder een
laag witte verf. De Cisterciénzer pastoors van Oud
Gastel waren blijkbaar geen voorstander van deze
nieuwe mode. In de Laurentiuskerk bleef alles
zoals het was. Een bezoek aan deze kerk voelt
daarom aan als een reis terug in de tijd. De kunst-
voorwerpen die herinneren aan de band met de
Cisterciénzers zijn tijdens de Bernardusdagen
voorzien van informatiepanelen. Tijdens deze
dagen is de kerk geopend van 13.00 uur tot 17.00
uur.

Wouw was ook een van de parochies die eeuwen-
lang in handen waren van de Bernardusabdij. Na
de Franse Revolutie brachten ze hier hun grootste
kerkschat in veiligheid: de barokke koorbanken
uit de abdijkerk. Helaas ging deze kunstschat in
1944 alsnog verloren toen de kerk door het terug-
trekkende Duitse leger in puin werd geschoten.
De beelden konden gelukkig net op tijd in veilig-
heid worden gebracht. Na de herbouw van de
kerk kregen negentien beelden van Cisterciénzer
heiligen in het koor van de kerk een ereplaats. De
Bernardusexpositie en de kerk zijn vanaf 1 juli alle
zondagen, en tijdens de Bernardusdagen, van
14.00 uur tot 17.00 uur te bezichtigen.

De Bernardusdagen worden gehouden op vier
zondagen na 20 augustus, de feestdag van de
heilige Bernardus van Clairvaux: 22 en 29
augustus, 5 september en 11 en 12 september
(Open Monumentenweekend). Voor meer
informatie, de Bernardusfietsroute en verdere
bijzonderheden: www.bernardusdagen.nl.




Collette in Hoeven

In de St. Jan de Doperkerk in Hoeven is een schat
verborgen waarvan maar weinig mensen weet
hebben. In de kerk zijn muurschilderingen,
mozaieken en een bijzondere kruisweg te
bewonderen van de kunstenaar Joan Collette
(1889-1958). In 1931 verstrekte pastoor De
Hoog aan Collette de opdracht om een kruisweg
te schilderen. Om deze kruiswegstaties te
financieren werd er geld geschonken door
Hoevense families. De laatste statie werd
bekostigd door de parochianen door middel van
een offerblok achter in de kerk. In 1933 waren
de veertien staties gereed. De taferelen zijn op
paneel geschilderd en in uitsparingen van de
muur bevestigd. De baksteenomlijsting accen-
tueert iedere statie afzonderlijk. Collettes
interesse in en kennis van de vroegchristelijke
kunst blijkt uit zijn weergave van deze kruisweg,
in neo-byzantijnse stijl, zoals is te zien in het
gebruik van goud, de frontale weergave van de
figuren, de houding en de symmetrische compo-
sitie. Deze stijl is ook heel goed herkenbaar aan
de mozaieken in de kerk, die ook van de hand
van Collette zijn. Tijdens de Bernardusdagen
zijn al de kunstwerken, en een kleine expositie
over deze kunstenaar, te bewonderen.

Vanaf 1922 was Collette verbonden aan het atelier

Cuypers & Co. in Roermond. In 1924 kreeg hij er
de leiding over het schildersatelier. Begin 1927
nam hij ontslag en vestigde zich als zelfstandig
kunstenaar in Nijmegen. Hij specialiseerde zich
in landschappen, portretten, stadsgezichten en
Johan Nicolaas Coenraad (Joan) Collette werd op  tekeningen. Tot de jaren twintig was hij vooral

16 mei 1889 geboren in Delft. Hij werd van 1909 plein-air-schilder. Daarna was hij meer actief als

tot 1912 opgeleid in Amsterdam aan de Rijks- monumentaal kunstenaar. In zijn werk is de
normaalschool voor Teekenonderwijzers en de invloed van Toorop zichtbaar en hij liet zich
Rijksschool voor Kunstnijverheid en volgde inspireren door vroegchristelijke en Byzantijnse
tekenlessen van de Rijksakademie van beeldende  kunst. Zijn eerste monumentale opdracht was de
kunsten. Hij was een leerling van Willem van beschildering van het priesterkoor (1922) van de
Konijnenburg en kreeg privéles (1909-1915) door Joseph Cuypers gebouwde Sint-Laurentius-
van Jan Toorop. In 1915 vestigde hij zich in kerk in Dongen. Collette overleed in Nijmegen op
Blaricum. 26 april 1958.
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Eerste Communie
in Oud Gastel en Oudenbosch

'Fijn dat het dit jaar kon doorgaan,
al was het in kleinere kring,
maar met opa’s en oma’s, peter en meter erbij
was gelukkig meer mogelijk dan verwacht.'
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Op 29 mei in Oudenbosch
enop 5en 12 juni in Oud
Gastel was het feest voor
de kinderen die voor het
eerst met Jezus aan Tafel

gingen om de heilige
Communie te ontvangen
uit handen van pastor
Peter de Rooij. Voor een
enkeling was het wel heel
erg spannend, maar aan
het eind van de viering
was ook dat over. Na een
luid 'hiep, hiep, hoera’
konden deze vrienden van
Jezus met hun familie op
weg naar de cadeaus, het
springkussen en de taart.

We wensen ze toe dat God,
die zichezlef heeft doen
kennen als 'Tk-zal-er zijn',
hen zegent en nabij blijft.




Boekenmarkt Pauluskerk verhuist

Al lang wordt in de Pauluskerk een boekenmarkt
georganiseerd, waar de organisatoren trots op zijn
en waar boekenliefhebbers graag naar toe komen.
Aangezien de kerk binnenkort wordt verbouwd
tot een fraai appartementencomplex moest voor
de boekenmarkt een nieuw onderkomen worden
gezocht. We hopen aan het eind van dit jaar de
markt te kunnen houden in de ruimtes van ‘de
Pelgrim’ onder de Basiliek. De opbrengst komt
voortaan voor een groot deel ten goede aan de
Stichting Behoud Basiliek. In of bij de winkel
wordt een permanent plekje met tweedehands
boeken ingericht en minimaal twee keer per jaar
wordt een grote markt in het weekeinde
gehouden. Omdat we op de nieuwe locatie weer
alles voor de markt gereed moeten zetten en na
afloop weer moeten opruimen, zijn er veel
‘helpende handjes’ nodig. Die hulp gaan we
krijgen vanuit de groep Explorers van Scouting
Oudenbosch.

In de Pauluskerk bereiden we ons voor op de
verhuizing. ledere zaterdag tussen 10.00 uur en
12.00 uur kan men terecht om boeken uit te
zoeken en voor een prikkie te kopen. In augustus
sluiten we voor de verhuizing af met een grote
driedaagse markt. Om minder te hoeven
versjouwen proberen we daarvoor veel boeken
aan de man te brengen door flink korting te
geven. Vanaf heden geldt: twee halen, één betalen.
Meer informatie is te vinden op
www.boekenmarkt-pauluskerk.nl.
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Het antwoord op die vraag is een volmondig ja!
Parochianen kunnen tegenwoordig makkelijker
zelf bijvoorbeeld de gelijkenissen en uitspraken
van Jezus in begrijpelijke taal lezen en over-
wegen. Dat komt omdat in Bijbelvertalingen
steeds meer rekening wordt gehouden met het
zodanig overbrengen van de rijkdom en de
zeggingskracht van de oorspronkelijke Bijbelse
bronteksten dat de tekst voor de hedendaagse
lezer toegankelijker wordt.

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Een mooi voorbeeld vind ik de Bijbel in Gewone
Taal, een vertaling uit 2014, die we ook gebrui-
ken bij de Alpha-cursus. Voor die vertaling zijn
de bronteksten opnieuw vertaald met als doel-
stelling een duidelijke en begrijpelijke tekst te
maken in gewone taal voor een breed publiek.
Met gewone taal is bedoeld de taal die we
gebruiken als we zelf wat willen vertellen of
uitleggen aan andere mensen. Als voorbeeld
onderstaand vier vertalingen van Matthets 5
vers 3, de eerste van de zaligsprekingen in de
Bergrede van Jezus.

Willibrordvertaling [1975]
Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Willibrordvertaling [2012]
Gelukkig die arm van geest zijn,
want hen behoort het koninkrijk der hemelen.

Nieuwe Bijbelvertaling [2005]
Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Bijbel in Gewone Taal [2014]

Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze
God nodig hebben. Want voor hen is Gods
nieuwe wereld.

____Jeziet hoe drie vertalingen die zijn gemaakt na

de Willibrordvertaling uit 1975 verschillen in de
pogingen om de betekenis van de woorden in
de Griekse grondtekst, die eerst zijn vertaald
met ‘zalig; ‘armen van geest’ en ‘Rijk der
hemelen; begrijpelijker over te brengen voor de
hedendaagse lezer.
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Is de Bijbel toegankelijker geworden?

Wat zegt dat belangrijke vers ons eigenlijk?

lk volg nu de BGT-vertaling. Zalig betekent echt
gelukkig zijn, dat willen we diep in ons hart
allemaal. Wat moet je daarvoor doen? Arm van
geest zijn is wat anders dan een laag 1Q hebben.

‘Het vergt namelijk vam je dat je je gedachten

niet door alleen vergankelijke, materiéle zaken
in beslag moet laat nemen en alleen daarop
moet vertrouwen. Volgens Jezus kun je
daarmee niet echt gelukkig worden. Als je je
echter dagelijks realiseert dat je God nodig
hebt, ben je als vanzelf in gedachten minder
met materiéle zaken bezig en ben je daarmee
armer van geest. Als je leeft zoals God het wil,
dus God nodig hebben, hoor je bij Gods nieuwe
wereld. Het ‘Rijk der Hemelen’ verwijst naar die
nieuwe wereld van God.

Missionair parochie zijn en geloofsgesprekken
Een missionaire parochie wil gastvrij zijn en naar
buiten treden. We kunnen dan als parochianen
over de Blijde Boodschap van Jezus met andere
mensen in gesprek komen, een gesprek in
gewone taal. De Bijbel in Gewone Taal kan ons
daarbij op weg helpen.

Frans van den Bosch,
pastoraal assistent




Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 132,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan. Daarnaast is uw gift (onder bepaalde

voorwaarden) aftrekbaar voor de belasting,
want de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van ‘parochiebijdrage’

Actie
Kerkbalans
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Jezus gaf vaak onderricht in de vorm van
gelijkenissen, zoals de gelijkenis over de zussen
Marta, die Jezus heeft uitgenodigd om bij haar
thuis te komen, en Maria. De zussen verschillen
duidelijk van elkaar. Marta is druk bezig met er
voor zorgen dat Jezus eten en drinken krijgt,
terwijl Maria Jezus aandacht geeft door naar
Hem te luisteren. Als leerlingen van Jezus
kunnen we ons afvragen of deze gelijkenis ons
iets te heeft vertellen over onze persoonlijke
keuzen waaraan we in ons leven echt aandacht
willen geven. Gaan we na de coronaperiode op
dezelfde voet verder, het bestaande normaal, of
is er een alternatief: de keuze voor een nieuw
eigen normaal?

De gelijkenis staat in het evangelie volgens
Lucas (Lucas 10,38-42). In de Bijbel in Gewone Taal
luidt de tekst:

"Jezus en zijn leerlingen gingen verder, en
kwamen bij een dorp. Daar woonde een vrouw
die Jezus uitnodigde om bij haar thuis te
komen. Ze heette Marta en haar zus heette
Maria. Maria ging bij de Heer zitten en luisterde
aandachtig naar zijn woorden. Maar Marta was
druk bezig met de zorg voor het eten en
drinken. Ze vroeg aan Jezus: ‘Heer, mijn zus laat
mij alles alleen doen. Dat kan toch niet? Zeg
tegen haar dat ze mij moet komen helpen. Toen
Zei de Heer tegen haar: ‘Marta, Marta, maak je
toch niet altijd zo veel zorgen! Er is maar één
ding echt belangrijk: dat je luistert naar mijn
woorden. Maria heeft dus de goede keuze
gemaakt. Mijn woorden zullen altijd bij haar
blijven!

Marta heeft Jezus zelf uitgenodigd. Ze is echter
heel druk met zorgen voor materiele zaken:
eten en drinken. Ze lijkt dat niet met genoegen
voor Jezus te doen en vraagt Jezus dan ook om
Maria haar te laten meehelpen. Jezus zegt

__evenwel tegen haar: als ik bij je op bezoek kom

is er maar één ding belangrijk: luisteren naar het
Goede Nieuws van mijn woorden. Dat is van
blijvende waarde.

Deze gelijkenis gaat op het oog over twee
zussen. Maar ook over twee mensen. Of over
ons. Ik kies de insteek dat de gelijkenis gaat over
twee houdingen in onszelf, een ‘Marta’- resp.
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Marta en Maria, na corona keuze voor een nieuwe eigen normaal?

een ‘Maria’ - houding. Die beide houdingen
geven aan hoe je zelf in het leven kunt staan.
Voor de komst van corona waren velen van ons
waarschijnlijk druk met werk en allerlei andere
dagelijkse verplichtingen. Die dagelijkse zorgen
hielden dan je gedachten waarschijnlijk ineen—
stevige greep. Er was niet veel ruimte om te
beseffen dat het leven zo maar kan veranderen
door een virus. We vliegen als het ware op onze
automatische piloot. Voor het luisteren naar je
innerlijke stem, die zich afvraagt of er meer s in
het leven, is hoogst waarschijnlijk geen aan-
dacht. Je zou kunnen zeggen: dat lijkt op de
houding van Marta. Met die houding is de
neiging groot om na corona weer zo snel
mogelijk op de oude en bekende voet verder
te leven.

De gelijkenis leert ons dat de andere levens-
houding, die van Maria, ons kan helpen om
door de coronacrisis naar ons eigen leven te
gaan kijken. Dat vereist wel open staan voor
hoe als mens echt gelukkig te worden. Dat
kunnen we als leerlingen van Jezus doen door
naar zijn woorden te luisteren. Laten we erop
vertrouwen, dat als we er voor bidden, Jezus
ons daarbij zal helpen.

Frans van den Bosch
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Op 28 en 29 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. De opbrengst is dit jaar
voor medische zorg aan de meest kwetsbaren in Kenia. MIVA ondersteunt met
vervoers- en communicatiemiddelen, zoals voor Duncan die werkzaam is in Kajiado
County. 'Het is een ruig gebied en veel wegen zijn slecht. Maar het is te belangrijk om

mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Daarom is een auto
onmisbaar." Uw bijdrage daaraan is meer dan welkom. www. miva.nl

Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

l I R e | Specialist in fauteuils en
ai ' bankstellen op comforthoogte

z 2 . ginrichting.nl
woninginrichting " ninginrichting.nl

tapijt, vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages i alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen gemeten en geplaatst

5Hagens

Gas Water CV <+ Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20 td van
4751 AD Oud Gastel UNETo VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S
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Van 5 april tot en met 10 april 2022 wordt een
pelgrimstocht van Amsterdam naar ‘s-Hertogen-
bosch georganiseerd ter nagedachtenis van pater
Frans van der Lugt sj (1938-2014) en voor de
wederopbouw in Syrié. Frans van der Lugt was
jezuiet en gaf zijn leven voor de mensen in Syrié.
Voor de oorlog organiseerde hij voettochten, zoals
hij die noemde. Dit waren flinke wandelingen
waaraan duizenden christelijke en islamitische
jongeren en volwassenen meededen, want bij hem
was iedereen welkom. Er werd onderweg gedanst,
gezongen, gepraat en gemediteerd. Frans woonde
als één van de weinige nog in de belegerde
Syrische stad Homs, waar hij onder andere hulp
bood aan de mensen waarvoor het niet mogelijk
was om te vluchten. Op 7 april 2014 werd hij
vermoord in de tuin van zijn klooster, waar hij
ook is begraven.

Het initiatief voor de pelgrimstocht gaat uit van
Anne Claire van der Lugt, een nicht van Frans van
der Lugt, en wordt ondersteund door Stichting
Elefunds. ‘Door de situatie in Syrié is er veel
verwoest en daarom wil ik met Walk for Homs de
inwoners van Syrié helpen met de wederopbouw
van hun land. Dit doe ik niet alleen. Samen met
de jezuieten, de Jesuit Refugee Service (JRS), ZOA
en de mensen die nog in Syri¢ wonen sla ik de
handen ineen. Alleen is hierbij ook financiéle
steun nodig’

‘Pater van der Lugt heeft geweldig
werk gedaan in Homs, zowel voor
christenen als voor moslims. De
Walk for Homs wil mensen in deze
geteisterde stad een hart onder de
riem steken.’

Mgr. Gerard de Korte

Walk for Homs is een pelgrimstocht van zes dagen
en ruim 145 kilometer en bestaat uit vijf verschil-
lende wandeltochten. Hierbij is het mogelijk om
de eerste en de laatste etappe mee te lopen. Daar-
naast bestaat ook de mogelijkheid om een eigen
pelgrims-/sponsortocht naar Den Bosch te
organiseren. Uiteraard is het ook mogelijk om
alleen te sponsoren of te doneren. Met Walk for
Homs wordt de wederopbouw van Al Ard (‘Het
Landgoed’) van Frans van der Lugt en de
realisatie van het Frans van der Lugt Centre in
Homs gesteund. Daarnaast zullen jongeren in de
regio van Damascus kwalitatief onderwijs krijgen,
zodat ook zij een toekomst kunnen opbouwen.
Voor meer informatie, aanmelden en/of doneren
kunt u terecht op www.walkforhoms.nl.

‘Het leven van pater Frans van der
Lugt sj was gewijd aan het bijeen-
brengen van mensen, het stichten
van verbondenheid en het er-zijn
voor de zwaksten in de samenle-
ving. Waar haat groeide werden
geloof en liefde in hem juist
sterker. Daarom draag ik Walk of
Homs een warm hart toe.

Mgr. Jan Hendriks

‘Een flinke wandeling leidr rot bezinning en het verruimt je geest.
Frans van der Lugt sj



Monuta Ellen Kok

Markt 26,4731 HP Oudenbosch
T0165-326372

| www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta '/ Ellen Kok

De steun bi] ieder afscheid,

‘7AN DE RIE'I‘ Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

*  Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
* Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten J

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen
* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Iwembaden en alle toebehoren

*  Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Restaurant Le Jardin
Rucphienseweg 21 Rucphen

D6ogde02re www restaurantiejardinnl

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983

4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel. 0165-583258  Tel: 040 - 24 83 185

E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl
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