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Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
dat kan ook op afstand

‘Wat hoor ik nou? Heeft Peter het nu al bij ons
gezien?’ Misschien heeft u dat wel even gedacht
toen u hoorde over mijn vertrek. Nee, ik had het
nog lang niet gezien. Integendeel. Ik keek uit
naar de opname van de Franciscusfilm in
Zevenbergschen Hoek. Ik keek uit naar de
Kerstfilm in de Bernardusparochie, die niet door
kon gaan omdat ik zelf corona kreeg. Ik keek er
ook naar uit om met het bisdom verder te gaan
om contacten met scholen nieuw leven in te
blazen. Genoeg schooldeuren blijken gemakke-
lijk open te gaan. Heel inspirerend vond ik het
om mee te denken over de randvoorwaarden
voor een stuk nieuwe communicatie: een plan
dat een klankbordgroep aan het smeden is. Met
als uiteindelijke doel een nieuw digitaal aanbod
voor jonge gezinnen - ook voor scholen
toegankelijk - en daarnaast op vaste tijden
inloop-, ontmoetings- en leermomenten in
enkele kerken. En dan het jongerenpastoraat in
de Immanuelparochie. En ja, er waren inmiddels
ook mensen die zin hadden in vernieuwing en
meer samenwerking voor de Eerste Communie-
voorbereiding. lets heel anders: in de Bernar-
dusparochie had een leesgroep het in novem-
ber over een nieuw boek, nu we zo veel hadden
ontdekt over onszelf in de mystieke teksten in
het boek 'Herberg van het hart’ Voor wat betreft
de oecumene: ik heb gemerkt dat er op dat
terrein veel mogelijk is. En dan hebben we het
nog niet gehad over de missionaire parochie.
Heel enthousiast hebben we daarover met
elkaar gesproken in het najaar van 2019. Maar
toen kwam corona.

Beste mensen, als u dit zo leest, denkt u dan ook:

wat is er veel potentie aanwezig in de Bernar-
dus- en de Immanuelparochie? Er is heel wat
mogelijk! De initiatieven hierboven zijn slechts
zeer ten dele genomen door een pastor. Ze
komen uit u, uit mensen die geloven en die
bereid zijn dat geloof om te zetten in daden,
mensen die met elkaar in gesprek gaan en
samen nieuwe vormen van kerk-zijn ontwikke-
len, mensen die samen de kerk verder laten
gaan. Ik ben ook zeer onder de indruk geweest
van de vele vrijwilligers in de parochiecentra om
klussen aan te pakken. Mensen ook die zich
inzetten voor noden ver weg.

En dan de vele mensen in de parochiekern-
commissies, onze beheergroepen, die zorgen
dat kerkgebouwen toegankelijk blijven, dat de
liturgie netjes kan worden gevierd enz.

En toen kwam de lege plaats in de Peerke
Dondersparochie in Tilburg op mijn pad. lk
klikte op de website van de parochie en ik las
het pastorale beleidsplan: een visie, gedragen
door vrijwilligers, waarin ik me enorm herken. Ik
schreef geen sollicitatiebrief, maar ik maakte
wel kennis met een paar mensen om me nader
te oriénteren. Maar twaalf kilometer fietsen en
met weinig afstand tussen alle kerken, ontdekte
ik. In deze compacte parochie zal ik me meer ter
plekke kunnen engageren, ook omdat dit
werkelijk maar een steenworpafstand van
Dongen is. Een lastige beslissing was het voor
mij, maar de parochie is niet van een pastor
leerde een bisdommedewerkster mij ooit.
Parochianen die elkaar ontmoeten in geloof
vinden samen nieuwe richting.

In de tweede week van januari mocht ik in de
huiskamer van bisschop De Korte, aan de
Parade in 's-Hertogenbosch, met hem kennis
maken. Het was een heel warm gesprek. Mgr. de
Korte gaf me een boek van hem mee: ‘Geroepen
tot hoop — bouwen aan een barmhartige kerk’
Hij zette er in: ‘In Christus verbonden - 13
januari 2021" Dat zeg ik mijn nieuwe bisschop
graag na: laten wij in Christus verbonden
blijven. Dank aan u allen voor wat we met elkaar
mochten delen. En tot slot: vergeet u zich niet
op te geven voor de Alpha-cursus, want die is
ook digitaal heel aantrekkelijk.

Stk
afscheid .
18
e

s
-
‘;M

- S
e

o) "l.-t'ﬂu(*"'{?ﬁg)i' l...

Peter Derks,
pastoraal werker



Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De Actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 132,00. Wanneer u een beroep
doet op de parochie voor kerkelijke diensten,
zoals het verzorgen van een doopviering of
een uitvaart, wordt uw bijdrage verrekend met
de kosten daarvan. Daarnaast is uw gift (onder
bepaalde voorwaarden) aftrekbaar voor de
belasting, want de deelnemers aan Actie
Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage.

Actle
Kerkbalans

In memoriam pater Paul Vanluffelen

Aan het begin van het jaar ontvingen we het
overlijdensbericht van pater PA.F.M. (Paul)
Vanluffelen s.d.b. Hij werd geboren op 25
maart 1953 in Hoogstraten (Belgié). Hij volgde
een opleiding tot verpleger en trad in bij de
Salesianen van Don Bosco. Hij werkte daarna
in een leprakolonie in Madras (India). Door zijn
interesse voor de Oosterse religies mocht hij
zijn stagejaren doorbrengen in Thailand, waar
hij onder andere een tijd verbleef in een
Boeddbhistisch klooster. Hij studeerde daarna
theologie in Cremisan (Israél) en Rome. Daar
werd hij op zijn verjaardag in 1986 tot priester
gewijd. Het jaar daarna vertrok hij naar
Argentinié, waar hij ging werken voor de
katholieken van de Byzantijns-Oekraiense
ritus. Na zijn terugkomst in Europa ging hij
onder andere werken in de bisdom Breda.

Van 1 juni 2013 tot 1 november 2013 was hij
parochievicaris in onze parochie. Daarna was
hij enkele jaren werkzaam in het bisdom
Antwerpen. Na een sabbatperiode is hij in
november 2018 opnieuw naar Argentinié
vertrokken en engageerde zich opnieuw bij
de katholieken van de Byzantijns-Oekraiense
ritus aldaar. Op weg naar Argentinié is hij
tijdens een verblijf in Malaga (Spanje) aan het
eind van het afgelopen jaar overleden. Op 15
januari 2021 werd hij begraven op het kerkhof
San Fernando in Sevilla bij zijn medebroeders-
salesianen. Paul was een kunstzinnig en zeer
belezen man, een levensgenieter ook, maar hij
is altijd een rusteloze zoeker gebleven. Nu hij
in het huis van de hemelse Vader is thuisge-
komen moge hij daar voor altijd vredige rust
hebben gevonden.

Maickel Prasing




Overleden
24 november
8 januari

15 januari

Gedoopt
20 december

Overleden
27 december

10 januari
22 januari

2 februari

Familieberichten

Bosschenhoofd

Evelyn Hintzke (89)

To Slooters (82),
echtgenote van

Geert Koeijvoets

Cees van Rijckevorsel (79),
echtgenoot van

Addy Vermeeren

Hoeven

Roan van Heugten

Margit Gruber (76),

echtgenote van Kees Pieterse
Annie van Oorschot (89),
echtgenote van Piet Schouw
Jaap Hilkhuijsen (95),
weduwnaar van Sjaan Koevoets
Riet Dingenouts (93),

weduwe van Piet Embregts

Gedoopt
12 december

13 december
25 december
27 december
9 januari

10 januari

6 februari
7 februari

Overleden
13 december

30 december

Gedoopt
24 januari

Overleden

28 december

Oudenbosch

Lara Silva

Tijn van Heybeek

Jayson van de Meijdenberg
Valentino van de Meijdenberg
Roan Stallinga

Jazzlinn Pil

Monthe Bagdasaryan

Rom Bagdasaryan

Romée Bosua

Jaylina Verstraten

Iris van Dongen

Janedey Lips

Hendrik Schuman

Victoria Dobrzynska

Amara Gherman

Nelina de Kok

Leo Korsmit (81),

echtgenoot van Riet Karremans
Marie Jansen (96),

weduwe van Janus Reuvers

L]

Oud Gastel

Esmee van Caam

Corry den Ouden (80)



Nieuwe benoeming Peter Derks

In het weekeinde van 23 en 24 januari is tijdens de
vieringen in de Bernardus- en in de Immanuel-
parochie namens het pastoraal team en de
besturen van beide parochies een mededeling
over de samenstelling van het pastoraal team
voorgelezen.

Op 1 september 2019 is pastoraal werker Peter
Derks in onze parochies begonnen als lid van het
pastoraal team. In het team is hij gaan partici-
peren aan alle voorkomende pastorale taken en
met name aan de zorg voor het pastoraat aan
jonge gezinnen. lot onze spijt moeten we u
mededelen dat Peter onze parochies op korte
termijn gaat verlaten.

In de voorbije tijd heeft Peter ervaren dat de
reisafstand tussen Dongen - waar hij woont - en
onze parochies in en rond Oudenbosch en Zeven-
bergen voor hem erg groot is. We weten dat Peter
deze afstand vooral op de speedbike aflegt.
Onverwacht deed zich voor Peter de kans voor
om pastoraal werker te worden in het bisdom
Den Bosch, in de Tilburgse parochie Peerke
Donders dichtbij Dongen. Peter heeft zich
georiénteerd op deze mogelijkheid. Hij voelde
zich aangesproken door de Tilburgse parochie en
door de nabijheid daarvan, maar hij voelde ook
hoe hij verbonden was geraakt aan onze parochies
en aan vrijwilligers en parochianen in onze
parochies. Hij vond het moeilijk om van hen -
van ons - afscheid te nemen, maar hij heeft
uiteindelijk wel gekozen voor een nieuwe
benoeming in Tilburg.

Peter Derks heeft de bisschop van Breda ontslag
gevraagd en de bisschop heeft hem dat verleend
en hem bedankt voor zijn inzet als pastoraal
werker in ons bisdom. Peter is ruim 23 jaar
pastoraal werker geweest in meerdere parochies
in het bisdom Breda.

We vinden het jammer dat we afscheid moeten
nemen van Peter. Hij is maar kort bij ons werk-
zaam geweest en we hebben gemerkt hoe hij dat
met bezieling, enthousiasme en grote inzet heeft
gedaan. We hebben echter ook respect voor zijn
afweging en we wensen hem alle goeds in zijn
nieuwe benoeming,

Voor ons pastoraal team is dit vertrek een groot
verlies. Er was al sprake van een vacature in het
team en we realiseren ons dat het team nu heel
klein is geworden. Pastoor Prasing weet zich
gelukkig gesteund door meerdere priester-
assistenten en door veel parochianen, maar
aanvulling van het team is hard nodig. Het
bisdom heeft toegezegd de lege plaatsen in ons
team zo snel mogelijk in te vullen.

Op zondag 7 februari hebben we afscheid van
Peter genomen tijdens de eucharistieviering om
11.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch. De
livestream van deze viering is terug te zien via de
parochiewebsite.

Gebed om voorspraak van de Zalige Peerke Donders

Heer Jezus, uit uw heilig Evangelie blijkt zo
duidelijk, dat Gij tijdens uw sterfelijk leven
ontelbare wonderen hebt gedaan door aan zieken
genezing te schenken. Gij hebt ook verklaard, dat
dezelfde wonderen, ja nog grotere, zouden
geschieden door degenen, die in U zouden
geloven. Vooral door uw heiligen wilt Gij uw
wondermacht en uw liefdevolle goedheid tonen.

Daarom vragen wij U uw goedheid en liefde te
willen tonen op voorspraak van de Zalige Petrus
Donders. Door hem vragen wij U om genezing
van al de zieken, die hun vertrouwen op U en
hem stellen, van al de zieken ook voor wie we
persoonlijk willen bidden of die om ons gebed
hebben gevraagd. Moge U in uw dienaar Petrus
Donders worden verheerlijkt, zo bidden we U, tot
heil en zegen van allen die op U vertrouwen,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.




‘Het water stroomt weer’

Dit wordt de naam van een nieuwe rubriek

in de parochiebladen van de Bernardus- en
Immanuelparochie. Een vrouw of man, jong of
oud vertelt over de eigen geloofsweg, spreekt
over de groei in het eigen bidden, staat stil bij
het besef hoe God steeds meer ‘levensnabij’ is
geworden. U gaat met mij in gesprek, ik zal uw
verhaal omwerken tot een verslag waarin alléén
u aan het woord komt. U vertelt uw verhaal aan
mij, in het parochieblad spreekt u direct tot de
geloofsgemeenschap waartoe u behoort.

‘Het water stroomt weer, vanwaar deze titel? Op
17 december 2020 stroomde er weer water via
het Hollands Diep, door de Roode Vaart naar de
Mark. In 1970 werd de haven in Zevenbergen
gedempt, nu is de verbinding weer hersteld. De
Mark stroomt tussen beide parochies door.

Stromend water dat ‘op slot’ gaat, is een beeld
van de weg die sommigen van ons gaan. Soms
kan al heel vroeg je leven op slot vallen. Je leeft
gewoon door, zo goed en kwaad als het gaat.
Je weet niet beter, je maakt het beste ervan.
Veertig of vijftig jaar later breekt die vroegere
ervaring soms ineens door. Oude pijn, diep-
gaand verdriet zoekt onweerstaanbaar een
uitweg, als barensweeén die je niet meer kunt
wegzuchten. Vrouwen en mannen die deze
barenweeén kennen, zeggen soms: ‘In die
periode zag ik soms amper een hand voor mijn
ogen, wist niet of ik er doorheen zou komen.

Terugkijkend besef ik wel dat ik op een andere
manier in het leven ben gezet, werd milder, ben
dankbaar voor onverwachte ontmoetingen,
besef dat God voor mij in die periode pas tot
leven kwam!

Ben ik op zoek naar gesprekspartners die
60-plus zijn? Het voorgaande kan deze vraag
immers oproepen. Nee, de vraag is bestemd
voor iedere generatie. Er zijn in ieders leven
periodes van een ongekende intensiteit. We
kunnen dicht bij huis blijven. We hebben vijftig
weken corona achter de rug. Jong of oud heeft
een eigen verhaal en weet hoe ingrijpend de
voorbije maanden waren. Vele deuren vielen op
slot, het vertrouwde leven kwam grotendeels
tot stilstand. Onbewust daal je steeds dieper af
in jezelf: ‘waar vind ik houvast?; wat draagt mij?;
waar vind ik perspectief?; waar vind ik hoop om
vertrouw-vol verder te gaan?’

Op 17 december stroomde het water weer. Op
die dag begint bovendien jaarlijks de Kersttijd.
Misschien is dat het kader waarbinnen we
samen in gesprek kunnen gaan: weten en ver-
trouwen dat er nieuw leven wil doorbreken op
de plaats waar we wonen en leven, Goddank!

Wie haar of zijn verhaal wil vertellen,
kan met mij contact opnemen: 06 25 33 21 01
of p.demeijer53@gmail.com.

Piet de Meijer
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De pastoor houdt een vergadering in de keuken met
mevrouw Bontje en Henk Hartman van het zangkoor.
De muizen luisteren stiekem mee, want ze horen
graag welk feest eraan komt en hoeveel lekkers er dan
klaarstaat! “Punt één. De veertigdagentijd!” galmt de

pastoor. “"Dat is de voorbereidingstijd op het paasfeest.

Veertig dagen gaan we ons bezighouden met Jezus’
lijden, met vasten, inkeer, séber leven. Is dat geen
mooi thema, Sober Leven?” Henk Hartman kucht.
“Meneer pastoor, is dat nu wel zo'n goed idee?” zegt
hij. Mevrouw Bontje staart naar het plafond. Ook de
muizen rollen met hun ogen, want sober leven, daar
houden ze nu eenmaal niet van. “Wat bedoel je,
Henk?” vraagt de pastoor, “We doen dit toch elk jaar,
veertig dagen vasten?” —
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“lawel,” zegt Henk, “maar ... de mensen zijn al een heel
jaar sober aan het leven, We mochten van alles NIET.
Niet op reis, niet winkelen, niet feesten, niet knuffelen,
niet naar de kerk, het was verschrikkelijk!” “We hébben
al gevast!” zegt mevrouw Bontje met een traan op
haar wang, “Het is gendég geweest. Ik wil een
feestelijke veertigdagentijd! Een fleurige vasten!” De
pastoor is even stil. “Ik geloof dat jullie gelijk hebben.
Jezus houdt van het leven.” Mevrouw Bontje schenkt
koffie in. “Op het leven!” roept ze. “Op het leven!”
antwoordt de rest. En dan gaan ze plannen maken
voor een feestelijke vasten “Op het leven”. Met veel
gezelligheid en ... koek. Dat gaan de muizen gauw aan
Kikker vertellen! -
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Prijsuitreiking Sterrrentocht

In de periode van 20 december tot en met 2
januari konden de kinderen van Qud Gastel en
Stampersgat meedoen met de Sterrentocht.
Omdat de kerk tijdens de Kerstdagen was
gesloten voor de vieringen was door onze
geloofsgemeenschap deze tocht georganiseerd.
De Sterrentocht was een groot succes met vele
lovende reacties. We hebben vele goede oplos-
singen in ontvangst mogen nemen. Onder de
goede inzendingen hebben we vijf winnaars
getrokken.

De gelukkigen waren Xavi en Zinzi van Hoof,
Leanne Konings, Dylano van Lier, Marit van de
Bergh en Rick Uitdewilligen. Ze hebben na de
viering op 17 januari allemaal een cadeaubon in
ontvangst mogen nemen. Uiteraard willen we
iedereen bedanken die bereid was om een ster
op te hangen en natuurlijk ook alle deelnemers
die de tocht hebben gelopen. Het gaf ons een
mooi en warm gevoel.

Bedankt namens de parochiekerncommissie
Oud Gastel - Stampersgat

Alle grote godsdiensten kennen periodes van
vasten en gelovigen weten uit ervaring dat dit
het geestelijk leven versterkt. lets weggeven, tijd
nemen voor gebed, wat voedsel of drank laten
staan: ze hebben met elkaar gemeen dat ze
worden ingekleed als iets dat moeite kost, dat
een offer vraagt, en ze hebben alle drie als
neveneffect dat je er zelf ook beter van wordt.
Het is soms goed voor het lichaam en het is
altijd goed voor de ziel. Als iemand nu zegt: het
is allemaal schijnheilig want uiteindelijk word je
er zelf beter van, dan kunnen we daarop twee
antwoorden geven. Ten eerste wordt ons door
Jezus in het evangelie van Mattheus voorge-
houden om dit allemaal in het verborgene te
doen en er beslist niet mee te koop te lopen. En
op het tweede punt - je wordt er vooral zelf
beter van - staat het antwoord bij Ignatius van
Loyola: 'Om die reden ben ik er niet aan
begonnen en om die reden zal ik er ook niet
mee ophouden.

Jan Stuyt SJ

Uit: Van Maria Lichtmis tot Pinksteren
Uitgeverij Adveniat, 2021
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Bidden in onzekere tijden

Anselm Griin » Hilde Kieboom
Gerard de Korte - Kris Gelaude
Paul van Geest » Nynke Dijkstra
foine Bodar « Angela Holleboom
S Goyvaerts * Juliétte van Deursen
Frans Cromphout + Janet van Dijk
JamHendriks « Hannah van Quakebeke
* _Manu van Hecke - Katharina Michiels
Benoit Standaert « Paul Verbeek

ADVENIAT




‘Wat heeft corona ons te vertellen?’ Dat is het
thema van het decembernummer van VPW-info,
het contactblad van de Vereniging van Pastoraal
Werkenden. Het themanummer wordt geopend
met een bijdrage van Eric Borgman, hoogleraar
theologie van de religie, in het bijzonder het
christendom. Borgman houdt een pleidooi om
als kerk niet te veel te willen in deze coronatijd.
Kunnen we de leegte toelaten, vraagt Borgman
zich af, even niet doen alsof we met allerlei
activiteiten het heft toch weer in eigen handen
kunnen nemen, maar alleen maar luisteren en
samen (proberen te) horen. Borgman is er een
groot voorstander van dat we elke dag zoveel
mogelijk deuren van kapellen en kerken open
zetten. Daar kunnen we oefenen in ‘ontvangen,
in plaats van alsmaar te willen ‘doen’ Vergelijk
het met Maria en Martha (Lucas 10): Martha die
doordraaft en Maria die tijd neemt om aan de
voeten van Jezus te zitten en naar zijn woord te
luisteren. Op dit betoog reageerden vervolgens
vier pastores. Allen blijken zij in meer of
mindere mate moeite te hebben met de actieve
passiviteit die Borgman voorstelt. Want we
kunnen als kerk in onze tijd toch nog zoveel
doen?

Het is een worsteling die ik zelf als pastoraal
werker in het voorbije jaar ook heb meege-
maakt. [k vond het lastig om te moeten loslaten.
Ik had er geen vrede mee. Pas toen ik zelf
corona kreeg, kon ik zeggen: nu moet ik even
echt niets meer, alleen maar afwachten wat
corona met mij gaat doen. Ik ging een paar
dagen inisolatie in een apart slaapkamertje. Het
eten werd aan de deur neergezet. |k appte een
naaste: ik zit nu als een kluizenaar ‘op mijn cel’
Nu gunde ik mijzelf tijd om te mediteren.

Al jaren mediteer ik vrijwel dagelijks aan het
begin van mijn dag en maandelijks in een grote
groep achter een laptop, begeleid door onze
meditatielerares. |k ga goed zitten en dooradem
bewust mijn hele lichaam, van teen tot kop. lk
word geademd en volg de adem. Er is daardoor
geen binnen en buiten meer. Gedachten en
gevoelens kunnen met mijn adem mijn lichaam
verlaten. Vervolgens bid ik het Jezusgebed:
Heer Jezus Christus, ontferm U over mij. Tot slot
laat ik ook mijn bidden los. Dan ‘resoneert’ het
gebed nog enige tijd. Na een half uurtje open ik
mijn ogen weer.

Waakt en bidt

Onszelf kunnen we niet redden, alleen God kan
ons redden, door zijn Zoon Jezus, geloven wij.
Jezus mag door ons zijn werk doen. We kunnen
instrument worden van Gods vrede die met zijn
Geest ons bezielt. Elke dag gewoon maar weer
gaan zitten en bidden en mediteren. Soms
zuchten en accepteren dat ik een half uur lang
alleen maar met mijn eigen zorgen bezig was.
En daags erna opnieuw toch maar weer gaan
zitten en zien wat er gebeurt. We kunnen ons
openstellen en bidden. Als we ruimte maken
voor Christus in ons, kunnen we samen zijn
lichaam worden: het Lichaam van Christus.

Toen ik anderhalf jaar geleden werd aangesteld
als pastoraal werker, kreeg ik van mijn collega
Piet de Meijer een boekje getiteld Jezus
Christus als gids — geestelijke begeleiding in het
Evangelie, geschreven door Franz Jalics. Ik las
het nu voor de tweede keer. Ik ontdekte ook zijn
boekje ‘Contemplatieve oefeningen — een
inleiding in de contemplatieve levenshouding
en in het Jezusgebed' Jalics reikte mij nieuwe
inzichten aan. Kan en durf ik heil - heling - van
God te verwachten? Zo ontvankelijk worden als
Maria? Verlang ik - dieper van binnen - ook naar
‘redding’ van God? Maar inmiddels besef ik ook
dat het niet de focus op lezen is waardoor ik op
de eerste plaats op het spoor van God kom:
‘lezend willen weten’ raakt aan ‘willen bezitten'
De weg naar God toe is echter vooral een weg
van het hart dat zich over geeft en toevertrouwt
en alle bezit - ook geestelijk bezit, geloofsover-
tuigingen - relativeert. Jezus zelf zegt: ‘Als gij
bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur
achter u en bid tot uw Vader, die in het verbor-
gene is' (Mattheus 6). Het hart is de herberg waarin
God kan worden gevonden. Jezus zelf zocht
voortdurend de stilte op om zich aan God toe te
wijden. En op het einde van zijn leven vroeg Hij
ons: ‘Blijf in Mij, dan blijf ik in u’ zohannes 15).

We kunnen God ontmoeten in de ander, vooral
in de mens in nood die ons roept. We kunnen
God ook vinden in onszelf. In Christus - diep in
ons - kunnen wij allen één worden. Er bestaan
geen afstanden meer.

Peter Derks



Vivianne, na ruim 21 jaar heb je afscheid
genomen in onze geloofsgemeenschap

St. Jan de Doper. We danken je voor alles
wat je in die tijd voor ons hebt gedaan.

Als jong communicantje ben je begonnen

als misdienaar en al die jaren ben je trouw
tijdens de vieringen blijven dienen, inmiddels
al lang als acoliet. We konden altijd op je
rekenen en menig jong misdienaartje heb je
inmiddels opgeleid en met raad en daad
bijgestaan. Je hebt meegeholpen bij de
kerstmarkt die we een aantal jaren in onze
kerk hebben gehouden. Je was dan te vinden
in de kinderhoek. Je dacht mee en vond het
heel leuk hieraan mee te werken. Ook bij de
bambinovieringen met Kerstmis, die we tot
vorig jaar deden, was je nauw betrokken met
het organiseren, regelen en daadwerkelijk
meedoen, zoals voorlezen. Toen het voor onze
kosters een beetje te veel werd om nog te
assisteren bij de doopvieringen bood je
spontaan aan om ook daarbij mee te gaan
helpen. Kortom je was al die jaren een stabiele
factor waarbij we altijd op je hebben kunnen
rekenen. Nu je nu gaat verhuizen naar Noord-
Scharwoude, helemaal in Noord Holland,
wordt het een beetje moeilijk om zo maar naar
ons te komen om te assisteren bij een dienst
en is de tijd gekomen voor jou en Thomas om
een nieuwe levensfase in te gaan. Nogmaals
heel Hartelijk dank voor alles wat je voor ons
hebt gedaan en betekend. Je bent voor ons
niet helemaal buiten beeld, via jouw moeder
blijven we op de hoogte. Het ga jullie goed.

Afscheid Vivianne van Avezaath

Namens alle vrijwilligers van de
geloofsgemeenschap St Jan de Doper,
Dimph Schouw - Wouters, voorzitter PKC

F Hagens

Gas Water CV <+ Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20 td van
4751 AD Oud Gastel UNETo VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S
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Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’
draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor
iedereen. Daartoe zet Vastenactie zich in voor
projecten die verschillende vormen van voort-
gezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk
maken voor mensen in ontwikkelingslanden.
Qok ondersteunt Vastenactie projecten die
bijdragen aan het opzetten van een eigen onder-
neming, Deze projecten bestaan onder meer uit
het aanbieden van trainingen, het faciliteren van
onderwijsruimtes en het verschaffen van les-
materiaal. Onderwijs voor iedereen vergroot
bovendien de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen.

Een van de projecten die Vastenactie ondersteunt
is het Households In Distress-programma dat
wordt geleid door de Zusters van het heilig Hart.
Zewelanji Namutanda is een van de jongvol-
wassenen die aan dit programma deelneemt.
Zewelanji woont in Maroundi, een dorp in het
uiterste noorden van Zambia. Dankzij het HID-
programma kon ze naar de basisschool en de
middelbare school en volgt ze nu een kleer-
makersopleiding. Tk weet echt niet wat er van
mijn leven terecht zou zijn gekomen zonder

de steun en de hulp van het programma’ Toen
Zewelanji een jaar oud was, overleed haar vader.

‘De kans van mijn leven’
Vastenactie 2021
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Haar familie stelde haar vier jaar later onder hoede
van het Sunsuntila dagopvangcentrum. Ik ben de
eerste paar jaar op Sunsuntila naar de kleuter-
school gegaan en later naar de openbare basis-
school. De zusters betaalden toen het schoolgeld,
want thuis was daarvoor geen geld. Ze zorgden
ook voor voedsel, kleding en geestelijke steun en
begeleiding. Dankzij hen ben ik nu een verant-
woordelijke, volwassen vrouw!

Zewelanji kon de middelbare school met succes
afronden, maar zat vervolgens enkele jaren
werkeloos thuis. ‘Er was niemand die me kon
helpen om een vak te leren vanwege de financiéle
beperkingen van mijn familie. Al mijn plannen
leken onhaalbaar, totdat ik de kans kreeg om een
opleiding tot kleermaker te volgen, zodat ik een
gediplomeerd naaister zou worden. Dankzij het
HID-programma en partners als Vastenactie
ontwikkelt mijn leven zich nu op een manier die
ik nooit had kunnen dromen. Samen met 23
andere jongeren volgt ze de opleiding en ze ziet de
toekomst hoopvol tegemoet. ‘Het zal me in staat
stellen om mijn eigen baas te zijn en voor mijn
zoontje, mijn moeder en mijn broer te zorgen’
Met haar eerst verdiende geld wil ze voedsel
kopen voor haar broers en zussen in weeshuis
Sunsuntila. ‘Andere mensen hebben mij destijds
geholpen en dat wil ik nu terugdoen voor andere
kinderen’

Met uw hulp kan Vastenactie mensen als
Zewelanji de kans van hun leven bieden. Kijk
voor meer informatie op www.vastenactie.nl.




ledereen een waardig bestaan
Vastenactie

In 2019 is werkgroep Vastenactie in de
Catharinaparochie in Oosterhout begonnen
met een inzameling voor Centre SIMAMA, een
revalidatiecentrum dat is opgezet door pater
Martien Konings. Simama betekent ‘sta op’ en
heeft een dubbele verwijzing. Naar ons: sta op
voor gehandicapten in Kisangani (Congo) om
hen te ondersteunen en bij te staan. Naar de
gehandicapten: sta op en grijp de mogelijk-
heden om op eigen benen te staan. Op verzoek
van diaken Peter Hoefnagels sluiten de werk-
groep Diaconie en Caritas dit jaar aan bij dit
project. De Caritascollecte in het weekeinde van
6 en 7 maart is dan ook voor Centre SIMAMA
bestemd. Door iets van onze overvloed te
delen, kunnen we het leven van andere mensen
verbeteren: even minderen voor een ander. Uw
bijdrage aan de collecte is meer dan welkom. Of
geef op IBAN-nummer NL21 INGB 0000 0058 50
ten name van Vastenactie Den Haag via de
website www.vastenactie.nl.

Vader in de hemel,
geef ons heden ons dagelijks brood,
niet alleen aan ons,
maar aan al uw mensen
op uw wereld.

Vader in de hemel,
geef ons ons dagelijks brood,
opdat we geen honger lijden.

Geef ons licht en lucht,
vreugde en geluk,
mensen om lief te hebben
en die ons vertrouwen.

Vader in de hemel,
behoed ons voor zelfoverschatting
als we menen onszelf
alles te kunnen geven wat nodig is,
als we menen de wereld
aan ons te kunnen onderwerpen,
geluk en toekomst
in de hand te hebben.

Wij bidden en houden
onze handen open naar U.
Geef ons dagelijks vrede.
Amen.

LIEBREKS

VASTGOEDONDERHOUD

VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Zwembaden en alle toebehoren
Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

" % B % W % & 8 @

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Heofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983

4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165-58 3258 Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardaopeleni‘
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen
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liebreks.n

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum




Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

FYSIO
HOLLAND

Oud Gastel

Het Hof 2b

4761 JK Oud Gastel
(0165) 20 60 24
oud-gastel @fysioholland.nl

Oudenbosch
West-Vaardeke 11a

4731 MA Oudenbosch
(0165) 31 22 56
oudenbosch @fysioholland.nl

Fijnaart

Eerste Kruisweg BA
4793 RS, Fijnaart
(0168} 20 36 55
fijnaart@rysioholland.n

Nisuwe Dorpsweg 1

#org rondom overlijden

4793 BR, Fijnaart
(0168) 46 28 16
fljnaart @ fysioholland. ni

fysioholland.nl

Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact op met één van onze locaties!

“

Dorpsstraat 14

4751 AL Oud Gastel

Tel: 0165-511 466
info@buswoninginrichting.nl
www.buswoninginrichting.nl

BUS

woninginrichting

tapijt, vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen

Specialist in fauteuils en
bankstellen op comforthoogte

alles wordt bij U vakkundig
gemeten en geplaatst



Allemaal broeders en zusters

De Nederlandse vertaling van de 3e encycliek,
‘Fratelli tutti’ - 'Allemaal broeders’ - van paus
Franciscus is eind vorig jaar verschenen. Deze
sociale encycliek gaat over de noodzaak om te
streven naar broederschap tussen alle mensen.
Hieronder staan een aantal kenmerkende
teksten uit de Inleiding en het eerste hoofdstuk.

Broederlijkheid

'Het is mijn oprechte verlangen dat wij, in de tijd

die ons is gegeven, door de erkenning van de
waardigheid van iedere mens zouden kunnen
bijdragen aan de wedergeboorte van een
universeel ideaal van broederlijkheid tussen
alle mannen en vrouwen!

Almachtig zijn

'In de wereld van vandaag vervaagt het gevoel
deel uit te maken van één menselijke familie.
De droom samen te werken aan gerechtigheid
en vrede lijkt wel een achterhaalde utopie. In
plaats daarvan heerst een koele, comfortabele
en geglobaliseerde onverschilligheid, ontstaan
uit diepe ontgoocheling, verborgen achter een
bedrieglijke illusie. We denken namelijk dat we
almachtig zijn, terwijl we er niet eens in slagen
ons te realiseren dat we allemaal in het zelfde
schuitje zitten!

Aandachtig luisteren

'Soms maakt het hectische tempo van de
moderne wereld het ons onmogelijk om
aandachtig te luisteren naar wat iemand zegt.
Halverwege onderbreken we hem of haar en
willen we al tegenspreken wat hij of zij nog niet
eens heeft gezegd. We mogen ons vermogen
om te luisteren niet verliezen!

Echte ontmoetingen

'Broederlijkheid uitbouwen, lokaal of universeel,
kan alleen door geesten die vrij zijn en open-
staan voor authentieke ontmoetingen!

15

Fratelli tutti

Encycliek van paus Franciscus
over broederlijkheid
en sociale vriendschap

Hernieuwde hoop

"Ik nodig iedereen uit tot hernieuwde hoop,
want hoop appelleert aan iets dat diep is
geworteld in elk mensenhart. Hoop spreekt
tot ons hart over een dorst, een streven,

een verlangen naar een leven van vervulling,
een verlangen om grote dingen te bereiken,
die ons hart vullen en onze geest verheffen tot
hooggestemde zaken als waarheid, goedheid
en schoonheid, gerechtigheid en liefde!

Frans van den Bosch, pastoraal assistent
De Nederlandse vertaling van de encycliek is

verschenen bij Berne en kan worden besteld
via www.berneboek.com.



NestaurditLe Jardin

Rucphienseweg 21 * Rucphen
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Grond- en Transportbedrijf

SkWAGIHAKIRS

Albanoweg 7

4731 VG Oudenbosch

Tel: +31 (0)165 312 236

Fax: +31 (0)165 318 860
E-mail: info@wagemakersbv.nl

www.wagemakersbv.nl

Monuta Ellen Kok

Markt 26,4731 HP Oudenbosch
T0165-326372

| www.monutaellenkok.nl
Uitvaartcentrum

Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Ellen Kok

De steun bi] ieder afsc

www restaurantiejardinn

sweere.

Vertrouwd zakendoen sinds 1981

Verzekeringen
Financieel advies ‘

Makelaardij

Uw banh o

RegloBank

0165 512 85-1

Dorpsstraor 17
www.sweere.nl itel

4751 AH O



