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Eris iets te kiezen

Je zou er moedeloos van worden, van al die berichten rondom corona. En het duurt al zo lang! Een
oudere, een vrouw zonder kinderen en met weinig familie, vertelde mij: ‘Ik voel me zo eenzaam; dit
is zo verschrikkelijk’ Ik vroeg haar of ze nog mensen kon bellen. Ja, dat kon ze wel. En ze werd zelf
ook gebeld. ‘Maar dan nog; zei ze, ‘het is hier zo stil, zo stil... Elke dag is hetzelfde. Je kunt nergens
meer naar toe. En waar ik kom, houden mensen ook nog eens afstand. Mensen zijn bang. Wat een

ellendel’

Beste mensen, is er nog iets te kiezen of maakt
corona ons leven totaal onleefbaar? We kennen
het verhaal van die storm op het meer. Jezus is
moe. Hij vaart mee met zijn leerlingen op het
meer. Dan begint het te stormen. Maar Jezus
slaapt gewoon door. Zijn leerlingen maken Hem
wakker. Dan zegt Jezus: ‘Stil; en de storm gaat
liggen. Jezus heeft geleerd om niet in paniek te
raken. Hij blijft rust zoeken en vrede: dieper in
zichzelf. Geen storm kan Hem meer beheersen.
Niet tegen alle golven in surft Jezus, vaart Jezus
over het meer, maar over de golven van de
storm heen laat Hij zich meenemen terwijl Hij
zijn innerlijke rust bewaart. Er is lets dat veel
groter is dan alle stormen: God, zo diep
verborgen in iedere mens.

Over dat heel dicht bij jezelf blijven gaat ook het
boek ‘De keuze' Edith Eger schreef dit werk in
haar negentigste levensjaar. Als zestienjarig
meisje werd ze in 1944 naar het concentratie-
kamp Auschwitz gedeporteerd. Haar ouders
werden direct naar de gaskamers gestuurd,
maar Edith overleefde, samen met haar zus, alle
ontberingen. En die waren gruwelijk! Later
leerde ze van Viktor Frankl, een overlevende van
Auschwitz die psychiater was geworden, dat
alles van iemand kan worden afgenomen
behalve één ding: de laatste van de menselijke
vrijheden. lemand kan in alle gegeven
omstandigheden kiezen welke houding hij
aanneemt. Juist vanuit die instelling had Edith
zelf Auschwitz weten te overleven, en de
ontgoochelingen na het kamp.

Ook wij kunnen kiezen vanuit welke houding we
omgaan met onze tegenslagen. We kunnen
oefenen om steeds vaker terug te keren naar de
goddelijke Aanwezigheid in de stilte van ons
hart. We kunnen oefenen om liefdevolle
vriendelijkheid uit te stralen, en compassie.

Zelf put ik ook kracht uit de aanwezigheid van
dierbare overledenen die leven in Gods licht.
Ze leven ook in ons, als licht van Gods licht.
‘Niet hoog en breed van ons vandaan maar

zo menselijk in ons midden; kunnen we onze
gestorvenen ervaren. Corona maakt veel
slachtoffers: mensen die het lichamelijk treft,
en mensen die hun perspectieven geweld
aangedaan zien worden. Laten we daar alle
aandacht aan geven. Maar zou het ook een tijd
kunnen worden waarin we zelf van binnenuit
gaan ontdekken wat werkelijk van waarde is, en
opnieuw gaan leven vanuit waarden die er
werkelijk toe doen?

Peter Derks, pastoraal werker

EDITH EVA EGER




Onze joodse wortels

HANDEN WASSEN

I Ikaar geen handen geven’en vooral ‘handen
wassen’ Sinds het uitbreken van de corona-

crisis wordt het ons dagelijks ingepeperd. In

het jodendom en in het christendom heeft het

wassen van je handen niet alleen te maken
met lichaamshygiéne. De handeling heeft ook een symbo-
lische en spirituele betekenis. Wanneer in het boek van de
Uittocht priesters en levieten het heiligdom binnengaan,
moeten zij eerst hun handen en voeten wassen (Exodus
30,18-21). Ze zullen waarschijnlijk vieze handen en stoffige
voeten hebben gehad, maar dat is niet de reden waarom
het zo uitdrukkelijk in het boek Exodus wordt vermeld. Het
was een ritueel, een reinigingsritueel. Joden wassen ook nu
nog hun handen bij verschillende speciale gelegenheden,
met name voor het morgengebed en voor het eten en ze
doen dat op een voorgeschreven, rituele manier door water
uit een kom afwisselend over de rechter- en de linkerhand
te gieten. Daarbij spreken ze een zegening uit die het
spirituele doel onderstreept. In de evangelién van Marcus
(7,1-23) en Matteis (15,1-20) lezen we dat de farizeeén heel
vaak hun handen wasten, maar dat de leerlingen van Jezus
dat niet deden. Jezus verdedigt dat door te benadrukken
dat het niet om uiterlijke, fysieke, maar om innerlijke rein-
heid gaat. Je wordt pas echt onrein door de slechte dingen
diein je hart leven.

Christenen hebben de gewoonte om op een rituele manier
hun handen te wassen niet overgenomen. Maar we komen
dit gebruik wel tegen in de katholieke liturgie. Het bekend-
ste voorbeeld is dat van de priester die bij het klaarmaken
van de gaven tijdens de eucharistieviering op eenrituele
manier zijn handen wast. Het is duidelijk een geestelijke
reiniging, een reiniging van de zonde. Innerlijk en uiterlijk,
lichaam en geest, laten zich niet van elkaar scheiden. Pure
uiterlijkheid leidt tot hypocrisie, maar aan innerlijkheid
moet je uiting geven. Dat kan door eenvoudige gebaren,
zoals het elkaar geven van een hand bij de vredeswens
(voorlopig helaas even niet) en het wassen van je handen. ®




Gedoopt
20 september

Overleden

9 september

20 september
30 september

2 oktobet

15 oktober

Gedoopt
27 september

Overleden
30 september

Familieberichten

Hoeven

Suus Poppelaars
Janne van der Logt

Oudenbosch

Noud van der Logt Gedoopt

13 september  Pim Verschuuren

26 september Jimmy Jr. Bernahu

10 oktober Zayn Weterings
Catrien Looijestijn (83), Kelsey Broeren
weduwe van Sebastian Heeren
Jeroen van den Berg 11 oktober Bram Goris
Kees Oomen (91), Delilah de Jager
weduwnaar van Riet Jaspers
Jo Verwijmeren (87), Overleden
weduwe van Rien Cappetijn 5 oktober Ad Keij (87),
Joke Vergouwen (79), weduwe van Huub Meeuwisse
echtgenote van 6 oktober Henk Zagers (81),
Cees Roovers weduwnaar van
Riet van Oosterhout (94), Jacoba Willemse,
weduwe van Piet Oomen, levenspartner van Corrie
eerder weduwe van Jan Wijnen van de Weijgaert - de Jong

i )

Oud Gastel

Noud Lazaroms
Pax Paantjens

Carl Walet (84),
echtgenoot van
Hanneke Asselbergs

Allerzielen

Zoals bomen, die in de herfst
hun bladeren hebben verloren,
in het voorjaar weer uitbotten
door de warmte van de zon,
zo proberen we verder te leven
met de pijn en het verdriet
van het gemis. ..




Parochiéle Caritas Instelling H. Bernardus van Clairvaux

overzicht geboden hulp

Niet alle mensen die in financiéle moeilijkheden
zijn geraakt kunnen op de gemeentelijke
bijstandswet terugvallen. De parochiéle
caritasinstelling zorgt voor die mensen die
tussen de wal en het schip zijn geraakt en maakt
zo, door middel van een incidentele financiéle
bijdrage, het leven van mensen die alleen, ziek
of hulpbehoevend zijn, wat aangenamer. Zo
voelen deze mensen zich menswaardig en
hebben ze het gevoel dat ze erbij horen, waar-
door ze verder kunnen gaan. In 2019 werd de
financiéle hulp als volgt verdeeld:
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In januari 1962 werd in Hoeven het Dameskoor
opgericht voor de verzorging van de rouw- en
trouwdiensten en de jubileumvieringen in de
parochie. Tot die tijd werden deze diensten
steeds verzorgd door een mannenkoor, maar
dat koor was niet meer in staat om op werk-
dagen de gezongen diensten te verzorgen.
Dhr. Cees van Unen werd dirigent en het Dames-
koor begon met twintig leden. Later volgden
achtereenvolgens dhr. Thé Huijbregts, dhr. Piet
de Ruiter, mevr. Catrien van den Berg en mevr.
Gunita Kronberga hem op.

Het is nu 2020. Het koor heeft zestien leden en
oefent elke maandagmiddag ijverig op het
oksaal in de kerk. Hijgend staan de dames eerst
bij te komen van het beklimmen van de wentel-
trap, maar geen van hen wil beneden zingen:
het oksaal is hun domein, ook al vertoont het
orgel af en toe kuren.

Ze zingen nog steeds bij uitvaarten en jubilea,
al wordt er nu minder van hun diensten gebruik
gemaakt. Een of twee keer per maand zingen ze
tijdens de zondagsmis en op de eerste vrijdag
van de maand zijn ze present in ‘Het Punt’ om
daar de mis te zingen. Ze zingen al negen jaar
onder de bezielende leiding van Gunita Kron-
berga.

Afscheid Dal__peskoor Hoeven
& =0

Helaas sloeg het coronavirus toe. De dames
mogen niet meer zingen en hun, toch al niet te
jonge, stemmen - de jongste is 67 en de oudste
is 87 jaar - raken ongeoefend door het zang-
verbod. Ook is het ondoenlijk om een onder-
linge afstand van 172 meter aan te houden. De
onderlinge stemsteun valt dan weg.

Daarom is besloten het Dameskoor op te heffen.
Het doet pijn, maar het kan niet anders. Op 11
oktober is na ruim 58 jaar de afscheidsmis door
pastoor Maickel Prasing gelezen en door onze
dirigente Gunita Kronberga gezongen.

We wensen u alle goeds
en een goede gezondheid.

Tonny van der Linden - Korstanje

Nadat je een aantal jaren geleden te kennen
had gegeven om te stoppen met je werkzaam-
heden in onze kerk, waarbij je onder andere
koster, lector en voorganger in lekendiensten
bent geweest, hebben we op gepaste wijze
afscheid van je genomen. Toen er een paar
acolieten stopten bij de uitvaartdiensten werd
je toch weer gevraagd om te assisteren. Omdat
het Dameskoor, dus ook Netty, meestal zong,
was dat voor jou geen punt, je was er toch. Je
bent ook nog een aantal keren ingevallen als
koster. En de laatste jaren werd je weer als
vanouds ingepland bij de zondagvieringen als
het Dameskoor moest zingen. We vinden het
jammer dat je stopt en gaan je missen, maar
begrijpen doen we het wel natuurlijk. Jan,
namens de geloofsgemeenschap St. Jan de
Doper heel hartelijk dank. We hopen jou en
Netty nog menigmaal te ontmoeten onder

het genot van een kopje koffie.

Dimph Schouw

Afscheid
, Jan van Eekeren




Zondag 11 oktober
9.15 uur

Een voor een druppelen de leden van het
Dameskoor in Hoeven de kerk binnen.
Mondkapjes worden opgedaan, handen
gedesinfecteerd, namen geregistreerd: het is
tijd voor de afscheidsdienst, afscheid van het
Dameskoor, dat bijna 60 jaar zong! ledereen
zoekt een gereserveerde plaats op. Voor in de
kerk, naast het orgel, zingt Gunita in, onze
dirigente, maar nu de cantor. Haar mooie stem
zingt en brengt iedereen in de stemming. Lars
begeleidt haar op het orgel. Ook pastoor
Maickel Prasing komt, met mondkapje op,
binnen. We zijn er helemaal klaar voor. Er komt
nog een mijnheer vragen of er een bijzondere
mis is vandaag. Na de uitleg zegt hij: ‘Wat
jammer, ik zal het missen’

Het wordt een mooie dienst, een dienst vol
weemoed, maar ook met vertrouwen en hoop!
Maickel heeft een heel mooie overdenking
gemaakt, waarin hij vertelt over het ontstaan
van het koor en over de ervaringen. Zingen is
altijd belangrijk geweest, nu zwijgen de
stemmen. Het is een goed, weloverwogen
besluit geweest om te stoppen, zegt hij, maar
eens komt het terug, laat de hoop niet varen.

Ook vertelt hij over een paar bijzondere mensen,
die het koor heeft gekend: broeder Frans komt
voorbij met zijn grote liefde voor muziek en

voor het Dameskoor. Hij is helaas overleden,
maar leeft met zijn twinkelende ogen in ons

hart voort.

Er zijn mooie passende gebeden, lezingen,
gezangen en gedichten. Elke keer als Dymph de
microfoon ‘ververst’ door er een schoon plastic
zakje over te schuiven, klinkt er gekraak door de
kerk, maar ook dat heeft wel iets.

Na de viering gaan de koorleden naar ‘Het Punt’
waar de heer en mevrouw van Dongen hen
gastvrij ontvangen met koffie en gebak.

Er worden cadeautjes uitgedeeld: de koorleden
krijgen een dankbetuiging uit handen van
Maickel en een tegeltje van de kerk. De nu ex-
vrijwilligers krijgen een mooi windlicht van de
parochie en van het bestuur krijgt iedereen een
zilveren kettinkje met een G-sleutel. De KBO
trakteert op een extra consumptie en vertelt dat
we altijd welkom blijven. Gunita krijgt van elk
koorlid een bloem met wens.

Dan gaat iedereen zijnsweegs met de belofte
elkaar te blijven zien en met hoop in het hart:
hoe dan ook, eens komt het goed.

Tonny van der Linden en Lydie Konings




Weet je, alles heeft z'n tijd. Niets gebeurt
zomaar. Als mens wordt je geboren en ga je
eens dood. Daar tussen in leef je, groei je,
ben je steeds aan het worden. In zonlicht en
schaduw, bij dag en bij nacht wordt je steeds
meer mens. En daarbij heeft alles zijn tijd.

Zois er is een tijd van krijgen en van weggeven,
een tijd om te lachen en een tijd van verdriet.
Er is een tijd van zoeken en een tijd van vinden,
een tijd om elkaar te begroeten en een tijd om
afscheid te nemen.

Alles heeft zin in een mensenleven. Het is
steeds opnieuw, altijd weer geven en nemen,
zoals eb en vloed, zoals zomer en winter,
warmte en koude, leven en dood ... en toch
weer leven.




Pop-up openluchtviering toch in de kerk

Op zaterdag 26 september stond een pop-up
openluchtviering gepland op het plein bij het
Dorpshuis in Stampersgat. Het weer zat niet
mee en daarom is de viering naar de kerk
verplaatst. Die zag er sfeervol uit: het licht
scheen mooi door de prachtige glas-in-
loodramen. Door middel van de vele vredes-
duiven, gemaakt door de leerlingen van
Basisschool ‘De Steiger, kon de kerk stemmig
worden versierd. Pastoraal werker Peter Derks
was de week ervoor op bezoek geweest op de
school. Hij heeft de kinderen gevraagd om een
vredeswens op te schrijven. Enkele wensen zijn:

- geen oorlog meer,

- dat alle kinderen een huis hebben,

- dat iedereen gezond blijft,

- geen ruzie, geen oorlog of gevechten,
- geen racisme meer.

Wat een mooie vredeswensen hadden
de kinderen allemaal opgeschreven!

In de viering van woord en gebed stond het
verhaal van Max Velthuis, over Olifant en
Krokodil die letterlijk knallende ruzie met elkaar
kregen, centraal. Het prentenboek werd op een
scherm vertoond waarbij Peter het verhaal
vertelde. Dit verhaal was duidelijk voor
kinderen bedoeld. Daarnaast hoorden we in de
viering de apostel Paulus spreken over de liefde,
onvoorwaardelijke liefde, liefde als weg naar
vrede. Peter stelde ook de vraag wat nu voor
ons het hoogste staat: liefde of gezondheid, of
geen corona krijgen?

Het leerlingenorkest van Harmonie St. Cecilia
uit Stampersgat onder leiding van Jan Jacobs
luisterde de viering op met muziek. Dankzij dit
orkest konden we luisteren naar verschillende
mooie nummers. Volgend jaar hopen we op
nog meer belangstelling en goed weer.

Het samen vieren heeft ons goed gedaan.

Wim, Aad, José, Marianne,
Jos, Kees, Wilma en Peter
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'We zijn allemaal broeders van elkaar!
nieuwe encycliek van paus Franciscus

Op de feestdag van de heilige Franciscus,

4 oktober, verscheen de derde encycliek van
onze paus. Hij begint met er op te wijzen dat hij
is geinspireerd door de vurige wens van Sint
Franciscus om, in navolging van de Heer, naar
broederschap tussen alle mensen te streven. De
encycliek draagt dan ook de naam 'Fratelli Tutti’,
'Allemaal broeders'

In de eerste regels van de encycliek is de essen-
tie al mooi verwoord. lk zal die in het kort uit het
Engels samenvatten. 'Fratelli Tutti, met deze
twee woorden richtte Franciscus zich tot zijn
broeders en zusters en stelde hij hen een
manier van leven voor die door het evangelie
wordt geinspireerd. Hij gaf daarbij verschillende
raadgevingen. De paus kiest die, waarin Francis-
cus oproept tot liefde voor al je broeders en
zusters, zowel voor hen die dichtbij zijn als voor
hen die veraf zijn, en ongeacht waar ze zijn
gebaoren of leven.

In de encycliek spelen twee onderwerpen, die
Jezus ons in de evangelién voorhoudt, een
sleutelrol. Ten eerste: het grootste dubbelgebod
dat Jezus benadrukt (Mattheiis 22, 36-28): God
liefhebben en je naaste liefhebben zoals jezelf.
Ten tweede: de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan en met name de toepassing ervan,
ook door onszelf. De paus benadrukt daarbij dat
Franciscus zich niet druk maakte over doctrines.
Hij koos eenvoudigweg voor het zichtbaar
maken van Gods liefde in zijn liefde voor zijn
naasten. De paus schrijft dan ook dat Franciscus
begreep dat God liefde is, dat wie in de liefde
woont, in God woont en dat God met hem is

(1 Johannes 4, 16), en dat hij dit ook zelf toepaste.

De paus ziet zijn encycliek als een uitnodiging
tot een dialoog tussen alle mensen van goede
wil. Hij besteedt ook aandacht aan de corona-
crisis. In een vurig pleidooi wijst hij erop dat die
crisis veel grote onrechtvaardigheden in de
economig, in de maatschappij en in ons
gemeenschappelijk huis, de aarde, heeft bloot-
gelegd. Die onrechtvaardigheden betreffen
vooral de aandacht en zorg voor de minstbe-
deelden. De paus concludeert dan ook dat er
nog geen sprake is van 'Fratelli Tutti’ We
moeten wat hem betreft niet terug naar het
oude, bestaande 'normaal|, maar juist als
christenen kiezen voor het 'normaal van het
Koninkrijk Gods' In de wereld die God voor
ogen staat zijn we namelijk allen kinderen van
één Vader.

De encycliek is ook buitengewoon inspirerend
voor ons als parochianen. We zouden, met de
encycliek als kompas, op weg kunnen gaan om
van onze parochie ook een oefenplaats voor
onderlinge broeder- en zusterschap te gaan
maken. Dat vraagt Jezus ook van ons als Hij
zegt: '‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen
zien dat jullie mijn leerlingen zijn' Van die
gezindheid onder parochianen zal op buiten-
staanders zeker aantrekkingskracht uitgaan.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent



De broeders van de abdij Maria Toevlucht
in Zundert hebben al hun kaarten gezet
op een persoonlijke zoektocht naar God.
Op een geconcentreerde manier doorleven
ze hun geloofsweg. In hun bidden staan

ze naast iedere vrouw en man, die met alle
kracht een menswaardig bestaan probeert
op te bouwen.

Een onderdeel van het biddende leven van
de monniken is hun gastvrijheid. Mannen en
vrouwen, oud en jong, gelovig en ongelovig
krijgen de mogelijkheid om een paar dagen
het leven van de broeders te delen.

Voor belangstellenden uit de Immanuel- en de
Bernardusparochie, en voor ieder die de stilte
wil leren kennen, bestaat deze mogelijkheid
van dinsdag 16 februari tot en met vrijdag 19
februari 2021. De kosten bedragen € 45,00 per
persoon per dag en er kunnen maximaal acht
deelnemers meedoen.

Samen met Piet de Meijer lezen de deelnemers
‘s ochtends de evangelietekst van de dag,

‘s avonds is er een moment van onderlinge
uitwisseling. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag
18 december via telefoonnummer 06 25 33 21
01 of email p.demeijer53@gmail.com. Vanwege
maatregelen in het kader van de bestrijding van
COVID-19 kan het zijn dat deze bezinnings-
dagen niet doorgaan of dat reeds gemaakte
afspraken worden gewijzigd.

frn—+—7n ————— ]
Grond- en Transportbedrijf

ShUAGIHAKIIIS

Albanoweg 7

4731 VG Oudenbosch

Tel: +31 (0)165 312 236

Fax: +31 (0)165 318 860
E-mail: info@wagemakersbv.nl

www.wagemakersbv.nl

SWEERE ™

.. . vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,
Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Hoofdvestiging Vestiging Zundert
Dorpsstraat 17 Bredaseweg 7

4751 AH Oud Gastel 4881 DC Zundert

Tel. 0165 - 51 28 51 Tel. 076 - 59 71 700

é wewwsweere.nl infoisweere.nl n Vaolg ons op Faccboolk




Bernardus: geloven vanuit het hart

Bernardus van Clairvaux werd 930 jaar geleden
geboren. Hij heeft ons veel geschriften nage-
laten, behoort tot de kerkvaders en stond in zijn
tijd bekend als kerkhervormer. Wat kunnen we
voor onze tijd van hem leren? Op die vraag ga ik
in aan de hand van het boek 'Bernardus van
Clairvaux, Meester in de school van de liefde'
geschreven door Guerric Aerden, monnik van
de abdij van Westmalle.

Het eerste deel van het boek bestaat uit een
biografie van Bernardus. Daaruit blijkt dat hij
onder meer monnik in hart en nieren was, vele
kloosters heeft gesticht, maar ook dat hij de
schepper van een meesterwerk is, namelijk een
gelovig perspectief op het boek Hooglied uit
het Oude Testament. Bernardus schreef er in
totaal zo'n 86 preken over. Het Hooglied gaat
over de ideale liefdesrelatie tussen man en
vrouw. Vanuit een gelovig perspectief leest
Bernardus het Hooglied echter ook als het
bezingen van de liefdesrelatie tussen God en
mensen. Hij ziet de opgestane Heer, Christus, als
de brenger van het woord van God. Dat woord
probeert in het hart van mensen werkzaam te
worden, maar zij moeten er hun hart wel voor
openen. Het tweede deel gaat over Bernardus
als spirituele meester. Ik beperk mij hier tot
twee onderwerpen die in het verlengde liggen
van zijn meesterwerk over het Hooglied: 'de
school van Christus' en 'de terugkeer naar het
hart.

Bernardus gebruikt in zijn geschriften het begrip
'school van Christus' In die school kunnen wij
allen leerling van Christus worden door naar het
woord van God te gaan leven. Voor Bernardus
staat daarbij als een paal boven water dat
Christus altijd de enige leraar in die school is en
dat Hij ons de liefde bijbrengt die van God
komt. In dat verband verwijst Bernardus naar
Johannes 15, 12: 'Dit is mijn gebod, dat jullie
elkaar liefhebben' Daaraan zou je leerlingen van
Christus moeten kunnen herkennen, ook nu. De
'school van Christus' is daarmee in essentie de
'school van de liefde’, waar de titel van het boek
naar verwijst.
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Met de 'terugkeer naar het hart' bedoelt
Bernardus dat de mens die inkeert in zijn hart
niet alleen de eigen tekortkomingen ervaart,
maar ook de liefde van God ontdekt. 'God
spreekt immers in het hart. Laat niemand die
begonnen is lief te hebben er aan twijfelen dat
hij wordt bemind. De liefde van God volgt met
vreugde de onze die ze voorafging. Wanneer
mens en God hetzelfde willen en niet willen,
dan bemint de mens zoals hij wordt bemind.
Op deze, door Christus geinspireerde, woorden
van Bernardus kun je rustig een tijdje kauwen
en leren proeven wat die voor jezelf betekenen.
Maar we hoeven het niet alleen te doen:
Christus is de leraar in zijn school van de liefde
waarin wij leerlingen mogen zijn.

Bernardus
van Clairvaux

Meester in de school
van de liefde

Guerric Aerden

Dat brengt mij op de betekenis van Bernardus
als we op weg gaan naar een missionaire
parochie. Op die ongetwijfeld nog lange weg
moeten we als leerlingen groeien en ons hart
blijven openstellen voor Gods liefde. Bernardus
kan ons daarbij als dienaar helpen.

Frans van den Bosch



Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op
€122,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan. Daarnaast is uw gift (onder bepaalde

voorwaarden) aftrekbaar voor de belasting,
want de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’

Actie
Kerkbalans
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Gas Water CV -

Meirstraat 20
4751 AD Oud Gastel
Tel.: 0165 - 51 41 49

Dakbedekking

email: p.j.hagens@hotmail.com

Hagens

Sanitair + Airconditioning

Lid van

UNETO VNI

Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl




De Grarduskalender, uitgebracht door Klooster Dagelijks een beetje spirit
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet
tot nadenken onder het motto 'Elke dag een
beetje spirit. Op de achterkant staan afwisse-
lend gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed en
met een positief gevoel. te beginnen en wordt
elk jaar met zorg en plezier samensgesteld door
een uitgebreide redactie van personeel en
vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De
opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten
die vanuit het klooster wordt georganiseerd.

U kunt de kalender via www.kloosterwittem.nl
bestellen, kopen bij de pastorie in Oudenbosch
(op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur)
of in het winkeltje in de Basiliek (tussen 13.00
uur en 16.00 uur).

Laat 't (ook) de parochie weten

Onze ledenadministratie proberen we zo goed mogelijk actueel te houden. Maar om dat te kunnen
doen zijn we steeds meer athankelijk van informatie die we van u mogen ontvangen. Dus laat het (ook)
ons weten als uw situatie wijzigt en stuur een email naar leden@bernardusparochie.nl.

FYSIO
G HOLLAND

Oud Gastel "
Het Hof 2b ‘
4751 JK Oud Gastel

(0165) 20 60 24

oud-gastel @ fysioholland.nl

Oudenbosch ’l\ H [

West-Vaardeke 11a

4731 MA Oudenbosch

ll]185) 31 22 56 rimo

UL, Onze fysiotherap@tit van, FysioHo'a'htf'hE"DI u graag

Fljnaart van uw klachten @ff zodat L' weer met plezier en pijnvri
Eerste Kruiswag BA —

4703 RS, Fijnaart
(0168) 20 36 55
fijnaart @ fysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1
4783 BR, Fijnaart
(0168) 46 28 16
fijnmart @ fysioholland.n|

fysioholland.ni




Monuta Ellen Kok

Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T0165-326372

| www.monutaellenkok.nl
Uitvaartcentrum

Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta ¥ Ellen Kok

De steun bij ieder afscheic

VAN DE RIE'I‘ Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum
Veilingverse snijbloemen en kamerplanten
Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten J

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen
* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Iwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

ﬂestaurant Le Jardin
Rucphiensewieg 24 Rucphen

0V g

B l I S Dopsstastis Specialist in fauteuils en
isebuwormorrcrirgnt. (18 bankstellen op comforthoogte

woninginrichting

tapijt. vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen i gemeten en geplaatst




