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Als we het niet meer weten

Het was het eerste weekeinde, 14 en 15 maart,
waarin er vanwege het coronavirus geen
vieringen meer konden zijn in onze kerken.

Op zaterdag hadden we in Bosschenhoofd het
feest van de heilige Clemens Maria Hofbauer
willen gaan vieren, patroonheilige van hopeloze
zaken. Maar het mocht niet zo zijn.

Ik keek op zondag samen met mijn echtgenote
naar de viering op televisie met pastoor Peter
van der Weide uit Sneek, die voorging in een
lege kerk. In zijn preek stelde hij de vraag wat
ons leven echt zin geeft. "Wat doen we wanneer
we worden teruggeworpen op onszelf? Regeert
dan de leegte, zoals ik gisteren die jongen in
een winkel hoorde roepen toen hij hoorde dat
zowel het trainen als het voetballen niet door-
ging? De jongen verzuchtte: "Ach, nu kan ik wel
stoppen met ademen.

'Heeft het leven soms geen zin meer omdat wij
niet meer druk zouden kunnen zijn? Wie weet
brengt het coronavirus ons terug bij de kern van
alle leven: er zijn voor elkaar. Wie weet bentu
juist in deze tijd extra verbonden met anderen,
en met God, tijd ook voor echte gesprekken
zonder steeds op die vervelende telefoon te
kijken. Juist nu zouden we dienen te ver-
trouwen op de kracht die Liefde heet, aldus
pastoor van der Weide.

Maar de overheid liet ontmoetingsplaatsen als
cafés en restaurants sluiten. Verzorgingshuizen
en ziekenhuizen laten weinig bezoekers toe. En
zelfs scholen gingen dicht, Eén van mijn
kinderen liet merken dat "acht uur per dag thuis
werken achter mijn laptop’ erg snel was gaan
vervelen: hij miste zijn collega’s al na een paar
dagen. Corona heeft ons nog meer doen
beseffen hoe zeer we elkaar nodig hebben en
hoe graag we leven met een gevulde agenda.
Ik merk het ook bij mezelf. ik kan ook een leegte
voelen als ik weinig heb gepland met anderen,
een leegte die ik liever ontwijk. Van huis uit heb
ik dat ook meegekregen: ledigheid is des
duivels oorkussen. Op het boerenbedrijf van
mijn ouders was ‘niets doen’ not done.

In zijn boek Wat doe ik hier in Gods naam?
vraagt Carel ter Linden zich af "'waar wij het
vertrouwen, de kracht, de vindingrijkheid, het
geduld, de moed en de volharding vandaan
moeten halen om dit leven te kunnen leven?
Zoekend en tastend zegt Ter Linden: 'We
varmen, al ervaren we het tegenovergestelde,
niet het middelpunt van ons bestaan. Dat
centrum ligt elders. Diep in ons hart weten wij
dat ook wel. Alléén redden we het niet. Er is een
'stem’ die van elders komit. Er is een kracht die
van elders komt. Als we bidden en mediteren
met onze handen open - als we ervoor open
staan in ons dagelijks leven - wordt ons soms
iets gegeven dat ons versteld doet staan. Gratis!
Genade. Nieuwe inzichten. Nieuw leven. Maar
dat openstaan vraagt wel moed.

Dat het kan, dat vieren we met Pasen. Wanneer
wij, mensen, aan een grens staan - met lege
handen - en het toelaten dat wij het 'even niet
meer weten' kan God, die zich aan Mozes
bekend heeft gemaakt als 'Ik zal er zijn, het een
keer van ons overnemen. Met Pasen noemen
wie dat Verrijzenis, opstanding uit lijden en
dood. Niet te begrijpen. Wel te ontvangen.

Peter Derks, pastoraal werker



12% Jaar Pastoor

Op Witte Donderdag herdenken we ieder jaar Na afloop van de eucharistieviering in kleine kring
de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen in de kerk van Jacobus de Meerdere in Fijnaart
hield en daarmee de instelling van de eucharistie hebben we hem gefeliciteerd met deze mijlpaal,

en het priesterschap. Het leek pastoor Maickel hem toegezongen ¢n toegewenst dal hij in goede
Prasing een mooie gelegenheid om tijdens de gerondheid nog vele jaren in onze parochies kan
viering op 9 april in de Basiliek in Oudenbosch en mag blijven werken.

ook te vieren dat hij inmiddels 124 jaar pastoor
mag zijn. Gedwongen door de omstandigheden is
het anders gelopen,

Vieringen in tijden van corona

In ieder geval tot maandag 1 juni zullen er geen U kunt deze viering volgen via de website van de
vieringen in onze parochie zijn. Wel wordt op Immanuelparochie, www.immanuel-parochie.eu.
zondag om 09.30 uur een eucharistieviering Op de homepagina wordt u in de linkerkolom via
zonder kerkgangers - verzorgd door leden van het  de knop KERKTV rechtstreeks doorgeschakeld
pastoraal leam en enkele vrijwilligers in de kerk naar de vitzending, Het is ook mogelijk om de
van de heilige Jacobus de Meerdere in Fijnaart. viering op een later tijdstip terug te kijken.
Rectificatie Laat 't (ook) de parochie weten
In de vorige uitgave van dit Unze ledenadministratie, evenals het adressenbestand
parochieblad is in het artikel voor het bezorgen van dit parochiemagaZIN,
"Een nieuw licht, proberen we o goed mogelijk actueel te houden.
een nieuw geluid' Maar om dat te kunnen (blijven) doen
ten onrechte vermeld rijn we steeds meer athankelijk van informatie
dat het kindie |ezus werd die we van u ontvangen.
gespeeld door Pim de Vos. Dus als u iets heefi te melden,
Dat had moeten ziin lwat het weten en stuur een email naar
Fim Verschuuren, leden@bernardusparochie.nl,




Overleden
19 februari
02 maart

22 maart

Overleden
14 februari

06 april

Overleden
26 februar

10 maart

18 maart

Familieberichten

Bosschenhoofd

Jan Krijnen (86}

Ria Kuijf (85),
weduwe van

Frans Kuijstermans
Ida Meesters (91},
weduwe van

Piet van Costerhout

-

Hoeven

Jos Roowvers (90),

echtgenoot van
Mien Verwijmeren
Kees van Eekelen (92), Gedoopt
echtgenoot van Adrie Dirven 09 februari
16 februari
07 maart
08 maart
12 maart
Overleden
Oud Gastel 10 februari
11 maart
Toine Trimbos [87),
echtgenoot van Jo Verhoeven
Jan Luijkx (88), 27 maart
echtgenoot van Toos Romme
Jaantje Kouters (86), 08 april

weduwe van Janus Stoop

P

DOudenbosch

Stijn van Etten
Annabel Hellemons
Michaél Hellemons
Boaz van Son

Vera van Son

Jiss van Leeuwen
Teun Paes

Xavier Kwarten

Ferd Janssen (75),

weduwnaar van Anneke Bosma
To Akkermans (B8],

weduwe van

Jan van Oosterhout

Dymph Buijs (95),

weduwe van Paul Vermeulen
Gerard Stolker (91),
echtgenoot van Willy van Roon



Voorjaarsbedevaarten naar Banneux geannuleerd

De coronapandemie heeft ook ons bestuur
doen nadenken over het wel of niet laten
doorgaan van onze geplande bedevaarten in
mei. De overheden van Nederland en Belgié
hebben de afgelopen weken de maatregelen
om de verspreiding van het virus tegen te gaan
verschillende keren aangescherpt met telkens
een verlenging van de looptijd van deze
maatregelen. Het einde van deze periode is nog
niet in zicht. De verwachting is dat dit virus niet
over enkele weken weg zal zijn. Gezien de
actuele situatie en de voorzichtige voorspel-
lingen van virclogen en andere specialisten zien
we ons genoodzaakt onze bedevaart in mei niet
te laten doorgaan.

We begrijpen dat dit voor de aangemelde
pelgrims een grote teleurstelling kan zijn.

Tach zijn we van mening dat dit op dit moment
de beste beslissing is en dat uitstel van deze
beslissing de organisatie van onze bedevaarten
ernstig bemoeilijkt.

We willen, ondanks de vreemde tijd waarin we
thans leven, ook positief zijn naar de toekomst
n hopen dat we op het einde van de zomer
toch met velen naar Banneux kunnen gaan: van
vrijdag 28 augustus tot en met dinsdag 1 sep-
tember en met de dagbedevaart op zondag 30
augustus. Van harte hopen wij u tijdens deze
bedevaarten te kunnen en mogen begroeten!

Bas Van Haeren
voorzitter Caritas Banneux Bisdom Breda

Maria heeft aan Mariette gezegd, en ze zegt het
ook tegen ons vandaag: ‘Geloof in mij, ik zal in u
geloven! In dit vertrouwen mogen we ons in
gebed tot haar richten.

Maria, Gij die hoop zijt in bange dagen,
blijf bij ons en bij allen die lijden

onder de ifn':'_l_i;jn_g van het coromavirus,
frl'”l'l;'.k' |4‘|' .:r'i.';\:'.l':, ﬂ:u,'u"u':"ru ri‘:'gl': r:IHJI:’F:I,
IITH'H'E" =i 'IJ,:' vioor l.it' (NS r'h'di"”t‘”.

ontferm u over hen dic angstig zijn.
Wij vragen om uw moederlijke aanwezigheid.
Maria, Maagd der Armen, bid voor ons.

 Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

v

Zorg rondom overlijden




Dit jaar is het een jubileumjaar omdat het
Tridutim in Oud Gastel voor de 65ste keer wordt
gehouden, en wel op 14, 15 en 16 juli.

Een Tridulim met een feestelijk tintje.

Het jaarlijkse Tridulim begon 65 jaar geleden in
Oud Gastel. Het was voor zieken en invaliden
een mogelijkheid om toch naar de kerk te
kunnen gaan. Tegenwoordig is het veel meer
dan dat. De aanwezige gasten komen uit
verschillende kerkdorpen: Oud Gastel,
Kruisland, Stampersgat, Standdaarbuiten,
Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd.
ledereen is welkom,

leder jaar staat in de eerste week van de
schoolvakantie de deur van 'hiet Veerhuis' wijd
open en krijgen we daar alle medewerking om
het Triduim te houden. De vrijwilligers staan
klaar om de gasten te ontvangen. Het is altijd
een fijn weerzien met elkaar. Alle vrijwilligers
zorgen ervoor dat het samen met de gasten
drie mooie dagen worden van ontmoeting,
gezelligheid, ontspanning en geestelijke steun.
Voor velen is de geloofsheleving tijdens deze
dagen erg belangrijk, omdat men vaak om
gezondheidsredenen ook niet meer naar de
kerk kan gaan.

Om dit alles mogelijk te maken wordt het
Triduiim op verschillende manieren onder-
steund, waarvoor dank aan alle betrokkenen.
Dit jaar gaat Nanda Sebregts, een van de
vrijwilligers, op 13 juni steppen voor het
Tridulim. Ze gaat een kerkenroute maken vanuit
Kruisland naar Oud Gastel, Oudenbosch en
Hoewven om daarna te finishen in Etten - Leur bij
de Mariakapel. Geruime tijd voor haar vertrek-
datum komen er collectebussen te staan in de
kerken op haar route. De opbrengst schenkt zij
aan het Tridutim. We wensen haar veel succes.

R

Wilt u meer informatie over het Tridulm, neem
dan contact op met onze secretaris, dhr. Martien
van fundert, Doelen 7, 4751 HW Qud Gastel,
telefoon: 0165 513 527,

email: mvzundert1954@gmail.com.

Contactpersoon voor Oudenbosch en Bosschen-
hoofd is mw. Nanny van Moergestel, telefoon
D165 317 738 en voor Standdaarbuiten is dat
mw. Toos Plompen, telefoon 0165 316 292,

We zijn nog op zoek naar een contactpersoon
voor Hoeven, Als u belangstelling heeft, laat het
dan weten aan onze secretaris.

Toos de Rooij

* Gelet op de hurdige stand vam zaken in het land
f5 deze aankondiging onder voorbehoud aat in julf
samenkomsien en vigringen weer zijn toegestaan,



Op zondag 2 februari vond de jaarlijkse
'Hartjesviering' plaats in de Basiliek. leder jaar
rond Maria Lichtmis worden de ouders, broers
en zusjes, peetouders, opa’s en oma’s van alle
dopelingen die in het afgelopen jaar in de
Basiliek zijn gedoopt door de doopwerkgroep
uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

Maria Lichtmis is een oud verhaal over vreugde
om het ontvangen leven. Als een kindje wordt
geboren willen de ouders hun blijdschap graag
delen met al hun dierbaren. Allemaal zijn we
kinderen van het licht die samen zorgdragen
voor de schepping, voor het leven en voor al het
moois dat ons is toevertrouwd. Maria Lichtmis is
daarom een uitgesproken mooi moment om
nogmaals al deze kleine wondertjes opnieuw

te laten zegenen.

In de ‘Hartjesviering' hebben we ongeveer 35
van de bijna 60 dopelingen wit 2019 met hun
families mogen verwelkomen. Vele kleintjes
vonden de Basiliek maar wat interessant en
kwamen spontaan gedurende de viering even
kijken wat er vooraan toch allemaal kij het
altaar gebeurde, De viering wordt al enkele
jaren muzikaal verzorgd door Graham Tweed en
Ruud Brood. Het Ave Maria werd door Hester
Veraart prachtig vertolkt op dwarsfluit, leder
jaar is het weer leuk om de reacties van ouders
en kinderen te zien - én te horen- als deze
prachtige muziek ten gehore wordt gebracht,

Ma een woord van welkom van pastoor Maickel
Prasing volgde een mooie openingsgedachte
door S5abine . Een belangrijk onderdeel van

de viering was het opnieuw zegenen van de
dopelingen en hun broertjes / zusjes door de
pastoor en diaken Frank van Gerven. Cindy las
de slotgedachte voor,

Aan het einde van de viering zette Maicke| de
coordinator en doopouder van het eerste begin,
Annemarie van de Klundert, nog moai in het
zonnetje en dat had ze totaal niet verwacht.
Annemarie is al (minstens) 20 jaar het
kloppende hart van de doopwerkgroep in
Cudenbosch. Ze werd door de werkgroep
verrast met een speciaal voor haar gemaakte
kaars en doophartje. We wensen haar nog vele
jaren doopplezier toe!

Aan het einde van de viering werden de doop-
hartjes aan de ouders uitgereikt en was er
gelegenheid om nog even gezellig na te praten
met een kopje koffie, bekertje ranja en een
lekker snoepje of cakeje. De doopwerkgroep
kijkt terug op een geslaagde hartjesviering en
bedankt Maickel, Frank, onze kosters,
muzikanten en alle geweldige hulp 'voor en
achter de schermen. We kijken nu al weer uit
naar de volgende hartjesviering.

Was u niet in de gelegenheid om het doophartje
tijdens de viering op te halen, dan kunt u dat
doen op weekdagen tussen 9.00 uur en 12.00
uur bij de pastorie in OQudenbosch, gelegen
naast de Basiliek. U heeft hierover ook bericht
ontvangen via de mail. De hartjes die niet zijn
opgehaald, worden na de zomervakantie
gebruikt voor nieuwe dopelingen.







De praktijk van parochievitalisering

In Mederland is over de praktijk van parochie-
vitalisering nog niet veel bekend. Goed nieuws
dus dat daarover onlangs twee publicaties zijn
verschenen. De ene publicatie is een boekje van
Leo Fijen en bevat vijf korte, aanstekelijk
geschreven praktijkverhalen. De andere publi-
catie is het boek ‘Als God renoveert werkboek,
een stapsgewijze handleiding voor het trans-
formeren van je parochie! Beide publicaties zijn
verschenen bij Uitgeverij Adveniat.

Leo Fijen
‘Als God renoveert, vijf praktijkverhalen’

Vier van de vijf praktijkwerhalen gaan over
geloofsgemeenschappen die op weg zijn
gegaan naar een missionaire parochie,
waaronder twee parochies uit Noord-Brabant:
Dien Bosch en Breda. De titels van de korte
hoofdstukken illustreren waar de verhalen over
gaan. In het hoofdstuk getiteld "We praten niet
over de kerk, maar over Jezus' staat dat de
missionaire parochie begint bij de bron zelf,
Jezus Christus. Die bron is inspirerend genoceg
en helpt bij het maken van de soms moeilijke
keuzes. In het hoofdstuk "Wees niet bang om te
beginnen en weet wie je bent’ wordt op die
moeilijke keuzes ingegaan. Parochievitalisering
is een kwestie van kleine stapjes maken, op
koers blijven, je visie voor ogen blijven houden
en over een lange adem beschikken. Het laatste
verhaal heeft als titel 'De parochie verandert als
mensen veranderen. Die titel vat mooi samen
wat in alle verhalen naar voren komt, namelijk
dat de weqg naat een missionaire parochie
begint bij de 'binnenkant’ van het geloof. Ofwel
zoals bisschop Gerard de Korte het emschrijft in
het voorweord van het werkboek: 'leren leven
als leerling en yriend van Jezus Christus’
Opvallend is dat in de meeste verhalen de
Alpha-bijeenkomsten daarbij een belangrijke
rol blijken te spelen.

James Mallon,
‘Als God renoveert werkboek”

Bisschop de Korte geeft in het voorwoord aan
dat er een breed verlangen is naar een missio-
naire parcchie en dat het werkboek daarvoor
een bruikbare methode biedt. Het werkboek
sluit aan bij het boek 'Als God renoveert,

10

de parochie van onderhoud naar bloei, even-
eens van James Mallon. In dat boek komt in het
hoofdstuk ‘Het fundament leggen’ uitvoerig aan
de orde hoe de bestaande parochiecultuur te
veranderen in de richting van een groeiende en
bloeiende geloofsgemeenschap. Om daarnaar
op weq te gaan zijn tien cultuurwaarden, zoals
gastvrijheid en uitnodigend zijn, van doorslag-
gevend belang. Gezonde en bloegiende paro-
chies blijken die tien waarden namelijk mat
elkaar gemeen te hebben. In het laatste hoofd-
stuk staan de onmisbare rol van leiderschap en
het ontwikkelen van een visie centraal.

In de praktijk, zoals het werkboek ook aangeeft,
begint het juist bij leiderschap, het vormen van
een leiderschapsteam en het ontwikkelen van
een gedeelde visie. Daarover gaan de eerste vijf
hoofdstukken in het werkboek. In deze hoofd-
stukken worden de achtereenvolgende stappen
aangegeven op weg naar een missionaire
parochie, In de volgende twee hoofdstukken
komen de centrale plaats van de zondagse
eucharistieviering en de vraag hoe de grote
vitdaging van het veranderingsproces van de
parachiecultuur aan te pakken aan de orde. Het
daarop volgende hoofdstuk gaat over hoe en
waarom je gemotiveerde parochianen daarbij
kunt gaan betrekken. Aan het einde van het
werkboek wordt terecht veel aandacht besteed
aan de vormgeving van de voorbereiding op de
sacramenten, zoals doop en huwelijk. Als het
veranderingsproces van de parochiecultuur
succesvol is verlopen, blijkt in de praktijk dat
voor die laatste stap een vruchtbare bodem is
gecregerd,

Voor wie in kort bestek wil kennismaken met de
uitdagingen en vraagstukken van een missio-
naire parochie, en de weg daarheen, is het
boekje van Leo Fijen zeker interessant. Nu de
conferentie in maart niet is doorgegaan kunnen
we ons met deze handleiding in ieder geval
oriénteren. Voor wie aan de slag wil gaan met
parachievitalisering is het werkboek aan te
bevelen.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent



A LS G O D Bijeenkomst over parochievitalisering
RENOVEERT

Inleiding

Viif praktijkverhalen

Op 24 en 25 maart zou in en om de Basiliek in
QOudenbosch de landelijke conferentie "De missio-
naire parochie’ worden georganiseerd. Ten
gevolge van de maatregelen die zijn genomen in
verband met het coronavirus heeft de organisatie
moeten besluiten de conferentie niet te laten
doorgaan. Inmiddels is bekend gemaakt dat de
conferentie wordt gehouden op 5 en 6 novembser,

Ter voorbereiding op de conferentie vond op 10
februari een eerste bijeenkomst over parochie-
vitalisering plaats met de bedoeling om als
parochie eerst zelf na te gaan hoe parochianen
daaraan kunnen bijdragen. Het pastoraal team kan
dat niet alleen, Het gaat dus om ideeén voor
activiteiten die, in overleg met het pastoraal team,
door parochianen zelf zijn op te pakken.

D E Ongeveer 25 deelnemers waren op de bijeenkomst

QMg aanwezig. Na een inleiding hebben de aanwezige
|\/I | S S |§ = N Al R E parochianen in drie gespreksgroepen ideeén
TS geformuleerd. Deze zijn door een achttal personen
nader toegelicht en opgetekend. Na afloop
DA Q O C H I E hebben nog twee parochianen schriftelijk gerea-
geerd. In totaal zijn ongeveer 19, elkaar deels

overlappende, ideeén naar voren gebracht, Deze

/ ideeén zijn te relateren aan het boek van James
X Mallon, 'Als God renoveert.

R E N OV E E RT Thema's in het boek

: e pp— Mallon enderscheidt in zijn bosk tien gemeen-
W h Rﬁ [\ B L\.I b }\ schappelijke waarden. Di:ia waarden blﬂ'ken
gezonde en groeiende parochies met elkaar

Een stapsgenijze handleiding voor gemeen te hebben, zoals gastvrijheid,

het transformeren van je parochie betekenisvol zijn en voorrang aan eucharistie op
zondag. De volgende vier thema's vertegen-
woordigen deze tien waarden: een gastvrije en
uitnodigende parochie worden; een betekenis-
volle parochiegemeenschap worden; eucharistie-
viering op zondag vitaliseren; vrijwilligerswerk
vitaliseren. Hieronder staan de door parochianen
naar vaoren gebrachte ideeén per thema
gerubriceerd,




Ideeén om een gastvrije
en uitnodigende parochie te worden

a. vergroten van communicatie met parochianen
via email en in het bijzonder met nieuwkomers,
zoals met welkomavonden;

b. welkomteam voor de zondagse
eucharistieviering oprichten dan wel
activiteiten uitbreiden en een initiatiefgroep
starten om mensen uit te nodigen de kerk te
komen bezoeken, bijvoorbeeld tijdens de
'Kerkproeverij' in oktober;

C. nieuwe communicatie-infrastructuur met
gebruik van sociale media gaan verkennen.

Ideeén om een betekenisvolle
parochiegemeenschap te worden

a. Alpha-bijeenkomsten, volwassencatechese
en geloofsverdiepingsactiviteiten verder
ontwikkealen;

b. initiatieven voor vorming van kleine
gemeenschappen, ook voor jongeren;

c. doelgroepen, zoals jonggehuwden en
doopouders, benaderen met de vraag hoe de
parochie voor hen {meer) betekenisvol kan zijn.

Ideeén om de eucharistieviering
op zondag te vitaliseren

a. initiatieven om parochianen meer bij de
inhoud van de liturgie te betrekken;

b. initiatieven voor vernieuwing van het
liedrepertaire, actiever meezingen en
kwaliteitsverhoging zangkoren;

C. initiatieven voor solisten, vocaal en
instrumentaal;

d. nieuwe vormen onderzoeken voor
eucharistische aanbidding;

e. verkennen hoe met digitale middelen de
eucharistieviering toegankelijk te maken.

Idee om vrijwilligerswerk te vitaliseren

De komende periode de ervaringen evalueren
die vitaliseringsactiviteiten door parochianen
beinviceden,

Hoe gaan we verder?

Het was de bedoeling om bovenstaande ideeén
te spiegelen met de uitkomsten van de confe-
rentie. Op basis daarvan zou vervolgens het
pastoraal team een eerste concept voor een
plan van aanpak formuleren. Dat conceptplan
richt zich op haalbare initiatieven die bijdragen
aan de groei en bloei van de parochie, Tijdens
een tweede bijeenkomst begin april zou dat
plan worden voorgelegd aan de deelnemers
aan de eerste bijeenkomst en andere belang-
stellende parochianen. Deze bijeenkomst zal nu
noodgedwongen op een later tijdstip worden
georganiseerd. In de tussentijd staat het u vrij
om uw belangstelling kenbaar te maken voor
een of meerdere van de vier brede thema's of
voor de daarbij vermelde initiatieven. U kunt
dat doen door een email te zenden naar
info@bernardusparachie.nl.

Frans van den Bosch

Fother James Mallon




Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Mederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parcchianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 122,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan. Daarnaast is uw gift (onder bepaalde

voorwaarden) aftrekbaar voor de belasting,
want de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent unog geen lid van ons parcchiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
ML17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage.

Actie
Kerkbalans

Albanoweg 7 \
4731 VG Oudenbosch

Tel: «31 (D)188 312 236
Fax: +31 [(0)165 318 860
E-mail: info@lwagemakersb.nl

www.wagemakersbv.nl

SWEERE™

. . . vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,
Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Hoofdvestiging
Dorpsstraat 3

Vestiging Zundert
Bredascweg 7

4751 AH Oud Gastel 4881 DC Zundert
Tel. 0165 - 51 28 51 Tel, 076 - 5971 TN
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Gas Water CV + Dakbedekking = Sanitair + Airconditioning
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Bedevaart naar Lourdes

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar
heilige plaatsen die een aantrekkingskracht
uitoefenen. Dok tegenwoordig hebben mensen
behoefte aan bezinning en zoeken naar diepere
waarden van het leven. Wie op pad gaat en
open staat voor contacten komt andere mensen
tegen die ook de taal van antmoeting spreken,
luist die ontmoeting, in combinatie met geloof
en vakantie maken een reis naar Lourdes tot
een bijzonder belevenis.

Tijdens de bedevaarten naar Lourdes staat het
betekenisvol ontmoeten centraal. Lourdes
bezoeken betekent vele ontmoetingen met
anderen, groepsgencten, toevallige voorbij-
gangers, mensen die je raken, verwonderen,
ontroeren of aan het lachen maken.

vnb

berekenisvol

Er zijn veel mogelijkheden om een reis naar
Lourdes te maken: per vliegtuig, TGV, bus of

de Lancebus., een speciale bus voor bedevaart-
gangers die rolstoelgevonden zijn of liggend
moeten worden vervoerd. Mocht u medische
zorg nodig hebben dan is ook dit mogelijk. Er
reizen veel vrijwilligers mee, waaronder artsen
en verpleegkundigen.

Wilt u graag meer informatie over de Lourdes-
reizen, neem dan gerust contact op met mw.
Petra Roks - Buijs, Velletriweg 3, 4731 DP
Oudenbosch, 0165 314 508 of 06 40 83 47 96.

Bij het verschijnen van dit parochieblad is de
invlped van het coronavirus steeds meer
voelbaar voor iedereen. De VNB volgt alle
adviezen van de RIVM op en zal daar naar

% handelen. Op de site van de VNB, www.ynb.nl,

kunt u uitgebreide informatie vinden.

Johannes Paulus I1, als pelgrim in 2004 in
Lourdes, herinnerde er aan dat de Grot een
bijzondere plaats is voor het gebed: "Hier heeft de
Maagd Bernadette nitgenodigd tot het bidden
van de rozenkrans, zelf de kralen van haar
paternoster tussen haar handen laten glijden.

Deze grot werd zo een verbazende school voor
het gebed, waar Maria aan allen leert met varige
liefde het gelaat van Christus te bekijken.
Daarom is Lourdes de plaats waar de gelovigen
van Frankrijk en van veel andere naties wit
Europa en de wereld komen bidden.




Monuta Ellen Kok
731 HP Qudenbosch
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Uitvaartcentrum

Parklaan 5, Qudenbasch

Ook als u niet of elders verzekerd bent

Monuta ¥ Ellen Kok
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*  Velingeerie tndjhloemen en kamerplantan

" Exchusieve bloem-, brulds-, en rouwarrangementen

*  Bloemenabonnementen voor bedrijven en instel lingen

* Tuinplanten in heel veel soorten en varseteiben en waterplanten
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