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ParochiemagaZIN

Dit parochieblad wordt uitgegeven in
samenwerking met ‘de Zalige Zalm| Bureau
voor Geloofscommunicatie in Deventer
(www.dezaligezalm.nl ) en verschijnt 6 maal
per jaar. Het drukwerk wordt verzorgd door
Veldhuis Media BV in Raalte.

Aanleveren kopij

De volgende uitgave
van parochiemagaZIN 'Bernardus'
verschijnt 12 juni.

Kopij dient uiterlijk 27 mei
te zijn ingeleverd bij de redactie,
bij voorkeur per email:
tekst in Word,
afbeeldingen [als .jpg / .jpeg / .png]
en foto's als afzonderlijke bestand.
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Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174
4730 AD Oudenbosch
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Oud Gastel, H. Laurentius
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QOudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
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Peter van Iperen, lid

Marc Sweere, lid (Actie Kerkbalans)
Piet Verrest, lid (vrijwilligers)

Mari van de Wassenberg, lid

Pastoraal team
p/a. Markt 59
4731 HN Oudenbosch

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

Peter Hoefnagels, diaken
telefoon 0165 330 502 (ma t/m do)
diaken@bernardusparochie.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 0164 248 005
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 165 40 840
teamassistent@bernardusparochie.nl



Daar liepen ze dan ‘twee leerlingen van Jezus' Alles
hadden ze achtergelaten om Hem te volgen en nu
vluchten ze weg. Hun beste vriend, hun hoop, hun
toekomst is dood. Alles is verloren. Ze hebben hun
hoofd bedekt en hun mantels dichtgeslagen. Hun
ogen zijn half gesloten en zitten vol tranen. Er is
geen toekomst meer. Hun hart is gebroken.

Als je alleen je verlies voelt, dan spreekt alles om je
heen van dat verlies. Het is om zo snel mogelijk weg
te zijn uit Jeruzalem, waar onrecht en macht heersen.
De bomen, de bloemen, de wolken, de heuvels en
de dalen, ze weerspiegelen allemaal je verdriet.

Ze rouwen allemaal mee. Als je liefste vriendin is
gestorven, spreekt de hele natuur van haar.

Dan is er een vreemdeling die dezelfde weg
bewandelt. Ze waren zo in gedachten dat ze hem niet
hadden opgemerkt. De twee leerlingen praten met
elkaar over wat er allemaal is gebeurd. De vreemde-
ling vraagt wat hen bezighoudt. Dan pas stellen ze
de vraag: ‘Bent u dan de enigste vreemdeling in
Jeruzalem, die niet weet wat daar is gebeurd?’ Dan is
het stil! De vreemdeling luistert en reageert. Hun hart

Nu werden hun ogen geopend

doet pijn en hij zegt niet ‘tot ziens, maar raakt hen in en herkenden ze Hem
hun ziel. En ze luisteren. Dan zegt hij: Ik ga verder, aan het breken van het brood.

maar ze vragen hem: ‘Blijf bij ons’ Ze nodigen hem uit
en door die vraag gaat hij mee naar binnen.

En daar, in de donkerte van de herberg, bij kaarslicht,
als ze rond de tafel zijn gezeten, neemt hij het brood, | In deze '‘Bernardus'
spreekt het dankgebed uit, breekt het en deelt het uit.
Nu worden hun ogen geopend en herkennen ze Jezus | Pastoraal assistent in onze parochie 4
aan het breken van het brood zoals Hij alleen dit deed. | Inloopochtenden voor nabestaanden 5
Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. Verdriet wordt | Wie zonder zonden is 6
vreugde en zo snel als ze kunnen gaan ze in de Vieringen in de Goede Week 7
donkere nacht naar de andere leerlingen in Jeruzalem | Psalm 98 7
en vertellen wat hen is overkomen. Vieringen in de parochie 8
Familieberichten 9
Hoe dikwijls ontmoeten we niet mensen en lopen met | Beeldmeditatie 10
hen op? Maar hier gebeurd iets bijzonders. Het is niet | Afscheid bestuursleden Dameskoor 11
Jezus die hen uitnodigt, maar het is andersom. Afscheid Kees Verstraten 11
De vreemdeling wordt uitgenodigd door de twee Vormelingen onderweg 12-13
leerlingen. Mogen ook wij God uitnodigen in ons Sant’ Egidio in Roosendaal 14
eigen leven. Door het breken van het brood kan God | Week Nederlandse Missionaris 15
in ons midden zijn. Ons leven delen met God: Jezus Arthur, 'de koning die eens was' 16
heeft ons dit voorgedaan. Het leven gedeeld als Herstelwerk St. Jan de Doperkerk ~ 16-17
gebroken brood, zo wil Hij bij ons zijn. Blijven door weg te gaan 18
Het Rome van Willem Hellemons 19
Namens het pastorale team van de Bernardusparochie | Miinster Domschatz in Utrecht 20
en de Immanuelparochie wens ik ons allen een “Zalig Ter inspiratie 21
Pasen!’ Kinderpagina 22
Michaél Bastiaansen, diaken




Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldweringscampagne van vijf
grote landelijke kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeen-
schap te ondersteunen met een financiéle
bijdrage. Want parochies ontvangen geen
subsidies en zijn daarom afhankelijk van de
bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 120,00. Dat is € 10,00 per maand.
En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen
van een doopviering of een uitvaart, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want
de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van ‘parochiebijdrage’

Actle
Kerkbalans

Pastoraal assistent in onze parochie

Medio februari 2019 ontving onze parochiaan
Frans van den Bosch van de Bisschop van
Breda de zending tot pastoraal assistent.
Pastoor Maickel Prasing had hem voor die
nieuwe, en onbezoldigde, functie voorge-
dragen aan het Bisdom. De overige leden van
het pastoraal team stemden daarmee in. Zijn
specifieke takenpakket bestaat uit de coordi-
natie van het wekelijkse oecumenisch middag-
gebed in de Basiliek en de codrdinatie - en het
ook zelf afleggen - van bezoek aan zieken en
rouwenden. Daarnaast behoort tot zijn taken
de organisatie van op geloofsverdieping
gerichte activiteiten, zoals het organiseren van
Alphacursussen en de begeleiding van
catechumenen naar hun toetreding tot de
kerk. Frans verricht deze taken onder directe
verantwoordelijkheid van pastoor Maickel
Prasing en onder begeleiding van teamleider
diaken Peter Hoefnagels.

Frans is in september 2015 gestart met de
tweejarige cursus Geloofsverdieping, verzorgd
door het Bisdom, gevolgd door de eenjarige
cursus Pastoraal Assistent, verzorgd door het
St. Franciscuscentrum. Beide cursussen
vonden in de avonduren plaats. Diaken Peter
Hoefnagels heeft hem tijdens zijn stageactivi-
teiten in de parochie begeleid.

Op deze cursussen terugkijkend zegt Frans:
“De cursussen waren een verrijking en ik heb er
veel van geleerd. Van harte aanbevolen voor
wie is geinteresseerd om in de parochie het
pastoraal team mee te kunnen helpen.” Frans
kijkt er naar uit om aan de slag te gaan: “lk wil
mij graag inzetten om de Blijde Boodschap van
Jezus te gaan uitdragen. En mensen te gaan
helpen om, net als ik, met vallen én weer
opstaan leerling van Jezus te worden. Zo
kunnen we, ieder met zijn of haar talenten,
bijdragen aan het vitaal houden van de Kerk
van Christus.”

diaken Peter Hoefnagels, teamleider
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Inloopochtenden
voor nabestaanden

Op initiatief van diaken Peter Hoefnagels is in
mei 2015 de werkgroep Rouwbezoek Ouden-
bosch-Hoeven-Bosschenhoofd van start
gegaan. De leden van de werkgroep bezoeken
namens de parochie nabestaanden van
overleden parochianen en overhandigen een
boekje met troostvolle teksten. Uit de reacties
van de bezochte mensen blijkt datin een
duidelijke behoefte wordt voorzien. In 2018 is
daarom ook begonnen met inloopochtenden
voor nabestaanden van overleden parochianen
uit Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd.
De bijeenkomsten worden goed bezocht en
worden op prijs gesteld. De sfeer is ongedwon-
gen. Met een kop koffie of thee, en wat erbij,
worden eigen ervaringen uitgewisseld over
hoe om te gaan met rouw en wordt vooral naar
elkaar geluisterd.

Op 19 februari vond de derde inloopochtend
plaats. In de sfeervolle Cuyperszaal opende
diaken Hoefnagels de bijeenkomst, waarbij
ongeveer 16 mensen aanwezig waren. Aan een
van de nabestaanden was van te voren
gevraagd om tijdens de bijeenkomst kort in te
gaan op de beleving van zijn rouwproces en
om zijn ervaringen en de lessen die hij heeft
geleerd te delen. Na zijn als waardevol ervaren
inleiding haakten vele aanwezigen daarop in
met hun eigen ervaringen en inzichten. De
volgende inloopochtend is op dinsdag 30 april
van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Cuyperszaal in
pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’

We kijken terug op fijne bijeenkomsten. Bent u
—als vrijwilliger - geinteresseerd in de activi-
teiten van de werkgroep, wilt u aan een korte
introductiebijeenkomst deelnemen waarbij
een aantal vaardigheden worden geoefend,
en woont u in Bosschenhoofd, Hoeven of
Oudenbosch, laat het ons weten. Als u een
berichtje stuurt met uw naam, adres en
telefoonnummer naar teamassistent Eric
Roovers via teamassistent@bernardus-
parochie.nl nemen we contact met u op.

Werkgroep Rouwbezoek

Tegenstelling

Vandaag zou ik de zon willen vragen:
Verdwijn!
Want mijn zon is definitief ondergegaan.

Vandaag zou ik de vogels willen vragen:
Iwijg!
Want het lied in mijn leven is verstomd.

Vandaag zou ik de bomen willen vragen:
Val om!
Want mijn kracht is gebroken.

Vandaag zou ik de mensen willen vragen:
Wees stil!
Want de liefste mens is niet meer.

Vandaag zou ik alles wat ademt,
alles wat doorgaat, beweegt,

zingt, danst en leeft willen vragen;
'Waarom gaan jullie gewoon door?"

Dij mij staat alles stil. Alles.
Morgen hoop ik
dat er één lichtstraaltje doorbreekt.

En na morgen hoop ik dat ...

uit: Wie troost mij




Het is deze maand de moeite waard
om regelmatig ter kerke te gaan. De
wispelturigheid van het leven komt in
de vieringen sterk tot uiting. Het gaat

van wanhoop en eenzaamheid tot
vreugde en uitzicht. Van ‘hosanna’ tot
‘kruisigt Hem' Van lijden en dood naar
een nieuw begin. Nooit is de liturgie
intenser dan in de tijd rond Pasen. De
vieringen zijn als balsem voor de ziel.

Bijbelverhalen

LEZINGENROOSTER
ZONDAGEN APRIL 2019

7 april

Sezondag in de
veertigdagentijd
Jesaja 43,16-21
Filippenzen 3,8-14
Johannes 8,1-11

14 april

Palmzondag van het lijden
van de Heer

Lucas 19,28-40

Jesaja 50,4-7

Filippenzen 2,6-11

Lucas 22,14-23,56

18 april

Witte Donderdag
Exodus 12,1-8.11-14
1 Korintiérs 11,23-26
Johannes 13,1-15

19 april

Goede Vrijdag

Jesaja 52,13-53,12
Hebreeén 4,14-16; 5,7-9
Johannes 18,1-19,42

20 april

Paaswake

Genesis 1,1-2,2 (of: Genesis
1,1.26-31a)

Genesis 22,1-18 (of: Genesis
22,1-2.92.10-13.15-18)
Exodus 14,15-15,1

Jesaja 54,5-14

Jesaja 55,1-11

Baruch 3,9-15.32-4.4
Ezechiél 36,16-17a.18-28
Romeinen 6,3-11

Lucas 24,1-12

21 april

Paaszondag — Verrijzenis van
de Heer

Handelingen 10,34a.37-43
Kolossenzen 3,1-4

Johannes 20,1-9

28 april

2e zondag van Pasen
Zondag van de Goddelifke
Barmhartigheid
Handelingen 5,12-16
Apokalyps 1,9-11a.12-
13.17-19

Johannes 20,19-31

C'/an, ronder sonden (s

Een strikvraag aan Jezus van de farizeeén bepaalt de eerste
evangelielezing van deze maand. Een op heterdaad op
overspel betrapte vrouw moest volgens de religieuze wetten
van die tijd gestenigd worden. Vindt Jezus dat ook? Het gaat
hier dus niet om goddelijke rechtvaardigheid, maar om de
vraag of Jezus recht in de leer is. Jezus zwijgt en schrijtt in
het zand. Zijn opmerking dat wie zonder zonden is de eerste
steen moet werpen, blijkt ontmaskerend. Een voor een
druipen de religieuze scherpslijpers af.

De gevolgen laten zich raden. Op de zondag die volgt,
Palmzondag, lezen we het lijdensverhaal. Niet alleen de
afloop is dramatisch met de dood van Jezus. Ook blijken

de naaste vrienden van Jezus in geval van nood volstrekt
onbetrouwbaar en wordt hij door hen verlaten en verraden.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag wordt langer

en dieper stilgestaan bij de volstrekt ongenadige laatste
dagen van Jezus leven. En dan wordt het Pasen. De Heer is
opgestaan! Lijden en dood hebben niet het laatste woord.
Dat het een hele tijd duurt voordat dit besef doordringt is
begrijpelijk. Ook vandaag de dag is de opstanding van Jezus
een daad van geloof. Geloof in een God die je draagt door
lijJden en dood heen naar zijn rijk van liefde en vrede.

Ga heen en zondig van nu af niet meer

Johannes 8,11

Tekst: Sipke Draisma
6




Vieringen in de Goede Week

zondag 14 april
Palmzondag
Eucharistievieringen met palmwijding
17.00 uur  H. Hart van Jezus in Bosschenhoofd
09.30 uur St. Jan de Doper in Hoeven
09.30 uur H.Laurentius in Oud Gastel,
met Palmpasentocht in de kerk
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara
in Oudenbosch, met passieverhaal

donderdag 18 april

Witte Donderdag

Gedachtenis van het Laatste Avondmaal

19.00 uur Basiliek H. H. Agatha en Barbara
in OQudenbosch

vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Gedachtenis van het lijden van de Heer
15.00 uur  H. Hart van Jezus in Bosschenhoofd
15.00 uur H. Laurentius in Oud Gastel
15.00 uur H.H. Agatha en Barbara
in Oudenbosch
19.00 uur St. Jan de Doper in Hoeven

zaterdag 20 april
Stille Zaterdag
Uitzien naar de Verrijzenis: gebedswake
17.00 uur H. Hart van Jezus in Bosschenhoofd
19.00 uur H. Laurentius in Oud Gastel
19.00 uur St. Jan de Doper in Hoeven
Paaswake
2130 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara
in Oudenbosch

zondag 21 april

Pasen

Verrijzenis van de Heer

09.30 uur H. Laurentius in Oud Gastel

09.30 uur St Jan de Doper in Hoeven

11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara
in OQudenbosch

maandag 22 april

2e Paasdag

Maandag onder het Octaaf van Pasen

09.30 uur St. Jan de Doper in Hoeven

09.30 uur H. Laurentius in Oud Gastel

11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara
in Oudenbosch

Psalm 98

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van lsraéls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer- en psalterspel.

Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

De zee stemt in met al haar gedierte,
de aarde met al wat daar leeft.

De beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als koning der aarde.

Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

uit: Psalterium




Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus en zijn
volgelingen ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken
en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer onder ons aanwezig als we
eucharistie vieren en door de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in
Jezus Christus. In onze parochie worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste
tijden vieringen gehouden. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van
woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering.
Actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de
Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden

zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag  09.30 uur St Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag  09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag 19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch
enin ‘het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een
oecumenisch middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de
gebedskring ‘Biddende Moeders’ bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Eveneens op vaste tijden zijn er wekelijks vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuysen, die met regelmaat worden verzorgd door leden van het pastoraal team.
maandag 17.00 uur ‘de Zellebergen'in Oudenbosch

woensdag 10.30 uur ‘Kroonestede’ in Hoeven

donderdag 10.30 uur ‘Blankershof’ in Oud Gastel (tweewekelijks)

vrijdag 10.00 uur ‘Blomhof’ in Standdaarbuiten

Agenda

zondag 21 april Verrijzenis van de Heer

maandag 22 april Maandag onder het octaaf van Pasen (2e Paasdag)
zondag 28 april 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)

zondag 5 mei
zondag 12 mei
vrijdag 17 mei
zondag 19 mei
zaterdag 25 mei

zondag 26 mei
donderdag 30 mei
zaterdag 1 juni
zondag 2 juni
zondag 9 juni
maandag 10 juni
zondag 16 juni

3e zondag van Pasen

4e zondag van Pasen (Roepingenzondag)
Vormselviering (19.00 uur in Oud Gastel)

5e zondag van Pasen

Eerste Communie (11.00 uur in Oud Gastel)
Eerste Communie (13.30 uur in Hoeven)

6e zondag van Pasen

Hemelvaart van de Heer (Oudenbosch)
Eerste Communie (13.30 uur in Oudenbosch)
7e zondag van Pasen

Pinksterzondag

H. Maria, Moeder van de Kerk (2e Pinksterdag; Oudenbosch)
H. Drie-Eenheid




Familieberichten
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Bosschenhoofd Oudenbosch
Overleden Gedoopt
4 maart Toos Rietjens (87), 9 februari Chloé Schreuder
echtgenote van 10 februari Xanti van de Beek
Piet Vergouwen Chery van Roosendaal
23 maart Sjaan Vissenberg (84), 24 februari Djelana van Ginneken
echtgenoot van Riet Kerstens 9 maart Chloé Roos
10 maart Brent Hazen
Hayley de Bruin
Senn van Wasbeek
23 maart Dirk-Jan Kirchyunger
24 maart Annie Storm
Overleden
=l 1 maart Bets de Wild (89),
SRR weduwe van
Hoeven Walder van der Vorst
12 maart Piet Broos (88),
Gedoopt weduwnaar van Ad den Braber
17 februari Lotte Backx 13 maart Ria de Wildt (71),
17 maart Rick Buijs echtgenote van Simon Broos
Overleden
12 februari Betje van Nijnatten (97),
weduwe van Rinus Antens
26 februari Addy Hellemons (54),
echtgenote van Gerard Rutgers
3 maart Rinus Gijzen (76)
4 maart Toosje van den Boom (85)
14 maart Piet de Rond (94),, Standdaarbuiten
weduwnaar van
Nellie Schrauwen Overleden
11 februari Kees Kromdijk (70)
Oud Gastel
Gedoopt

24 februari Lize van Dorst



Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, © 2004

U bevloeit de bergen
vanuit uw hoge zalen,

de aarde wordt verzadigd
en vruchtbaar

Psalm 104,13




Afscheid bestuursleden
Dameskoor Hoeven

Op 18 februari namen twee bestuursleden van
het Dameskoor in Hoeven tijdens de algemene
ledenvergadering afscheid als bestuurslid. Jo
Bakkers was al zo lang bestuurslid, dat ze niet
meer weet wanneer ze is begonnen in het
bestuur. Ze is ons erelid en natuurlijk blijft ze
dat. Nellie van de Riet kan zich nog wel
herinneren wanneer zie is begonnen: meteen
toen ze lid werd van het koor werd ze benoemd
tot bestuurslid en dat is nu 35 jaar geleden.
Gelukkig blijft ze gewoon zingen in ons koor,
we willen haar nog niet missen. Beide dames
kregen een zilveren speld in de vorm van een
g-sleutel en een hartvormige doos met chocola,
waarmee we maar willen zeggen: wel uit ons
hoofd, niet uit ons hart.

Afscheid vrijwilliger
Kees Verstraten

Aan het eind van de eucharistieviering op
zondag 24 maart hebben we afscheid genomen
van Kees Verstraten als vrijwilliger van onze
geloofsgemeenschap in Oud Gastel.

Kees heeft zijn vrijwilligerstaken per 1 januari
2019 beéindigd en gaat sindsdien verder als
‘gewone’ parochiaan. In een korte toespraak
heeft pastoor Maickel Prasing stilgestaan bij alle
vrijwilligerstaken, die Kees ruim 40 jaar heeft
uitgevoerd. Hij begon als collectant, werd
koster en lid van Gemengd koor St. Cecilia. Ook
was hij jarenlang lid van het kerkbestuur van de
Laurentiusparochie en later van het Caritas-
bestuur. Kees was verder lid van de pastoraats-
groep, verantwoordelijk voor het bestellen van
de misboekjes en voor het tijdig inleveren van
de kopij voor het plaatselijke parochieblad 'De
Laurentiusklok' Als er ad hoc iets moest worden
geregeld kwam dat vaak op zijn bordje terecht.
Maickel bedankte Kees voor zijn jarenlange
inzet en bood hem namens de parochie een
windlicht aan. Vanuit de parochiekerncom-
missie Oud Gastel - Stampersgat bood
voorzitster Marianne Ernest hem als dank een
bosje bloemen aan. Na de viering heeft een
delegatie van de parochiekerncommissie
samen met Kees en zijn vrouw Tonny nog een
kopje koffie gedronken.

Kees de Bruijn
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Vormelingen onderweg

Op vrijdag 17 mei zal vicaris Paul Verbeek het
vormsel toedienen tijdens een eucharistie-
viering om 19.00 uur in de Laurentiuskerk in
Oud Gastel. Maar voordat het zover is bereiden
33 jongens en meisjes uit de hele parochie zich
daarop voor door samen op weg te gaan. Dit
jaar is gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij
we de vormelingen willen laten ervaren wat het
betekent om te leven vanuit je geloof in God de
Vader, Jezus de Zoon, en de heilige Geest.

God de Vader

De eerste bijeenkomst bracht de vormelingen
op woensdag 13 februari naar de Onze Lieve
Vrouwe Abdij van de Zusters Benedictinessen in
QOosterhout. Ze werden ontvangen in het
gastenhuis van de abdij door zr. Hildegard, de
gastenzuster. In het gesprek met de vorme-
lingen vertelde ze over het leven in een
gemeenschap en over de dagelijkse regelmaat
van stilte en bidden, werken en ontspanning.
De dag wordt bepaald door vijf gebedstijden en
de eucharistieviering. Daardoor zijn de zusters
zich steeds bewust dat ze mogen leven in de
aanwezigheid van God en geleid door Jezus
Christus, een leven waartoe ze zich geroepen
voelen, een leven dat ook offers vraagt en heeft
gevraagd: geen kinderen kunnen krijgen, geen
goed betaalde baan, beperkt contact met
familie en vrienden. Toch zeggen ze dat ze
gelukkig zijn, niet anders zouden willen,
gedragen door het vertrouwen dat ze geen
moment alleen zijn in alles wat ze doen, dat
God er steeds is. Ter voorbereiding op de
bijeenkomst was aan de vormelingen gevraagd
om iets mee te nemen dat voor hen te maken
heeft met God. Kinderbijbels in verschillende
uitgaven, een bidprentje, rozenkransen, een
sleutelhanger met een afbeelding van paus
Franciscus, een wandkruis uit Bethlehem: ze zijn
de verbinding met God die er altijd voor je s,

je helpt, je de weg wijst en gelukkig wilt maken.

Jezus de Zoon

Op woensdag 13 maart bleven ze dichter bij
huis en werd een bezoek gebracht aan de
Gemeenschap van Sant' Egidio in Roosendaal.
Na een woord van welkom door Cas van Beek
gingen de vormelingen in groepjes uiteen voor
een PowerPointpresentatie over de spiritualiteit

en het werk van deze wereldwijde gemeen-
schap, naar de huiswerkbegeleiding en naar het
speel-leerhuis. Naar het voorbeeld van Jezus zet
de gemeenschap zich in voor minderbedeelden
in onze samenleving: vluchtelingen, kinderen
met een leerachterstand, dak- en thuislozen.

'In Antwerpen staat een beeld van een bank
waarop een zwerver ligt, vertelde Cas. 'En als je
goed kijkt zie je aan de wonden in zijn voeten
dat het Jezus is. Hij neemt de gestalte aan van
de armste, de verschoppeling, de mens zonder
thuis. Je kunt naast Hem gaan zitten en als je
goed 'luistert' kun je zijn vraag horen: wat wil jij
voor Mij doen? Op die vraag willen we in
Roosendaal een antwoord geven door naast
mensen te gaan staan, door te luisteren naar
hun vragen om er zo goed mogelijk een
antwoord op te geven. Vanuit die gedachte
kregen de vormelingen aan het eind van de
bijeenkomst een versnapering mee, gewikkeld
in een strookje papier met een opdracht voor
de komende tijd, om iets voor een ander te
doen in de geest van Jezus.
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Sant' Egidio in Roosendaal

De Gemeenschap van Sant' Egidio is een
christelijke lekengemeenschap die in 1968 is
begonnen door Andrea Riccardi. Samen met
een aantal medestudenten trok hij zich het lot
aan van mensen die leefden in armoede in de
voorsteden van Rome, van legale en illegale
werk- en daklozen die overleefden door hun
kostje bij elkaar te scharrelen. Vanaf september
1973 beschikt de gemeenschap over een eigen
centrum op de Piazza Sant' Egidio in de wijk
Trastevere, Het is een centrum voor gebed,
solidariteit met de armsten en ontmoetingen.
Vanaf 1986 zet Sant' Egidio zich tevens in voor
de interreligieuze dialoog en voor een vreed-
zame oplossing van conflicten. Inmiddels is de
Gemeenschap in meer dan zeventig landen
actief en telt 60.000 leden. In Nederland heeft
ze haar centrum in Amsterdam. Sinds enkele
jaren is er een gemeenschap in Roosendaal.

ledere derde donderdag van de maand komt de
gemeenschap samen voor het avondgebed om
18.00 uur in de Kruiskerk. Gebed is het eerste
'‘werk' en nodigt uit tot bekering. Het is een
uitnodiging om op te houden met alleen voor
onszelf te leven en om, in alle vrijheid, een
instrument te worden van een grotere liefde
voor alle mensen, in het bijzonder voor de
armsten. Wie het Woord van God aanvaardt en
beleeft kiest ervoor om niet zozeer zichzelf,
maar Jezus te volgen, die zich laat (h)erkennen
als een zwerver, liggend op een bankje. Je kunt
altijd naast Hem gaan zitten.

In Roosendaal organiseert de Gemeenschap
verschillende activiteiten. 'Een andere kerst'

op eerste Kerstdag is het familiefeest voor
mensen die juist geen familie (meer) hebben.
Armen, genodigden en vele vrijwilligers komen
samen voor een feestelijke maaltijd. Vanaf 2017
onderhouden leden van de Gemeenschap
contacten met Syrische christenen. Maandelijks
komen ze bij elkaar om elkaar te ontmoeten en
om samen te zoeken naar passende vormen om
hun geloof te beleven en aan hun kinderen
door te geven. De menselijke nabijheid in het
dagelijkse leven van ouderen is de basis voor
het Maatjesproject. Veel ouderen willen zo lang
mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen.
Maatjes gaan regelmatig bij hen op bezoek om
daaraan bij te dragen door hun eenzaamheid te
verlichten en hen aandacht te schenken.
Tegenover aandacht voor ouderen staan de
huiswerkbegeleiding voor jongeren en het
speel-leerhuis voor kinderen van 4 tot en met
12 jaar. Elke woensdagmiddag is er voor de
kinderen de mogelijkheid om spelenderwijs
hun ontwikkelingskansen te vergroten met een
gezelschapsspel, sport of iets 'creatiefs..

Als de inzet van Sant' Egidio Roosendaal u ter
harte gaat ben u van harte welkom om u als
vrijwilliger in te zetten. De gemeenschap is op
werkdagen 's morgens te bereiken via 0165 534
645. Ook een financiéle bijdrage is meer dan
welkom. De gemeenschap krijgt geen subsidie
en is dus afhankelijk van giften en andere
bijdragen. Informatie hierover kunt u opvragen
via roosendaal@santegidio.nl.
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Pinksteracite
Week Nederlandse Missionaris

Geloven in de ander:
een wereldwijde missie

Missionarissen en missionaire werkers
geven zo veel en vragen zé weinig.

Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken.
Daarom organiseert de Week Nederlandse
Missionaris jaarlijks de Pinksteractie, dit jaar
van 1 tot en met 9 juni, om geld in te zamelen,
zodat ze hun belangrijke werk kunnen blijven
doen voor de meest armen in Afrika, Azié en
Latijns-Amerika.

Maya's

Geraakt door de barre omstandigheden
waaronder de Mayabevolking leefde - en nog
steeds leeft - besloot missionair werker Jet
Nauta zich met steun van de Week Nederlandse
Missionaris voor hen in te zetten. 'Internationale
solidariteit is hard nodig om onrecht te
bestrijden’, weet ze. Daarom werkt Jet bij
vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional
para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de
zuidelijke deelstaat Chiapas. Het is een van de
armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke
bodemschatten.

Sipaz

maakt zich sterk voor de inheemse bevolking,
begeleidt kwetsbare groepen en stuurt
waarnemers naar de gebieden zodat de
Mayabewoners veilig zijn. Want ze wonen op
land dat interessant is voor overheden en grote
organisaties vanwege de bodemschatten.

De Maya'’s worden bedreigd, van hun land
verjaagd, ontvoerd of, nog erger, vermoord. 'We
zijn aanwezig in situaties waarbij de kans
aanwezig is dat het geweld escaleert zoals bij
demonstraties, bedevaarten en andere
bijeenkomsten. Wij zoeken ook mensen op in
inheemse dorpen die door geweld op de vlucht
zijn geslagen en nu in de bergen onder een
zeiltje bivakkeren! En dat brengen Jet en haar
collega’s internationaal onder de aandacht.

Basisgroepen

In de strijd worden ze gesteund door het
bisdom en de parochies. Sipaz werkt samen
met basisgroepen in de katholieke kerk. Via
verschillende eigen media informeren Jet en
haar collega’s over de situatie in het zuiden van
Mexico. 'In de gemeenschappen geven we
workshops over verschillende onderwerpen
zoals het oplossen van conflicten zodat de
mensen de handvatten krijgen om zelf te
werken aan een duurzame vrede, zegt ze. 'De
inheemse bevolking organiseert zich voor het
behoud van hun leefgebied en Moeder Aarde.
We erven de wereld niet van onze ouders, maar
lenen de wereld van onze kinderen!

Pinksteractie

'Dat ik dit jaar een van de personen ben die in
de campagne voor de Pinksteractie in de
schijnwerpers sta vind ik een hele eer. Niet
zozeer voor mijzelf, maar voor de mensen voor
wie ik het allemaal doe: de inheemse Maya-
bevolking in Chiapas.! Met uw bijdrage aan de
collecte tijdens de vieringen op 8 en 9 juni
steunt u Jet en vele anderen die zich inzetten
voor gerechtigheid en vrede wereldwijd.




‘e koning die eens was
en ooit weer zal zijn’

Al meer dan 800 jaar vertellen dichters en
schrijvers verhalen over koning Arthur. Het
noemen van zijn naam roept allerlei associaties
op. We denken aan Avalon, Excalibur, de Ronde
Tafel, Camelot, de Graal, ridders zoals Lancelot
en Parcival. Als in de vijfde eeuw de Romeinen
uit Groot-Brittannié vertrekken ontstaat er een
machtsstrijd. De Angelen en Saxen vestigen zich
op het eiland. Als de Britten, de oorspronkelijke
bewoners, alle hoop hebben verloren komt
Arthur in beeld. Op 15-jarige leeftijd wordt hij
tot koning gekroond. Op Camelot komen de
Ridders van de Ronde Tafel samen om de pro-
blemen te bespreken.

In de loop van de geschiedenis is de literaire
figuur van Arthur op allerlei manieren
ingekleurd. Zo werden in de negentiende eeuw
de Arthurverhalen weer verteld omdat het
zwakke Engelse koningshuis wel wat steun kon
gebruiken. Ook in onze tijd hebben de verhalen
over koning Arthur nog veel te zeggen: de
legenden hebben iets universeels. Het zoeken
naar de heilige Graal is van alle tijden.

Parcival, ‘hij die door het dal heengaat; is niet de
ideale ridder, maar een mens vol gebreken. Hij
staat voor alle situaties die een mens meemaakt
en hij klimt op naar zijn eigen bewustzijn. Hij is
het die de Graal bereikt. Parcival zijn wij: we
trekken door onszelf in alle aspecten van het
bewustzijn heen. En zo zijn Camelot, Avalon, de
Ronde Tafel enz. symbolen voor een verlangen
naar recht en orde, zuiverheid, een harmonische
samenleving.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie
gaat Harry Mulders, oud-docent Engelse taal- en
letterkunde, nader in op deze mythische en
legendarische 'koning die eens was en ooit
weer zal zijn' U bent van harte welkom op
maandag 13 mei om 19.30 uur in de Cuypers-
zaal in pastoraal-diaconaal centrum 'de Pelgrim'
in Oudenbosch, ingang aan de zije van het
Doelpad / St. Annaplein. Aanmelding via
info@bernardusparochie.nl wordt op prijs
gesteld, maar hoeft niet.

Herstel St. Jan de Doperkerk

Op zaterdag 19 januari zijn aan de kerk van

St. Jan de Doper in Hoeven herstelwerkzaam-
heden verricht. Aan de verlichting van de klok
aan de voorzijde waren al enige tijd een aantal
lampen kapot en ook een dakkapel aan de
achterzijde van de kerk moest nodig worden
hersteld. Omdat de reparatie van de dakkapel
van binnen uit of via het dak onmogelijk was
heeft Piet van Qosterhout de Firma de Kok uit
Hoeven benaderd. Die was bereid om gratis
een hoogwerker te plaatsen. Diezelfde ochtend
hebben ze ook de twee lichtringen van de
kerkklok gehaald. De ringen met de oude
lampjes waren dusdanig kapot en verduurd,
dat Cees Mathijssen, een van onze vrijwilligers,
die helemaal heeft vernieuwd en weer passend
gemaakt.

De Firma de Kok was op zaterdag 2 maart
nogmaals paraat met een hoogwerker om de
beide ringen terug te plaatsen. De kerk ziet er
nu weer mooier uit in de avonduren.

Hartelijke dank aan allen die aan deze
werkzaamheden hebben meegewerkt.

Parochiebestuur en Parochiekerncommissie
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Bijbelverhalen

Deze maand bereiden de lezingen de )g
toehoorders voor op het afscheid van é‘, e i

Jezus in zijn menselijke gestalte met 4\769/ éé 9«&&&&%
Hemelvaart. Deze voorbereidingstijd
beslaat veertig dagen, even lang als de

voorbereidingstijd naar Pasen was. Enkele leerlingen, onder wie Petrus, keren na Jezus” dood en
Net als in ons eigen leven hebben ver- opstanding terug naar hun oude leven. Ze gaan weer vissen,
anderingen tijd nodig. Dat was inder- alsof ze niet kunnen geloven wat er allemaal gebeurd is. Na
tijd voor de leerlingen van Jezus niet een vergeefse nacht vissen komen ze aan land. Ze hebben
anders. Loslaten kost tijd en moeite, niet in de gaten dat het Jezus is die hen staat op te wachten.
maar is noodzakelijk voor het nieuwe Jezus adviseert hun de netten opnieuw uit te werpen en dan
leven dat wacht. vangen ze zoveel vis dat ze die amper kunnen binnenhalen.

Er volgt een spannend gesprek tussen Jezus en Petrus. Drie

LEZINGENROOSTER keer vraag Jezus aan Petrus of hij van Hem houdt. Steeds

ZONDAGEN MEI 2019 antwoordt Petrus bevestigend en hij beseft bij de derde keer
dat hij op deze wijze de kans krijgt goed te maken dat hij

5 mel Donderdag 30 mei Jezus even vaak verloochende.

3ezondag van Pasen Hemelvaart van de Heer

Handelingen 5,27b- Handelingen 1,1-11 De zondag erna horen we dat niets van buitenaf je relatie

32.40b-41 Ffeziérs 1,17-23 met Jezus verbreken kan. Later vernemen we dat die relatie

Apokalyps 5,11-14 Lucas 24,46-53 gebaseerd is op liefde: ‘Een nieuw gebod geef ik u: gij moet

Johannes 21,1-19 (of: Johan- elkaar liefhebben; zoals Tk u heb liefgehad, zo moet ook gij

nes 21,1-14) elkaar liefhebben? Met Hemelvaart gaat Jezus van ons weg
en is hij door niemand meer te claimen als eigendom. Door

12 mei zijn hemelvaart overstijgt Jezus ruimte en tijd. Juist door

4ezondag van Pasen weg te gaan blijft Hij bij ons. Overal en altijd.

Handelingen 13,14.43-52
Apokalyps7,9.14b-17
Johannes 10,27-30

19 mei

Sezondag van Pasen
Handelingen 14,21-27
Apokalyps 21,1-5a
Johannes 13,31-33a.34-35

Hieruit zullen allen kunnen opmaken

s o dat gij mij leerlingen zijt:
Hand. 15, 1.222-2 als gij de liefde onder elkaar bewaart.
Apoc. 21, 10-14.22-23 Johannes 13,35

Johannes 14, 23-29

Tekst: Sipke Draisma
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Het Rome van Willem Hellemons

Oudenbosch lokt vaak een directe reactie uit.
Vrijwel iedereen verbaast zich van veraf of bij
een bezoek over de imposante koepels van de
basiliek en het instituut Saint Louis. Het verhaal
erachter gaat terug naar de negentiende eeuw:
de ambitieuze cisterciénzer Willem Hellemons
(1810-1884) zette zich, eerst als kapelaan en
later als pastoor, met al zijn krachten in voor
Oudenbosch. Hij stond daar aan de wieg van
jeugdzorg, bijzonder onderwijs en ziekenzorg
en zocht naar een versterking van het religieus
leven. Daarvoor koos hij een passende vorm-
geving: Oudenbosch kreeg een nieuwe
parochiekerk naar het model van de Sint Pieter
in Rome en een broedercongregatie met het
jongensinternaat Saint Louis.

Willem Hellemons deed zijn bouwkundige
inspiratie op in Rome, waar hij van 1829 tot
1834 zijn opleiding tot priester volgde. 'Hij had
veel gevoel voor decorum en viel voor de
charme van de stad' zo vertelt auteur Mark
Buijs. In 25 jaar tijd verrezen er gebouwen en
een kapel met Italiaanse allure. 'Hellemons had
het toen precies zoals hij het wilde hebben: een
Romeins plein met een fontein in het midden
en een uitstraling die je in Zuid-Nederland
nergens ziet. Op zomeravonden is het mooi als
de gebouwen worden aangelicht. Dan heb je
niet echt het idee dat je in Nederland rond-
loopt. In 1867 werd de eerste steen gelegd

van de huidige basiliek van de H.H. Agatha en

Barbara, een kleine versie van de Sint Pieter met
de voorgevel van de Sint Jan van Lateranen.
'Hellemons imiteerde niet, zo benadrukt Buijs,
'hij volgde na' Hij wijst op de Qudenbossche
koepel: 'Die is smaller dan het gat waar hij
boven staat. Het is een zwevende koepel. Die
blauwe vlakken zijn zwikken die een beetje
naar binnen draaien en daar staat hij in feite op.
Het is een heel vernuftige constructie. Als je
nagaat dat dit allemaal in baksteen is gezet, dan
is het knap van Cuypers dat hij dat kon
uitrekenen en tekenen, maar ik vind het
minstens zo knap van de Oudenbossche
metselaars, die toch echt niet gewend waren
zoiets te maken. Je kunt nog zo'n mooie
tekening hebben, het komt er wel op aan dat
het allemaal klopt. Dat geldt ook voor de
verhoudingen van de kolommen, de pilaren, de
basementen, de lijsten. Alles is gewoon puur
vakmanschap!

Zo blijft Willem Hellemons ruim een eeuw na
zijn dood zijn stempel drukken op Qudenbosch.
Buijs: 'Zijn ongeremde bouwambitie heeft
erfgoed opgeleverd dat de identiteit van
Oudenbosch bepaalt. Het is leuk om de mensen
dat te laten zien en beleven. Het is mooi dat al
die gebouwen teruggaan op iemand die iets in
zijn hoofd had en het ook voor elkaar wist te
krijgen!

Religieus erfgoed in Oudenbosch. Het Rome van
Willern Hellemons, met foto's van Ramon Man-
gold, is verschenen bij Berne Media en is
verkrijgbaar via www.berneboek.nl.

RELIGIEUS
ERFGOED IN

OUDENBOSCH

BERNE MEDIA GIDS




Miinster Domschatz in Utrecht

Al eeuwenlang worden in de Dom van Miinster
oogverblindende rijkdommen bewaard. Deze
schat heeft oorlogen, rampspoed en beelden-
stormers overleefd en verlaat nu voor het eerst
in de geschiedenis de schatkamer om in
Museum Catharijneconvent te schitteren.

Uit oude archieven weten we dat de Utrechtse
Domkerk in de middeleeuwen een vergelijkbare
verzameling bezat. Net als de schat van Miinster
bestond de kern van de Utrechtse Domschat uit
zeer kostbare relieken van belangrijke heiligen,
gevat in zilver, goud en edelstenen. Tijdens de
Reformatie in de zestiende eeuw werden deze
heilige schatten vernield of omgesmolten.
Slechts een zweem van de Utrechtse pracht en
praal is bewaard gebleven.

Goud en zilver

versierd met kostbare materialen

De meest kostbare relieken - gevat in goud en
zilver en versierd met edelstenen, antieke
gemmen en exotische materialen uit alle
windstreken - zijn sinds de vroege middel-
eeuwen samengebracht én samen gebleven.
De voorwerpen uit Minster zijn overvloedig
versierd met exotische materialen: bergkristal,
kokosnoot, goud, parels, ivoor, zilver, edel-
stenen, Perzische zijde, koraal en antieke
gemmen. Uit Utrechtse archiefstukken kunnen
we opmaken dat de voorwerpen van de
Utrechtse Domschat vergelijkbaar waren.
Voor de gewone gelovigen waren dit soort
materialen, die uit de hele wereld afkomstig
waren, heel bijzonder en haast onbetaalbaar.

Een verloren verhaal uit de geschiedenis

Dat de schat van Miinster nog zo goed intact is
mag met recht een wonder worden genoemd.
Een grote brand en liturgische hervormingen
hebben de Minster Domschat aangetast, maar
slechts minimaal. Helaas heeft de Nederlandse
gouden kerkschat de tand des tijds niet door-
staan. Dankzij de topstukken uit de middel-
eeuwse Domschat van Minster kunnen we nu
een verloren verhaal uit de Nederlandse
geschiedenis vertellen.

museum Catharijneconvent

De tentoonstelling ‘de Miinster Domschat’ is tot
10 juni te zien in Museum Catharijneconvent,
Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht, van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
en op zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie kijkt u
op www.catharijneconvent.nl.
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Ter inspiratie - BOEKEN

Koester de stilte,
lees Klooster!

Ruim vijftien jaar geleden maakte ik mijn eerste
kloosterserie voor televisie. Ik had het voorrecht
om langs vijf Nederlandse abten en abdissen

te gaan, op de mooiste plekken in Europa.

Dat zijn paradijselijke locaties: van de bergen
rond Grenoble tot een eiland vocer de kust van
Wales; van de heuvels in de Duitse Eifel tot een
bloemenzee aan het meer van het Zwitserse
Neuchatel.

Ik leerde daar zo veel lessen voor mijn dagelijks
leven. Over het feit dat het in het bestaan niet
om jezelf draait, maar steeds weer om de ander
en de Ander. In die Ander vind je pas jezelf. Zoals je in het para-
dijs van de schepping ook leert dat het niet om jou gaat, maar
om de Schepper. Want juist in de bergen, aan zee of op een
heuvel voel je je kleiner dan ooit en besef je dat je mag delen
in iets en lemand die groter is dan jezelf. Maar de belangrijkste
les die ik heb geleerd in dat eerste jaar en in alle series daarna
is: dat alles begint in de stilte. Of zoals de recent overleden Bra-
bantse prior van de kartuizers Marcellin Theeuwes het uitdrukt:
stilte is levensnoodzakelijk. Zonder stilte is er geen aandacht
voor de ander, zonder stilte kun je niet het geduld opbrengen
om te wachten, zonder stilte hoor je niet dat God tot je spreekt,
zonder stilte weet je niet wat je eigen tekortkomingen zijn,
zonder stilte ontdek je niet dat God op je wacht.

Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, Ged wachtop je, in
de stilte van de barmhartigheid. Daarom gaat het nieuwe num-
mer van het magazine Klooster! over stilte. Juist in de weken
naar Pasen toe. Koester de stilte, lees Klooster!

Leo Fijen

Priorin Hannah
.. ¥an Quakebeke:
LIS gDed dat e
;;chlbaH[ blijiven’

Klooster!

100 pagina's

Prijs: € 10,—
Uitgave: Adveniat,
www.adveniat.nl
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MOEDERDAG Mﬂx

Er kwam een man de kerk binnen met een bos rozen “Nnee, mijn moeder heet Marie en ze werkt hier.” Nu
in de hand. Hij keek zoekend rond. De pastoor liep  was de pastoor verbaasd. ‘Maar... hoe is uw naam?’
net de kerk in. Vlak bij mijn wijwaterbakje troffen ze ~ "Berend...” zei de man. Op dat moment kwam
elkaar. De pastoor zei hartelijk: ‘Goedemiddag, ik zie mevrouw Bontje aangedribbeld. Ze riep al van verre:
dat u bloemen komt brengen. Dat is bijzonder aardig. 'Berend! Wat een verrassing dat je me komt

Zijn ze voor op een graf?” De man schrok een beetie  opzoeken!” ‘Dag mam,” lachte Berend Bontje.

en stamelde, ‘Nee, nee, ze zijn voor ... mmmoeder..." 'lk kom je bloemen brengen. Voor moederdag!”

"Ach natuurlijk,” zei de pastoor, "het is meimaand. "Nee maar, wat lief van je, kind.” En ze pikte gauw
Komt u maar mee!” De man liep aarzelend achter een vaas uit Maria haar kapel. Maar mevrouw

de pastoor aan en ik, Kikker, volgde ze door het Bontje mag dat. Want zij is een heel lieve vrouw.
Zijpad. Bij de Mariakapel hield de pastoor halt. Net als Maria.
'Z0, kijkt u eens, hier is moeder Maria, daar staan
vazen en u kunt ook een kaarsje aansteken als \ y
u wilt" De man trok een raar gezicht. ‘Dit is niet |
mijn ... mmmoeder!” ‘O jawel,” zei de pastoor
troostend, "Maria is de moeder van God,
de moeder van iedereen.’

Versje van mamal!

=

[ Probeer deze woorden achter elkaar uit te spreken.
Wat een raar taaktje! Maar ols je &8n letter voor elk
woord zet, spreek je ineens engels, buits, Ialiaans,
an& POOJS: Zweed&
fries, Servisch en
zelfs Litouws.

Dat ik joun mama ben, vier |if vandaag, < A

Je hebt lets geknutseld en geeft het me graag ;

met kusjes en knuffels, je knijpt me haast fijnt

Je ogen, 2e stralen als 2onneschifn}
@ Maar nét 20 bijzonder,

roor mf echt een wénder . .,

s dat ik (64w mama mag 2jn!

Wat God tegen jou zegt

"Ik zal over jullie stad waken zoals een T -
moedervogel cirkelt boven haar nest.” ~ — p———

=Y

M Teksten: Marjet ce Tong

(Naar Jesqja 31.5) _ NS A SN Y i Tekeningen Marcel Jurriens




Bestuurswisseling 'Vrienden van Paulus'

Stichting ‘Vrienden van Paulus’ helpt in onze gemeente de allerarmsten financieel als ze met een
tegenvaller of met onverwachte kosten worden geconfronteerd. Gedurende 2018 hebben
voorzitter Henk Volkers en secretaris Rien Couwenbergh hun respectieve opvolgers ingewerkt.
Vanwege hun leeftijd wilden beide heren langzamerhand de dagelijkse verantwoording
overdragen. In de afgelopen 15 jaren is onder hun leiding de stichting uitgegroeid tot een zeer
gerespecteerde instelling. Hans Wildeboer is de nieuwe voorzitter en llona Nijboer de nieuwe
secretaris. Zij behandelt ook alle hulpaanvragen. Als u in uw directe omgeving een schrijnende
situatie signaleert waarin de stichting de helpende hand kan bieden, verzoeken we u contact op te
nemen met aj.nijboer@markland.nl. Uiteraard zijn we ook voortdurend op zoek naar begunstigers
en donateurs. Giften of donaties kunt u overmaken op NL55 RABO 0180 7172 43 t.n.v. Stichting
Vrienden van Paulus.

COppens Voor een persoonlijke begeleiding
Uitvaartzorg met aandacht voor uw wensen!

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
076-5015006

Rouwcentra:

Roosendaal: de Meeten 42
Etten-Leur: Baai 156
Oud Gastel: :
Wouw: Kloosterstraat 13

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemistenrij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

jofib

Beter in Beweging
0165 820040 | www.fysioholland.nl
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Monuta Ellen Kok

Markt 26,4731 HP Oudenbosch
T0165-326372

| www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta ¥ Ellen Kok

De steun bij ieder afscheid,

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
[ —— Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
dolold Postbus 1310 Postbus 983
|: 4 [ 4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
Tel.: 0165-58 32 58 Tel.: 040 -24 83 185

SCHILDERWERKEN BY.
[—— |

Mail: info@liebreks.nl

Mail: info@liebreks.nl

WWW.LIEBREKS.NL

Welkom bij de
goedkoopste
van Oud Gastel!

Jumbo BROOS staat ledere dag voor u klaar. Om te zorgen datu alles kunt vinden wat
u nodig heeft. En dat voor de laagste peifs bij u in de buurt. Tot snell

Openingstijden:

Maandag DB.00 - 20.00 uur
Dinsdag 08.00 - 20.00 wur
Woensdog 08,00 - 20.00 uur
Donderdag  08.00 - 20.00 uur
Wrijdog 08,00 - 20.00 uur
Zoterdag  08.00- 20.00 uur
Zondag 10.00 - 18.00 uur 7

SUMIBRY

LS UMIBL;

Awmba Ot Carfe vt §

SWEERE™

. . . vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,
Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Hoofdvestiging
Dorpsstraat 3
4751 AH Oud Gastel
Tel. 0165 - 51 28 51

Vestiging Zundert
Bredaseweg 7
4881 DC Zundert
Tel. 076 - 59 71 700

Vestiging Lepelstraat
Steenbergseweg 61
4664 RV Lepelstraart
Tel. 1164 — 65 27 10

) wr o A
é wwwsweere.nl U infoffisweerenl H Volg ons op Faccbook




