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Ver en dichtbij

Ze zucht als ik, nadat ze me een koffie heeft
gebracht op het stationsterras in Zevenbergen,
haar de weg vraag voor een wandeltocht naar
Oudenbosch: ‘Het is een heel eind’ ‘Je bent nog
jong en je zucht nu al) zeg ik. Ze wenst me een
mooie dag. Omdat ik geen wandelkaartje en
geen app heb, vraag ik een uur later nog eens
de weg, maar nu aan twee oudere fietsers. Ook
zij benadrukken dat het nog een heel eind is.
Maar vanuit de verte zie ik even later de ronde
karakteristieke koepel al. In de ochtend had ik
gezien dat het ongeveer 10 kilometer zou zijn.
Dat is even ver als het Bernarduspad dat op 25
augustus gelopen gaat worden, van Hoeven
naar de Basiliek in Oudenbosch, Het wordt
aangekondigd als een bedevaart. Dan rijdt er
een paard en wagen mee voor wie het toch te
lang is. Ik ben blij met een bankje waar ik een
half uur kan zitten. Het lijkt nog een eind, maar
het einddoel is dichterbij dan ik denk.

Wat is ver...?

Ik raak aan het denken over de vraag: wat is voor
wie ver en wanneer is iets ver? Wat is ver? Maakt
het uit of je alleen gaat of in een groep die
hetzelfde doel heeft? Maakt het doel uit? Mijn
doel is dubbel, merk ik als ik dichtbij het
einddoel me de vraag stel: hoe betreed je een
kerk? Hier vallen allereerst de trappen op en als
ik binnen ben, zoek ik een wijwatervat om een
kruisteken te maken. Zo heb ik dat geleerd. lk
zoek ook een brandende godslamp, maar mijn
oog wordt vooral getrokken door een duif in
rood glas. De middagzon straalt vurig op het
beeld voor de heilige Geest. Wat mij betreft het
mooiste van alle beelden en dat zijn er nog al

wat. Een gids vertelt dat het gezicht van de
heilige Bonaventura, kerkleraar, sterk op de
kunstenaar lijkt. Van de heilige bestaat geen
portret. Fake dus. Deze bijzondere kerk, die zich
Basiliek mag noemen, hebben we te danken
aan een megalomane pastoor die een kopie van
de Sint Pieter wilde in dit boerendorp. Het is
nog gelukt ook, al heeft hij de voltooiing niet
gezien. Nu is het nog steeds de plaats ‘waar de
gelovige gemeenschap samenkomt om te
luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen,
ons hebben te zeggen, lees ik in het Bernardus-
magaZIN dat - kleurrijk mooi vorm gegeven -
met de tijd lijkt mee te gaan, zonder dat
duidelijk is welke tijd. Ook wie die anderen zijn
is mij niet duidelijk.

Wat is tijd ...?

Hetis met tijd als met ver: wat is tijd en wat is
ver? In de crypte is een filmpje te zien over de
verschillen tussen de Sint Pieter in Rome en
deze Brabantse kopie. In Rome heeft een van de
voeten van Petrus geen tenen meer. Die zijn in
de loop van de tijd door de pelgrims weg
gestreeld en weg gekust. Ik zie hier wel
devotiekaarsen branden en enkele Aziatische
bezoekers bidden bij een Mariabeeld, maar er
lijken toch vooral toeristen naar deze kerk te
komen die onderdeel is van het Grootste
Museum van Nederland, een initiatief van
Museum Catharijneconvent. Vorig jaar bezocht
ik de Cenakelkerk in Heilige Landstichting. Nu
de internationale trein naar Antwerpen en
verder een andere route gaat, mis ik Ouden-
bosch. Dat was ook een reden om een bezoek
te brengen.




Ik had tot Oudenbosch kunnen reizen maar
koos voor de omweg. Ik liep door het boeren-
land langs megapaleizen voor koeien, langs
een korenveld, aardappelvelden, velden met
rode kool en zag hoe de uien werden geoogst.
Er waren meer landbouwmachines dan
wandelaars, af en toe enkele fietsers. Een
snelle fietser werd bijna door zo'n machine
omver gereden. Ik dacht aan de toename van
het aantal ongelukken op het platteland. Ik
dacht aan mijn neef wiens dochtertje onder
zijn tractor kwam, meer dan 40 jaar geleden.

Toekomst zien...?

Onderweg oriénteerde ik me op die witte
ronde koepeltoren. Wat had dit dorp graag

de Poolse Paus begroet, maar het paste nietin
zijn reisschema. Hoelang geleden al weer, dat
beschamende bezoek...? Ik dacht aan Hedwig
Wasser die onverwacht stem gaf aan wat veel
mensen bezighield. Ze wilde geen rel maar
respect. Ze geloofde in de weg die bevrijdt.
Applaus en hoon werden haar deel. Wie kent
haar nog? Ze kwam onderweg in mijn herin-
nering. Er komt een nieuw boek van Leo Fijen
en Anselm Griin, ‘Toekomst zien in de kerk’
lees ik in het parochiemagaZIN dat ik mee-
neem in mijn rugzak. Toekomst zien in de kerk
en in mensen horen voor mij samen.

Ik bezocht in Oudenbosch meer een teken
langs de weg, waar in Godsnaam mensen met
hun levenswandel centraal dienen te staan,
dan een museum. Dat het Catharijneconvent
dit ook verstaat is te zien in haar expositie
‘Shelter’ Hoe ver is het en hoe dichtbij als je
meer vluchteling dan pelgrim bent. Thuis las
ik nog eens deze tekst.

Blijf de vreemde vertrouwen geven.
Je bent zelf een vreemde.

Blijf de vreemdeling vertrouwen geven.
Je kunt zelf vreemdeling worden.
Blijf het vreemde in jezelf aankijken.
Je kent jezelf altijd ten dele.

Blijf de vreemdeling ontvangen.

Je leert misschien jezelf beter kennen.
Blijf de vreemde omarmen.

Je leert van elkaar houden.

Geef het vertrouwen niet op.
Vertrouwen geeft nieuw leven.

Marinus van den Berg
Spiritueel Dagboek, 18 juli 2018
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24 juni
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Familieberichten

o
Hoeven

Jessie Schouw
Thijmen de Kok
Anna van de Riet

Marinus van de Riet (83),
echtgenoot van
Pieternella Lauwerijssen
Marianne Baltus (71),
echtgenote van

Roel van Valburch
Adriana Cremer (81),
echtgenote van
Wilhelmus Op de Laak
Francisca van Lier (86),
weduwe van
Christianus de Rond

Oud Gastel

Maartje van Heijst
Thijs Haverkamp

Johanna van Rijsbergen (89),
weduwe van Petrus Bartelen
Gerardus Voorbraak (81),
echtgenoot van

Elisabeth Bartels

Johanna Frijters (92),
weduwe van

Gerardus Voermans

Maria van der Sanden (96),
weduwe van Marinus Slooters
Petrus Bol (83),

echtgenoot van Catrina Gales
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9 augustus

13 augustus

Chloé Cleijsen
Vince van Son
Dewi de Kroon

Liva Gijzen

Thiago van Unen
Denley van Nijnatten
Jennifer Jacobs
Marinus Scholtens
Miranda Cieply

Christian Pil en Richella Naalden
Gevorg Markarov

en Hasmik Sukiassan
Ricardo van Mierlo

en Valerie van Hooijdonk
Arian Koenraadt

en Eline Heestermans
Serob Hovespian

en Narine Khachatryan
Wai Lun Liu

en Thao Thi Thanh Le

Petrus Mooijman (71),
echtgenoot van

Maria van der Veen

Cornelia Goorden (89),
weduwe van Rumoldus Hermus
Cornelis Dekkers (86),
weduwnaar van

Catharina Rommens

Antonius van Esch (79),
echtgenoot van Rensje Veraart
Adriana Vanlaerhoven (79),
weduwe van

Wilhelmus Lazeroms
Francusca Oprins (93),
weduwe van Cornelis de Veth
Anna van de Lindeloof (96)



De lezingencyclus tijdens een zondag-
se viering bestaat uit vier lezingen. Een
oudtestamentische lezing, een psalm
(in de regel gezongen), een lezing uit
de brieven van het Nieuwe Testament
en ten slotte de evangelielezing.

Deze maand wordt er uit de brief van
Jacobus gelezen, een tamelijk radicaal
geschrift dat toegeschreven wordt aan
Jacobus de Mindere, een broer van
Jezus. De brief heeft een vooral prak-
tische inslag: hoe maak je werk van je
geloof?

LEZINGENROOSTER
ZONDAGEN SEPTEMBER 2018

26 september

26e zondag door het jaar
Numeri 11,25-29
Jacobus 5,1-6

Marcus 9,38-43.45.47-48

2 september

22e zondag door het faar
Deuteronomium 4,1-2.6-8
Jacobus 1,17-18.21b-22.27
Marcus 7,1-8.14-15.21-23

9 september

23e zondag door het jaar
Jesaja 35,4-7a

Jacobus 2,1-5

Marcus 7,31-37

16 september

24e zondag door het jaar
Jesaja 50,5-%

Jacobus 2,14-18

Marcus 8,27-35

23 september

25e zondag door het jaar
Wijsheid 2,12.17-20
Jacobus 3,16-4,3
Marcus 9,30-37

Bijbelverhalen
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Op de eerste zondag van deze maand horen we dat Jacobus
zijn lezers op het hart bindt om het niet bij woorden te

laten als het om geloven gaat. “Weest uitvoerders van het
woord en niet alleen toehoorders; dan zoudt gij uzelf
bedriegen. Een week later geeft Jacobus een voorbeeld van
wat die houding in de praktijk betekent. Als er tijdens een
samenkomst een mooi gekleed en rijk persoon binnenkomt
en tegelijkertijd een arme in schamele Kleren, dan mag je die
rijke niet bevoordelen of de arme benadelen. Dan maak je je
schuldig aan kwaadaardige discriminatie, zegt Jacobus.

Een week later wordt het valse onderscheid tussen geloof
en daad door Jacobus fel bestreden. Blijkbaar waren er

in zijn tijd gelovigen die vonden dat mooie woorden wel
volstonden, Voor Jacobus was dat volstrekt onvoldoende.
‘Bewijs me eerst dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt
tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen!

Hartstochtelijk bepleit Jacobus steeds opnieuw dat barmhar-
tigheid, oprechtheid en onpartijdigheid de grondhouding
van de gelovige gemeenschap zouden moeten zijn. Een
boodschap die nog steeds van grote waarde is. Want:
‘Gerechtigheid is een vrucht van de vrede, en slechts wie de
vreugde nastreven zullen haar oogsten.

Weest uitvoerders van het woord
en niet alleen toehoorders

Jacobus 1,22

Tekst: Sipke Draisma
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Een huis vol vrienden
KinderKaravaan 2018 - 2019

Als je jarig bent mag je allemaal vrienden
uitnodigen. ledereen is welkom om het feest
mee te vieren. En als mensen er zijn dan is het
huis vol met vrienden! Zo is het ook in de
KinderKaravaan. Jezus roept ons als zijn
vrienden om bij Hem te komen. ledereen is
welkom bij het feest. Alleen: op de uitnodiging
van Jezus staat geen adres. Hoe kunnen wij
Jezus dan vinden? Tijdens de KinderKaravaan
horen we hoe Jezus ons uitnodigt om met Hem
mee te gaan. We leren hoe je de ander kunt
helpen en dat er hulp is op plekken waar we het
niet verwachten. We gaan het hebben over
vriendschap en liefde én wie Jezus eigenlijk is.
Aan het einde van onze karavaan willen we
thuis komen bij God zodat we samen met Jezus
een huis vol met vrienden vormen.

Ga jij ook mee op deze bijzondere reis? Schrijf de

kerken en de datums vast in de agenda, dan
kun je het niet vergeten. Tot dan!

30 september 09.30 uur
St. Jan de Doperkerk in Hoeven
Thema: ‘Roep je vrienden!’

18 november 09.30 uur
Laurentiuskerk in Oud Gastel
Thema: ‘Geef van wat je kan.

16 december 11.00 uur
Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
Thema: ‘Daar waar je het niet verwacht!

17 februari 11.00 uur
Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
Thema: 'Vriendschap = liefde = vriendschap!

17 maart 09.30 uur
Laurentiuskerk in Oud Gastel
Thema: ‘Wie ben ik?’

7 april 09.30 uur
St. Jan de Doperkerk Hoeven
Thema: ‘Thuis!

Eerste Communie

Jezus roept ons om bij Hem te komen en
nodigt zijn vrienden aan tafel uit. Voor
kinderen die voor het eerst meedoen aan de
tafel van Jezus is dat een bijzonder moment.
De Eerste Communie is vaak een groot feest,
in de kerk en daarna thuis, met familie en
vrienden. Ook in 2019 willen we kinderen de
gelegenheid geven om hun Eerste Communie
te doen, en wel op de volgende zaterdagen:

25 mei 11.00 uur

Laurentiuskerk in Oud Gastel
25 mei 13.30 uur

St. Jan de Doperkerk in Hoeven
1 juni 10.30 uuren 13.30 uur

Basiliek in Oudenbosch
Vormsel

Kinderen die al wat langer vriend van Jezus
zijn, en inmiddels in groep 8 zitten of al op de
middelbare school, kunnen hun vriendschap
nog eens bevestigen met het Vormsel. Dat
wordt toegediend tijdens een eucharistie-
viering op vrijdag 77 mei om 19.00 uur in de
Laurentiuskerk in Oud Gastel.




Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus en zijn
volgelingen ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken
en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer onder ons aanwezig als we
eucharistie vieren en door de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in
Jezus Christus. In onze parochie worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste
tijden vieringen gehouden. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van
woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering.
Actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de
Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag  09.30uur St.Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag  09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur  Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag 19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur  bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch
enin ‘het Punt’in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een
oecumenisch middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de
gebedskring ‘Biddende Moeders’ bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Eveneens op vaste tijden zijn er wekelijks vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuysen, die met regelmaat worden verzorgd door leden van het pastoraal team.
maandag 17.00 uur ‘de Zellebergen'in Oudenbosch

woensdag 10.30 uur ‘Kroonestede’ in Hoeven

donderdag 10.30 uur ‘Blankershof’ in Oud Gastel (tweewekelijks)

vrijdag 10.00 uur ‘Blomhof’ in Standdaarbuiten

Agenda
zondag 2 september 22e zondag door het jaar
Johannes’ Onthoofding (Hoeven)
afscheid Annemiek Buijs — Tuytelaars (Oudenbosch)
zondag 9 september 23 zondag door het jaar
zondag 16 september 24 zondag door het jaar
zondag 23 september 25e zondag door het jaar
zondag 30 september 26e zondag door het jaar
viering KinderKaravaan (Hoeven)
zondag 7 oktober 27e zondag door het jaar
zondag 14 oktober ~ 28e zondag door het jaar
zondag 21 oktober ~ 29e zondag door het jaar
zondag 28 oktober  Allerheiligen (tevens Allerzielen in Bosschenhoofd)
vrijdag 2 november  Allerzielen (Hoeven — Oud Gastel - Basiliek)
zondag 4 november  31e zondag door het jaar




Oud Gastel, Oudenbosch en Hoeven waren
eeuwenlang nauw verbonden met de
cisterciénzers van de Bernardusabdij. Dit
klooster, aanvankelijk gevestigd in Hemiksem,
later in Bornem, verwierf vanaf 1275 in deze
regio een groot domein. De abdij werd ook
patroon van alle parochies die op dit domein
ontstonden. Vanaf het eind van de Middel-
eeuwen werden de parochiekerken vrijwel altijd
bediend door cisterciénzer kloosterlingen.

Veel mensen in de regio zullen zich pater
Landsbergen nog herinneren; de laatste
cisterciénzerpastoor uit de Bernardusabdij die
in West-Brabant werkzaam was. Toen hijin 1996
afscheid nam als pastoor van Oudenbosch,
werd een band verbroken die meer dan zeven

Szleayaane Oudenbosch - Wouw

eeuwen eerder was gesmeed. Bernardusdagen 2018
Tijdens de Bernardusdagen wordt deze Op onderstaande afbeelding zijn ex-voto's
eeuwenlange band herdacht. Op zondag 2 en 9 te zien die hangen in de kerk van St. Jan de
september is in de parochiekerken een Doper in Hoeven. Bernardus was als
tentoonstelling te zien over de kunst- beschermer van het vee een populaire
voorwerpen die aan de cisterciénzers heilige bij boeren. Rond de feestdag van
herinneren. Ook in de parochiekerk van Wouw - Bernardus werden Bernardusbroodjes
de vierde West-Brabantse parochie van de gewijd, die onder andere werden gevoerd
Bernardusabdij — worden kunstvoorwerpen aan koeien en varkens. Als dank voor een
uitgelicht die iets vertellen over de relatie met genezen dier bracht de boer een ex-voto,
de ahdij. In de kapel van het voormalige die bij het Bernardusbeeld werd
grootseminarie, thans Conferentiecentrum opgehangen. Enkele van deze ex-voto's
‘Bovendonk, gebouwd op de plaats waar de zijn bewaard en hangen sinds enkele jaren
monniken vanaf de dertiende eeuw hun uithof opnieuw naast het Bernardusbeeld.
hadden, is een tijdsbalk te zien die de Tijdens de Bernardusdagen kunt u in de
geschiedenis van de abdij en de vier parochies kerk van Hoeven meer te weten komen
in beeld brengt. Voor meer informatie: over de Bernardusverering in

www.bernardusdagen.nl. West-Brabant.




Bedankt Emiel!

Het voorbeeld van je zussen volgend ben je na
je Eerste Communie begonnen als misdienaar
in Hoeven. Door de jaren heen ontpopte je je
als een goede misdienaar en later, toen je
‘groot’ was, een goede acoliet. De zoom van je
misdienaarskleed hebben ze een aantal keren
moeten uitleggen, want toen je begon stak ik
nog boven je uit, maar nu kijk je letterlijk op me
neer en moet ik tegen jou opkijken. Je ging van
de basisschool af, maar bleef trouw komen
volgens je rooster, ook toen je de opleiding in
Velp ging volgen en in Arnhem woonde. Een
paar jaar geleden viel je tijdens een letterlijke
slipper, het was winter en glad, van je fiets en
brak je heup, maar zodra het kon kwam je weer.
Velen van ons kennen je ook als de zaterdag-
postbode. Ook onze jongste misdienaars nam je
onder je hoede. Kijk maar naar Bart en Robine.
Vandaag maken we kennis met een nieuwe
misdienaar, die een paar weken geleden haar
Eerste Communie heeft gedaan: Suze, zusje van
Robine. Emiel, we willen je heel hartelijk danken
voor jouw inzet en wensen je veel geluk in de
toekomst. In waarde valt niet uit te drukken wat
je al die jaren hebt gedaan. Als herinnering aan
onze geloofsgemeenschap hebben we een
vriendschapsbeeldije, zodat je nog eens terug-
denkt aan je tijd als misdienaar en acoliet.

Dimph Schouw

Nestaurdnt Le Jardn

Rucphenseweg.2  Ruephen
065920 er?

www restaurantiejardin



‘Bezoek aan rouwenden
maakt je bescheiden.

Riet Janssens uit Oud Gastel beéindigt haar
bezoekwerk aan nabestaanden. Aanleiding voor
een gesprek over haar bijzondere werk als
vrijwilligster in de geloofsgemeenschap van de
heilige Laurentius. In 1995 startte een groep van
vier dames op verzoek van pastoor Peter de
Rooij met het bezoeken van nabestaanden die
een partner of een kind hadden verloren. “lk
vond de formule goed om enkele weken na de
kerkelijke uitvaart op een afgesproken dag en
tijd bij mensen op bezoek te gaan. Dat was een
belangrijke reden om mee te doen’, zo vertelt
Riet. “Toen ik zelf jong weduwe werd kwam het
weleens voor dat de toenmalige pastoor vaak
voor een gesloten deur stond en ik zelf op pad
was.”

De opzet van dit bezoekwerk is eenvoudig. De

leden van de rouwbezoekgroep bezoeken de Dat het aantal kerkelijke uitvaarten daalt vindt
nabestaanden eenmalig. Soms is er op verzoek Riet jammer. “Misschien kan de vorm van de
een vervolgbezoek. Later is er het gebruik uitvaartviering eenvoudiger. Veel mensen
bijgekomen om na een jaar het gedachtenis- herkennen zich niet meer in de traditionele
kruisje van de overledene, dat in de kerk heeft vormen, terwijl de kerk een belangrijke taak kan
gehangen, naar de familie te brengen. “In het hebben bij het afscheid van onze dierbaren.”
begin was het voor mij een beetje zoeken: hoe Riet heeft besloten afgelopen voorjaar te

ga je het gesprek aan, wat zeg je en wat niet? stoppen. Haar leeftijd en gezondheid spelen
Zeker als er groot verdriet is en boosheid, op daarin een rol . "Er zijn nog een aantal andere
God, het geloof. Daarom was het vooral activiteiten die ik nog wil blijven doen, activi-
luisteren.” In de beginjaren volgde Riet teiten die minder intens zijn."

studiedagen voor dit bijzondere bezoekwerk,

georganiseerd door de werkgroep Dood en Wilma Suijkerbuijk en Anneke van Geel zetten
Rouw West-Brabant. En ook de bijeenkomsten het bezoekwerk in Oud Gastel en Stampersgat
van de werkgroep met begeleiding van een voort. Riet, bedankt voor de vele bezoeken die
pastor waren belangrijk. “Het is zeker nodig dat  je bij mensen hebt afgelegd, voor je luisterend
je je ervaringen kunt delen’, vervolgt Riet. “Je oor en je warme belangstelling voor mensen in

krijgt veel verhalen te horen bij zo'n bezoek. Het  moeilijke tijden.

leerde mij bescheiden te zijn. Ik ontmoette heel

wijze en gelovige mensen, sterke mensen. Zo'n diaken Peter Hoefnagels
bezoek te mogen doen was voor mij al een

bedankje. Je krijgt iets terug van mensen’, zegt Overal
de bezoekster. “leder sterven is anders, het
brengt verdriet met zich mee, maar kan ook na Sinds je bij ons wegging, ben je overal,
een intens lijden een opluchting zijn. En soms naamloze stilte rondom ons,
een bevrijding, en dat vond ik confronterend, zachte bries in de zomeravond,
met name van vrouwen die eindelijk hun eigen vogel ontvlucht
leven weer konden oppakken zonder de aan het schutblad van onze handen,
nadrukkelijke aanwezigheid van hun niet aan de warmte van ons hart.
echtgenoot”

Kris Gelaude
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Bedevaart op de step

Op vrijdag 27 juli vertrok ik rond kwart voor 9 op
de step vanaf de Laurentiuskerk in Oud Gastel,
na de reiszegening te hebben gekregen van
pastor Alex. Ik ging op pad naar de Basiliek in
QOudenbosch, mijn eerste stop. Bij alle geplande
stops (bij kerken) was er een hoekje ingericht
met foto's en teksten voor de overleden
dierbare, een moment van bezinning en
herinnering aan al deze lieve mensen.

Het fietspad vanaf de net nieuwe rotonde van
de randweg bij Oudenbosch tot in Hoeven was
niet echt een pretje om te steppen. De hele weg
takken en takjes ontwijken. In Hoeven werd ik
ontvangen door een heel team waaronder
mensen van de kerk, kreeg daar een lekker
bakkie koffie en heb gekletst en leuke foto 's
gemaakt.

Op weg naar Etten - Leur over een niet zo goed
pad zorgde voor het eerste obstakel van de dag:
lekke banden. En dus: een stepwissel, want we
waren goed voorbereid. Deze reservestep ging
wat stroever, koste meer kracht, maar dat was
met het einddoel voor ogen een horde die ik
heb genomen. In Etten - Leur had ik eerst nog
een kleine stop bij ‘de Moeierboom; onder
andere voor een fotoreportage. Daarna door
naar ‘Kloostergaarde; tegenover de molen. Daar
heb ik bij de Mariagrot een grote pauze
gehouden: eten, drinken en een sanitaire stop.
Door het extreem warme weer was dat wel even
nodig. De bezemwagens hebben mijn eerste
sportstep intussen gemaakt maar helaas, door
de kwaliteit van de weg reed ik weer snel lek.

Op weg naar Rijsbergen, nou dat was het
zwaarste stuk. Vanwege de hitte besloten we
om even in de auto plaats te nemen. In Rijs-
bergen konden we niet in de kerk vanwege een
uitvaart. Dat gaat ondanks alle goede planning
vooraf natuurlijk voor. We zijn gestopt bij de
kapel en hebben met zijn allen de overleden
dierbare herdacht. Het mooie was dat toen we
aankwamen en we naar binnen wilden er drie
witte duivenveren in de vorm van een driehoek
lagen.

De laatste loodjes op weg naar de eindstreep in
Meersel Dreef waren zeer zwaar. De hitte in
combinatie met de afstand en de losgekomen
emoties zorgden voor een mooi, maar intens
moment. Na rust te hebben genomen draaide ik
net voor Meersel Dreef de straat in en tot mijn
grote verassing stonden er heel wat mensen mij
juichend op te wachten. Eenmaal over de
eindstreep werd ik opgevangen door mijn
vriend en veel bekenden, waaronder ouders,
zangeres Marie Christien en haar man Ad en -
heel bijzonder - Beau en Hadassa, twee
vrijwilligers van de Landelijke Stichting
Zelfbeschadiging uit Utrecht, het goede doel
waarvoor ik met deze steptocht donaties heb
gekregen.

Deze dag eindigde met een concert van Marie
Christien met onder andere prachtige Maria-
liederen. En ja, ook nog een lied speciaal alleen
voor mij, want ik was namelijk deze dag ook
jarig. Heel erg bedankt iedereen voor deze
prachtige dag.

Nanda Sebregts
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1E|DUUM

Het 63ste Tridulim, dat altijd drie hele dagen
duurt, is weer voorbij. Het waren geweldig
mooie dagen van samenzijn en met elkaar de
middagmaaltijd gebruiken. Dit zowel voor de
bezoekende gasten en het pastorale team als
voor alle vrijwilligers die dit mede mogelijk
hebben gemaakt. Veel vertrouwde gezichten
uit de omliggende kerkdorpen hebben het
Tridutim weer bezocht. ‘Bernardusbreed, dat
was dit jaar de bedoeling. Daarom was het ook
fijn om meerdere gasten te mogen ontvangen
uit Oudenbosch. De organisatie gaat voor de
komende jaren kijken hoe dit kan worden
uitgebreid, mogelijk door contactpersonen in
de 'nieuwe’ dorpen Qudenbosch, Hoeven,
Bosschenhoofd en Standdaarbuiten, die

deelnemers kunnen uitnodigen voor het Dit jaar hebben we afscheid genomen van het
Tridudm. vrijwilligersechtpaar Koos en José uit Kruisland.

Ze zijn door de organisatie met veel lovende
Het thema van dit jaar was ‘Geroepen worden, woorden in het zonnetje gezet en bedankt voor
zaaien en oogsten; een thema dat in de hun inzet al die jaren. Tevens was er een
vieringen duidelijk naar voren kwam. speciaal bedankje van de Kruislandse deel-
Hoogtepunt van de vieringen is toch elk jaar nemers. Namens iedereen wensen wij Koos en
weer de ziekenzalving op donderdag. Voor José nog vele mooie jaren samen. Martien heeft
ontspanning is er op dinsdag en donderdag ook dhr. Disco uit Kruisland genoemd, omdat hij
altijd een bingo. Op woensdagmiddagis het tijd  al voor de 38ste keer aanwezig was. Wilt u meer
voor amusement, dat kan zijn zang en muziek informatie over het Triduiim, neem dan contact
of toneel. Dit jaar was er een spreker over het op metdhr. M. van Zundert, Doelen 7, 4751 HW
zaaien en oogsten van graan dat later in de Oud Gastel, telefoon 0165 513 527, of email:
molens wordt verwerkt tot meel. Ook werd mvzundert1954@gmail.com.

duidelijk uitgelegd hoe een molen werkt.
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Nationale Ziekendag

‘Aandacht voor zieken is gezond;, maar daarmee
nog geen werkelijkheid. Zieken worden nog
vaak 'verstopt’ in verpleeghuizen en verzor-
gingscentra. We weten niet altijd zo goed raad
met hen. Misschien doen ze ons wel denken aan
de broosheid van ons eigen bestaan. En dat
ontlopen we maar al te graag. Toch is aandacht
voor zieken gezond, want ze hebben ons iets te
vertellen over de echte waarden in ons leven. Ze
hebben een verhaal van aandacht voor het
kleine, het onzienlijke. Ze weten uit ervaring
hoe belangrijk het is dat mensen elkaar op
handen dragen. Niet carriére of bankrekening
staan voorop, maar de ervaring dat je wordt
gezien, dat je niet in de steek wordt gelaten. Ze
geven aan, dat leven alles heeft te maken met
een innerlijke kracht en met hartelijke aandacht
voor elkaar. Omgaan met zieken doet ons de
ogen openen voor het Rijk van God, een rijk
waarin ieder is gericht op het geluk van de
ander. Zo mogen wij een vijver zijn in de dorre
vlakte van iemands leven, een bruisende rivier
in de steppe. [naar Wim Holterman osfs]

Eucharistieviering met ziekenzalving
Bijzondere aandacht voor zieken, en voor
iedereen die extra steun van Godswege kan
gebruiken in moeilijke tijden, hebben we met
de eucharistievieringen met de mogelijkheid de
ziekenzalving te ontvangen. In Oudenbosch is
die viering jaarlijks op de tweede maandag in
september, de maandag na Nationale Zieken-
dag, en in Hoeven op de eerste vrijdag in de
maand oktober.
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Brief van Jacobus

De tekst uit de brief van de heilige apostel
Jacobus, waarin staat dat zieken naar de
priesters van de gemeente moeten gaan om
voor hen te bidden en zich te laten zalven met
olie in de naam van de Heer, vormt mede de
basis voor het sacrament van de ziekenzalving.
Het sacrament geeft de zieke of stervende de
genade van de heilige Geest. Het geeft mensen
hulp en steun tot hun heil en schenkt hen hoop
en vertrouwen op God en tegen de angst voor
lijden en dood. Daarom is de zalving bedoeld
voor iedere gelovige die is verzwakt door ziekte
of door ouderdom, of die zoekt naar kracht. In
het sacrament mogen we onze Heer, Jezus
Christus, en door Hem God, onze Vader, op een
bijzondere wijze ontmoeten en ons laten
sterken. Het is een teken van ons geloof en ons
vertrouwen dat God steeds nabij is.

Wanneer en waar

leder die hiervoor open staat is van harte
uitgenodigd voor de viering op maandag 10
september om 13.30 uur in de Pauluskapel in
Oudenbosch resp. de viering op vrijdag 5
oktober om 10.00 uur in 't Punt in Hoeven. Na
afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. In
verband met de organisatie wordt het op prijs
gesteld als u zich vooraf aanmeldt bij de
pastorie in OQudenbosch, telefoonnummer 0165
330 502 (op werkdagen tussen 09.00 uur en
12.00 uur), resp. de pastorie in Hoeven,
telefoonnummer 0165 502 336 (op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30
uur). Wees welkom!



‘Wees blij en juich’
Bijeenkomst over de nieuwste brief van paus Franciscus aan alle gelovigen

maandag 24 september 2018
van 19.30 uur tot 21.30 uur
Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’

Onlangs is een nieuwe brief van paus Franciscus
gepubliceerd. De brief wordt genoemd naar de
eerste woorden ‘Gaudete et exsultate; ‘Wees blij
en juich’ In de ondertitel van de brief wordt kort
en bondig het thema weergegeven: ‘Over de
roeping tot heiligheid in deze wereld. De brief is
gericht aan alle gelovigen.

Een belangrijke vraag waar veel mensen in onze
tijd mee worstelen is waarom het zo moeilijk is
om echt gelukkig te zijn. Waarom gaan we in op
zoveel afleidingen in ons leven, terwijl we voor
wat we in ons hart echt belangrijk vinden
weinig tijd hebben? Op deze en andere vragen
wil de paus in zijn brief een antwoord geven.

‘Diep in ons hart willen we eigenlijk echt
gelukkig worden en in vrede met de mensen
om ons heen leven. Wat moeten we daarbij
voor ogen houden, wat daarvoor doen? Als we
de verhalen in de Bijbel erop nalezen, zien we
dat mensen in alle tijden daarmee worstelden,
maar vooral dat Jezus zich ons lot heeft
aangetrokken en ons, namens God de Vader, wil
helpen om echt gelukkig te worden. Daarover
gaat zijn Blijde Boodschap!

In het kader van de activiteiten in
pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’
organiseert de parochie op maandag 24
september een bijeenkomst over de brief van
de paus. Na een korte inleiding wordt in
groepen gesproken over de vragen die in de
brief aan de orde worden gesteld en over de
antwoorden die de paus ons vanuit het geloof
voorhoudt. Teksten uit de brief worden tijdens
de bijeenkomst uitgereikt. De bijeenkomst staat
open voor alle parochianen en wordt geleid
door leden van het pastoraal team.

U bent van harte welkom om 19.30 uur in de
Cuyperszaal (ingang ‘de Pelgrim’ aan de
achterzijde van de Basiliek). De bijeenkomst
wordt omstreeks 21.30 uur afgesloten. In
verband met de organisatie wordt het op prijs
gesteld als u zich aanmeldt bij de pastorie in
Oudenbosch, telefoonnummer 0165 330 502
op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur,
of met een email naar
teamassistent@bernardusparochie.nl.

De geautoriseerde Nederlandse vertaling van de
brief is te vinden op www.rkdocumenten.nl en

is in boekvorm verschenen bhij Uitgeverij
Adveniat.

Mijn nederig doel is de roeping tot heiligheid te laten weerklinken en te trachten
deze vorm te geven in de huidige context met zijn risico’s, uitdagingen en mogelijkheden.
Want de Heer heeft ieder van ons uitverkoren “om” in liefde “heilig en viekkeloos te zijn
voor zijn aangezicht” (Efeziérs 1, 4).
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Kledinginzameling voor Zuid-Soedan
woensdag 17 oktober in Oudenbosch

Hongersnood

In februari van dit jaar hebben de Verenigde
Naties de hongersnood uitgeroepen in delen
van Unity State (Zuid-Soedan). Dit land kampt al
jaren met een burgeroorlog en droogte en het
weinige geld dat beschikbaar is, besteedt de
regering aan wapens. De VN hebben gewaar-
schuwd voor een snelle verspreiding van de
hongersnood als er niet wordt ingegrepen. Het
World Food Programme rapporteert dat 40%
van de bevolking (4,9 miljoen mensen)
dringend behoefte heeft aan voedsel en dat
100.000 mensen dreigen te sterven aan honger
en ondervoeding. De oorlog heeft de landbouw
volledig verwoest. Waterputten zijn vernietigd
en de infrastructuur is onbruikbaar. De
gezinnen, voornamelijk boeren, hebben het
weinige dat ze nog hebben volledig gebruikt en
kunnen geen kant op. Het vee is verloren
gegaan en hun gereedschap is vernietigd.
Maandenlang hebben ze moeten leven van de
planten die ze konden vinden en de enkele
vissen die ze konden vangen. De droogte blijft
ook aanhouden. Al meer dan twee jaar heeft het
niet geregend in Zuid-Soedan en de bevolking
is voor de voedselvoorziening afhankelijk van
waterputten. Als er niet wordt ingegrepen zal
de helft van de bevolking, waaronder méér dan
200.000 jonge kinderen, slachtoffer worden van
de hongersnood.

Project Cordaid
Cordaid heeft een programma ontwikkeld om
de bevolking van Zuid-Soedan te helpen. De
organisatie gelooft in hulp die structureel is en
daarom zijn er hulppakketten gemaakt die de
bevolking ondersteunen om hun eigen

Cordaid wil 3.800 huishoudens (11.400 mensen)
voorzien van zo'n pakket, dat bestaat uit een
vissersuitrusting, landbouwgereedschap en
zaden. Eén pakket kost € 75,00. Met deze
pakketten kunnen gezinnen weer zelf-
voorzienend worden.

Kledinginzameling

Met de kledinginzameling in Oudenbosch
wordt een concrete bijdrage geleverd aan dit
programma. Daarbij telt elke ingezamelde kilo.
Zo kunnen we met de opbrengst van 350 kilo
textiel een gezin helpen met een vissers-
uitrusting en met 750 kilo kunnen we één gezin
een compleet hulppakket, inclusief gereed-
schap en zaden, aanbieden. Cordaid werkt in
Zuid-Soedan voor een deel zelfstandig en voor
een deel samen met een lokale hulporganisatie.

Wanneer en waar

Oudenbosch kan met de kledinginzameling van
vele kilo’s daadwerkelijk helpen! Helpt u mee?
Lever uw ongebruikte kleding en textiel dan in
op woensdag 17 oktober tussen 18.00 uur en
19.00 uur bij een van de kerken: de Basiliek, de
Pauluskerk of de Hervormde kerk in de Fenkel-
straat. We rekenen op uw hulp. Mocht het nodig
zijn dan kan de kleding bij u thuis worden
opgehaald. U kunt daarvoor contact opnemen
met de familie Tilleman, telefoonnummer 0165
312126.
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Concerten Basiliek najaar 2018

De muziek van Star Wars tijdens een unieke concertreeks in Nederland.

Het International Symphony Orchestra INSO uit Lviv vertolkt onder leiding

van dirigent Raymond Janssen de wereldberoemde soundtracks uit de Star
. Wars films. Ze worden daarbij ondersteund door The New Romanian

Symphonic Choir en combineren de nummers tot een stralend geheel.

)
\ Voor meer informatie ga naar:Cadenza-productions.nl/starwarssuite/

THE |(YES WILLIAMS SUITE

\ A /ﬁi I;* X Zaterdag 17 november 2018 Basiliek Oudenbosch 20.00 uur

10 en 11 december 2018 . " Basiliek

THE NEW ROMANIANCHOIR& - . 20.00 uur
INTERNATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA DI\ c

HET UL TIEME:

concert

info en kaarten:www.tec-entertainment.com/a-christmas-carol-concert

13 dec. 2018

Dana Winner, één van de populairste

zangeressen uit Vlaanderen geeft een

speciaal kerstconcert in de Basiliek. De *

artieste met "de gouden stem” komt voor

de tweede keer op uitnodiging van

Kiwanisclub Halderberge naar de Basiliek o u d e n bosc h M a n n e n ko or
in Oudenbosch voor een exclusief

kerstconcert! Onder begeleiding van een * x

fantastisch orkest zal Dana Winner een *
geweldige avond verzorgen.

www.kiwanis.nl/halderberge/dana-winner

Zaterdag 29 december 2078
GENIET VAN EEN SOULVOLLE KERTSAVOND

KERKENTOUR ‘18

CHRISTMAS @

binnenkort op
www.bernardusparochie.nl




Bisdom Breda

Met de werkwoorden ‘Bid en werk’, ‘Ora et
labora, wordt het meest kernachtig de
spiritualiteit van de heilige Benedictus van
Nursia aangeduid. Door zijn persoonlijk
voorbeeld en door zijn regel heeft hij een eigen
weg gewezen van geloven en van leven. Ook
vandaag bidden en werken veel mensen, in en
buiten een klooster, vanuit de benedictijnse
spiritualiteit. De Westerse geschiedenis en
manier van denken is er merkbaar door
bepaald.

Bedevaart

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 volgen we de
sporen die Benedictus en zijn broeders en
zusters hebben getrokken van Nederland tot in
Italié. We bezoeken verschillende benedictijnse
kloosters om tenslotte uit te komen bij de abdij
van Monte Cassino, waar Benedictus ligt
begraven.

Tegelijk maken we ook een geestelijke reis om
de benedictijnse wijsheid van geloof en leven te
ontdekken. Met gebed, vieringen en stilte wordt
het ook een echte bedevaart, zodat ons contact
met God het contact met onze medemensen
kan bezielen. Onderweg doen we ook Sotto il
Monte aan, de geboorteplaats van paus
Johannes XXIIl. We ontmoeten elkaar rond de
bisschop en gaan met hem en elkaar op weg in
geloof en aandacht voor elkander.

In het spoor van Benedictus
Bisdombedevaart oktober 2019

Voorprogramma

In de aanloop naar de bedevaart worden vanaf
de herfst verschillende activiteiten georgani-
seerd over benedictijnse spiritualiteit. Die
spiritualiteit is terug te vinden in kloosters,
geschriften en bij heiligen van de benedictijnse
kloosterfamilie, en in de gregoriaanse zang en
andere kunstvormen. De benedictijnse
levenswijsheid is niet voorbehouden aan
kloosterlingen, maar kan door iedereen worden
beleefd en toepast in gebed, praktisch leven en
werk. Met heel verschillende activiteiten willen
we nader kennis maken met de benedictijnse
wijze van bidden en leven, de manieren waarop
je hiervan iets kunt gebruiken in het dagelijks
leven en met de betekenis van het pelgrim-zijn
in het algemeen. Zo komen er filmgesprekken
over 'The Way' en 'Des hommes et des dieux,
geeft Wil Derkse een inleiding over de
benedictijnse manier van leven, spreekt Leo
Fijen over 'de monnik in jezelf', en past abt
Bernardus Peeters de regel van Benedictus toe
op het geven van leiding. Er bestaat de
mogelijkheid een benedictijns klooster te
bezoeken, een bezinningsdag mee te maken en
nader kennis te maken het leven en werken van
de heilige Benedictus zelf en met de visioenen
en kruidenleer van Hildegard von Bingen.
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dinsdag 4 september

17.30 uur - 21.30 uur

in Bovendonk in Hoeven
Filmavond met filmgesprek
‘Des hommes et des dieux’
met Marjeet Verbeek, theologe

vrijdag 7 september

19.30 uur - 21.30 uur

in de Antoniuskathedraal in Breda

Workshop ‘Een kennismaking met Gregoriaans’
met Jan Schuurmans, diocesaan medewerker
kerkmuziek

donderdag 4 oktober

17.30 uur = 21.30 uur

in ‘de Pelgrim’ in Oudenbosch

Sint Franciscusavond ‘Pelgrimeren’

dinsdag 16 oktober

19.30 uur — 21.30 uur in Bergen op Zoom
‘Benedictijnse manier van leven’

met Wil Derkse, oblaat Sint Willibrordusabdij

zaterdag 17 november

13.45 uur - 17.30 uur

in de Onze-Lieve-Vrouweabdij in Oosterhout
‘Het leven van Benedictus’

met Zuster Martha Verstraeten,

abdis klooster Benedictinessen

woensdag 23 januari

19.30 uur = 21.30 uur

in Bovendonk in Hoeven
‘Ontdek de monnik in jezelf’
met Leo Fijen

donderdag 21 februari

19.30 uur - 21.30 uur

in ‘de Pelgrim’ in Oudenbosch
Informatieavond bedevaart

Informatie

De reisfolder met alle informatie over de
bedevaart vindt u achter in de kerk en is te
downloaden via de website van het bisdom
www.bisdomvanbreda.nl. Uitgebreide
informatie over het voorprogramma -
bovenstaande activiteiten zijn een selectie - is
te vinden op de website van het Sint Francis-
cuscentrum, www.sintfranciscuscentrum.nl.

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldweringscampagne van vijf
grote landelijke kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeen-
schap te ondersteunen met een financiéle
bijdrage. Want parochies ontvangen geen
subsidies en zijn daarom afhankelijk van de
bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 118,00. Dat is nog geen € 10,00
per maand. En wanneer u een beroep doet op
de parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan. Daarnaast is uw gift (onder bepaalde
voorwaarden) aftrekbaar voor de belasting,
want de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van ‘parochiebijdrage’

Actle
Kerkbalans
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Aannemersbedrijf
Van Agtmaal
Oudenbosch ...

Telefoon: +31(0)165 319000 Internet www.vanagtmaal.nl

Wellombijde | viraEMARERS
goedkoopste
van Oud Gastel! 0o

Tel: +31 (0)165 312 236

Fax: +31 (0)165 318 860
Jumbo BROOS staat iedere dag voor u klaar, Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat E-mail: info@wagemakersbv.nl
u nodig heeft. En dat voor de laagste prijs bij uin de buurt. Tot snell 5 i :

Openingstijden:

Maandag  08.00 - 20.00 uur
Dinsdag 08.00 - 20.00 wur
Woensdag  08.00 - 20.00 uur
Donderdag — 08.00 - 20.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdog 08.00 - 20.00 vur

Zondag  10.00-16.00uur Hﬂ’ ’ (4]
JIUMIBID!

T——

Hallo ] 1), |53 ()

T e —

B U S Dompsstrastis ' “ Specialist in fauteuils en
0165-511 466 . bankstellen op comforthoogte

s ; info@bt voninginrichting.nl
woninginrichting ninginrichting.nl

tapijt, vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages : alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen gemeten en gep




Deze maand lezen we het hele tiende
hoofdstuk uit het evangelie van Mar-
cus. Tenminste, als er door de voorgan-
ger geen delen worden weggelaten.
Het leesrooster geeft’s zondags de
mogelijkheid een lange of een korte

versie te kiezen. Dat is op zich begrijpe-
lijk, want sommige evangelielezingen
zijn aan de lange kant. Tocht verdient
hetin de regel de voorkeur de onver-
korte versie te laten horen. Soms vind
je daar de sleutel voor het verstaan van
het hele verhaal.

LEZINGENROOSTER
ZONDAGEN OKTOBER 2018

7 oktober

27e zondag door het faar
Genesis 2,18-24

Hebreeén 2,9-11

Marcus 10,2-16 0f10,2-12

14 oktober

28e zondag door het faar
Wijsheid 7,7-11

Hebreeén 4,12-13

Marcus 10,17-30 of 10,17-27

21 oktober

29 zondag door het faar
Jesaja 53,10-11

Hebreeén 4,14-16

Marcus 10,35-45 of 10,42-45

28 oktober

30e zondag door het jaar
Jeremia 31,7-9
Hebreeén 5,1-6

Marcus 10,46-52

Bijbelverhalen

Qez,e Qre«i/e,loé

0"(44/9«6 eetr

Als Farizeeén aan Jezus vragen of het een man vrijstaat zijn
vrouw te verstoten, doen ze dat om Jezus op de proef te stel-
len. Mannen mochten met een scheidingsbrief hun vrouwen
wegsturen, omgekeerd kon dat niet. Jezus herinnert de
farizeeén aan de bedoeling van het huwelijk: dat is er tot
geluk van man én vrouw. En tot geluk van de kinderen die
hij de farizeeén tot voorbeeld stelt: wie het Koninkrijk Gods
niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.

Dat er veel zaken zijn die mensen weerhouden om Jezus
en zijn evangelie na te volgen, blijkt bij de rijke jongeling.
Hoewel hij alle geboden Gods nauwgezet nakomt, belet
zijn rijkdom hem om Jezus achterna te gaan. Jezus maakt
duidelijk dat ware rijkdom in de vriendschap te vinden is
van de mensen om je heen. Daar vind je je echte zuster,
broeder, vader en moeder.

In de wereld van God getuigt het van grootsheid als je de
dienaar van allen wilt zijn ‘want ook de Mensenzoon is niet
gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Het is
niet macht en aanzien dat bij God op de eerste plaats komt,
maar liefde en bekommernis met degenen die het minder
getroffen hebben dan jij. Dat blijkt als we op de laatste
zondag van deze maand het verhaal horen van de genezing
van de blinde bedelaar Bartimeiis. Zijn vertrouwen in
Jezus doet hem weer zien. De werkelijke blindheid blijkt bij
mensen te zitten die Bartimetis wijsmaken dat hij zijn mond
moet houden en zich moet verzoenen met zijn lot,

Laat de kinderen toch bij Mij komen
en houd ze niet tegen

Marcus 10,14

Tekst: Sipke Draisma
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Coppens
@ pl:tlitvaartzorg
Zorg rondom overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

5
T Jezuitenplein 33
e Oudenbosch

e
l 0165 726 996
E

info@brasserietivoli.nl

BRASSER]I www.brasserietivoli.nl
lD Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
H Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7

dolold Postbus 1310 Postbus 983
[ | 4 i 4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
—h Tel.: 0165 - 58 32 58 Tel.: 040 -24 83 185

SCHILDERWERKEN BY. Mail: info@liebreks.nl Mail: info@liebreks.nl

]

WWW.LIEBREKS.NL

Bouwservice
\  Barteler

Roosendaal / Oud Gastel www.bouwservicebartelen.nl

Rucphensebaan 21a

Service

Restauratie
Nieuwbouw




Ter inspiratie - BOEKEN

THOMAS QUARTIER

Heilige woede

Heilige Woede. Er kan maar één monnik zo'n titel be-

denken en die monnik luistert naar de naam Thomas gl

Quartier. Ooit kwam ik hem voor het eerst tegen op een fiee

symposium over rouwrituelen. Nog nooit had ik van ;
zijn bestaan gehoord. Toch werd hij daar geintrodu- 3 Monnik z
ceerd als docent rituele studies van de Radboud Uni- ' : €
versiteit te Nijmegen. Ik luisterde die middag geboeid
naar zijn verhalen.

We spraken af elkaar te volgen. Zo kon ik vanaf een
afstand zien hoe deze gedreven wetenschapper meer
en meer de structuur en het ritme van het religieuze

leven zocht. Monnik mocht ik hem toen nog niet

noemen. Maar hij was wel bezig in de communiteit van

Slangenburg te Doetinchem in te groeien, eerst als oblaat, Heilige Woede, de radicale

toen als novice en ten slotte als missionaire benedictijn. In keuze van een monnik

die zin is zijn ontdekkingstocht naar het monnikenleven Uitgeverij Adveniat

niets anders dan ons verlangen om meer regelmaat en 200 pagina’s

structuur in ons leven te verwerken. ISBN 978 94 92093 837
€1995

Thomas Quartier is een druktemaker en heeft die structuur

nodig om bij zijn stilte en bron te geraken. Wij zijn allemaal
druktemakers en verlangen soms naar dat andere leven. De
weg van Thomas Quartier is onze weg: hij doet dit vanuit
de communiteit van de abdij bij Doetinchem, wij doen dat
vanuit onze verbondenheid met de lokale geloofsgemeen-
schap.

ledere vrijwilliger of kerkganger zou dit boek moeten lezen:
om te weten hoe je in de drukte van het kerkelijk leven toch
bij je bron kunt komen. Dit boek is een spiegel voor ons
allemaal: hoe kun je bij je bron komen en welke keuze moet
je daarvoor maken?

Leo Fijen
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Monuta Ellen Kok

Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165-326372

I www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Qudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta " Ellen Kok

De steun bi] ieder afscheid.

VAN DE RIET SheeariBot B i ebiis

* Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen
Cadeauvartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voar binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

% % % % =

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Beter in Beweging

R OPINRVEIBIRONE!  © 0165820040 | www.fysioholland.nl
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I}Hagens

Gas Water CV -

Meirstraat 20
4751 AD Oud Gastel
Tel.: 0165 - 51 41 49

Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Lid van

UNETO VNI
email: p.j.hagens @hotmail.com 8




