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Goede reis!

Palmpasen 2017, een jaar geleden. Ik ben thuis;
even afstand van het werk. Ik ben leeg en moe.
De kinderen willen graag Palmpasen vieren. Ze
willen stokken maken. We komen in de kathe-
draal in Breda terecht. Na de viering spreekt een
collega mij aan. 'lk heb over je gehoord. Hoe is
het met je?' Ma een kort gesprek sluit hij af met:
Ik wens je een goede pelgrimstocht toe. Goede
reis! Ik denk: Beste man, waar heb je het over? [k
moet gewoon even goed uitrusten. Na de mei-
vakantie ben ik er weer. Het duurt tot de zomer-
vakantie. Pas dan kan ik toegeven dat ik écht op
reis moet gaan. |k moet aan het werk met mezelf.
Eris meer aan de hand. Het laatste jaar is er thuis
en in mijn familie veel veranderd. Marius, mijn
echtgenoot, volgt een intensieve studie en mijn
moeder heeft Alzheimer en gaat hard achteruit.
Ik ben hierdoor uit balans. Een aantal zaken
hebben echt onderhoud nodig.

Vergezichten

Tijdens de reis van afgelopen jaar is er een klein
gezelschap dat van dichthij met mij meereist:
mijn gezin, een paar vriendinnen, een enkele
collega en een paar professionals. Op afstand
leven veel mensen mee middels kaartjes en
appjes. Dat is heel prettig. In een heel langzaam
tempo, met vier stappen vooruit en drie stappen
terug, ben ik weer geworden zoals ik bedoeld
ben. Mijn kinderen herkennen hun moeder weer,
Marius neemt mijn innerlijk vuur waar en mijn
sociale omgeving wordt stap voor stap weer
groter. Ik ben er weer en weet dat de toekomst
open ligt. Ik voel dat ik daarin keuzes wil maken.
Ik wil nieuwe vergezichten en misschien helpt
een andere werkomgeving daarbij. Ik maak dit
bespreekbaar en er komt heel snel nieuw per-
spectief; een vervanging voor vier maanden in
de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. Ik
grijp deze kans aan, wetend ook dat ik een hele
fijne gemeenschap van mensen achter mij laat. Ik
voel dat de beslissing juist is. Dit is wat ik nodig
heb om mezelf te blijven en niet opnieuw mezelf
te verliezen. Ik heb dit nodig om vol vuur in mijn
gezin, familie en mijn werk te blijven staan. Het is
een spannende tijd. Begrip en onbegrip van
mensen om mij heen wisselen elkaar af. Mijn
kinderen vinden het niets, want zij zijn alle drie
geworteld in de Bernardusparochie. Er staat geen
nieuwe collega klaar orm mij te vervangen. Ditis
niet makkelijk. Ik blijf bij mezelf en voel dat mijn
innerlijk vuur blijft branden.

kleine zekerheden verlaten
om te ervaren wie of wat
de Grote Zekerheid is,

en daarop mogen steunen
als op een staf,

Innerlijk vuur

Volg je innerlijk vuur, getuig daarvan, laat je
handelen daaruit voortvlogien, deel je talenten,
word zoals je bedoeld bent. Dit is de opdracht
die Jezus in zijn leven en na zijn dood aan zijn
volgelingen meegeeft. Ik heb deze opdracht
afgelopen jaar vaak gehoord in mijn binnenste.
Ik heb er een jaar over gedaan om te antwoor-
den. Ik ervaar dat dit een prachtige manier van
leven blijft: volg je innerlijk vuur. Elke dag is een
kans om dit waar te maken. Soms lukt dit en vaak
niet. |k ben onderweg en merk dat ik steeds
dichterbij kom. Dat voelt goed. Dat voelt zoals ik
bedoeld ben. Deze opdracht geldt voor ons
allemaal. Als we zo in het leven kunnen staan, als
we zo met elkaar kunnen omgaan kunnen er
mooie dingen ontstaan en kun je dankbaar
terugkijken op wat is geweest. Ik hoop dat het
innerlijk vuur in de Bernardusparochie blijft
branden. Dat het komende feest van Pinksteren
ons daarvan opnieuw bewust mag maken. Dat
we het leven zien als een pelgrimstocht,

|k wens u allemaal graag een goede reis op die
tocht. Ik hoop dat velen van u, ook persoonlijk, te
kunnen toewensen tijdens mijn afscheidsdienst
op zondag 2 september om 11.00 uur in de
Basiliek in Oudenbosch. En na de viering het glas
te kunnen heffen uit dankbaarheid en op een
mooie toekomst voor ons allemaal.

Annemiek Buijs — Tuytelaars,
pastoraal werker




TER INSPIRATIE

i,e ben je?

Jongeren in de kerk

Op weg
naar de WiD
in Panama

Wereldjongerendagen 2019

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste
jongerenevenement ter wereld om samen het
katholieke geloof te vieren. WID betekent dan
ook: vrienden maken, culturen leren kennen,
feest vieren, samen de eucharistie beleven,
grenzen verleggen en vooral heel veel gezellig-
heid. Het belooft een ervaring te worden om
nooit te vergeten. Dus wees erbij in januari 2019

Paus Franciscus nodigt uit

Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld voor
jongeren. Hij nodigt je uit om je het verleden te
herinneren, moed te hebben in het heden en
hoop voor de toekomst. Daarom koos hij voor de
WID het thema: "Zie de dienstmaagd des Heren:
mij geschiede naar uw woord'. Die hoop. die
moed, dat voorbeeld willen we ontdekken.

Discover your identity

De wereld en Panama ontdekken, maar ook
ontdekken wie je bent, waar je staat, wat jouw
bijdrage kan zijn aan een betere wereld. Wie ben
Jij op de plaats waar je werkt of studeert? Wat
betekent het om katholiek te zijn? Hoe belangrijk
is de katholiek identiteit in deze snelle wereld?
Met elkaar gaan we op zoek naar antwoorden op
deze vragen.

WJD en Panama

Paus Franciscus heeft Panama gekozen voor de
WID 2019, een tropisch land, bijna twee keer zo
groot als Nederland, met een prachtige natuur en
een prettig klimaat. De WID worden georgani-
seerd in de Panamese zomer, de droge periode in
januari. Op 250 kilometer van Panama-5tad ligt
het bisdom Santiago de Veraguas. Tijdens de
Days in the Diocese maken we hiermee kennis.
We mogen de gastvrijheid van de Panamezen
ervaren en verblijven in gastgezinnen: een
onvergetelijke belevenis op een plaats waar
natuur, cultuur, geschiedenis en geloof elkaar
ontmoeten. Van 22 tot en met 27 januari zijn de
WID in Panama-5tad. Hoogtepunten zijn de
verwelkoming van paus Franciscus, de kruisweg,
de avondwake onder de sterrenhemel en de
indrukwekkende slotviering met de paus en
honderdduizenden jongeren.

Organisatie en info

De WID zijn een katholiek evenement, maar alle
jongeren van 18 tot en met 30 jaar en van alle
geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. De
landelijke reis wordt georganiseerd door VNB en
JongKatholiek. Kijk voor meer informatie op
www.vnb.nl en www. jongkatholiek.nl. Het
inspiratieboekje "Wie ben je? Jongeren in de kerk’
is verschenen bij Uitgeverij Adveniat.

In deze Bernardus:

- Goede reis! 3
- Familieberichten 5
- Vieringen in de parochie &
- Jubilarissen kerkkoor Bosschenhoofd 7
- Woorden van Waarde 8
- Bijeenkomst over Henri Mouwen 9
- Het feest van de Geest 10
- Jubileum 5t. Janskoor Hoeven 11
- Acoliet: iets voor u? 12

- Geloofsfeest 2018: Welkom Thuis! 13

- Groeien in geloven 14
- Week Nederlandse Missionaris 15
- Het wonder van Niervaert 16-17
- Autozegening en VVIN 18
- Bernardus Kerkepad 19
- 5 voor 12 voor het Basiliekkoor 20
- Kinderpagina 21

-VNB Reizen 23




Gedoopt
25 februari

25 maart

Overleden
28 februari

Gedoopt
18 maart
15 april

Overleden
10 maart

18 maart

21 maart

Overleden
21 februari

24 februari

4 maart

Familieberichten

Bosschenhoofd

Feline Sweep
Tessa Eversdijk
Riv Evers

Jacobus Kapetijn (83),
weduwnaar van Cornelia Brood

Hoeven

Valerie Koevoets
Lymeée Verkuilen

Antonius van Dongen (82),
weduwnaar van Antonia Roovers
Jacobus Boost (79),

echtgenoot van Hendrika te Meij
Maria van Reijen (95),

weduwe van Hermanus Pfaff

1

Oud Gastel

Catharina Rijsdijk (74),
weduwe van Cornelis Mathijssen
Cornelia Backx (78),

weduwe van Adrianus Jonkers
Petrus Musters (83),
weduwnaar van

Wilhelmina Voorbraak

Gedoopt
18 februari
11 maart
7 april

8 april

Gehuwd
13 maart

Overleden
26 februari
26 februari
6 maart

23 maart

5 april

11 april
16 april

19 april

9 maart

21 maart
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Oudenbosch

Lois Vonk

Sophia Mullenberg
Jason van der Ven
Daan van Qosterhout
Matz de Leeuw
Daniél Vergouwen
Esmee Vergouwen

Gino de Bont
en Shannon Lelieveld

Petronella van den Buijs (61),
echtgenote van

Johannes van Caulil

Cornelis Vermunt (83),
weduwnaar van Catharina Muijs
Cornelia Neunen (87),

weduwe van Marinus Brabers
Goverdina van Vlimmeren (98),
weduwe van Cornelis Buijs
Wilhelmina Meeuwesen (90),
weduwe van Piet Bartels
Cornelia Buijs (88)

Theodora van Oers (77),
weduwe van Marinus van Hoof
Gerardus van Domburgh (82),
weduwnaar van

Antonia Sprenkels

Cornelis Goorden (93),
weduwnaar van Maria van Bavel
Anna Iriks (83),

echtgenote van Laurentius de Kock



Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is
altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd
in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden

zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 0930 uur St. Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Qudenbosch
donderdag  19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10,00 uur een viering in de Pauluskapel in Qudenbosch en

in "het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een ocecumenisch
middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebedskring
'‘Biddende Moeders' bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra
Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen' in Oudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in 'Kroonestede’ in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in ‘Blankershof’ in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda
vrijdag 4 mei
zondag 6 mei
donderdag 10 mei
zaterdag 12 mei
zondag 13 mei
zondag 20 mei
zaterdag 26 mei
zondag 27 mei
zondag 3 juni
zaterdag 9 juni

zondag 10 juni
zondag 17 juni
zondag 24 juni
zondag 1 juli

zondag 8 juli

zondag 15 juli

Dodenherdenking

6e zondag van Pasen

Hemelvaart van de Heer (Qudenbosch)
Eerste heilige Communie (Oud Gastel)

7e zondag van Pasen

Hoogfeest van Pinksteren

Eerste heilige Communie (Oudenbosch)
Heilige Drie-Eenheid

Heilig Sacrament

Eerste heilige Communie (Hoeven)

Heilig Hart van Jezus (Bosschenhoofd)

10e zondag door het jaar

11e zondag door het jaar

Geboorte van Johannes de Doper

13e zondag door het jaar; autozegening Hoeven
Heilige Petrus en Paulus (Oudenbosch)

14e zondag door het jaar

Heilige Martelaren van Gorcum (Oud Gastel)
15e zondag door het jaar

Afsluiting visitatie Bisdom

In mei wordt de parochie
door het bisdom gevisiteerd.
Er vinden dan onder andere
gesprekken plaats met het
pastoraal team, het parochie-
en caritasbestuur en de
parochieregisters worden
gecontroleerd. Deze visitaitie
wordt afgesloten met een
plechtige eucharistieviering
op zondag 10 juni om 11.00
uur in de Basiliek van de H.H.
Agatha en Barbara. Hoofd-
celebrant is mgr. J. Liesen,
Bisschop van Breda. Na de
viering is er gelegenheid voor
ontmoeting en om met de
bisschop in gesprek te gaan.
Wees welkom!




Op zaterdag 7 april werden drie leden van
het Heilig Hartkoor in Bosschenhoofd
onderscheiden. Mw. Tonny Hoendervangers
- Breugelmans, Giel Vervaart en Gerry
Verschuren ontvingen de eremedaile in
goud van de Sint-Gregoriusvereniging
vanwege hun 40-jarig lidmaatschap van het
koor. Pastoor Maickel Prasing reikte de
medailles en oorkonden uit en wees

grote verdiensten van de jubilariss

niet alleen iedere zaterdag trouw aanwezig
zijn om de viering met zang te onder-
steunen, maar ook bij het jaarlijkse Clemens-
feest en bij uitvaarten. Na afloop van de
viering waren er felicitaties en bloemen
namens het koor tijdens een gezellig
samenzijn met een drankje en een hapje in
'de Reiskoffer.

foto's: T. Remmers
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Tekst Kalien Blonden Foto: Jargen Caris

Stijn Fens (1966], journalist bij dagblad Trouw, Vaticaankenner, ongeneeslijk katho-
liek:'De katholieke kerk geeft mij veel: de liturgie die alle zintuigen bedient, ruim
vierduizend heiligen, kerkgebouwen waar ik overal ter wereld thuiskom. Een grote

vrijheid - schepping - barmhartigheid - vergeving - liefde — menselijke waardigheid

klooster - eucharistie - verrijzenis — gastvrijheid - God - Jezus Christus - Heilige Geest

Eigenlijk Het meest katholieke woord uit de
Mederlandse taal. Voor mij de kern van het katho-
lieke geloof: de ruimte tussen leer en leven, tussen
het ideaal en hoe het leven nou eenmaal loopt.
Het refereert ook azn de meest briljante uitvinding
ooit gedaan: de biecht. Je kunt nog zoveel verkeerd
doen, maar er is altijd een plek waar je met God in
het reine kunt komen. Je mag een heleboel niet,
g maar eigenlijk ook weer wel,
' want God vergeeft. Wat er niet
mag meet je wel serieus ne-
men, anders betekent eigenijk
niets meer. Een beetje zoals
Italianen met het verkeer
omgaan: je mag iets niet
maar je doet het toch.
Dat is niet onoverkome-
lijk, maar je moet de
verkeersregels wel
serleus nemen.

Rome De bercemde filmregisseur Federico Fellini
zei:"Rome is als een ltaliaanse mamma. £e vangt

je op, maakt lekker eten voor je, wast je kleren en
schopt je op zondag naar de kerk!” Het mooie aan
Rome is dat het een stad in lagen is, letterlijk: je
loopt over de geschiedenis. Met elke stap die je zet
weet je dat er onder jou eeuwenlang geloofd en
geleefd is; dat relativeert mijn eigen bestaan enorm.
Steeds als ik er wegga schep ik afstand, en daarmee
het verlangen er weer naartoe te gaan. |k noem mij
met grote overtuiging rooms katholiek. Dat heeft
niets te maken met leerstelligheid, maar met die
stad waar elke dag het wereldse en het geestelijke
samen komen. Het geloof groeit daar nog mee met
het dagelijks leven. Het is een troostrijke gedachte
dat dat altijd doorgaat. Ook als ik er niet ben en ook
als ik er niet meer ben,

Licht op zijn sterfbed zel mijn vader: "Ik hoop
dat ik naar het licht ga, want God is licht” Het is een
woord dat ik vaak gebruik om iets van religieus
gevoel te beschrijven. Als ik heel vroeg in de Sint-
Pieter in Rome loop, dat monumentale gebouw
waar elke dag 25.000 mensen komen, ontwaakt die
kerk als een reus die wakker wordt. Rond 8 uur valt
het eerste licht door de ramen, alsof God zijn bed
uitkomt. Stilte kun je creéren, maar licht niet. Licht
komt altijd onverwacht.




‘Nederigheid en dienstbaarheid’

Op donderdag 24 mei wordt een oecumenische
bijeenkomst gehouden over Henri Nouwen,
Bijzonder is dat Henri's broer, Laurent Nouwen,
deze avond komt spreken. Pas na het overlijden
van zijn broer heeft hij de geweldige impact die
zijn broer had op veel van zijn lezers ontdekt en
ook beter begrepen. Henri heeft veel boeken op
zijn naam staan, waaronder het bekende ‘Einde-
lijk thuis, dat hij heeft geschreven nadat hij het
schilderij dat Rembrandt heeft geschilderd over
de gelijkenis van de verloren zoon had gezien in
de Hermitage in 5t. Petersburg. Maar ook een
dagboek als'Brood voor onderweg, met dage-
lijkse leeswaardige stukjes, heeft een breed
bereik en is nog steeds actueel. Nog altijd
waorden zijn boeken veel verkocht en postuum
worden nog nieuwe boeken uitgegeven met
materiaal van lezingen, colleges en conferenties.

Een rusteloze zoeker

Henri is een bijzondere weg gegaan. Hij werd
geboren in Nijkerk op 24 januari 1932. Na de
voorbereidende priesteropleiding aan het
kleinseminarie in Apeldoorn en een priester-
opleiding aan het grootseminarie in Driebergen
en Rijsenburg werd hij op 21 juli 1957 door
Aartsbisschop Alfrink in Utrecht tot priester
gewijd. Nouwen studeerde psychologie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en was een tijd
lang missionaris in verschillende landen in
Latijns-Amerika. Hij doceerde in de Verenigde
Staten aan de University of Notre Dame, Yale
University en Harvard University. Tijdens zijn
studie was hij tevens aalmoezenier bij de
Koninklijke Landmacht en voer hij als geestelijke
mee op de Holland-Amerika Lijn. Henri bleef zijn
hele leven een rusteloze zoeker,

Thuis in de Arkgemeenschap

Een ontmoeting met de Canadees Jean Vanier,
grondlegger van de L' Arche (Ark)-gemeen-
schappen, opende zijn ogen voor de zorg voor
en het leven met gehandicapten. In 1986 ging hij
werken als pastor in een van de gemeen-
schappen, I' Arche Daybreak in Richmond Hill
(Canada). Hier wordt een thuis geboden aan
mensen met een verstandelijke beperking. In
deze gemeenschap leerde Nouwen Adam
kennen, een meervoudig gehandicapte
jongeman. Nouwen ging helpen met de
verzorging en werd zijn vriend. Later zei hij dat
Adam zijn 'professor' was geworden. Heniri
overleed onverwacht op 21 september 1996 in
Hilversum.

We hopen deze avond met Laurent Nouwen een
interessante inkijk te krijgen in het leven van
Henri. U bent van harte welkom om het mee te
maken, vanaf 19.30 uur in 'de Pastorije’ aan de
Fenkelstraat in Oudenbosch.

diaken Peter Hoefnagels
ds. Charlotte inkelaar - de Mos




Het Bijbelboek Handelingen van de
Apostelen is geschreven door de
evangelist Lucas en kan gezien worden
als een vervolg op zijn evangelie. Deze
maand lezen we vrijwel elke zondag
uit dit Bijbelboek. Zo staat het pink-

sterverhaal erin beschreven, dat in de
evangelies niet voorkomt, want die
beschrijven de tijd tot en met Jezus’
opstanding. Pinksteren is met Pasen
en Kerstmis het belangrijkste feestin
onze kerkelijke traditie, maar is tege-
lijkertijd voor de meeste gelovigen het
meaest raadselachtige hoogfeast.

LEZINGENROOSTER
ZONDAGEN MEI 2017

6 mei

Zesde rondag van Pasen
Handelingen 10,25-26.34-
15.44-48

1 Johannes 4,7-10
Johannes 15,8-17

10 mei

Hemelvaart van de Heer
Handelingen 1,1-11
Efeziérs 4,1-13 of: 4,1-
T11-13

Marcus 16,15-20

13 mei

Zevende rondag van Pasen
Handelingen
1.15-17.20a.20c-26

1 Johannes 4,11-16
Johannes 17,11b-19

20 mei

Finksteren
Handelingen 2,1-11
Galaten 5,16-25

Johanmes 15,26-27; 16,12-15

27 mel

H. Drie-eenheid Zondag mo
Finksteren
Deuteranamium 4,32-
34,39-40

Romeingn 8,14-17
Matteds 28,16-20

Bijbelverhalen

%ei fe.eéﬁ van de geeét

Op de eerste zondag van deze maand speelt de Geest al
een belangrijke rol. We horen in het boek Handelingen dat
de Heilige Geest neerdaalt over zowel joden als heidenen.
Beiden loofden God onder invloed van de Geest, zodat het
geen vraag meer was of ook de heidenen gedoopt mochten
worden. Op Hemelvaart horen we dat Jezus, vlak voordat
hij ten hemel opgenomen wordt, zijn leerlingen belooft dat
kracht en Heilige Geest over hen zullen komen.

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ‘wezen-
zondag' genoemd omdat Christus ten hemel is opgevaren,
maar zijn Geest nog niet is neergedaald. We lezen opnieuw
uit het boek Handelingen en horen we hoe Mattias door
loting als opvolger van Judas gekozen wordt. De Geest barst
pas echt goed los met Pinksteren, hij waait als een storm-
wind uit de hemel en verschijnt als vurige tongen boven de
hoofden van de apostelen, die samen met Maria in een huis
zitten waar ze zich schuil hielden na Jezus' dood.

Vijftig dagen na Pasen verdwijnt de angst en moedeloosheid
bij de leerlingen. Ze verlaten hun schuilplaats en trekken de
straten van Jeruzalem in. Daar gebeurt het pinksterwonder:
allen die zich daar bevonden hoorden de apostelen spreken
in hun eigen taal. De taal van God en Christus blijkt
universeel en voor iedereen verstaanbaar, Dat is elk jaar
weer waard om gevierd te worden, want waarom zou dat
toen wel het geval zijn geweest en vandaag de dag niet?

Gij zult kracht ontvangen
van de heilige Geest die over u komt

Handelingen 1,4

Tekst: Sipke Dralsma
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Jubileum 5t. Janskoor Hoeven

In het voorjaar van 1978 werd er in Hoeven een
nieuw koor opgericht, Wie graag wilde zingen in
een kerkkoor kon zich aanmelden in 'het
Kompas' Broeder Ludwinus was daar aanwezig
om de stemmen te testen. Van sopranen, alten,
tenoren en bassen werd een vierstemmig koor
gevormd. Broeder Ludwinus was de dirigent en
professor Reesink zat achter het orgel. In die tijd
zong het koor altijd boven. Ook moest nog een
naam worden bedacht. Het werd 5t. Janskoor,
vernoemd naar de kerk. Langzaamaan zongen
we vierstemmig, eerst natuurlijk niet te
ingewikkeld. Na een paar jaar zongen we
moeilijke, maar mooie stukken, zoals 'Rejoice,
'Lead me lord), 'Ave verum), missen van Haydn,
Bruckner, kleine Barok enz. Met de Advent
stonden bassen en tenoren rond het altaar, het
Mederlandse 'Rorate’ te zingen. Dat was geweldig
om naar te luisteren. Tegen Kerstmis moest er
veel worden gerepeteerd, want dat was het
hoogtepunt voor het koor. 'Al wie dolend' (deels
solo), 'Stille nacht, 'O Holy Child;, 'Hodie'en
"Transeamus' waren geweldig om uit te voeren.

Restaurdit Le Jardin

Rucphienseweg 21 * Rucphen
v i

Vele jaren bleef het koor op peil met ongeveer 50
leden. Samen met onze latere vaste organist, Dirk
Brandsma, waren dat de gloriejaren van het koor.
Onze grondlegger broeder Ludwinus werd ziek
en is in mei 1999 gestorven. Broeder Revocatus
heeft ons in de moeilijke tijd erna geweldig
opgevangen als dirigent. Daarna heeft de heer
Scheek ons nog jaren begeleid als dirigent en het
koor de mis van Gounod vol overgave aange-
leerd. We genoten van zijn grappen en hij genoot
met ons mee. Na de heer Scheek wilde Christ
Vergouwen het koor wel gaan leiden. Dit doet
Crist nu al weer 15 jaar, inmiddels samen met
organist Lars Koks.

Ma al die jaren zijn we nu nog met 20 koorleden.
Het aantal is laag, maar de gezelligheid is hoog.
Samen met onze dirigent zetten we voor onze
parachianen ons beste beentje voor. Dat willen
we ook doen op zondag 27 mei bij de viering
van ons 40-jarig jubileum tijdens een feestelijk
heilige mis om 09.30 uur. U bent daarbij
vanzelfsprekend van harte welkom.

“-'f,_ _’
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w.restauranﬂejardin.nl
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Acoliet in de vieringen:
iets voor u?

Lange tijd waren kinderen en jongeren die
misdienaar en acoliet waren tijdens de vieringen
in de kerk een vertrouwd beeld. le werd
misdienaar na de Eerste heilige Communie te
hebben ontvangen. Sommigen stopten als ze
naar de middelbare school gingen, anderen
bleven tijdens de middelbare schooltijd
doorgaan met dienen aan het altaar, en
sommigen gingen ook daarna nog door,

We zijn nog steeds erg blij als kinderen zich
melden om misdienaar te worden, maar in de
praktijk is de groep maar heel erg beperkt. In de
Basiliek is er nog een wat grotere groep, in
Hoeven, Oud Gastel en Bosschenhoofd hebben
we nagenoeg geen misdienaars en acolieten
meer. Dat is geen probleem dat alleen bij ons
speelt, veel parachies hebben er mee te maken.
De ervaring leert ook dat er geen grote groei van
misdienaars van jeugdige leeftijd meer is te
verwachten.

Toch maakt het een (eucharistie)viering
feestelijker als er altaardienaren zijn. In
veel parochies heeft men daarom de
overstap gemaakt naar volwassen aco-
lieten. In de Basiliek hebben we daar
goede ervaringen mee. Naast kinderen
die misdienaar zijn, zijn er volwassen
acolieten.

We zijn op zoek naar volwassenen die als
acoliet de zondagsviering willen onder-
steunen in de kerken in Oud Gastel en
Hoeven en de zaterdagviering in
Bosschenhoofd. Ook in de Basiliek zijn
nieuwe acolieten uiteraard van harte
welkom,

Behalve voor de weekeindvieringen zijn we ook
voor uitvaarten op zoek naar acolieten, met
name in Hoeven.

Het zou fijn zijn als er naast de voorganger en de
lector/lectrice steeds één of twee acolieten
zouden zijn die assisteren bij het klaarmaken van
de altaartafel, het aanreiken van het wierookvat
en het uitreiken van de heilige communie. Dit
kan door vrouwen en door mannen worden
gedaan. In de Basiliek is het dragen van litur-
gische kleding gewenst, in de andere kerken ook,
maar hoeft het geen belemmering te zijn als
iernand liever in burger' aan het altaar assisteert.
Alles is bespreekbaar. Uiteraard blijven kinderen
altijd welkom om misdienaar te worden.

Voelt u er iets voor om volwassen-acoliet (M/V) te
worden of wilt u nadere informatie? Meem gerust

contact met mij op!

pastoor Maickel Prasing

Jezuitenplein 33
Oudenbosch

0165 726 996
info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.nl
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Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte
vitgenodigd voor het Geloofsfeest op zaterdag
30 juni in Roosendaal. Het thema van de dag is:
Welkom Thuis!, en gaat over de verloren zoon:
ook al had hij het geld van zijn vader opgemaakt,
toch was zijn vader ongelofelijk blij dat de zoon
weer thuiskwam!

Tijdens deze feestdag kijken we naar een nieuw
theater van Matthijs & Henkie, zijn er leuke
workshops in de middag (acteren, dansen,
knutselen) en sluiten we de dag af met een
mooie eucharistieviering. De dag begint

om 09,30 uur en eindigt rond 15.00 uur en
wordt gehouden in de tuin van de Onze Lieve
Vrouwekerk aan de Kade in Roosendaal.

De toegang is € 5,00 per deelnemer, dus ook voor
begeleiders. Voor koffie, thee en limonade wordt
gezorgd, maar vergeet dus niet om een lunch-
pakketje mee te nemen. Voor meer informatie en
opgave ga naar www.gezinengeloof.nl/feest.

Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief
van het Sint Franciscuscentrum (het varmings-
centrum van het Bisdom van Breda), de Sint
Morbertusparochie in Roosendaal en andere
parochies uit het bisdom,

Welkom Thuis!
Geloofsfeest voor kinderen



Voordat de liturgisch rustige zomer-
tijd begint, pakt de maand juni nog
even uit met maar liefst vier kerkelijke
hoogfeesten: Sacramentsdag, H. Hart
van Jezus, de Geboorte van Sint-Jan de
Doper en het feest van de HH. Aposte-
len Petrus en Paulus. De Kerk kent een
hiérarchie van feesten: niet alle feesten
zijn even belangrijk. De hoogfeesten

is de belangrijkste categorie, gevolgd
door feesten en gedachtenissen. In
overwegend katholieke landen zijn de
hoogfeesten vaak vrije dagen. In ons
land worden sommige hoogfeesten,
zoals Sacramentsdag, niet op een
doordeweekse dag gevierd maar op
een zondag, zodat de gelovigen de
feestdag in de kerk kunnen meevieren.

Bijbelverhalen

LEZINGENROOSTER
ZONDAGEN JUNI 2018

Io3 juni Io 17 juni
Sacramentsdag Elfide rondiag door hel faar
Exodus 24,3-8 Ezechigl 17,22-24
Hebreeén 9,11-15 1 Korintiérs 5,6-10

Marcus 14,12-16; 22-26

Marcus 4, 26-34

Vr 8 juni Io 24 juni

H. Hart wan Jezus Geboarte van de H. Johannes

Hosea 11,14 3+4-+Ec-9 de Doper

Efeziérs 3,8-124+14-19 Jesaja 49,1-6

lohanmes 19,31-37 Handelingen 13,22-26
Lucas 1,57-66.80

Zo 10 juni

Tiende rondeg door het joar ¥ 29 juni

Genesis 3,9-15 HH. Petrus en Pawlus,

2 Korinthiérs 4,13-5,1 apastefen

Marcus 3,20-35

Handelingen 12, 1-1
2 Timotheids 4, 5-8+17-18
Mattheils 16, 13-19

gzceém cn c}eécwt en

Op Sacramentsdag staat het sacrament van de eucharistie
centraal. De evangelielezing uit Marcus vertelt hoe Jezus
met zijn leerlingen het paasmaal viert in een bovenzaal in
Jeruzalem: ‘Onder de maaltijd nam Jezus het brood, sprak
de zegen uit, brak het en gaf het hun, met de woorden:
“Neemt, dit is mijn Lichaam™ Evenzo deed Hij met de
beker. Tijdens de eucharistie is Jezus in de tekenen van
brood en wijn aanwezig. Sint-Augustinus heeft kernachtig
de diepe betekenis van de eucharistie samengevat in de zin:
‘Ontvangt wat gij zijt en wordt wat gij ontvangt: lichaam van
Christus.

Dat Jezus zelfs door zijn naaste verwanten niet altijd
begrepen werd horen we op de tiende zondag door het jaar,
Zij wilden Hem zelfs meenemen omdat ze dachten dat Hij
niet meer bij zijn verstand was. Jezus weerstaal hun kritiek
door het beeld te gebruiken van een koninkrijk of huis dat
innerlijk verdeeld is, Als dat bij Hem het geval zou zijn, zou
Hij immers niet standhouden. En Jezus voegt daar een van
zijn meest harde uitspraken ooit aan toe: "Als iemand lastert
tegen de Heilige Geest krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffe-
nis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde”

Op de zondag die daarop volgt horen we de gelijkenis van
het mosterdzaadje. Het is een van de kleinste zaden die er is,
maar er groeit een enorme boom uit. Dat zaadje is een beeld
voor ons vertrouwen in Christus, Je zult bergen kunnen
verzetten, als je het geloof in het Goede Nieuws de kans
geeft te groeien in jou.

Neemt, dit is mijn Lichaam

Marcus 14,22

Tekst: Sipke Dralsma
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‘Mensen zijn blij

dat ze niet worden vergeten.
Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

leder jaar voert de WNM campagne voor
MNederlandse missionarissen en missionaire
werkers, die zich met hart en ziel inzetten voor
hun medemens. Dit jaar staan pater Bert Hagen-
doorn o.fm., missionaris in Indonesié, en Inge
Kuiphuis, missionair werker in Guatemala,
centraal. Vanuit hun geloof gaan ze de strijd aan
tegen armoede en onrecht, op zoek naar
perspectief en hoop, op weg naar een betere
toekomst en een wereld waarin iedere mens
meetelt,

Missionair werker Inge Kuiphuis is sinds drie jaar
werkzaam in San Marcos in het westen van
Guatemala. Met steun van de WNM is ze
uitgezonden en werkzaam bij landarbeiders-
beweging MTC. De crisis in de koffiesector leidde
er twintig jaar geleden toe dat veel landarbeiders
werden ontslagen zonder dat ze ook maar enige
vergoeding kregen. Daarnaast zijn de arbeids-
omstandigheden in de koffieplantages erg
slecht. 'Het loon is ongeveer een derde van het
minimumloon. De meeste koffieplukkers hebben
geen ziektekostenverzekering noch een pakket
met arbeidsvoorwaarden. Als ze vanuit de
hoogvlakte in vrachtwagens naar de koffie-
plantages worden vervoerd gebeuren er
regelmatig dodelijke ongelukken’, weet Inge.
MTC maakt zich dan ook sterk voor de rechten
van de landarbeiders.

De verhalen die mensen met haar delen maken
een grote indruk op haar, zoals het verhaal van
Imelda Lopez. Ze werkte samen met haar man en
hun kinderen jarenlang op een koffieplantage.

Op een gegeven moment werd hun loon niet
meer uitbetaald. Wat volgde was een juridische
strijd die zeven jaar duurde. Uiteindelijk werd het
loon uitbetaald. Van dat geld kochten Imelda en
haar gezin, samen met twintig andere families,
een stuk grond voor een huis en voor het
verbouwen van koffie en bananen. Boeren-
beweging MTC hielp Imelda en andere families
om te overleven en zorgde, naast juridische
steun, onder andere voor levensmiddelen en
voor scholing. 'Vroeger kon ik alleen koken. Nu
ben ik veranderd. Vroeger zeiden mannen dat wij
vrouwen niets waard zijn, maar we kunnen
rmisschien wel harder werken dan mannen!
Inmiddels is Imelda gemeenteraadslid.

Met uw hulp kunnen mensen als Imelda een
nieuwe toekomst opbouwen. Geef daarom aan
de Pinkstercollecte of maak uw bijdrage over op
NL30 RABO 0171 2111 11 ten name van Week
Nederlandse Missionaris in Den Haag.

Hoofdkantoor
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SCHILDERWERKENBY.
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Tel.:

Viierwerf 13
Postbus 1310
4700 BH Roosendaal

0165 - 58 32 58
Mail: info@liebreks.nl

Kantoor Eindhoven

Ondernemingenweq 7
Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

Tel.: 040-24 83 185
Mail: info@liebreks.nl

WWW.LIEBREKS.NL




Het wonder van Niervaert

Het Heilig Sacrament van Miervaert, ook wel de
Heilige Miraculeuze Hostie genoemd, verwijst
naar een middeleeuws hostiewonder. In het
begin van de 14e eeuw vond turfsteker Jan
Bautoen in Niervaert, bij het huidige Klundert, in
de grond een hostie. Hevig geschrokken riep hij
twee vrouwen die in de buurt aan het werk
waren. Toen Jan de hostie wilde oprapen, begon
deze overvloedig te bloeden. Geschokt liet hij de
hostie vallen, die precies op dezelfde plaats viel
waar ze was gevonden. Daarop haastte een van
de vrouwen zich naar de pastoor van Niervaert.
De zielenherder twijfelde geen moment aan het
woord van de vrouw en ging met haar mee naar
de plaats van het gebeurde, Een menigte
parochianen volgde hem. De hostie werd in
plechtige processie naar de kerk overgebracht.
Vanaf dat moment stroomden gelovigen van
heinde en verre naar het dorp om de wonder-
bare hostie te vereren. Talrijke bijzondere
gebedsverhoringen moeten in die tijd hebben
plaatsgevonden.

Onderzoek door het Bisdom Luik

Miervaert behoorde in de late middeleeuwen tot
het uitgestrekte bisdom Luik. Toen de bisschop
van de wonderbare hostie hoorde, beval hij een
nauwkeurig onderzoek in te stellen. Hij stuurde
daartoe zijn rechtsgeleerde Macharius naar
Miervaert. Macharius geloofde van meet af aan
niet in de echtheid van het wonder. Ondanks de
gelijkluidende verklaringen van de drie getuigen
en de getuigenis van pelgrims die op wonder-
bare wijze waren genezen bleef hij volharden in
zijn vooroordelen. De rechtsgeleerde meende de
echtheid van het wonder met een steekproef te
moeten onderzoeken. Viermaal achtereen stak
hij met een priem op de hostie in, die telkens
weerstand bood alsof ze van marmer was. Toen
Macharius echter voor de vijfde maal stak, begon
de hostie op de vijf plaatsen waar ze was geraakt
te bloeden. Zonder nog één woord uit te
brengen verliet Macharius Niervaert, eindelijk
ten volle overtuigd van de echtheid van het
waonder.

De overbrenging naar Breda

Toen in het begin van de 15e eeuw vele
overstromingen plaatshadden, waarvan de Sint-
Elisabethsvloed in 1421 de bekendste werd,
dreigde ook de ondergang van Niervaert.
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Om te voorkomen dat de hostie met het dorp
ten onder zou gaan vroeg Jan IV van Nassau
toestemming aan de bisschop om de hostie naar
Breda te laten overbrengen. Op 13 maart 1449
werd in Niervaert een laatste plechtige mis ter
ere van de hostie opgedragen. Nadat men in
processie rond de kerk was getrokken werd het
Heilig Sacrament per schip via de Nieuwe Vaart
en de Mark naar Breda gebracht en op een
afzonderlijk altaar in het koor van Sint Anna
binnen de Onze Lieve Vrouwekerk uitgestald.

Spoorloos maar bewonderd

In 1463 werd in Breda het Gilde van het Heilig
Sacrament van Niervaert opgericht met de
bedoeling om de verering van de hostie te
bevorderen. Tijdens de Reformatie kwam het
Gilde in een sluimerend bestaan terecht. Een
overlevering verhaalt dat de hostie, ten tijde van
de Beeldenstorm, in augustus 1566, door een
kanunnik in veiligheid zou zijn gebracht en in het
stadshart werd verborgen. Na de Beeldenstorm
is de ommegang nog enkele malen gehouden.
Als Breda in 1590 in Staatse handen komt is de
ommegang definitief verdwenen.

Processie op Sacramentsdag

In 1994 werd de Broederschap van het
Sacrament van Niervaert opgericht, dat het
initiatief nam tot de formele heroprichting van
het Gilde van het Heilig Sacrament van Miervaert
in 2003. Ze organiseert onder meer de Niervaert-
processie, die sinds 2006 elk jaar op Sacraments-
dag in Klundert wordt gehouden. Ook dit jaar
bent u daarvoor van harte welkom op zondag 3
juni.Voorafgaand aan de processie wordt om
09.30 uur de eucharistie gevierd in de kerk van
de heilige Jacobus de Meerdere in Fijnaart.

uit het Lied van de Bedevaart
Broos in de aarde,
rustend in uw eigen schoot,
wachtte het in al zijh waarde,
in zijn naaktheid bloot,
in een lichaam als uw teken,
teken in uw naam.

Alle vrees is nu geweken,
Zing in uw geest tezaam:
neem onze bede,
anweerstaanbaar lied zo vrij,
breng op onze tocht naar morgen
vrede naderbij.
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Parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage.
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parochianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarom meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 118,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte

en bent u nog geen lid van het parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeesteri@bernardusparochienl, en u
ontvangt verdere informatie. Of maak uw
bijdrage over op rekeningnummer NL17 RABO
0140 7020 32 ten name van RK Parochie

H. Bernardus van Clairvaux onder vermelding van
‘parochiebijdrage’

Zo houdt ook u uw kerk in balans!

Actle
Kerkbalans



Autozegening Hoeven
en VVN afd. Halderberge

De autozegening, met vooraf een viering, is een
traditie in Hoeven sinds 1927. Op advies van
Bisschop Hopmans is hiermee 91 jaar geleden
begonnen, omdat er toen ook al veel ongelukken
gebeurden, Pastoor de Hoog richtte een
Christoffelbond op. De traditie van de auto-
zegening is in Hoeven altijd gebleven. ledereen
is welkom met zijn of haar vervoermiddel.

Tijdens de viering in de parochiekerk hoort men
het verhaal over Christophorus, de grote sterke
man die mensen over een rivier zette, ook al was
het koud en gevaarlijk. Het verhaal gaat verder
dat een klein kind naar de overkant wil en zijn
hulp verwacht. Christophorus stapt door het
water en neemt het kind op de schouders, maar
het kind wordt alsmaar zwaarder, Het kind is
Jezus Christus, die de lasten van de wereld
draagt. Zo krijgt Christophorus zijn naam: 'hij die
Christus draagt, Christoffel die het Kind veilig
naar de overkant brengt. Christoffel die de
beschermer tegen elk gevaar in het verkeer
wordt genoemd, voor schippers, reizigers en
pelgrims.

)
abiatc

Zijn beeltenis kom je op vele plaatsen tegen en
velen dragen een medaillon bij zich omdat ze er
vertrouwen in hebben, dat dit bescherming
biedt. Er wordt een gebed door de pastoor
uitgesproken en hij geeft de zegen door het
vervoermiddel met gewijd water te bespren-
kelen. Tevens krijgt men een kaartje mee met
daarop de wens om veilig te rijden, want men
moet natuurlijk wel goed opletten in het verkeer.

VM afdeling Halderberge blijft vanuit deze
traditie steeds aandacht vragen voor verkeers-
veiligheid en biedt mogelijkheden om iedereen
op de hoogte te houden van de veranderingen in
het verkeer en de bijbehorende regelgeving. De
verkeersopfristraining is hier een goed voorbeeld
van. Ook bij de autozegening is VVN al heel wat
jaren present. De vlag hangt uit, flyers worden
uitgedeeld en er is tijd voor een praatje. Verkeer
is een samenspel en om dat te onthouden delen
we schrijfblokjes uit, waarop een voorstel of goed
idee kan worden genoteerd. Opmerkingen
kunnen ook digitaal worden doorgegeven via
secretariaat@vvn-halderberge.nl,

Men mag meedoen en / of meedenken bij onze
groep. Een bijdrage ter ondersteuning van het
werk is natuurlijk ook altijd welkom. Meer infor-
matie over VWN Halderberge vindt u op onze
website www.vvn-halderberge.nl.

We ontmoeten u graag bij de jaarlijkse auto-
zegening op het kerkplein in Hoeven op
zaterdag 30 juni tusssen 14.00 uur en 16.00 uur
en op zendag 1 juli aansluitend op de viering
die om 09.30 uur begint.
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Wandelen langs het Bernardus Kerkepad
Zaterdag 25 augustus 2018

De feestdag ter ere van Bernardus van Clairvaux,
de grondlegger van de Orde der Benardijnen, is
op 20 augustus. Bernardus leefde van 1090 tot
1153, was een man van actie, reisde heel Europa
door en was een van de meest invloedrijke
personen van zijn tijd. Hij straalde zoveel gezag
en discipline uit dat verscheidene pausen en
bisschoppen een beroep op hem deden. De
parochie in Halderberge is aan hem toegewijd.
Op 25 augustus, de zaterdag in het octaaf van
Bernardus, is er voor de derde maal een avond-
tocht - te voet of met paard en wagen - langs
oude, stoffige postkoets- en kerkepaden in het
buitengebied tussen Hoeven en Cudenbosch.
De pelgrimstocht verbindt mensen en cultureel
erfgoed.

De pelgrimstocht start stipt om 18.00 uur bij
Centrum Bovendonk in Hoeven en gaat naar de
Basiliek in Oudenbosch. Voorafgaand aan de
wandeling is er om 16.00 uur een korte
presentatie over Cisterciénzers, om 17.00 uur
gevolgd door een eenvoudige maaltijd.

Ma afloop van de wandeling is er om ongeveer
20.20 uur een kort oecumenisch pelgrimsgebed,
gevolgd door een gezamenlijke afdronk in ‘de
Pelgrim' in de crypte van de Basiliek. Om vooral
ouderen de mogelijkheid te bieden de tocht te
beleven is er mogelijkheid om met paard en
wagen de pelgrimstocht voor een deel mee te
rijden. Wie zelf met paard en wagen wil mee-
rijden is dus - na aanmelding - van harte welkom.

De tocht gaat enkele reis van Hoeven naar
Oudenbosch en de afstand bedraagt 10,5 kilo-
meter. Voor de reis naar Hoeven is er OPE‘I'II'.‘H'IEII'
vervoer. ledere 20 minuten over het uur rijdt OV-
bus 311 vanaf de Basiliek / Markt / Station in
Oudenbosch naar halte Rotonde in Hoeven.

Inschrijven is mogelijk via www.facebook.com/
BernardusKerkepad, met het Inschrijfformulier
dat u kunt vinden in de Basiliek of door een email
te sturen naar info@loggia.nl. Het formulier kunt
u inleveren bij de Basiliek, van Spaandonk,

't Koepeltje en de Bibliotheek in Oudenbosch.




Graag vraagt het bestuur van het Basiliekkoor uw Wit u dat laten gebeuren? Neen toch, want wat

aandacht voor het volgende. In 2005 is onder is een viering zonder ondersteuning van de
meer door de leeftijdsopbouw gekomen tot een koorzang. Elke woensdagavond om 19.30 uur
samengaan van het Herenkoor en het Dames- vindt de koorrepetitie plaats in de Hellemons-
koor van de Basiliek. Het Herenkoor is in 1801 zaal. U hoeft geen noten te kunnen lezen, dat
opgericht en het Dameskoor in 1965. Thans leert u van de dirigent. Meldt u zich a.u.b. aan bij
bestaat het koor uit een kleine twintig leden. onze voorzitter, Wim Gouverneur, telefoon-
Indien geen nieuwe koorleden zich aanmelden, nummer 06 303 90 168, voor het te laat is. Alvast
dan is het gauw gebeurd met het koor. bedankt.

Marianne de Ruiter, secretaris

|WhGEWARERs  Welkom bijde
goedkoopste
4757 70 Budonbonch van Oud Gastel!

Tel: +31 (0})165 312 236
Fax: +31 (0)165 318 860

BRO0S staat iedene woo u klaar. Om fe zorgen dat u alles bent venden wat
E-mail: info@wagemakersbw.nl A el B
w rolig hew R, En dat voor de laagste prgs bij u in de buurt. Tot seell

apeningatiiden
Moondag  OR.00- 2000 wwr
Dinsdag OR.00 - 2000 wwr
Woensdog  08.00 - 20.00 uwr
Donderdag  08.00 - 20,00 uwr
Wrijdag OF.00F - 2000 v
Zaterdag OF.00 - 20000 wwr
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MOEDERDAG -.'\;'a(ﬂK

Er kwam een man de kerk binnen met een bos rozen “Nnee, mijn moeder heet Marie en ze werkt hier.” Nu
in de hand. Hij keek zoekend rond. De pastoor liep  was de pastoor verbaasd. ‘Maar... hoe is uw naam?
net de kerk in. Vlak bij mijn wijwaterbakje froffen ze ~ "Berend...” zei de man. Op dat moment kwam
elkaar. De pastoor zei hartelijk: ‘Goedemiddag, ik zie  mevrouw Bontie aangedribbeld. Ze riep al van verre:
dat u bloemen komt brengen. Dat is bijzonder aardig. "Berend! Wat een verrassing dat je me komt

Zijn ze voor op een graf?” De man schrok een beetie  opzoeken!” 'Dag mam, lachte Berend Bontje.

en stamelde, ‘Nee, nee, ze zijn voor ... mmmoeder... "Ik kom je bloemen brengen. Voor moederdag!’
"Ach natuurlijk,” zei de pastoor, "het is meimaand. "Nee maar, wat lief van je, kind.” En ze pikte gauw
Komt u maar mee!’ De man liep aarzelend achter een vaas uit Maria haar kapel. Maar mevrouw

de pastoor aan en ik, Kikker, volgde ze door het Bontje mag dat. Want zij is een heel lieve vrouw.
zgpad. Bij de Mariakapel hield de pastoor halt. Net als Maria.

‘20, kijkt u eens, hier is moeder Maria, daar staan

vazen en u kunt ook een kaarsje aansteken als
u wilt!’ De man trok een raar gezicht. ‘Dit is niet
mijn ... mmmoeder!” "0 jawel,” zei de pastoor
troostend, "Maria is de moeder van God,
de moeder van iedereen.’

"

e

Versje van mamal!

rﬂ Dat t jown mama ben, vier [ij vandaag,
Je hebt ietr gelnuizeld en gesft het me graag
met kugfes en knuffels, e knijpt me haact fijnt
Je ogen, 2e dralen als 2onnecchijn!
Maar nét 20 bijzonder,
voor i echt een wénder . ..
& dat th j64w mama mag 2djn!

; ? Probeer deze woorden achter elkaar uit te spreken.
Wt een raar tadlte! Maar dls je &8n letter voor elk
woord zet, spreek je ineens Engels, Duits, Italiaahs,
Frans Pools, Zweeds,
Fries, Servisch en
zelfs Litouws.

Wat God tegen jou zegt

"Ik zal over jullie stad waken zoals een
moedervogel cirkelt boven haar nest.

{MNaar Jesqjn 3.5}




(©) coprens,.,
Zorg rondom overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

5Hagens

Gas Water CV + Dakbedekking <+ Sanitair + Airconditioning
Meirstraat 20 éva

4751 AD Oud Gastel Unero Vni
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com @

[ ]
BO uwse rV|Ce Rucphensebaan 21a
y \___Barteler
Roosendaal / Oud Gastel www.bouwservicebartelen.nl

Service

Restauratie
Nieuwbouw

Specialist in fauteuils en
\ bankstellen op comforthoogte

W

o B

. .
tapijt, virgyl, pve, laminaat, zonwering, vitrages - alles wordt bij U vakkundig

inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen 3 . gemeten en geplaatst




Bedevaart naar Lourdes

Wie op pad gaat en openstaat voor contacten SWEEREL
komt mensen tegen die ook de taal van ont-

moeting spreken. Die ontmoetingen en een
combinatie van vakantie en geloof maken een
bedevaart naar Lourdes tot een bijzondere reis.
Door die ervaring word je een ander mens.
Daarom organiseert het Lourdeswerk Bisdom
Breda in samenwerking met de VNB van 16 tot Verzekeringen, Financiéle Planning,

en met 21 september 2018 een bedevaart naar Hypﬂtheken, Onroerend Goed
Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De reis wordt

gemaakt per vliegtuig. Tijdens de reis zullen Reg")Bank
Mederlandstalige pastores voorgaan in eucha- Rk e
ristische vieringen en op het programma staan

. .. vertrouwd zaken doen

onder andere de Sacraments- en de Licht- Hoofdvestiging
processie, een boeteviering, handoplegaging en = I”'{J";‘[":-'-I“( =
" . e al i Fas el
een viering aan de Grot van de Verschijningen. ToF DRk . 81 A
Er is voldoende tijd voor ontspanning en voor o
momenten met de eigen groep. Samen met uw Vestiging Zundery Vestiging Lepelstraat
: ) : b Bredaseweg 7 Sreenbergseweg 61
eigen hotelleider kunt u bezienswaardigheden 4881 DC Zundert 4664 RV Lepelstraat
in het stadje Lourdes bezoeken en een excursie Tel. 076 - 5% T1 700 Tel. 1164 — 65 27 10

naar de schitterende Pyreneeén maken. Voor

meer informatie kunt u contact opnemen met
mw. Petra Roks, telefoon 0165 314 508 of 06 T R . [F— n Valg ons op Faechook
408 34 796, of email naar info@romon.net.

BEDEVAART

Dam is dlt je I’(alé s

“ B-daagse bedevaarten E
Speciale zorgrem ﬁ‘ -
=

10-daagse bedevaarten met o.a. ook Petra en Nebo
VNB sponsorfietstocht
» i Fim - ' -
Reis in november naar het Heilig land en schrijf geschiedenis tijdens de

eerste Nederlandse dagen. Treed in de voetsporen van Jezus en bezoek
onder andere het Meer van Galilea, de Dode Zee, Jeruzalem en Bethlehem.

Beleef samen met honderden pelgrims de Nederlandse Dagen in het Heilig Land
Ga naar www.vnb.nl of bel 073 681 81 11

MNEBE
23



VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisteri] / Tuincentrum
Veilingverse snijbloemen en kamerplanten
Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
*  Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten
Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaarda ppeleni
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk woor binnen en buiten
Zwembaden en alle toebehoren
Aanleg en onderhoud van tuinen en (sierjbestratingen
Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tulncentrumvanderiet.nl

Monuta Ellen Kok

Markt 26, 4731 HP Qudenbosch
TOl65-326372

| www.monutaellenkak.nl
Uitvaartcentrum

Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent,

Monuta ' Ellen Kok

De steun bij ieder afscheid

Aannemersbedrijf
Van Agtmaal
Oudenbosch ...t ...

Telefoon: +31 (0)165 31 90 00 Internet www.vanagtmaal.nl

jofib

Beter in Beweging
0165 820040 | www.fysioholland.nl

%




