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Parochie H. Bernardus van Clairvaux
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Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, 5t. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek HH. Agatha en Barbara
Oudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorziter

Kees de Bruijn, vicevoorzitter

mw. Leontine Antens, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl
Henk Scheepens, penningmeester
mw. Madeleine Bartelen, lid

Jan Bedaf, gebouwen

Marc Sweere, Actie Kerkbalans
Piet Verrest, vrijwilligers

Pastoraal team

p/a. Markt 59
4731 HN Oudenbosch

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

Peter Hoefnagels, diaken
telefoon 0165 330 502 (ma t/m do)
diaken@bernardusparochie.nl

Annemiek Buijs - Tuytelaars, pastoraal werker
telefoon 0165 330 502 (ma, di en do)
regio.oudenbosch@gmail.com

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 0164 248 005
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 165 40 840
teamassistent@bernardusparochie.nl




De kracht van verbeelding

De Vredesweek, die dit jaar plaatsvindt in de
derde week van september, draagt als motto ‘de
kracht van verbeelding’ Je hebt verbeelding
nodig en dromen om te geloven in de toekomst,
als het wat tegen zit in je leven of als ziekte je
gevangenhoudt, maar ook in een situatie van
dreiging, van oorlog en geweld. Hou je het vol?
Onze Bijbelse traditie kent veel verhalen die het
verlangen naar een beter leven en een betere
wereld verwoorden. Het is goed dat we ze
zondag op zondag, dag na dag lezen en horen en
ze ons mogen voeden.

Een fantastisch Geloofsfeest met als thema
‘Schatgravers gezocht'mochten zo'n 90 kinderen
en hun begeleiders op zaterdag 1 juli ervaren in
en rondom de Basiliek. Qudenbosch was gast-
heer voor kinderen van zeven tot twaalf jaar uit
het hele bisdom. De dag vol speels geloof, met
een heuse speurtocht, werd afgesloten met een
eucharistieviering waarin onze bisschop, mar.
Liesen, voorging. Het thema sloot aan bij de
onderwerpen van de Kinderkaravaan die dit jaar
weer langs onze geloofsgemeenschappen trok.
Maast de vaste gezinnen die deelnamen sloten
dit jaar verschillende gezinnen van communi-
canten aan. We zochten naar de schatten van ons
geloof, spraken over heiligen, en wat dat voor
ons vandaag de dag betekent,

De restauratie van de ruimtes onder de Basiliek
biedt ook nieuwe mogelijkheden voor activi-
teiten op het snijvlak van kerk en samenleving,
en op het gebied van spiritualiteit en heden-
daagse cultuur. De ruimtes dienen als ontvangst-
centrum voor toeristen en bezoekers van de
Basiliek, en als ontmoetingsruimte van pastoraal-
diaconaal centrum ‘de Pelgrim! Er staan lezingen
gepland, zoals in de Vredesweek over dichters in
oorlogstijd, en over de Nederlandse paus
Adrianus in het kader van het Lutherjaar. Rond
Allerzielen komen dood en rouw in de film aan
bod, er start een rouwgespreksgroep en er is een
divers catecheseaanbod. Als parochie willen we
ook graag gastheer zijn van diocesane activi-
teiten. Zo zal het jaarlijkse diocesane misdie-
naarsweekend in november in en rondom de
Basiliek plaatvinden. En landelijk mochten we op
6 juli in de Basiliek de start van ‘het Grootse
Museum van Mederland’ meemaken.

GEL 'OFSFeEST
KINDE EN
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In het pastoraal team waren mooie momenten te
vieren. Zo was er in mei het zilveren priesterfeest
van pastoor Maickel Prasing. Die dag begon met
een mooie, warme en persoonlijke eucharistie-
viering in een drukbezochte Basiliek, gevolgd
door een - eveneens drukbezochte - receptie in
de ruimtes van‘de Pelgrim, en ter afsluiting een
groots diner voor vele genodigden. Er was ook de
diakenwijding van Stefan Lange, onze stagiair. Hij
werd op 2 juli gewijd door onze bisschop in de
Basiliek in Oosterhout tijdens een goed verzorg-
de en muzikaal mooi omlijste eucharistieviering.
In de regio van de Catharinaparochie in Qoster-
hout gaat hij het pastoraal team versterken,
Annemiek Buijs - Tuytelaars, pastoraal werker in
ons team en verantwoordelijk voor de activi-
teiten rond gezin, kind en geloof, moest een
stapje terug doen in haar werkzaamheden. In
overleg werd besloten een time-out te nemen. In
de tussentijd zal pastoraal werkster Mariélla
Bossers - van Langh uit de Immanuelparochie ter
vervanging een aantal activiteiten van haar
overnemen.

Hef Grootste Museum van Nederland,
ook bijuin de buurt =

Inmiddels zijn pastoor Maickel Prasing en diaken
Peter Hoefnagels al een half jaar betrokken bij
bestuur en pastoraal team van de Immanuel-
parochie, respectievelijk als waarnemend pastoor
en als teamleider. De samenwerking met bestuur
en team van deze parochie is prettig en we
helpen elkaar daar waar extra handjes nodig zijn,
zoals bij uitvaarten en weekendvieringen.

Ma de vakantiemaanden hopen we weer
opgeladen, met lange adem en groot geloof, het
nieuwe werkjaar in te gaan en ons in te zetten
voor onze geloofsgemeenschappen en voor de
toekomst van Kerk en geloof.

diaken Peter Hoefnagels
teamleider

Op 6 juli is het Grootste Museum van Nederland
gelanceerd. Op initiatief van Museum Catharijne-
convent in Utrecht en met financiéle steun van
de BankGiro Loterij zijn er dertien kerken
geselec-teerd om met al hun kunstschatten
onder de aandacht van het publiek te worden
gebracht. Men hoopt jaarlijks 2,5 miljoen
bezoekers te trekken en ook andere kerken te
stimuleren hun deuren vaker open te zetten. De
dertien Gods-huizen die gezamenlijk Het
Grootste Museum vormen zijn:

~ de Domkerk in Utrecht

- de Nicolaasbasiliek in Amsterdam

- de Portugese Synagoge in Amsterdam
- de Sint-Hyppoelytuskerk in Middelstum
- de Petruskerk in Pieterburen

- de Kerk van Midwolde

- de Mariakerk in Krewerd

- de Synagoge in Enschede

- de Sint-Jan in Gouda

- de Cenakelkerk in Heilig Landstichting
- de Basiliek van Onze Lieve Vrouwe
Sterre der Zee in Maastricht

- de Grote Kerk in Breda

- de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara
in Qudenbosch




Familieberichten

Bosschenhoﬂfd

Gedoopt
24 juni Zoé Scheepers
2 juli Joris van Haperen

Hoeven

Gedoopt
18 juni  Matz Koning

Overleden

10mei  Valerius van den Wildenberg (78),

echtgenoot
van Christina Boelhouwers
17 mei  Coletta van Rijsbergen (82),
weduwe van Christianus Claessen
16 juni  Maria Vergouwen (73),
echtgenote van Antonius Wouters
18juni  Adriana Broos (94),
weduwe van Marinus Martens

i

Oud Gastel

Gedoopt

23 april  Tygo Jansen
28mei  Daan Akkermans
25 juni  Keyano Otto

Overleden

9 mei Cornelia Schoonen (86),
weduwe van Antonius Bakx

5 juni Emerentia Coppieters (88),

echtgenote van Johannes Jongenelen

28 juni  Maria van Eekelen (93),
weduwe van Adrianus Laros

5
an

Dudenbosch

Gedoopt

13 mei Bentley-Maxim Kroes
Renske van Etten
Liliana van Alphen

14 mei  Xavi Claassen

4 juni Vanity van Ginneken

11 juni Sophia van Herpen
Eva Kowalska
Chennely Trinidad

Gehuwd

16 juni  LaurensVermeulen en Feliciy Wijmans
23 juni Erwin Goris en StephanieVerstraten
24 juni Duy Linh Do en Tamara Julienne
1 juli Lennart van der Welle

en Marieke Verhaar

Overleden

15mei  Wilhelmina Buijs (83),
weduwe van Paulus Schijven

26 mei  Cornelia Hooijmaijers (87),
weduwe van Arnoldus Houtepen

27 mei Antonius Roelen (68)

2 juni Petronella de Graaf (91),
weduwe van Franciscus van Meer

Oudenbosch

Overleden
8 juni Hendrikus Spit (78),
echtgencot van Louise van Ranst




Geloofsfeest 2017
een impressie

fota's: Ramon Mangeld




Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ans
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot &én grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is
altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd
in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 09.30 uur 5t. Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag  19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er orm 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch en
in "het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een oecumenisch
midaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebedskring
'‘Biddende Moeders’ bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch voor een gebedsviering.

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen’ in Qudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in 'Kroonestede' in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof' in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda
zondag 23 juli 16e zondag door het jaar
zondag 30 juli 17e zondag door het jaar
zondag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer
zondag 13 augustus Maria Tenhemelopneming
zondag 20 augustus H. Bernardus van Clairvaux
zondag 27 augustus 21e zondag door het jaar
H. Johannes' Onthoofding (Hoeven)
zondag 3 september 22e zondag door het jaar

zondag 10 september  23e zondag door het jaar
zondag 17 september  24e zondag door het jaar
zondag 24 september  25e zondag door het jaar
zondag 1 oktober 26e zondag door het jaar
zondag 8 oktober 27e zondag door het jaar




Feestelijke vieringen Communicanten

Lukas Brouwers
Zoé van Dorst
Eens van Elteren
Ealf Heeren
Fleur Koevoets
Sofie van Mourik
Fay Nagtegaal
Benthe Pertijs
Taisha Polderman
Aafke Poppelaars
Kevin Rafalski
Sharona van Eijsbergen
Sharina Eommens
Marij Schipperen
Patricia Shammas
Lucas Sprangers
Daisy Suljkerbuijk
Evi Verhulst
Lindsey Willemsen

Mikey Akkermans
Keveon Antonia
Mara Broere
Sharon Buckens
Denzel Dinkelaar
Evelina Ernest
Lieke van (Geel
Danique Jong
Berjamin Juszczyk
Lieke Kroeze
Leonie Maas
Martyna Meesters
Carmiel van der Peijl
Julia Peters
Eomee van de Sande
Diederik van Spaandonk

Halley Toma
Maurits te Veele
Bas Withagen
vrijdag 20 april 2018 zaterdag 26 mei 2018
toediening van het Vormsel Eerste heilige Communie
Basiliek H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch Basiliek H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
zaterdag 12 mei 2018 zaterdag 9 juni 2018
Eerste heilige Communie Eerste heilige Communie
kerk van H. Laurentius Oud Gastel kerk St. Jan de Doper Hoeven




Activiteiten in 'de Pelgrim’

De Nederlandse Paus

Adrianus was de zoon van een gegoede
scheepstimmerman uit Utrecht. Hij studeerde
theologie en werd rector van de Universiteit van
Leuven, opvoeder van keizer Karel V en diens
stadhouder in Spanje. Hij was een vriend van
Erasmus en kwam in conflict met Luther. Hij was
er zelf niet bij toen 39 kardinalen in de Sixtijnse
Kapel hem op 9 januari 1522 onverwacht tot
paus kozen. Zuchtend aanvaardde hij dit godde-
lijk lot, een onwaarschijnlijke levensloop voor
iemand van zijn afkomst,

Eenmaal in het Vaticaan aangekomen wachtte

hem een bijna bovenmenselijke opdracht. Rome |

balanceerde financieel en moreel op de rand van
de afgrond. Adrianus verontschuldigde zich voor
de misstanden in zijn Kerk, maar kon Luther niet
overtuigen om te blijven. Met zijn hervormings-

plannen en karige levensstijl maakte Adrianus VI

zich niet geliefd in het Rome van de Renaissance.

Ma een pontificaat van amper zeshonderd dagen
overleed hij, moegestreden, onder verdachte
omstandigheden. Pas ver na zijn dood kreeq hij
erkenning als weghbereider van de katholieke
Contrareformatie.

In januari dit jaar verscheen een publieksbio-
grafie van deze enige paus uit de Lage Landen.
Zou de Kerk er nu anders uit hebben gezien als
deze paus langer in leven was gebleven? Op de
naamdag van de huidige paus Franciscus,
woensdag 4 oktober, is de schrijver, Twan
Geurts, te gast om 19.30 uur in de Cuyperszaal
om te spreken over Adrianus en zijn tijdgenoten,

Gespreksgroep ‘Rouwgenoten’

Mensen die samen op reis gaan, worden
reisgenoten. Mensen die hetzelfde ongeluk
overkomt, zijn lotgenoten. Mensen die rouwen
om hun verloren partner, zijn rouwgenoten.

Ma een overlijden moet er eerst en vooral van
alles worden geregeld. Aan je verdriet, aan jezelf
kom je nauwelijks toe. En dan, na het laatste
afscheid, volgt meteen de confrontatie: een leeg
huis, een lege stoel, stilte. De dagen daarna is er
nog vaak regelmatig aanloop, maar dan her-
neemt het leven zijn dagelijkse gang: werk,
oppassen, boodschappen doen. En je vraagt je
af: hoe kan het? Hoe kan het leven doorgaan
zonder ...7 Hoe geef ik mijn verdriet een plaats,
hoe houd ik mijn levensdraad vast, hoe verwerk
ik dit verlies? De meeste mensen die hun partner
hebben verloren zijn heel goed in staat hun
rouw een plaats te geven en verder te gaan.
Maar er zijn ook mensen die niet verder komen,
die na een jaar of zelfs jaren blijven steken.

Voor die rouwgenoten is deze gespreksgroep
bedoeld. Niet om ‘op te lossen) maar om te
luisteren en elkaar '=en hand te reiken De bij-
eenkomsten worden gehouden in de Elisabeth-
zaal in'de Pelgrim'van 13.30 uur tot 15.30 uur op
donderdag 14 en 28 september, 12en 26
oktober, 9 en 23 november. De gespreksgroep
wordt begeleid door diaken Peter Hoefnagels en
Eric Roovers. In de groep is plaats voor 10-12
rouwgenoten. Als u belangstelling heeft kunt u
dit laten weten via info@bernardusparochie.nl,
graag met vermelding van uw adres en telefoon-
nummer.

War Poets: dichters in tijden van oorlog

In een tijd van groeiende verdeeldheid, wordt
een beroep gedaan op de kracht van verbeel-
ding. Conflicten tussen mensen spelen niet
alleen ver weg, maar ook steeds dichterbij: ‘wij’
tegenover ‘zij. Er wordt veel geschreeuwd en
weinig geluisterd. Er is dan ook veel verbeel-
dingskracht nodig om te blijven geloven in
vrede, om elkaar te blijven vinden. Verbeel-
dingskracht stelt je in staat om te dromen, om
grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar
wat verbindt in plaats van verdeelt.

Verbeeldingskracht stelt dichters in staat om
woorden te vinden voor de toestand in de
wereld om hen heen, voor een droom van een
wereld. Op dinsdag 19 september neemt Harry
Mulders, oud-docent Engels, ons mee in de
wereld van War Poets, Engelse dichters in de tijd
van de Grote Oorlog (1914-1918). U bent om
19.30 uur welkom in de Cuyperszaal in'de
Pelgrim’
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Luisteren

Als ik je vraag naar me te luisteren
en je begint me adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar me te luisteren
en je begint om me te vertellen
waarom ik het zo moet voelen
als ik het voel,

dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar me te luisterern
en jij denkt dat je iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,

dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag klinken.

Misschien is dat de reden
waarom voor sommige mensen
bidden werkt,
omdat God niets terug zegt
en Hij geen adviezen geeft
of probeert dingen voor je te regelen.
Hij luistert alleen maar
en vertropuwt erop
dat je er zelf wel uitkomt.

Dus alsjeblieft,
luister alleen naar me
en probeer met te begrijpen.

En als je wilt praten,
wacht dan even
en ik beloof je
dat ik op mijn beurt
naar jou zal luisteren,

Leo Buscaglia
in Tijdschrift voor geestelijk leven'
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Lopend Vuurtje 2017

Op zaterdag 3 juni is het jaarlijkse fietsevene-
ment Als een Lopend Vuurtje gehouden. Vanuit
verschillende opstapplaatsen in de regio fietsten
mensen langs de kerken. Bezoekende fietsers
waren vol lof over de ontvangst in 'de Pelgrim’
onder de Basiliek. Eén fietser is vertrokken vanuit
de Basiliek en ongeveer 45 fietsers hebben de
Pelgrim aangedaan op hun tocht, De opbrengst
bij ons was € 50, 45 voor de Stichting Africare in
Malawi. Deze stichting heeft als doel kinder-
sterfte te verminderen. Het project wordt uitge-
voerd door Nicole van Elteren, een jonge vrouw,
die jaren geleden naar Malawi trok om daar deze
organisatie op te zetten. In eerste instantie
zorgde ze ervoor, dat er babypoedermelk werd
verstrekt aan baby's waarvan de moeder was
overleden of geen borstvoeding kon geven.

Wilt u meer weten over deze stichting:
www.africarefoundation.com.

De familie van Nicole woont in Oudenbosch en is
op allerlei manieren bezig geld te werven voor de
stichting. Zo maken ze zelf speeltenten - tipi's -
die te koop worden aangeboden via internet,
Tijdens de sponsorfietstocht stonden er bij ons
en in de Hervormde kerk aan de Fenkelstraat
foto-materiaal en een tipi, tassen, doeken en
armbandjes. Er waren groeten uit Fijnaart, Zeven-
bergen, Rucphen, 'de Baai' en van de Hervormde
gemeente, Deze hebben nog enkele dagen
achter in de kerk gestaan. Hopelijk wordt 'het
Lopend Vuurtje' volgend jaar breder gedragen
door de parochie en zijn er meer fietsers die
sponsoren zoeken of zelf sponsorgeld inbrengen,
zodat we meer geld ophalen voor een goed doel.

Margaret Lambregts
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Korte terugblik werkjaar 2016 - 2017

Aan het eind van dit werkjaar willen we nog even
stilstaan bij bijzondere gebeurtenissen binnen
onze parochie. Het is haast endoenlijk om ze
allemaal te benoemen, dus hebben we een
selectie gemaakt.

Nieuwe penningmeester

We zijn het nieuwe werkjaar gestart met een
opvolger van aftredend bestuurslid Ad Dirken
(penningmeester). Zijn taak is overgenomen
door Henk Scheepens, lid van de PKC Hoeven -
Bosschenhoofd.

Nieuwjaarsreceptie

en verjaardag Maickel Prasing

Zoals al enkele jaren gebruikelijk hebben we in
‘de Pilaar’ de nieuwjaarsreceptie van onze
parochie gehouden. Tijdens deze receptie was er
tevens de mogelijkheid om onze pastoor te
feliciteren met zijn verjaardag. Ma de eucharistie-
viering om 11.00 uur hebben veel parochianen
en vrijwilligers gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid. Inmiddels hebben we besloten om
de nieuwjaarsreceptie af te schaffen. Wel blijven
we belangstellenden de mogelijkheid bieden om
onze pastoor te feliciteren met zijn verjaardag (8
januari).

Opening

pastoraal - diakonaal centrum ‘de Pelgrim’

Ma een grondige verbouwing werd de crypte
onder de Basiliek officieel geopend. De voorzitter
van 5tichting Behoud Basiliek was ceremonie-
meesteres. Ze kondigde enkele sprekers aan,
waarna de ruimte officieel de naam ‘de Pelgrim’
kreeg.

Priesterjubileum Maickel Prasing

Op 21 mei stonden we op grootse wijze stil bij
het zilveren priesterjubileumn van onze pastoor.
Zijn herdenkingsviering in de Basiliek zal
menigeen nog heugen: op zijn Maickels werd
deze viering gehouden. Na afloop was er een
druk bezochte receptie in de ruimtes van ‘de
Pelgrim’ Later die middag en avond was er nog
een besloten samenzijn van genodigden in een
horecagelegenheid in Gilze.

Aftredende bestuursleden

Leontine Antens, Madeleine Bartelen, Piet Verrest
en Kees de Bruijn waren na een periode van vier
jaar aftredend. Ze stelden zich allen beschikbaar
voor een nieuwe benoemingstermijn van vier
jaar.

Kerkhof Stampersgat

Van een aantal graven zijn de grafrechten
verlopen. We zijn momenteel in kaart aan het
brengen voor welke graven dit geldt. Zorgvuldig
zijn we op zoek naar nabestaanden van
overledenen van wie de grafrechten (nog) niet
zijn verlengd. We zijn voormemens om na
Allerzielen 2017 de graven te gaan ruimen
waarvan de grafrechten niet zijn verlengd.

het Parochiebestuur




Héél héél hartelijk bedankt!

Op zondag 21 mei mocht ik mijn zilveren
priesterfeest vieren. lk mag terugkijken op een
geweldige feestdag. We begonnen met een
feestelijke eucharistieviering in de Basiliek, die wel
wat aan de lange kant is geworden, maar dankzij de
prachtige bloemversiering, de mooie zang, de
feestelijke orgel- en blaasmuziek en de hartelijke
woorden, het hoogtepunt van de dag is geworden.
Het was een prachtige uitdrukking van onze
verbondenheid met elkaar en met God.

Op de geanimeerde receptie mocht ik veel goede
wensen en gulle gaven ontvangen. De genegen-
heid die ik mocht ondervinden van velen uit de
geloofsgemeenschappen van de Bernardus-
parochie, maar ook van de Immanuelparochie, van
de parochies waar ik vroeger heb gewerkt, van de
Protestantse Gemeenten, de Turkse Moskee-
gemeenschap en de burgerlijke overheid was
hartverwarmend. Een bijzonder woord van dank
aan degenen die voor en achter de schermen
hebben meegewerkt aan het perfecte verloop van
deze dag. |k bewaar er erg goede herinneringen
aan!

We gaan samen verder op de ingeslagen weg van
een hartelijke en open kerkgemeenschap, die is
geworteld in de Traditie én in het leven van
vandaag, in het vaste geloof dat overal waar
Vriendschap en Liefde, Gerechtigheid en Vrede,
Vreugde en Hoop worden beleefd, God in ons
midden is! In september 2018 hoop ik het Heilig
Land te bezoeken en zal daar zeker in Bethlehem en
Jerusalem 'n kaarsje voor u en uw intenties
opsteken!

pastoor Maickel Prasing




25 jaar Koorgroep Regenboog

Op 30 juli 1992 vond de eerste kennismaking
plaats met oprichter Frans Vermeulen. Hiervoor
waren 14 belangstellenden. Er werd gekozen
voor de naam Koorgoep Regenboog: de regen-
boog om het verbond met God aan te geven;
koorgroep om aan te geven dat het allemaal niet
zo formeel hoefde en dat iedereen welkom was.
In de beginperiode waren er alleen repetities,
maar na een paar maanden wilde het koor meer.
Er werd gezocht naar een vast moment om in de
kerk te zingen. Dat werd de eerste zondag van de
maand. Om de mensen de gelegenheid te geven
de liedjes mee te zingen is vanaf het begin
begonnen met losse inlegvellen, waarop de tekst
van de liederen stonden, zodat wie dat wilde kon
meezingen. In het begin werden alleen eenstem-
mige liederen gezongen, maar van lieverlee ook
meerstemmig en in canon. De muzikale omlijs-
ting was divers: met drumstel, gitaar en key-
board. Eind 1995 droeg Frans Vermeulen het
dirigentenstokje over aan Annie van Alphen, die
tot 2001 aanbleef. Toen de drummer en de
gitarist er mee stopten, ging Jan van de Bergh de
koorgroep op het orgel begeleiden. Samen met
Annie werd verder gebouwd aan het repertaire.
Toen Jan aangaf niet voldoende tijd meer te
hebben, is Eloy de Vet in 1999 gaan meedoen
met zijn keyboard. In 2001 werd Mol Conse-
mulder dirigent. Hij dirigeerde tot 2005, waarna
Eloy naast keyboardspeler ook dirigent werd.

In de beginjaren zong Keorgroep Regenboog
maandelijks in de Laurentiuskerk en/of de Kapel.
In de loop van de jaren waren er regelmatig
optredens in het Franciscusziekenhuis en in
‘Wiekendael. Ook heeft de Koorgroep nog een
keer in Ulicoten gezongen tijdens een viering,
voorgegaan door Maickel Prasing, ter ere van de
heilige Bernardus. Tegenwoordig zingen we twee
keer per jaar tijdens vieringen in verzorgingshuis
‘de Zeven Schakels'in Zevenbergen. Ook waren
er uitwisselingen met andere koren en waren we
een aantal keren te gast op korenavonden die
steeds door een koor uit de regio werden
georganiseerd. 'Regenboog’ organiseerde bij het
10-jarig bestaan zelf een korenavond met vijf
koren uit de regio. Mede als gevolg van sluiting
van kerken in de omgeving zijn ook die koren-
avonden verleden tijd.

Momenteel zijn we een hechte groep van 16
leden tussen 45 en 75 jaar. Op de eerste zondag
van de maand verzorgen we de viering in de
Laurentiuskerk. Daarnaast zingen we met
Kerstmis, Pasen, Pinksteren en, als we worden
gevraagd, bij het Vormsel, een builoft of een
uitvaart. We repeteren elke woensdagavond in
de kerk. Mocht u belangstelling hebben om eens
te komen luisteren of mee te zingen, dan bentu
van harte welkom. Contactpersoon van het koor
is Toine Brok, 06 124 87 696.




Dat het koor een hechte groep is, blijkt wel uit
het geringe verloop. Af en toe valt er iemand af,
maar gelukkig komt er soms ook iemand bij. Het
ledental ligt al jaren rond de 15 mensen. Elk jaar
gaan we met zijn allen ergens uit eten, Dit jaar
hebben we vanwege het jubileum er een dagje
uit van gemaakt. Door Toine Brok was een
fietstocht in de omgeving uitgestippeld met op
tijd een stop om te rusten en een drankje. De
geslaagde dag is daarna afgesloten met een
diner. De Koorgroep vierde haar jubileum tijdens
een feestelijke eucharistieviering op zondag 2 juli
in de Laurentiuskerk. Vanwege het jubileum
verzorgt Koorgoep Regenboog in september nog
een concert in verzorgingshuis ‘Blankershof’

We hopen nog menig jaar op de eerste zondag
van de maand de muzikale omlijsting van de
vieringen in de Laurentiuskerk te mogen
verzorgen.

Wij zingen de hemel open

Leven met dromen in je hoofd,
dromen van een land beloofd.
Zingen dat je leeft,
weet dat je stem je vleugels geeft.

Hoger dan waar de sterren staan,
ver voorbij aan zon en maan.
Dichterbij het geheim,
waartoe wij mens geworden zijn.

Elk woord uit onze mond
verheft ons van de grond,
bevrijdt ons van de zwaartekracht.
Wij zingen de hemel open.

Echo's van lijden en van dood,
mensen van zichzelf beroofd
breken onze viucht, trekken ons
naar de aarde terug.

Zolang een woord nog spreekt,
van pijn die harten breekt,

is vrijheid onze levensdroom:
wij zingen de hemel open.

Van Zuilichem

polikliinische revalidatiegeneeskunde

Poliklinische revalidatiegeneeskunde is bedoeld
voor mensen met chronische pijnklachten aan het
bewegingsapparaat waarbij 0.a. alleen
fysiotherapie onvoldoende resultaat heeft
gegeven en/of als er sprake is van een complexe
ZOrgvraag.

Een gespecialiseerd team van verschillende
hulpverleners onder leiding van een
revalidatiearts staat klaar om u verder te helpen.

¢ VOOR MEER INFORMATIE:
0165-512257
info@vanzuilichemzorg.nl
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Aanmelden parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Mederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage.
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parochianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarorn meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 116,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastorale werk u ter
harte en bent u nog geen lid van het parochie-
fonds, meld u dan aan! Dat kan door een email
met uw naam en adresgegevens te sturen naar
info@bernardusparochie.nl, en u ontvangt
verdere informatie. Of maak uw bijdrage over op
rekeningnummer NL90 RABO 0122 5041 00 ten
name van RK Parochie H. Bernardus van Clairvaux
onder vermelding van ‘parochiebijdrage’

Zo houd ook u uw kerk in balans!

KERK==EBALANS
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Bedevaart naar Kevelaer

Ook dit jaar gaan we - inmiddels alweer voor de
270e keer - vanuit Bergen op Zoom en omstreken
op bedevaart naar het bedevaartsoord Kevelaer.
Hier wordt Onze Lieve Vrouw, Troosteres der
Bedroefden, vereerd. Deze tweedaagse pelgrims-
tocht zal dit jaar worden gehouden op maandag
21 augustus en dinsdag 22 augustus. De tocht
wordt gemaakt per touringcar.

Kevelaer is met zijn prachtige en rijk gedeco-
reerde Mariabasiliek, zijn kaarsen- en genade-
kapel de grootste bedevaartsplaats van Noord-
west-Europa. Tijdens deze tweedaagse bedevaart
vinden er onder andere twee hoogmissen, een
bezinningsdienst ter ere van Maria, Koningin van
de Vrede, een lichtprocessie, de kruisweg en een
afscheidslof plaats. Het thema is dit jaar ‘Met
Maria het woord van God leven’ De vieringen
worden voorgegaan door pastoor Maickel
Prasing en worden ondersteund door een
gelegenheidskoor uit Bergen op Zoom en
omstreken. Voor informatie en aanmelding voor
deze tweedaagse bedevaart kunt u terecht bij
mevr. Tonny Verstraten (0165 511 266). Als u aan
de bedevaart wilt deelnemen, dan graag
aanmelden voor 25 juli.




Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot
nadenken, onder het motto ‘Elke dag een beetje
spirit. Op de achterkant staan afwisselend
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels
en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te
kunnen beginnen en u aan het begin van de dag
een positief gevoel te geven. De kalender wordt
elk jaar met zorg en plezier samengesteld door
een uitgebreide redactie van personeel en
vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de verkoop van de kalender
komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit
Klooster Wittem worden georganiseerd. De
kalender voor 2018 is nu reeds te koop in de
winkel of bij de pastorie van de Basiliek.

De kosten zijn € 7,00.

Elke dag
een beetje spirit

Bedevaart naar Beauraing

Bij Maria, de Moeder met het Gouden Hart, is
plaats voor iedereen. Het is al lang het gebruik
dat we het eerste weekeinde in september naar
Beauraing gaan. Voor de verzorgde reis is dat van
zaterdag 2 september t/m dinsdag 5 september.
De dagbedevaart is op zondag 3 september.

Voor de dagbedevaart hopen we op een volle
bus uit onze regio. In Oud Gastel, Standdaar-
buiten en Stampersgat kunt u zich melden bij
mevr. Tonny Verstraten (0165 511 266), in
Bosschenhoofd en Hoeven bij mevr. Tonny van
Dijk (0165 316 344) en in Oudenbosch bij mevr.
Corrie Antens (0165 315 680 ). De kosten voor de
dagbedevaart zijn € 30,00 per persoon en € 15,00
voor een kind.

In het programma van de dagbedevaart zijn
opgenomen:

Busreis met koffiestop onderweg; vertrek op een
nog te bepalen tijdstip vanuit Qudenbosch

11.00 uur Plechtige Eucharistieviering
Lunch vrij te gebruiken in Beauraing

14.30 uur Plechtig Lof met Ziekenzegening
16.30 uur Vertrek uit Beauraing

Omstreeks 20.30 uur weer terug in Oudenbosch

Indien u graaqg met de verzorgde reis meegaat
kunt u kunt u contact opnemen met
mevr. Corrie Antens (0165 315 680).
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Tissink

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.jofib.nl
info@jofib.nl | 0165 515561

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten kunnen
u helpen met diverse gezondheidsvragen op het
gebied van bewegen. Gaat de conditie achteruit
maak dan een afspraak op

Tel. 0165-515561

U wilt een Fitheidstest af laten nemen, of
kracht opbouwen, maak een afspraak en u
kunt onbeperkt fitnessen.

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.2b-vitaal.nl
info@2b-vitaal.nl | 0165 515561

AYA

Welkom bij de
goedkoopste
van Oud Gastel!

Jurmba BROOS staat iedere dag voor v baar Om Le rorgen 481 o slles bunt vindan wat
s nodig hawlt, En dat vear di laagste peijs bij w in de buurt. Tot cresll

Openingstiiden:

Moondeg  DE.00 - 2000 wur

Dinsday 0.0 - 2000 war

Wonsdag .00 - 20000 saiar

Donderdag  08.00 - 20000 wur

\irifalog 8,00 - 20000 wur

Zaterdayg  OR.00 - 20000 pur l,
Tondag 10,00 - 1800 pur m '
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Grond- en Transportbedrijf

WAGEMAKERS

Albanoweg 7

4731 VG Qudenbosch

Tel: +31 [0]185 312 2386

Fax: +31 (0}165 318 BBO
E-mail: info@wagemakersbv.nl

www.wagemakersbv.nl

WEERE*
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Verzekeringen, Financiéle Planning,

Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Zelfstandig Adviseur
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Catechesebijeenkomsten
‘De vreugde in het geloof opnieuw ontdekken’

Ben je de vreugde kwijt? Denk dan: er is een
hindernis tussen God en mij. Bijna altijd zal het zo
zijn (Heilige Jozefmaria Escrivd, ‘De Weg; punt 662).
De ‘poort van het geloof' (vgl. Handelingen 14, 27),
die in het leven van de gemeenschap met God
binnenleidt en het binnengaan in zijn Kerk
mogelijk maakt, staat altijd voor ons open. Zo
begon paus Benedictus XVl op 11 oktober 2011
zijn Motu proprio waarmee het Jaar van het
Geloof werd aangekondigd. Dit Jaar van het
Geloof is in oktober 2012 begonnen met de
bisschoppensynode rond het thema 'De nieuwe
evangelisatie voor het doorgeven van het
christelijk geloof’ Ook het Jaar van Barmhar-
tigheid, uitgeroepen door paus Franciscus, dat
we in 2016 samen hebben mogen beleven, sluit
prachtig hierop aan. Alle gelovigen zijn
uitgenodigd om de vreugde in het geloof
opnieuw te ontdekken en het enthousiasme in
het meedelen van het geloof te hervinden.

Om aan deze uitnodiging van paus Benedictus
XVI en paus Franciscus gehoor te geven zullen
we in een kleine groep in zes (of zeven avonden)
de geloofsbelijdenis bespreken. Het zijn
informele bijeenkomsten waarbij we het
Compendium van de Catechismus van de
Katholieke Kerk als leidraad zullen gebruiken om
die vreugde in het geloof te mogen ontdekken.
We hopen dat vooral ook jonge mensen en
professionals zich aangesproken voelen hierbij
aan te sluiten,

De bijeenkomsten worden gehouden in de
Elisabethzaal in pastoraal-diaconaal centrum 'de
Pelgrim'van 19.00 uur tot 21.00 uur. Van de
deelnemers wordt een bijdrage gevraagd voor
koffie / thee. Wie belangstelling heeft kan zich
aanmelden bij cursusleider Peter van Iperen,
petervaniperen@caiway.net.

22 september
Ik geloof - wij geloven
Compendium 1 t/m 32

6 oktober
Ik geloof in God, de Vader
Compendium 33 t/m 78

20 oktober

Ik geloof in Jezus Christus,
de enige Zoon van God
Compendium 79 t/m 135

3 november
Ik geloof in de heilige Geest
Compendium 136 t/m 193

17 november
de laatste drie artikelen van de geloofsbelijdenis
Compendium 194 t/m 217

1 december (en eventueel 15 december)
de laatste drie artikelen van de geloofsbelijdenis
Compendium 194 t/m 217




.P]Hagens

Gas Water CV - Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20 -
4751 AD Oud Gastel UnETO VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S

Jezuitenplein 33
QOudenbosch

0165 726 996
info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.nl

d
Aannemersbedrijf
Van Agtmaal

W
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Telefoon: +31 (0)165 31 90 00 Internet www.vanagtmaal.nl

DE MARTWIENKEL SIgnesleding voor
Markt 5 mensen met een
4751 HR OUD GASTEL beperking
0165-760088

Tweedehands goederen,tekstborden,relatiegeschenken,

cadeau-artikelen,schoenreparaties, toeristische info,

pakketdienst en nog veel meer....




Iniedere weekendviering klinken er
vier lezingen. De eerste is genomen uit
het Oude Testament, de tweede is een
psalm, de derde komt uit een van de
de apostelbrieven en de laatste isde
evangelielezing. Gelukkig worden in
de meeste vieringen alle lezingen gele-
zen, de psalm meestal gezongen. Toch
sneuvelt er soms eens een lezing (nooit
de evangelielezing uiteraard) omwille

Bijbelverhalen

van de tijd of om een andere reden.

Dat is jammer, want de ene lezing helpt

de ander te begrijpen. Het verdient

daarom de voorkeur om zoveel moge-
lijk alle lezingen te laten klinken.

LEZINGENROOSTER

ZONDAGEN JULI-AUGUSTUS 2017

2 juli 6 augustus

132 zondag doar hef jaar Gedaanteverandening van

2 Koningen 4,8-11+14-16a  de Heer

Romeinen 6,3-4+8+11 Daniél 7,910

Mattells 10,37-42 2 Petrus 1,16-19
Matteds 17,1-9

juli

14e zondag doar hef joar 13 augustus

Zacharia 9,9-10 19 romdag doar het jaar

Romeinen 8,9.11-13 1 Koningen 19,%3.11-13a

Matteis 11,25-30 Romeinen9,1-3

16 juli
15e zondayg doar hef jaar 15 augustus
Jesaja 55,10-11 Maria Tenhemelopneming
Romeinen 8,18-23 Apokalyps 11,19a;
Mattaiis 13,1-23 of 13,1-9 12,1-6a.10ab
1 Korintlérs 15,20-26
23 Juli Lucas 1,39-56
Teee zomciag aloar fef jaar
Wipsheld 12,13.16-1% 20 augustus
Romemnen 8,26-27 20 zandag doar het joar
Mattels 13,24-43 of lasaja 56,1.6-7
13,24-30 Romeinen 11,13-15.2%-32.
Matteds 15,21-28
30 julli
17e rondag doar hel joar 27 augustus
1 Koningen 3,5.7-12 21e rondag doar het jaar
Romeinen 8,28-30 lesaja 22,19-23
Matteiis 13,44-52 of Romeinen 11,33-36
13,44-48 Matteds 16,13-20

Matteds 14,22-33

?ﬁt verlroweyen ¢

};e te aﬁmgy

Veel goede raad van Jezus aan zijn leerlingen deze maand.
En over de hoofden van de leerlingen heen spreekt Jezus
tegen ons. Het Rijk Gods zit hem in kleine dingen, maakt
Jezus duidelijk. Een beker water geven aan iemand die
daarom verlegen is, is een gebaar aan Christus zelf. Ook
horen we dat aan kinderen eerder de geheimen van God
geopenbaard worden dan aan wijzen en verstandigen.

Dat geeft te denken. God zaait zijn zaad overal, maar niet
iedereen blijkt er even ontvankelijk voor. Zeker niet degenen
die denken dat ze wel weten hoe het zit.

Twee zondagen achtereen horen we daarom parabels over
zaad en onkruid. Hoe ontvankelijk zijn wij voor Gods
woord? Of zijn we als harde rotsgrond waarop niets groeien
wil? Dezelfde vraag kun je stellen bij het evangelie waar
Jezns over het water naar de leerlingen toekomt. Het water
draagt je als je gelooft dat God je op handen draagt. Zonder
geloof zink je naar de bodem, zoals Petrus ondervindt.

Dat ook degenen die anders geloven gered worden, moet
zelfs Jezus leren van een Kananese vrouw. Uiteindelijk gaat
het om vertrouwen in Gods onvoorwaardelijke liefde. Die
draagt je cen leven lang over de golven van het leven heen.

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en
onder lasten gebukt, en Ik zal u rust

en verlichting schenken
Matteiis 11, 28

Tekst: Sipke Draisma
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Uitvaartzorg

()\“lCop pens

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
076-5015006

Wouw: Kloste

Hoofdkantoor

Viierwerf 13

1 Postbus 1310
&, 4700 BH Roosendaal

Kantoor Eindhoven
Ondernemingsweg 7

Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

iDDE
DR

SCHILDERWERKE N BV email:  info@liebreks.nl
L internet: www.liebreks.nl

Ou SerViCe Rucphensebaan 21a
C _Bartelen

Roosendaal / Qud Gastel www.bouwservicebartelen.nl

Nieuwbouw

Restauratie

Hier had
aw advertentie kunnen sraan f

voor informatie kunt u mailen naar
pr@basiliek-oudenbosch.nl



Tedereen in de kerk had het over de vakantie.

1k, Kikker, luisterde mee vanaf mijn wijwaterbakje
De koster, mevrouw Bontje, zei dat ze met de
caravan naar Polen zou gaan. Ze ging de Zwarte
Madonna bezoeken in een kerk met een moeilijke
naam. En de pastor ging met het vliegtuig naar
Italié¢ om te gaan wandelen in de voetsporen van
de heilige Franciscus. En de dirigent zou helemaal
naar Spanje reizen, naar de kerk van Sint-Jacobus,
‘We zijn allemaal pelgrims!’ lachte mevrouw )
Bontje, “We gaan allemaal kerken bezoeken!. )
Ik vond het maar vreemd. Dat zou ik nooit doen,
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w' Deze vakantiewoorden staan

Thai vEfﬂDPt 111 dE P'U.ZZ'EJ.! DE WDDIT.IEH
W lopen van links naar rechts, maar ook
van rechts naar links, van boven naar
beneden of andersom en zelfs schuin.
StrEE‘P E}E Eevﬂﬂden WDGT&E‘D dﬂﬂ‘r.
De letters die je overhoudt, vormen
een wens. Schrijf die in deze vakjes.

dacht ik, Als ik met vakantie ga, dan ga ik naar de
waterkant. Zoals de vijver hier, naast de kerk.
En dan ga ik eindeloos zwemmen en zonnen &
op de oever. (
Dat heb ik dus gedaan. Toen vorige week de zon @
scheen, ben ik op vakantie gegaan. Ik sprong in G
de vijver, ik zwom, ik at vliegjes en zat uren en 1
uren in de zon. Tot ik het vréselijk warm kreeg. @C
In het hoge gras zat ik te puffen, te stikken van de ™ |
hitte. Ik snakte naar een beetje schaduw. Met mijn
laatste krachten sprong ik terug naar de kerk.
Daar was het heerlijk koel en rustig. En ik besloot
daar de rest van mijn vakantie door te brengen.
Tja, nu ben ik dus ook een beetje een pelgrim...
o .

Reliekdoos e
Maak of versier een mooi doosje om een zogenaamd relickje in
& bewaren, ¢en herinnering aan je vakantie,
In je vakantie doe je er iets in dat jou echt aan deze plek
herinnert: ezn mooie steen, een gedroogdz bloem, een schelp,
plaatjes uit een folder, fa

el

Succes!
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Wij pakken onze spulletjes en gaan op weg,
verzekerd tegen ziekte, tegen ongeluk en pech.
Maar lieve Heer, ik reken meer op ons
reisgebed,
want zonder uw bescherming is er geen
vakantiepret.

Zegen onze reis en alle mensen in dat land,
laat ons fijn genieten, Heer, van bos en stad
en strand,
behoed ons, Heer, in het verkeer en ...

suikerzakjes, wat je maar
wilt.

Berg je doosje poed op en
vind het later terug,

Weet jenog...7

tegen zonnehrand.




Monuta Oudenbosch
Parklaan 5

T:0165-53 4304
www.monuta.nl/oudenbosch
(24 uur per dag, ook in het
weekend)

Afscheid nemen
zoals iemand was.

Ook als u niet of elders
verzekerd bent.

Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

ﬂestaurant Le Jardin

Rucphienseweg 2t * Rucphen P, [ PO -
V639l er? www restaurantiejardinnl

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum
Veilingverse snijbloemen en kamerplanten
Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
*  Tuinplanten in heel veel soorten en vanateiten en waterplanten
Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaarda ppelcn;
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Zwembaden en alle toebehoren
Aanleg en onderhoud van tuinen en (sierjbestratingen
* Tuinonderhoudscontracten woor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Specialist in fauteuils en
bankstellen op comforthoogte

tapijt, virgyl, pve, laminaat, zonwering, vitrages ' b alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen gemeten en geplaatst




