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Veertig dagen

Traditioneel gaat aan grote kerkelijke feesten in
de liturgie altijd een grondige voorbereidingstijd
vooraf: de vier weken van de Advent als voor-
bereidingstijd op Kerstmis en de Veertigdagen-
tijd als voorbereiding op Pasen. Mozes verbleef
veertig dagen op de berg Sinai. Elia was veertig
dagen onderweg naar de berg Horeb. Jona riep
de mensen van Nineve op tot een boetetijd van
veertig dagen. Veertig jaar trok het volk van Isragl
door de woestijn. Wij mensen bleven veertig
weken lang, negen maanden, in de schoot van
onze moeder voor we werden geboren.

De komende veertig dagen willen ons helpen
ons te bezinnen op ons mens-zijn en ook ons
christen-zijn. Zes weken, veertig dagen. Dat is
precies de tijd die cok Jezus in de woestijn
doorbracht om zich voor te bereiden op zijn taak:
God verkondigen in woord en daad. 7es weken,
veertig dagen is ook de tijd die wij nu hebben
gekregen om ons te bezinnen op ons leven en
onszelf een spiegel voor te houden, over onszelf,
over onze relatie met God en met elkaar, met
onze Kerk en met de wereld. We mogen in deze
periode onze eigen levenswandel overwegen en
alle hoofd- en bijzaken weer eens naast elkaar
zetten. We krijgen de kans om ons te hernieuwen

en met goede moed weer verder te gaan op onze

levensweq, bevrijd van alle ballast die we
letterlijk en figuurlijk soms mee moeten zeulen.

Binnenkort vieren we de Goede Week. We
herdenken de laatste gangen van Jezus. Hoe Hij
werd ingehaald in Jeruzalem door een grote
volksmenigte die Hem ‘Hosannal toeriep, veelal
dezelfde mensen die op Goede Vrijdag 'Kruisig
Hem!' riepen. We staan op Witte Donderdag stil
bij het laatste avondmaal en de instelling van de
eucharistie, bron en hoogtepunt van ons geloof.
We verwijlen in stilte bij de gedachtenis van de
zware uren van Jezus in de Hof van Olijven. Cp
Paaszaterdag halen we in een donkere kerk de
Paaskaars binnen en getuigen ervan dat we
mogen geloven dat de dood het einde niet is.
Dat vieren we volop in de Paastijd die we
afsluiten met het Pinksterfeest als we gedenken
dat we zélf in de kracht van de Geest zijn
gezonden om mee te werken aan een betere
wereld.

Afbeelding van de profeet Jona dooor
Michelangelo in de Sixtijnse kapel in Rome
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Als je de liturgische teksten van de Paasliturgie
en de Paasverhalen in de Bijbel doorleest dan
word je welhaast overweldigd door de hoop op
een eeuwig leven, op een nieuw leven na de
dood, die hieruit spreken, We durven ondanks
alle wederwaardigheden die we moeten
meemaken toch te vieren dat de dood het laatste
woord niet heeft. Het leven en werken van Jezus
van Mazareth te midden van mensen blijkt niet te
zijn geéindigd met zijn kruisdood. De leerlingen
ervoeren de Verrezene nog in hun midden en dat
gaf hen ontzettend veel goede moed. Daardoor
gesterkt konden ze verder gaan met de Blijde
Boodschap. In hun voetspoor proberen wij in de
geloofsgemeenschappen van onze parochie, met
de mogelijkheden en onmogelijkheden die we
hebben in onze tijd en onze omstandigheden,
handen en voeten te geven aan het verhaal van
God met de mensen dat concreet werd in Jezus.

Ik hoop dat deze Veertigdagentijd en de
komende Paastijd ons weer inspiratie mogen
geven om te blijven getuigen van de goede hoop
die nog steeds in ons leeft!

Maickel Prasing
pastoor

Dit jaar is het 25 jaar geleden
dat pastoor Maickel Prasing door mgr. H. Ernst,
Bisschop van Breda, tot piester werd gewijd.

Het jubileum wordt gevierd met een feestelijke

eucharistieviering om 11.00 uur in de Basiliek

van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
op aanstaande.

U bent van harte welkom bij deze viering!

Beleef het mee!

Van
zondag 15 oktober
tot en met zaterdag 21 oktober
maken we een volledig verzorgde parochiereis
naar Rome en Assisi.

dag 1
Gezamenlijk vertrek vanuit Oudenbosch
aan het eind van de middag
dag 2
Openingsviering in de kerk van de Friezen en
bezoek aan de 5t. Pieter en de Vaticaanse Musea
dag 3
Wandeling door het centrum van Rome en
door de wijk Trastevere met een bezoek

aan de Gemeenschap van 5. Egidio

dag 4
Algemene audiéntie op het St. Pietersplein
dag 5
Dagtocht naar Assisi
dag 6
Wandeling door klassiek Rome,

bezoek aan de 5t. Jan van Lateranen

en aan de Catacomben van Calixtus
dag 7

Gezamenlijk vertrek vanuit Rome
aan het begin van de avond

Er zijn nog plaatsen beschikbaar!
Wees er snel bij!

De uitgebreide reisbrochure met aanmeldings-
formulier ligt voor u klaar achter in de kerken.
Of stuur een berichtje naar
info@bernardusparochie.nl.




- Van Zuilichem

poliklinische revalidatiegeneeskunde

Poliklinische revalidatiegeneeskunde is bedoeld
voor mensen met chronische pijnklachten aan het
bewegingsapparaat waarbij 0.a. alleen
fysiotherapie onvoldoende resultaat heeft
gegeven en/of als er sprake is van een complexe
zorgvraag.

Een gespecialiseerd team van verschillende
hulpverleners onder leiding van een
revalidatiearts staat klaar om u verder te helpen.

b VOOR MEER INFORMATIE:

0165-512257
info@wvanzuilichemzorg.nl

www.vanzuilichemzorg.nl ﬁi i é é

SWEERE™

ertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,

Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Zelfstandig Adviseur

WVestigitg Zuncdert Hoofdvestiging Vestiging lepelsiraar

Bredascweg 7 Dorpastraar 3 Sreenberpseweg 61
4881 DG Funelen 4751 AH Chad Crastel Al BY Lepelstraat
Tel 076 - 3971 TN Tel. #1165 - 51 28 51 Tel. 0164 = 65 27 1
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Bezinning in de Veertigdagentijd
Verlossing en lijden?

In de voorbereiding op Pasen is er bij de
Broeders van Huijbergen gelegenheid om
samen stil te staan bij de realiteit van het lijden
en ons verlangen naar verlossing en bevrijding.
Ons leven als persoon begon met een verlossing,
maar daarna begint het. Soms is lijden nood-
zakelijk om tot verlossing te komen maar tegelijk
willen we van lijden verlost zijn. Kan het zijn dat
we aanleg hebben om tegen onze eigen
verlossing in te gaan? Wat kan het vrijwillig
aanvaarde lijden van Jezus betekenen op onze
weg naar verlossing?

Tijdens drie bezinningsdagen wordt op deze
thematiek ingegaan, op zondag 5 maart onder
leiding van Nico Broere, op zondag 19 maart
met Theo Eijkhout en op zondag 2 april met
Franck Ploum. De bijeenkomsten duren van
09.30 uur tot 15.15 uur. De kosten per zondag
bedragen € 15,00, inclusief warme maaltijd.

Woor meer informatie en aanmelding kunt u
terecht op www.abcfh.nl, bij de receptie van Sint
Marie, telefoonnummer 0164 642 650 of email
gencur@abcfh.nl. Het adres van de Broeders is
Boomstraat 28 in Huijbergen.

Themaviering in de Vastentijd

Op zondag 26 maart zal de viering om 11.00
uur in de Basiliek in het kader van de Vastentijd
worden verzorgd door de werkgroep Diaconie.
Aan de viering wordt medewerking verleend
door het koor Cantabile uit Tollebeek. Tevens zal
er een stand van de Wereldwinkel uit 5teen-
bergen in de kerk staan. Na de viering is er dan
ook gelegenheid om met het oog op het
komende Paasfeest mooie en leuke artikelen aan
te schaffen. Ook zal een heerlijk kopje fair trade
koffie en thee worden geschonken. Van harte
aanbevolen.

WERELD
@59 WINKEL

van en voor wereldburgers




Gedoopt
15 januari

Overleden
17 januari

Gedoopt

18 december
4 februari

19 februari

Overleden

18 december
4 januari

7 januari

12 januari

25 januari
2 februari

4 februari

Overleden
10 januari

Familieberichten

Bosschenhoofd

Danny Bedaf

Marinus Valentijn (90),
echtgenoot van Christina Bol

Hoeven

Maud de Hoon
Sylvano van Zundert
Mord Peeters

Adriana Vergouwen (80)
Adrianus Hoefnagels (86),
weduwnaar van

Clasina den Biggelaar
Johanna Deckers (101),
weduwe van Cornelis Schouw
Johannes Hagens (86),
weduwnaar van

Dimphena Hoendervangers
Antonia Zwanenburg (84)
Elisabeth van den Broek (76),
echtgenote van

Adrianus Hermes

Maria Nelemans (83)

Standdaarbuiten

Cornelia Kastelijn (93),

weduwe van Johannes Deijkers

Overleden
24 december

26 december

Gedoopt
18 december

Gedoopt
22 januari
19 februari

Overleden
30 december
2 jJanuari

30 januari

13 februari

Oudenbosch

Marinus Joosten (67),
echtgenoot van

Maria van Overveld
Cornelis Potters (76),
echtgenoot van
Christine Borburgh

Stampersgat

Dylan van Hoaijdonk

Ad)

Tl
Oud Gastel

Kaat van Bergen
Tess Uijtdewillegen

Franciscus Dijkers (94),
weduwnaar van

Catharina Hagenaars

Petronella van Oers (97),
weduwe van Antonius van Bavel
Johanna de Prenter (97),
weduwe van Cornelis Hagenaars
Adrianus Zonneveld (77),
echtgenoot van Naomi de Nijs



Gedoopt
11 december

7 januari
15 januari
11 februari

12 februari

Gehuwd
17 februari

Overleden
15 december

29 december
24 januari

31 januari

3 februari

15 februari

Oudenbosch

Lola de Wit

Cyriel Brummer
Elise de Jong
Claudia Jacobs
Johnny Jacobs
Djesmay van Rooy
Teun van Dongen
Wim Werrens
Jelle Konings
Julia van Egmond
Xavi Santbergen

Hugo Legierse en Matisha Martis

Peter Muskens (68),
echtgenoot van Elly Hermsen
Sandra Modabi (30),
echtgenote van John Smit
Maria van Nispen ((93),
weduwe van Johannes van Aalst
Ferdinandus Derijcke (78),
echtgenoot van

Elisabeth Stevens

Godefrida Akkermans (90),
weduwe van

Adrianus van den Berghe
Marinus van den Akker (85),
echtgenoot van

Everarda Meesters

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19
maart wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille
Omgang gelopen. Het thema dat dit jaar ter
overweging wordt meegegeven is: 'Voor U in
ootmoed, met U in geloof, met U in stilte]
woorden van de Zweedse diplomaat en
secretaris-generaal van de Verenigde Naties
Dag Hammarskjold.

Vanuit verschillende plaatsen in West-Brabant
wordt met de bus naar Amsterdam gereisd.
Voorafgaand aan het vertrek vanuit Quden-
bosch wordt om 19.30 uur een korte gebeds-
viering gehouden in de Hellemonskapel. Na
aankomst in Amsterdam wordt om 23.00 uur
de eucharistie gevierd in de Obrechtkerk,
waarna de stille tocht door het centrum wordt
gelopen, die ongeveer een uur duurt. Na de
Omgang is er nog een kort samenzijn in de
Lutherse kerk alvorens huiswaarts te keren.

U bent van harte uitgenodigd om met de
afdeling West-Brabant en Zeeland deze
bedevaart te houden. De kosten bedragen
€ 20,00 per persoon (inclusief koffie en
broodjes), contant te betalen in de bus.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met dhr. R. Kessel, telefoonnummer
0165 318 370 of door een email te sturen naar
diannekessel@kpnplanet.nl.




Aanmelden parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Mederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage.
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parochianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarom meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 116,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastorale werk u ter
harte en bent u nog geen lid van het parochie-
fonds, meld u dan aan! Dat kan door een email
met uw naam en adresgegevens te sturen naar
info@bernardusparochie.nl, en u ontvangt
verdere informatie. Of maak uw bijdrage over op
rekeningnummer NL90 RABO 0122 5041 00 ten
name van RK Parochie H. Bernardus van Clairvaux
onder vermelding van ‘parochiebijdrage’

Zo houd ook u uw kerk in balans!

KERK==EBALANS

QOude Steenstraat 32
Oud Gastel
0165 518025
info@jage.nl

www.jage.nl

jeweny | S|

Grond- en Transportbedrijf

ShmI-AKI S

Albanoweg 7

4731 VG Oudenbosch

Tel: +31 [0)165 312 236

Fax: +31 (0)165 318 860
E-mail: info@wagemakersbv.nl

www.wagemakersbv.nl




‘Laurentiuskerk’in actie voor de eigen kas

Op 9 maart komt een groep vrijwilligers in actie
om geld op te halen voor de eigen kas. 's Avonds
worden de parochianen van de geloofsgemeen-
schap van de Laurentiuskerk hiervoor gebeld.
We willen de opbrengst van deze actie gebruiken
om een glazen wand achter in de kerk te laten
maken. Toeristen kunnen dan binnenkomen om
onze mooie kerk te bezichtigen zonder dat er
toezicht nodig is.

De VriendenLoterij is een landelijk initiatief om
clubs en verenigingen in Nederland op een
sympathieke en structurele manier een financieel
steuntje in de rug te geven. De helft van ieder
verkocht lot komt direct ten goede aan de eigen

RIE!
JOTERI]

‘clubkas. Als 50 deelnemers bijvoorbeeld met één
lot een heel jaar meespelen levert dit de ‘clubkas’
€ 4.700,— op. De clubleden’ maken als deel-
nemers van de VriendenLoterij maandelijks kans
op grote (geld)prijzen. De loterij keert extra
bijdragen uit aan clubs en verenigingen die de
meeste |oten verkopen. De VriendenLoterij
verdeelt € 44.000,~ onder maar liefst 28 clubs en
verenigingen. Dit bedrag komt bovenop de
structurele inkomsten die clubs en verenigingen
vanaf de Nationale Belmaanden generen.

Parochiekerncommissie
Oud Gastel - Stampersgat

)EN

Op weg naar de Eerste Communie

Kinderen gaan dit jaar op ontdekkingsreis met de
KinderKaravaanVieringen als onderdeel van de
voorbereiding op de viering van de Eerste heilige
Communie, Op reis door de parochie, samen met
Kinderkoor 5t. Jannekes, kunnen de kinderen
tijdens de vieringen vertrouwd raken met de kerk
en met het vieren van de eucharistie en zo samen
toewerken naar de communieviering op zater-
dag 24 juni om 11.00 uur in de kerk van 5t. Jan de
Doper in Hoeven.

Nestaurant Le Jardin

Rucphensewyeg 21 Rugphen
iV i

We wensen Lieke Bastiaansen, Juliette Bijlsma,

Anna Buijs, Lieke Clerx, Fleur Embregts, Renske
van Gurp, Valérie van Heijst, Naomi van Hulten,
Lara Kessel, Terrence Konings, Maja Majkowska,
Miels Roozen, Bart Sijmens, Nisha van Swieten,

Finn Timmers, Elle Vavier en Merle Watzeels een
mooie reis toe.

Werkgroep Eerste Communie Hoeven

www restaurantiejardinnl



Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is
altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd
in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 09.30 uur St. Jan de Doperkerk in Hoeven

09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel

11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 02.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd

19.00 uur Hellemonskapel in OQudenbosch
donderdag  19.00 uur Hellemonskapel in Qudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat
Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Hellemonskapel in Ouden-
bosch en in ‘het Punt' in Hoeven.

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen' in Oudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in ‘Kroonestede’ in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof' in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda
zondag 5 maart 1e zondag van de Veertigdagentijd
zondag 12 maart 2e zondag van de Veertigdagentijd
woensdag 15 maart Feest van de H. Clemens (Bosschenhoofd)
zondag 19 maart 3e zondag van de Veertigdagentijd
zondag 26 maart 4e zondag van de Veertigdagentijd
zondag 2 april Se zondag van de Veertigdagentijd
zondag 9 april Palmzondag
donderdag 13 april Witte Donderdag
vrijdag 14 april Goede Vrijdag
zaterdag 15 april Stille Zaterdag - heilige Paasnacht
zondag 16 april Pasen - Verrijzenis van de Heer
maandag 17 april 2e Paasdag
vrijdag 21 april Toediening van het Vormsel (Hoeven)
zondag 23 april 2e zondag van Pasen - Beloken Pasen
zondag 30 april 3e zondag van Pasen
donderdag 4 mei Dodenherdenking
zondag 7 mei 4e zondag van Pasen -

Zondag van de Goede Herder
zondag 14 mei Se zondag van Pasen
zondag 21 mei 6e zondag van Pasen -

Priesterjubileum pastoor Maickel Prasing (Basiliek)
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Op reis in het Land van Geloven
etappe 7: de Woestijn

Al een paar jaren gaat in de parochie een
wisselend gezelschap samen op reis in het Land
van Geloven. Het gaat om een virtuele reis, met
verrassende besternmingen. Deze keer is ons
reisdoel de woestijn.

In de Bijbel is de woestijn de plaats waar het
gebeurt. De woestijn is extreem. Omdat er bijna
niets is, wordt je teruggeworpen op jezelf. le
komt er tot keuze en onderscheiding. Vanaf het
begin van het christendom hebben mannen en
vrouwen in deze woestijn sporen nagelaten. Het
waren mensen die de eenzaamheid opzochten
om zich aan God over te geven. Ze kozen voor
een manier van leven waarin ze bloot stonden
aan droogte, rovers en demonen. In de praktijk
bleven ze niet alleen, maar sloten allerlei mensen
zich bij hen aan.

Is de woestijn een plek die lang geleden
belangrijk was voor gelovigen? Of kunnen wij er
ook iets mee? Waar bevindt zich de woestijn in
ons leven? En kunnen wij op deze plek
overleven? Kunnen we de stilte van de woestijn
aan? Kunnen we in de stilte de stem van God
ervaren?

Wie gaat er mee?

De reis in het Land van Geloven maken we met
een groep die bestaat uit 10 tot 16 personen
onder begeleiding van pastoraal werker
Annemiek Buijs - Tuytelaars en Toos Romme.
We gaan samen vijf avonden op verkenning en
wisselen daarbij ervaringen en bevindingen uit.
Er is ruimte voor verschillende opvattingen en
ieders persoonlijke, soms heel eigen weg. Voor
ons reisgezelschap zijn we op zoek naar
medegelovigen die behoefte hebben aan
verdieping en verbreding van hun levensweg.
Deelname vereist enige voorbereiding thuis,
net als hij iedere reis.

Wanneer en waar ? Aanmelden?

De bijeenkomsten zijn op maandag 8, 15, 22 en Informatie en aanmelding (uiterlijk 20 april) bij
29 mei en op dinsdag 6 juni, steeds van 2000 uur  pastoraal werker Annemiek Buijs - Tuytelaars, 06
tot 22.00 uur. We komen bij elkaar in de pastorie 163 24 465 (maandag, dinsdag en donderdag) of
van de Basiliek in Oudenbosch. Als bijdrageinde  email regio.oudenbosch@gmail.com.

kosten van de reis wordt € 10,00 gevraagd voor

koffie, thee en materiaal.
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de Bibliotheek
VANNU

Gratis Cursus ‘Het internet op’

Internet wordt steeds belangrijker in het
dagelijks leven. Tweedehands koopjes, informatie
van de overheid, belastingaangifte doen, een reis
boeken, bankzaken regelen, dat gaat tegen-
woordig allemaal via internet. De cursus ‘Klik en
Tik, het internet op’ helpt u beter gebruik te
maken van deze nieuwe mogelijkheden. Aan de
cursus zijn geen kosten verbonden.

Doelgroep

De cursus richt zich op mensen die moeite
hebben om hun weg te vinden op internet en
bestaat uit zes onderdelen:

- Hetinternet op

- Websites bekijken

- Zoeken met een zoekmachine

- Invullen en aanvragen

- E-mailen

- Downloaden.

Waar en wanneer?

Deze cursus wordt gegeven in de Bibliotheek van
Oudenbosch, Annaplein 3, iedere maandag van
10.00 uur tot 11.30 uur. U doorloopt de cursus in
uw eigen tempo. Na afloop van de cursus krijgt u
van de bibliotheek een bewijs van deelname.

Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie?
Voor informatie of om u aan te melden kunt u
terecht bij de balie van de bibliotheek.
Aanmelden kan ook via de site
www.bibliotheekvannu.nl of bij Dominique
Vissers, telefoon 0165 552 080 en email
d.vissers@bibliotheekvannu.nl.

Heilige Clemens Maria Hofbauer

Op 15 maart 1820 overleed in Wenen Clemens
Maria Hofbauer. In Qostenrijk is hij nog steeds
een geliefde heilige, maar ook in ons land trekt
hij nog steeds de aandacht van menig katholiek,
Zois er in Bosschenhoofd een druk bezochte
kapel. Clemens werd geboren op 26 december
1751 in Tasswitz (Tsjechié) in een arm gezin. Hjj
voelde al vroeg roeping tot het priesterschap,
maar geld voor studie ontbrak, zodat hij aan de
slag moest als bakkersleerling. Toch slaagde hij
erin op 21-jarige leeftijd de gymnasiale studie te
beginnen, maar een vervolgstudie zat er niet in.

Na veel omzwervingen en een periode als
kluizenaar lukte het hem te worden opgenomen
in de Congregatie van de Redemptoristen. Zij
stelden hem in staat om alsnog zijn studie te
voltooien en op 34-jarige leeftijd werd hij tot
priester gewijd. Door zijn oversten werd hij met
een metgezel naar Moord-Europa gezonden om
daar een congregatie te vestigen. Ze kregen wel
medebroeders, maar vaste grond onder de
voeten kregen ze niet. Het werd een lange,
hopeloze weg. Ook pogingen elders in Europa
mislukten, zoals in Warschau waar na 22 jaar het
klooster dat daar was gesticht door het bewind
van Mapoleon weer werd opgeheven,

In 1808 keerde hij terug naar Wenen waar hij vol
goede moed opnieuw begon, Jaren van zware
inspanningen volgden. Als zielzorger spaarde hij
zichzelf niet en velen deden een beroep op hem.
Hij vormde kringen van studenten, geleerden en
kunstenaars die als lekenapostelen het geloof
verder uitdroegen. Daarmee cefende hij grote
invloed uit op de stad en ver daarbuiten. Hij werd
‘alles voor allen’, de apostel van Wenen. Na een
pijnlijke ziekt overleed hij op de dag dat de keizer
het besluit nam de Congregatie van de Redemp-
toristen officieel toe te laten in Oostenrijk.

Clemens werd voor velen de patroon in hopeloze
zaken, omdat hij zelf in zijn leven zo vaak werd
geconfronteerd met hopeloze situaties. Door zijn
grenzeloze vertrouwen op God wist hij moedig
staande te blijven en grote dingen tot stand te
brengen. Zo mag hij voor ons nog steeds een
voorbeeld zijn als we teleurstellingen en tegen-
slagen op onze levensweg ontmoeten. En onze
voorspreker in het vertrouwen dat alles eens op
de juiste tijd goed terecht zal komen.
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2017: jaar van de waarheid voor de Kerk in China?

Wereldwijd wordt uitgekeken naar resultaten van
de anderhalf jaar durende besprekingen tussen
het Vaticaan en de Volksrepubliek China. Om de
drie maanden gaat een delegatie over en weer,
De besprekingen schijnen in positieve sfeer te
verlopen. Geluiden uit het Vaticaan en van paus
Franciscus zelf zijn optimistisch van aard. Alles
gaat in het geheim en wereldwijd wordt in de
media geklaagd over de stilte, Waarover gaan
de onderhandelingen? Wat is eigenlijk het
probleem?

Een katholieke kerk los van Rome

Bij de communistische machtsovername in 1949
stuurden de Chinese machthebbers aan op een
patriottische kerk in China met volledig zelf-
bestuur, inclusief bisschopsbenoemingen, los
van Rome, Dit beleid verdeelde de katholieke
gemeenschap in China in twee kerkelijke
gemeenschappen. In het buitenland sprak men
van een schisma van de katholieke Kerk in China.
De ene gemeenschap wilde trouw blijven aan de
paus en ging ondergronds met bisschops-
benoemingen door Rome. De bovengrondse
patriottische kerk aanvaardde de politieke
situatie en probeerde er het beste van te maken.
Ze wilde ook trouw zijn aan Rome, maar wel
samenwerken met de Chinese autoriteiten om te
kunnen functioneren. En zo kent China momen-
teel een zeer complexe situatie: 30 ondergrondse
bisschoppen door Rome bencemd en niet door
de autoriteiten, zo'n 65 bisschoppen door China
benoemd en naderhand door het Vaticaan
erkend en 7 bisschoppen door China bencemd
en geéxcommuniceerd door het Vaticaan. Rome
houdt vast aan de stelling dat er in China maar
één katholieke Kerk bestaat die trouw is aan

de paus, maar onderling verdeeld is over de
houding tegenover de overheid: wel of niet
samenwerken. Deze onderlinge verdeeldheid
had en heeft grote onderlinge wrijvingen

en conflicten tot gevolg. Alle partijen hebben

er belang bij dat deze verdeeldheid wordt
opgeheven. China stelt dat de onderlinge
verdeeldheid de harmonieuze samenleving, die
China voorstaat, niet bevordert. Een akkoord met
het Vaticaan zou in het buitenland het imago van
China als schender van religieuze vrijheid in ieder
geval 'oppoetsen’ Het Vaticaan stelt dat een
verzoende Kerk wezenlijk is voor een vitale en
groeiende Kerk in China.

Bisschopsbenoemingen cruciaal voor Rome
Op 9 februari publiceerde kardinaal Tong van
Hong Kong een lang en degelijk artikel waarin
hij, na lange overwegingen en raadpleging van
‘deskundigen; zijn visie geeft op het hoe en wat
van de onderhandelingen. Deskundige buiten-
staanders zeggen ‘dat hij de stem van het
Vaticaan verwoordt! In zijn artikel staan de
bisschopsbenoemingen door de paus centraal.
Want, zo zegt hij, 'dit hoort bij de wezen van het
katholieke geloof. Bisschoppen, als opvolgers van
de apostelen, leiden samen de Kerk, in
verbondenheid met elkaar en de paus als eerste
onder zijn gelijken. Benoemingen van bisschop-
pen door de paus zijn daar een uitdrukking van.
Deze religieuze vrijheid, zo uniek en typisch voor
de katholieke Kerk, werd en wordt door de
Chinese overheid aan de Kerk onthouden. De
onderhandelingen laten al kleine vruchten zien.
De paus stemde er mee in de excommunicatie
van de zeven bisschoppen te willen herzien en
China stemde eind 2016 in met drie door China
én de paus erkende bisschoppen.

Sobere maaltijd in de Vastentijd

Met als voorgaande jaren wordt ook dit jaar in samenwerking met de Protestantse Gemeente
Oudenbosch een sobere maaltijd gehouden. Op maandag 27 maart zal Tjeu van Knippenberg,
emeritus-hoogleraar theologie aan de Tilburg University, vertellen over zijn recente ervaringen in
China en spreken over de spiritualiteit van Broeder Antoon Geerts, Broeder Geerts, in 1875 geboren in
Oudenbosch, is een van de martelaren die samen met mgr. Schraven in 1937 in China ter dood
werden gebracht door het bezettende Japanse leger, omdat ze weigerden vrouwelijke vluchtelingen
als 'troostmeisjes’ uit te leveren. U bent van harte welkom aan deze maaltijd deel te nemen. Uw
vrijwillige bijdrage komt ten goede aan het vastenproject 'Ouderenzorg in China',




2017: een cruciaal jaar

Als China en het Vaticaan overeenstemming
kunnen bereiken over deze weqg als vast beleid
voor de toekomst komen alle andere problemen,
zoals de toekomst van de ondergrondse
bisschoppen enz., in een ander daglicht te staan.
Dan kunnen de twee kerkelijke gemeen-
schappen gaan samenwerken aan verzoening. In
het verleden zijn diepe wonden geslagen in de
Kerk van China zelf én tussen het Vaticaan en
China. Het zal ongetwijfeld een moeilijke weg
blijven na 60 jaar vervolging, wantrouwen,
verdachtmakingen en strijd. Verzoening gaat met
kleine stapjes, als onderling vertrouwen maar
kan groeien door kleine resultaten. Paus
Franciscus laat zich lovend uit over de rijke
Chinese cultuur en blijft zeggen dat hij graag
China wil bezoeken. Hij werpt zich wereldwijd op
als bouwer van bruggen en is vast besloten dit
ook met China te doen.

zorg, medicijnen en betere huisvesting.

Vastenproject = el

—— _‘d,
De bisschop van Tangshan City heeft in 2005 een centrum opgericht voor ouderen die leven in de
marge van de samenleving. Doordat jongeren vertrekken naar de grote steden op zoek naar werk en
ten gevolge van de een-kind politiek kunnen ze hun, meestal zieke, ouders niet voldoende hulp
bieden. Het tehuis waar deze ouderen worden opgevangen is eigendom van de Kerk, maar is
dringend toe aan een opknapbeurt. In het centrum, dat voor haar inkomsten afhankelijk is van de
vrijwillige bijdragen van sponsors en particulieren, zijn ruim 600 vrijwilligers actief. De opbrengst van
collectes in het kader van de Vastenactie en van de sobere maaltijd zal worden besteed aan medische

Het bisdom Tangshan

Het vastenproject is bestemd voor het bisdom
Tangshan, een klein bisdom oostelijk van Peking.
Het hoort tot de ‘patriottische kerk, met een
hisschop die door de overheid is benoemd én
door de paus erkend. Van oudsher was dit
bisdorn een arm bisdom, waar de Nederlandse
Lazaristen met niets begonnen. Er zit groei in,
zoals de bouw van een nieuwe kerk voor 1000
gelovigen in de stad Qin Hongchao City aan de
Chinese Zee laat zien. De Kerk accepteert de
overheid zoals ze is en kan zich daardoor
inzetten voor de zwakken in de samenleving.
Ook in Tangshan ziet men reikhalzend uit naar
een positief resultaat van de gesprekken tussen
Rome en China.

Vincent Hermans
secretaris Mgr. Schravenstichting
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VEERTIGDAGENTIJD KiK

Laatst wilde ik, Kikker, de muizen vertellen over de E 'De eerste van de maand, we doen mee hoor,
vastentijd. 'Muizen, jullie wonen in de kerk', zei ik. & kikker!" Woensdag kwamen ze langs en zeiden zoet:
‘Ja, ideaal wonen, Kikker!' riepen ze. 'Aardige mensen! 'Kikker, we hebben iets lekkers voor je mee-

Veel lekkers!' Ze wiegden tevreden met hun staart. genomen. Maar je krijgt het niet, want we gaan
‘Maar weten jullie ook', zei ik, 'dat de mensen in de VASTEN! Het was even stil. Toen riepen ze tegelijk:
kerk straks veertig dagen gaan vasten? 'Watis dat, ~ '1 APRIL... kikker in je bill' Ze gierden het uit. Maar
vasten?' vroegen de muizen. 'Dat is bijvoorbeeld: de pret duurde niet lang, want ik vertelde dat het
stoppen met snoepen,’ zei ik. 'Dat kan niet waar zijn!" 1 maart was. En dat het vasten geen grapje was.
piepten de muizen geschrokken, ‘De mensen komen "1 maart!' riep de een. '... zonder taart!' rijmde

hier toch om te vieren? Hoe kun je vieren zonder ¢ de ander. Toen moesten we toch lachen.
lekkers??' Tja. Ik legde het zo uit: 'Het vieren wordt
mooier als je een tijdje geen feest viert.' 'Onzin! Feest
en snoep is altijd goed voor een muis!' protesteerden
ze. 'Maar jullie zijn toch kerkmuizen!' zei ik. Wanneer
begint dat dan?" mopperden ze. 'Op aswoensdag', zei [
ik, 'de eerste van de komende maand'. De slimste
muis keek ineens quitig en zei:

4 F

Puzzel

Vasten is niet olleen minder shoepen. Je kunt ook
minder viees eten, drinken, tv-kijken of gamen.
bie oefeningen helpen je om los te komen van dingen
woal Je erd oo vastzit. Yasten mag gerust een beetje
moeite koster. God wil dat we een goed mens zjjn,
met oog voor anderen. bat kun Je oefenen.

Streep ult de wolk de woorder weg die niet bij
vaster| horen. Zet die vertikaal n in de juiste
volgorde in het rooster hiernioast. be boveriste

regel vormt een passend woord... N
{&

0

(.

by, FATS N
ooy, w o

@ o AL

Wat Jezus zegt:

lfiemand kan twee tegenovergestelde dingen
van harte doen. Je zult van het ene houden
er eer) hekel hebben aan het andere.

Je kunt riet God !?
en het grote geld &=

tegelilk dienen, [ _')
(Zie Mottetis 624}




Hartjesviering in de Bas

Op zondag 29 januari vond de jaarlijkse
‘Hartjesviering’ plaats. leder jaar rond Maria
Lichtmis worden de ouders, broertjes en zusjes,
peetouders, opa'’s en oma’s van alle dopelingen
die in het afgelopen jaar in de Basiliek zijn
gedoopt, door de doopwerkgroep uitgenodigd
om deze speciale viering bij te wonen.

Maria Lichtmis is een oud verhaal over vreugde
om het ontvangen leven. Als een kindje wordt
gebaoren, dan willen de ouders hun blijdschap
graag delen met al hun dierbaren. Allemaal zijn
we kinderen van het licht die samen zorgdragen
voor de schepping, voor het leven en voor al het
moois dat ons is toevertrouwd. Maria Lichtmis is
daarom een uitgesproken mooi moment om
nogmaals al deze kleine wondertjes opnieuw te
laten zegenen,

In de ‘Hartjesviering' hebben we ongeveer 45
van de bijna 70 dopelingen in 2016 met hun
families mogen verwelkomen. Vele kleintjes
vonden de Basiliek maar wat interessant en
kwamen spontaan tijdens de viering even kijken
wat er vooraan toch allemaal bij het altaar
gebeurde. De viering wordt al enkele jaren
muzikaal verzorgd door het duo Just-Us;,
bestaande uit Graham Tweed en Ruud Brood.
Het Ave Maria werd door onze ‘gast-fluitiste’
prachtig vertolkt op dwarsfluit. leder jaar is het
weer leuk om de reacties van ouders en kinderen
te zien - én te horen - als deze prachtige muziek
live ten gehore wordt gebracht.

Ma een woord van welkom door pastoor Maickel
vervolgde onze trouwe helper Eva de viering met
een mooie openingsgedachte, Een belangrijk
onderdeel van de viering is het opnieuw zegenen
van de dopelingen en hun broertjes / zusjes door
pastoor Maickel. Robert, vader van dopeling
Annemarie, en Anneriet, doopouder, lazen de
voorbede voor. Er volgde nog een mooie slot-
gedachte die werd voorgelezen door Suzanne,
moeder van dopeling Hugo, en haar zoon Camiel.
Aan het einde van de viering werden de doop-
hartjes aan de ouders uitgereikt en was er
gelegenheid om nog even gezellig na te praten
met een kopje koffie, een bekertje ranja en een
lekker cakeje.

De doopwerkgroep kijkt terug op een geslaagde
‘Hartjesviering’ en bedankt pastoor Maickel, onze
kosters, muzikanten en alle geweldige hulp voor
en achter de schermen. We kijken nu al weer uit
naar de ‘Hartjesviering'in 2018.

Was u 29 januari niet in de gelegenheid om het
doophartje tijdens deze viering op te halen, dan
kunt u het doophartje tot uiterlijk 14 juli 2017 op
weekdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur
ophalen bij de pastorie in Oudenbosch, gelegen
naast de Basiliek. U heeft hierover bericht
ontvangen via de mail. De hartjes die niet zijn
opgehaald worden na de zomervakantie
‘gerecycled’ voor nieuwe dopelingen.




In juli 2016 is de luiklok van de Pauluskerk in
Oudenbosch uit de "toren’ gehaald om te worden
overgebracht naar Burkina Faso en daar een
nieuwe bestemming te krijgen. Begin december
is de Paulusklok in Ouagadougou aangekomen
en alweer zo'n 150 kilomteter naar het oosten
verhuisd. Daar zal de klok uiteindelijk een plaats
gaan vinden in de zeer grote, nieuwe kerk in
Gounghin. In die plaats heeft pater Willy Burm

een heel groot gedeelte van zijn tijd in Burkina
gewerkt. De kleine klok, die bij de vroegere kerk
stond, zal verhuizen naar Kokossin, het dorpje
waar men aanvankelijk om een klok had
gevraagd. Nogmaals dank aan allen die aan dit
project hebben meegeholpen.

Sjef Theunissen

'Kindje wiegen' in Oud Gastel weer succes

Op 2e Kerstdag was het 'Kindje wiegen'in de
Laurentiuskerk in Oud Gastel, Het thema dit jaar
was Joram, de knorrige herder. Nadat men had
geluisterd naar het mooie verhaal konden de
kinderen naar hartelust knutselen. Je kon een
foto laten maken als herder in de kerststal,
waarna je een bijbehorend fotolijstje kon
versieren. \erder kon een herder met bijbe-
horend stafje en schaapje worden geknutseld.
QOok was er ruimte om je te laten schminken,

‘een kerststukje te maken en te grabbelen in de
grabbelton. Onder het genot van een drankje en
met de muzikale omlijsting van het leerlingen-
orkest ‘Eigenwijz' werd het een geslaagde
ochtend voor iedereen. Dank aan alle vrijwil-
ligers, die het mede mogelijk maakten om dit te
kunnen organiseren.

de Parochiekerncommissie
werkgroep Kindje Wiegen
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Hoofdkantoor
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. 4700 BH Roosendaal

Kantoor Eindhoven
Ondernemingsweg 7

Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

email: info@liebreks.nl
internet: www.liebreks.nl
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Geslaagde Advent en Kinderkerstviering

In dit nieuwe jaar kijken we met veel plezier
terug op een geslaagde Advent met als afsluiting
de kinderviering op Kerstavond in de Basiliek.
Met het thema van de kindernevendiensten
‘Maak het mee met de 4 I'sl'gingen we vergezeld
door Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef met de
kinderen op weg naar de 5e J, het kindje Jezus.
En de 6e J? Dat was JI)! ledere zondag mochten
we zo'n 30 a 40 kinderen verwelkomen. Er werd
zelfs een vredesrap geschreven door de boven-
bouwers.

Tijdens de kinderviering op Kerstavond
vertolkten een groot aantal engeltjes, herders en
schapen, koningen en wijzen en natuurlijk Maria,
Jozef en het kindje Jezus het kerstspel ‘De Koning
van de Vrede! Het kerstverhaal werd verteld door
Mirjam, Jan-Willem en Romeo. Chavarim
verzorgde de viering muzikaal met bekende
kerstliedjes en eigen repertoire en Jan-Willem
speelde zelfs nog mee op trompet.

Koning Oscar blies nogal hoog van de toren,
want hij wilde alleen maar de baas spelen en
alles voor zich zelf houden. Maar dat hield hij niet
lang vol. Zijn onderdanen joegen de koning weg
naar zijn gouden huis. Herder Daniél vertelde ons
daarop het goede nieuws van de engel, dat er
een koningskind was geboren. Daarna zagen we
Maria (Jasmijn) en Jozef (Diederik) samen met de
engeltjes naar de kerststal gaan. Engel Eva droeg
het kindje Jezus (de pasgeboren Teun van
Dongen). De wijze Floris-Jan bracht het licht van
de kerstster en vertelde ons dat een koning die
beveelt en alles doet voor goud geen echte
koning is, maar dat de echte Koning van de Vrede
veel van mensen houdt. Samen met de engeltjes,
herdertjes - en zelfs een kerstezel! - was het een
prachtig kerstspel. Voor engel Eva werd ‘Lang zal
ze leve'gezongen ter ere van haar verjaardag en
alle kinderen kregen na het slotlied nog een
mooie button mee als herinnering.

Ook het Kindje Wiegen op 1e kerstdag werd door
de allerkleinsten druk bezocht. Samen met de
kinderen hebben we gezongen, muziek gemaakt
en geluisterd naar het Kerstverhaal. De Werk-
groep Kindervieringen wenst iedereen een goed
jaar toe. We hopen jullie natuurlijk allemaal weer
terug te zien in december. Maar je hoeft niet te
wachten tot Kerst hoor, want er zijn nog veel
meer leuke kindervieringen dit jaar. Kijk maar
eens op www.kinder-karavaan.nl voor de
themavieringen ‘Schatgravers gezocht!.

Dit jaar waren we ook erg blij met de
enthousiaste versterking van onze werkgroep
door Marisa. Ben je 16+ en heb je zin om volgend
jaar ook mee te helpen, dan ben je uiteraard van
harte welkom. Laat het weten aan Inge Deckers,
ingel15@zonnat.nl.




§ T ﬁ Jezuitenplein 33

- - Oudenbosch

lvo l 0165 726 996
info@brasserietivoli.nl

BRASSERIE www.brasserietivoli.nl

Welkom bij d Tissink E
goedkoopste FSITHERAP
o d G t ’! Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.jofib.nl
van vua uaste info@jofibanl | 0165 515561
bumba BROOS et |edere dag voor U kisar. Om te sorpen dut /s lunt vinden wal Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten kunnen
1 nioadig heeft. En dat vooe de laagste prifs bij u i de buurt. Tot snell : :
- u helpen met diverse gezondheidsvragen op het

gebied van bewegen. Gaat de conditie achteruit
maak dan een afspraak op

Opeaingrtiiden:

Mg OO0 - LD e
Dinsdag BE00 - 20.00
Woensdng  08.00 - 20.00 tur

Tel. 0165-515561

Dondeedag  09.00 - 2000 wwr
Zaterdag OF.00 - 2000 uwr

oy 2= B
SUNMIBAD.

U wilt een Fitheidstest af laten nemen, of
kracht opbouwen, maak een afspraak en u
kunt onbeperkt fitnessen,

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.2b-vitaal.nl
info@2b-vitaal.nl | 0165 515561

Halle | |),;]i310)

by (-G, Scapuitast £

{D]Hagens

Gas Water CV + Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20 Laven
4751 AD Oud Gastel Uneto Vi
Tel.: 0165 - 51 4149  email: p.j.hagens@hotmail.com @

20




Deze maand is de spannendste tijd van
het liturgische jaar. Op groen na komen
alle liturgische kleuren voorbij. In de
Goede Week gaan we in korte tijd van
Palmzondag, waar een juichende me-

nigte Jezus’ koningschap bezingt, naar
Goede Vrijdag waar een schreeuwende
menigte Hem dood willen hebben. De
apotheose in de paasnacht: Jezusis
niet dood, Hij leeft!

Bijbelverhalen

LEZINGENROOSTER

ZONDAGEN APRIL 2017

2 april

Se poedag van de
veertigdagent]jd
Ezechigl 37, 12-14
Romeinen 8, 8-11
Johannes 11, 1-45

9 april

Palmzondag

lesaja 50, 4-7

Fileman 2, 6-11
Mattetis 26,14 - 27, 66

13 april

Witte Donderdag
Exodus 12, 1-8+11

1 Korintigrs 11, 23-26
Johanmes 13, 1-15

14 april

Goede rjdag

Jesaja 52,13 - 53,12
Hebreeén 4, 14-16+5,7-9
Johanmes 18, 1-19, 421

15 april

Paaswake: Verrijzenis van
2 Heer

Genesis 1,1-2.2

Genesis 27, 1-18

Exodus 14,15-15,1

lesaja 54, 5-14

Jesaja 55,1-11

Baruch 3, 8-15+35-4,4
Ezechiél 36, 16-17a + 18-28
Romeinen 6, 3-11

Matteis 28, 1-10

16 april

Paaszondag: Vesrizenis van
de Heer

Handelingen 10, 34a+37-43
Kolossenzen 3, 1-4 of 1
Korintiérs 5, 6b-8

Johannes 20, 1-9

23 april

Beloken Posen en zondag van
de goddelijke Barmhartigheid
Handelingen 2, 4.2-47

1 Petrus 1,3-9

Johannes 20, 19-31

30 april

e zondag van Pasen
Handelingen 2, 14+22-32
1 Petrus 1, 17-21

Lucas 24, 13-35

wmzééj& cpges taan

Op de eerste zondag van deze maand horen we het verhaal
van de opwekking van Lazarus. Het is een lang evangelie dat
in veel kerken omwille van de tijd wordt ingekort. Ik zou dat
niet doen, omdat je daarmee het verhaal tekort doet. Het is
geen eenvoudig opwekkingsverhaal. Opmerkelijk is dat er
geschreven staat dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.
Jezus zal drie dagen in het graf liggen. Het lijkt alsof Jezus
getuige wordt van wat hem zelf zal overkomen. Met het
verschil dat Jezus verrijzenis voor eens en voorgoed blijkt te
zijn, en die van Lazarus een tijdelijk vitstel van zijn dood.

Op Palmzondag wordt traditiegetrouw het lijdensverhaal
gelezen, dit jaar uit het evangelie van Matteiis. Het is een
verhaal dat een week lang tot nadenken stemt, omdat
elementen eruit de komende dagen zullen terugkeren op
Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Een van de meest
ontluisterende elementen uit het verhaal blijft het verraad
door een vriend en het vluchten van de leerlingen bij Jezus
vandaan. Het stelt jaar in jaar uit de dringende vraag aan
ons, Christusvolgelingen, want wij doen in tijden van
onrust? Zijn wij dan in staat onze angst te bedwingen en in
de buurt te blijven van mensen die lijden?

Met Pasen bezoeken Maria Magdalena en ‘de andere Maria’
in alle vroegte het graf van Jezus. Dat blijkt leeg. Fen engel
geeft de vrouwen de opdracht aan de leerlingen te zeggen
dat Jezus verrezen is. Onderweg komen de vrouwen Jezus
tegen, die als eerste zegt dat ze vooral niet bang moeten

zijn en dat ze Hem zullen zien in Galilea. De leerlingen
moeten van Jezus terugkeren naar de plaats waar het eens
begon. Opnieuw beginnen. Pas dan zullen de ogen hen echt
apengaan.

Hij is niet hier: Hij is tot leven gewekt,
zoals Hij gezegd heeft

Matteiis 28, &

Tekst: Sipke Dralsma
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Monuta Oudenbosch
Parklaan 5

T:-0165-53 4304
www.monuta.nl/oudenbosch
{24 uur per dag, ook in het
weekend)

Ook als u niet of elders
verzekerd bent.

| Afscheid nemen
zoals iemand was.

Monuta

A . De steun bij iedere uitvaart.
;o 3

Specialist in fauteuils en
bankstellen op comforthoogte

L LA ]

tapijt, vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages ! alles wordt bij U va
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen d gemeten en g

Aannemersbedrijf
Van Agtmaal
Oudenbosch _....h...

Telefoon: +31 (0)165 31 90 00 Internet www.vanagtmaal.nl

DE MARTWIENKEL SIgnesleding voor
Markt 5 mensen met een
4751 HR OUD GASTEL beperking
0165-760088

Tweedehands goederen,tekstborden,relatiegeschenken,

cadeau-artikelen,schoenreparaties, toeristische info,

pakketdienst en nog veel meer....




Ter inspiratie - BOEKEN

CHRISTIAN VAN DER HEIIDEN

Paus Franciscus
Het vierde jaar:
Verlangen naar eenheid

Een paar jaar geleden lag ik bij te komen van een ope-
ratie aan mijn heup. Het was in de nacht van zaterdag
op zondag, in een te warme kamer van het ziekenhuis
in Hilversum. Ik kon niet slapen, had pijn en hoorde de ;
hele nacht geluiden van mijn medepatiénten. Midden PAU SE RA
in de nacht wist ik dat slapen niet meer ging lukken HET Vi E
en zette ik de televisie aan. Ik schakelde van kanaal '

naar kanaal en kwam uiteindelijk terecht bij de Duit-
se televisie. En daar belandde ik in de rechtstreekse

NCISCUs
E’J )E JAAR

uitzending van de wereldjongerendagen uit Rio de

Janeiro. Ik was rusteloos, moest op mijn rug blijven liggen en

had echt pijn. Ik zag op tegen de resterende uren van de nacht. Titel Paus Franciscus,
Maar alles werd anders toen ik rechtstreeks verbonden werd Het vierde jaar :
met één miljoen jongeren die stil waren, en met paus Francis- Verlangen naar

cus die voorging in de stilte. Heel soms bad hij voor, met zijn eenheid

ogen op het kruis van Christus gericht. Meestal zat hij gebogen Auteur  Chrristian van der
en was hij stil. Vanuit mijn rusteloosheid was ik direct verbon- Heijden

den met deze stilte voor de lijdende Christus. Voor heel even ISBM 9789492093370

bestond er geen afstand tussen Hilversum en Ric de Janeiro. Prijs €19,50

Ik was daar ook, verbonden door het gebed. En ik werd steeds Omvang Ca 200 pagina's

rustiger totdat ik een diepe innerlijke vrede mocht ervaren

die met niets te vergelijken is. De vrede en de rust werden mij
geschonken door die jongeren, maar vooral door de paus.

Hij sprak daar cok een aantal belangrijke woorden die sinds-
dien met mij meetrekken: 'Ga op weg, wees niet bang en

dien’ Deze woorden dragen mij al verschillende jaren. Om zijn
woorden te bewaren, van dag tot dag, van week tot week, van
maand tot maand, schreef journalist Christian van der Heijden
een kroniek van het jaar van paus Franciscus. Dit keer van het
vierde jaar. Lees dit boek en laat je dragen door de woorden
van deze historische paus.

Leo T4
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{ ) Co ppens Voor een persoonlijke begeleiding
( Uitvaartzorg met aandacht voor uw wensen!

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
076-5015006

Rouwcentra:

Roosendaal: de Me
Etten-Leur: R
Oud Gast

Wouw:

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten h - ¢
Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

. E.h?-emr-_-n aha.n nementen voor bedrijven en.un stellingen 4 M.J

*  Tuinplanten in heel veel soorten en vanateiten en waterplanten e f

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaarda ppelenJ ‘k

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten ‘_ i f

Zwembaden en alle toebehoren ’

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

*  Tuinonderhoudscontracten woor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl
KERKSTRAAT 2
4751 HN
OUD GASTEL

Bo.uwserVice Rucphensebaan 21a
-1

Ple
Roosendaal / Oud Gastel www.bouwservicebartelen.nl

Restauratie
Verbouw

Nieuwbouw




