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Pastoraal woord bij een zilveren jubileum

Op 11 september mag ik vieren dat het 25 jaar
geleden is dat bisschop Ernst mij wijdde tot
diaken van het Bisdom Breda. Ik was toen 34 jaar,
vrij jong nog, en ook ons gezin was toen
gezegend met twee jonge kinderen. Toch was ik
vrij vastberaden in mijn verlangen me als diaken
te verbinden aan de Kerk. Het was voaor mij een
nieuw thuiskomen. In mijn jeugd werd mijn
interesse voor werken in de Kerk al snel gewekt
door een bevlogen godsdienstleraar, en de figuur
van de pastoraal werker begon zich langzamer-
hand in de Kerk af te tekenen. Dat was iets voor
mij. Geloof en aandacht voor de ander werden
mij met de paplepel ingegoten. Maar ook betrok-
kenheid op maatschappelijke thema's zoals
vredesvraagstukken en Vastenactie hadden mijn
interesse. Dat bleef zo, ook tijdens mijn studie
theologie,

Mijn eerste functie in het Bisdom Breda was
pastoraal werker voor Kerk en Samenleving voor
de parochies van het toenmalige dekenaat
Bergen op Zoom. Ik voelde me als een vis in het
water: mensen en groepen uit parochies warm
en enthousiast maken voor diaconie en verbin-
dingen leggen, heel concreet, in activiteiten
tussen Kerk en wereld. In die periode ontstond
het verlangen om mijn betrokkenheid in mijn
werk in de Kerk dieper te duiden in de wijding tot
diaken. En er speelde nog iets anders: het besef
dat ik dit alles niet uit mezelf deed, maar vanuit
een steeds inniger wordende verbondenheid
met Christus. Hij had mij geraakt, geroepen de
weg te gaan die ik ging en die me leidde tot het
ambt van diaken.

Vijfentwintig jaar mocht ik dienstbaar zijn als
diaken in het parochiepastoraat, in bestuurlijk en
codrdinerend werk op dekenaal en diocesaan
niveau, in de opleiding als docent en studenten-
begeleider, in contacten van Kerk en samen-
leving. Vijfentwintig jaar mocht ik als diaken lief
en leed van mensen delen, dienstbaar en gelovig
voorgaan. Vijfentwintig jaar gelovige arbeid om
ieder mensenverhaal te verbinden met Gods
verhaal met ons, mensen, en te getuigen van het
Evangelie. Daar ben ik dankbaar voor, nog steeds,
iedere dag opnieuw. Dankbaar ben ik voor het
gezin van waaruit ik dit heb mogen doen, voor
het bisdom waarmee ik me heb verbonden,
Dankbaar ben ik voor collega’s, vrijwilligers en
parochianen om dit dienstwerk collegiaal en
gezamenlijk te doen.

In een uitgebreider artikel in dit magaZlN neem
ik u graag mee in enkele gedachten over het
ambt van diaken. En op zaterdag 3 september zal
ik erover spreken in het geloofsgesprek na de
gebedsviering om 19.00 uur in de Basiliek. Op
zondag 11 september hoop ik u te ontmoeten in
de dankviering om 11.00 uur, eveneens in de
Basiliek.

Peter Hoefnagels,
diaken
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Kanselboodschap

Mamens het bestuur en het pastoraal team van
de parochie is in het weekeinde van 16 en 17 juli
de volgende mededeling bekend gemaakt.

Met ingang van 1 januari 2017 zal bisschop
Liesen pastoor Maickel Prasing, naast zijn taak
voor het pastoraat in onze parochie, ook
benoemen als waarnemend pastoor van de
Immanuelparochie in Zevenbergen. Pastoor
Peter de Rooij van de Immanuelparochie wordt
op 27 december 2016 70 jaar en heeft bisschop
Liesen gevraagd zijn taak als pastoor per 1
januari 2017 te mogen beéindigen Wel blijft
pastoor De Rooij als emeritus priester beschik-
baar voor vieringen in de Immanuelparochie en
in onze parochie.

De teamleider van ons pastoraal team, diaken
Peter Hoefnagels, zal ook de teamleiding van het
pastoraal team van de Immanuelparochie op zich
nemen. Pastoor Prasing en diaken Hoefnagels
zullen vanaf 2017 samen 12 uur per week voor de
Immanuelparochie beschikbaar zijn. Het
betekent ook dat de teams van beide parochies
wat intensiever met elkaar gaan samenwerken,
Een samenvoeging van beide parochies is niet
aan de orde,

Als parochiebestuur en pastoraal team realiseren
we ons dat met het oog op de toekomst
intensievere samenwerking tussen pastorale
teams van belang is. Deze benoemingen dragen
hieraan bij. Met elkaar proberen we er zorg voor
te dragen dat de belasting voor het pastoraal
team hanteerbaar blijft.

Aanmelden parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
MNederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage.
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parochianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarom meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 116,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastorale werk u ter
harte en bent u neg geen lid van het parochie-
fonds, meld u dan aan! Dat kan door een email
met uw naam en adresgegevens te sturen naar
info@bernardusparochie.nl, en u ontvangt
verdere informatie. Of maak uw bijdrage over op
rekeningnummer NL90 RABO 0122 5041 00 ten
name van RK Parochie H. Bernardus van Clairvaux
onder vermelding van ‘parochiebijdrage’ Zo
houd ook u uw kerk in balans!

Meer informatie is te vinden op onze website
www.bernardusparochie.nl.

KERI(*BALANS




Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is
altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd
in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden

zaterdag 17.00 uur
zondag 09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
dinsdag 02.00 uur
19.00 uur
donderdag  19.00 uur
vrijdag 19.00 uur

H. Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd

5t. Jan de Doperkerk in Hoeven

H. Laurentiuskerk in Oud Gastel

Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
Clemenskapel in Bosschenhoofd

Hellemonskapel in Oudenbosch

Hellemonskapel in Oudenbosch

bijruimte van de sacristie in de kerk in Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Hellemonskapel in Ouden-
bosch en in 'het Punt' in Hoeven.

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen' in Oudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in "Kroonestede’ in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof' in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda
zaterdag 3 september
zondag 4 september

zondag 11 september

zondag 18 september
zondag 25 september
zondag 2 oktober

zaterdag 8 oktober
zondag 9 oktober

zondag 16 oktober
zondag 23 oktober

zondag 30 oktober
woensdag 2 november
zondag 6 november
zondag 13 november

Viering van Barmhartigheid (Basiliek)

23e zondag door het jaar

Caritascollecte voor Stichting Karunalaya

24e zondag door het jaar

Viering diakenjubileumn Peter Hoefnagels (Basiliek)
25e zondag door het jaar

26e zondag door het jaar

27e zondag door het jaar
Caritascollecte

Viering van Barmhartigheid (Basiliek)
28e zondag door het jaar

Viering KinderKaravaan (Hoeven)
29%9e zondag door het jaar

30e zondag door het jaar

Collecte Wereldmissiedag
Allerheiligen

Allerzielen

32e zondag door het jaar

33e zondag door het jaar

Afsluiting Heilig Jaar (om 15.00 uur in de Basiliek)




Gedoopt
24 juli

Overleden
20 juli

Gedoopt
19 juni

17 juli

21 augustus

Overleden
11 juni

9 juli
14 juli

29 juli

Familieberichten

Bosschenhoofd

Jana Stultjens

Antonius Bouwmeester (72),
echtgenoot van Johanna de Bruijn

iy

Hoeven

Vayen Lips

Hailey de Pijper
Faya Schenk

Elia Konings

Ravi Konings

Roan van der Sloot
Delano van Aert

Yvonne Georges (91),

weduwe van Pieter van Hoorn
Anna Roovers (94),

weduwe van Cornelis Verhoeven
Adrianus van de Riet (91),
echtgenoot van Catharina Hagens
Johannes Brans (81),

echtgenoot van

Johanna van Merode

Overleden
28 juli

Overleden
5 juli

16 juli

Gedoopt

11 juni

26 juni
24 juli

Overleden
7 juni

1juli

Stampersgat

Petrus de Nijs (67),
echtgenoot van Adriana de Wild

Oudenbosch

Maria Langerak (80,
echtgenote van Adrie Melissen
Johanna van Agtmaal (69),
echtgenote van

Wilhelmus van'Nassau

A
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Oud Gastel

Ali el Haouari
Christina el Haouari
Elisa el Haouari

Sanae el Haouari
Lakeyshia Traats

Evi Laurijssen

More van Merrienboer
Gijs Hagenaars

Johannes Aarssen (62),

echtgenoot van Dymphina de Pijper
Cornelis van Merrienboer (90),
echtgenoot van

Paulina van Merrienboer



Van Zuilichem
poliklinische revalidatiegeneeskunde

Poliklinische revalidatiegeneeskunde is bedoeld
voor mensen met chronische pijnklachten aan het
bewegingsapparaat waarbij 0.a. alleen
fysiotherapie onvoldoende resultaat heeft
gegeven enfof als er sprake is van een complexe
zorgvraag.

Een gespecialiseerd team van verschillende
hulpverleners onder leiding van een
revalidatiearts staat klaar om u verder te helpen.

» VOOR MEER INFORMATIE:
0165-512257
info@vanzuilichemzorg.nl

mm.vanzuili:hemzcrg.rﬂ‘

Bent u toe aan een nieuwe bril
en
bent u moeilijk ter been?

Dan komen wij langs voor
een complete oogmeting
aan huis!

JAN OOMEN

OPTICIEN - JUWELIER

gediplomeerd cogmesetkundige A.M.Y.C.
gediplomeerd contactlensspecialist A.M.V.C.

Markt 25, 4751 HS Owd Gastel
Tel, 0165513730




Van de vier evangelisten is Lucas
degene die het meest schrijft over

de voortdurende strijd tussen arm

en rijk. Lucas signaleert dat rijkdom
mensen vaak blind maakt en angstig.
Blind voor de noden in de wereld en
angstig om de rijkdom te verliezen.
Daarom houdt Lucas zijn lezers voor

dat werkelijke rijkdom niets met geld
te maken heeft en alles met de wijze
waarop je anderen laat delen in jouw
leven. Schatten op aarde verzamelen
is nutteloos, want de werkelijke schat
van het leven wordt gevormd door de
mensen die je gegeven zijn.

LEZINGENROOSTER
ZONDAGEN SEPTEMBER 2016

4 september

23e zondayg door het joar
Wijsheid 9.13-18h
Filemon 9b-10,12-17
Lucas 14,25-33

11 september

HMe rondag door hel joar
Exodus 32,7-11.13-14

1 Timoteids 1,12-17
Lucas 15,1-32

[of: Lucas 15:1-10)

18 september

J5e rondayg door het foar
Amos 8.4-7

1 Timoteds 2,1-8

Lucas 16,1-13

lof: Lucas 16,10-13)

15 september

J6e rondayg door het ioor
Amos 6,1a.4-7

1 Timoteds 6,11-16
Lucas 16,19-31

Bijbelverhalen

evriydin
oot éc};ﬁdaﬁgn

Soms moet de mens niet alleen bevrijd worden van demonen
als geld en goed. maar ook van zichzelf. Op de eerste zondag
van deze maand horen we Jezus in het evangelie zeggen dat
je Zijn leerling niet kunt zijn als je je vader, moeder, vrouw,
kinderen, broers, zussen, ja zelfs je eigen leven niet haat.
Haten in Bijbelse taal wil zeggen dat niets de navolging van
Jezus in de weg moet staan, zelfs je eigen leven niet. “Nie-
mand van u kan mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt
van al wat hij bezit.

Een week later klinkt het overbekende evangelie van de
verloren zoon. Die titel is in feite wat misleidend. Tussen de
vader en de jongste zoon komt het immers goed, maar de
oudste zoon blijft dwars en kwaad. De vraag is dus: wie is nu
werkelijk de verloren zoon? De parabel die een week later
volgt zorgt voor nog meer hoofdbrekens. Het lijki erop dat
Jezus een valsspelende rentmeester prijst om zijn listigheid:
‘De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer
overleg dan de kinderen van het licht; zegt Jezus. Naiviteit is
geen christelijke deugd!

Het laatste evangelie van deze maand beschrijft hoe een rijk
man na zijn dood in de onderwereld de eens arme Lazarus in
de schoot van aartsvader Abraham ziet liggen. Ten prooi aan
vele pijnen wil hij dat zijn vijf broers gewaarschuwd worden
om hun bezit te delen met de armen. Abraham oordeelt: als
mensen niet luisteren naar Mozes en de profeten zullen ze
ook niet luisteren naar iemand die uit de doden opstaat.

Zo,zeg Ik u, is er blijdschap bij de engelen van
God over één zondaar die zich bekeert

Lucas 15,10

Tekst: Sipke Dralsma

&




Mariavieringen in Oud Gastel
houden op.

De laatste jaren loopt het aantal kerkbezoekers
in de weekendvieringen in onze Laurentiuskerk
terug. Ook bij de Mariavieringen die ik voorga in
de maanden mei en oktober zie ik een terug-
gang van het aantal kerkbezoekers. Enkele jaren
terug waren er nog gemiddeld 20 kerkbezoekers
die bij de Mariavieringen kwamen meebidden.
In mei dit jaar waren dat nog maar vier kerkbe-
zoekers. Als we realistisch naar de belangstelling
en het kostenplaatje kijken, moeten we conclu-
deren dat het zo niet langer kan. In de pasto-
raatsgroep van de Geloofsgemeenschap Heilige
Laurentius hebben we in overleg besloten met
de Mariavieringen in mei en oktober per direct
te stoppen,

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier deze
vieringen verzorgd en ik dank de trouwe kerkbe-
zoekers die tot het einde samen met mij op de
woensdagavonden de Mariavieringen hebben
gevierd. Ook een dankwoord voor de mensen
die jarenlang deze vieringen hebben opgestart
en voor de mensen die mij in de maanden mei
en oktober bij verhindering hebben vervangen.
Heel veel groetjes. Het gaat jullie allemaal goed.

Ria Willemse

Aanleveren kopij
'Bernardus’ verschijnt weer

- op 26 oktober (november / december)
inleveren kopij véér 5 oktober

- op 13 december (december / januari)
inleveren kopij vé6r 23 november

Uw artikel, oproep, aankondiging enz.

ziet de redactie graag tijdig tegemoet, zodat
we er weer een mooie aditie van kunnen
maken.

Luiklok Pauluskerk ‘'emigreert.

In de klokkentoren van de Pauluskerk hing nog
steeds de luiklok, die al enige jaren niet meer kon
worden gebruikt. Hiervoor is een nieuwe
bestermming gevonden en daarom werd in het
weekeinde van 17 juli tijdens de vieringen
bekend gemaakt, dat op 20 juli om 10.00 uur de
klok van de Pauluskerk uit de ‘toren’ zou worden
gehaald. De toren is eigenlijk geen echte toren,
het zijn twee betonnen zuilen waartussen de klok
van bijna 200 kilo was opgehangen.

Wat gaat er met de klok gebeuren?

Tijdens het laatste bezoek aan het dorp Kokossin
hoorde Sjef Theunissen (Stichting Help Burkina)
dat de door Witte Pater Willy Burm aan de cate-
chist geschonken toeter om de mensen naar de
kerk te ‘roepen’ was versleten. Daarom had hij aan
het parochiebestuur gevraagd of het mogelijk
was de klok over te dragen aan de kerk in Burkina
Faso die omstreeks 1990 door pater Willy is
agebouwd. Het parochiebestuur was van mening
dat dit een betere besternming is voor de klok
dan ze te laten omsmelten.

Witte Paters

Dat het juist in een missiegebied van de Witte
Paters is, moet wel aanspreken. In de huidige
parochie hebben we twaalf Witte Paters gekend.
Pastoor Suijkerbuijk liet zich vaak bijstaan door
de paters Ben Balink en Rudy Gerritsen, die zich
tijdens hun verblijf in Nederland beschikbaar
hielden voor de Paulusparochie.




De klok gaat in de tweede week van augustus
naar een zeecontainer in Dirksland en zal begin
december in Burkina arriveren om vervolgens
nog engeveer 160 km. naar het costen te worden
gebracht. De elektrische aandrijving voor de klok
gaat niet mee, omdat er ter plaatse geen
elektriciteit is. De mensen in Burkina zijn echter
handig genoeg om zelf een stevige toren te
bouwen, de zware klok omhoog te hijsen en voor
de gelovigen te luiden. Als het zover is zal dus
een vertrouwd gelui in verre streken opnieuw
klinken.

Nogmaals: Bedankt!

Het is al eerder gedaan, maar ook langs deze weg
willen we iedereen bedanken die op maandag 27
juni heeft meegeholpen bij het knippen van de
heggen en het opruimen van het tuinafval rond
het kerkhof in Hoeven. 17 Personen hadden
gehoor gegeven aan de oproep om mee te
werken, zelfs een dame die ook nog eens lets
lekkers had gebakken voor bij de koffie, die er
uiteraard ook bij hoort. Waar we normaal bijna
een week over deden, is nu in anderhalve dag
gelukt. Nogmaals hartelijk dank.

Doopvoorbereiding in Oud Gastel

Vanaf september zal Carina Piree de voorbe-
reiding voor de doopvieringen in Oud Gastel
gaan verzorgen. e volgt daarin John Verstraten
op die dat enige jaren heeft gedaan, maar dit
vanwege drukke werkzaamheden heeft moeten
beéindigen. Nadat een dopeling is aangemeld zal
Carina een bezoek brengen aan de familie om
een en ander uit te leggen over de praktische
zaken rond de doopviering. Vlak voor de
doopviering zelf zal de pastor die doopt het
gezin bezoeken. Carina Piree is gehuwd, moeder
van vier kinderen en woont Gember 8 in Oud
Gastel. Ze is te bereiken via telefoonnummer 06
437 07 002 of email carinapiree@gmail.com.
Contactpersoon voor het maken van afspraken
voor doopvieringen blijft Eric Roovers,
telefoonnummer 06 165 40 840 of email
teamassistent@bernardusparochie.nl.

Vieringen van Barmhartigheid
op zaterdag om 19.00 uur
in de Basiliek van H.H. Agatha en Barbara
met aansluitend een geloofsgesprek

3 september
'De diaken als bewogen beweger’
met diaken Peter Hoefnagels

8 oktober
'Het onrecht geduldig lijden: de martelaren Mar. Schraven en Gezellen in hun lijden
omwille van de verdediging van vrouwen en meisjes tegen geweld!
Aan het geloofsgesprek verleent pater Wiel Bellemakers, lazarist, zijn medewerking.

5 november
'Bidden voor de levenden en de doden! In het geloofsgesprek spreekt dr. Madeleine Timmerman -
de Buck, geestelijk verzorger bij Stichting Groenhuysen, over haar werk in de hospicezorg.

afsluiting Heilig Jaar
Op zondag 13 november wordt tijdens een eucharistieviering om 15,00 uur in de Basiliek
het heilig Jaar van Barmhartigheid afgesloten met het sluiten van de heilige deur.
Hoofdcelebrant in deze viering is vicaris Paul Verbeek.




Mijmeringen

Moem me geen vreemdeling:
ik heb behoefte aan contact,
al word ik niet verstaan.

Moem me geen vreemdeling:
ik verlang naar samenzijn,
juist nu mijn hart zo verkild
en eenzaam is.

Noem me geen vreemdeling:
want het is dezelfde God,

tot wie we roepen om vrede
en gerechtigheid.

Moem me geen vreemdeling:
ik wil me thuis voelen,
vooral nu mijn huis zo ver weg is.

Noem me geen vreemdeling:
ik spreek een andere taal,
maar heb dezelfde gevoelens,

Noem me geen vreemdeling:
ik ben je vriend,
jammer dat je me nog niet kent.

Wereldmissiemaand

In oktober, Wereldmissiemaand, besteedt Missio /
Pauselijke Missiewerken aandacht aan de
katholieke gelovigen op de Filippijnen. Steeds
weer wordt het land getroffen door zware
tropische stormen. In 2013 liet de supertyfoon
Haiyan een spoor van vernielingen na.
Duizenden mensen vonden de dood. Degenen
die het overleefden hebben niets meer: geen
huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond.

Leven op straat of naar het buitenland

De armoede op de Filippijnen is groot. In Manilla
leven veel mensen op straat, zoals Guillermas
Vitmy. Ze leeft er met haar driejarige zoon
Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi
wat geld. 's Avonds slapen ze in de riksja. Veel
anderen, met name vrouwen, zoeken nood-
gedwongen hun toevlucht in het buitenland.
Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken
met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid

Missio / Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar
verschillende projecten van religieuzen op de
Filippijnen. Met hun aanwezigheid en in hun
handelen getuigen ze van Gods barmhartigheid.
Zois zuster Cecille Ido in Manilla de drijvende
kracht achter het gezinscentrum Tuluyan, waar
dakloze gezinnen worden opgevangen en weer
op weg geholpen. Haar voorbeeld mag voor ons
een inspiratie zijn. Helpt u onze medegelovigen
op de Filippijnen in hun streven naar een mens-
waardig bestaan?

Collecte

Geef aan de collecte op Missiezondag,

23 oktober, of stort uw bijdrage op

ML65 INGE 0000 0015 66 ten name van MISSIO
Wereldmissiemaand, Den Haag.

Meer informatie is te vinden op www.missio.nl.

Jezuitenplein 33
Oudenbosch

0165 726 996
info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.nl
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Jij be

in de

Ik

meeneem

Jij bent bang dat de re
voor je neus zullen:
Ik ben bang dat veel!
met verkeerde beda
hier naar toe komen.

%

Jij bent bang

dat je niet welkom bent
Ik ben bang

dat jij mijn cultuur niet zul

Jij bent bang dat je nooit m
terug naar je huis kunt.

Ik ben bang dat je nooit me
terug naar huis wilt.

Jij bent bang dat wij je niet w helpen.
Ik ben bang dat jij de hulp n t waarderen.

Jij wilt vast niet dat ik bang k
Ik wil ook niet dat jij bang b

Laten we er dan samen voor
dat onze angsten ongegrond zi

Sandra Gorwill in ‘De Roerom’




Op reis in het Land van Geloven
de Opgraving van de Grondwoorden

Op reis gaan betekent: wég van het vertrouwde,
avontuur, je nieuwsgierigheid volgen, nieuwe
geuren, kleuren en landschappen leren kennen.
Het is alsof je je ogen en oren wijder open zeten
tot een intensere ervaring komt. We nodigen je
uit dit te gaan meemaken tijdens een nieuwe
etappe op de reis in het Land van Geloven. Het
gaat om een virtuele reis, met verrassende
bestemmingen.

Nieuwe etappe

De taal van het Land van Geloven is ons gedeel-
telijk vertrouwd. Veel woorden kennen we van
jongsaf aan: kerk, Bijbel, altaar, Weesgegroet. We
kennen ook allerlei zinswendingen en formules:
'lk doop je in de naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest! Daarnaast horen we ook
woorden die weliswaar bekend klinken, maar die
we toch niet zo gemakkelijk kunnen uitleggen:
credo, diaken, liturgie. Als reiziger in het Land van
Geloven is het niet nodig om al deze woorden te
kennen. Gaandeweq pik je ze vanzelf op.

Grondwoorden

Er is ook een bijzondere verzameling woorden:
de grondwoorden van geloven. Je kunt dan
denken aan woorden zoals liefde, hoop,
verrijzenis, vertrouwen. In deze etappe gaan we
graven naar deze woorden. We proeven de
betekenis van de opgedolven grondwoorden en
verdiepen ons in enkele van de grote woorden
van het geloof.

Voor wie?

De reis in het Land van Geloven maken we met
een groep die bestaat uit 10 tot 16 personen
onder begeleiding van pastoraal werker
Annemiek Buijs - Tuytelaars en Toos Romme. We
gaan samen vier avonden op verkenning en
wisselen daarbij ervaringen en bevindingen uit.
Er is ruimte voor verschillende opvattingen en
ieders persoonlijke, soms heel eigen weg. Voor
ons reisgezelschap zijn we op zoek naar
medegelovigen die behoefte hebben aan
verdieping en verbreding van hun levensweqg.
Deelname vereist enige voorbereiding thuis, net
als bij iedere reis.

Wanneer en waar?

Onze zesde etappe starten we met een
wandeling op zaterdag 15 oktober. De
bijeenkomsten zijn op maandag 17, 24 en 31
oktober en 7 november, steeds van 20.00 uur tot
22.00 uur. We komen bij elkaar in de pastorie van
de Basiliek in Qudenbosch. Als bijdrage in de
kosten van de reis wordt € 10,00 gevraagd voor
koffie, thee en materiaal.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en uw aanmelding (uiterlijk
30 september) kunt u contact opnemen met
pastoraal werker Annemiek Buijs,
telefoonnummer 06 163 24 465 (maandag,
dinsdag en donderdag) of via email
regio.oudenbosch@gmail.com.
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SWEERE™ isssicase |

. .. vertrouwd zaken doen

Albanoweg 7

4731 VG Oudenbosch

Tel: +31 (0)165 312 236

. : ” p Fax: +31 (0)165 318 860
Verzekeringen, Financiéle Planning, | gimai: h[::hmmm.

Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Zelfstandig Adviseur

Dorpsstraat 3, 4751 AH Oud Gastel
Tel.: 0165 - 51 28 51, Fax: 0165 - 51 18 34

info(@sweere.nl
www.sweere.nl

vestiging Zundert
Bredaseweg 7, 4881 DC Zundert

Tel.: 076 - 59 71 700, Fax: 076 - 59 72 879 www.wagemakersbv.nl

Aannemersbedrijf
Van Agtmaal
Oudenbosch ...t ..

Telefoon: +31(0)165 31 9000

Internet www.vanagtmaal.nl

Markt 5

4751 HR OUD GASTEL
0165-T60088

www.martwienkel.nl

info@martwienkel.nl

ﬂri?lnula zelfgemaakte cadeaus
en levke tweedehands artikelen

Tevens voor:
Houten sprevken
Relatiegeschenken
Servies mef een boodschap

Wij werken met mensen met
een beperking én dat werkt!




Op zondag 10 juli heeft Future tijdens haar
laatste viering afscheid genomen van de
Geloofsgemeenschap 5t. Jan de Doper. Vanaf de
oprichting heeft Future maandelijks eigentijdse
vieringen verzorgd, Zowel de teksten als de
muziek werden door koorleden zorgvuldig
uitgezocht. Deze vieringen spraken de
parochianen erg aan en werden druk bezocht.
Mamens de paochiekerncommissie bedankte
Dimph Schouw de koorleden voor alles wat ze
voor de parochie hebben gedaan. Na afloop van
de viering kregen alle koorleden als dank voor
hun inzet een mooie roos . Onder het genot van
een kop koffie of thee met een heerlijke traktatie
werden herinneringen opgehaald aan 17 jaar
Future en werd vol spanning gesproken over de
toekomst van Zanggroep Enjoy

Al enkele jaren leefde bij Future het idee om de
kerk te verlaten, waardoor er meer ruimte zou
zijn voor optredens in de regio en deelname aan
korenfestivals, iets wat de koorleden heel graag

Afscheid Future

wilden. Wellicht zouden er dan ook meer nieuwe
aanmeldingen komen. De mededeling van
dirigent Tom Veeke om per 11 juli te stoppen

als dirigent van Future was voor het bestuur
aanleiding om zich serieus te beraden over de
toekomst. Tijdens een ingelaste ledenverga-
dering werd op maandag 30 mei met meerder-
heid van stemmen besloten dat de tijd rijp was
om de kerk te verlaten en onder een andere
naam een nieuwe weg in te slaan.

We bedanken alle mensen die ons de afgelopen
jaren, op wat voor manier dan ook, hebben
geholpen door hun steun en inzet. We konden
altijd een beroep op jullie doen. Dank ook aan
alle trouwe parochianen die steeds aanwezig
waren bij onze vieringen. We wensen jullie alle
goeds en wellicht tot ziens bij een concert van
Zanggroep Enjoy. Heb je zin om met ons mee te
zingen? Je bent van harte welkom. Vanaf 5
september repeteren we elke maandag van 20.00
uur tot 22.00 uur in Zaal 't Tapperijke in Hoeven.

Bestuur Zanggroep Enjoy

Lang gekoesterde wens gaat in vervulling.

Op zondag 26 juni hebben we de map 'ROMLEIDING’ kunnen presenteren. Het was voor veel mensen
een wens om alle bezienswaardigheden in onze mooie 5t.Jan de Doperkerk in kaart te brengen en te
beschrijven. De afgelopen maanden is Frank van Gerven intensief bezig geweest om op deskundige
wijze het gebouw, de mozaieken, de muurschilderingen etc. te beschrijven. Een deskundige fotograaf
heeft hele mooie foto's gemaakt. De nodige hand- en spandiensten zijn verricht door Corry Braspen-
ning en Frans Matthijssen. Aan de hand van de map kunnen belangstellenden op zondag na de viering
om 09.30 uur op eigen gelegenheid een rondgang door de kerk maken. De mappen liggen achter in
de kerk op de tafel. Van tijd tot tijd zal een rondleiding met begeleiding worden georganiseerd. Die zal

tijdig worden aangekondigd.
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We hopen van harte dat u aan de hand van deze map met
andere ogen naar onze StJan de Doperkerk gaat kijken.

Werkgroep rondleiding:
Frank van Gerven, Frans Mattijssen, Corry Braspenning
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Tijdens de jaarlijkse autozegening heeft
menigeen van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om zijn of haar voertuig te
laten zegenen. Het bleef niet beperkt tot
alleen maar auto’s. Ook fietsen, een
scootmobiel, een scooter en zelfs een
wagentje met twee kleine hondjes
werden gezegend. Verschillende
toeristen kwamen een kijkje nemen. Ze
bezochten onze kerk en hebben nadien
ook hun voertuig laten zegenen. Veilig
Verkeer Nederland was aanwezig en
heeft iedereen een tasje met een kleine
attentie overhandigd.

\\' rll:i‘ﬁ -:!i--

Vrijw
Geloofsgemeenschap 5t. Jan de Doper

Hoeven p

@  Het was gezellig, het buffet heerlijki
de rondleiding interessanty =
en volgend jaar is er op 25 juni
weer een vrijwilli

.




Vieringen met gezamenlijke ziekenzalving

maandag 12 september - 14.00 uur - Hellemonskapel in Oudenbosch
vrijdag 7 oktober - 10,00 uur - kerk van 5t. Jan de Doper in Hoeven
woensdag 12 oktober - 10.30 uur - 'Kroonestede'in Hoeven

Tijdens het Heilig Jaar van Barmhartigheid staat
de lezing uit het Evangelie van Lucas over 'de
verloren zoon'in het middelpunt. Het verhaal
over de zoon die door zijn vader barmhartig
tegemoet wordt getreden, nadat hij zijn deel van
de erfenis heeft verbrast, is bekend. Het beeld
van de barmhartige vader mogen we zien als een
beeld voor God, onze Vader, die voor iedere mens
het leven wil, ook wanneer dit wordt getekend
door ziekte en gebreken. Daarvoor mogen we
Hem dank zeggen, iedere dag.

Teken van die barmhartigheid en zorg is het
sacrament van de zieken, de ziekenzalving. Hierin
mogen we onze Heer, Jezus Christus, en door
Hem God, onze Vader, op een bijzondere wijze
ontmoeten. We mogen ons laten sterken in het
geloof en het vertrouwen dat God ons nabij is.
Christus geeft in dit sacrament zijn genadevolle
troost en kracht aan zieken en wanneer het
sacrament wordt toegediend rond het sterfbed
strekt Hij zijn hand uit om de stervenden binnen
te leiden in het eeuwig leven.

Veel mensen zien het sacrament van de zieken
nog steeds als ‘het laatste sacrament’ en stellen
het ontvangen ervan daarom zo lang mogelijk
uit. Maar 'de zalving van de zieken' is niet
uitsluitend het sacrament voor degenen voor wie
de laatste levensfase is aangebroken. De
geschikte tijd om het te ontvangen is steeds
aanwezig, wanneer gelovigen door ziekte of
ouderdom in een situatie zijn gekomen, waarin
kracht en steun van Godswege meer dan nodig
zijn om het leven te kunnen dragen. Juist dan
mogen we Gods nabijheid zoeken in het geloof
dat de Barmhartige ons bij de hand neemt en
verder leidt.

‘Dankt de Heer, want Hij is barmhartig'is het
thema van de vieringen, waarin u de moge-
lijkheid wordt geboden om de ziekenzalving te
ontvangen. leder die hiervoor open staat is van
harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Na afloop is
er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Wees
welkom!

Leesgroep over 'Waar blijft de kerk?’

In het eind 2015 verschenen boek met deze titel
stelt Erik Borgman, hoogleraar Theologie aan de
Universiteit Tilburg, deze tamelijk pijnlijke vraag
centraal. De kerk bevindt zich in slechte staat.

Borgman ziet de afbraak als een vitdaging, als

een list van de heilige Geest, die ons ertoe moet
verleiden na te denken over hoe het tij te keren.
Volgens hem moeten we niet vervallen in de rol

van conservator, die treurt om wat verloren is
gegaan en angstvallig probeert te behouden wat
er nog is. Eerder zouden we kunnen nadenken
hoe we opnieuw kerk kunnen zijn: kerk als "teken
en instrument’ van Gods liefde voor de wereld en
haar bewoners. In een zestal hoofdstukken doet
Borgman een poging daaraan inhoud te geven.
Zijn gedachten, voorbeelden, ideeé&n verwoordt
hij op inspirerende wijze. In de leesgroep
proberen we hem daarin te volgen, leggen we
onze eigen gedachten en ideeén naast die van
de schrijver en proberen we een eigen invulling
te formuleren aan opnieuw kerk zijn.

De leesgroep komt op woensdag 7 en 21
september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november
van 19.30 uur tot 21.30 uur bijeen in het
Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen,
Hebt u interesse, meld u dan aan bij het
secretariaat van de Immanuelparochie;
coordinator@immanuel-parachie.eu, of bij Joep
Fransen, joepfransen@hetnet.nl.



Chavarim 40 Jaar!

Chavarim bestaat 40 jaar! Het koor, opgericht in
1976, is ontstaan door samenvoeging van de
jongerenkoren van de Paulusparochie en de
Basiliekparochie. Voor dit samengestelde koor is
toen de toepasselijke naam 'Chavarim' gekozen,
wat vrienden betekent. Dit bijzondere jubileum
willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op
zondag 2 oktober is om 11.00 uur de jubileum-
viering in de Basiliek. U bent uiteraard van harte
welkom. Behalve bij het 40-jarig bestaan van ons
koor willen we ook stilstaan bij het feit dat onze
dirigent Peter van 't Hof al 40 jaar dirigent is. Niet
alleen van ons koor, hij heeft meerdere koren
onder zijn hoede (gehad). Daarnaast is hij al 50
jaar organist en 60 jaar koorknaap.

We hopen u te mogen begroeten op zondag 2 oktober. Na afloop van de viering bent u van harte
welkom voor een kopje koffie of thee om deze heuglijke feiten met ons te vieren. Dit gezellig
samenzijn vindt plaats in 'de Pilaar. We vinden het fijn als u laat weten dat u daarbij aanwezig bent,
zodat we een idee hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten: chavarim40jaar@hotmail.com.,

Misdienaars nemen afscheid

Op zondag 10 juli hebben we afscheid genomen
van twee trouwe misdienaars: Maria van Spaan-
donk en Babs Slagers. Beiden hebben jarenlang
meegedraaid in onze misdienaarsgroep in de
Basiliek en als ze stonden ingeroosterd, dan
waren ze er altijd.

We willen hen hartelijk danken voor al die jaren
trouwe inzet en wensen hen veel succes op de
middelbare school en het allerbeste voor de
toekomst!

De geloofsgemeenschap in Oudenbosch telt

veel vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk.
Onze parochie kan niet zonder hun inzet en
motivatie. Er zijn veel soorten werkgroepen,

maar ze hebben allemaal één ding gemeen:

ze zoeken allemaal extra vrijwilligers die hun

groep kunnen ondersteunen, zoals bijvoor-

beeld de werkgroep kerkhof, die zorgt

dat het kerkhof er netjes bij ligt. Ook hebben

we mensen nodig die de pastorietuin onderhouden,

Werkt u graag in de buitenlucht en heeft u wat uurtjes over? Neem dan contact met ons op, ook als u
meer informatie wilt: diannekessel@kpnplanet.nl of marguerite@caiway.nl.
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Het zorgeloze van het begin van de
‘gewone’ tijd door het jaar is voorbij. In
die zin volgt het kerkelijk jaar de jaar-
getijden. In de lezingen wordt er meer
nadruk gelegd op de vergankelijkheid
en de betrekkelijkheid van ons aardse
leven. Het begin van de eerste lezing

uit het boek Wijsheid, op de laatste
zondag van deze maand, is veelzeg-
gend: ‘Heer, heel de aarde is voor U
als een stofje op de weegschaal, als
een vroege dauwdruppel die neervalt
op aarde.' Toch is er geen reden voor
somberheid: ‘God houdt van alles wat
bestaat’

LEZINGENRODSTER
LONDAGEN OKTOBER 2016

1 oktober

X7e rondayg door het faar
Habakuk 1,2-3; 2,2-4

2 Timoteiis 1,6-8.13-14
licas 17,510

9 oktober

28e zondag door het jaar
2 Koningen 3,14-17

2 Timoteds 2,8-13

Lucas 17,11-19

16 oktober

19 zondayg door het joar
Exodus 17,8-13

2 Timoteds 3,14-4,2
Lucas 18,1-8

13 oktober

3¢ zondag door het joar
Sirach 35,12-14.16-18

2 Timoteds 4,6-8.16-18
Lucas 18,9-14

30 oktober

3e rondayg door het joar
Wijsheid 11,13-12,2
Tessalonicenzen 1,11-2,2
Lucas 18,1-10

Bijbelverhalen

fee.aﬁaéen cxart
u&bécﬂ'ben ey erd

In de eerste evangelielezing van deze maand vragen de leer-
lingen aan Jezus om meer geloof. ‘Doe je plicht, antwoordt
Jezus, Geloven en handelen zijn vervlochten. Dat blijkt een
week later als na het genezen van tien melaatsen er slechts
één terugkomt om God eer te bewijzen. Het is nota bene een
Samaritaan, een andersdenkende. Toch wordt zijn geloof ons
ten voorbeeld gesteld.

Of wat te denken van het verhaal van de rechter die zich om
God noch gebod bekommert, maar wel gehoor geeft aan een
weduwe die hem verzoekt recht te spreken, enkel en alleen
omdat ze niet ophoudt hem daarmee lastig te vallen. Geloven
vraagt om doorzettingsvermogen. Jezus vraagt zich af of de
Mensenzoon dat bij zijn komst op aarde zal vinden.

Zondag na zondag worden we op de verschillende dimensies
van geloven gewezen. Zoals in de lezing waarin een farizeeér
en een tollenaar biddend in de tempel ten tonele worden
gevoerd. De farizeeér dankt God dat hij niet is als de ander.
De tollenaar blijft achter in de tempel staan en bidt: "Heer,
wees mij, zondaar, genadig. Ook hier wordt niet de vrome,
maar de zondaar ten voorbeeld gesteld. Wie zich vernedert
zal verheven worden.

Het verhaal van de tollenaar Zacheiis in de boom besluit

de evangelielezingen van deze maand en is er tegelijk een
samenvatting van, Jezus' verweer tegen de morrende menigte
is kort maar krachtig: de Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.

Want ieder die zich verheft zal vernederd
worden, maar wie zich vernedert zal
verheven worden

Lucas 19, vers 14

Tekst: Sipke Dralsma
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Eerste Heilige Communie in de Basiliek

Communicanten 2016

Op 18 juni hebben in twee mooie vieringen Tijme
Luijkx, Suzanne van Merrienboer, Norah van Peer,
Veerle de Jong, Luken Kest, Joep van Alphen,
Benthe Jonckers, Jorrit Nooren, Naomi Mollen,
Teun Beckers, Phoebe van Herp, Milou Kroug-
man, Kenzo Nout, Karlijn Buijs, Roderick Shamas,
Lieke Embregts, Sharon Renne, Sophie Dekkers,
Inge Roks, Elle van Batenburg, Colin Breugel-
mans, Mirre Hollaar, Bas Hollaar, Naud Verhorik,
Kenza van Peer, Mika Timmermans, Moah
Doomen, Kiki Snijders, Finn van der Lee, Bella
Bakker, Xander Scheepers, Laura Hopmans,
Manaudou Verhaar, Chevy Kozminski, Micole
Willemse, Leroy Withagen, Leonie Frijters, Floortje
Houweling, Hannelore Martens, Tessa Tak, Lars
Jongenelen, Inez Palicka, Jibbe Bolster, Arie Berk,
Stef Verschuren, Marit Govaerts, Shenaya van
Dijk, Mike Wiericx, Julia Debicta, Lucas van den
Broeke, Jaylin Heberlé, Sanne Jansen en August
Johan Vugts hun Eerste Communie in de Basiliek
gedaan.

Stichting Karunalaya

Op 17 juliis de reis met alle communicanten uit
de parochie afgesloten met een dankviering in
de 5t. Jan de Doperkerk in Hoeven. De communi-
canten hebben tijdens hun reis geld ingezameld
voor het goede doel, Stichting Karunalaya.

Deze stichting zet zich in om straatkinderen in
India onderwijs te kunnen bieden. Tijdens de
dankviering werd bekend gemaakt dat € 535,60
is ingezameld, een geweldig mooi bedrag dat
heel goed terecht zal komen!

We bedanken alle communicanten voor de leuke
en gezellige reis die we met hen mochten maken
en wensen hen veel geluk toe op hun verdere

tocht. We hopen jullie nog eens tegen te komen.

Nieuwe werkgroep ...

Ook voor de leden van de werkgroep is een reis
ten einde gekomen. Helaas hebben we allemaal
moeten besluiten dat dit voor ons het laatste jaar
was. We bedanken in het bijzonder Marian
Verstraten, die 15 jaar lid is geweest van de werk-
groep, voor haar inzet. Dank je wel ook aan de
andere leden voor jullie inzet in de afgelopen
jaren.

Er wordt druk gezocht naar nieuwe mensen voor
de werkgroep. Lijkt het u leuk om samen met
kinderen op weg te gaan naar hun Eerste Com-
munie en denkt ‘daar wil ik wel aan meehelpen
laat het weten aan Annemiek Buijs via de
pastorie van de Basiliek.

Karin van Gorp,
Werkgroep Eerste Communie




Voorbereiding Eerste Communie
We gaan een nieuwe route.

Inleiding

Ouders maken in deze tijd een uitzonderlijke
keuze als ze hun zoon of dochter opgeven voor
de Eerste Heilige Cornmunie. De tijd dat het een
gewoonte / traditie was, is al lang voorbij. Ze
willen hun kinderen bewust het geloof mee-
geven: hen een kans geven om een vriend-
schapsband met Jezus op te bouwen en om zich
thuis te voelen in de kerk. Het is ook de keuze om
als gezin verder te groeien in het katholieke
geloof.

Oude route: het kind centraal

De voorbereiding op de Eerste Communie is
gebaseerd op de tijd dat ‘je communie doen’een
vanzelfsprekendheid was. Je was een uitzonde-
ring in de klas als je niet meedeed. Nu ben je een
uitzondering als je het wel doet! In de voor-
bereiding stond het kind centraal. Met hem of
haar werden verschillende stappen gezet,
meestal in klasverband. In de afgelopen tien jaar
is de rol van de school echter steeds kleiner
geworden. Tegenwoordig is in verschillende
dorpen de school alleen nog zijdelings bij de
voorbereiding betrokken, met een kleine
inhoudelijke bijdrage of door het schoolgebouw
beschikbaar te stellen.

Tot nu toe werd aan de ouders gevraagd om
thuis met de kinderen te werken in de
projectmap of aan een knutselopdracht. Dit
gebeurde per gezin of in kleine groepjes. In
Hoeven zijn ouders in het afgelopen jaar
tweemaal uitgenodigd om samen met hun kind
naar de voorbereiding te komen. Ook heeft het
pastoraal team de laatste jaren een tweede
inhoudelijke ouderavond verzorgd. Tijdens deze
avonden is de ervaring opgedaan dat ouders dit
waarderen. Ze hebben behoefte aan meer
informatie over het katholieke geloof,
Tegelijkertijd is er een grote drempel om
daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Nieuwe route: het hele gezin staat centraal
In de nieuwe route willen we ouders en kinderen
meenemen door het kerkelijk jaar en het hele
gezin centraal stellen. Ouders en kinderen
worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten
bij de KinderKaravaan: het reisgezelschap van
jonge gezinnen dat zeven keer per jaar van kerk
naar kerk trekt om samen te luisteren naar een
mooi Bijbelverhaal en eucharistie te vieren.
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Deelnemen aan deze vieringen zorgt ervoor dat
ouders en kinderen zich thuis gaan voelen in de
kerk, dat ze vertrouwd raken met de rituelen in
de viering en voelen, beleven en ervaren dat je
geloven samen doet! Behalve de vieringen van
de KinderKaravaan zijn er natuurlijk de Kinder-
kerstvieringen en vieren we samen het feest van
Palmpasen en Pasen. Het jaar wordt afgesloten
met een prachtig geloofsfeest in en rondom de
Basiliek in Oudenbosch. De route is vooral
voorwaardenscheppend: ouders en kinderen
handvatten geven om stappen te kunnen zetten
in het geloof en om een vriendschapsband met
Jezus te kunnen opbouwen. Om meer over Hem
te leren is het belangrijk dat het gezin zich thuis
voelt in de parochiegemeenschap enin de
liturgie. Want je ergens thuis voelen heeft tijd en
herhaling nodig.

Besluit

Je kind voorbereiden op de Eerste Communie
betekent ingaan op de uitnodiging om deel te
nemen aan de zeven vieringen van de Kinder-
Karavaan en rondom Kerstmis en Pasen en om
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VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en varigteiten en waterplanten

*  Zwermbaden en alle toebehoren
*  Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

samen met je kind de vijf stappen in de cate-
chese te zetten. \ioor ons is de voorbereiding
geslaagd als we kunnen zien dat communicanten
en gezinnen met betrokkenheid en plezier
hebben meegedaan en zijn gegroeid in hun
geloof.

Informatie en opgave

Pastoraal team en werkgroepen geven een
toelichting op de voorbereiding tijdens de
informatieavonden op dinsdag 13 september in
Centrum Bovendonk in Hoeven, woensdag 14
september in de Laurentiuskerk in Oud Gastel
en donderdag 15 september in Basisschool
‘Aventurijn’in Standdaarbuiten. De avonden
beginnen steeds om 20.00 uur. Aan het eind van
de bijeenkomsten kunt u uw communicant(en)
opgeven voor deelname. Informatie hierover is
verspreid via de basisscholen of kunt u opvragen
via info@bernardusparochie.nl .

Annemiek Buijs - Tuytelaars,
pastaraal werker

Beleef Rome en Assisi!

Maak kennis met deze twee bijzondere plaatsen,
van zoveel betekenis voor ons geloof,
tijdens de parochiereis
van zondag 15 tot en met zaterdag 21 oktober.
De reis wordt georganiseerd in samenwerking
met Pelikaan Reizen uit Zevenbergen.
Meer informatie vind u op onze website
www.bernardusparochie.nl,

Belangstelling om mee te gaan?
Laat het ons weten: info@bernardusparochie.nl,
en we houden u op de hoogte.

*  Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaarda |:||;=u.=,|nt=r'-iJ
* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum
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Jezus vertelt

Volgens het evangelie van Mattheus (13, 44-46)
zei Jezus op een dag tegen de mensen: 'Het Rijk
van de hemel lijkt op een schat, die verborgen is
in de akker. Toen iemand een schat vond, verborg
hij ze weer, en in zijn blijdschap ging hij alles
verkopen wat hij bezat en kocht die akker. Ook
lijkt het Rijk van de hemel op een koopman die
mooie parels zocht. Toen hij een heel kostbare
parel had gevonden, ging hij alles verkopen wat
hij bezat en kacht haar!

Ga mee op zoek...

Ga je mee op zoek naar die schat? En ben je
bereid om daar alles voor over te hebben, alles
los te laten? De schatgravers uit het evangelie
wel. Ze hoeven niet te worden aangespoord.
Miemand hoeft te zeggen: ‘Kom op! Schiet eens
een beetje op! Het is tijd om alles te verkopen
voor die schat! Welnee, ze komen blij en vol
enthousiasme in beweging en verkopen alles
wat ze hebben. Ze hebben iets gevonden en

Ka?‘avacﬁ"ﬂ Seizoen 2016 - 2017

hun hele bestaan, hun huis, hun spulletjes,
alles is minder waard dan die schat in de akker
of die ene parel. Deze schat kun je vinden in je
achtertuin of aan de andere kant van de wereld.
Soms moet je echt lang zoeken en soms komt
het als een verrassing zomaar op je weg. Het is
een spannende schat. Niet iedereen kent het
spoor om de schat te vinden. De vrienden van
Jezus kennen dat spoor wel. Dus: als je Jezus
kent, Hem wil navolgen dan kun je de schat
vinden.

... en deel met elkaar

Weet je wat zo bijzonder is? De schat die je zoekt,
hou je niet voor je zelf, maar je deelt die met
anderen. En als je dat doet laat je iets zien van het
koninkrijk van God. Deze schat kun je niet zoals
iets kostbaars in een doosje doen en weggeven.
Als je deze schat eenmaal hebt ontdekt, blijft die
voor altijd in jou en zul je de schat steeds
opnieuw ontdekken. Want je blijft je hele leven
een schatgraver!

Schatgravers gezocht!

| 9oktoberom 09.30 uurin Hoeven
6 november om 09.30 uur in Oud Gastel
27 november om 11.00 uur in Oudenbosch
22 janufgf"m 09.30 uur in Hoﬂ}en it

19 februa

09.30 uur in Oud Gastel

|12 maart m 11.00 uurin ﬂldenbdgk’
' 2april om 11.00 uur in Oudenbosch
1 juli van 10.00 uur tot 15.00 uur Geloofsfeest in Oudenbosch

Over de KinderKaravaan

De KinderKaravaan zijn zeven vieringen speciaal voor kinderen, die gedurende het schooljaar om
beurten plaatsvinden in de katholieke kerken in Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch. Als afsluiting
vindt er een spetterend geloofsfeest plaats in en rondom de Basiliek in Oudenbosch. Als een reisge-
zelschap van KaravaanGezinnen trekt de KinderKaravaan van kerk naar kerk. De KinderKaravaan
brengt kinderen tussen 4-12 jaar in aanraking met vonkjes van God. Samen vieren we de eucharistie
en we vertellen een mooi verhaal aan de kinderen. De KaravaanVieringen zijn daarmee een laag-
drempelige, leuke manier voor gezinnen om zich weer thuis te voelen in de kerk. De vieringen helpen
andersom ook het katholieke geloof thuis een plaats te geven.
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vooroereiding

Om de laatste puntjes op de i te zetten en de
taken te verdelen waren de vrijwilligers op
dinsdag 26 juli al om 9.00 uur present in 't Veer-
huis. Dat gebeurde deze keer voor het eerst
onder leiding van de nieuwe voorzitter van het
Comité, dr. Nicole Rockx - Theunissen. Veel tijd
om alles door te nemen kreeg ze niet, want de
eerste van de 85 gasten kwamen al even voor
9.30 uur binnen.

verrassing

De eerste verrassing was de opstelling van de
tafels. Want stonden er vroeger lange tafels voor
soms wel 14 personen, nu was de opstelling zé
gekozen, dat er vooral groepjes van acht
personen bij elkaar kwamen te zitten. Dat was
gedaan om het onderlinge contact te bevor-
deren, wat door de gasten meteen werd
beschouwd als een positieve ontwikkeling.
Alleen aan de zijkant van de zaal lukte dat niet.
Daar waren enkele tafels voor vier persanen,
maar dat werd niet als hinderlijk ervaren.

o

rFretlig weerzien

Voor heel wat gasten was het een aangename
terugkeer en plezierig om na een jaar bekende
gezichten terug te zien. Vergeten we niet dat
deze dagen toch vooral bestemd zijn voor
mensen die weliswaar niet ziek, maar toch in elk
geval beperkt in bewegingsruimte zijn. De
gasten uit'Blankershof’ werden deze keer

opgehaald met een busje, dat kon worden
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geleend van Stichting Groenhuysen. Als chauf-
feur had Kees de Bruijn zich beschikbaar gesteld.
Hierdoor was het voor de deelnemers uit
‘Blankershof’ heel wat gemakkelijker om naar’t
Veerhuis te komen dan in voorgaande jaren.

Tot 11.00 uur werd er heel wat bijgepraat onder
het genot van een kopje koffie of thee en koek.
Zelfs gasten die voor het eerst aan deze drie-
daagse deelnamen voelden zich snel thuis en
aan enkele tafels wisselden zelfs gasten uit
verschillende dorpen nieuwtjes met elkaar uit.
Om 11.00 uur volgde de gebruikelijke
eucharistieviering, muzikaal verzorgd door het
hijna voltallige Gemengd koor 5t. Cecilia. Het
verdient een eervolle vermelding dat de leden
van het koor al zoveel jaren, midden in de
vakantieperiode, aanwezig zijn om tijdens deze
dagen maar liefst vijf keer te komen zingen.

m 12.00 uur volgde de lunch. Er is dan altijd te
weinig tijd om alles te vertellen wat je graag kwijt
wilt. Het was een gezellige drukte en er viel geen
onvertogen woord. Omdat de lunch uiteindelijk
toch een beetje uitliep kon de bingo niet
helemaal op het geplande tijdstip beginnen. Dit
jaar was het bingo-apparaat van de KBO ter
beschikking gesteld en er kwamen zelfs twee
dames mee om het te bedienen. De bingo werd
afgesloten met het gebruikelijke drankje en om
15.00 uur werd de dag afgesloten met het lof.




Steunvast
De tweede dag begon nagenoeg hetzelfde. Na
de lunch begaf iedereen zich naar de grote zaal,
waar het optreden begon van Cabaretgroep
'STEUNWVAST' uit Rucphen. Dat mag gerust een
schot in de roos worden genoemd, want de
groep had kosten noch moeite gespaard om
onder andere Danny de Munk, Corry Konings en
zelfs de heer en mevrouw de Bok uit hun jonge
tijd te contracteren. Deze en andere artiesten
vergastten de aanwezigen op de ene meezinger
na de andere en enkele gasten lieten zich
verleiden tot een dansje, afgewisseld met een
polonaise. De groep wist zowat iedereen mee te
slepen en ook al liep het even uit, je merkte aan
de reacties dat het best nog wat langer had
mogen duren. Chapeau voor 'STEUNVAST.

Afscheid en tot volgend jaat

En dan komt onvermijdelijk de derde en laatste
dag. Tijdens de eucharistieviering werden
handoplegging en ziekenzalving gedaan door

met als voorganger pastoor Hans van Geel uit
Steenbergen. Na de zegen verzocht Martien van
Zundert de aanwezigen om nog even te blijven
zitten, zodat er nog een herinnering in de vorm
van een speldje en een gebedsprentje vanwege
het heilig Jaar van Barmhartigheid aan de
deelnemers kon worden uitgereikt. Hij sprak een
dankwoord uit en nam afscheid van drie mensen
die al sinds vele jaren aan het Tridutim hadden
meegewerkt: Ria Besters en Els en Sjef Theu-
nissen. Een bijzondere vermelding verdient van
het echtpaar dat vanuit Kruisland al enkele jaren
als vrijwilliger meedeed en dat is blijven doen nu
ze in Vlissingen wonen, en daarvoor dus iedere
dag bereid is tweehonderd kilometer te reizen.

Met een 'tot volgend jaar’ ging vervolgens
iedereen tevreden naar huis om daar af te
wachten of de Colchicumknol, inderdaad gaat
bloeien.

pastoor Maickel Prasing en pastor Sebastian Sjef Theunissen
Chazhoor. Als sluitstuk volgde vandaag het lof
.P] H a ge | (Nl LOODGIETERSBEDRIJE
Gas Water CV + Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning
Meirstraat 20 o
4751 AD Oud Gastel UnETo VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S




'‘De diaken als bewogen beweger'
Gedachten bij mijn jubileum

De diaken: opnieuw een zelfstandig ambt
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw
kennen we in geloofsgemeenschappen in
Mederland en Vlaanderen de permanent diakens.
Op verschillende manieren zijn ze werkzaam en
actief. Zo zijn er diakens voltijds aangesteld, maar
ook oefenen velen hun diaconaat uit naast hun
beroep en gezin. Velen zijn parochieel actief en
delen het dagelijks pastoraat samen met
priesters en pastoraal werk(st)ers.

Hernieuwing van het ambt

De discussie rond de hernieuwing en herin-
voering van het diaconaat als zelfstandig ambt
kende een lange aanloop. Reeds in de jaren
dertig werd in Duitsland een pleidooi voor het
diaconaat gehouden om het kerkelijk welzijns-
werk te versterken tegen de verdrukking van het
nationaalsocialisme. In de jaren vijftig werd in
Frankrijk het diaconaat - in het kader van de
Mission de France - als middel gezien bij de
herkerstening van het ontkerkelijkte land. Men
was zich ervan bewust dat evangelisering niet
mogelijk was zonder sociale noden te lenigen.
Tenslotte zien we een pleidooi voor herinvoering
van het permanent diaconaat vanuit missie-
gebieden. Op plaatsen waar een priester minder
frequent aanwezig is vanwege de veelheid te
bedienen missieposten kan de diaken taken in de
zielzorg, zoals het toedienen van het doopsel en
het voorgaan in vieringen, in de plaatselijke
gemeenschap vervullen.

Tweede Vaticaans Concilie

Uiteindelijk wordt met de aanvaarding van de
constitutie Lumen Gentium in 1964 onder meer
het permanent diaconaat als een 'eigen en
blijvende’ hiérarchische rang in de Kerk hersteld.
Uitdrukkelijk werd gekozen voor een gewijd
ambt in plaats van een laicale (leken-)taak. Niet
voor het priesterschap, maar voor het
dienstbetoon worden de diaken de handen
opgelegd. Het gaat om een gewijd ambt en de
diaken wordt gesterkt door de sacramentele
genade. Hij dient dus het Volk Gods in
gemeenschap met bisschop en priesters door de
diaconie van de liturgie, van het Woord en van de
liefdewerken.

Het diaconaat in de jonge Kerk

Het diaconaat ontwikkelde zich in de eerste
eeuwen na Christus als een eigen ambt binnen
de christengemeenten met taken in de caritas, de
liturgie en het pastoraat aan met name
catechumenen (geloofsleerlingen). Dat de caritas
vanaf het begin van het christendom werd
gezien als centraal element van het gelovig leven
is evident. Het eerste en tweede gebod - dienst
aan God en dienst aan mensen - staan op &én
lijn. Er is geen godsdienst zonder mensendienst
mogelijk. Dat betekent omzien naar weduwen,
wezen en armen, Er werden helpers in de
ondersteuning (diakonia) aangesteld. Later
werden ze uitdrukkelijk aangesproken met de
titel diaken (diakonos). Mensen in de marge,
gevangenen en vreemdelingen, kwetsbare
mensen, zieken en lammen, maar ook reizigers
werden toevertrouwd aan de zorg van diakens.
Zorgtaken waarvoor moeilijk mensen te vinden
waren werden door diakens verricht, zoals zieken
en lammen wassen, doden afleggen, zalven,
kleden en begraven.
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Liturgie

In de liturgie was de verbinding met de caritas in
de taken van de diaken duidelijk zichtbaar. Toen
maaltijd (agapé) en eucharistie nog sterk met
elkaar waren vervlochten, werden de gezegende
gaven naar de behoeftigen gebracht en naar hen
die om wat voor reden dan ook niet aan de
dienst konden meedoen. Zeker bij de agapé in
kleinere kring had de diaken de taak om arme
mensen voor te dragen die aan dat liefdemaal
konden deelnemen. Eén diaken deed dienst aan
het altaar. Hij las het Evangelie voor, assisteerde
aan het altaar, bracht de offergaven aan en
haalde de gaven bij het volk. Hij was verantwoor-
delijk voor de communie met de kelk en bracht
de heilige rest naar de bewaarplaats. Andere
aanwezige diakens gaven aanwijzingen aan de
gelovigen om op een goede en gepaste wijze
mee te vieren.

Invulling van het ambt

Het huisbezoek was in eerste instantie bedoeld
vanuit charitatief perspectief. Het ging om zorg
voor de armen en catechumenen. De diaken
leerde zo ook de zorgen en vragen van de
gelovigen kennen en werd verbindingsfiguur
tussen volk en bisschop. Er zijn aanwijzingen dat
ook vrouwen als diaken functioneerden. De
diakens ontwikkelen zich tenslotte ook tot
assistenten in bestuur en tot beheerders van
kerkelijke goederen. Zo ontwikkelde zich in
enkele eeuwen het ambt van diaken. Doordat het
christendom zich echter in de loop van de
geschiedenis ook op het platteland sterk
verspreidde en gelovigen meer behoefte hadden
aan priesterlijke bediening zwakte het diaconaat
ook weer af en werd het tenslotte niet meer dan
een opstap naar het priesterschap.
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Het eigene van de diaken: go-between

In de eerste brief van Paulus aan Timdteus (3,
12-13) wordt voor het eerst uitdrukkelijk
gesproken van de dienst / het dienstwerk van de
diaken. Hier krijgt de diaken zijn eigen titel in zijn
dienstwerk in vergelijking en onderscheid met
anderen. Wat is nu dat eigene van het dienstwerk
van de diaken? Uit onderzoek van de theoloog
John Collins blijkt dat het betekenisveld van het
begrip diaken in het Grieks, de taal van het
Mieuwe Testament, is te zien als dienst{verlening)
in bemiddeling en verbinding. De diakonos staat
dan in het betekenisveld van go-between, een
helper in de handel, een bemiddelaar op de
markt, een commissionair, iemand die iets doet in
opdracht van een ander en persconlijke diensten
verleent. Vervolgens is er ook een veld met
betekenissen als boodschapper, vertolker,
koerier, intermediair tussen iemand die zendt en
iemand die ontvangt, zelfs als bemiddelaar
tussen geliefden, De diakonos wordt tenslotte in
verband gebracht met huishoudelijke dienst-
verlening: hij is een hofmeester, die de andere
bedienden aanstuurt en de verhoudingen tussen
gasten en gastheer regelt. In deze zin krijgt het
begrip diaconie andere, meerdere nuances. Het
gaat dan om bemiddeling, communicatie en
opdracht in naam van een opdrachtgever.
Diakonia is dan meer het werk van iemand die is
gezonden en gemandateerd. Het moge duidelijk
zijn dat deze betekenissen ook in het taalveld van
de jonge christengemeenten doorsijpelden.
Christus is dan ook de diakonos bij uitstek die
bemiddelt tussen God en mensen. Hij die zichzelf
ziet als de Mensenzoon, die dienstbaar is aan een
bijzondere opdracht en zending, Hij is de
boodschapper van het heil van Godswege.

Ter-zijde staan

Maar de diaken doet dit bemiddelen en
verbinden ook vanuit een eigen perspectief. Dat
is te zien in zijn rol tijdens de eucharistie. De
diaken staat in de liturgie enigszins terzijde.
Vanuit het typisch diaconale perspectief is hij niet
gezonden om in het centrum van de geloofs-
gemeenschap te gaan staan, maar om vanuit een
zij-perspectief de geloofsgemeenschap te
dienen.

ziu:l l\

Zij kozen Stefanus, Filippus, Prochorus, Nikanor,
Timon, Parmenas en Nikolaus. Dezen werden
aan de apostelen voorgedragen, die na gebed
hun de handen oplegden. (Handelingen 6, 1-16)
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Bisschop en priester staan eerder in het centrum
van de geloofsgemeenschap. Zij hebben de
zending om gestalte te geven aan Christus als
Hoofd en gastheer van de samenkomst van de
christelijke gemeenschap. De diaken in de litur-
gie kan worden vergeleken met ‘'een hulplijn in
de meetkunde’ Het draait niet om hem, hij doet
zijn werk ten dienste van. Zijn optreden staat in
dienst van de verzamelde gemeenschap en van
de voorganger van deze gemeenschap. Door ter-
zijde te staan vestigt de diaken niet de aandacht
op zichzelf, maar heeft hij een 'verwijzend’
karakter. Hij staat ter-zijde in de dienst aan het
altaar, maar ook in de verkondigende aspecten
van de liturgie. Hij geeft zowel stem aan het volk
(in de voorbede) als aan de voorganger (in de
verkondiging van het Evangelie) en wordt zo als
het ware woordvoerder in opdracht van een
alAlnder, naar w{W)ie hij verwijst.

Bewogen beweger

De diaken in de byzantijnse liturgie is het
voorbeeld van de intermediair (go-between) bij
uitstek. Terwijl de priester achter de iconenwand
bezig is met zijn eigen taken en betrokken op het
Heilige beweegt de diaken tussen het Heilige en

het profane, voert het woord en is boodschapper.
Tegelijkertijd zorgt hij ervoor dat alles, zoals het
een goede hofmeester betaamt, viot verloopt. In
de liturgie is hij de hofmeester aan tafel en de
koerier van Gods Woord, die als go-between zorg
draagt voor de ‘daadwerkelijke deelname’aan de
liturgie door de gehele gemeenschap. Hij
dynamiseert als het ware de gemeenschap tot
engagement en is zo 'een bewogen beweger’ Hij
is intermediair tussen het Heilige en het profane,
tussen Kerk en samenleving, tussen Woord en
daad, tussen centrum en periferie, tussen angst
en hoop, tussen vertwijfeling en vertrouwen,
tussen Christus en de zoekende - en ontrechte -
mens. Hij staat - mede - voor beweging en
dynamiek, in het zaaien van het Evangelie, juist
daar waar het niet wordt gehoord en hij verbindt,
zoals bisschop Ernst het uitdrukte, ‘geloven op
maandag’' met het gevierde Pasen op zondag. In
deze beweqging van heen en weer is de diaken 'de
bewogen beweger' en representeert zo de
diaconie als hartzaak van de gemeente van
Christus.

diaken Peter Hoefnagels
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Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten kunnen
u helpen met diverse gezondheidsvragen op het
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maak dan een afspraak op
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Opbrengst Caritascollectes

januari

De collecte in het eerste weekeinde van januari is
besternd om de Parochiéle Caritasinstelling in
staat te stellen om verzoeken om individuele
hulpverlening in te willigen. De collecte heeft

€ 303,68 opgebracht.

februari / maart

In het kader van de jaarlijkse Vastenactie is dit
jaar gekozen voor een eigen project in China, in
samenwerking met de Parochie Levend Water in
de regio Weesp — Muiden. De bisschop van
Tangshan City in de provincie Hebei heeft in 2005
een cantrum opgericht voor ouderen die leven in
de marge van de samenleving. Doordat de
jongeren, gedwongen door werkeloosheid op
het platteland, vertrekken naar de grote steden,
kunnen ze hun ouders niet voldoende hulp
bieden. Het tehuis waar deze mensen worden
opgevangen is van de Kerk. De opbrengst van de
collectes wordt besteed aan medische zorg,
medicijnen, betere huisvesting en twee
rolstoelen. Voor dit project is gecollecteerd in
februari (€ 515,52) en maart { € 739,82).

april

Deze maand zijn twee caritascollectes gehouden.
De opbrengst van de eerste collecte, in het
weekeinde van 2 en 3 april, is bestemd voor de
Stichting Bootvluchteling. Deze stichting wil met
haar werk zorgen dat de meest kwetsbare
groepen onder migranten en vluchtelingen een
steun in de rug krijgen. Het gaat daarbij om het
zorgen voor een basale vorm van ondersteuning
ivoeding, kleding, onderdak en persoonlijke
hygiéne), zodat ze een menswaardig bestaan
kunnen leiden in de periode dat ze onderweg
zijn. De collecte heeft € 313,19 opgebracht.

De tweede collecte, in het weekeinde van 23 en
24 april, is gehouden op verzoek van de Neder-
landse bisschoppen. Daarmee hebben ze gehoor
gegeven aan een oproep van paus Franciscus om
te collecteren ten behoeve van humanitaire hulp
aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld in de
Oekraine. Deze bijzondere collecte heeft € 386,97
opgebracht.

mei

Ook in deze maand zijn twee caritascollectes
gehouden. De opbrengst van de eerste collecte,
in het weekeinde van 30 april en 1 mei, is
besternd voor de Stichting HiP, een sterk
groeiend netwerk van christenen die in hun
eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in
nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en
financiéle middelen om hulp te kunnen inkopen,
worden via de stichting in contact gebracht met
hulpbieders die daarmee de dienst van de Kerk
aan de samenleving een gezicht kunnen geven.
Ten behoeve van de stichting is € 351,80
ingezameld.

De tweede collecte, bestemd voor de Week
MNederlandse Missionaris, is gehouden in het
Pinksterweekeinde en heeft € 551,30 opgebracht.
WNM ondersteunt missionarissen en missionaire
werkers, zowel vrouwen als mannen, die naar
vaak verre landen zijn gegaan om gelovigen daar
te helpen bij het vorm geven aan hun geloof, het
opbouwen van hun Kerk en het zoeken naar hun
missie in hun eigen samenleving. Door hun werk
zeggen ze:'lk geloof in jou, wie je ook bent, wat
je ook doet, waar je ook vandaan komt en hoe
anders jij ook bent’ Dat geeft deze mensen
kracht en moed om hun eigen situatie te
veranderen, op weg naar een betere toekomst.

Juni

In het Bisdom Breda is het gewoonte om de
caritascollecte in juni te gebruiken voor de
ondersteuning van het diaconale werk, Dit jaar is
daarvan, na een besluit van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie, afgeweken om
aandacht te vragen voor Syrische vluchtelingen
in Jordanié. Daarvan leeft ruim 86% onder de
armoedegrens en velen lenen, gedreven door
wanhoop, geld of gebruiken hun spaargeld om
te overleven. Ze besparen op voedsel, sturen
kinderen uit bedelen of zoeken hun toevlucht in
gevaarlijk en illegaal werk. In het kader van deze
bijzondere collecte, die € 337,75 heeft opge-
bracht, heeft de Bisschoppelijke Vastenactie een
project geadopteerd van Caritas Jordanié,
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Afscheid nemen
zoals iemand was.
Met zorg en
aandacht voor u.

Monuta De Groen
~  Parklaan 5, Oudenbosch
! T:0165-534304

{24 uur per dag, ook in het
weekend)

Ook als u niet of elders
verzekerd bent.

Monuta ¥

.,
Ellen Kok-Dekkeg
: De steun bij iedere vitvaart,

Heeft u binnenkort een feest?

Welkom bij de
goedkoopste
van Oud Gastel!

Jurrisa BROOS staal indenm dag voor u klaar, Den T pargen dat w alles kunt vinden wat
1 nodig heeft. En dat voor de [aagsbe prifs bij u n de buurt. Tot sned)

Partyservice Jovel, uw adres voor horsd'oeuvres,
hapjes, barbecue, koude / warme buffetten,
koffietafels en brunches.

Tot ons verhuurassortiment behoren
springkussens, tafels, stoelen, serviesgoed enz.
Tevens kunnen wij uw dranken verzorgen.

Maawdag B0 - 2000 wur
Dinsdag 08.00 - 20.00 e
Woensdng  09.00 - 20.00 wr
Dondeedag 0800 - 2000 uwr
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SUMBLD

Kortom: Jovel voor een compleet feest!
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tapijt, vinyl, pve, laminaat, zonwering, vitrages
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen

Wilt u ook adverteren? Mail gerust naar de redactie.



