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Pastoraal woord

Enkele weken geleden werd ik tijdens mijn
vakantieverblijf in Berlijn opgeschrikt door het
nieuws van de aanslagen in Parijs. In dat week-
einde stond ik ook met vele anderen zwijgend bij
de Franse ambassade aan de Pariserplatz in de
nabijheid van de indrukwekkend in blauw-wit-
rood verlichte Brandenburgertor. |k vroeg me af:
wat gaat er om in de hoofden en harten van die
jongelui, doorgaans opgegroeid in Frankrijk en
Belgi&? Wat beweegt hen om zich aan te sluiten
bij 157 De door de westerse wereld zo
toegejuichte Arabische lente is een Arabische
nachtmerrie geworden, met een volledig
gedestabiliseerd Midden-Oosten.

Dat heeft ook voor ons leven gevelgen. We gaan
de Advent- en Kersttijd dit jaar wel met heel
andere ogen en gevoelens beleven dan
voorgaande jaren. Dagelijks bereiken ons tal van
schrijnende beelden van mensen op de viucht
voor geweld, hunkerend naar menswaardig
leven. Ook Maria en Jozef moesten ooit met hun
jonge kind op de viucht. Ze weken toen uit naar
Egypte en ontsnapten zo aan de bloedige
kindermoord in Bethlehem.

De grote, haast eindeloze toestroom van
viuchtelingen richting Europa maakt heel wat
vragen, zorgen en angsten los. De problematiek
omtrent de opvang van vliuchtelingen is
complex. Een eenvoudige benadering is er niet.
Want de grote toestroom en de pogingen om
een humane opvang te realiseren hebben grote
maatschappelijke gevolgen. De verschillen van
inzicht lopen dwars door de samenleving. Ze
verdelen op bepaalde momenten beroeps-
groepen of families. Ze zorgen voor spanningen
die niet altijd goed zijn te hanteren. Zelfs binnen
de Kerken is er niet altijd eensgezindheid. De
waarschuwende geluiden van mensen die zich
afvragen of de opvang van vluchtelingen niet ten
koste gaat van hun vooruitzichten op een
volwaardige uitkering, op een goede huur-
woning, op werk en inkomen, dienen we uiterst
serieus te nemen. De bezuinigingen van de
laatste jaren hebben hun tol al geéist. Ook de
signalen van mensen die bang zijn dat de komst
van vluchtelingen nadelig zou zijn voor de eigen
Mederlandse identiteit moeten niet zomaar door
ons worden genegeerd.

In oude Bijbelverhalen is te lezen hoe hele
volken uit hun land werden verdreven en elders
een veilig heenkomen moesten zoeken, soms als
gevolg van armoede en hongersnood, soms als
gevolg van oorlogen en vreemde overheer-
singen. Ook uit de recentere geschiedenis
kennen we hele volksverhuizingen. Wanneer zo'n
stroom mensen eenmaal op gang is gekomen, is
die niet zomaar te stoppen.

In deze Bernardus:

-Vieringen 5
- Familieberichten 6
-Vieringen Kerstmis en Jaarwisseling 6
- Korte berichten 7
- 'Gouden’ organist 8
- Korte berichten 10
-Workshop voor lectoren 11
- Laatste viering in de Pauluskerk 12
- Tarieven 2016 13
- Financién van de parochie 14
- Stemmingswisselingen 15
- Kersttradities 16
- Korte berichten 17
- Advent en Kerstmis met kinderen 19
- Kerstverhaal voor kinderen 20
- Kerstrecept 22




Ditzelfde maken we nu al enige tijd mee. De volle
omvang daarvan werd afgelopen zomer duide-
lijk, toen duizenden viuchtelingen tegelijk vanuit
het Midden-Oosten voor de poorten van Europa
stonden. Vlak na zijn aantreden in 2013 bracht
paus Franciscus al een bezoek aan het eiland
Lampedusa. Daar strandden toen al wekelijks
honderden vluchtelingen in kleine bootjes vanuit
Afrika. Velen haalden de kust niet eens en
vergingen met man en muis op open zee.

Een enorme menselijke tragedie.

Het gebaar van Franciscus om bij zijn eerste
werkbezoek als paus uitgerekend naar de
slachtoffers van het viuchtelingendrama op
Lampedusa te gaan heeft diepe indruk gemaakt,
Hij legde direct de vinger op een zere plek van
Europa, dat zichzelf graag ziet als koploper in de
wereld op het gebied van kennis, welvaart en
een betrekkelijk lange periode van vrede. Het zijn
juist deze verworvenheden van Europa, die
aantrekkingskracht uitoefenen op mensen van
elders. Zo vreemd is dat niet. We willen toch
allemaal in vrede kunnen leven, een dak boven
ons hoofd hebben en ons dagelijks brood
verdienen? De mensen in Afrika of het Midden-
Oosten net zo goed als wij hier in Europa.
Wanneer hen dat ginds wordt ontnomen, is het
logisch dat ze bij ons aankloppen.

Eris een aantal goede redenen waarom we ons
open mogen stellen voor hun komst. Op de
allereerste plaats vanuit humanitair cogpunt.
Mensen die op de vlucht zijn, die huis en haard
hebben verlaten, die op zoek zijn naar eten,
drinken, een dak boven hun hoofd en een bed
om in te slapen, kunnen we niet in de kou laten
staan. Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot
een Heilig Jaar van Barmhartigheid. Daarin stelt
hij onder meer de werken van barmhartigheid
centraal: de hongerigen voeden, de naakten
kleden, de vreemdelingen opnemen, om er een
paar te noemen. In het evangelie volgens
Matthels (hoofdstuk 25, 35-46) worden ze
uitvoerig beschreven. Wanneer de vraag wordt
gesteld: ‘Wanneer hebben we U hongerig gezien
en te eten gegeven? Wanneer hebben we U als
vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt
en hebben we U gekleed?; luidt het antwoord
van Christus: "'Wat je voor de minsten der mijnen
hebt gedaan, heb je voor mij gedaan’

Barmhartigheid is een kernwaarde voor gelovige
christenen. En niet verboden voor mensen die
niet- of anders gelovig zijn. De wereld wordt er
beter en mooier van. Een tweede reden om
vluchtelingen hartelijk te ontvangen, is dat
integratie veel beter verloopt wanneer mensen
van elders zich welkom weten en zich niet
buitengesloten hoeven te voelen. Onbekend
maakt onbemind, wederzijds. We moeten
vluchtelingen daarom niet opsluiten in grote
kampen, ver van de bewoonde wereld, maar ze
juist opnemen in onze gemeenschap, in onze
buurt, in onze verenigingen, in onze parochies.

Onze samenleving zal hoe dan ook veranderen,
Ik hoop dat wij als volgelingen van Jezus een
steentje willen en kunnen bijdragen aan een
wereld waarin de droom van vrede en geborgen-
heid voor iedereen ooit werkelijkheid wordt.

In die zin wens ik u Zalig Kerstfeest en een
Gezegend Nieuwjaar!

Maickel Prasing
pastoor

Ik koester een droom

dat mensen eens zullen opstaan en zullen inzien
dat ze geschapen zijn

om als broers en zussen te leven met elkaar.

Ik heb een droom dat op een dag

de rechtvaardigheid neerstroomt als water

en dat gerechtigheid vloeit als een stroom.

Ik koester een droom

dat eens op een dag oorlogen eindigen,

dat mensen hun zwaarden

omsmeden tot ploegijzers,

dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan
en niemand meer aan oorlog denkt,

Ik draag een droom in mij

dat we de dag naderbij kunnen brengen,
waarop er vrede zal zijn op aarde

en goede wil bij alle mensen.

Die dag zal een dag van glorie zijn

en de Mensenzoon zal zich erover verheugen.

naar Martin Luther King




Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus.

In de parochie vinden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen
plaats. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse
Bode en de Moerdijkse Bode.

Vieringen op vaste tijden

zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 09.30 uur St. Jan de Doperkerk in Hoeven
0930 uur H.Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch (eucharistieviering)
dinsdag 09.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
19.00 uur Hellemonskapel in Qudenbosch
donderdag  19.00 uur Hellemonskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk in Stampersgat

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuijzen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen’ in OQudenbosch, iedere woensdag om
10.30 uur in 'Kroonestede' in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof' in
Oud Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat
worden deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda

zondag 20 december 4e zondag van de Advent
donderdag 24 december  Heilige Kerstavond en Kerstnacht
vrijdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis

zaterdag 26 december H. Stefanus - 2e Kerstdag

zondag 27 december
donderdag 31 december
vrijdag 1 januari

zondag 3 januari
zaterdag 9 januari
zondag 10 januari
zondag 17 januari

zondag 24 januari

zondag 31 januari
zondag 7 februari
woensdag 10 februari
vrijdag 13 februari

H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

Qudjaarsavond y e,
H. Maria, Moeder van God - Nieuwjaarsdag i
Openbaring des Heren - Driekoningen
Viering van Barmhartigheid (Basiliek)
Doop van de Heer

2e zondag door het jaar - -
Week van Gebed voor de Eenheid -
3e zondag door het jaar :
H. Paulus' Bekering (Basiliek)

de zondag door het jaar

Se zondag door het jaar - Carnaval

Aswoensdag - begin van de Veertigdagentijd

Viering van Barmhartigheid (Basiliek)




Vieringen Kerstmis en Jaarwisseling

24 december - Kerstavond en Kerstnacht
15.00 uur Viering voor de allerkleinsten
5t. Jan de Doper Hoeven
17.00 uur Kerstavond
H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
17.00 uur Kinderkerstviering
met sterretjestocht
H. Laurentius Oud Gastel
19.00 uur Kinderkerstviering
5t. Jan de Doper Hoeven
19.00 uur Kerstavond
H. Laurentius Oud Gastel
19.00 uur Kinderkerstviering
Basiliek H.H. Agatha en Barbara
QOudenbosch
21.00 uur Kerstavond
5t. Jan de Doper Hoeven
23.00 uur Kerstnacht
Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch

25 december - Geboorte van de Heer

09.00 uur H.Hart van Jezus Bosschenhoofd

09,30 uur 5t. Jan de Doper Hoeven

09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara
QOudenbosch

15.00 uur Kindje wiegen
Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch

26 december - H. Stefanus - 2e Kerstdag
09.30 uur St. Jan de Doper Hoeven
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch
11.00 uur Kindje wiegen
H. Laurentius Oud Gastel

27 december - H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

09.30 uur 5t. Jan de Doper Hoeven

09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch

31 december - Oudjaarsavond
17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
17.00 uur H. Laurentius Oud Gastel

1 januari - H. Maria, Moeder van God

09.30 uur 5t. Jan de Doper Hoeven

11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch




Vieringen van Barmhartigheid

steeds op zaterdag
steeds om 19.00 uur
Basiliek H.H. Agatha en Barbara

9 januari

13 februari
5 maart

2 april

7 mei

4 juni

2 juli

6 augustus
3 september
8 oktober

5 november

Week van gebed

Jaarlijks wordt in januari de Week van Gebed
voor de Eenheid van de Christenen gehouden,
Deze week wordt gorganiseerd door de Raad
van Kerken in Nederland en heeft in 2016 als
thema 'Het woord is aan jou’ Centraal staat een
tekst uit de eerste brief van de apostel Petrus:
‘Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods
eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te
verkondigen van Hem, die u uit de duisternis heeft
geroepen tot zifn wonderbaar licht: gij, vroeger
geen volk, nu Gods volk; vroeger van genade
verstoken, nu begenadigd.

In het kader van deze Week van Gebed wordt op
zondag 17 januari om 11.00 uur in de Basiliek
van de H.H. Agatha en Barbara een oecume-
nische gebedsdienst gehouden. De gebruikelijke
eucharistievierng komt die ochtend te vervallen.
In plaats daarvan wordt op zaterdag 16 januari
om 19.00 uur de eucharistie gevierd.

Informatieavond Vormsel

Op vrijdag 15 april zal in de kerk van de heilige
Laurentius door magr. 1. liesen het heilig vormse|
worden toegediend. Maar voordat het zover is
worden kinderen daarop voorbereid. Om hier-
over informatie te geven zijn in de afgelopen
weken de groepen 8 van bijna alle basisscholen
in de parochie bezocht door pastoraal werker
Annemiek Buijs. Aan de kinderen is toen ook een
informatieblad meegegeven waarop data en
activiteiten staan vermeld.

De eerstvolgende activiteit is de gebruikelijke
informatieavond voor ouders en hun vorme-
lingen. Die wordt gehouden op maandag 11
Jjanuari om 19,30 uur in Bassischool "Aventurijn’
in Standdaarbuiten. De uitnodiging daarvoor en
het aanmeldingsformulier zijn deze maand
toegestuurd via de bassischolen.

Maocht u deze informatie niet hebben ontvangen
of als uw zoon / dochter niet in de parochie op
school zit en het vormsel wil ontvangen, laat het
weten via info@bernardusparochie.nl en de
informatie wordt u alsnog toegestuurd.

Aanleveren kopij
‘Bernardus’ verschijnt weer

- op 26 januari (februari / maart)
inleveren kopij voor 4 januari

- op 29 maart (april / mei / juni)
inleveren véér 7 maart

- op 14 juni (juni / juli / augustus)
inleveren véér 25 mei

Als u dus een artikel, oproep, aankondiging,
advertentie wilt laten plaatsen, wacht dan
niet tot het laatste moment. Dan heeft de
redactie voldoende tijd om ‘Bernardus’'




'Gouden' organist

Op zondag 29 november werd tegen het einde
van de viering door diaken Peter Hoefnagels
medegedeeld dat Jan van de Berg 50 jaar
organist van de Laurentiuskerk in Oud Gastel
was. Tijdens het laatste Ceciliafeest op 24
november werd hieraan aandacht besteed door
de pastoor en kreeg Jan een beeldje van Sint
Cecilia uitgereikt, Alleen inwoners van Gastel die
hier nog niet zo lang wonen kennen Jan
misschien niet, maar menig Gastelaar zal bij het
horen van zijn naam denken aan de winkel op
de Markt waar je speelgoed en huishoudelijke
artikelen kon kopen.

Als jongen hield Jan al bijzonder van muziek en
hij speelde al snel een beetje piano. Maar het
orgel in de kerk had toch wel zijn voorliefde. Het
was dan ook niet zo verwonderlijk dat, toen het
toenmalige mannenkoor zonder organist kwam
te zitten, een beroep op hem werd gedaan om
zich te bekwamen op het grote kerkorgel in onze
kerk. Dat is dus inmiddels 50 jaar geleden en
hoewel Jan bijzonder graag op dat grote orgel
speelde, moest hij er na verloop van tijd afscheid
van nemen omdat het orgel slijtage begon te
vertonen, maar ook omdat de leeftijd van de
koorleden parten begon te spelen om de trap
naar boven te beklimmen. Er zijn nog wel
pogingen ondernomen om het orgel in eigen
beheer te restaureren, maar de komst van het
nieuwe, kleine orgel voor in de kerk was daarom
erg welkom. Behalve organist in de eigen kerk is
Jan lid van een amateurkoor in Zevenbergen en
van het Gastels Smartlappenkoor.

Ook wanneer het Horizonkoor van de KBO een
uitvoering geeft, wordt er een beroep op hem
gedaan en omdat er een nijpend gebrek is aan
organisten krijgt hij ook vanuit omliggende
parochies regelmatig het verzoek om daar een
uitvaart of huwelijk muzikaal op te luisteren. En
de jaarlijkse bedevaart vanuit West Brabant naar
Kevelaer is een vast punt op zijn agenda.

Als bijna buurman en sleutelhouder van de kerk
vindt Jan het jammer dat het in deze tijd niet
meer mogelijk is om de kerk zonder toezicht
open te houden. Of je in God gelooft of niet,
maakt niet uit, maar een gebouw met een
religieuze functie dien je met respect binnen te
gaan. Kennelijk zijn er teveel mensen die dat niet
kunnen opbrengen. Regelmatig komen er bij Jan
mensen vragen om de kerk te openen omdat ze
de schilderingen en gebrandschilderde ramen
van de Laurentiuskerk willen bekijken. Hij kan nu
nog aan die verzoeken voldoen, maar de jaren
beginnen te tellen. We bedanken Jan voor zijn
jarenlange inzet voor onze kerk en we hopen dat
hij neg lang als organist mag blijven spelen.

Hartjeéswiering

De speciale Hartjesviering voor de kinderen

die in 2015 in de Basiliek zijn gedoopt zal
plaatsvinden op zondag 31 januari om 15.00
uur. Tijdens deze speciale viering krijgen de
ouders het hartje uitgereikt dat tijdens de
doopviering in de kerk voor iedere dopeling is
opgehangen. Een uitnodiging voor deze viering
krijgt u eind december persoonlijk thuis
gestuurd, Graag tot dan!

Doopwerkgroep Basiliek




Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard
mensen geen toegang tot enige vorm van
financiéle dienstverlening. Veelal omdat

ze arm zijn en banken ze zonder onderpand
geen geld willen lenen. Of omdat ze in een
gebied wonen waar simpelweg geen
banken zijn. Het zijn mensen zoals Celoso
uit Bolivia of Cathy uit Malawi.

Oikocredit verstrekt financiéle diensten
aan deze mensen om hun leven duurzaam
te verbeteren. Oikocredit streeft namelijk
naar een vreedzame samenleving waarin
mensen de mogelijkheid krijgen om zelf
een waardig bestaan op te bouwen.

U KRIJGT EEN EERLIJK FINANCIEEL RENDEMENT
U KRIJGT EEN PRACHTIG SOCIAAL RENDEMENT

U KUNT UW GELD KOSTELDOS OPNEMEN

Gelost.uit- Bolivia

Precies 40 jaar geleden is Oikocredit
opgericht door de Wereldraad van Kerken.
Inmiddels beleggen meer dan 50.000
mensen en kerken in Oikocredit.

Doet u ook mee?
Kijk op www.investeerinmensen.nl
voor meer informatie.,

< OIKO

U/ DOET AL MEE VANAF 10 EURD PER MAAND 200 EUROQ EENMALIG

investeren in mensen

NOG MOOIT HEEFT EEN BELEGGER IETS VAN ZIJN INLEG VERLOREN

Afpelopen 10 jaar is er ean jaarijks rendamant van 1.55% behaald. Stichtng Behaer Oikocredit Nedarland Fonds is als behaerder van het Qikocredit
Nederland Fonds opgenomen in het register van de AFM. Het Olkscredit Nederland Fonds Is een belepgingsfonds en er zijn rsico's verbonden aan
een balagging hierin. Het maast in het oog springende rigico i het spraidingsnsico. Tussen de 97% en 99% van het fondsvermagen word! namelijk
geinvasiaerd in Oikocradit, Meer informalia op onze website www, investearinmensen.nl.
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Nieuwjaarsreceptie
en verjaardag
pastoor Maickel Prasing

Het parochiebestuur nodigt alle belangstel-
lenden uit voor de traditionele nieuwjaars-
receptie op vrijdag 8 januari. Tegelijk met deze
receptie vieren we de verjaardag van pastoor
Maickel Prasing. U bent van harte welkom tussen
14.30 uur en 17.30 uur en tussen 19.30 uur en
22.00 uurin'de Pilaar’ Onder het genot van een
hapje en een drankje krijgt u de gelegenheid om
nieuwjaarswensen uit te wisselen en om pastoor
Prasing te feliciteren. Uw aanwezigheid stellen
we zeer op prijs. Mocht u voor de jarige een
cadeau willen meebrengen, dan gaat zijn voor-
keur uit naar een bijdrage voor de aandschaf van
een stola van de heilige Laurentius. Bij voorkeur
geen wijn of andere alcoholische dranken.

het parochiebestuur

Paulusgeloofsgemeenschap

Op zaterdag 21 november is de Pauluskerk
gesloten. Met andere woorden: in de kerk vinden
geen eucharistievieringen of andere kerkelijke
activiteiten meer plaats. Als gevolg daarvan is
ook het secretariaat van de voormalige Paulus-
parochie gestopt. Het secretariaat van de nieuw
gevormde Bernardusparochie (postadres: Post-
bus 174, 4730 AD QOudenbosch; bezoekadres:
Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, telefoon 0165
330 502) neemt de taken over. Denk daarbij aan
het opgeven van misintenties, verzoeken aan
het pastoraal team, aanvragen van uittreksels
uit kerkelijke registers enz. Dit betekent, dat alle
archiefstukken en registers aan de Bernardus-
parochie worden overgedragen.

Een aantal activiteiten blijven plaatsvinden
vanuit de Paulusgeloofsgemeenschap. Dat
betreft de bloemengroet aan zieke parochianen
(opgeven bij Beppie van Dael: 0165 315 489) en
de inzameling van kleding voor'Mensen in
Mood: Het kerkgebouw blijft, tot een nieuwe
bestermming is gevonden, beschikbaar voor de
boekenmarkt en de Actie Kerstpost. Over het
onderhoud en het in goede staat houden van
het gebouw zijn afspraken gemaakt met het
parochiebestuur. Adri Dam (0165 314 270) en
Peter Caris (0165 318 241) zijn de beheerders van
het gebouw naar derden.

Jos Steegmans

Drieluik Pauluskerk

Bij gelegenheid van de sluiting van de Paulus-
kerk is een reproductie op canvasdoek geprint
van dit kunstwerk. Het formaat is 25 x 20 cm en
de prijs bedraagt € 19,50,

Als uin het bezit wilt komen van deze fraaie
reproductie, stuurt u dan veor 15 januari 2016
een email met uw naam en adresgegevens naar
pr@basiliek-oudenbosch.nl. Telefonisch
bestellen kan ook via 0165 316 442,
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Oude Steenstraat 32
Workshop voor lectoren

Oud Gastel

en lekenvoorgangers 0165 518025
info@jage.nl

In de programmaraad van Diaconaal-Pastoraal www.jage.nl

Centrum ‘de Pelgrim’is het idee ontstaan om een
bijeenkomst te houden voor alle lectoren en
lekenvoorgangers (avondwake) in onze parochie,
Het voorgaan en lezen in onze kerken gebeurt
door betrokken en gemaotiveerde vrijwilligers.
De een is daarop wat beter getraind en voor-

%2 & SETPRUS €100

bereid dan de ander. Om voorgangers en AR SRR _— e ———
lectoren hun taak nog beter te laten vervullen, ®
kan het dan ook fijn zijn daarvoor adviezen te R Ay BOCC'A
krijgen, te oefenen en van elkaar te leren. - .-;ﬂmm.g

| Pyt m
We bieden daartoe de mogelijkheid onder de - - SETRRUS € 208 ¥ A
bezielende leiding van Andries Govaart, een 3 % P,
ervaren deskundige en inspirerende inleider op &x\ o, ——

het gebied van liturgie, die in ons bisdom al
verschillende lezingen en werkateliers heeft
verzorgd. Het is de bedoeling een dagdeel met
elkaar aan de slag te gaan met de uitdaging om
onze taak als lector of voorganger nog aanspre-
kender te doen zijn voor de kerkgangers. Dit
onder het motto ‘Voorgaan met lijf en leden en
met hart en ziel’ Tegelijkertijd is de bijeenkomst
voor alle voorgangers en lectaren in de parochie
een mooie gelegenheid om elkaar te leren

kennen, en mogelijk ook een start om - indien V

nodig - elkaar te helpen bij het invullen van de ’ |Qr |el e es
‘beurten, zodat in alle kerken deze taak goed :

wordt ingevuld. Op r]

? SRR ‘ '
Deze (inter)actieve bijeenkomst is gepland op 6 h
zaterdag 20 februari van 10.00 uur tot 14.00 uur. mlh f vgn UIS
De locatie moet nog nader worden bepaald. Via

de codrdinatoren in de parochiekernen zullen

alle lectoren en lekenvoorgangers worden ! “

benaderd. Alle betrokkenen kunnen deze datum N

alvast noteren. De programmaraad hoopt dat dit \
initiatief aanspreekt en rekent op een grote
deelname.

Frans Buijs,
lector in Hoewven
lid programmaraad

www.hetvearhuiseu = Veerkensweg 22 + 4751 C5 Oud Gastel = 0145 - 512005



zaterdag 21 november

laatste viering in de kerk
van de heilige Paulus in
Oudenbosch




Tarieven 2016

Overeenkomstig de richtlijnen van het Bisdom
van Breda gelden voor het verlenen van
kerkelijke diensten in 2016 de volgende tarieven:

Huwelijksviering € 580,00

Uitvaart {incl. avondwake) € 580,00

Dienst in het crematorium of op de begraafplaats
zonder voorafgaande kerkelijke dienst € 386,00
Jubileumviering € 291,00

Aan parochianen, die in de afgelopen drie jaar
een parochiebijdrage hebben betaald, wordt die
bijdrage in mindering gebracht op het tarief.

Vioor het toedienen van het doopsel, voor
deelname aan de eerste communie en voor het
toedienen van het vormsel wordt gevraagd om
de minimum parochiebijdrage per huishouden
voor het betreffende jaar te voldoen. Een reeds
betaalde bijdrage in dat jaar wordt daarop in
mindering gebracht.

Minimum parochiebijdrage per huishouden
in 2016 € 116,00
Stipendium (misintentie) € 10,50

Tarieven begraafplaats

Grafreservering € 180,00 (eenmalig)

Bij begrafenis:

Graf delven / dichten € 360,00

Graf ruimen € 200,00

Grafrechten enkel graf (20 jaar) € 430,00
Grafrechten dubbelbreed / dubbeldiep graf
(20 jaar) € 645,00

Onderhoudskosten (20 jaar) € 600,00

Bij verlenging (10 jaar)

Grafrechten enkel graf € 215,00

Grafrechten dubbelbreed of -diep graf € 322,50
Onderhoudsbijdrage € 300,00

Plaatsing urn

Plaatsingskosten / afdekplaat € 200,00
Grafrechten urnengraf (20 jaar) € 322,50
Grafrechten urnenmuur (20 jaar) € 645,00
Onderhoudsbijdrage (20 jaar) € 600,00

Bij verlenging (10 jaar)
Grafrechten urnengraf € 162,00
Grafrechten urnenmuur € 324,00
Onderhoudshijdrage € 300,00

De tarieven gelden voor de begraafploatsen in Bosschenhoofd,
Oudenbosch en Stampersgat.

Aanmelden parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Mederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage,
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parachianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarom meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds, Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 116,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw

bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastorale werk u ter
harte en bent u nog geen lid van het parochie-
fonds, meld u dan aan! Dat kan door een email
met uw naam en adresgegevens te sturen naar
info@bernardusparochie.nl, en u ontvangt
verdere informatie. Of maak uw bijdrage over op
rekeningnummer NL90 RABO 0122 5041 00 ten
name van RK Parochie H. Bernardus van Clairvaux
onder vermelding van ‘parochiebijdrage’

Zo houd ook u uw kerk in balans!

KERK=EBALANS
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Financién van de parochie

Onderstaand wordt een resumeé van de exploitatie 2014 gegeven, Zoals bij heel veel parochies lukt het
ook ons niet meer om de exploitatie zonder verlies af te sluiten. We moeten rekening houden met een
jaarlijks tekort van ongeveer € 100,000,=, Het spreekt voor zich dat we dit tekort binnen afzienbare tijd
willen terugbrengen door enerzijds het verhogen van de inkomsten en anderzijds het verkopen van
onroerend goed. Uit het verleden heeft de parochie nog een aantal bezittingen zoals landerijen,
enkele aandelen en enige vorderingen op het Bisdom, de Gemeente en subsidietegoeden van het Rijk.

2014 2013
Bijdragen parochianen € 385.000 61% € 356.000 68%
Opbrengst uit bezittingen
en beleggingen €135.000 21% € 105.000 20%
Incidentele opbrengsten €114.000 18% €62.000 12%
Totaal inkomsten € 634.000 100% € 523.000 100%
Kosten gebouwen € 250.000 34% € 295.000 42%
Persoonskosten € 285.000 38% € 247.000 35%
Verplichte en vrijwillige bijdragen € 122.000 16% €70.000 10%
Programmakosten €45.000 6% €67.000 10%
Beheerskosten €41.500 6% €21.000 3%
Totaal uitgaven € 743,500 100% €700.000 100%
Madelig resultaat € 109.500 €177.000

* Incidentele opbrengsten bestaan voor een groot gedeelte uit de resultaten van alle begraafplaatsen
binnen de parochie.

* Ontvangen legaten worden verantwoord onder bijdragen parochianen.

* Doordat het aantal kerkbezoekers afneemt en doordat binnen onze parochie inmiddels ook drie
kerken zijn gesloten, moet sterk worden gelet op kostenbesparingen. De onderhoudskosten voor
gebouwen en de energiekosten zijn moeilijk te beinvloeden. Verwarmingen niet onnodig laten
branden, gezamenlijk energie inkopen en bij grotere klussen meerdere offertes aanvragen zijn
maatregelen waarmee we bezig zijn. Ook wordt samen met het Bisdom onderhandeld over te betalen
verzekeringspremies voor alle gebouwen en inventarissen. Via een onderhoudsvoorziening worden de
kosten geégaliseerd.

* Bij de persoonskosten zijn ook de kosten van dirigenten, organisten en kosters begrepen. Voor 2016
is afgesproken dat deze kosten meer aandacht zullen krijgen. Het aantal medewerkers in het pastoraal
team is laag voor een parochie met drie kernen en (tot december 2015) vijf in gebruik zijnde kerkge-
bouwen.

* De post vrijwillige en verplichte bijdragen bestaat uit afdrachten aan het Bisdom.

* Opbrengsten uit bezittingen bestaan uit ontvangen huren, pachtgelden, vergoeding voor geplaatste
zendmasten etc.

Ad Dirken,
penningmeester R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
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De eerste lezingen in deze periode
komen uit de profetenboeken Jesaja,
Nehemia en Jeremia. De lezingen
hebben een duidelijke rode draad en
datis de hoop die erin doorklinkt. De
lezingen staan stijf van de belofte dat
God het joodse volk en uiteindelijk alle
volkeren recht zal verschaffen. Wat nu

nog verborgen ligt, zal eens stralen in
Gods heerlijkheid. Eens komt de dag
dat God recht maakt wat nu nog krom
is in de wereld. Dat geldt ook voor de
mens die nu nog gebukt gaat onder
onrecht. Opstanding is uiteindelijk
bedoeld voor ons allemaal.

LEZINGENROOSTER
LONDAGEN JANUARI 2016

10 januari

[oap van de Heer

Jesaja 42,1-4.6-7

[ofwel naar keuze: Jesaja 40,1-5.9-11)
Handelingen 10,34-18

[ofwel naar keuze: Titus 2,17-14; 3,4-7)
Lucas 3,15-16,21-22

17 januari

Je rondag door het foar
Jesaja 62,1-5

1 Korintiérs 12,4-11
Johannes 2,1-12

24 januari
Je rondag door het foar

Nehemia &,2-4a.5-6.8-10

1 Korintiérs 12,12-14.27 [of: 12,12-30)
Lucas 1,1-4; 4,14-21

11 januari

e rondag door het foar

Jeremia 1,4-5.17-19

1 Korintigrs 12,31-13,13 (of: 13,4-13)
Lucas 4,21-30

Bijbelverhalen

(Sﬁemméngﬁwéééaééngan

De evangelist Lucas, van wie we dit kerkelijk jaar veel
zullen lezen, is een goede verteller. Hij schrijft beeldend
en concreet. Zo horen we hoe op de feestdag van de
Doop van de Heer de heilige Geest in de gestalte van een
duif over Jezus neerdaalt, Geestkracht voel je niet alleen,
je kunt hem ook zien. Als je maar goed kijkt zie je dat
Gods Geest overal aan het werk is. Het is wel van belang
dat je daarvoor de juiste geesteshouding bezit en dat is
die van de hoop. Het verhaal van de Doop van de Heer
begint niet voor niets met de waarneming dat het volk
vol verwachting was.

Na dit feest beginnen de ‘gewone zondagen door

het jaar’ Lucas maakt even plaats voor de evangelist
Johannes die het eerste wonderteken beschrijft van Jezus
op de bruiloft te Kana. Water wordt in wijn veranderd,
zoals Jezus ieders gewone leven tot een bijzonder leven
maakt, ‘En zijn leerlingen geloofden in Hem; besluit de
evangelielezing. Wie wil er niet geloven in iemand die
zulke wonderen verricht?

De stemming slaat snel om als Jezus duidelijk maakt
dat gelovigen geen voorkeursbehandeling hoeven te
verwachten van God en dat andersdenkenden ook hun
deel van het heil zullen krijgen. De menigte, die eerst
nog instemmend knikte, drijft Jezus nu de stad uit om
hem in de afgrond te duwen. Dat geeft te denken. Jezus
navolgen veronderstelt een open blik, Juist gelovige
mensen zouden verder moeten zien dan hun eigen
gelijk.

Om aan armen de goede boodschap te
brengen heeft Hij mij gezonden

Lucas 4, vers 18

Tekst: Sipke Draisma
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Tradities met Kerstmis

Het is bijna Kerstmis. Jezus werd geboren onder
de meest armoedige omstandigheden. Tach
wordt het feest van zijn geboorte heden ten
dage gevierd met een hoop glitter, glamour,
overvloed en zelfs overdaad. Gelukkig zijn niet
alle, vaak eeuwenoude tradities verloren gegaan
en soms generaties lang doorgegeven. Het is
helemaal niet verkeerd om met Kerstmis te gaan
voor sfeer en gezelligheid. De tijd van het jaar
leent zich daar ook goed voor. Kaarslicht, eten
met familie of vrienden dragen bij aan de sfeer,
evenals kerstversieringen. Jammer is alleen, dat
de ware betekenis van het kerstfeest verloren
dreigt te gaan. Toch blijft bij velen de wens
bestaan om met Kerstmis naar de kerk te gaan.
De traditionele nachtmis en de hoogmis op
eerste Kerstdag zijn favoriet. Gelovigen, mensen
die alleen nog in naam katholiek zijn en zelfs
ongelovigen zijn aanwezig om het geboortefeest
van Jezus te vieren. Misschien is de sfeerin de
warenhuizen en restaurants toch niet helemaal
voldoende. Voor diegenen die door het jaar heen
de kerk niet meer bezoeken, is het bijwonen van
een kerkdienst met Kerstmis een mooie traditie
geworden. Voor diegenen die regelmatig de kerk
bezoeken is dit een traditie gebleven.

Kerststal en beschuit met muisjes

Goed gebruik is om bij aanvang van de viering in
de Kerstnacht het kindje in de kribbe van de
kerststal te leggen. Veel mensen doen dit ook
thuis na de nachtmis. De kerststal staat vaak al
weken binnen, maar de kribbe
blijft leeg tot kerstmis. In veel
families is het ook traditie om
na de nachtmis samen een
feestmaaltijd te gebruiken.
Wat en hoeveel er wordt
gegeten wordt varieert.
Sommigen eten alleen beschuit met muisjes,
anderen kerstbrood of worstenbrood en weer
anderen een complete koffietafel. Het opzetten
van een kerststal in de kerk en later ook bij
mensen thuis is een traditie die al sinds de
middelesuwen bestaat en die vooral door de
heilige Franciscus en de franciscaanse beweging
is gestimuleerd. Franciscus liet begin 13e esuw in
een grot bij het ltaliaanse Greccio het kerstver-
haal vitbeelden door levende figuren. Vervolgens
nam de ontwikkeling van de kerststal een viucht
en verspreidde zich naar ander landen. De oudst

bekende kribbe in Nederland is die van
Roermond en dateert uit 1370.

Datum

De precieze geboortedatum van Jezus is niet
bekend. Dat we Kerstmis op 25 en 26 december
vieren voert terug naar oude zonnewendefees-
ten die in veel culturen voorkwamen. De zon
neemt weer in kracht toe en overwint daarmee
het donker van de winterdagen. De Romeinen
vierden rond deze tijd het feest van Mithras, een
zonnegod. De vroege Kerk was niet blij met deze
heidense feesten, die er bij verschillende volken
zo diep in zaten, dat er ook na kerstening geen
eind aan kwam. Paus Julius | besloot rond het jaar
340 dat de geboorte van Christus op 25 decem-
ber moest worden gevierd, omdat Hij het licht is
dat de duisternis voorgoed verjaagt en eeuwig
leven schenkt. En dat is ook voor christenen
vandaag reden om het feest te vieren.

Kerstboom

De kerstboom is een relatief
nieuw verschijnsel. Bij de
protestanten werd de verlichte
spar een gebruik in het midden
van de 19e eeuw. Katholieken
gingen echter pas na de Tweede
Wereldoorlog massaal overstag.
Inmiddels is de kerstboom met

al zijn lichtjes, kleurtjes en glitters
niet meer weg te denken. Zonder
boom geen feest. Toch zijn er ook gelovigen die
dit gebruik enigszins in twijfel beginnen te
trekken vanwege de vermeende heidense
oorsprong. Die corsprong is niet helemaal
duidelijk. Waarschijnlijk is de gewoonte om een
boom met lichtjes te versieren vanuit Noordelijke
landen naar het Zuiden verspreid aan het einde
van de 16e eeuw. Pas in het midden van de 19e
eeuw kwamen er kerstballen. Voor die tijd
werden papieren slingers en appels gebruikt als
versiering. De kerstbal vindt waarschijnlijk zijn
oorsprong in de glimmende heksenbal, die werd
opgehangen om boze geesten te verjagen. Men
dacht dat de weerspiegeling en de kromming
van het licht boze geesten zou afschrikken. De
kerstbal zou eenzelfde effect hebben. In de looop
van de tijd is het uiterlijk van de kerstbal aange-
past aan wat men moaoi vindt.
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Wat hetzelfde is gebleven is de basis: de spar,
altijd groen blijvend en zo verwijzend naar het
nieuwe en eeuwige leven van Christus.

Kerstkaart

In het midden van de 19e eeuw besloot de
Engelsman Caole een tekening te laten maken
met een kerstwens er op. Tot die tijd was het
gebruikelijk in Engeland dat men elkaar lange
brieven schreef. Cole was hiermee te laat begon-
nen en zocht een praktische oplossing. Zo ont-
stond de kerstkaart, een gebruik dat uiteindelijk
ook overwaaide naar Nederland. We wensen
elkaar een zalig, een vrolijk, een gezegend
kerstfeest en natuurlijk het allerbeste voor het
nieuwe jaar. Het kerstfeest haalt bij de meeste
mensen het beste in hen naar boven. Men wil
graag gevoelens van vrede, vriendschap en
naastenliefde de boventoon laten voeren. Vrede
in de wereld staat hierbij op nummer één. Dat
het verwezenlijken van vrede moeilijk s, is
duidelijk. We willen graag, we proberen het zelfs
maar het |lukt niet, zelfs niet in kleine kring. Vaak
draaien de voorbereidingen op Kerstmis of het
traditionele kerstdiner uit op een teleurstelling,
zelfs ruzie. Ook dit lijkt wel haast een traditie te
zijn geworden.

De redactie van 'Bernardus’ sluit graag aan bij de
traditie van de kerstwens en hoopt van harte dat
het komende kerstfeest u de vrede, de vriend-
schap en de gezelligheid mag brengen waarop u
hoopt en dat het voor iedereen in deze wereld
een nieuwe start van een hoopvolle en vredige
toekomst mag zijn.

Zalig Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!

Redactie 'Bernardus’

Restaurdit Le Jardin

Rucphienseweg.2t * Ruephen
D63t ere

Kerstpost

Deze traditie wordt ook dit jaar weer voortgezet.
Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u
klaar om de kerstpost weer keurig op adressen
te sorteren en in Qudenbosch te bezorgen.

Sorteerdagen zijn nog vrijdag 18 december
en woensdag 23 december. We vragen een
vergoading van € 0,40 per kaart.

U kunt uw kaarten inleveren bij:

= Kluswijs, Zandeweg 29;
- Bakkerij Nagelkerke, Fenkelstraat 33;
- Bizonder Kleding en Sieraden,
Prof. Mulderslaan 29;
» Basisschool 'de Bukehof', Olmenstraat 1.

Inleveren kunt u ook op de sorteerdagen tussen
09.00 uur en 10,00 uur in de Pauluskerk aan de
Jasmijnlaan in Oudenbosch.

Ondernemers, die hun kerstkaarten in deze
periode in Oudenbosch door ons willen laten
bezorgen, kunnen contact opnemen via
telefoonnummer 0165 315 489,

De opbrengst van de actie is besternd voor de
stille armen in onze gemeente.

Stichting Vrienden van Paulus

Sy
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Welkom bij
de goedkoopste

van Oud Gastel!

Jumbo BROOS staat iedere dag voor u klaar.

Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat u nodig heeft.
En dat voor de laagste prijs bij u in de buurt.

Tot snel!

Openingstijden:

Maandag » 08.00-20.00 uur
Dinsdag 08.00 - 20.00 uur
Woensdag = 08.00 - 20.00 uur
Donderdag Hallo J 08.00 - 20.00 uur
Vrijdag JUy s Of  08.00-20.00 uur
Zaterdag w B 08.00 - 20.00 uur
Zondag 12.00 - 18.00 uur

[d Gratis parkeren! Hallo J U] }J_}'j l‘)

n facebookcom/Jumbo Broos  susks cus-Gae, Dot

SWEERE™

. .. vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,

Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

elfstandig Adviseur

Dorpsstraat 3, 4751 AH Oud Gastel
Tel.: 0165 - 51 28 51, Fax: 0165 - 51 18 34
info(@sweere.nl
www.sweere.nl

vestiging Zundert
Bredasewceg 7, 4881 DC Zundert
Tel.: 076 - 59 71 700, Fax: 076 - 5972 §79

Fierre Cuypers, door biograaf en Cuypersexpert
Wies van Leeuwen, is een boek waarin hoogte-
punten uit het leven en werk van Cuypers
worden behandeld. Hij was een grootmeester
van de 19e eeuw en één van de grootste archi-
tecten die ons land heeft gekend. Zijn bekendste
gebouwen zijn het Rijksmuseum en het Centraal
Station in Amsterdam en Kasteel 'de Haar' in
Haarzuilens, Hij heeft het seminarie Bovendonk
in Hoeven ontworpen en heeft veel verdiensten
bij het wijzigen van het ontwerp van de 5t. Pieter
in Rome, naar het ontwerp van de Basiliek in
Oudenbosch. De Laurentiuskerk in Oud Gastel is
ook duidelijk ontworpen in de stijl waarin ook
Cuypers zo graag werkte, de Neogotiek, maar is
een ontwerp van G.J. van Swaay, Onder de vele
illustraties in het boek zijn er van de Basiliek en
van een van de gebrandschilderde ramen in
Bovendonk. Het boek is in een beperkte oplage
verschenen en verkrijgbaar in de winkel onder
de Basiliek. De kosten bedragen € 24,95. Van
harte aanbevolen.

'‘Bernardus’ liever thuis bezorgd?

Geef uw naam en adres door via
info@bernardusparochie.nl
of bij een van de secretariaten:

Korte Dreef 4 in Oud Gastel,
0165 511 286; oudgastel@bernardusparochie.nl

5t. Janstraat 38 in Hoeven
0165 502 336; hoeven@bernardusparochie.nl

Markt 59 in Oudenbosch
0165 330 502; info@basiliekoudenbosch.nl

Past. van Breugelstraat 52 in Bosschenhoofd
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Advent en Kerstmis
met en voor kinderen

Op de zondagen in de Advent is er, tijdens de
vieringen op zondagmorgen in de Laurentiuskerk
in Oud Gastel en in de Basiliek in Oudenbosch
kindernevendienst. Het thema is dit jaar 'Hoe laat
is het? Als echte tijdreizigers groeien kinderen
toe naar het feest van Kerstmis.

In de verhalen van deze periode gaat het vaak
over de tijd: "Toen Herodes koning van Juda
was.... 'In de zesde maand.... Toen Quirinius het
bewind voerde over Syrié... Het is de tijd van
koning Herodes en keizer Augustus. Maar is het
wel echt ‘hun'tijd? Of is het tijd voor iets anders?

In de verhalen ontdekken we dat het tijd is voor
het licht, tijd voor een nieuw begin. Voor ons is
deze periode de tijd van Advent, de tijd waarin
we toeleven naar Kerstmis. Wat voor tijd is dat
precies? En wat hoort daar allemaal bij? Dat
ontdekken we samen met de kinderen.

Voor elke zondag is er een thema dat gaat over
de tijd. Voorin de kerk wordt in deze periode een
grote poster van een klok gehangen. Op de klok
is een wijzerplaat te zien. Elke zondag wordt een
deel van de wijzerplaat vervangen door een
afbeelding van een verhaal. Zo zien we de tijd
van Kerstmis steeds dichterbij komen. De kinde-
ren hebben ieder een kleurboekje waarin ze
onder andere een klok maken voor thuis,

Voorafgaand aan de kindernevendienst mogen
de kinderen in de kerk steeds een kaars aan-
steken op de Adventskrans om daarna te gaan
luisteren naar de verhalen, te knutselen en te
Zingen.

1e Adventszondag: Tijd om te verwachten
Zacharias en Elisabeth zijn gelovige mensen.
Maar als een engel vertelt dat ze een kindje
krijgen, vraagt Zacharias: 'Hoe kan ik weten of dat
waar is?

2e Adventszondag: Tijd om te luisteren

Een engel komt uit de hemel naar Maria toe.

Hij vertelt dat de toekomst gaat beginnen en dat
Maria aan de wieg van die toekomst staat.

3e Adventszondag: Tijd om op weg te gaan

Het nieuws dat Maria heeft gehoord is zo
bijzonder dat ze wel op weg moet gaan. In grote
haast reist ze naar Zacharias en Elisabeth. Daar
zingt ze haar beroemde lied.

4e Adventszondag: Tijd om te zingen

Zacharias kan niets meer zeggen, Geen woord
komt er over zijn lippen. Dan ineens jubelt hij het
uit en zingt een loflied voor God.
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Kerstmis: Tijd voor het licht

Een engel verschijnt bij de herders in het veld en
vertelt het grote nieuws. Plotseling breekt de dag
aan, midden in de nacht wordt het licht, Op 24
december is het tijd voor de Kening! We zoeken
de juiste koning, maar ... hoe ziet die eruit? En
vooral: welke boodschap wil die ons vertellen?

Kinderen zijn samen met hun ouders welkom in
de kinderkerstvieringen op 24 december,
Kerstavend, om 17.00 uur in Oud Gastel en om
19.00 uur in Hoeven en Oudenbosch.

Vioor de allerkleinsten staan de kerkdeuren open
op speciale momenten. In Hoeven gaan we

samen met de kinderen kijken hoe laat het is op
24 december om 15.00 uur. Een klein half uur is
de St Jan de Doperkerk voor hen. Ze mogen met
behulp van de grote klok gaan zoeken naar de
juiste tijd. Wie is daar te vinden? In de Basiliek is
er op eerste Kerstdag om 15.00 uur voor de
allerkleinsten een apart moment tijdens het
kindje wiegen, evenals op tweede Kerstdag om
11.00 uur in de Laurentiuskerk. Kleinere
parochianen zijn van harte welkom om samen
met hun ouders en/of grootouders naar de kerk
te komen om te luisteren naar een mooi
kerstverhaal en daaromheen samen te knutselen
en frutselen onder het genot van mooie muziek
en een kersthapje en een kerstdrankje.

Kerstverhaal voor kinderen
Het kleine ezeltje

Het gebeurde heel lang geleden. Een klein ezeltje
was helemaal alleen. Hij had geen vrienden en
verveelde zich vreselijk. 'lk wou dat er eens iets
bijzonders gebeurde, zei het ezeltje, maar er
gebeurde niets. Tot op een dag een belangrijk
man, keizer Augustus, opdracht gaf aan alle
mensen. 'Ga naar je eigen stad en laat je naam
inschrijven’, zei hij. Vanaf dat moment waren de
mensen in rep en roer. Ze pakten hun spullenin
en gingen op reis. Ook Jozef en Maria moesten
op reis. Ze moesten naar Bethlehem. 'Kom), zei
Jozef tegen Maria, 'laten we maar snel gaan' Het
ezeltje had alles gehoord. Hij wilde mee, weg uit
die saaie stal. Hij maakte een paar bokken-
sprongen en rende de stal uit. 'la), riep het ezeltje,
ik wil mee, klim maar op mijn rug'

En zo gingen ze op reis. Jozef liep naast het
ezeltje en Maria zat op 2'n rug. Nu voelde het
ezeltje zich niet meer alleen. Vrolijk liep het
ezeltje mee, maar het was een lange reis.

Ma een tijdje was hij niet meer zo vrolijk. Zijn kop
zakte steeds verder naar beneden. 'Pffit, wat ben
jij zwaar zeg, zei het ezeltje tegen Maria.
Mopperend sjokte hij verder. 'Het is helemaal niet
leuk om te reizen. Ik ben vreselijk moe en ik heb
dorst. |k wil niet meer! Stokstijf bleef het ezeltje
staan en liet zich door zijn poten zakken. 'lk ga
even uitrusten), zei het ezeltje en ging liggen.
'Kom op, zei Jozef. Maar het ezeltje draaide zich
om en ging op zijn rug liggen. Jozef werd een
beetje boos en pakte het ezeltje bij zijn staart.
Verschrikt sprong het overeind, liet Maria op zijn
rug klimmen en liep sjokkend verder. 'Zien jullie
al iets) vroeq het ezeltje na een tijdje, maar hij
kreeg geen antwoord. Jozef en Maria konden het
ezeltje niet verstaan. Het ezeltje liep puffend
verder. 'lk zie een stad', riep Jozef blij, 'lk zie
Bethlehem. 'lk zie het ook, zei Maria. Het ezeltje
spitste zijn oren en keek goed om zich heen. 'la,
gelukkig daar is Bethlehem, eindelijk kan ik
uitrusten, eindelijk kan ik slapen.
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Maar het ezeltje moest geduldig wachten, want
Jozef kon nergens een plekje vinden voor de
nacht. Ze zochten en zochten, maar alle slaap-
plaatsen waren bezet, Er was alleen nog plaats in
een stal, 'la, in de stal’), riep het ezeltje vrolijk,
'geen probleem hoor! Maar Jozef moest er nog
even over denken. '"Wat is er mis met een stal?,
vroeq het ezeltje, maar Jozef ging er niet op in.

Omdat er verder nergens plaats was gingen ze
toch maar naar die stal. Opgelucht ging het
ezeltje liggen. Hij viel al snel in slaap en snurkte
vreselijk. Niet lang daarna schrok het wakker.
'laaaa, wat nu weer?, riep het ezeltje klaaglijk,
'moeten we weer weg?” Hij begreep er niets van
totdat hij zag dat er iets bijzonders gebeurde,
Maria had namelijk een baby in haar buik en die
had daar lang genoeg gezeten. Het was tijd om
eruit te komen. Diezelfde nacht werd het kindje
geboren, een jongetje dat Jezus werd genoemd.
Het ezeltje keek vermoeid toe. 'la, nu wil ik
slapen. Maar wat hij ook zei, het hielp niets. Het
werd niet rustig.

Jozef en Maria wikkelden de baby in doeken en
legden het in een kribbe. Met grote ogen keek
het ezeltje toe. 'Een baby in een kribbe? Wat een

wonder, mompelde het, 'maar ik moet echt even
slapen’ Het ezeltje ging liggen en deed zijn ogen
dicht.Tik, tik, tik. Er werd luid op de deur van de
stal geklopt. Er stonden enkele herders voor de
deur. 'Kom er maar in hoor', zei Jozef. Snel
kwamen de herders naar binnen en liepen naar
de kribbe. Daar knielden ze neer voor het kindje
Jezus. 'Kijk, zeiden de herders, 'het kindje ligt in
doeken gewikkeld en het ligt in een kribbe. Het is
precies zoals de engelen het ons hebben verteld',
"Welke engelen? Ik snap er niets meer van,
mopperde het ezeltje. Toen vertelden de herders
aan Jozef en Maria het hele verhaal. 'We waren hij
de schapen in het veld, ineens zagen we een
engel, die zei dat de Heiland was gebaoren,
Christus de Heer, Deze engel zei dat we het kind
zouden vinden in doeken gewikkeld, liggende in
een kribbe. Het klopt precies. Dit kindje is de
Zoon van God! Met gespitste oren luisterde het
ezeltje naar hun verhaal. Hij werd helemaal blij
van binnen, want deze nacht had hij iets
hijzonders meegemaakt. Hij had gezien hoe de
Zoon van God, het kindje Jezus, werd geboren.

Vanaf die dag veranderde alles voor het ezeltje.
Hij was niet langer alleen, hij droeg het kindje
mee in zijn hart en vertelde dit verhaal aan
iedereen, niemand uitgezonderd.

—— Van Zuilichem

poliklinische revalidatiegeneaskunde

Poliklinische revalidatiegeneeskunde is bedoeld
voor mensen met chronische pijnklachten aan het
bewegingsapparaat waarbij 0.a. alleen
fysiotherapie onvoldoende resultaat heeft
gegeven en/of als er sprake is van een complexe
zorgvraag.

Een gespecialiseerd team van verschillende
hulpverleners onder leiding van een
revalidatiearts staat klaar om u verder te helpen.
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Biche de Noél

In vroeger tijden kwam vaak het hele gezin rond de schoorsteen hij
elkaar om kerstavond te vieren. De kinderen zongen kerstliederen en luisterden
naar de verhalen van de grootouders, terwijl er een enorme stronk genoeglijk
brandde in de open haard. De stronk was van een harde houtsoort, uitgekozen
zodat deze tenminste één nacht zou branden. De stam, die was versierd met gebladerte
en linten, werd aangestoken door het jongste en het oudste gezinslid, na door het gezinshoofd te
zijn gezegend met olie of eau-de-vie, of met een tak die was gedoopt in wijwater, De as van de
stronk werd bewaard, want men dacht dat die het huis het komende jaar zou beschermen tegen blik-
seminslag en de duivel. Deze gewoonte, die stamt uit de 12e eeuw, was gangbaar in de meeste
Europese families. In Italié werd de stronk ceppo gencemd en in Engeland yule log. Eind 19e eeuw
verdween deze traditie, tegelijk met de grote haarden, om geleidelijk plaats te maken voor kachels.
Daarom werd de grote stronk vervangen door een kleinere. Versierd met kaarsen en groen werd die als
decoratie op de kersttafel gezet. Tegenwoordig wordt de kerststronk gesymboliseerd door gebak dat
moet lijken op de stronk die vroeger op kerstavond in de open haard brandde. Daarorm heeft de
kerststronk de kleur van hout en is bedekt met chocolade of room met koffiesmaak. De opgerolde
cake, gegarneerd met créme of boter, lijkt in doorsnede ook op een boomstam. Het gebak wordt
bestrooid met poedersuiker die snesuw moet voorstellen en vervolgens wordt de stronk versierd met
kleine rolletjes en schuimpaddestoeltjes. De kerststronk kan ook worden geglaceerd. Dit gebak is van
oorsprong een nagerecht, maar smaakt ook heerlijk bij de koffie!

Ingrediénten cake: Voor de chocoladecréme:
6 eidooiers 250 gram zachte boter

&0 gram suiker 30 gram cacaopoeder

1 snuffe zout 50 gram bittere chocolade
geraspte schil van ¥z citroen 2 eieren

3 eiwitten 3 eidooiers

20 gram maizena 170 gram suiker

60 gram bloem

Owverige benodigdheden:
bakblik en bakpapier

Bereiding

Klop voor het biscuitbeslag de eidooiers schuimig met 1/3 van de suiker, wat zout en het citroenrasp.
Klop de eiwitten stijf, strooi er geleidelijk de rest van de suiker bij en blijf kloppen tot het eiwit snijvast
is. Meng de bloem met de maizena en zeef er de klontjes uit. Roer het dooierschuim met een houten
spatel door het geklopte eiwit en meng er dan het gezeefde bloemmaizenamengsel door. Beleg het
bakblik met bakpapier. 5trijk er het biscuitbeslag gelijkmatig over uit en laat het in een 220° C voorver-
warmde oven in 8-10 minuten goudbruin bakken. Leg de plak cake op een iets bevochtigde doek, dek
hem af met een tweede, iets vochtige doek en laat het afkoelen. Maak intussen de créme. Smelt de
chocode au bain marie. Klop de boter schuimig met het cacaopoeder en de gesmolten, nog lauwe
chocolade. Klop in een tweede kom de eieren met de eidoociers en de suiker met een handmixer of
garde boven een waterbad tot het mengsel lauwwarm is. Neem de kom van het waterbad en blijf
kloppen tot het mengsel koud is. Roer het eimengsel dan door het schuimige boter-chocolade-
mengsel. Verwijder voorzichtig het papier van de plak cake en strijk er ongeveer tweederde van de
chocoladecréme over uit. Snijd een reep van ongeveer 10 centimeter van de plak cake af en vorm er
twee kleine rolletjes van die bij de afwerking de twijgjes vormen. Rol de rest van de plak cake op tot
een boomstammetje en strijk er de rest van de creme over uit. Breng met een vork of een garneerkam
een boomschorspatroon aan en zet er de beide, evenzo bewerkte kleine rolletjes op vast. Garneer het
boomstammetje vervolgens naar eigen inzicht, bijvoorbeeld met schuimpaddestoeltjes en
kerstblaadjes van groengekleurde marsepein. Geniet ervan!
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Zorg rondom overlijden

Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!
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HOENDERVANGERS BV
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tapijt, vireyl, pve, laminaat, zonwering, vitrages alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen L+ gemeten en geplaatst
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Hoofdkantoor
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SCHILDERWERKEN BY. '§ email: info@liebreks.nl
I internet: www.liebreks.nl

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaarda ppelerJ

Cadeauvartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sierjbestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen
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Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl
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Met zorg en aandacht voor u.

‘a' Afscheid nemen zoals iemand was.
Dat is Monuta De Groen

Telefoon: 0165 - 53 43 04
(24 wur per dag, ook in het weekend)

Monuta De Groen

Bergrand 236, Roosendaal o
Parklaan 5, Qudenbosch Mon uta HH
Ook als u niet of elders verzekerd bent. De steun bij iedere uitvaart.
\ A

Verstand van lekker eten =\

=)
Buyzen,
keurslager

Lara.d Oudenbosch
Profvan Ginnekenstraat 20 Oudenbosch Tel: 0165-312525

Wilt u ook adverteren? Mail gerust naar de redactie.




