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Pastoraal woord

Dank je wel!

Begin juli mocht ik een bijzondere ervaring
opdoen. Het was een meditatie rond het
Zonnelied van Sint Franciscus. Al wandelend in
het groen van het Qudenbossche Arboretum
werden ik en nog zo'n dertig andere deelnemers
met dit loflied op de schepping op pad gestuurd.
"Wees geprezen o Heer, zijn de eerste woorden
die zich telkens herhalen, geprezen voor de zon,
de maan, de mensen, alle schepselen, de mooie
en minder mooie kanten van het bestaan. Wees
geprezen mijn Heer... Oude woorden, maar
eigentijds gezegd betekent het: 'dank je wel God;
of'ik ben dankbaar voor. ... Dank je wel, ik ben
dankbaar voor mijn gezin, voor de dingen die ik
mag doen, voor het leven. Het was ontroerend
om te horen waarvoor mensen die deelnamen
aan de meditatie allemaal dankbaar waren. In de
rust van de natuur kwamen er warme woorden.

In het leven van alledag is dat vaak anders, moet
alles snel, zijn we kritisch, is het allemaal niet
goed genoeg, zien we amper naar elkaar om,

Na de zomerrust starten de scholen weer en
beginnen de parochieactiviteiten ook weer op
gang te komen. De trage tijd van de vakantie
wordt weer snelle tijd. Misschien is het een
goede zaak om aan het begin van deze periode
in het jaar goede voornemens te maken. Zouden
we - met Franciscus - niet wat vaker stil mogen
staan bij alles waarvoor we dankbaar zijn, bij wat
ons dierbaar is, en eens wat vaker ‘dank je wel'
mogen zeggen voor wat een ander voor je doet
of betekent? Zouden we niet meer tijd mogen
maken om God 'dank je wel'te zeggen voor het
leven, voor de mensen van wie je houdt, voor de
troost en steun die je krijgt in moeilijke tijden?
Dat kan vaak met eenvoudige dingen: bij het
kaarsje dat je opsteekt, door naar de kerk te
komen om te vieren en samen te zeggen: dank je
wel God), of door een ander op te zoeken die wat
extra aandacht nodig heeft. En dan te zeggen:
'dank je wel, dat ik er voor jou mag zijn.

Peter Hoefnagels
diaken
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Van de bestuurstafel

Pastorale zorg

Het pastoraal team heeft een notitie geschreven
over de pastorale zorg in onze parochie, met
name in Oudenbosch. Deze notitie hebben we
besproken in onze bestuursvergadering van juni.
We hebben daarbij onder andere van gedachten
gewisseld over de toekomst van de Pauluskerk en
daarover besluiten genomen. De parochianen
van de geloofsgemeenschap van de H. Paulus
zijn hierover inmiddels per brief op de hoogte
gesteld,

Jaarrekening

Madat de jaarrekening over 2013 in een eerdere
bestuursvergadering was goedgekeurd hebben
we in juni deze jaarrekening ondertekend om die
te kunnen voorleggen aan het Bisdom. In de
komende bestuursvergaderingen zullen we de
jaarrekening over 2014 bespreken. In de
volgende editie van 'Bernardus’ hopen we een
financieel overzicht van onze parochie te kunnen
schetsen,

Website

Op voorstel van de Commissie Communicatie is
besloten em een deskundige op het gebied van
het bouwen van parochiewebsites een
presentatie te laten geven. Begin juli heeft hij
deze presentatie gegeven en na afloop is
besloten om deze persoon te laten beginnen met
het bouwen van een website voor onze parochie,

Afscheid

In de laatste bestuursvergadering van het
werkjaar hebben we afscheid genomen van
Dimph Schouw, die na twee jaar is afgetreden als
bestuurslid. Gelukkig gaat ze nog wel door als
voorzitter van de parochiekerncommissie (PKC)
Hoewven / Bosschenhoofd. Dimph heeft zich de
afgelopen twee jaar met name bezig gehouden
met de Commissie Communicatie. Mede door
haar inbreng is ons parochiemagaZlN ‘Bernardus’
tot stand gekomen. Daarnaast is er veel tijd en
aandacht geschonken aan de website. Voor
Dimph zijn we op zoek naar een opvolg(stler in
ons bestuur, bij voorkeur iemand uit de
geloofsgemeenschap Hoeven of Bosschenhoofd.
Geinteresseerden kunnen zich melden bij
Leontine Antens, de secretaris van het bestuur.:
secretaris@bernardusparochie.nl.

Bestuursvergaderingen

Het parochiebestuur vergadert in principe op de
derde maandag van de maand, behalve in de
zomerperiode. Voor het komende werkjaar zijn
de vergaderingen op 21 september, 19 oktober,
16 novemnber, 14 december 18 januari, 15
februari, 14 maart, 18 april, 23 mei en 20 juni. Als
u deze 'Bernardus’leest heeft het bestuur haar
eerste vergadering al gehad om de hoorzitting
over de Pauluskerk voor te bereiden.

Automatische incasso parochiebijdrage

Een groot aantal parochianen heeft een
machtiging gegeven om de parochiebijdrage
automatisch te laten afschrijven. Bij velen van u
zijn of worden de incasso's reeds normaal
uitgevoerd. Bij een aantal is dat echter nog niet

het geval. @

Alle machtigingen moesten worden
samengebracht in £én algemene administratie
met alle leden uit Bosschenhoofd, Hoeven, Oud
Gastel, Oudenbosch, Stampersgat en Standdaar-
buiten. Dit bestand is nu gereed en de incasso's
(vanuit dit bestand) zullen vanaf medio augustus
kunnen plaatsvinden. Als er dit jaar bij u nog
geen incasso heeft plaatsgevonden, zullen we
uw maand- of kwartaaltoezeggingen gelijk
verdelen over de resterende maanden van 2015.

Ad Dirken
penningmeester




Pauluskerk wordt gesloten

In de vergadering van het parochiebestuur op 15
juni is het bes|uit genomen om de Pauluskerk in
Oudenbosch te gaan sluiten. Geen gemakkelijke
beslissing, maar een onvermijdelijke. In een brief
zijn de parochianen van de Paulusgeloofs-
gemeenschap in juli op de hoogte gebracht en
uitgenodigd voor een hoaorzitting op maandag 7
september. Tijdens deze bijeenkomst zullen de
aanwezigen nader worden geinformeerd over de
achtergrond en de gevolgen van het besluit en
daarna de gelegenheid krijgen op te reageren.
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Op weg naatr ...

Onder invloed van de ontkerkelijking, het
teruglopend aantal pastorale beroepskrachten
en de vergrijzing van het leden- en vrijwilligers-
bestand van de parochies heeft het Bisdom van
Breda in de afgelopen jaren aangestuurd op het
vormen van grotere bestuurlijke eenheden. Een
clustering van geografische gebieden, waarbij
minder plaatsen overblijven voor het vieren van
de liturgie, maar meer wordt geinvesteerd in de
kwaliteit van de gehele pastorale dienstverlening
is een lijn die het Bisdom voorstaat. Het is in deze
tijd belangrijker te investeren in kwaliteit dan in
kwantiteit: een kleiner aanbod met een hogere
toegevoeqgde waarde. In die lijn zijn sinds 1
september 2013 de voormalige zeven parochies
in de regio Oudenbosch samengevoegd tot de
parochie H. Bernardus van Clairvaux.

Terugloop

Dat het aantal kerkbezoekers, vrijwilligers en
pastorale beroepskrachten terugloopt, is niet
nieuw en ook niet uniek voor de geloofsgemeen-
schap van de Pauluskerk. Zowel in onze eigen
regio als op diocesaan en landelijk niveau is deze
ontwikkeling al jaren gaande. De tijd dat het
vanzelfsprekend was om ieder weekeinde naar

de kerk te gaan ligt inmiddels ver achter ons.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen in onze
parochie die aan de basis liggen van het besluit,
zoals de toenemende clustering van activiteiten -
onder andere rond de viering van de Eerste
Communie en de toediening van het Vormsel -
en de ontwikkeling van een pastoraal-diaconaal
centrum in de crypte van de Basiliek. Ook de
plannen voor (her)ontwkkeling van het gebouw
in samenwerking met Dura Vermeer zijn
inmiddels voorgoed van de baan. Daarmee
drong zich steeds meer de vraag op of het nog
langer wenselijk dan wel noodzakelijk is om in
Oudenbosch twee kerkgebouwen in gebruik te
houden, een vraag waarop nu een antwoord is
gekomen.

Besluit

Alles in acht nemend kon de conclusie niet
anders zijn dan dat de Pauluskerk niet langer als
plaats van samenkomst kan worden gehand-
haafd. Het parochiebestuur heeft dan ook
besloten om de kerk na de viering op zaterdag 21
november aanstaande om 19.00 uur volledig
buiten gebruik te stellen. Dit houdt concreet in
dat er geen (eucharistie}vieringen meer zullen
worden gehouden, geen uitvaarten, huwelijken
en doopplechtigheden.

Het sluiten van een kerk is nooit een eenvoudige
beslissing. Parochianen zijn gehecht aan hun
eigen gebouw en hebben er in de afgelopen
jaren momenten van vreugde en verdriet
gevierd. Het parochiebestuur is zich hiervan
bewust, maar vertrouwt ook op begrip. Ze hoopt
dat de parochianen van de Paulusgeloofs-
gemeenschap hun weg zullen vinden naar de
andere kerken in de parochie. Ze zijn er van harte
welkom.




Nieuw gezicht in het team

Een nieuw gezicht in de parochie en dan rijst
natuurlijk de vraag: wie is dat? Ik ben Stefan
Lange, diakenstudent voor het Bisdom van Breda,
en studeer aan de priester- en diakenopleiding
Bovendonk in Hoeven. In september begin ik aan
het vijfde jaar van mijn studie en dat betekent
dat ik de komende twee jaar stage mag gaan
lopen in de Bernardusparochie. Ik ben erg blij
met deze stageplaats.

Mu nog 49 jaar geleden ben ik geboren in de stad
Groningen. Sinds 1986 woon ik in Breda, eerst
aan het Kasteelplein, daarna aan de Mieuwe
Huizen en nu in de Haagse Beemden. Ons gezin
bestaat uit mijn vrouw Karin en onze dochters
Anja, Chayenne en B'Elanna. Ma de KMA heb ik de
avond-HTS gedaan en ben gaan werken. Via
allerlei tussenstappen ben ik uiteindelijk project-
manager geworden. Deze functie heb ik in
verschillende bedrijfstakken mogen uitoefenen.
Vier jaar geleden ben ik begonnen aan de
diakenopleiding, een deeltijdopleiding voor
mannen met — zoals dat heet - een'late roeping.
Zelf zeg ik liever een'laat antwoord. God riep al
heel lang, maar het kostte tijd, moed en durf om
aan zijn roepstern gehoor te geven en te
erkennen dat ik diaken wil worden.

De eerste jaren heb ik de studie gecombineerd
met mijn werk. Afgelopen mei heb ik mijn baan
opgezegd, omdat stage en werk niet zijn te
combineren. Een grote stap, maar het is een stap
in geloof, want de afgelopen jaren zijn het besef
en de overtuiging gegroeid dat dit de weq is die
ik moet gaan, in het vertrouwen dat God me
daarbij zal leiden en helpen.

En nu dan de stage. |k heb er lang naar
uitgekeken en nu het zover is, vind ik het eerlijk
gezegd ook wel spannend. Het is een andere ‘tak
van sport'dan werken als projectmanager. Voor
mij staat het willen leren voorop, in alle facetten
van de parochie en het pastoraat, en dan vooral
vanuit de ogen van een diaken. De eerste
maanden zal het een grote ontdekkingstocht
zijn. Er zullen veel kennismakingsgesprekken zijn
om zo de parochie en ook u te leren kennen.
Uiteindelijk wil ik natuurlijk volop aan de slag. Ik
hoop op een mooie, leerzame en vooral vreugde-
volle stagetijd!

Stefan Lange

'Bernardus’ niet in uw
brievenbus ontvangen ...7

We willen er met plezier voor
zorgen dat dit de volgende
edities wel het geval is.

Laat het ons weten!
info@bernardusparochie.nl




De visie op arbeid in onze samenleving
is razendsnel aan het veranderen.

Was vroeger een vaste baan met vaste
werktijden het grote ideaal, tegen-
woordig is het begrip flexibiliteit aan
de orde van de dag. Waar de oudere
generatie nog gewend is aan het be-
grip arbeidszekerheid, heeft de jon-

gere generatie daar minder behoefte
aan. In deze periode horen we de op-
roep van Jesaja en Jezus om flexibel te
zijn als het gaat om gelovig handelen.
‘Wie niet tegen ons is, is voor ons) zegt
Jezus. Is het een oproep om Gods eigen
flexwerkers te worden?

LEZINGENROOSTER
ZONDAGEN SEPTEMBER 2015

6 sepltember

23e sondayg door hef faar
Jesaja 35,4-Ta

Jakobus 2,1-3

Marcus 7,31-37

13 september

Me rondag door het loar
Jesaja 50,5-9a

Jakobus 2,14-18

Marcus 8,27-35

10 september

25¢ randag door het faar
Wijsheld 2,12.17-20
Jakobus 3,16-4,3
Marcus 9,30-37

17 september

Xe rondag door hel joar
Numeri 11,25-29
Jakobus §,1-6

Marcus 9,38-43.45.47-48

Bijbelverhalen

Gods flexeryerbers

De zondagen die we in deze periode vieren, zijn bij nauw-
keurige lezing allesbehalve gewoon. Je kunt zeggen dat de
woorden die Jezus spreekt in het evangelie voortdurend onze
vertrouwde denkwereld op zijn kop zetten. Niet de sterkste is in
het Koninkrijk Gods de baas, maar degene die in zijn zwakheid
vertrouwt op de kracht van God. Niet wapens hebben er het
laatste woord, maar de zachtmoedigen en de vredestichters.

Op de eerste zondag van deze maand horen we dat Jezus een
dove geneest. Als de leerlingen van Jezus tegen Hem zeggen dat
een ander buiten Hem om wonderen verricht zegt Jezus: ‘Belet
het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in Mijn
naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij
spreken, Wie niet tegen ons is, is voor ons.” Anderen genezen
van wat hen van Gods wereld uitsluit is een opdracht aan ons
allemaal. We zijn geroepen om Gods flexwerkers te zijn: flexibel
in tijd, omstandigheid en zonder aanzien des persoons.

In de evangelielezingen in de rest van de maand horen we dat
het moeite en pijn kost om mee te houwen aan Gods wereld.
Jezus' leven is er een voorbeeld van, Bovendien ligt altijd de
verleiding op de loer om jezelf als Gods flexwerker een machts-
positie toe te eigenen. "Wie de belangrijkste wil zijn, moet de
minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar” Ook dic op-
dracht van Jezus vereist van ons een lenige manier van denken
en handelen.

‘Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de
goede boodschap, zal het redden.

Marcous 8, 35

Tekst: Sipke Draisma
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Familieberichten
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Bosschenhoofd
Overleden
5 juli Marinus Stroop (69),

weduwnaar van Jo van Nijnatten

11 juli Piet van den Biggelaar (78),
weduwnaar van Jo de Ree
N
I~
Hoeven
Gedoopt
14 juni Lott van Oosterhout
Jasmijn Buijs
Do Koning
27 juni Giovanni van Zundert
12 juli Siem Rommens
Mora Verschuuren
9 augustus  Brett Jongenelis
Overleden
26 mei Johannes Rombouts (82),
echtgencot van Clasina Hoendervangers
19 juni Johanna Rombouts (79),
echtgenote van Jos Mol
15 juli Johanna Bruijns (96),

weduwe van Jos van Oosterhout
19 augustus Jeroen van den Berg (81),
echtgenoot van Catharina Looijestijn
21 augustus Francisca Blommerde (86),
echtgenote van Henricus van Zundert
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Oud Gastel

Gedoopt
7 juni
28 juni

Pam Brands
Eliza Lazaroms

28 juni Fenna van den Broek
19 juli Sanne Bartelen
23 augustus  Emily Vergouwen
Gehuwd
12juni  Adriaan van den Broek
en Jessica Cappetijn
25juni  Ashwin de Korte
en Anniek van Oorschot
Overleden
1 juni Petronella Schijvenaars (81),
weduwe van Jo de Weert
13 juni Catharina Kouwelaar (87),
weduwe van Hendricus Snoeyers
19 juni Ludovicus Verstraten (83),
echtgenoot van Josephina van Hassel
29 juni Gregorius Peeters (73),
echtgenoot van Maria Gommers
6 juli Petrus Nelen (77),
echtgenoot van Leontine van Meel
11 juli Catharina Frijters (101),
weduwe van CornelisFranken
16 juli Wilhelmina Jongenelen{90),

weduwe van Bastiaan Bierkens
7 augustus Adriana Beerendonk (66),
echtgenote van Cornelius van Oers
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Oudenbosch
Gedoopt
20 juni Frits van Est
Rosalyn en Sonny Lijkwan
Jay de Moaoij
21 juni Jayven Claassen
Tessa Heijnen
12 juli Lena van Gehlen
Jady Jansen
19 juli Angel van Helden
26 juli Angelina Schneider

Joris Verburg
Ameélie van QOosterbos
Lydia Heijmans

15 augustus




Activiteiten van 'de Pelgrim'

Vanuit pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’
worden activiteiten georganiseerd op het
snijvlak van Kerk, cultuur en samenleving. Een
programmaraad zorgt voor de cotrdinatie van
de activiteiten. De activiteiten van 'de Pelgrim’
staan open voor alle belangstellenden met
welke levensovertuiging dan ook. Voor
informatie en opgave kunt u contact opnemen
met diaken Peter Hoefnagels (0165 330 502,
diaken@bernardusparochie.nl) of Eric Roovers
(teamassistent@bernardusparochie.nl),

Christelijke meditatie

Tijdens vier bijeenkomsten maak je kennis met
de grote lijnen van de praktijk van meditatie uit
de christelijke traditie, die onder andere in
kloosters bewaard is gebleven. De bijeen-
komsten staan onder leiding van Mirjam Dirkx
{www.delevensboom.net). Ze worden gehouden
in het Arboretum in Oudenbosch op dinsdag &
en 22 september, 13 oktober en 20 oktober
van 19.30 uur tot 20.45 uur. De kosten voor vier
bijeenkomsten bedragen € 25,00.

Rouw en verlies

Tijdens een bijeenkomst op woensdag 30
september gaat Marjeet Verbeek in op de kracht
van afscheidsrituelen en nodigt ze u uit eens stil
te staan bij uw eigen afscheid. Marjeet is als
theologe gespecialiseerd in spiritualiteit, film en
rituele begeleiding bij afscheid. De bijeenkomst
wordt gehouden van 19.30 uur tot 22.00 uur in
‘de Pastorije’aan de Fenkelstraat in Oudenbosch.

Wilma Franken is maatschappelijk werker en
rouwdeskundige bij Traverse. Ze neemt ons om
woensdag 21 oktober mee in het begeleidings-
werk met rouwenden, Belangstellenden zijn van
harte welkom in ‘de Pastorije’ aan de Fenkelstraat
in Oudenbosch. De bijeenkomst duurt van 19.30
uur tot 22.00 uur.

Voor beide bijeenkomsten wordt een vrijwillige
bijdrage gevaagd.
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Jubileumviering 60 jaar Triduum

Dankbaar mogen we terugkijken op het 60-jarig
jubileum van het Tridutim Oud Gastel - Kruisland
- Stampersgat. Bijzonder mooie dagen van
bezinning en ontmoeting waren het. Het thema
van dit Tridulim - 'Gij peilt mijn hart en Gij kent
mij' - was gebaseerd op psalm 139,

Dinsdag

De eerste dag was er een eucharistieviering met
als voorganger bisschop J. Liessen. Het werd
door de gasten zeer gewaardeerd dat hij tijd had

kunnen vrij maken om dit feest met ons te vieren.

Ma de eucharistieviering voegde de bisschop
zich, tezamen met het pastoraal team, tussen de
mensen voor de feestelijke lunch. Zo ontstonden
er gemoedelijke gesprekken onderling. In de
middaguren was er voor de gasten een rondrit
per touringcar.

Woensdag

De tweede dag was er een gebedsviering waarin
pastoraal werker Annemiek Buijs op een
bijzondere wijze haar overweging ten gehore
bracht: deels gezongen: 'Ken je mij? Wie ken je
dan? Weet jij mij beter dan ik?, waarna een uitleg
ingaande op het thema.

Om 12.00 uur stond een feestelijk - en over-
heerlijk - diner op het programma waarhij een
aantal genodigden aanschoven, waaronder de
burgemeester van Steenbergen, de wethouder
van Halderberge en de vrijwilligers vanaf het
eerste uur. Fijn om allen weer terug te zien. In de
middaguren was er een ontspannngsprogramma
waarin Carola van der Meer - Lueb uit Breda, alias
'Naantje', sketches en liedjes uit vroeger jaren ten
gehore bracht. Er werd veel gelachen en voluit
meegezongen. Je zag de mensen genieten.

Donderdag

De derde dag was voor de gasten een intense
dag in verband met de ziekenzalving tijdens de
eucharistieviering: een prachtig persoonlijk
moment dat impact heeft op ieder, maar tevens
steun, kracht en bemoediging geeft om alles in
de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Na de
eucharistieviering volgde een feestelijke lunch,
waarna bingo werd gespeeld met een verloting.
Zo wist ieder een prijsje te bemachtigen. Het
Triduiim werd afgesloten met een plechtig lof.




Ma deze afsluiting nam secretaris Martien van
Zundert het woord om iedereen te bedanken die
van dit 60-jarig jubileum een succes hadden
gemaakt. En zeker niet in de laatste plaats de
gasten. Want voor hen doen we het. Drie dagen
uit 'de sleur' van alledag om al die lieve mensen
mooie dagen te bezorgen. En omgekeerd werpt
het ook zijn vruchten af. Want voor de vrijwil-
ligers geeft het veel voldoening en vreugde om
dit te mogen doen. Zonder de gasten zouden we
dit niet ervaren. Ook de vrijwilligers gaan met
een warm hart naar huis.

Afscheid

Helaas moesten we ook afscheid nemen van
onze voorzitter en voormalig huisarts Carl Walet,
Ma zich vele jaren zich voor het Triduiim te
hebben ingezet wilde hij het stokje overdragen
aan een jongere generatie. Die hebben we
gevonden in de persoon van Nicole Rocky -
Theunissen, huisarts in Zevenbergen. Voor alle
aanwezigen was er een jubileumuitgave die met
veel zorg is samengesteld door Sjef Theunissen.

In dankbaarheid mogen we terugkijken op dit
prachtig feest, in vertrouwen uitkijken naar
volgend jaar.

Foto's kijken

U heeft de mogelijkheid om de vele foto's van dit
Tridutim te bekijken op de volgende webites:
www.picasaweb.google.nl/keesvergouwen of
www.photobucket.com

en vervolgens in te loggen met

- user name: ziekentriduumoudgastel

- password: ziekenzegening.

Gerda Antens

Ziekenbezoek?
Laat van je horen!

Onlangs werd ik door iemand aangesproken.

Hij was ziek geweest, had enkele weken in het
ziekenhuis gelegen en was teleurgesteld dat
niemand van de pastores bij hem op bezoek was
geweest. In alle oprechtheid moest ik zeggen
dat ik niet wist dat hij ziek was geweest. "Heb je
het dan wel laten weten?”, vroeq ik."Nee’, was
het antwoord, ik dacht dat je het wel wist”

Wie bent u?

In mijn eerste jaren als pastor in Gilze heb ik het
nog meegemaakt. |k ging nagenoeg iedere
zaterdagochtend op mijn fiets of met de bus
naar de ziekenhuizen, de ene weeek in Breda, de
andere week in Tilburg. Aan de balie kreeg ik een
lijstje met alle inwoners van Gilze die waren
opgenomen en monter ging ik de kamers één
voor één af, "Meneer Jansen?’, vroeqg ik aarzelend
aan de vier mannen die in een kamer lagen. Een
man stak zijn vinger op en vroeg: “Wie bent u?”
“De nieuwe pastor”“Wat komt u doen?” Meestal
werd het bezoek wel op prijs gesteld, soms
ontstond er een wat ongemakkelijke situatie.

Privacy

Tegenwoordig krijgen we om privacyredenen
vanuit het ziekenhuis geen informatie meer over
patiénten en weten we ook niet of mensen
pastoraal bezoek op prijs stellen. Vaak is men
voor een behandeling ook maar heel kort
opgenomen in het ziekenhuis en omdat we als
pastores in verschillende kerken komen, en niet
overal iedere week, valt niet altijd op dat iemand
een paar weken afwezig is in de vieringen.

Kortom

We komen graag bij u op bezoek in het zieken-
huis, maar dat kan alleen als we bericht hebben
gekregen dat u bent opgenomen en ons bezoek
op prijs stelt. Ocok als u voor revalidatie enige tijd
in een verzorgingshuis bent opgenomen of voor
langere tijd aan huis bent gekluisterd, komen we
u graag bezoeken, ook om desgewenst de
ziekencommunie te brengen. Als u dus zieken-
bezoek wenst: laat het ons even weten en we
maken een afspraak!

Maickel Prasing
pastoor
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Ziekenzalving

Als je ziek bent, kom ik je bezoeken.

Als je eenzaam wordt, zal ik bij je waken.
Als je roept in het onbekende

wil Ik in stilte bidden.

Als je ziek bent, zal Ik je zalven en zegenen,
je tot vrede en tot leven zoenen.

Christenen zijn geroepen om zieken te bezoe-
ken, hen met aandacht bij te staan en met en
voor hen te bidden, Die taak komt niet alleen
pastorale beroepskrachten toe, maar ook verzor-
gers, vrijwilligers en - in de voorbede - alle
parochianen. Zo mogen zieken en stervenden
zich omringd weten door een gemeenschap van
liefde. In het sacrament van de zieken — de
ziekenzalving - mogen we onze Heer, Jezus
Christus, op een bijzondere wijze ontmoeten en
ons laten sterken in het vertrouwen dat God ons
nabij wil zijn. Christus geeft in dit sacrament zijn
genadevolle troost en kracht aan zieken. En
wanneer het sacrament wordt toegediend rond
het sterfbed strekt Hij zijn hand it om de
stervenden binnen te leiden in het eeuwig leven,

Thema

'Gij peilt mijn hart en Gij kent mij'is het thema
voor de eucharistievieringen met de mogelijk-
heid om de ziekenzalving te ontvangen. Het
thema is afkomstig uit Psalm 139, waarin wordt
gesproken over de omgang van God met zijn
mensen.

Vieringen

Zoals ieder jaar wordt de viering in Oudenbosch
gehouden rond Nationale Ziekendag. Dit jaar is
die viering op maandag 14 september om
14,00 uur in de Pauluskerk. In Hoeven wordt de
viering naar traditie gehouden op de eerste
vtijdag in oktober, dit jaar dus op 2 oktober om
10.00 uur in de kerk van 5t. Jan de Doper (en niet
in‘t Punt, zoals gebruikelijk op de 1e vrijdag van
de maand!). Bewoners van 'Kroonestede'in
Hoeven krijgen op woensdag 7 oktober in de
viering om 10.30 uur de gelegenheid om de
ziekenzalving te ontvangen. Met enig voorbe-
houd wordt die mogelijkheid tevens geboden
op vrijdag 18 september in de viering om 10.00
uur in ‘de Blomhof'in Standdaarbuiten en op
donderdag 8 oktober in een viering om 18.30
uur in ‘het Costkwartier’ in Oudenbaosch,.

Redactioneel

Het mag worden gezegd: de eerste 'Bernardus’is
goed ontvangen en ook de redactieleden waren
over het eindresultaat dik tevreden. Het was ook
best spannend of onze verwachtingen zouden
uitkomen. Want op een beeldscherm ziet het er
toch even anders uit dan afgedrukt 'in de hand.

We hebben ons visitekaartje afgegeven en voor
onszelf daarmee de lat gelegd. Te hoog? Met
deze tweede 'Bernardus’ zal dat wellicht blijken.
Uw reacties zien we met belangstelling
tegemoet: info@bernardusparochie.nl.

De redactieleden is maar weinig rust gegund,
want de volgende edities dienen zich al aan.
De komende tijd verschijnt ‘Bernardus’

- op 27 oktober

(inleveren kopij vaor 28 september)
-op 15 december

(inleveren kopij véor 16 november)
- op 26 januari

(inleveren kopij véor 4 januari)

Als u dus een artikel, oproep, aankondiging,
advertentie wilt laten plaatsen, wacht u dan niet
tot het laatste moment. Dan heeft ook de
redactie voldoende gelegenheid om een goed
parochiemagaZlN aan u te kunnen presenteren.

Uw advententie
in '‘Bernardus'?

Laat het ons weten.
Tegen een redelijk tarief
bieden we u daarvoor
graag de mogelijkheid.

Informatie kunt u opvragen
bij de redactieleden.
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MiNUMENTENDAG

In het weekend van 12 en13 september zijn de
Mationale Monumentendagen. Het motto van
deze dagen is deze keer 'Kunst en Ambachten

Dat motto is zeer zeker van toepassing op de
Gastelse Laurentiuskerk, waarvan de toren
nationaal monument is. De toren stamt uit de
tweede helft van de 15e eeuw en de nu
bestaande kerk, die als het ware aan de toren is
vastgemetseld, dateert uit 1907, Bij de afbraak
van de oude kerk in datzelfde jaar zijn restanten Kerkgebouw

gevonden van een nog ouder kerkgebouw, Het kerkgebouw telt maar liefst vijf altaren. Het
waarvan niet bekend is wanneer dat is gebouwd.  hoofdaltaar is een fraai werkstuk afkomstig uit
het atelier van J. Brom uit Utrecht. Op de
preekstoel staan de beeltenissen van Christus als
leraar en van de vier evangelisten. De communie-
banken zijn gemaakt van zeldzame soorten
marmer met daarin bronzen panelen, voorstel-
lende 'Het laatste Avondmaal’ en 'Laat de
kinderen tot mij komen'. Boven het altaar
bevinden zich zeven ramen met voorstellingen
van de zeven sacramenten: doopsel, vormsel,
biecht, communie, ziekenzalving, priesterwijding,
en huwelijk. De pilaren zijn van Franse zandsteen
en zijn hier ter plaatse in de juiste vorm gehakt.
De kerk hangt vol met in totaal 29 prachtige
beschilderingen die vanaf 1928 zijn gemaakt
door schilder J. Oosterman uit Blaricum.

Toren

Als je de kerk binnenstapt ervaar je meteen kunst
en ambacht, want die zijn er volop. In feite is het
&én en al kunst en ambacht, vaak uit een ver
verleden, zeker als je de toren onder de loep
neemt. Om die reden is een beklimming van de
toren de moeite waard, want die herbergt een
mooi stukje geschiedenis. Als je dan ook de
gelegenheid wilt of kunt nemen om op ongeveer
50 meter hoogte de wijde omgeving te overzien,

is zo'n beklimming helemaal de moeite waard. In het monumentenweekend is de kerk open op
Beklimmingen zijn overigens altijd onder zondag tussen 13:00 en 17:00 uur. U bent van
begeleiding van een 'kerkgids' harte welkom.
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Op reis in het Land van Geloven

Op reis gaan betekent: wég van het vertrouwde,
avontuur, je nieuwsgierigheid volgen, nieuwe
geuren, kleuren en landschappen leren kennen.
Het is alsof je je ogen en oren wijder open zet en
tot een intensere ervaring komt.

Maak het mee

We nodigen je uit dit te gaan meemaken op een
reis door het Land van Geloven. Het gaat om een
virtuele reis, met verrassende bestemmingen.
De reis geeft je de mogelijkheid naar verhalen te
luisteren en schatten van de traditie te ontdek-
ken en te bewonderen. Maar dit Land stelt je ook
voor vragen. Welke verhalen leven er in jou? Wie
hebben in jouw leven mede de richting bepaald?
Wat is voor jou een heilige plaats? Hoe maak jij
verbinding met een diepere laag van het leven?
Vragen waarmee je in het leven van alledag
meestal niet wordt geconfronteerd, maar
waarvoor je op deze reis tijd en ruimte en
gesprekspartners krijgt.

de etappe: Zoeken naar Waarheid

Vaak zijn we hartstochtelijk op zoek naar waar-
heid: gepassioneerd, verbeten, vertwijfeld soms,
in debatten, forums, parlementaire enquétes,
wetenschap en persoonlijke discussies. In zaken
van geloof wordt er met overgave gedebatteerd
en naar waarheid gezocht. De vraag: wat voor
soorten waarheid zijn er eigenlijk?, komt ook
tijdens deze reis voorbij. Wat is waar? Welke
belangen worden gediend? Hoe verhoudt mijn
waarheid zich tot die van jou? Hoeveel ruimte
bieden wij aan mensen die er anders over
denken? Hoe bereid zijn we om te leren, om onze
grenzen te verleggen als dat van ons wordt
gevraagd?

Voor wie?

De reis in het Land van Geloven maken we met
een groep die bestaat uit 10 tot 16 personen
onder begeleiding van pastoraal werker
Annemiek Buijs en Jozien Motten. We gaan
samen vijf avonden op verkenning en wisselen
daarbij ervaringen en bevindingen uit. Er is
ruimte voor verschillende opvattingen en ieders
persoonlijke, soms heel eigen weg. Voor ons
reisgezelschap zijn we op zoek naar mede-
gelovigen die behoefte hebben aan verdieping
en verbreding van hun levensweg. Deelname
vereist enige voorbereiding thuis, net als bij
iedere reis.

Wanneer en waar?

Onze vierde etappe starten we op zondag 4
oktober. We vertrekken om 08.00 uur vanaf de
Basiliek naar Megen. Daar wonen we de Francis-
cusviering bij en gaan daarna op pad voor een
wandeling langs de Maas. De bijeenkomsten zijn
op maandag 5 oktober, 12 oktober, 19
oktober, 2 november en 9 november, steeds
van 19.30 uur tot 22.00 uur. We komen bij elkaar
in't Trefpunt, de ontmoetingsruimte onder de
Basiliek in Oudenbosch (ingang aan het St. Anna-
plein). Als bijdrage in de kosten van de reis wordt
€ 10,00 gevraagd voor koffie, thee en materiaal.

Informatie en aanmelding

(uiterlijk 15 september) bij pastoraal werker
Annemiek Buijs, 06 163 24 465 (maandag,
dinsdag en donderdaqg) of email naar
regio.oudenbosch@gmail.com.
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Dank-je-wel-avonden

Velen zetten zich belangeloos in voor onze
geloofsgemeenschappen en om onze dank voor
ieders inzet, groot en klein, te laten blijken wordt
met regelmaat een dank-je-wel-avond
georganiseerd.

Op zaterdag 19 september is de geloofs-
gemeenschap van 5t. Jan de Doper in Hoeven
aan de beurt. Om 19.00 uur wordt begonnen met
een eucharistieviering in de kerk en aansluitend
is er een gezellig samenzijn in 't Tapperijke aan
de St. Janstraat. De uitnodigingen zijn inmiddels
verstuurd.

Op donderdag 29 oktober is het de beurt aan
de vrijwilligers van de geloofsgemeenschappen
in Oud Gastel en Stampersgat. Ook deze avond
wordt begonnen met een eucharistieviering, om
19.00 uur in de Laurentiuskerk. Aansluitend is er
een gezellig samenzijn in 't Veerhuis. Hou deze
avond alvast vrij in uw agenda, een uitnodiging
volgt.

We hopen velen van u op een van deze avonden
te mogen ontmoeten.

Verloting van de Paaskaars tijdens de dank-je-wel-
avond voor de geloofsgemeenschappen van Ouden-
bosch en Standaarbuiten op 27 juni.

Communie en Vormsel in 2016

Als deze '‘Bernardus’ verschijnt, is de vakantie-
periode zo'n beetje voorbij. Het 'gewone’ leven
dient zich weer aan: school, werk, sociale en
andere verplichtingen. Ook bestuur en werk-
groepen in de parochie beginnen aan een nieuw
werkjaar. Met nieuwe uitdagingen, misschien ook
wel verrassingen, en met activiteiten die jaarlijks
terugkeren, zoals de vieringen van de Eerste
Communie en de toediening van het Vormsel.

Die liggen nog ver voor ons, lijkt het, in 2016,
maar de agenda is vaak sneller gevuld dan we
denken. Daarom - voor wie er belang bij heeft -
alvast onderstaand overzicht. Informatie over
voorbereiding en aanmelding volgtin de
maanden die voor ons liggen.

Eerste Communie

Hoeven
Startviering zondag 24 januari om 09,30 uur
Communieviering zondag 19 juni om 11.00 uur

Oud Gastel

Startviering zondag 17 januari om 09.30 uur
Communievieringen

zaterdag 11 juni en zondag 12 juni om 11.00 uur

Oudenbosch

Startviering zondag 24 januari om 11.00 uur
Communievieringen

zaterdag 8 juni om 11.00 uur en 13.30 uur

De dankviering voor alle communicanten uit de
parochie is op zondag 17 juli om 09.30 uur in de
kerk van 5t. Jan de Doper in Hoeven,

Heilig Vormsel

Informatieavond

maandag 11 januari om 19.30 uur
Vormselvoorbereiding

vrijdag 26 en zaterdag 27 februari
Vormselviering

vrijdag 15 april om 19.00 uur
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KinderKaravaan vertrekt weer

In september vertrekt de KinderKaravaan voor een nieuwe
trektocht. De KinderKaravaan brengt kinderen tussen 4-12
jaar in aanraking met vonkjes van God. Samen vieren we de
eucharistie en vertellen we een mooi Bijbelverhaal. Als een
reisgezelschap van KaravaanGezinnen trekken we met elkaar
van kerk naar kerk, samen met KaravaanKoor 5t. Jannekes uit
Hoeven. Reizen jullie met ons mee? Dit jaar is het thema van
de KaravaanVieringen Vriendschap’

Heb jij veel vrienden? Of juist één goede vriend of vriendin?
Zijn jouw vrienden allemaal hetzelfde als jij, of juist anders?
Je vrienden kunnen allemaal heel verschillend zijn. Je kunt
zelfs bevriend zijn met je knuffel, je opa, een zelf verzonnen
vriendinnetje ... ja zelfs met God! Soms blijf je je leven lang
vrienden, maar het gebeurt ook dat je een vriend kwijtraakt.
Wist je dat je met echte vrienden ruzie kunt maken? Dan
maalk jij het na een tijdje gewoon weer goed. Vriendschap
door dik en dun noemen we dat.

Over vriendschap valt veel te vertellen en te ontdekken. Ook in de Bijbel kornen we verhalen over
vriendschap tegen. Het verhaal over David en Jonathan laat zien dat vrienden zijn ook iets van je kan
vragen dat niet gemakkelijk is. Het verhaal over Ruth en Maomi vertelt over wat het betekent om trouw
te zijn aan je vriendin. En Jezus? Wie koos Hij als zijn vrienden? Hoe zou het zijn om met Hem bevriend
te zijn? Ga je mee op reis? Jullie zijn van harte welkom!

zondag 20 september - 09.30 uur Hoeven
zondag 11 oktober - 11.00 uur Basiliek Oudenbosch
zaterdag 21 november - 17.00 uur Bosschenhoofd
zondag 31 januari - 09.30 uur Oud Gastel
zondag 21 februari - 09.20 uur Hoeven
zondag 20 maart - 09.30 uur Oud Gastel
zondag 17 april - 11.00 uur Basiliek Oudenbosch

Meer weten? www.kinder-karavaan.nl; www.facebook.com/kinderkaravaan
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Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus.

In de parochie vinden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen
plaats. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse
Bode en de Moerdijkse Bode.

Vieringen op vaste tijden

zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskerk in Oudenbosch
zondag 09.30 uur St Jan de Doperkerk in Hoeven

09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch (eucharistieviering)
11.00 uur Pauluskerk in Qudenbosch {parochianenviering)
dinsdag 09.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
19.00 uur Hellemonskapel in Oudenbosch
donderdag  19.00 uur Hellemonskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk in Stampersgat

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuijzen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen’ in OQudenbosch, iedere woensdag om
10.30 uur in 'Kroonestede' in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof' in
Oud Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat
worden deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda

zondag 6 september 23e zondag door het jaar
Caritascollecte voor Stichting Leergeld

zondag 13 september  24e zondag door het jaar

zondag 20 september  25e zondag door het jaar

zondag 27 september  26e zondag door het jaar

zondag 4 oktober 27e zondag door het jaar
Caritascollecte voor Sport 4 Socialisation
zondag 11 oktober 28e zondag door het jaar
zondag 18 oktober 2%e zondag door het jaar
Collecte Wereldmissiedag
zondag 25 oktober 30e zondag door het jaar

zaterdag 31 oktober
Tijdens de vieringen am 17.00 uur in Bosschenhoofd en om 19.00 uur in de Pauluskerk
herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar.

zondag 1 november

In de vieringen op deze zondag vieren we het feest van Allerheiligen.

maandag 2 november

Om 19.00 uur vieren we in de kerk van Sint Jan de Doper in Hoeven, van de heilige Laurentius in Qud
Gastel en in de Basiliek in OQudenbosch het feest van Allerzielen en herdenken we de overledenen van
het afgelopen jaar.
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WaT Je VN dENEN 1e2e4 o,

“Zelfs de coievaar kent zijn tijd,
de tortel, de zwaluw en de
reiger
hebben een vaste tijd voor hun
grote viucht
maar mijn volk weet niet wat
de Heer wil.”

Uit de Bijhe!l, Jeremia 8.7

O, wat verheug ik me altijd op 4 oktober. g
Dierendag!! Dan worden wij verwend, ook ik, Prs S, ﬂzggﬁé"z_ EE'}I had ontzag voor

: i . .
de ketken sittes Daar Kivam raevenry Bontie et grole cadeansvan Gods natu: Hijwas graag
i ) buiten, hield van de zon en de aarde, de mensen en

binnen met haar hondje en de lekkere hapjes. ’ A o
Ze deed haar tas open en legde een groen cle dieren. Dazrom is 2{jn heiligendlag, 4 oktober;

kleedje op tafel. En daarop legde ze... keien. in 1929 uitgevoepen tol Werelddievendag.
Toen legde ze een tak met bladeren erbij. Ik Op 4 oktober 1930 werd cle eerste Werelddierendag
snapte er niks van, Niks lekkers?! Toen kwam er gehouden, De hoeveelste vieren we dit jaar?
een beeldje van een schaap uit haar tas. En een Kun jij goed rekenen?
hondje. En een konijn, en twee duiven. Ze zette

ze ?.Uemaal gezellig bij elkaar. Het leeliwel een V e ?B e me s

weiland met een boom. Ik sprong erbij en bleef

muisstil zitten. Toen kwam de pastor binnen. Sommigen Wﬂdﬁ‘“ hem prachtig.
‘Goedemorgen, mevrouw Bontje. Dag hondje!’ Anderen vonden hem zot.
‘Pastor’, zei mevrouw Bontje, ‘ik ben alvast met Hij danste en preckte aandachtig,
de kijktafel begonnen. ‘Prachtig; zei hij, ‘Ik heb liep in vodden uit liefde voor God.
Pranciscus bij me. Hij haalde een beeldje uit Franciscus uit t stadje Assisi,
zijn tas, Het was Franciscus, in een bruin kleed wat heeft hij veel mensen bekeerd!
met een capuchon. Vlak voor mijn neus werd Door zijn bidden, zijn armoe en zijn visie
hij neergezet. Tk keek naar zijn mooie gezicht heeft hij ons de vrede geleerd!
met baardje. Toen begon Franciscus tegen mij te

praten. ‘Dag broeder kikker, zei hij. “Weet je wel Q

hoe mooi je bent? Je looft de Heer met je bolle | % - @%

Uit dle letters van het wﬂnrd DIERB\W]E\.ID kun je veel
woorden maken.  Hier zie je een puzzel;
Y je kunt zeven woorden

oty

lidwoord
deel ﬁ'@% imvuller. Eén woord moet je
EEn?ﬂg L i’ii_(f ﬂ' helemaal zelf bedenken. Het

S .&.b [LLR past bij Franciscus
Jete -’W en zijn vriendschap

? PYPLPIPUEY et de aarde, e
stroom 8% @?wb%ljabtll dieren, de

MENSEN

politieman cg-*ﬂqﬁb)*}\é"b\'&‘“q' en God!
S R e

PRIJSVRANG
Stuur je oplossing van Tellen en Puzzelen naar info@dezali geza!rr nl.
Onder de goede inzenders verloten we in november het leuke prentenboek ‘Francisc us

van Assisi’ van Elena Temporin. | Teksten: ® Marjet de Jong - Vormgeving: r.ﬁ_&._ﬁa.'

ogen en je kikkersprongen. Echt, dat zei hij!
Goed, misschien was het de pastor.

Mevrouw Bontje zette een lichtje neer
voor Franciscus. Toen gingen ze
koekjes eten. En ja hoor, er vielen

toevallig heel veel lf‘ruﬂnels voor -
mijn neus... %

s,




Sterfdag Franciscus van Assisi
en Dierendag



Vredesweek

Walk of Peace in Den Haag

Overal ter wereld zetten mensen uit allerle
tradities zich in voor een wereld van vrede,
waarvan ze niet alleen dromen, maar waarin ze
ook willen leven. Ze verzetten zich tegen de vele
verdelende krachten en tegen geweld. In dans,
zang, debat, gebed en werk bouwen ze aan een
vreedzame toekomst. Ze verslaan de machteloos-
heid. Dit verlangen naar vrede en het protest
tegen geweld wordt zichtbaar op zondag 20
september in de Walk of Peace in Den Haag,
een initiatief van de Raad van Kerken en van

de vredesbewegingen PAX en Kerk en Vrede.

De Walk of Peace markeert het begin van een
zevenjarige weg, de Pelgrimage van Gerechtig-
heid en Vrede, waartoe de Wereldraad van
Kerken ons oproept.

De Walk of Peace markeert eveneens het begin
van de jaarlijkse Vredesweek, waarin de
verbinding in de samenleving met het motto
“Yrede verbindt' wordt gezocht. De organisatoren
roepen ons op zelf de verandering te zijn, zodat
die samenleving van vrede en recht steeds meer
werkelijkheid wordt. Want het is onverdraaglijk
hoe slachtoffers in oorlogsgebieden lijden onder
geweld en onrecht. Het is onverdraaglijk hoe de
aarde wordt geplunderd omdat onze materiéle
welvaartsdrang geen genoeq kent.

VEEDE
VERB INDT]

De tocht gaat langs verschillende religieuze
plaatsen naar het Vredespaleis. Onderweq laten
de deelnemers zich inspireren door ontroerende
muzikale composities van sacred dance tot rap,
door verrassende verhalen over vrede en door
onverwachte ontmoetingen. De tochtgenoten
willen laten zien dat ze verbonden zijn met
elkaar, met onze samenleving, met de wereld.
De Walk of Peace wordt gelopen van 14.00 uur
tot 17.00 uur. ledereen die gelooft dat verlangen
naar vrede en recht de verschillende tradities
verbindt is van harte welkom om mee te lopen.
Maak uw verlangen naar vrede zichtbaar en
meldt u aan op www.walkofpeace.net.

v

65 jaar Vrede in Beweging

Van Srebrenica tot Soedan, van Colombia tot
Congo, van kernwapens tot killer robots.

Al meer dan 65 jaar werkt PAX samen met
betrokken burgers en partners in conflict-
gebieden aan het voorkomen en begindigen
van gewapend geweld en het opbouwen van
rechtvaardige vrede.

Een overzicht van het werk van PAX is te zien in
een tijdelijke tentoonstelling in het Museon in
Den Haag: 65 jaar Vrede in Beweging. De tentoon-
stelling geeft een beeld van het vredeswerk in de
afgelopen decennia: in de wederopbouw van
Europa na de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog, in de strijd tegen de kernwapens
en moderne vormen van oorlogsvoering, en in
de bescherming van burgers in conflictgebieden
wereldwijd.

De tentoonstelling is te zien van 18 september
tot en met 1 november. Het Museon is gelegen
aan de Stadhouderslaan 37 in Den Haag en is van
maandag tot en met zondag geopend van 11.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie kijkt u op
www.museon.nl,
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Collectes

In het eerste half jaar heeft de werkgroep
Diaconie medewerking verleend aan een aantal
Caritascollectes. Over de opbrengst daarvan
willen we u graag op de hoogte brengen.

Hand in Hand Community in Nkoranza (Ghana),
een project waar Annemiek Dirven een tijdje
verbleef: € 599,90.

maart - april

Bisschoppelijke Vastenaktie (project in Sri Lanka):

€1149,69

Siichting Exodus (begeleiding
ex-gedetineerden): € 349,23

SUN 4 Malindi (ondersteuning kansarme
jongeren in Kenia): € 633,31

.".'.' n .'l. steren

Week Nederlandse Missionaris: € 591,03

zﬂndag voor de Diaconie: € 345,48

'Drinkwaterpmject CREN (in Burkina Faso);
€ 399,75

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze
collectes!

In de komende maanden staan de volgende
collectes op het programma:

Stichting Leergeld (waarover meer informatie
in de vorige ‘Bernardus’)

3/4 oktober

Sport 4 Socialisation (in Zimbabwe;
ingediend vanuit Homico)

17/18 oktober

Wereldmissiedag

1 At
31 akto

1 aktober I november
collecte in het kader van een eigen project
rond Rouwzorg

19/73 A
I 2 GELCE

Bisschoppelijke Adventsactie (mogelijk een
project van Annemiek Dirven in Ghana). Ook wil
de werkgroep dan een themaviering met koor

en Wereldwinkel organiseren.

Margret Lambregts
secretaris werkgroep

SPORT 4 SOCIALISATION

In Zimbabwe leven kinderen met een handicap
vaak verborgen van de rest van de gemeenschap.
Daardoor hebben ze vaak beperkt toegang tot
medische voorzieningen, onderwijs en sport- en
spelactiviteiten. De kans is groot dat ze
opgroeien in extreme armoede. Stichting 545
Nederland zet zich in voor gelijke rechten en
kansen voor deze gehandicapte kinderen. De
kinderen worden ondersteund met fysiotherapie,
medische hulpmiddelen en medicijnen, toegang
tot onderwijs en gezondheidseducatie door
middel van sport en spel. Hun ouders worden
begeleid in het accepteren van de handicap en
getraind om een actieve rol te spelen in het
rehabilitatieproces. De gemeenschap leert door
voorlichting en toneelstukjes over handicaps en
het belang van tijdige diagnose.

Stichting 545 Nederland vraagt uw steun voor
het Community Based Rehabilitation Project in
Mutare waarmee zo'n 50 gehandicapte kinderen
en hun ouders worden ondersteund met
fysiotherapie en counseling in hun eigen
omgeving. Hierdoor hebben de kinderen een
grotere kans zich volledig te ontwikkelen en
uiteindelijk naar school te kunnen gaan.

Geef een gehandicapt kind in Zimbabwe een
betere toekomst en steun de caritascollecte in
het weekeinde van 3 en 4 oktober. Meer
informatie kunt u vinden op de website
www.sportdsocialisation.org.




KLEDINGINZAMELING

In oktober krijgt u weer de gelegenheid om
kleding en ander textiel, zoals lakens, dekens en
gordijnen, in te leveren. Ook schoeisel is zeer
welkom. Wanneer precies is nog niet bekend,
maar die dag zijn van 18.00 uur tot 19.00 uur de
deuren van de drie kerken in Oudenbosch - de
Basiliek, de Protestante kerk en de Pauluskerk -
geopend en zijn mensen aanwezig om alles in
ontvangst te nemen, De kleding wordt na de
inzameling door vrijwilligers van Mensen in
Mood gesorteerd. Goede zomerkleding gaat
naar gebieden rond de evenaar in Afrika. Winter-
kleding gaat naar Oost Europa, waar in vee|
gebieden armoede heerst en men blij is met
deze gedragen kleding. Tenslotte wordt niet
meer te dragen kleding per kilo verkocht.
Meestal is dat maar een klein gedeelte van alles
wat is ingeleverd, want de kwaliteit van de
ingeleverde kleding is in de loop van de tijd sterk
verbeterd. Met de kleding worden charitatieve
instellingen wereldwijd ondersteund.

Zodra de juiste datum bekend is waarop de
kleinginzameling wordt gehouden, zal die
worden gepubliceerd bij de kerkberichten in de
Bode en bekend worden gemaakt bij de
mededelingen in de vieringen. Ook kunt u vanaf
begin oktober in de ochtend informeren bij de
pastorie van de Basiliek, 0165 330 502, En als u
om welke reden dan ook niet in staat bent de
kleding naar een van de kerken te brengen,
kunt u nu reeds contact opnemen met dhr. en
mw. Tilleman, 0165 312 126. De kleding wordt
dan aan huis opgehaald,

MINDER TEXTIEL IN HET RESTAFVAL

Doneer je oude kleren bij Sam's
e sieun mensen in nood.

We hopen weer op
een grote opbrengst!

Geef hoop
aan christenen in Pakistan

Tijdens Wereldmissiemaand (oktober) wordt uw
aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in
Pakistan. In dit islamitische land hebben minder-
heidsgroepen, waaronder christenen, het zwaar
te verduren: armoede, analfabetisme en religieus
geweld. Met name vrouwen en meisjes lopen
groot gevaar slachtoffer te worden. Het aantal
katholieken bedraagt ongeveer 1,15 miljoen.

Blasfemiewet

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet.
Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in
1986 werd ingevoerd. Op godslastering en
beledigende opmerkingen over de profeet
Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen
en in het ergste geval de doodstraf, hoewel tot
nu toe geen enkele veroordeelde ter dood is
gebracht. Een groot probleem is dat deze wet
vaak wordt misbruikt om ordinaire burenruzies
uit te vechten.

MISSIO
WERELD

MISSIE
MAAND

HLES INGE 0000 0018 68

Positie van vrouwen en meisjes

Hoewel vrouwen en mannen volgens de
Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben,
komt daar in de praktijk weinig van terecht.
Vrouwen worden op veel gebieden totaal
buitengesloten. Reden daarvoor zijn de tot op
heden heersende stammentradities, die het
dagelijkse leven van de mensen bepalen en
vrouwen geen actieve rol in de samenleving
toestaan. Vrouwen zijn dan ook altijd gesluierd,
ongeacht hun religie.

MIsSI0/Pauselijke Missiewerken steunt
parochies en religieuzen in Pakistan bij hun
pastorale arbeid, onder meer op het gebied van
vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog en
vredeswerk. Helpt u mee? Geef tijdens de
collecte in het weekeinde van 17 en 18 oktober
of stort uw bijdrage op NL&S INGB 0000 0015 66,
t.nv, MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag,
Meer informatie is te vinden op www.missio.nl.
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Samen beschikbaar
voor mensen in nood

Een aantal jaren terug zag ik het met m'n eigen
ogen aan: een oudere man bij mij uit de straat,
een normale man waarmee ik wel eens een
praatje maakte. Een man op leeftijd die nog thuis
woonde en die zijn boontjes zelf goed kon
doppen, dacht ik. Toen hij een aantal jaren terug
met zijn fiets viel en daarbij zijn arm brak zag ik
pas de werkelijkheid: een eenzame man die met
een gebroken arm in bed lag te wachten op hulp.
God zorgde ervoor dat onze wegen zich kruisten
en ik kon hem een helpende hand bieden.

Misschien is mijn ervaring een extreem
voorbeeld. Toch denk ik wel dat er in ieders
omgeving altijd iemand is die hulp nodig heeft.
Daarom dat Stichting HiP - Hulp In Praktijk -
mensen samenbrengt: mensen die hulp nodig
hebben en geen beroep kunnen doen op een
eigen sociaal netwerk én mensen die betrokken
willen zijn bij hun medemens en hulp willen
bieden. HiP biedt uitkomst wanneer iemand
zelfstandig woont en geen vrienden, familie of
kennissen heeft die kunnen helpen en iemand
onvoldoende financiéle middelen heeft om
praktische hulp in te kopen.

ledereen kan iets SUChtmg

voor een ander
betekenen: een
maaltijd koken

voor een zieke

in de buurt, helpen
de boekhouding op
orde te brengen, een
klusje doen in huis,
Al is het alleen maar belangstelling tonen, ieders
vaardigheden en talenten kunnen worden
ingezet. Ook de uwe! U biedt hulp op uw eigen
tijd en met uw eigen mogelijkheden.

HiF is ook in gemeente Halderberge actief en de
parochie wil graag via HiP Halderberge diaconaal
actief zijn om een helpende hand te bieden aan
mensen in uw buurt en zo op een praktische
manier wat laten zien van Gods liefde. Meld u aan
als hulpbieder door mij te bellen op 06 127 33
651 of via www.stichtinghip.nl. Zo werken we
samen aan een zichtbare Kerk.

Berry Upelaar

Diaconie in de knel?

Paus Franciscus heeft in zijn allereerste
boodschap duidelijk gemaakt dat in deze tijd van
hebzucht en rijkdom de armen op de eerste
plaats moeten staan. En hij bezocht Lampedusa
om de ellende van de bootvluchtelingen met
eigen ogen te zien en te ondergaan.

Wat doen wij hier in Nederland?

Laat de Rooms-katholieke Kerk zich horen als
ongedocumenteerden een kerkgebouw worden
uitgezet? Horen wij nog de boodschap van Jezus
over de ‘minsten der mijnen’? Vraagt de Bijbel
niet om meer daadkracht? En wat is het effect
van opheffing van geloofsgemeenschappen op
de zorg voor je naasten? Dat zijn de vragen die
ons bezighouden!

Mariénburgvereniging

De Mariénburgvereniging wil een nieuw elan
wekken en de Rooms-katholieke Kerk, haar
leiders en leden, vragen de blik te verruimen naar
haar verantwoordelijkheid om kritisch deel te
nemen aan het maatschappelijk debat, De zorg
om de naasten en daadwerkelijke hulpverlening
zijn de heiligste taken die er zijn. Daar gaat het
over, niet meer en niet minder!

Mariénburg Congres 2015

Het Mariénburg Congres wordt gehouden op
zaterdag 31 oktober vanaf 09.30 uur in het
Beatrixtheater in Utrecht. De kosten bedragen
€ 20,00 per persoon, inclusief koffie, thee en
lunch. Aan het Congres wordt medewerking
varleend door onder andere Jetta Klijnsma,
Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, en Jozef Wissink, emeritus hoogleraar
praktische theologie. Het volledige programma
vindt u op www.marienburgvereniging.nl. Via de
website kunt u zich ook aanmelden.
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Bijbelverhalen

Deze maand vindt in Rome de
bisschoppensynode plaats aver
huwelijk en gezin. De lezingen
waarmee we deze maand beginnen
sluiten bij dit thema aan. Niemand is In het eerste scheppingsverhaal schept God in zes dagen de

in dit leven geroepen alleen te blijven, hemel en de aarde, waarna Hij op de zevende dag rust. Daarna
horen we. En als je samen bent, moet klinkt er een tweede scheppingsverhaal waarin God de mens
je niet te licht denken over de waarde schept en daarna de dieren om hem gezelschap te houden.

6 é&ﬂvﬂf’b 9’696{:‘ (< B

earvan.

Gezelschap dat niet bij de mens past. Daarom schept God de
vrouw. Als man en vrouw samen zijn komt het allemaal goed.
Voor even dan.

De lezingen van deze maand beginnen met de uitspraak van
God: "Het is niet goed dat de mens alleen is) Het evangelie dat
daarop volgt belicht een andere invalshoek. Farizeeén vragen
aan Jezus of het toegestaan is dat een man een vrouw verstoot.
Jezus herinnert hen en ons eraan dat wij elkaar gegeven zijn. We
zijn voor elkaars geluk bestemd. Niet voor elkaars ongeluk.

De evangelielezingen die volgen verhelderen dit inzicht.

LEZINERRUATER Over de rijke jongeman bijvoorbeeld die zich in alles aan de

IONDAGEN OKTOBER 2015 religieuze voorschriften houdt, maar niet alles kan verkopen
wat hij bezit. De gehechtheid aan geld en goed blijkt vaak

4 oktober sterker dan die aan een mens van vlees en bloed.

27e sondayg door hef faar

Genesis 2,16-24 Een zondag later horen we dat de apostelen Johannes en

Hebreesn 2,5-11 Jacobus graag de zetels links en rechts naast Jezus willen

Marcus 10,2-16.0f 10,2-12

innemen als zijn Koninkrijk daar is. "Je weet niet wat je vraagt,
antwoordt Jezus. De voorliefde voor macht en status is geen

11 oktober goede houding als het om goed samenleven gaat.

e rondag door het lmar

Wijsheld 7.7-11 Ten slotte horen we over de blinde Bartimeus die Jezus smeekt
Hebreeen 4,12-13 hem te genezen. “Wat wil je dat ik voor je doe?, vraagt Jezus.

Marcus 10,17-30 of 10,17-27

Jezus wil ons met die vraag laten zien dat bij werkelijk goed
samenleven de een echt naar de ander luistert en niet onge-

18 oktober vraagd uitmaakt wat goed is. Het was uiteindelijk Bartimeus’
29 zondag door het jaar geloof in Gods helende kracht dat hem genas.
Jesaja 53,70-11

Hebreeén 4,14-16
Marcus 10,35-45 of 10,4243

25 oktober

Jie rondag door hel joar
Jeremia 31,7-9
Hebreeen 5,1-6

Marcus 10 46-52

Wat God heeft verbonden, moet de mens
niet scheiden

Marcus 10,9

Tekst: Sipke Draisma
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Rozenkransmaand

Met als in de meimaand is er in oktober
bijzondere devotie voor Maria, de Moeder van
Jezus. Vanouds wordt deze maand de Rozen-
kransmaand genoemd. Een rozenkrans of pater-
noster is een gebedssnoer dat in gebruik is in de
Rooms-katholieke Kerk. Dit gebruik stamt uit de
19e eeuw en werd vooral gepropageerd door
paus Leo Xlll. Het is een uitbreiding van het
liturgisch feest van Maria, Koningin van de
Rozenkrans, op 7 oktober,

Rozenkrans

De rozenkrans bestaat uit vijf grote en 50 kleine
kralen en wordt gebruikt voor het rozenkrans-
gebed, dat bestaat uit het bidden van het Onze
Vader (15x) en het Wees Gegroet (150x). Tijdens
dit gebed worden het leven, het lijden en de
verrijzenis van Jezus overwogen. Het 150x
bidden van het Wees Gegroet is in feite een
vereenvoudiging van het gebruik in kloosters om
steeds opnieuw de 150 psalmen van het
getijdengebed te bidden. Het gewone (kerkjvolk
kende die niet en had daarvoor ook geen tijd.

Geloofsgeheimen
De rozenkrans dankt haar naam, volgens de
overlevering, aan een openbaring van Maria zelf:
iedere keer dat er een Wees Gegroet wordt
gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke
complete rozenkrans is, zo heet het, voor haar
een kroon van rozen. Het bidden van de rozen-
krans gaat gepaard met het gedenken van
vijftien geloofsgeheimen. Het woord 'geheim’
dient men op te vatten in de betekenis van
'mysterie’. De ‘geheimen’ zijn per vijf gegroepeerd
en staan bekend als de 'blijde’ de 'droevige' en

de ‘glorievelle’ geheimen. In 2002 heeft paus
Johannes Paulus Il, aan het begin van het Jaar
van de Rozenkrans, daaraan de vijf geheimen
van het 'Licht' toegevoeqd. Bij elkaar geven
de geheimen een soort samenvatting van het
Evangelie. Hierdoor kan het bidden van de
rozenkrans iemand meer bewust maken van
de Blijde Boodschap.

Wees gegroet

Maast het gedenken van de geheimen is er plaats
voor gebedsintenties, zodat er ook een persoon-
lijk aspect aan dit gebed is verbonden. Steeds na
het noemen van een geheim en een intentie
wordt 10x een Wees Gegroet gebeden, een
zogenaamd tientje, voorafgegaan door een Onze
Vader en afgesloten met een korte lofprijzing.

Om dus de tel niet kwijt te raken is het handig
om de rozenkrans te bidden met behulp van een
daartoe bestemde kralenketting. Bij ieder kraaltje
hoort een gebed. De kraaltjes van een tientje
liggen bij elkaar, het Onze Vader wordt op een
apart kraaltje gebeden, tussen twee tientjes in.
De rozenkransketting heeft vijf tientjes, zodat
men driemaal rond moet om de volledige
rozenkrans te bidden. Eén keer rond heet een
rozenhoedje. Aan de ketting zit nog een 'staartje’
et een kruis eraan, bedoeld voor inleidende
aanroepingen, gebeden en de geloofshelijdenis.

De geloofsgemeenschap van de
Laurentiuskerk in Oud Gastel
kent de traditie om op de
woensdagen in oktober om
19.00 uur samen het rozenkrans-
gebed te bidden.

U bent van harte welkom om bij
deze Mariaviering aan te sluiten.

25



Kloosterdagen

ey -_'* L

Ontdek de monnik in jezelf

Dat is de witdaging van een eendaagse retraite
op zaterdag 3 oktober. De dag is bedoeld voor
iedereen die op zoek wil naar zijn of haar diepste
inspiratiebron. Of je nu wel of niet bekend bent
met het kloosterleven maakt niet uit. Tijdens
deze abdijdag ga je, met behulp van de levens-
lessen van de monniken, op pelgrimstocht om
de weq naar je bezieling (opnieuw) te vinden.

Je bent een dag lang te gast bij de benedictijner
maonniken van de 5t. Adelbertabdij in Egmond-
Binnen. Ze vertellen hoe ze hun inspiratie levend
houden. Ze gaan met je in gesprek, geven je de
kans op zoek te gaan naar de monnik in jezelf en
we vieren samen de stilte van het gebed. Het
ochtendprogramma wordt geleid door Leo Fijen
die in vele kloosters met religieuzen sprak. Hij
maakte daarover onder andere de bekende
Kloosterserie van de KRO en schreef verschil-
lende boeken. Zijn meest recente boek heeft

de veelzeggende titel 'Kon ik de stilte maar

wat harder zetten'.

Kom op adem tijdens de retraite ‘Ontdek de
monnik in jezelf' op zaterdag 3 oktober van 10.00
uur tot 17.30 uur in de Abdij van Egmond /
Benedictushof, Vennewatersweg in Egmond-
Binnen. De kosten bedragen € 55,00 per persoon.
Inschrijven via www.abdijvanegmond.nl/
benedictushof-cursussen/kloosterdagen.
Informatie: Abdij van Egmaond, 072 506 27 86

of Laetitia van der Lans 06 450 99 906,

Elkaar verrijken in gemeenschap

De Broeders van Huijbergen verzorgen van
vrijdag 16 oktober tot en met zondag 18
oktober een kloosterweekeinde met als
onderwerp ‘Elkaar verrijken in gemeenschap’.

Met dit weekeinde willen ze belangstellenden

de gelegenheid geven om deel te nemen aan het
ritme van hun dagorde en hen deelgenoot
maken van hun bezieling en ervaring.

Gedurende het weekeinde sluit u aan bij de
gebedsdiensten van de Broeders en gaat u met
de Broeders en met elkaar in gesprek. Daarbij
gaat het erom de verhalen van de Broeders te
verbinden met uw eigen verhaal.

Informatie en aanmelding bij Broeder Bram
Hommel (0164 642 582, bram@abcfh.nl) of
bij Kees van der Ham (0165 532 561,
cvanderham@home.nl. Het Broederhuis is
gevestigd aan Boomstraat 28 in Huijbergen.
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Luisterendeséﬁe
Het wordt stil.
In de stilte word ik stil.

Er groeit een luisteren,

het is niet hoorbaar of
tastbaar

het is zelfs niet voelbaar.

Het is er.

Bl

L
 Hetis netals de liefde

| rt
Tc rd naar het Eveﬂq.

die echt begint te spreken
door te zwijgen.

Luisterende stil

pen ik dan,

maar ove e beker
van mijn | !

God,

beglntﬁlj echt in die stilte?
bron:

Theo Willemen, Krulmels van de tafel




Concerten in de Basiliek

CARMINA

#BU R A NA

vrijdag 6 november - 20.00 uur

Het muzikale genie Carl Orff is vooral bekend om
zijn befaamde Carmina Burana, een uniek werk
uit de muziekgeschiedenis. Want wie kent niet

‘0 Fortuna, een onvergetelijk stuk dat al in vele
films, commercials en als basis voor moderne hits
werd gebruikt?

In de 13e eeuw bezongen rondtrekkende
monniken en studenten, als een reactie op de
strenge en vrome idealen van de Kerk, het genot
van de liefde, de drank en het zwerversleven. Orff
gebruikte deze Latijnse en Duitse teksten als
basis en liet zich inspireren door uiteenlopende
muzikale bronnen. Het resultaat was een krachtig
en opzwepend muziekstuk met voortstuwende
ritmes en — mede dankzij de uitzonderlijke koor-
en orkestbezetting - een overweldigend geluid.
De mystieke en muzikale aantrekkingskracht van
de Carmina Burana spreekt nog steeds veel
muziekliefhebbers aan.

De Carmina worden uitgevoerd door solisten, the
Mew Romanian Symphonic Orchestra & Choir /
the State Filharmonic Banatul Timisoara & Choir
onder leiding van dirigent Raymond Janssen,

In het voorprogramma wordt 'HOMELAND'
uitgevoerd, een nieuwe en verrassende
compositie voor koor en orkest van de jonge
Roemeense componist Diximus Andrei Voica.

Kaarten voor deze bijzondere avond zijn
verkrijgbaar via www.plusticket.nl.

KERSTCONCERTEN

Rumvirche Wintew

zaterdag 19 december - 20.00 uur

In de donkere dagen voor Kerstmis, kunt u weer
ten volle genieten van the New Romanian
Chamber Orchestra & Choir met een bijzondere
vertolking van de mooiste kerstliederen en
Christmas Carols onder leiding van dirigent
Raymond Janssen. Dit jaar staan de concerten in
het teken van de Russische winters, zo sterk
belicht in de literatuur van Tsjechov, Dostojevski,
Tolstoi en vele andere schrijvers. U maq zich laten
meevoeren door ruige steppen en over koude
besneeuwde vlakten. Het Russische landschap
krijgt door de onvermijdelijke sneeuw een apart
karakter. De aanloop naar Kerstmis is voor
iedereen een tot inkeer stermmende periode. In
de fraaie kerken roepen de veelvuldige diensten
een mysterieuze sfeer op. En voor velen spreekt
het romantische drama Dr. Zjivago, dat 50 jaar
geleden in premiére ging, nog steeds tot de
verbeelding, net als de muziek die bij deze film
werd gecomponeerd.

De sfeer van de Russische winters wordt tijdens
deze concerten voelbaar in composities van
onder andere Rachmaninov, die vele genres
heeft becefend en als componist voortzetter was
van de Russische romantiek, en Tsjaikovsky,
geliefd door de aangename orkestratie en de
rijkdom aan melodieén.

De Basiliek is traditiegetrouw één van de best
bezochte kerstconcertlocaties. Wees er dus op
tijd bij om uw kaarten voor dit sfeervolle concert
te bestellen via ww.cadenza-productions.nl.
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Van 19 september 2015 tot en met 31 januari
2016 presenteert Museum Catharijneconvent in
Utrecht'De heksen van Bruegel, een tentoon-
stelling over heksen in de kunst. Eenmalig is een
unieke collectie heksenvoorstellingen uit de
roerige periode van heksenvervolgingen in de
Mederlanden (1450-1700) te zien. Deze tentoon-
stelling toont dat niemand minder dan Pieter
Bruegel aan de wieg staat van de verbeelding
van de heks zoals we die nu kennen.

ledereen weet hoe een heks eruit ziet: het is een
lelijke vrouw die op een bezem de haard invliegt
en door de schoorsteen op een bezem naar
buiten vliegt. In de haard staat een grote
heksenketel waarin ze haar tovermiddeltjes
kookt en ondertussen warmt een kat zich bij het
vuur. Minder bekend is dat dit heksbeeld door
kunstenaars uit de Nederlanden werd bedacht
met Pieter Bruegel de Oude als voorloper.

Tot in de zestiende eeuw bestaat er geen
stereotype weergave van de heks. Twee prenten
van Pieter Bruegel, die op de tentoonstelling zijn
te zien, brengen daarin verandering: Jacobus de
Meerdere ontmoet de magiér Hermogenes en Val
van de magiér Hermogenes. Bruegel plaatst de
heks op een bezem in nabijheid van een haard
met een heksenketel. De weergaloze prenten van
Bruegel vormen een bron van inspiratie voor de
Hollandse en Vlaamse meesters van die tijd. Tot
op de dag van vandaag zien we de heks van
Bruegel terugkomen. Hiermee creéerde Bruegel
het iconische heksbeeld zoals we dat nu nog
steeds kennen.

Meer dan 150 Hollandse en Vlaamse
voorstellingen van heksen zijn bewaard
gebleven, een productie die nergens anders ter
wereld is geévenaard. Vanuit heel Europa komt
een selectie kwetsbare panelen, manuscripten,
prenten en tekeningen naar Nederland om het
verhaal van ‘De heksen van Bruegel' te vertellen,
van zeldzame archiefstukken en handschriften
tot de detaillistisch geschilderde sabbatscénes
van Frans Francken en David Teniers de Jonge.

De heksen van Bruegel biedt ook inzicht in de
omstandigheden waarin de heksenvoorstel-
lingen tot stand kwamen. Het ontstaan ervan is
onlosmakelijk verbonden met de heksenvervol-
gingen: de eerste processen vonden plaats rond
1430, De tentoonstelling schetst de invloed en de
gevolgen van het uitsluiten van anders-
denkenden in de samenleving. In de heks werd
een collectieve zondebok gevonden.
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beeld van Mechteld ten Ham,
de heks van 's Heerenberg

Museum Catharijneconvent is gelegen aan
Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht en geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot
17.00 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen van
11.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie is te
vinden op www.catharijneconvent.nl.
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De kerken van het Qosten bezitten een schat

aan mystieke literatuur, vaak uit eerbiedwaardige
tradities die teruggaan tot de begintijd van het
christendom. Ook het Westen heeft een eeuwen-
oude mystieke traditie, doorgezet tot in de
moderne tijd. Daarbij denken we aan inmiddels
klassiek geworden spirituele auteurs als Edith
Stein, Etty Hillesum en Dorothée Sille.

Allen laten zich inspireren door de Bijbel.

Steeds uitgaande van een Bijbeltekst lezen we
teksten van costerse kerkvaders in combinatie
met moderne mystieke schrijvers uit het westen.
De teksten komen uit Kick Bras, Mystiek dogboek

( Ten Have 2009). leder ontvangt dit boek gratis
aan het begin. We beginnen met het‘lezen’van
de icoon 'Brandende Niet-Verbrande Braambos’
en eindigen met een moderne oosterse auteur,
Maria Skobtsova. In dit leerhuis wordt geprobeerd
op een meditatieve wijze te lezen en met elkaar

in gesprek te gaan. Welke dynamiek kan het lezen
'wit zijn schatkamer oud en nieuw' bij ons

teweeg brengen?

24 september - 'God: laaiend vuur, grondeloos duister’

Proloog: icoon '‘Brandende Niet-Verbrande Braambos'en Gregorius van Nyssa, Leven van Mozes
Teksten: Exodus 19-20; Gregorius van Nyssa (+ 335-394); Maria de Groot (*1937)

15 oktober - 'De mystieke weg in drievoud'

Exodus 33-34; Markus 16; Dionysius de Areopagiet (+ 500); Dorothee S6lle (1929-2003)

5 november - 'Liefdesmystiek’

Hooglied 4; Psalm 45; Gregorius van Nazianze (+ 326-390); Etty Hillesum (1914-1943)

26 november - "Wedergeboorte'

Kolossenzen 1-2; Gregorius Palamas (1296-1359); Edith Stein (1891-1942)

10 december - 'God is Geest'

Johannes 7, 37-39; Johannes 20, 19-23; Serafim van Sarov (1759-1833); Simone Weil (1909-1943)
Epiloog: Markus 12, 28-34; Maria Skobtsova (1891-1945)

is een samenwerkingsverband van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Protestantse
Gemeente s-Hertogenbosch.

Begeleiders: ds. Paul van der Waal, Leo van Leijsen en Aline Verbaas

Plaats: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11 in 's-Hertogenbosch

Tijd: 19.45 uur tot 22,15 uur.

Kosten: € 60,00 (incl. Kick Bras, Mystiek dagboek)

Benodigdheden: Bijbel (eigen exemplaar)

Opgeven en informatie; secretariaat@oecumene.nl, 073 737 0026

Kerkbezoek (facultatief): zondag22 november om 11.00 uur aan de Syrisch-katholieke parochie
H. Johannes de Apostel, Oude Velperweg 54 in Arnhem (extra bijdrage: € 10,00)

30




Kom naar de open dagen
in Utrecht of Tilburg

Kom studeren aan de School of Catholic Theology!

Onze afgestudeerde theologen leveren een wezenlijke bijdrage aan de Kerk. Zij zijn
aan het werk in het parochiepastoraat, de geestelijke verzorging of het onderwijs.

Meer informatie en aanmelden:
31 OKTOBER IN TILBURG: tilburguniversity.edu/opendag
14 NOVEMBER IN UTRECHT: tilburguniversity.edu/theologie-opendag

= * ]
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Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaarda ppelerJ

Cadeauvartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sierjbestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

-~

Profvan Ginnekenstraat 20 Oudenbosch Tel: 0165-312525

.
Met zorg en aandacht voor u.
‘a' Afscheid nemen zoals iemand was.
Dat is Monuta De Groen
Telefoon: 0165 - 53 43 04
(24 wur per dag, ook in het weekend)
Monuta De Groen
R e e Monuta ¥
Ook als u niet of elders verzekerd bent. De steun bij iedere uitvaart. )
Verstand van lekker eten #7\
-
Buyzen,

keurslager
JALarel Oudenbosch

Wilt u ook adverteren? Mail gerust naar de redactie.



